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dan beridir para piyasalarında saltanat sürmektedirler. Hatta 
Amerika'da sermaye alanında 150 yılı aşan bir Rockefeller 
hanedanlığından söz edilir. 


Fakat sadece finans ve para piyasasında kalmamışlardır. 
Petrolden endüstriye çok geniş bir alana yayılmış ve oldukça 
güçlü bir sermayenin sahibi olmuşlardır. Özellikle petrol 
alanında tam bir dev ve tröst haline gelmişlerdir. Dünyanın 
ve Amerika'nın en önemli petrol şirketleri onların elindedir. 


Amerika'da Doğan İmparatorluk 


Dünyanın başına bela olan ve Ölüm İmparatorluğu diye 
anılan Rockefeller Ailesi 18001ü yılların ortalarında John 
Davison Rockefeller tarafından kuruldu. 


John D. Rockefeller, 1839 senesinde, ABD'de altı çocuklu 
fakir bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Babası William 
Rockefeller, gezici satıcılık yapan hovarda ve sorumsuz bir 
tipti. 

Annesi Eliza Davison ise kocasının hovardalıklarıyla 
baş etmeye ve evini huzurlu tutmaya çalışan bir ev hanımıydı. Babasının işinden ötürü, sürekli bir yerden bir yere 
taşınıyorlardı. 


Böylesine sarsak bir ortamda doğan John, düzenli bir 
eğitim alamadığı gibi, çok küçük yaştan itibaren de çalışmak 
zorunda kalmıştı. Annesi hindi besliyor ve patates yetiştiriyor, küçük çocuk da bunları pazarda satarak ev bütçesine 
katkıda bulunuyordu. 


1850lerin başında Cleveland'a taşındıklarında, John 
burada muhasebe eğitimi aldı ki bu eğitim, ileride onun 
hayatını şekillendirecekti. 


1855 senesinde baba Rockefeller, evi bir daha dönmemecesine terk etti. Ailenin en büyük erkek çocuğu olduğundan, 
evin geçimini sağlamak tamamen John'a kaldı. 16 yaşında, 
bugün kanunen dahi çocuk kabul edildiği bir yaşta, muhasebeci asistanı olarak iş buldu. 


Onu tanıyanlar tarafından çok çalışkan ve zeki bir tip 
olarak tanımlanan John, bu işten ayda sadece 50 dolar 
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kazanıyordu. Ama çok tutumlu bir yapısı olduğundan, bir 
şekilde kazandığı bu küçük meblağla evi geçindiriyor ve 
üstüne biraz para bile biriktiriyordu. 


1859 senesinde, arkadaşı Maurice Clark ile birlikte, 
gıda alım satımı yapan küçük bir işletme kurdu. Clark & 
Rockefeller adındaki bu işletme, John'un keskin zekâsı ve 
sağlam muhasebesi sayesinde hızla büyüdü. 


O dönemde petrol endüstrisi, daha emekleme evresindeydi 
ancak John ileride bu endüstrinin büyük önem kazanacağını 
sezmiş gibiydi. Arkadaşı Maurice'i ve Maurice'in kardeşlerini de ikna eden genç adam, büyük bir risk alıp elindeki 
tüm sermayeyi ortaya koydu. Kardeşi William ile birlikte 
Amerikan petrol piyasasının tek hâkimi olmayı amaçladı. 


Ardından da kimyacı Samuel Andrews'ün de katılıruyla, 
1863'te hep birlikte petrol üzerine iş yapan Andrews, Cark & 
Rockefeller Company'yi kurup Cleveland'da ilk rafinerilerini 
açtılar. John, bu çok ortaklı işletmenin en küçük ortağıydı 
ama diğerlerinde olmayan bir özellik onu bugüne kadar 
taşıdı: Hırs. 


Hırsın rüzgârlarını arkasına alan John, hem çok çalışarak işletmenin kârlılığını arttırdı, hem de eline geçen payı 
kullanarak yeni adımlar attı. 


1865'te Clark kardeşlerin hisselerini 72.500 dolara satın 
alarak şirketin büyük ortağı konumuna geldi ve şirketin adı 
Rockefeller & Andrews olarak değişti. 


Genç Rockefeller tüm bunlarla meşgulken, ABD, İç 
Savaş ile cebelleşiyordu. Şirket Amerikan iç savaşı esnasında büyüdü ve gelişti. Savaş esnasında petrolün önemini 
ve ileride çok değerli bir maden olacaını sezinleyen John 
Davison Rockefeller, 


Bu sayede bugün dahi ekonomi tarihinin en büyük şirketlerinden biri kabul edilen Standard Oil kurdu. 1865'te 
İç Savaş'ın sona ermesi, Amerikan pazarına belli bir refah 
sağladı. 

1866'da Rockefeller, Cleveland'da ikinci rafinerisini açtı 
ve büyüyen pazarın bütün avantajlarını risk almak pahasına 


15 


ROCKEFELLER AİLESİ / Ölüm İmparatorluğu 


Rockefeller Aile Soyağacı 


John D. 
Rockefeller 


William A. 
Rockefeller 


Vo 


Laura C. 


1839-1915 


Àit 
Rockefeller 
1871-1962 


1906 = 
19 


| 


Wiliam 
Spelman BRockeleli 


Eliza 
Davidson 
1813-1839 


NE 


Mary Ann 


Rockefelle 
+ 


1841-1922 E 1343-13 


Edith 
Rockefelle 
872-1937 
ran ..i 


Francis Franklin 


Rockefelleri ockefeller 
1845-1917 


1945-1847 


loiim D. 


Rocke lel m 1374.1543 


18741%0 


16 


ROCKEFELLER AİLESİ / Ölüm İmparatorluğu 


1874 yılında Cleveland'daki 26 bağımsız rafinericiye, 
kendisiyle birleşmesini önerdi. Yirmi bir rafinerici bu öneriyi 
kabul etti. Birlikte National Rafinery Association'u kurdu. 

Kısa süre sonra demiryollarını da sahiplenen Rockefeller, böylece 10 yıl içinde birçok petrol kuyusu işletmecisini 
kendisine bağladığı gibi rakiplerini de aynı fiyatla petrol 
satmaya zorlayarak iflas etmelerine yol açtı. 

1870lerin sonuna geldiğimizde Standard Oil, Amerikan 
petrol pazarının 9090'ını elinde tutan, çok başlı bir canavara 
dönüşmüştü ve John Davison Rockefeller, dünyanın ilk 
gerçek milyoneri olmuştu. Ama başarı ve güç, her zaman 
hedefte olmak anlamına da geliyordu ki Rockefeller da bunu 
çabucak öğrenecekti. 


1879'da 40 yaşındaki çiçeği burnunda milyoner Rockefeller, hakkında açılan ülke çapındaki Kartel Davasıyla 
sarsıldı. Amerikan kanunları karteli yasaklıyordu ki Standard Oil'in yaptığı da tam olarak buydu; petrol pazarını 
monopolize etmek. Dava süresince Rockefeller, gazeteciler 
ve politikacılar başta olmak üzere, tüm Amerikan halkının 
hedefi haline geldi. 


İllegal rekabet davası, herkesin dilindeydi. Standard 
Oil'ın bundan paçayı sıyırması bir hayli zor, acılı ve maliyetli 
oldu; zira davadan şirketini kurtarmak isteyen Rockefeller, 
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yasal ya da yasa dışı her yola başvurdu. Davadan Standard 
Oil aleyhine bir karar çıkmadı. 


Ancak Rockefeller dersini almıştı. Bu tür bir durumla 
bir daha karşı karşıya kalmamak için, şirket içinde bir takım 
yasal düzenlemelere gidildi ve 1882 itibariyle, Standard Oil 
Trust resmen kuruldu. Rockefeller'in şirketi artık bir kartele 
dönüşmüştü. 

Kartel, genel manasıyla birden fazla şirketin tek şirket 
çatısı altından yönetilmesiydi ki hem Standard Oili kartel 
suçlamasından kurtarıyordu hem de tamamen yasaldı; tabii 
kısa bir süre için... Çünkü güç düşman demekti. 


Petrol alanında ABD'ninen büyük şirketler topluluğu idi. 
Petrol çıkarılmasında yeni teknikler geliştirilmesini sağladı. 
Gazyağı fiyatlarının yüzde 80 aşağı çekerek aynı işi yapan 
rakiplerinin iflas etmesinin sağladı. 

Tüm bunlar olup biterken, düşmanları gibi Rockefeller 
de boş durmuyor ve şirketini büyütmeye devam ediyordu. 
1980ler itibariyle Standard Oil, ABD içindeki tepkileri yumuşatmak için yurt içi pazar payını 9080'e indirse de, dünya 
petrol pazarının 9090'ını ele geçirmişti. Bu bağlamda şirket 
dünyanın en büyük ve en kârlı ticari işletmesine dönüştü. 

Aynı zamanda Rockefeller'a yönelik suikastların, saldırıların ve açılan davaların da sonu gelmez olmuştu. 1884 
yılında kolundan yaralandığı bir suikasttan kurtuldu. 
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Standart Oil Hisseleri 
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19. Yüzyılın ikinci yarısında, ülkedeki demiryolu ve 
deniz ulaşımının büyük bölümünü elinde bulunduran 
Kuhn Loeb şirketi ise, John D. Rockefeller'ın petrol taşıma 
şirketine inanılmaz bir indirim uygulayarak, onun diğer 
petrol şirketlerini batırmasına destek oldu... Kısacası, bütün 
Rockefeller imparatorluğunun, asıl olarak Rotschildlar tarafından finanse edilip - desteklendiği söylenebilir. 


Yahudi ırkdaşlarından aldığı bu büyük destek ve kayırmaların sonucunda, John D. Rockefeller, 1887 yılında 
ABD'deki tüm petrol ticaretini eline geçirerek, tröst haline 
geldi. Bunu engellemek için çıkarılan anti-tröst kanunları 
da işe yaramadı ve Rockefeller İmparatorluğu, 20. yüzyıla 
dünyanın petrol devi olarak girdi. 


Bugün de aynı durum devam etmekte, dünya petrol 
ticaretinin yarısından çoğu Rockefellerlar'ın sahip olduğu 
ve Standart Oil olarak bilinen beş petrol şirketince Exxon, 
Texaco, Socal, Gulf ve Mobil kontrol edilmektedir. (Diğer 
iki büyük petrol şirketinden Shell/Royal Dutch, Hollandalı 
Yahudi finansör William Deterding'e aittir. BP'nin hisselerinde de Yahudi finansörlerin büyük payı vardır.) 

Ancak özellikle mahkemeler, bir hayli baş ağrıtıyordu ki 
onlarla baş etmek için Rockefeller, bir yığın avukat istihdam 
ediyordu. Ama haberi yoktu ki asıl baş ağrısı daha yoldaydı. 

1890 senesinde ABD Kongresi, Sherman Antitrust Act 
adında bir kanun kabul etti. Bahsi geçen kanun, kartel 
kurmayı ve işletmeyi yasaklıyordu ki bu yasa, Standard Oil 
karşıtı davalara yasal dayanak sağladı. 

1892'de Amerika'nın ilk gerçek milyoneri oldu. 

1896 yılında yine suikasta uğradıysa bundan da sağ 
çıkmaya başardı. Bu arada petrol çıkarma ve taşıma işlerinde 
yenilikler yaptı. 

Andy Stem, Dünden Bugüne Petrol Savaşları: Hırs, 
Rekabet, Şiddet adlı kitabında, avukatı şirketinin dağıtıldığı 
haberini getirdiğinde, John Davison Rockefeller'ın golf oynamakta olduğunu, haberi duyunca avukatına gülümseyip 
“Sen de gidip bir hisse al.” dediğini söyler. 
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İlerleyen zamanlarda Standard Oil'den ayrılan şirketlerin, pek çok kez danışıklı dövüş suçlamasıyla mahkemelik 
olmaları, Rockefeller'ın bahsi geçen sakin tavrı ve “Ben her 
zaman felaketleri fırsata dönüştürmeye çalışırım.” şeklindeki deyişi birlikte değerlendirildiğinde; aslında şirketlerin 
pratikte hiç bölünmediği, tek elden yönetimin uzun yıllar 
daha devam ettiği savı doğru kabul edilebilir. 


Amerikalı yazar Eustace Mullins, The World Order: 
Our Secret Rulers (Dünya Düzeni: Gizli Yöneticilerimiz) adlı 
kitabınında Rockefellerlar'ın nasıl büyüdüğüne de değiniyor. 
Mullins, Rockefelerlar'ın, son iki yüzyılda Rothschildlar'la 
çok yakın ilişkiler içinde olduklarını ve Rockefeller servetinin oluşmasında Rothschildlar'ın büyük rolü olduğunu 
şöyle anlatıyor: 

19. Yüzyılın başlarında, House of Rothschild (Rothschild 
tröstü) ABD'de bazı yatırımlar yaptı ve kendisine bağlı bankalar kurdu. Rothschildlar'ın ABD'de kurduğu bu bankaların 
ilki, The City Bank adını taşıyordu. 1812'de New York'ta 
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kurulan banka, daha sonra National City Bank adını aldı 
ve elli yıl boyunca da Moses Taylor tarafından yönetildi. 


Taylor 1882'de geride 70 milyon dolar bırakarak öldü 
ve yerine oğlu Percy geçti. Ertesi yıl, John D. Rockefeller'ın 
kardeşi William Rockefeller bankaya yüklü bir para yatırarak ortak oldu. 


1891'de ise Rockefellerlar, Percy'i ilma ederek, onun yerine 
banka müdürlüğüne ortakları James Stillman'ın geçmesini 
sağladılar. James Stillman'ın da bir ‘Londra bağlantısı” vardı; 
babası Don Carlos uzun yıllar Rothschildlar'a hizmet etmişti. 


Kısacası, Rotshchild”ın bankası, çok kolay bir biçimde 
Rockefellerlar'a devredilmişti. Mullins, bu işlemin, “merkezin”, yani Rothschild'ın bilgisi ve izni dâhilinde yapıldığını 
söylüyor. Yani Rothschild, isteyerek ve bilerek ABD'deki 
bankasının Rockefeller egemenliğine geçmesini sağlamıştı!... 


Mullins, Rothschildlar'ın ve Warburg hanedanının 
sahip olduğu bir diğer Yahudi şirketi olan Kuhn Loeb'in, 
Rockefellerlar'a verdiği büyük desteği anlatmaya devam ediyor. Bu iki büyük finans devi, petrol ticaretindeki rakiplerini 
ekarte ederek tröst haline gelmeye çalışan gizli soydaşları 
Rockefeller'a büyük destek vermişlerdi: 

Sonraki yıllarda, Rothschild'ın sahip olduğu The National 
City Bank of Cleveland da, Rockefellar'a büyük bir destek 
verdi... John D. Rockefeller'ın başarısı, National City Bank 
of Cleveland'ın desteğini arkasına alarak petrol işindeki 
rakiplerini safdışı etmesiyle başladı. 

1901 yılında Rockefeller hakkında çizilen bir karikatür 
onun “Dolar torbasını” başında kral tacı gibi bulunduran 
bir imparatora benzetiyordu. Ayağını bastığı yerde ise petrol 
kuyuları vardı. Rockefeller'in sınır tanımaz zengin olma 
hevesleri dizginlenemedi. 

Fakat kendisine karşı rakiplerinin açtığı basın kampanyaları sonucu 1911 yılında ABD Yüksek Mahkemesi, 
Standard tröstünün bir tek kişinin tekelinde olmasına son 
veren yasayı uygulamaya koydu. 
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Aynı yıl ABD'de üretilen petrolün yüzde 64'ünü tek başına kontrol ediyordu. Anti-Trust yasasının uygulanması ile 
birlikte Standard şirketi parçalandı ve 34 şirket ortaya çıktı. 


Ancak en büyükleri 6 kız kardeş olarak isimlendirilen 
“Conoco” adını alan Continental Petrol, “Amacon” adını 
alan İndiana Standard, “Chevron” adını alan Kalifomiya 
Standard, “Exxon” adını alan New-Jersey Standard, “Mobil” 
adını alan New-York Standard, “Sohio” adını alan Ohio 
Standard idi. 


Amerikan Yüksek Mahkemesi, o tarihte ülke pazarının 
9070'ini elinde bulunduran Standard Oil'ın, Sherman Antitrust Act'e aykırılık teşkil ettiğine karar vererek Standard 
Oil oluşturan 34 şirketi -ki bu sadece yasal bir perdeydi, 
şirket aslında tek elden yönetiliyordu- kartelden ayırdı. 


Ancak parçalanma, sadece şirketlerin değerini yükselterek Rockefeller'in kişisel servetini arttırdı. 


Ancak kesin olarak bildiğimiz bir şey var; John Davison 
Rockefeller, 1937'de 98 yaşında öldüğünde, arkasında 912 
milyon dolarlık bir servet bıraktı ki bu rakam günümüz 
ekonomik verilerine göre yeniden hesaplandığında, 189 
milyar dolara tekabül ediyor. 


1911'de Standard Oil'den ayrılan şirketlerin bir kısmı, 
bugün halen ayaktalar ve petrol pazarının devleri arasındalar; Chevron, Exxon, Mobil ve Amoco bunlardan sadece bir 
kaçı. Tüm bunlar göz önüne alındığında, geriye sorulacak 
tek bir soru kalıyor: Bu büyük başarının sırrı ne? 


menin, gerçek başarının sırrı olduğunu söyler. Aslında bu 
sözle tarifini yaptığı şey, başarının anahtarının, risk alabilecek kadar cesur olmakta yattığı. Pek çok insan, risk almak 
için risk alır ama asıl başarı, elde edilebilecekleri düşünerek 
risk almaktır. 

Hayatta herkes, kazanmak için yola çıkıyor olabilir; lakin pek azı, bir hayal için yola çıkar. Aslında denilebilir ki, 
beraber yola çıktığınız hayalinizin elini sıkı sıkı tutarsanız, 
risk sizin için sadece iyi bir yol arkadaşından ibarettir. 
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Petrol taşınması için ulaşıma ihtiyaç vardı. Demiryoları da Rockefeller'in elindeydi 


Rockefeller Ailesi, John Davison Rockefeller'in ölümünden sonra da gelişmeye devam etti. Aile bankacılığa el attı 
ve Chase Manhattan Bank ile bankacılık sektörüne girdi ve 
ABD'de dev haline geldi. Banka daha sonra ünlü yatırım 
devi J.P Morgan ile birleşerek J.P Morgan and Chase adını 
alsa da kontrolü Rockefeller Ailesi'nde kaldı. 
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Dünyayı Kimler Yönetiyor 


Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni'nin temel felsefesini 
ortaya koyan ve Kaostan Yeni Düzen hedefi ile ortaya çıkmış 
İllüminati, Skulls and Bones Society, Kuru Kafa ve Kemik 
Cemiyeti, Bohemian Club gibi gizli örgütlerin ta kendisidir! 

Daha sonra bu cemiyetlere 20. yüzyılda CFR, Bilderberg ve Trilateral Komisyon eklenmiş ve diğer ülkelere de 
yayılarak kayıtsız şartsız bir Yeni Dünya Düzeni veya Deccal Firavunlar devri yaratmak için büyük bir mücadeleye 
başlanmıştır. 

Sürekli olarak duyduğumuz; Illuminati — Küreselleşme 
-Gizli Örgütler ve bunların dünyaya getirmek istedikleri Yeni 
Dünya Düzeni. İyi de ne menem şeyler bunlar derseniz? Bu 
sorunun cevabını biz de zor veririz. Çünkü bu bahsedilen 
oluşumları ortaya koyanlar ve yönetenler bir avuç elit insanlardan meydana gelir. 


Bu elit insanlar, dünya sosyetesinin veya sonradan 
görme zengin tabakasının yaptığı gibi yazın plajlarda, 
kışın ise kayak merkezlerinde fink atan kişiler değildirler. 
Bunlarla ilgili magazin sayfalarında veya televizyonlarda 
haber göremezsiniz. 


Nitekim Yeni Dünya Düzeni'nin amaçları ve tehlikeleri 
hakkında tonlarca kitap yazılmış, küreselleşmenin insanlığa 
sunacağı acımasız gerçekler hakkında yüzlerce konferans 
verilmiştir. Fakat bahsedilen bu elitlerin kurduğu gizli örgütlerin tehlikeleri hakkında yazılan kitaplar bir avuçtur. 
Çünkü bu örgütler hakkında bilgiye ulaşmak çok zordur. 

Bu örgütlere üye olan kişiler istihbarat örgütlerinin, silahlı 
kuvvetlerin, NATO'nun veya Savunma Bakanlıklannın, ban- 
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ROCKEFELLER'IN HITLER’ 
İTİRAFLARI 


Hitler'e en büyük desteği Rockefeller yaptı 


kaların, dev tröstlerin en tepesindeki insanlardır. Nazilerden 
pek de farklı olmayan bu insanların gerçek yüzlerini daha 
iyi anlayabilmek, ancak onların dünya insanlığı üzerinde 
oynadıkları rolü sergileyerek mümkün olabilir. 

Bu örgütler niye tehlikelidirler? Çünkü: Savaşları onlar 
çıkarırlar. Ne kadar süreceğine onlar karar verirler, kimlerin katılacağına ve hangi sınırların çizileceğine onlar karar 
verirler. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında J. P. Morgan 
ve Rockefeller'ın büyük etkileri olduğu ve savaş sonunda 
da inanılmaz kârlar elde ettikleri bilinmektedir. 

Ayrıca 2. Dünya Savaşı'nın başında (Hitler'in yükselişinde 
de) Rockefeller grubunun Hitler'e yaptığı yardımlar bilinmektedir. Rockefellerlar, bu Illuminati'nin, merkezindedirler. 


Parayı kayıtsız şartsız onlar kontrol ederler. ABD'deki 
Merkez Bankası'ndan tutun, diğer uluslardaki merkez 
bankalarına kadar tüm temel bankaların kilit noktalarını 
onlar kontrol ederler. Iskonto oranlarını, para teminini, altın 
stoklarını ve altın fiyatlarını, borsa fiyatlarını onlar ellerinde 
tutarlar ve kontrol ederler. Dünyada akmakta olantüm kara 
para bu örgütlerin kontrolündedir. 


Hükümetleri onlar kontrol ederler. Pek çok ülkede kimin 
başbakan, kimin vali veya kimin yönetici konumuna geleceğine onlar karar verirler. Gerekirse hükümetleri yıkarlar, 
yerine yenisini kurarlar, işlerine gelmezse onu da yıkarlar 
ve bunu kimsenin ruhu duymadan yaparlar. Medya bu 
gerçeklerden bahsedemez. 
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Medya ve bilgiyi onlar kontrol ederler. Temel pek çok 
medya kuruluşlannı onlar kontrol ederler. Beyin yıkama 
yöntemleri ve medyayı yönlendirme yöntemleri korkunçtur. Onların izni olmadan büyük medyada yayın yapmanız 
mümkün değildir. 

Ücretleri, vergileri maaşları onlar kontrol ederler. Emeğinize net olarak hâkirdirler. Tüm ücretleri, endüstrilerdeki 
maaşları, işçi maaşlarını onlar kontrol ederler. Mafyayı onlar 
kontrol ederler. Detaya girmeye gerek yok, çünkü zaten 
kendileri mafyadır. Diğer mafya örgütlenmelerini onlar 
kontrol ederler. 

Bilimi ve teknolojiyi onlar kontrol ederler. Bilimi ve 
teknolojiyi çok kilit noktalardaki öğretim görevlileri veya 
çok kilit noktalardaki şirket görevlileri sayesinde onlar 
kontrol ederler. 

İstihbarat örgütlerini ve orduları onlar kontrol ederler. 
ABD'deki hemen her istihbarat örgütünün üst düzey görevlisi veya ileri geleni bahsedilen gizli örgütlerin üyesidir. 


Federal Reserve Kanunu 


Yeni Dünya Düzeni oyuncuları olan, Illuminati — Küreseller ve Gizli Örgütlerin öncelikli hedefleri dünyadaki para 
trafiğini yönetmektir. 


Amerikan vatanseverlerine göre ABD, 1913'te ekonomik 
özgürlüğünü yitirmiş bir ülkedir. Devletin kurduğu Merkez Bankası 1913'te ortadan kaldırılarak, yerini çok uluslu 
özel bankerlerce kurulmuş Federal Rezerve Bank'a (FED) 
bırakmış, dolar basma yetkisi de bu özel bankaya verilmiştir. 

Nitekim Dünyanın Tanrısı Paradır diyen Rockefeller, 
Warburg, Schiff ve Rothschild gibi Yahudi sermayedarların 
ABD'deki kesin ekonomik egemenliğini sembolize eden 
Federal Reserve Kanunu, 1913 yılında Kongre'den sağlanan 
politik destek sonucunda yasallaştı. 

Böylece Amerika, ekonomik bağımsızlığını yitirerek 
FED'in yarı-sömürgesi bir ülke durumuna düşmüştür. 
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Bu tarihi kanunu hazırlayan Paul Warburg, başta ABD 
Başkanı Woodrow Wilson olmak üzere, Virginia'dan Carter 
Glass ve Oklahoma'dan Robert Owen gibi güçlü politikacıları 
kullandı. Amerikalı yazar Eustace Mullins, kanunun kabul 
edilişini şöyle anlatıyor: 

Federal Reserve Kanunu'nun hukuksal olarak geçerli 
kılmak için bankacılar 1912'de ABD Başkanı Woodrow 
Wilson” seçtiler... Federal Reserve Kanunu, Glass-Owen 
Beyannamesi olarak Kongre'de yasallaştı. Owen'a, Federal 
Reserve Kanunu'nu Kongre'den geçirmesini emreden Paul 
Warburg, ise Bernard Baruch ve diğer finansörlerle birlikte 
akşam yemeği yiyerek başarısını kutladı. 


Bu şekilde, Amerika'da politik olarak serbest merkez 
bankaları sistemini savunan kitaplar yazan Warburg, Federal Reserve Kanunu'yla Amerikan Merkez Bankasının 
özelleştirilmesini sağlamıştı. 

Böylece Federal Fonların idaresi devletin denetiminden 
alınarak, bağımsız “Federal Reserve Bankaları'nın kontrolüne 
bırakıldı. Kanun, ABD'yi Federal Reserve Bank adı verilen 
birer merkez bankasına sahip 12 bölgeye ayırdı. 


Bu 12 Reserve bankası birbirinden bağımsızdı ve o 
günden bu yana Washington'daki Federal Reserve Board 
adı verilen federal örgüt tarafından yönetildi ve denetlendi. 
Meydan Larousse, kanunun işlevini şöyle özetliyor: 


“Federal Reserve Bankaları, federal hazinede bırakılmış 
altın mevduatı belgelerine dayanarak ve federal hazineye 
ait değerler karşılığında rehin edilmiş banknotlar çıkarır. 
Başlıca görevleri banka kredileri hacmini kontrol yoluyla 
ekonominin emrine verilen ödeme olanakları toplamını 
ayarlamaktır.” 

Bu kanunla birlikte Amerikan sermayesinin toplandığı 
12 Federal Reserve bankasının yani ekonominin en önemli 
karar merkezinin denetimi, Paul Warburg”un kurucusu 
olduğu Federal Reserve Board örgütüne bırakılmış olundu. 


Kısa bir süre sonra bölgesel merkez bankalarının kontrolünü eline geçiren Warburglar, federal merkez bankalannın 
hisselerini bazı özel bankalar arasında paylaştırdı. 
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Federal Reserv Dolar'ın basıldığı yer 


Bu şekilde Amerikan merkez bankalarının yani para basma işleminin kontrolü Kongre'den alınarak özel bankaların, 
daha doğrusu Yahudi finansörlerin eline bırakıldı. Eustace 
Mullins, The Secrets of the Federal Reserve adlı kitabında, 
Federal Reserve sistemi sayesinde Amerika'nın da gizli bir 
“kontrollü ekonomi” düzenine geçtiğini ve böylece Albay 
House'un Yahudi patronlarından aldığı ekonomik totaliterizm hayalinin gerçekleştiğini söylüyor. 

Amerika'yı yöneten zümrenin bu bir avuç kişi olduğunu Başkan Roosevelt “Amerikan Devleti'nin gerçek sahibi, 
(Federal Reserve'i oluşturan özel) bankerlerdir” diyerek 
itiraf etmiştir. Öldürülen Başkan Kennedy'in babası ise 
“Amerika'yı en fazla 50 kişi yönetiyor, belki bu sayı bile 
fazladır” demiştir. 


Federal Reserve Kanunu ile birlikte, bir grup ayrıcalıklı 
insan, para basma yetkisini ustaca kullanarak inarulmaz 
karlar elde etti. Federal Reserve patronları 1913'ten beri para 
veya kredi olarak milyonlarca dolar oluşturdular ve bunu 
faizle hükümete ve halka borç olarak verdiler. 

Böylelikle dünyanın en büyük ülkesi, aynı zamanda 
dünyanın en borçlu ülkesi konumuna geldi. Amerika'nın 
düzen-karşıtı yayın organı The Spotlight, Federal Reserve 
sisteminin etkilerini şöyle anlatıyor: 
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Federal Hükümet, vergilerle halktan aldığından daha 
fazlasını harcar ve bu yüzden para ihtiyacı doğar. Parası 
olmadığı ve de Kongre para basma yetkisini devrettiği için 
hükümet özel bir kuruluş olan Federal Reserve'e başvurur. 


Bankacılar ancak hükümetin geri ödemesi koşuluyla para 
verir. Ve tabi ki faizle! Böylece Kongre, Hazine Bakanlığına 
belirtilen miktarda devlet tahvili bastırır ve bunu daha sonra 
Federal Reserve Bankacılarına iletir. 


Federal Reserve basım parasını öder ve değiş tokuşu 
hükümetle gerçekleştirir. Hükümet böylece halkı borca sokar, faizi de onlar ödeyecektir. Bunun gibi binlerce anlaşma 
yapılmıştır; böylece 1980'e kadar ABD Hükümeti, Federal 
Reserve bankacılarına 1 trilyon dolardan fazla borçludur. 
Halk ise yılda 100 milyar dolar faizini öder, anaparayı 
ödemek ise zaten mümkün değildir. 


İşte Başkan Wilson'ın, kendisine akıl hocalığı yapan 
Yahudi finansörlere hediye ettiği sistem buydu. Amerikan 
ekonomisi, bu sayede Warburg, Rockefeller, Schiff gibi Yahudi bankerlerin denetimine geçmişti. Federal Reserve'in ilk 
büyük icraatı ise, Amerika'nın I. Dünya Savaşı'na girmesini 
desteklemek ve finanse etmek oldu. 

Ve önce de değindiğimiz gibi, Amerika'nın savaşa girmesi 
demek, Amerikan yayılmacılığının da doğması demekti. 

Peki, ama Merkez Bankasının bir zümrenin tekelinde 
olması, ülkenin ekonomik bağımsızlığını neden tehlikeye 
atsın? Ya da Merkez Bankaları devletlerin işleyişinde hangi 
hayati işlevlere sahiptirler? 


Eski başkanlardan Yaman Törüner'e göre; Merkez bankacılığı, ateş ve tekerlekle beraber dünyada yapılan en büyük 
üç icattan biridir. Merkez bankaları sayesinde, devletler para 
basar ve bastıkları para kadar “senyoraj” geliri elde ederler. 

Senyoraj, genel anlamda “paranın üretim maliyeti ile 
üzerinde yazılı değer arasındaki farktır.” Bu farkın devletin 
kasasına gelir olarak girmesiyle devlet, vergi gelirlerinin 
dışında ciddi bir gelir daha elde eder. 
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ze ve >. 


Illuminati üyesi ailelerin elindedir. 


Fakat buraya kadar anlatılan kısımda senyoraj geliri, para 
devlet kurumlarınca basılırsa devletin olur. Oysa ABD'de 
1913'te bu hak artık bir zümrenin eline geçmektedir. 

Merkez bankasının özelleşmesiyle birlikte piyasadaki 
para miktarını belirleme yetkisi de aynı zümreye ait olmaktadır. Piyasadaki para miktarıyla beraber ülke ekonomisinin 
hızını ayarlama imtiyazına sahip olunabilinir. 


Şöyle ki, dolaşımdaki para miktarı gereken para miktarından fazla ise enflasyona, az ise deflasyona yol açar. 


Kapitalist ekonomilerde Merkez bankalannın ekonomiyi 
yönlendirmelerindeki diğer enstrüman ise faiz oranlannı 
belirleme yetkisidir. “Bankaların bankası” olması sebebiyle 
Merkez bankası hem bankalara belli bir faiz oranından kredi 
verir hem de bankalardan mevduat kabul eder. 

Böylece kapitalist ekonominin sömürü aracı olan faizin 
kontrolü de Merkez Bankasının elindedir. 

Bütün bu yetkilerin pratikte ne anlama geldiğini dünya tarihinden ve yakın tarihimizden örneklendirebiliriz: 2. 
Dünya Savaşında Hitler 120 milyon değerinde sahte dolar 
ve pound bastırmıştır. 
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Yani Amerika ve İngiltere adına senyoraj geliri elde 
ederek savaşın finansmanını bu ülkelere yıkmaya çalışmıştır. 
Hitler tarafından basılan meblağ İngiltere'nin toplam para 
rezervinin tam 4 katı idi. (Hollywood, bu konuyu işleyen 
“Kalpazanlar” isimli filmi çekti). 

Osmanlı Devletinin son döneminde ise Merkez Bankası 
görevini İngiliz-Fransız ortaklığıyla kurulan Osmanlı Bankası 
yapmıştır. Tek başına para basma yetkisi elinde bulunduran 
banka, hükümetin en sıkıntılı zamanlarında bu görevini 
yerine getirmemiştir. 

Mesela İtalyanların Trablusgarb'a çıkması üzerine devlet 
Libya'ya asker sevk etmek istemiş ve Osmanlı Bankasından 
avans talebinde bulunmuştur. Fakat banka bu talebi karşılamamış ve Libya kaybedilmiştir. Sonradan anlaşılmıştır ki; 
Osmanlı Bankası İtalyan savaş tahvillerine yatırım yapmıştır! 


Aslında 1944 sonrasındaki gelişmeler olmasa bizim 
Amerika ekonomisiyle bu kadar ilgilenmemiz gerekmezdi. 2. 
Dünya Savaşının sona ermesiyle ABD, devasa bir sanayiye, 
parasal ve askeri güce sahip oldu. Dünya altın rezervlerinin 
% 80'i, donanımlı bir ordu ve atom bombası onundu. 


Sovyetler Birliği karşısında kapitalist cephenin yöneticiliğini üstlenen ABD, daha 1943'ten başlayarak İngiliz 
yetkililerle uluslararası ödemeler sistemini yeniden tesis 
etmek üzere çalışmalar başlattı. Ve 1944'te Bretton Woods'ta 
her paranın altına göre tarımlandığı ve sabit kura dayalı bir 
sistem devreye sokuldu. Bu sisteme altın standardı (Gold 
Exchange Standart) adı verildi. 


Yürürlüğe giren yeni sisteme göre üye ülkeler ulusal 
parasını sabit bir kurdan dolara bağlamıştır. ABD ise doları 
başka bir ülkenin parasına değil sabit bir fiyattan altına bağlamıştır. (1 ons saf altın-35 $). Diğer yandan ABD, yabancı 
merkez bankalarına da tuttukları doları diledikleri zaman 
altına çevirebilme imkânını tanımıştır. 

Görüldüğü gibi bu sistem, ABD'yi dünyanın merkez bankası konumuna getirmiştir. Çünkü dolar; bütün uluslararası 
paraların bağlandığı standart para konumuna yükselmiştir. 
Uluslararası ödemeler, borç ve alacaklar dolarla ölçülmüştür. 
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Bunun dışında üye 44 ülkenin merkez bankaları dış 
rezervlerini dolar olarak tutmuşlardır, böylece dolar aynı 
zamanda bir rezerv para statüsüne kavuşmuştur. Prof. James 
Tobin oluşan yeni durumu 1963'te şöyle dile getirmiştir: 


“Kendi avlusunda bir para kuyusuna sahip olmak hoş 
bir şey ve bize bu ayrıcalığı Altın Standartı sağladı. Cari açığı 
on yıldır sürdürebiliyoruz. Çünkü çıkardığımız kıymetli 
kâğıtlar genellikle para olarak kabul görüyor.” 


“Suudilerin tarihsel olarak yaptıkları en kritik şeylerden 
biri, ABD'yle dostluğu sürdürmenin yanında, petrolün dolar üzerinden fiyatlandırılmasında ısrarcı olmalarıdır. Bu 
nedenle ABD Hazinesi başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı 
bir avantaja sahiptir. Gerektiği her durumda para basarak 
petrol alabilmekteyiz?” 


Bretton Woods sistemi, Amerikan doları altın kadar güçlü 
olduğu ve altına sabit bir orandan çevrilebildiği sürece işledi. 
Dolar bu sistemin birleştirici para birimiydi. Diğer ülkeler 
doları, tıpkı altın gibi parasal rezerv olarak tutuyorlardı. 


Ne var ki 19601arın ortalarından itibaren ABD'nin ödemeler dengesi açığı genişledi ve ülkeden dolar çıkışı dolar 
girişine oranla yükseldi. Dünyanın geri kalanı da ABD'nin 
altın stoklarının ABD dışındaki bütün dolarların değerini 
karşılayamayacağının farkına vardı. 


19701i yılların başlarında Avrupa ve Asya ekonomilerinin artan rekabet gücü, Vietnam Savaşı harcamalarının 
ABD ekonomisine getirdiği yük, var olan iktisadi düzeni 
sarstı. Başta Fransa olmak üzere, önemli ülkelerin merkez 
bankaları ABD'den ellerindeki dolarlar karşılığında altın 
isteminde bulunmaya başladılar. De Gaulle, 1965'te Fransa 
merkez bankasındaki üç yüz milyon dolar karşılığı olarak 
ABD'den altın talep ettiğinde, ABD mali sistemi açıkça iflas 
ile karşı karşıya geldi. Bu gelişmelere bağlı olarak 1971 yılının 
ortasında FED'den altın çekimi hız kazandı ve rezervler kritik 
bir düzeye geriledi. 1949'da 25 milyar dolarlık değere sahip 
olan altın stoku 19701erin başında 12 milyar dolara düştü. 


Bu süreçte ABD'nin baş müttefiki durumundaki İngiltere 
Merkez Bankası bile 3 milyar dolarlık rezervi karşılığında 
2600 ton altın almıştır. 
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Ülkenin dışarıdaki dolar varlıkları 1960'tan itibaren 
Amerikan altın stokunu aştı; 1968'de üç kat, 1972'de sekiz 
kat fazlaydı. Dolara sahip olan Avrupa bankaları dolar 
olarak kredi açıyorlardı. Bu Avrupa dolarları toplamı 1971 
sonunda yüz milyar dolara yaklaşıyordu. 


Sonuçta Ağustos 1971'de ABD başkanı Nixon'ın yeni 
ekonomik politikayı ilan etmesiyle Bretton Woods sistemi 
çöktü. Artık doların altınla değiştirilmesi geçici olarak durduruldu. Ve bu geçicilik hala devam etmektedir! 


Kriz sonrasında artık doların arkasında ABD yönetiminin 
“tam güvenirliği ve saygınlığı(!)” dışında bir şey kalmamıştı. 

Bu noktadan sonra, ABD, başkalarından almak zorunda 
olduğu mal ve hizmetler karşılığında diğer ülkeleri, değeri 
düşmüş doları kabullenmeleri için ikna etmek zorundaydı. 
Diğer ülkelerin ABD dolarını tutmaları için ekonomik bir 
gerekçe bulması gerekiyordu: bu gerekçeyi petrol sağladı. 


ABD petrol ticaretinin bir para sepeti ile yapılmasını önleyerek doların egemenliğini sürdürmek amacıyla dünyanın 
en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan ile üst düzey 
görüşmelere başladı. Söz konusu bu görüşmeler sonucunda, 
Suudi Hükümeti petrol gelirleri ile gizlice 25 milyar dolar 
değerinde ABD hazine bonosu satın aldı. Böylece “Petro- 
Dolarların yeniden döngüsü” olarak bilinen ve New York 
ve İngiltere bankacılık sisteminin lehine olan süreç başladı. 


Suudi Arabistan ile gerçekleştirilen bu görüşmeler ileri 
bir tarihte ABD Hazine Genel sekreteri Blumental tarafından 
Suudi Arabistan'ın petrol ticaretini yalnızca dolarla yapacağı 
yönünde güvence verdiği biçiminde açıklanmıştır. 

Bu noktanın önemi, 2002 yılında, ABD'nin eski bir Suudi 
Arabistan büyükelçisi tarafından ABD kongresindeki bir 
komitede şu sözlerle ifade ediliyordu: 

“Suudilerin tarihsel olarak yaptıkları en kritik şeylerden 
biri, ABD'yle dostluğu sürdürmenin yanında, petrolün dolar üzerinden fiyatlandınlmasında ısrarcı olmalarıdır. Bu 
nedenle ABD Hazinesi başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı 
bir avantaja sahiptir. Gerektiği her durumda para basarak 
petrol alabilmekteyiz?” 
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Suudi yönetimiyle yapılan anlaşmanın hemen ardından, 
Suudi Arabistan'ın dayatmasıyla, OPEC de bu anlaşmayı 
kabul etmiş ve böylece artık OPEC'in ürettiği petrol sadece 
ABD doları üzerinden satılır hale gelmişti. Dolayısıyla petrol 
standardı, dolar standardı haline gelmiş oldu. 


Gelinen noktada rahatlıkla şunu söyleyebiliriz; 1913'te 
birkaç beynelmilel ailenin girişiyle kurulan Amerikan Merkez Bankası FED, 1944'te dünyanın merkez bankası oldu. 
Başlangıçta verilen “altına karşılık emisyonu artırma” sözü 
sadece 196011 yıllara kadar, doların altına konvertibilitesi ise 
1971'e kadar sürdü. 


Ardından OPEC ülkelerinin dolar karşılığı petrol satmaları sağlandı. Böylece dünyadaki dolarla satın alınan bütün 
petroller Amerika'nın oldu! 


Yalnızca petrol de değil, hangi ürün dolarla alınıp satılıyorsa aslında mülkiyeti ABD'ye aitti. Bu sebeple yeryüzündeki insanlar ürettikçe FED buna mukabil para basarak 
ona sahip olabilme imkânına kavuştu. Hatta Panama ve 
Liberya gibi ülkeler milli para birimi olarak doları seçtiler. 

Dünyadaki önde gelen Merkez Bankaları milli paralarını 
kasalarındaki dolara karşılık bastılar. Aslında piyasalarında 
dolaşan Amerikan dolarıydı. Üstelik bir de dolar zengini 
ülkeler -özellikle Arap sermayesi, Japonya, Çin, Hindistan 
v.s. - elde ettikleri paraları tekrar ABD'de tahvil ve bonoya 
dönüştürdüler. Böylece Amerika'nın cari açıklarını finanse 
ettiler... 


Şimdi söyleyin bakalım; bu sistem çöker mi? 


Rockefeller ve Siyaset 


Rockefeller Ailesi siyasete de el attı. Rockefellerların 
siyasetle buluşması 1921'de kurduğu Council of Foreign 
Relations (CFR) ile oldu. 

Nelson Rockefeller, ilk olarak 1940'ta Dışişleri Bakanlığı'nın 
Amerika ülkeleri arasındaki ilişkiler koordinatörü oldu. 
Cumhuriyetçi olmasına karşın, 1944'te Franklin D. Rosvelt'in 
başkanlığındaki Demokrat Parti hükümetinde Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakanlığı'na 
getirildi ve bir yıl görevi yürüttü. 

1959-1973 yılları arasında aralıksız 14 sene New York 
Valiliği görevini ve 1974-1977 yılları arasında ABD'nin 41. 
Başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 

IMF ve Birleşmiş Milletler gibi global organizasyonların 
ortaya çıkmasında adı geçen Rockefeller, yönetiminde bulunduğu CFR ile de ABD'nin dış politikasına yön veriyor. 

CFR'a üye isimler arasında Alan Greenspan, Bill Clinton, 
George Soros, Henry Kissinger, Jimmy Carter, Zbigniew 
Brzezinski ilk dikkat çeken isimler. Dünya Bankası'nın 
yönetenler arasında Rockefeller çalışanları var. 


CFR - Dış İlişkiler Komitesi 


Yirminci yüzyılda ABD'de ortaya çıkan bir örgüt ise 
Daniel'in dünyanın hâkimi olacağını inandığı (!) gibi 5. 
Imparatorluğun kurucusu olmak üzere dünyaya düzen 
vermeye başlamıştır. 


ie hami 


Economics & Foreign Policy 


KE 


CFR Konsey Başkanı Rockefeller 
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Bu örgüt CFR'dir. Açık adı “Council on Foreign Relations” yani “Dış İlişkiler Komitesi” olan bu örgüt, MRA ile 
aynı dönemde harekete geçirilmişti ve halen de dünyadaki 
en etkili masonik örgütlenmedir. 

Dış İlişkiler Komitesi (CFR), Gizli Dünya Devleti'nin en 
önemli organlarından biridir ve Yuvarlak Masa teorisine 
göre şekillendirilmiş organizasyonların da eskilerindendir. 
Bu yüzden CFR üzerinde biraz ayrıntılı bir şekilde durmak 
gerekmektedir. 


CFR, 21 Temmuz 1921'de New York'ta kuruldu. Kuruluşunda Yahudi kökenli Walter Lippmann'ın önemli rolü 
olmuştur. Fakat bu oluşumun kurulmasıyla ilgili ilk karar 
daha önce de söylediğimiz üzere Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında toplanan Versailles Barış Konferansı'nda alındı. 


CFR, 2. Dünya Savaşı'nda çok önemli bir rol oynamıştır. 
Foreign Affairs adlı ünlü dergi bu örgütün yayın organıdır. 
Bu dergi vasıtasıyla dünya kamuoyu üzerinde bir politik 
yönlendirme yapmaya çalışmaktadır. Görünüşte CFR'nin 
çalışmalarının pek gizli olmadığı ileri sürülmektedir. 

Gerçekte ise diğer Gizli Dünya Devleti organları gibi 
son derece gizli çalışmaktadır. Ancak yönlendirme amaçlı 
faaliyetlerini dışa yansıtmakta ve bu yansıtma ile açıktan 
çalıştığı intibaı vermeye gayret etmektedir. 

CFR'nin bugün finans, iletişim, akademi, istihbarat, 
teknoloji alanlarında en etkin konumlarda bulunan 3500 
civarında üyesinin olduğu sanılmaktadır. Özellikle Amerika'daki istihbarat örgütleri üzerinde oldukça güçlüdür. 
FBI, CIA, DIA, DEA ve başka istihbarat şefleri bu örgütün 
de elemanıdır ve CFR'nin ilkelerinden dışarı çıkamazlar. 


Örgüt Başkanı Rockefeller 


Gizli Dünya Devleti'nde önemli etkinliği olan Rockefeller 
ailesinin bir ferdi olan David Rockefeller, CER'nin onursal 
başkanı olarak kabul edilmektedir. 

ABD'nin eski başkanları Bill Clinton ve Jimmy Carter, 
Antony Lake, eski başkan yardımcısı ve son başkanlık seçimlerinde oğul Bush'un rakibi olan Al Gore, George Bush 
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(baba ve oğul her ikisi de), oğul Bush'un başkan yardımcısı 
Dick Cheney, eski bakan Warren Christopher, Savunma 
bakanı Colin Powell, Les Aspin, eski CIA direktörü James 
Woolsey. 


Yine CIA eski direktörü Robert Gates, ABD hava kuvvetlerinin eski sekreteri Donald Rice, ABD'nin eski Pakistan 
büyükelçisi Robert Oakley, ABD eski Dışişleri bakanı ve ayı 
zamanda bu ülkedeki yahudi lobisinin başını çeken Henry 
Kissenger, eski Savunma bakanları James Baker, Donald 
Ramsfeld ve Casper Weinberger, Jimmy Carter döneminin 
ulusal güvenlik danışmanlarından Zbigniew Brzezinski, baba 
George Bush döneminin ulusal güvenlik danışmanlarından 
General Brent Scowcroft, eski hazine bakanı Lloyd Bentsen, 
eski devlet bakanı George Shultz, eski ticaret bakanı Robert 
Mosbacher. 

ABDiünlü finansör ve para piyasalarında spekülasyonlar 
yaparak milyarlar kazanmasıyla tanınan, Soros Vakfı vasıtasıyla dünya ülkelerinin geleceği için Gizli Dünya Devleti'ne 
hizmet edecek yöneticiler yetiştirmeye çalışan Yahudi kökenli 
George Soros ABD'nin CFR üyesi ünlülerinin başında gelir. 

Bu isimler ABD politikasında söz sahibi ya da geçmişte 
söz sahibi olmuş CFR üyesi ünlülerin sadece az bir kısmını 
teşkil etmektedir. CFR üyelerinin birçokları aynı zamanda 
Bilderberg ve/veya SBS üyesidirler. 

CFR'nin Türkiye'den de üyeleri mevcuttur. Aydınlık 
gazetesinde yer alan bir yazıda Rahmi Koç'un CFR'nin 
Türkiye temsilcisi olduğu ve örgütün, Şubat 2001'de Koç 
Holding binasında Rahmi Koç'un ev sahipliğinde bir toplantı 
yaptığı ileri sürülmüştür. 


CFR Burjuva Örgütü 


Az önce de belirttiğimiz gibi CFR Yahudi finansörlerce 
kurdurulmuştu. CFR'nin kuruluşunda böylesine belirgin 
bir Yahudi etkisi olması, kuşkusuz üzerinde düşünülmesi 
gereken bir noktadır. 

Yahudi önde gelenleri, Amerikan yayılmacılığına öncülük edecek ve kurulduğu tarihten sonra da Amerikan dış 
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politikasına büyük etki yapacak olan böyle bir kuruluşun 
oluşumuna acaba neden öncülük etmişlerdir? 


Bu noktada akla, “bu doğal bir şey, tarih boyunca sermaye sahipleri politikayı etkilemişlerdir” gibi bir açıklama 
gelebilir. Olaya böyle bakıldığında da Amerika'daki pek 
çok sosyalistin yaptığı gibi CFR bir “burjuva örgütü” olarak 
tanımlanabilir, “yüksek sermayenin politika üzerindeki 
denetim mekanizması” olarak yorumlanabilir. 


Ama burada konuyu değerlendirirken göz önünde 
bulundurulması gereken önemli bir nokta var. Çünkü 
CFR'yi kurduran finansörlerin “Yahudi olma” gibi ortak 
bir özellikleri vardır. 


Daha da önemlisi, hepsi “Yahudi oluşlarına” çok önem 
veren, bu nedenle Amerika'daki, hatta dünyadaki sayısız 
Yahudi örgütüne destek olan kişilerdir. İsrail Devleti'nin 
ilk aşaması olan Filistin'e Yahudi göçü projesinin en önemli 
destekçileri de aynı kişilerdir. 

Evlenirken hep “ırk-arasında” eş seçimi yapmaları bile, 
söz konusu sermayedarların önemli bir “ırk bilinci”ne sahip 
olduklarını gösteriyor. 


Dolayısıyla, bu kişilerin Amerikan politikasını yalnızca 
kendi kişisel ekonomik çıkarları için yönlendirmek istediklerini düşünmek eksik bir değerlendirme olacaktır. Sahip 
oldukları güçlü “ırk bilinci”, mutlaka CFR'yi kurdurmalarında önemli rol oynamış olmalıdır. 

Amerikan dış politikasını herhangi bir “Yahudi olmayan” 
Amerikalı sermayedardan farklı olarak kendi kişisel çıkarlarının da ötesinde, Yahudi ırkının çıkarları doğrultusunda 
yönlendirmek istemiş olmalıdırlar. 


Olayı daha geniş bir açıdan incelediğimizde ise, söz konusu açıklama daha da kesinlik kazanmaktadır. Amerika'nın, 
başından beri Yahudi önde gelenleri tarafından Mesih Planı 
için kullanışlı bir aygıt olarak düşünüldüğünü, Kabalacı 
Kolomb'un kıtayı, “Yahudiler için iyi bir yer» olması niyetiyle “keşfettiğini» hatırlarsak, ABD'nin misyonunu daha 
iyi anlayabiliriz. 
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Yahudi önde gelenlerinin, Mesih Planı için kullanabilmek amacıyla, ülkeyi en başından beri kontrol altına almaya 
çalıştıklarını, bu nedenle masonluğu kendi elleriyle Yeni 
Dünya'ya getirdiklerini göz önünde bulundurduğumuzda, 
ya da Püritenlerin ülkeye nasıl “judaizer” misyonunu yüklediğini hatırladığımızda, Amerika için biçilen işlevi daha 
açık bir şekilde görebiliriz. 

ABD), başından beri, Yahudi önde gelenlerinin denetimi 
altında olacak dünya-hâkimi bir güç şeklinde tasarlanmıştır. 
Amerika'yı dış müdahaleye, yayılmacılığa zorlayanların 
da yoğun olarak Yahudiler, ya da onlarla “ittifak” içindeki 
masonlardan oluşması bunun önemli bir göstergesidir. 

Amerika'yı ilk kez emperyal bir güç haline getiren İspanya savaşının Yahudi medyası tarafından kışkırtılmıştır. 
Amerika'nın I. Dünya Savaşı'na girişi de Wilson'ın akıl 
hocaları, yani Yahudiler aracılığıyla olmuştur. 


Nitekim Amerikalı gazeteci Andrew |. Killgore da, 
Amerika'nın I. Dünya Savaşı'na girmesindeki Yahudi etkisine dikkat çekiyor. 

Killgore'un yazdığına göre, Dünya Siyonist Örgütü 
liderleri, İngiliz hükümetini Siyonizme destek veren Balfour 
Deklarasyonu'nu yayınlaması için zorlarken, deklarasyon 
yayınlandığında } kendilerinin de Amerikalı soydaşları araalığıyla ABD'yi İngiltere'nin yanında savaşa sokacakları 
sözünü vermiş ve gerçekten de Ingiltere'yi bu konuda ikna 
etmişlerdi. 

Olayı bu çerçeve içinde değerlendirdiğimizde, CER'deki 
belirgin Yahudi etkisi çok daha anlamlı hale gelmektedir. 
Çünkü Mesih Planı, Mesih gelmeden önce de, dünyada 
Yahudi-kontrollü bir sistemin belli ölçüde kurulmasını 
öngörmektedir. 

Kabalacılar'ın kehanetleri yorumlayış şekli, Mesih'in 
gelişinden önce, pek çok sonuca “insan eliyle” varılacağı 
yönündedir. 

Dolayısıyla inanışa göre Yahudilerin Mesih gelmeden de 
belirli bir egemenlik kurmaları gerekmektedir; Mesih'in bu 
hazır düzenin kontrolünü ele alacağı ve “metafizik” katkılarla egemenliği daha da sağlamlaştıracağı beklenmektedir. 


40 


ROCKEFELLER AİLESİ / Ölüm İmparatorluğu 


Kabalacıların yorumu böyleyken, dünyadaki en büyük 
politik ve askeri gücü olan ABD'nin “ırk bilinci” yüksek 
Yahudiler tarafından oluşturulan kurumlar aracılığıyla 
yönetiliyor olmasını bir tesadüf olarak yorumlamak akılcı 
gözükmemektedir. 


Görünen, Amerika'nın, Mesih Planı'ndaki önemli misyonunu CFR gibi kurumlar sayesinde yerine getirdiğidir. 


CFR Tamamen Rockefeller'ın 


Üstteki yorumların ardından açıklık getirilmesi gereken 
bir nokta vardır: CFR, üstte değindiğimiz Yahudi finansörler 
tarafından oluşturulmuştur, ancak, CFR'nin denetimi, ilerleyen yıllarda bir başka büyük sermayedarın, Rockefeller 
ailesinin eline geçmiştir. 

Bunun nedenine az sonra değineceğiz, önce kısa bir 
şekilde Rockefeller ve CFR ilişkisine göz atalım. 


Dan Smoot, CFR'nin güç ve etkisinin kurulduğu yıldan 
sonra istikrarlı bir biçimde arttığını bildiriyor. Örgütün 
tarihindeki dönem noktasını ise, 1927 yılı olarak belirliyor. 


Çünkü 1927 yılında, CFR'yi finanse eden sermayedarların arasına çok önemli bir isim daha katılıyor. Sonradan 
CFR'nin en büyük finansörü ve dolayısıyla arkasındaki asıl 
güç haline gelecek olan isim, ünlü “petrol kralı” Rockefeller 
ailesi. 

1929 yılında CFR, Rockefeller'ın verdiği para ile bugünkü adresine taşınıyor: The Harold Pratt House, 58 East 68th 
Street, New York City. 

1930'u yıllardan sonra Rockefellerlar, CFR'ye iyice hâkim 
oluyorlar. 1939 yılında, Konsey'in Dışişleri Bakanlığı için 
araştırma ve tavsiyeler yapması için bir anlaşma yapılıyor. 

Rockefeller Vakfı, bu çalışmaların giderlerini üstlenmeyi kararlaştırıyor. O tarihten sonra da Rockefellerlar, 
CFR'nin en büyük maddi destekçisi oluyorlar. 1940-1945 
yılları arasında Rockefellerlar'ın Konsey'e akıttığı para dev 
boyutlara ulaşıyor. 
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1945 yılında San Francisco'da Konsey'in gücünü belgeleyen önemli bir gelişme yaşanıyor. Birleşmiş Milletler 
toplantısına katılan ABD delegasyonundaki 40'ın üzerindeki 
isim CFR üyeleri arasından seçiliyor. CFR üyelerinin en 
etkini ise Nelson A. Rockefeller... 

Siyasi gözlemciler, 1945'ten sonraki ABD politikasının 
kesin olarak CFR egemenliğinde düzenlendiği konusunda 
birleşiyorlar. CFR'nin egemenliğinin Rockefellerlar'ın elinde olduğu konusunda da. Rockefeller'ın CFR üzerindeki 
denetimi, Amerika'da çokça yazılıp - çizilmiş bir konudur. 


Öyle ki bugün bazı Amerikalı yazarlar, CFR'yi “Rockefeller ailesinin politik kurumu» olarak tarif ederler. Örneğin, 
Collier Peter ve David Horowitz adlı iki yazarın yayınladığı 
The Rockefellers: An American Dynasty (Rockefellerlar: Bir 
Amerikan Hanedanı) adlı kitapta, Rockefellerlar-CFR ilişkisi 
şöyle dile getiriliyor: 

Rockefeller'lar anlıyorlar ki, finans gücü, politik güç 
kazanmaya temel olabiliyor. Sonra da politik güç, finans 
gücünü besliyor. Böylece CFR yani Dış İlişkiler Konseyi 
kuruluyor. 


David Rockefeller ilerleyen yıllarda başkan oluyor... 
Konseyin, bin altı yüz üyesi bulunuyor. Yüksek finans 
çevreleri, üniversiteler, politika, ticaret, basın ve televizyon 
çevrelerinden... Çoğu ünlü kişiler. Az tanınanlar bile, en 
güçlü kişilerden seçilmiş. 

Konsey, kuruluşundan sonraki ilk elli yılda, gizli kalmayı istiyor ve kalıyor. 1972 yılında bu sır perdesi, Profesör 
W. C. Skousen'in “bestseller” (en çok satan) kitabıyla, biraz 
aralanıyor. Ayrıca, New York Times ve New Yorker'da iki 
yazı yayınlanıyor. 

Buna göre CFR, ABD'nin iç ve dış ilişkilerinde yıllardan 
beri‘ devletüstü' bir rol oynuyor. Dış yardımlardan NATO'ya 
kadar, her işe parmağını sokuyor. 

Rockefeller'ın CFR üzerindeki denetimi yalnızca Konsey'e 
akıttıkları dev boyuttaki para ile sınırlı kalmıyor. Rockefellerlar, paranın verdiği güçle, kurumun başına kendi 
“adam”larını atıyorlar. CFR'nin uzun yıllar başkanlığını 
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yapan John McCloy'un Rockefeller Vakfı'nın yöneticisi ve 
Rockefeller ailesinin de özel avukatı olması bunun bir örneği. 


Rockefeller Vakfı'nda hizmet eden John Foster Dulles, 
Henry Kissinger, Cyrus Vance gibi isimlerin CER'nin önde 
gelen üyeleri ve de ABD Dışişleri Bakanları olmaları da, 
ailenin CFR ve ABD dış politikası üzerindeki etkisinin bir 
göstergesi. 


CFR’nin Gücü 


Eustace Mullins, The World Order adlı kitabının başlarında, “bu kitapta adı geçen hemen her ünlü Amerikalı 
CFR üyesidir, bu yüzden her seferinde bunu tekrarlamayı 
gereksiz görüyorum” diyor. Gerçekten de CFR üyelerinin 
listesi, neredeyse Amerikan politikasının “Who's Who” 
(Kim Kimdir)i gibidir. 

Henry Kissinger'dan John McCloy'a, Carter'ın Ulusal 
Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski'den Fisenhower'ın 
Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'a, CIA başkanı ve mason 
Allen Dulles'dan, Dean Acheson, George Kennan'a kadar 
pek çok ünlü isim, CER üyesidir. 

Öyle ki, The Rockefeller Syndrome adlı kitabında Ferdinand Lundberg'in belirttiğine göre: “CFR ile bağlantısı olan 
insanlar Amerika pazarlarında mülkiyete sahip olanların 
neredeyse tümüdür.” 


Dan Smoot, Invisible Government (Görünmez Hükümet) 
adlı kitabında, kurumun ABD'nin dış politikalarının oluşumundaki büyük etkisini detaylı olarak anlatıyor. Buna göre 
CFR, yalnızca üst kademedeki yönetici elitleri bünyesine alıp 
yönlendirmekle kalmaz, dış politika ile kurumların büyük 
bölümünü kontrol eder. 

Amerika'da dış politika ile ilgili diğer pek çok dernek 
ve kurum da, CFR'nin denetimi altındadır. Amerikan dış 
politikasındaki büyük etkileri ile bilinen “think-tank”ler 
(politika üretme kurumları) ise gerçekte CFR'nin alt komisyonları niteliğindedir. Eustace Mullins, CFR ve think-tankler 
arasındaki ilişkiden şöyle söz ediyor: 
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Shoup'un Imperial Brain Trust adlı kitabına göre 
1969'da CFR'de Brookings Institution'dan 22 yönetici, RAND 
Corporation'dan 29, Hudson'dan 14, Middle Fast (Orta Doğu) 
Institute'dan 33 üye vardır. 


Ayrıca Rockefeller Foundation'ın 19 yöneticisinden 14'ü, 
Carnegie Endowment'ın 17“sinden 10'u, Ford Foundation'da 
16'dan 7, Rockefeller Brothers Found'ın 1/'inden 6'sı CFR 
üyesidir. Buna göre CFR bu vakıfların tümünü yönetmektedir. 
Akademik dünyada ise CFR Princeton Üniversitesi'nden 58, 
Chicago Üniversitesi'nden 69, Harvard'dan 30 üyeye sahiptir. 

Mullins'in de vurguladığı gibi, üniversiteler CFR'nin 
denetiminde olan kurumlar arasındadır. CFR, akademik 
çevrelerdeki üyeleri aracılığıyla dış politika konularında 
“standart”ları belirler. CER'nin “resmi ideolojisi”, üniversitelerde ders olarak okutulur. Kurum, yayınladığı çok sayıda 


kitapla Amerikan entellektüellerini “eğitir”. 


Örneğin CFR'nin son yıllardaki yayınlarında sık sık 
sözünü ettiği “İslam tehlikesi», Amerikan bilincine ustalıkla 
yerleştirilmektedir. Kurumun yılda dört kez yayınladığı ve 
dünyanın en etkili yayın organı sayılan Foreign Affairs adlı 
dergi ise hem siyasi gündemi belirler hem de ABD politikasını. ABD dış politikasındaki köklü değişimlerin çoğu 
Foreign Affairs'te yayınlanarak yürürlüğe konur. 


Örneğin, soğuk savaşın başında ABD'nin temel stratejisini belirleyen “containment plan» (Sovyetler in yayılmasını 
önleme anlamında; Çevreleme Planı) CFR üyesi George 
Kennan tarafından Foreign Affairs'de yayınlandıktan sonra 
uygulamaya konmuştu. 


Son olarak uzun süre gündemde kalan, Samuel Huntington'ın 
“Medeniyetler Çatışması” adlı, gelecekte Batı ve İslam arasında 
bir çatışma öngören yazısı da aynı dergide yayınlanmıştı. 

CFR basın üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Kurum, 
basındaki üyeleri sayesinde, büyük gazeteleri bir sosyal 
kontrol mekanizması olarak kullanabilmektedir. Denetlediği 
kabul edilen basın organları arasında; New York Times, 
Washington Post, Time, Newsweek, Life, New York Post, 
New York Herald Tribune, gibi dev isimler sayılabilir. 
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Tüm bunların yanında CFR, aynı Chatham House gibi 
masonlukla da çok içli-dışlıdır. Her iki örgütün de önde 
gelen üyeleri, aynı zamanda ülkelerindeki mason localarına 
üyedirler. 


CFR'nin; Harry Truman, George Marshall, Dwight 
Eisenhower, Allen Dulles, John McCloy, Henry Kissinger, 
Lyndon Johnson, Dean Acheson, Gerald Ford gibi ünlü 
isimlerin yanında daha pek çok üyesi bir taraftan da locaların müdavimidirler. 


Kısacası CFR, ya da “Dış İlişkiler Konseyi”, Yahudi 
önde gelenlerinin “dünyaya egemen olma” hedefine ve bu 
hedefin sistematize edilmiş hali olan Mesih Planı'na uygun 
bir aygıt konumundadır. CFR'nin aldığı kararlar, Amerikan 
çıkarlarını, dolayısıyla da ülkedeki Yahudi sermayesini 
korumak doğrultusundadır. 


Vietnam savaşından, Latin Amerika müdahalelerine 
kadar pek çok dış politika kararı, CFR'nin Yahudi sermayesini koruma misyonuyla yakından ilgilidir. Konsey'in 
Ortadoğu politikası ise, elbette tümüyle İsrail çıkarlarının 
savunulmasına yöneliktir. 


CFR hakkında ilginç bazı yorum ve bilgileri de, gazeteciyazar Fehmi Koru veriyor. Koru, aylık Dış Politika dergisinde 
kendisiyle yapılan bir röportajda şunları söylüyor: 


Amerika'da güç odağı farklıdır. Mesela bizim ülkemizde 
güç odağı Ak Saray ve Başbakanlık'tır. Hâlbuki Amerika'da 
güç kaynağı Beyaz Saray'dan ve hatta başkandan çok daha 
başka şeylerdir. Ve onlar sistemi ayakta tutan kurum ve 
kuruluşlardır. 

Nedir bunlar? Lobiler bunların görünen uçlarıdır. Onların da arkasında odaklar vardır. Bunlardan biri Amerika'da 
bulunan dünyanın en büyük ve en etkili bankalarından bir 
kaçıdır. 


Yani bankalar bir güç odağıdır ve bunların hemen 
hepsinin sahibi de Yahudi asıllı süper zenginlerdir. Bu bankalar dünya alışverişini ve ticaret hacmini ellerinde tutarlar. 
Yüksek faizli kredileri, istedikleri maddi şartlarda ülkelere 
bunlar sağlarlar. 
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Think thanklerin en önemlisi “Council on Foreign Relations” denilen bir kurumdur... “Council on Foreign Relations”, 
isminin tüm masumiyetine rağmen, en büyük güç odağıdır. 
Bu derneğin başkanı dünyaca ünlü Yahudi zengin David 
Rockefeller” dır. 


Yine meşhur CIA’nin istasyon şeflerinden Pau! Henze 
ve ünlü stratejist Prof. Dr. Albert Wohistetter bu derneğin 
onur üyeleridirler. Bu derneğin hem Cumhuriyetçi ve hem 
de Demokrat Parti'den üyeleri vardır. 

Eğer seçimi Cumhuriyetçi Parti kazanmışsa, yardımcıları 
da hep bu demeğin Cumhuriyetçi üyelerinden seçilir. 

Yok, eğer Demokratlar seçimi kazanmışsa, yine bu derneğin demokrat üyeleri Beyaz Sarayda üst düzey görevlere 
getirilirler. Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı hep bu 
derneğin üyelerinden seçilirler. 


Yani ister Cumhuriyetçi olsun, ister Demokrat, ne olursa 
olsun bu derneğin üyeleridir işi götürenler. Parti rozetleri 
sadece sembolik birer ayınmadır. Zihniyet “Council on Foreign 
Relations” zihniyetidir. 


Mesela bizdeki Cumhurbaşkanlarının veya Cumhurbaşkanı adaylarının mutlaka Amerika'ya giderek bu enstitülerin 
ve demeklerin birinde görünmek mecburiyeti vardır. 


Bizdeki hemen her Cumhurbaşkanı veya Başbakan, bir 
vesileyle Council on Foreign Relations'da ya bir konuşma 
yapmakla veya en azından orada bir toplantıya katılmakla, 
kendilerini onlara göstermek mecburiyetindedirler. 


Kenan Evren bu Council on Foreign Relations'da bir 
konuşma yapmak ihtiyacını hissetmiştir. Cumhurbaşkanı- 
nın bütün programlarına biz gazeteciler katılırken, hatta 
Yahudi lobisiyle Evren'in görüşmesini izlerken, hiçbir gazeteci arkadaşımız Evren'in bu dış politika derneğindeki 
konuşmasını izleyememiştir. İzleyemezdik, zira hepimize 
giriş yasaktı! 

Kısacası, CFR'nin gücü, yalnız ABD'nin değil, kimi zaman 
onun sistemine entegre olan başka ülkelerin politikalarını 
da denetlemektedir. 
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Roosevelt'in Hikâyesi 


ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girişi ve yayılmacı politikayı 
kesin olarak benimseyişi nasıl CFR ve onun arkasındaki 
Yahudi önde gelenleri tarafından sağlanmışsa, II. Dünya 
Savaşı'na girişi ve bu şekilde dünyanın en büyük gücü haline gelişi de yine CFR ve onun arkasındaki Yahudi önde 
gelenleri tarafından sağlandı. 


Amerikalı yazar Laurence H. Shoup, “CFR ve Amerikan Dış Politikası” adlı kitabının Yeni Bir Dünya Düzeni'ni 
şekillendirmek: CFR'nin Dünya Egemenliği Planı adlı bölümünde, ülkesinin II. Dünya Savaşı'na doğrudan CFR'nin 
yönetiminde girdiğini detaylı olarak anlatır. 

I. Dünya Savaşı öncesi CFR'nin ve Yahudilerin Washington'daki en önemli dostu ise Başkan Franklin D. Roosevelt 
idi. Yahudi sermayedarların vazgeçilmez taşeronu ve CFR'nin 
önde gelen ismi Albay Mendell House, Roosevelt'in de 


İİ 


politikalarını “danıştığı” isimdi. Eustace Mullins anlatıyor: 


Albay House, Roosevelt'in ‘New Deal adlı programının 
arkasındaki en önemli isimlerin başında geliyordu. Roosevelt, 
House'ın etkisi altında kalan iki başkandan biriydi, diğeri 
Wilson. Roosevelt de zaten Wilson'ın House tarafından 
düzenlenen politikalarını sürdürdü, personel değişikliği 
dahi yapmadı. 

Ve Amerika'yı aynı Wilson gibi bir Dünya Savaşı'na soktu. 
House'ın New York adlı apartmandaki dairesi, Roosevelt'in 
65. cadde üzerindeki evinden yalnızca iki blok ötedeydi ve 
Albay, hemen hergün Başkan'ın evinde görülüyordu. 


Yalnızca bu ilişki bile, CFR'nin Roosevelt üzerindeki 
etkisini göstermek için yeterli olabilir. Mullins ayrıca Rockefeller-Roosevelt ilişkilerinden de söz ediyor ki, bunlar 
Başkan'ın bağlantıları hakkında yeterli fikir veriyor. 


Roosevelt'in, Yahudi-güdümlü CFR'nin yanı sıra, o 
dönemde Yahudi cemaati ve Siyonist hareket ile de çok 
içli-dışlı olması dikkat çekiciydi. Başkan, bu politikaları 
sayesinde Amerikalı Yahudilerden büyük destek almış ve 
büyük başarı ile kazandığı 1936 seçimlerinde, Yahudi oylannın % 90'ını toplamıştı. 
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Roosevelt'in en yakın arkadaşlarından birisi ise Amerikalı 
Siyonist lider Haham Stephen Wise idi. Bunun yanı sıra, 
Roosevelt, Beyaz Saray kadrolarına da çok sayıda Yahudi 
atamıştı. Hazine Bakanlığı'nın başına, CFR'yi kurduran 
Yahudi bankerlerden biri olan Henry Morgenthau'nun oğlu 
Henry Morgenthau Jr.'yi getirmişti. 

Yine ekonomik danışmanları arasında Felix Frankurter 
ve Benjamin V. Cohen gibi iki isim vardı. Bu nedenlerle 1929 
ekonomik çöküntüsünün ardından başlattığı yeni ekonomik 
program “New Deal”, siyasi rakiplerince “Jew Deal” olarak 
yorumlanmıştı. 


Roosevelt 


Şalom Roosevelt'ten söz ederken, “daha önce hiçbir 
başkan hükümet dairelerine o kadar Yahudi atamamıştı. 
Hiçbir başkanın çevresinde bu kadar Yahudi danışman yer 
almamıştı” diyor. 

Amerikalı yazar Peter Grose da, Israel in The Mind of 
America adlı kitabında, Roosevelt ile Siyonist hareket arasındaki yakın ilişkiye değiniyor. Grose, Roosevelt'i anlatırken, 
“Amerika'nın 32. Başkanı, Filistin'in Yahudilere verilmesi 
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konusunda o denli hırslıydı ki, odönemde Siyonist liderlerin 
açıklamalarından çok daha sert ve kesin konuşuyordu” diyor. 

Grose'un bildirdiğine göre, diğer pek çok Amerikan 
Başkanında olduğu gibi Roosevelt”te de, Amerikan Protestanlığının temel felsefesinden ve özellikle de Püriten 
geleneğindenkaynaklanan bir “Yahudi sempatizanlığı” 
vardı. Bu nedenle Başkan Filistin'i Yahudilerin Vaadedilmiş 
Toprakları olarak değerlendiriyordu: 


Roosevelt'in konu hakkındaki vizyonu, çocukluk yıllarında aldığı Hıristiyan eğitimine dayanır. Okuduğu okuldaki 
(Groton's Endicott) öğretmeni Püriten kökenliydi ve Kutsal 
Kitap'taki kehanetlerin gerçekleşeceği düşüncesini öğrencilerine de özenle aktarıyordu. Bu kuşkusuz Başkan'ın konuya 
yaklaşımını etkilemiştir. 


Püritenlikten gelen bir “judaizer” (Yahudici/Yahudi 
sempatizanı) ruhuna sahip ve aynı zamanda Yahudilerle çok 
yakın ekonomik ve politik ilişkileri olan Başkan'ın, Filistin'e 
bakış: açısı ise Siyonist önderlerden ve hahamlardan farklı 
değildi: 

Bölgeyi Yahudilere ait Vaadedilmiş Toprak olarak görüyor 
ve üstündeki Müslüman Arapların da her ne şekilde olursa 
olsun sürülmesi gerektiğini düşünüyordu. Savaş yıllarında 
kabinesindeki Yahudi Bakan Morgenthau'ya şöyle demişti: 

Yapmayı düşündüğüm şey şu: İlk önce Filistin'i kutsal 
bir ülke ilan edeceğim... Sonra Filistin'in etrafını dikenli 
tellerle çevirecek ve Arapları da dışarı atacağım... Her Arabı 
çıkardığımızda, onun yerine bir Yahudi yerleştireceğiz... 
Ama ekonomik yönden zayıf kalacak kadar Yahudi'nin 
gelmesine de gerek yok... Sonuçta doğal olarak ülkenin % 
90'dan fazlası Yahudilerden oluşacak ve hükümeti de onlar 
yönetecek. 


Roosevelt, CFR üyesi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı olan 
Edward Stettinius'a ise, “Filistin Yahudilerin olacak ve içinde 
tek bir Arap bile kalmayacak” güvencesini vermişti. 

Başkan, konumunu en iyi Polonyalı Yahudilerin temsilcisi 
olan Jan Karski'yi kabul ettiğindeki sözleriyle açıklamıştı: 
“Liderlerinize (Avrupalı Siyonist liderlere) söyleyin, Beyaz 
Saray'da bir dostları var.” 
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Kısacası Roosevelt, Püriten misyonunu sürdüren bir 
“judaizer”, Filistin'in Vaadedilmiş Toprak olduğuna inanan 
ve buradan Müslümanları atıp İsrail'i kurdurmak için yanıp 
tutuşan bir “Siyonist” ve Yahudi önde gelenleri için Beyaz 
Saray'daki iyi bir dosttu. 


Franklin D. Rooseveltin tüm bu özelliklerini tamamlayan 
bir kimliği daha vardı; ABD'nin 32. Başkanı, üst dereceli bir 
masondu. 1911'de New York'taki Holland Locası'da tekris 
edilen Roosevelt, 32. dereceye 28 Şubat 1929'da Albany 
Locası'nda ulaşmıştı. 


Üstat oluşundan dört yıl sonra, 1933'de Başkan olan 
Roosevelt, 1934'de bir başka önemli dereceye daha atlamış 
ve Tapınakçılar'ın Büyük Üstadı Jacques de Molay adına 
kurulan “Order of de Molay” adlı üst-locaya kabul edilmişti. 


Franklin D. Roosevelt, arkasındaki bu önemli gücün de 
desteğiyle, Amerikan tarihinde kimsenin ulaşamadığı bir 
rekor kırarak dört kez üst üste Başkan seçilmiştir. 


Ancak İsrail'i kurdurmak, Roosevelt'e değil, Truman'a 
“nasip” oldu; yine de Roosevelt, dostlarının kendinden 
beklediği bir başka önemli hizmeti yerine getirmişti. Yahudi 
önde gelenlerinin ve de dolayısıyla CFR'nin Beyaz Saray'daki “adamları olan Başkan, onların hedefine uygun olarak 
ABD'yi II. Dünya Savaşı'na savaşa sokmuştu. 


CFR ve II. Dünya Savaşı 


1940 yılında, Franklin D. Roosevelt, seçim kampanyasında ana tema olarak “ABD'yi savaşa sokmama” sloganını 
kullandı. Çünkü Amerikan halkının büyük bir bölümü hala 
“izolasyoncu” idi, yani ülkelerinin dış müdahalelerden 
kaçınmasını istiyorlardı. 

Amaaynı seçim kampanyasında ülkeyi I. Dünya Savaşı'na 
sokmayacağı sözü veren Wilson gibi Roosevelt de ülkeyi II. 
Dünya Savaşı'na soktu. 


Ya da “birileri” bu işi Başkan'ı kullanarak başardı... 
Amerikalı yazar Dan Smoot, Roosevelt'in ABD'yi savaşa 
sokmasının ardında, CFR'nin yönlendirmesinin yattığını 
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anlatıyor. Ve kamuoyunu savaşa ikna edebilmek için, CFR'nin 
Başkan'ı kullanarak bazı manevralar yaptığını bildiriyor. 


Roosevelt'in, halkın fark edemeyeceği ama ülkeyi savaşa 
irmeye mecbur bırakacak bazı adımlar atması gerekiyordu. 
Öyle ki, bu adımlardan sonra, ülkenin klasik politikası olan 
dış krizlerden uzak durmayı savunanlar, ‘Nazi taraftarı, 
olmakla “vatan hainliği” ile suçlanabilsin. 


Bu adımların atılmasından ise büyük ölçüde CFR sorumluydu. “Savaşa doğru atılan bir büyük adım, Roosevelt'in 
Grönland'ı Amerikan etki alanında ilan etmesi oldu. CFR 
belgeleri, bu kararın doğrudan Konsey (CFR) tarafından 
alındığını gösteriyor... 


Bu arada yeni bir gelişme oldu; Almanya Danimarka'yı 
işgal etti. İşgalin ardından, ABD ile Grönland!ı elinde bulunduran Danimarka arasında, dev adanın korunması için bir 
işbirliği anlaşması imzalandı. Bu, Almanya'yı ABD'ye savaş 
açmaya zorlamak demekti. Ve Grönland anlaşmasından 
sekiz ay sonra Almanlar ABD'ye savaş açtılar. 


CFR'nin ABD'yi savaşa sokmak istemesi demek, 
Yahudi liderlerin Amerika'yı savaşa sokmak istemesi 
anlamına geliyordu. Nitekim Amerika'yı “yayılmaya” 
zorlayan gücün ardında büyük bir Yahudi faktörü oldu- 
Şuna, savaş öncesi dönemdeki bazı Amerikan liderleri 
de dikkat çekiyorlardı. 


O dönemde “ulusal kahraman” olarak ünlenen ve 
“izolasyoncu” politikanın başta gelen savunucularından 
Charles A. Lindbergh, “Yahudilerin Amerika'yı savaşa 
girmeye zorlayan çok tehlikeli bir grup olduğunu” söylüyordu. 

Aynı konuyu, yine “izolasyoncu” politikanın savunucuları arasında yer alan iki senatör, Burton K. Wheeler 
ve Gerald Nye da gündeme getiriyor, Yahudi liderlerin 
Amerika'yı “yayılmacı” politika izlemeye zorladıklarını 
vurguluyorlardı. 


ABD'nin savaşa dâhil olmasındaki en büyük etken ise 
bilindiği gibi Japonların Amerikan donanmasını ani bir 
baskınla vurduğu ünlü Pearl Harbor olayı oldu. 
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İşin ilginç yanı, Pearl Harbor'ın CFR denetimindeki 
bir “tezgâh” olmasıydı. Sonradan ortaya çıktığına göre, 
Amerikan yönetimi Japonlar'ın, Pearl Harbor'a bir baskın 
yapacaklarını önceden öğrenmişti. 


Ancak bu eylemin ülkenin savaşa girmesi için aranan 
mazereti oluşturacağı düşüncesiyle hiçbir tedbir almamışlardı. Konuyu yıllar sonra ele alan Fransız Le Figaro dergisi 
şöyle yazıyordu: 

Olay bir düzmece idi ancak bu uzun zaman bir sır olarak kaldı. Kim istedi, kim karar verdi anlaşılamadı, yüzyılın 
kalanına devasa etkiler yapacak o saldırıya... 50 sene sonra 
gerçek ortaya çıktı: Roosevelt biliyordu. Amerika Başkanı 
savaşa girmelerini kesinleştirmek için bile bile Japonların 
Hawai üssüne saldırmalarına göz yumdu... Pearl Harbor 
baskınına izin verilecekti. 


Çünkü böylece Amerika beklediği fırsatı yakalayacak, 
savaşa girebilecekti... Seçim yapılmıştı. Geniş risklere rağmen 
Amerika Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa girmesi gerekiyordu. 

Böylece 6 Aralık'ı 7sine bağlayan gecede Washington'da 
en üst mevkiden, baskını kimseye haber vermeden serbest 
bırakma kararı alınmıştı ve bu savaşı değiştirdi ve çok sonra Zaferi getirdi. O gece Beyaz Saray'ın Başkan odasında 
olayın yönetmenleri, Japon baskınıyla ilgili ilk haberlerin 
gelmesini beklediler. 


Kuşkusuz Başkan'ı bu konuda yönlendiren ve Figaro'nun 
ifadesiyle “Beyaz Saray'ın Başkan odasında oturup, Japon 
baskını ile ilgili haberlerin gelmesini bekleyenler” CFR üyeleriydi. Başkan üzerinde büyük etkisi olan CFR, yani “Dış 
Ilişkiler Konseyi”, zatenöteden beri ABD'yi savaşa sokmak 
için uğraşan en büyük güçtü. 

Amerika'yı Amerikan kamuoyuna rağmen savaşa sokabilmek için düzenlenen provokasyonlar Pearl Harbor'dan ibaret 
değildi. Amerikan gizli servisleri, Almanlar'ı ABD'ye savaş 
açmaya zorlayan provokasyonlar da gerçekleştirmişlerdi. 

William Stephenson'ın yönetimindeki SIS-Special 
Intelligence Section (Özel İstihbarat bölümü) ve William 
Donovan'ın yönetimindeki OSS-Office of Strategic Services 
(Stratejik Servis Ofisi) adlı Amerikan istihbarat örgütleri, 
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Alman gemilerine karşı sabotajlar düzenliyor ve böylece 
Hitler'i Amerika'ya savaş ilan etmeye zorluyorlardı. 


Olayın daha da ilginç yanı ise Stephenson ve Donovan'ın 
bağlantılarıydı. Stephenson, Rockefellerlar'a çok yakındı, 
hatta SIS'in çalıştığı Rockefeller Center'daki merkez, bu 
istihbarat uzmanına özel olarak Rockefellerlar'ın isteği ile 
tahsis edilmişti. Stephenson, o yıllarda İsrail istihbaratı ve 
Dünya Siyonist Örgütü lideri Chaim Weizmann ile de çok 
yakın ilişki içindeydi. 

Daha sonra CIA'ya dönüşecek olan OSS'yi yöneten 
Donovan ise Rothschildlar'ın pek çok özel işine bakmış, 
hatta onları temsilen Berlin'e Hitler'le görüşmeye gitmişti. 


Rockefeller hanedanı ile olan ilişkileri ise daha da gerilere dayanıyordu: 1915'te Rockefeller Vakfı tarafından Savaş 
Yardım Komisyonu'na seçilmişti. Ve her zaman “sadık bir 
Rockefeller hizmetlisi” olarak kalmıştı. 


Elbette Rockefeller demek CFR demekti; Donovan ve 
Stephenson gibi istihbarat uzmanlarının ülkeyi savaşa sokmak 
için yaptıkları provokasyonlar da CFR'nin planından başka 
bir şey değildi. CFR'nin, Amerika'nın savaşa girmesinde 
büyük etkisinin olduğu, Amerikalı pek çok yazar tarafından 
da vurgulanır. 


II. Dünya Savaşı'nın kuşkusuz en trajik olaylarından 
biri olan atom bombasının atılması da CFR'nin eliyle gerçekleştirilmişti. Atom bombasının Hiroşima ve Nagazaki'ye 
atılmasına karar veren Başkanlık komitesine CFR üyeleri 
hakimdi ve bu ölüm silahının kullanılması yönünde baskı 
yapanlar da onlar olmuşlardı. 

Amerika'nın savaşa girmesi, aynı zamanda Amerikan 
yayılmacılığının da doğması demekti. Uygulamaya konan 
plan, “CFR'nin Dünya Egemenliği Planı”ydı. Amerika'da, 
yıllardır süren “yayılmacı-izolasyoncu” çatışması sona ermiş ve Yeni Dünya'nın temsilcisi “yayılmaya” kesin olarak 
karar vermişti. 

Ama CFR, bu “dünya egemenliği” hedefine doğru yürürken bir yandan da ilginç bir şey yapıyor, Ekim Devrimi 
ile başlayan işbirliğini ısrarla sürdürüyordu. 
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Hitler'e Yahudi Sermayesi 


Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ekonomik anlamda 
yerle bir olan Almanya'nın yeniden inşası da Amerikalı finans 
çevrelerine ihale edildi. Başta Rockefeller ve J.P. Morgan 
olmak üzere Rothschildlerin Amerika'daki uzantıları olan 
finans kurumları, önce “Dawes Planı” sonra da “Young Planı” 
ile 1924 yılından sonra Almanya'yı adeta paraya boğdu ve 
böylece kısa bir süre içinde yerle bir olan bu ülke, Hitler'in 
inanılmaz yükselişine zemin hazırladı. 


Hitler'in savaştan önceki yıllarda inanılmaz savunma 
harcamaları ve büyüyen askeri gücü Rothschild hanedanlığının onayı ve yardımlarıyla oluşturuldu. 


Amerikalı tarihçi Anthony C. Sutton'un “Wall Street 
and the Rise of Hitler” (Wall Street ve Hitler'in Yükselişi) 
kitabında bu dönemi özetlerken Amerikalı finans kuruluşlarının sadece Almanya'nın yeniden yapılanması için 
değil, bilinçli bir biçimde Hitler ve onunla birlikte yeni bir 
canavarın doğuşunu da sağladıklarını kaydediyor. 


Hitlerin Desteklenmesi 


Şimdi de, Rockefeller Ailesinin bir de Almanya'daki 
Nazi Partisi'nin desteklenmesine bir bakalım: 


Rockefeller Ailesi, 2. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası kurumlarda da kontrol noktasında aktif olarak etkili 
oldu. Birleşik Devletler 1941'e kadar Almanya ile resmi olarak 
savaşa girmemesine karşın, Yok edici (Hitler) Aralık 1940ta 
İngiltere'ye saldırdıktan sonra, yasal ve kesinlikle ahlaki 
olarak, Birleşik Devletler, Nazi Almanya'sına savaş açtı. 


Aralık 1940'dan önce bile, Standard Vacuum Company'nin 
sahibi olduğu MS “Frederick S. Fales,” 21 Eylül 1940'ta bir 
Alman denizaltısı tarafından batırıldı. 

1941'de ise New Jersey deki Standard Oil'e ait Panama 
bandıralı altı tanker, Standard Oil rafinerilerinden Kanarya 
Adaları'na petrol taşımakla görevli Nazi subayları yönetiminde, Nazi denizaltılarının bir yakıt ve bakım üssüne 
götürülüyordu. 
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15 Temmuz 1941 tarihli bir İstihbarat raporu -Columbus, 
Ohio'daki Beşinci Kolordu- sayfa 263'te sunulmaktadır. Hiçbir 
Standard Oil gemisinin Naziler tarafından batırılmadığını 
belirten bu rapor, hatalıdır; Binbaşı Burrows, 1940'daki 
“Frederick S. Fales” olayını bilmiyordu. 

Savaştan sağlanan kazançla ilgili diğer bir belge; Bu, 
RCA ile II. Dünya Savaşı'ndaki Nazileri birleştirmektedir. 
RCA, temelde bir Morgan-Rockefeller firmasıydı ve böylelikle Teşkilat'a bağlıydı. 

Başka bir örnek de Chase Bank olarak gösterilebilir. 
Chase, Rockefeller ailesinden dolayı Teşkilat ile bağlantılıydı 
(Percy Rockefeller, Teşkilat, 1900) ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Reeve Schley (Yale, Parşömen ve Anahtar) idi. 


Chase Manhattan Bank, sadece politik arenada ikili 
oynayan bir firma değildi, aynı zamanda Ford Motor 
Company aracılığıyla savaş sonrasında Hazine Sekreteri 
Morgenthau tarafından Nazi yanlısı eylemleri araştırmakla 
görevlendirilmişti. 


Chase'in Naziler ile işbirliği yapması, insanı hayrete düşürmektedir; üstelik bu, Nelson Rockefeller'ın Washington'da 
Latin Amerika'daki Nazi operasyonlarına Karşı istihbarat işi 
sürdürdüğü bir dönemdeydi. 


< 


Hitler Amerikan Yahudilerinden destek aldı 
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Kısacası, Chase Bank bir Nazi işbirlikçisiydi ama yukarıdaki öncül rapor, ancak soruşturma süresince elde 
tutulabildi. Washington D. C.'den gelen emirler, raporun 
etkisiz kılınmasını sağladı. 


Diğer yandan, Chase Bank -daha sonra Chase Manhattan Bank oldu- Birleşik Devletler teknolojisinin Sovyetler 
Birliği'ne aktarılmasında da öncelikli bir araç olmuştu. Bu, 
Chase'in Sovyetler Birliği'ne yardım etmek için Birleşik Devletler yasalarını çiğnediği zamana, 19201erin başlarına kadar 
gitmektedir. 1922'de, Chase, askeri Lıberty uçak motorlarını 
Sovyetler Birliği'ne göndermeye çalışıyordu! 

I. Dünya Savaşı, 1920'lerde ve 1930'larda yaratılan diyalektik sürecin zirve noktasıydı. “Sol” ve “sağ”, yani Sovyetler 
Birliği ve Nazi Almanya'sı arasındaki çatışma, bir sentezin 
oluşmasına yol açtı; bunun arkasından Birleşmiş Milletler, 
Ortak Pazar, Comecon, Nato, Unesco, Varşova Paktı, Seato, 
Cento ve son olarak da Trilateral Komisyon geldi. 


Nazi Gazlarına Yahudi Sermayesi 


Aslında İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın 
parlayan yıldızı kimya ve ilaç sektörüydü. Özellikle bu alanda 
Almanya'da ortaya çıkan şirketler sadece Avrupa'nın değil, 
tüm dünyanın kimya ve ilaç alanlarında bir kartel oluşturdu. 


Bunlar arasında en büyüğü Rothschildlerin finanse 
ettiği ve diğerlerinden farklı bir konuma sahip olan I. G. 
Farben Firması'ydı. 


I. G Farben, kömürden benzin üretmenin yöntemini 
geliştirerek, bu buluşunu Amerikalı Standart Oil şirketi ile 
imzaladığı anlaşmayla daha da geliştirdi. 


David Rockefeller'in, Standart Oil Şirketi (514 bin hisse) 
ile ortak olduğu ve Rothschild Ailesi'nin finanse ettiği I. G 
Farben firması, daha sonra geliştirdiği ürünlerle önce Alman sanayisini beslerken daha sonra toplama kamplarında 
kullanılan ölümcül gazları Naziler için üretti. 


Birçok Alman şirketin yanı sıra Hitler'e destek veren 
Amerikan sermayesi arasında General Motors, DuPont ve 
Ford gibi devler de bulunuyor. 
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Almanya'da her iki dünya savaşında yaşananların bir 
benzeri Rusya'da, bu kez daha büyük bir çapta karşımıza 
çıkıyor. Rusya topraklarındaki zengin yeraltı zenginliklerini 
ele geçirmeye hevesli şirketler, Rus Çarı'na karşı oluşacak 
bir ayaklanmayı finanse etmekten çekinmediler. 


Bolşevik İhtilali'nin (1918) başarı ile sona ermesi ve Rus 
Çarı'nın idam edilmesinin ardından isyancılara ilk anlaşma 
imzalayan ve Hazar Petrolleri'nin çıkarılması için imtiyaz 
elde eden şirket Standart Oil (Rockefeller) oldu. 


İsyanın finanse edilmesinden Hazar petrollerinin çıkartılmasına kadar, Rockefeller ile birlikte bu işten en karlı 
çıkan aile ise savaşlarla para kazanmak konusunda oldukça 
tecrübelenen Rothschild hanedanı oldu. 


CER'den Berlin Hediyesi 


Dan Smoot, Rockefeller Hanedanırın kontrolü altındaki 
CER'yikonu edinen The Invisible Govemment adlı kitabında, 
Konsey'in ABD ile Sovyetler arasında bir takım “açıklaması 
zor” işbirlikleri oluşturduğunu anlatır. 


CFR'nin neden böyle bir şey yaptığını tam olarak çözemeyen Smoot, CFR'nin Amerikan çıkarlarını göz ardı eden 
ve bir “Dünya Devleti” oluşturmak uğruna ülkeyi yıkıma 
sürükleyen bir örgüt olduğu sonucuna varır. 

Ama şimdiye dek incelediğimiz bilgiler, bizlere CFR'nin 
neden böyle davrandığını çözme imkânı verecektir. Once, 
Konsey'in, Smoot'a göre “açıklanması zor” olan bir kaç 
“örtülü işbirliği” operasyonuna göz atalım. 

CFR'nin yönettiği Soğuk Savaş oyununun en ilginç manevralarından biri, I. Dünya Savaşı'nın sonunda gündeme 
gelen Berlin'in işgali tartışmalarında yaşandı. Kasım 1943'te, 
Roosevelt'in askeri danışmanları, kendisine Amerika'nın 
kolaylıkla Berlin'i işgal edebileceğini söylemişler ve Başkan 
da Berlin'in işgaline kesin olarak karar vermişti. 


Ancak 17 ay sonra, bunun tam tersi oldu. Savaşın son 
günlerinde, Amerikan 9. Ordusu hızla Berlin'e ilerliyordu. 
Alman başkentine yalnızca 20 mil kalmıştı. 9. Ordu, bir kaç 
saat içinde, hiçbir zayiat vermeden şehri ele geçirebilirdi. 
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Ancak ne olduysa oldu ve General Eisenhower ordunun 
ilerleyişini birden kesti. Ordu günlerce Berlin'in dışında 
bekledi, ta ki Kızılordu gelip şehri işgal edinceye kadar. 
Böylece Amerikalılar, Berlin'in doğusunu ve etrafındaki 
büyük bölgeyi Sovyet kontrolüne bırakmış oldular. 

Aynı ilginç şey, Çekoslovakya'da da yaşandı. General 
Patton'ın orduları hızla Çekoslovakya içinde ilerliyorlardı. 
Başkent Prag'a yalnızca 30 mil kalmıştı. Ancak yine General 
Eisenhower sürpriz bir emir verdi ve Patton'dan ilerleyişini 
durdurmasını istedi. 

Fisenhower; Bir garip emir daha verdi. Amerikan orduları 
teslim olmak isteyen Alman askerlerini esir almayacak, ancak 
uzakta bekleteceklerdi. Bu sayede, Kızılordu gelip Alman 
askerlerini esir alacak ve dolayısıyla bölgeyi ele geçirecekti. 


Sovyet ordusu gelip Çekoslovak başkentini ele geçirdiklerinde ise Eisenhower, Patton'a geri çekilme emri verdi. 


Bunlar kuşkusuz son derece ilginç gelişmelerdi. Amerika, Sovyetler'e açıkça “jest” yapmıştı. Bazı bölgeler bilinçli 
olarak Sovyet denetimine bırakılmıştı. Özellikle de Berlin 
çok önemliydi, çünkü Soğuk Savaş döneminde gündemi 
en çok meşgul eden konuların başında geldi. 

Peki Amerika neden böyle garip bir şey yapmıştı?... 

Emirleri veren Eisenhower, daha sonraları bu kararlarda 
hiçbir rolünün olmadığını, yalnızca bir asker olarak kendisine verilen emirlere uyduğunu açıkladı. Emirleri veren ise 
doğrudan Başkan'dı.Yani Franklin D. Roosevelt. 


Peki Başkan bu kararı kendi başına mı vermişti?... 


Hayır. Tam tersine, Başkan bu karara bazı danışmanlarının büyük etkisi altında kalarak varmıştı. Konuyu inceleyen New York Times yazarı Arthur Krock, 1961 yılında, 
yıllardır merak edilen bu olayın içyüzünü güçlü delillerle 
ortaya koydu. 

Başkan'a Sovyetler'e bu tür tavizler vermek gerektiği 
yönünde yoğun telkinde bulunan ve onu ikna eden kişi 
en başta George Kennan'dı. Olayda ikinci dereceden rol 
oynayan kişi ise Philip E. Mosely idi. 
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Ve bu iki adamın önemli ortak bir özellikleri vardı: İkisi 
de CFR üyesiydiler. Ve ikisi de D. Rockefeller'in emrinden 
çıkmayan kişilerdi. Bu tür bir manevra yaparak Sovyetler'e 
taviz vermelerinin tek açıklaması da, Dan Smoot'un dediği 
gibi, “Berlin'i özellikle bir kriz bölgesi olarak bırakmak 
istemeleriydi. 


Çünkü bu tür krizleri kullanarak, Amerikan ve dünya 
kamuoyunu, CFR'nin istediği dış müdahaleler için ikna 
edebileceklerdi. 

CFR üyelerinin Sovyetler'e verdikleri örtülü desteğin 
bir başka örneği de, II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından 
gelmişti. Kore Savaşı'na kadar uzanan olay, savaşta kullanılmış olan Amerikan petrol tankerlerinin, CFR üyelerince, 
Amerikan kanunlarına aykırı olarak Sovyetler Birliği'ne hem 
de çok ucuz bir fiyattan satılmasıyla başlamıştı. 

Olayın gelişimi oldukça ilginçti: Amerikan Kongresi, 
savaştan sonra ihtiyaç fazlası haline gelen petrol tankerlerinin 
yabancı ülkelere satılmasını yasaklamıştı. Ancak CER üyesi 
Julius C. Holmes, bir başka CFR üyesi Edward Stettinius ile 
ortak bir şirket kurmuş ve bu tankerlerin sekiz tanesini satın 
almıştı. Bu tankerler daha sonra gizli bir biçimde yabancı 
ülkelere satılmıştı, en başta da Sovyetler Birliği'ne. Bu petrol 
tankerleri, Kore Savaşı sırasında, Romanya'dan Kızıl Çin 
askerlerine petrol taşımak için kullanıldı. 


Rockefeller - Rus İşbirliği 


CFR'nin Sovyetler'e üstte incelediğimiz türde ilginç 
yardımlarda bulunması, aslında II. Dünya Savaşı sonrasında 
oluşturulmak istenen yenidünya modelinin kurulabilmesi 
için bir zorunluluktu. Bu model, az önce de değindiğimiz 
gibi Amerika'nın CFR'nin çizdiği doğrultuda yayılmasını 
gerektiriyordu. Fakat CFR çok iyi biliyordu ki, bu yayılma 
bir “muhalif” olmadan gerçekleşemezdi. Ancak bir “muhalif” sayesinde ABD tüm dünyayı “koruyucu kanatları” 
altına almaya soyunabilirdi. Ancak bu muhaliften doğan 
korkuyla, dünyanın büyük bir bölümünü kendi müttefiki 
ve bazen de kendi sömürgesi haline getirebilirdi. 
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CFR'nin bir yandan Sovyetler'e üstte değindiğimiz destekleri verirken, öte yandan da Sovyet karşıtı bir yayılmaalık 
politikası geliştirmesinin altında bu yatıyordu. 


Hatta ilk bakışta birbirine zıt görünen bu iki stratejiyi 
uygulamaya koyan CFR üyesi aynı kişiydi: George Kennan. 
Kennan, üstte incelediğimiz gibi, Doğu Berlin'in Sovyet 
kontrolüne girmesini sağlayan kişiydi. 

Ancak bu ilginç hareketinin hemen ardından, Amerika'nın 
Sovyetler'i “kuşatması” gerektiği tezini ortaya attı. Kennan, 
CFER'nin yayın organı olan Foreign Affairs dergisinde ismini 
gizleyerek yazdığı bir yazıyla Sovyetlere karşı bir “containment plan” (çevreleme planı) uygulanmasını öngörmüştü. 
Kennan'ın “Mr. X” adıyla yazdığı bu yazı, Soğuk Savaş 
boyunca Amerikan politikasının temeli oldu. 

CER'nin Kennan aracılığıyla uyguladığı iki taraflı strateji 
az önce vurguladığımız gerçeğe dayanıyordu: Amerikan 
yayılmacılığı, “Sovyet tehdidi” olmadan gelişemezdi. Bu 
“tehdit”, Amerika'nın yayılmacı politikasına “demokrasiyi 
korumak, hür dünyayı desteklemek” gibi süslü sloganlar 
ile meşruiyet kazandırmasını da sağlayacaktı. İlerleyen 
yıllarda, “Kızıl Korku” sayesinde pek çok ülke Amerika 
safına çekilebildi. 


ABD de zaten Kızıl Korku'yu sürekli körüklüyor, çoğu 
kez CIA kaynaklı dezinformasyonları (yanlış bilgilendirme) 
da kullanarak Sovyetlerin ne denli güçlü ve tehlikeli olduğu 
imajını yayıyordu. 

Noam Chomsky'nin yakın dostu Edward Herman'ın 
yazdığı The Real Terror Network (Gerçek Terör Ağı) adlı 
kitapta, başta CIA ajanı Claire Sterling'in, Terör Ağı isimli 
kitabı olmak üzere, Kızıl Korku'yu körüklemek üzere yazılanların ne denli büyük yalanlar içerdiği detaylı olarak anlatılır. 


Amerika Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği'nden 
çok daha üstün olmuş, ancak yayılabilmesi için gerekli korkunun kaynağı olan Sovyet gücünü abartmıştır. Açık sözlü 
bazı Amerikan kaynakları, Kızıl Korku'nun Amerika'nın 
kendi kendine ürettiği hayali bir düşmandan başka bir şey 
olmadığını itiraf ederler. 
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İşte CFR'nin Sovyetlere az önce incelediğimiz yardımları 
yapması da, Amerikan yayılmacılığının ihtiyaç duyduğu bu 
karşı-düşmanı güçlendirme, Kızıl Korku'ya zemin hazırlama 
isteklerinden kaynaklanıyordu. 


Sovyetler de bu işe çoktan razıydı ve Amerika'nın kendisine sunacağı bir “arka bahçe” karşılığında “kötü adam” 
rolünü oynamayı kabul etmişti. Ayrıca o da dünyanın 
kendine ayrılan bölümünde, Amerikan korkusunu yayarak 
meşruiyet sağlıyordu. 

Böylece Ekim Devrimi'yle başlamış olan işbirliği, Immanuel Wallerstein'ın sembiyotik” olarak tanımladığı boyuta 
ulaşmış oldu. Soğuk Savaş, iki taraf arasındaki bu ilginç ve 
gizli işbirliği ile sürdürüldü. 

İki tarafın da asla birbirine karşı bir çatışmaya girmemesi, 
ABD'nin aç kalan Sovyetler'i ucuz buğdayla beslemesi ya 
da “bağımsız sol» hareketlere karşı takınılan ortak tavır hep 
bu işbirliğinin sonuçlarıydı. 


Güçlerin Çıkarı 


Üstte tarif ettiğimiz atmosfer içinde, CFR'ye dünyanın 
dört bir yanında dış müdahale yapma şansı doğdu. Bu 
müdahaleler, her seferinde Kızıl Korku körüklenerek ve 
demokrasiyi, hür dünyayı korumak gibi süslü sloganlar 
kullanılarak yapılıyordu. Ancak gerçek amacın bunlarla 
elbette hiçbir ilgisi yoktu. Gerçek amaç, Amerikalı yazar 
Laurence H. Shoup'un, “CFR'nin Dünya Egemenliği Planı” 
dediği planı uygulamak, amaçlanan dünya egemenliğini 
elden geldiğince olgunlaştırabilmekti. 


Dolayısıyla CER'nin organize ettiği dış müdahalelerin 
hepsi, Amerikan gücünü artırmak ve Amerikan çıkarlarını 
korumaktan başka bir hedef gütmedi. 


Peki, ama “Amerikan çıkarları” ne demekti? Bu “çıkar”, 
sokaktaki adamın çıkarı mıydı? Kuşkusuz hayır, Amerika'nın 
dış müdahalelerinin sokaktaki adam için hiçbir yararı yoktu. Çıkar, Amerikan dış politikasını yönlendiren güçlerin 
çıkarıydı. Yani CFR'nin, daha doğrusu CFR'yi finanse edip 
kullanan güçlerin çıkarı. 
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CFR'yi finanse edip kullananlar, önceki sayfalarda ayrıntılı olarak incelediğimiz gibi Yahudi önde gelenleriydi; 
en başta da Rockefeller Imparatorluğu... 


Bu nedenle, Yağmur Atsız, Yeni Düzen: Amerika'nın Dış 
Müdahaleler Tarihçesi adlı kitabında, şöyle diyor: “Washington 
birçok kereler, Rockefeller'ın “Standart Oil Company'sinin 
çıkarlarını korumak için askeri müdahalelerde bulunmuştur” 

13 Ağustos 1956'da, Amerika'nın yaptığı dış müdahalelerin gerçek nedenini, ABD'nin Dışişleri Bakanı ve CFR 
üyesi John Foster Dulles “Dış Ülkelerden Petrol Sağlama 
Komitesi” önünde şöyle açıklıyordu: “Birleşik Devletler, 
kamulaştırma işlemleri ancak uluslararası çıkarlarla çelişkili 
olmadığı takdirde bunların haklı olduğu görüşündedir. Aksi 
takdirde uluslararası müdahaleler gerekir.” 


Foster'ın sözünü ettiği “uluslararası çıkarlar” gerçekte 
Yahudi sermayedarların çıkarı anlamına geliyordu. Yağmur 
Atsız, Rockefeller faktörünü şöyle dile getiriyor: 


Askeri rejimlerin iş başına gelmesi, Amerikan iş adamlarına yeni çıkarlar sağlıyordu: Bir örnek vermek gerekirse 
Venezuela'da 1948 Kasımı'nda yönetimi ele geçiren Askeri 
Cunta, derhal metreküp başına petrol vergisini 9.09 dolardan 7.33'e indirmiş ve Rockefeller Tröstü bu sayede altı yıl 
içinde, zaten astronomik olan kazancına ek olarak 1.366 
milyar dolar daha kazanmıştır. 


1945-1951 yılları arasında Guatemala devlet başkanlığı 
görevinde bulunmuş olan Juan Jose Arevalo, The Shark and 
the Sardines (Köpekbalığı ve Sardalyalar) adlı kitabında, 
Rockefeller tröstünün çıkarları doğrultusunda yapılan dış 
müdahalelere ilişkin olarak pek çok ayrıntı verir. 


Buna göre, Rockefellerlar, çıkarlarını ve uygulanmasını 
istedikleri stratejileri garanti altına almak amacıyla, Beyaz 
Saray'a kendi adamlarını da atarlar. Bu adamlar, kimi zaman 
Brzezinski gibi Rockefeller'la soy bağı da bulunan önemli 
beyinlerdir. 


Yağmur Atsız, Brzezinski'nin Rockefeller tarafından 
Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak “atanmasından” 
şöyle söz ediyor: 
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Amerikan Devleti'nde bu uğursuz sürekliliği sağlayan güç, aslında politik güce egemen ekonomik güçtür. 
Örneğin, Carter'ın önceleri dışişleri danışmanlığını yapan 
Zbigniew Brzezinski, ünlü petrolcü “hanedanı'ndan David 
Rockefeller'in sağ kolu durumunda bir kimseydi ve Cartera 
ödünç verilmişti. Carter acaba istemeseydi bu adamı reddedebilir miydi? Kim bilir? 

ABD'nin önemli stratejistlerinden Polonya Yahudisi 
Zbigniew Brzezinski, Rockefeller'ın kurduğu dev ekonomik lobinin, Trilateral Komisyonu'nun da ilk başkanıdır. 
Brzezinski aynı zamanda, İsrail'in varlığını meşrulaştıran 
Camp David Antlaşması'nın da mimarlarındandır. 


ABD'nin diğer bir önemli stratejisti olan Alman Yahudi'si 
Henry Kissinger da, Nixon ve Ford dönemlerinde ulusal 
güvenlik danışmanı ve dışişleri bakanıdır. CFR'nin en etkin 
üyelerinden olan Kissinger, ABD'nin Ortadoğu politikasını 
da “Büyük İsrail” hedefine doğru ayarlamış olan kişidir. 


Amerika'daki bu sistem sonucunda, ülkenin tüm önemli 
dış politika kurumları önemli bölümü Yahudilerden oluşan 
sermaye sahiplerinin belirlediği hedefler için kullanılabilir 
hale gelmiştir. Gerek CIA, gerekse ordu, bu sistemin bir 
anlamda gangsterliğini yaparlar. 

CIA'nın bugünkü şekliyle örgütlenmesini sağlayan en 
büyük şefi Allen Dulles, CFR'nin en önde gelen üyelerindendir. 

Dulles'dan sonra da CIA başkanlarının CFR üyelerinden 
seçilmesi bir gelenek halini almıştır. Richard Helms, William 
Colby, George Bush ve William Casey gibi CIA patronları 
öncelikle CFR'de kendilerini ispatlamış isimlerdir. Ordunun 
misyonunu ise, Deniz Subayı Smedley D. Butler 1935 yılında yayınladığı War is a Racket (Savaş Bir Üçkâğıttır) adlı 
anılarında anlatıyor. Smedley, sistem için nasıl gangsterlik 
yaptığını, National City Bank, Standard Oil gibi Rockefeller 
kuruluşlarına nasıl hizmet ettiğini şöyle anlatıyor: 


“Asteğmenden tümgenerale değin bütün rütbelerde 
görev yaptım ve bütün bu süre boyunca hemen her zaman 
bankacılar, Wall Street ve büyük iş âlemi için birinci sınıf 
bir gangsterin işlevini yüklendim. Tek kelimeyle ben kapitalizmin bir gangsteriydim. 
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Ömeğin; 1914 yılında Meksika'nın ve özellikle Tampico'nun 
Amerikan petrol çıkarları için kolay bir yem olmasına yardımaılık ettim. Haiti ve Küba'yı National City Bank'ın kar 
toplaması için uygun hale getirdim... 


1909-1912'de Nikaragua'yı Brown Bros'ın uluslararası 
bankacılığı için temizledim.1916'da Kuzey Amerika şeker 
çıkarları adına meşaleyi Dominik Cumhuriyeti'ne taşıdım. 
1923'de Kuzey Amerika Meyve şirketlerinin keyfi yerine 
gelsin diye Honduras/ın hizaya getirilmesine yardım ettim, 
1927'de Çin'de Standard Oil'in rahatsız edilmeden yolunda 
ilerlemesini sağladım.” 

Bu kitap daha sonra aynı, finans dünyasıyla politik 
kurumlar arasındaki ilişkileri, masonluk, Bilderberg gibi 
örgütlerin faaliyetlerini ve kişileri açıklayan İspanyol gizli 
servisi üst düzey eski görevlisi Gonzales Mata'nın Les Vrais 
Maitres du Monde (Dünyanın Gerçek Efendileri) adlı kitabı 
gibi toplatılmış ve bütün kamu kitaplıklarından kaldınlrruştr. 


Dünya Bankası Kuruldu 


II. Dünya Savaşının sonlanna doğru 1944 yılında Fransa'nın 
acil ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için ABD yönetimi 
250 milyon Frank para ayırdı. Kısa süre sonra Aralık 1945 
içinde Dünya Bankası kuruldu. 


20001 yılların başlarında dünya Bankası'nın üye ülke 
sayısı 189'e çıktı. Birleşmiş Milletler ile koordinasyon içinde kurulan Dünya Bankası, istekte bulunan ülkelere kredi 
verdiği kadar ekonomik kalkınma programlarına da danışmanlık yapar. 


Dünya Bankası'nın kuruluşundan itibaren görev alan 
4 Başkan, Mc Cloy, Eugene Black, George Woods ve son 
zamanlarda görev alan Wolfenson, Rockefeller Ailesi'nin 
elindeki Chase Manhattan Bankası'nda çalışmışlardı. 

Dünya Bankası, ihtiyaç duyduğu para ve kredinin en 
önemli kaynağı olarak Rockefeller ailesine bağlı şirketler 
ve bankalardı. Bir bakıma Dünya Bankası'nın yönetimi de 
Rockefeller'in elinde idi. 
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IME: Türkçe açılımı Uluslararası Para Fonu, olan IMF, 
Aralık 1944 tarihinde kuruldu. Yönetim merkezi ABD'nin 
başkenti Washington'dadır. Küresel Finansal Sistemi, faizleri 
ve ücret dengesini ayarlar. Borç verilen ülkelerin ekonomisini 
denetler. IMF'nin de katılımcı destekleri arasında ABD'nin 
büyük şirketleri öncelikle Rockefeller Ailesi vardır. 


Birleşmiş Milletler 


II. Dünya Savaşından sonra kuruldu. Dünyada barışı 
korumak, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarda gelişmelere 
öncülük etmek için kurulmuştu. Birleşmiş Milletler veya 
“United Nations” adıyla bildiğimiz dünyanın en etkin barış-kalkınma kuruluşunun simgesini inceleyecek olursak; 


Orta yerde dünya haritası, kıtalar ve denizler küresel 
bir biçimde gösteriliyordu. Ama dünyanın etrafında ise yeşil 
yapraklı ağaç dalları vardı. Aşağı kısımda kanatlarını açmış 
bir kuş uçuyordu. Aslında görülen barış sembolü zeytin dalı 
değil, masonların öncüsü Hiram Usta efsanesinde anlatılan 
akasya dalı idi. Bilindiği gibi Süleyman tapınağı inşaatının 
son zamanlarında ustalık sırlarını öğrenmek isteyenler Hiram Usta'yı öldürmüşler ve onu bir akasya ağacının altına 
gömmüşlerdi. Ağaçtaki yaprak sayıları da ilginçti. Ve 13 
sayısı yaprak sayısına denk geliyordu. Kanatlarını açmış 
kuş ise masonların büyük önem verdiği efsanevi “Anka 
kuşu” (Phoenix) idi. 


Kara Kıtada 1 Milyon Ölü 


İkinci Dünya savaşının sona ermesi yeni sınırların çizilmesine neden oldu. Yeni ülkeler doğdu ki bunların en 
başında İsrail geliyor. İsrail açısından sadece sınırlarının 
çizilmesi değil, bir başka anlamı daha vardı Ikinci Dünya 
Savaşı'nın. Rothschild hanedanlığının baskısı sonunda 
yayınlanan Balfour bildirisi, Filistin topraklarının Osmanlı 
hâkimiyetinden alınmasını ve bir devletin kurulmasını belki 
sağlamıştı ama gerekli Yahudi nüfus yoğunluğu istenilen 
seviyeye getirilememişti. 
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İkinci Dünya Savaşı, satın alınan topraklardaki hızlı 
nüfus artışının da istenilen seviyeye gelmesini sağladı. Savaş 
sonunda en az bilinen fakat en önemli konulardan birisi de 
savaşın Amerika üzerindeki ağır maliyetiydi. 


İkinci Dünya Savaşı Amerika'ya 400 milyar dolara mal 
oldu. Bu maliyeti karşılayamayan ABD bütçesi 200 milyar 
dolar açık verince, başta Rothschild olmak üzere onunla 
birlikte hareket eden bankerler, yeni Amerika'yı yani Yeni 
Dünya Düzeni'ni finanse etmeye başladı. 


ABD'yi Teslim Almak 


On yıldan fazla bir süre CFR üyesi kalan Amiral Chester 
Ward, 1975'te “Sedirdeki Kissinger ” başlıklı bir kitap yazdı. 
Ona göre, “Bu elitist gruplar içindeki en güçlü kliklerin ortak 
bir hedefi var: Birleşik Devletler'in egemenlik ve bağımsızlığını teslim almak”. 


CFR, yüzlerce programın sponsorluğunu yapmaktadır. Buralarda üyeler, “Amerikalı ve yabancı yetkililerle 
ve politika uzmanlarıyla görüş alışverişinde bulunur, iş 
dünyasını ilgilendiren dış politika sorunlarını ele alır ve 
ABD çapındaki ilişkili toplum önderleri, karar vericilerle 
bir araya gelir”. CFR, “pek çok fikre ev sahipliği yaptığını, 
hiçbirini savunmadığını” ve “Amerikan hükümetiyle hiçbir 
bağlarının olmadığını” söylüyor. 


Evet, şunları saymazsak hiç bağları yok: “Konsey'in bir 
üyesi Birleşik Amerika'nın Başkanı seçildi... Onlarca başka 
Konseylli meslektaş, kabinede ve kabine altı görevlere atandı. 


Bunun yanında Kongre'nin, Yüksek Mahkeme'nin, 
Genelkurmay'ın, Federal Reserve pek çok üyesi ve pek çok 
başka federal bürokrat CFR üyesidir. Hükümetle bağlantılı 
değiller; hükümetin kendisidirler. 

Bir başka görüş de CFR'nin resmi yayını “Foreign Affairs” 
dergisinin 50. yıl sayısında ifade edildi. “Ulusal Amacımıza 
Dair Düşünceler” başlıklı ve Kingman Brewster, Jr. imzalı 
bir makaleye göre; 

“ Amaç kendi milliyetimizden kurtulmak ve “egemenliklerini bizimle paylaşmaları için başkalarını davet ederken 
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biraz risk almak” olmalıdır. Riskler arasında, küresel bir 
BM hükümetinin güçlerine karşı çaresiz kalıncaya kadar 
silahsızlanmak da var. Egemenliğimizi, “dünya toplumu” 
yararına güle oynaya dünya hükümetine devretmeliyiz. 


Bugün önümüzde, Almanya'daki bir Amerikan askeri 
olan ve BM üniforması giymeyi reddeden, bu yüzden de 
idari bir kararla terhis edilmeyle karşı karşıya bulunan 
Michael New örneği çarpıcı bir şekilde duruyor. 


New, haklı olarak Amerikan Anayasasını (BM'i değil) 
savunmak üzere yemin ettiğini söylüyor. Başka pek çok 
Amerikalı da, dâhil, o yemini etti ve Anayasa'yı savunmanın 
hala bizim namus görevimiz olduğuna inanıyor. 


Zira Tanrı huzurunda edilen yemine sadık kalınmalıdır 
(mahkemelerde gerçeği söylemek yahut da memuriyete 
başlarken bu yemini başka ne için edelim ki?). Bugünlerde 
Tanrı'ya ve adına edilen yemine inanmak yoksa suç mu? 


Bu arada, Anayasamızı ve egemenliğimizi yok etmek 
isteyen başkaları onurlandınlmakta, makam mevki verilmek- 
te. Onlar hiç değilse ikiyüzlü değiller; sadece aşırı kibirliler. 


Eski Dışişleri Müsteşar yardımcılarından Richard 
N.Gardner'in görüşüne göre “kısacası Dünya Düzeni Evi 
aşağıdan yukarıya doğru inşa edilmeli; yukarıdan aşağıya 
değil. Ulusal egemenliğe yönelik son hamle, eski tarz saldırılardan daha başarılı olacaktır. 


CFR kurucu üyesi Paul Warburg'un oğlu ve Roosevelt'in 
“beyin tröstünün” üyesi, 17 Şubat 1950'de Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki ifadesinde “sevseniz de sevmeseniz de 
dünya hükümetimiz olacak — fetihle ya da rızayla”. 


Bu konuşan bir Amerikalı mı yoksa tehlikeli bir çılgın 
mı? “Bizi fethetmekle tehdit eden bu “Biz” kim? Onlar 
aslında bunu yapacak gücü olan bir grup ve bunu hergün 
azar azar yapıyorlar. Kendi sorunlarınızı çözebiliriz. Tanrıya 
veya moral değerlere ihtiyacımız yok. Bunların hepsi görece 
zaten, öyle değil mi? Çünkü gerçekte biraz manevi karakter 
ve değerlerimiz olsaydı, bu insanların aslında kötü oldukları 
sonucuna varabilirdik. Kitabı Mukaddes, para sevgisinin 
tüm kötülüklerin anası olduğunu söylüyor. 
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Bu insanlar kötüdür, zira parayı ve gücü severken aç 
gözlülük onları amaçları için herşeyi yapmaya sürüklüyor. 
Tüm maneviyat ve bilinçlerini kaybettiler; bu tür kavramların ve de Anayasamızın “modası geçmiş” olduğuna 
inanıyorlar.” 


CFR Tepe Yönetimi 


David Rockefeller Başkanı (Daimi Başkan) 
Peter G. Peterson - Dış İlişkiler Konseyi Başkanı 


58 E. 68th St. New York, NY 10021 - Telefon (212) 734- 
0400 FAKS (212) 861-1789 

Paul Volker - Üçlü Komisyonu Başkanı 

Günahkâr melek Albay House'un hala CFR'yi kontrol 
eden akrabaları var. Karen Elliot House, üyelik komitesinin 
başkanı ve Jeane Kirk Patrick'le beraber aday gösterme 
komitesinin de üyesidir. 


David Rockefeller, 1970-1985 arasında Başkan olarak 
görev yaptıktan sonra şimdi “Mütevelli Heyeti Onursal 
Başkanı”dır. Peter G. Pterson Başkan; Amiral B. R.Inman 
Başkan Yardımcısı; Thomas Foley ve Jeane Kirk Patrick de 
Yürütme Komitesinde direktör olarak görev yapmaktadır. 

Bu “özel yurttaşların” hükümet görevlilerine ve politika 
yapıcılara diledikleri zaman ulaşma imkânı var. Ancak toplantılarının sonuçları sadece başka hükümet görevlilerine, 
şirket görevlilerine veya hukuki partnerlere verilebilir. 


Katılımcıların özellikli hiçbir açıklamayı, “hemen dağıtılma ve yayılma riski taşıyan” gazete ve televizyon gibi 
kamu araçlarına vermeleri yasaktır. 

Bizim kamu görevlilerimizin özel gruplarla gizlice görüşmelerini yasaklamak gerekmez mi? Kamu görevlileri kamu 
işlerini ve politikasını kamu forumlarında açıklamalıdır. 


Bu grup ve onların Amerika için planları hakkında daha 
söylenecek çok şey var. “Rockefeller Dosyası”nda Gary 
Allen'ın belirttiğine göre şehir, vilayet ve eyalet sınırlannı 
kaldırarak bizi federal bürokratların insafına terk edecek 
pek çok bölgesel yönetim planının ve “toprak kullanımı” 
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kontrolleri propagandasının arkasındalar. “Her şeyin federal düzeyde kontrolünü istiyorlar. Çünkü federal yönetimi 
kontrol etmek istiyorlar.” 


Silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş ve seks köleliği 
işlerine ve görgü tanıkları ve gerçeğe yaklaşanlara yönelik 
çok sayıdaki esrarengiz suikastlara karıştıklarına dair de 
pek çok suçlama var. 


Şirketler 


CFR veya Konsey, ABD'nin küresel dış politikasına yön 
verir, yönetimin üst kademesinde görevli politikacılar ve 
şirketlerin temsilcileri toplantılara katılır. 


CFR isimli bu konseye üye olan uluslararası şirket ve 
kuruluşların listesi aşağıdadır... 


Alcoa:1886 yılında kuruldu. Alüminyum üretiminde 
tekeldir. Geliri (2006 yılı içinde) 30.4 milyar dolar, net geliri: 
2.248 milyar dolardır. Eleman sayısı 129.000. 

American International Group: Merkezi New York'tadır. 
Sigorta Finansal hizmetler alanında çalışır. 2006 geliri: 113.194 
milyar dolar, Net geliri: 14 milyar dolar, eleman say1sı:97.000 
Bank of America: ABD'nin en büyük bankasıdır. İtalyan 
Bankası olarak kurulmuştur. Geliri: 117.017 milyar dolar, 
net gelir: 21.13 milyar dolar, eleman sayısı: 176.638 

Bloomberg; 1981 yılında kuruldu. Finans haberleri ve 
dünya veri şirketi olarak kuruldu. 2006 karı:4.7 milyar dolar. 
Eleman sayısı:9.400 

Boeing; 1916 yılında Seattle'de kuruldu. Havacılık ve 
Savunma alanında hizmetler verir. Geliri:61.5 milyar dolar, 
net geliri: 2.2 milyar dolar, eleman sayısı: 153.000 

BP: İngiltere kaynaklı petrol ve gaz şirketi. Kuruluş 
tarihi 1908'dir. 2006 yılı karı:274.316 milyar dolar. Net karı: 
22.286 dolar, eleman sayısı: 115.000'dir. 

Chevron: 1879 yılında Kalifomiya'da kuruldu. Petrol, gaz 
ve petro kimya alanında çalışır. 2006 geliri: 204.892 milyar 
dolar, net kar: 17.138 milyar dolar, elaman sayısı da 62.000. 
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Citigroup:1812 yılında New York'ta kuruldu. 20. yüzyılın 
başlarında Rockefeller ailesinin kontrolüne girdi. ABD'nin 
önde gelen bankacılık yatırım şirketlerindendir. Geliri: 155.6 
milyar dolar, net: 21.538 milyar dolar, eleman say1sı:327.000. 

Exxon Mobil: Dünyanın önde gelen Petrol ve gaz şirketidir. 
John. D. Rockefeller tarafından kurulan Standart şirketinin 
içindeydi. 1911'de parçalandı. 1999 yılında evlilikten dolayı 
birleşti. Karı: 377.635 milyar dolar, net: 39.550 milyar dolar, 
eleman sayısı: 106.000 


Ford Motor: 1903 yılında Henry Ford tarafından kuruldu. Otomotiv sektöründe hizmet verir. Geliri: 160.1 milyar 
dolar, net:12.6 milyar dolar, eleman sayısı: 280.000 


General Electric: 1878 yılında kuruldu. Başlangıçta Elektrik alanında iş yapıyordu. Ama zamanla haberleşme, finans, 
bankacılık hizmetlerine de girdi. Uzun zamandır. dünyanın 
en büyük şirketi özelliğini korudu. Geliri: 163.391 milyar 
dolar. Net geliri: 20.8 milyar dolar, eleman sayısı: 315.000 


Goldman Sachs: Dünyanın en yaygın yatınm bankasıdır. 
Finansman ve sigorta hizmetleri verir. Geliri: 37.67 milyar 
dolar, net: 9.54 milyar dolar, eleman sayısı: 30.000 


Halliburton: 1919 yılında Dallas şehrinde kuruldu. 
Petrol kuyusu açma, boru hattı, rafineri. Kimyasal örünler 
hizmet alanıdır. 2002 yılında KBR ile birleşti. Nisan 2007'de 
ayrıldı. ABD'nin Irak'a müdahalesinde baş aktörler arasında 
idi. Geliri:13 milyar dolar, net kar: 2.35 milyar dolar, eleman 
sayısı: 106.000.ABD Başkan yardımcısı Dick Cheney ile yakın 
ilişkileri vardır. 

IBM: 1889 yılında kuruldu. Bilgisayar üretiminde bulunur. Geliri: 91.46 milyar dolar, net: 9.4 milyar dolar eleman 
sayısı:355.766 

JP Morgan Chase: Kuruluşu 1799 yılına kadar gider. 
Finansal hizmetler verir. 1990'lı yıllarda Rockefeller ailesinin 
kontrolündeki Chase Manhattan ile birleşti. Geliri: 61.437 
milyar dolar: Net: 14.4 milyar dolar, eleman sayısı: 174.000 

Merrill Lynch: Yatırım Bankasıdır. 1914 yılında kuruldu. Karı: 70.559 milyar dolar, net: 7.49 milyar dolar. Eleman 
sayısı: 56.300. News Corporation 
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Shell Oil: Dünyanın önde gelen petrol şirketlerindendir. 

Time Wamer:1990 yılında kuruldu. Basın, haberleşme 
alanında hizmetlerde bulunur. Karı: 44.70 milyar dolar, 
eleman sayısı: 87.000 

Bu listeye şu şirketleri de ilave edebiliriz; 

Kohlberg Kravis Roberts & Co. 

Lehman Brothers 

Lockheed Martin 

McGraw-Hill 

Mc Kinsey 

Merck 

Toyota (North America Inc.) 


Sanınz, bu anlatılanlardan sonra nasıl bir aileden bahsettiğimizi anladınız. 

(CFR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için; Harun Yahya'nın — 
Yeni Masonik Düzen — Araştırma Yayıncılık/Ist. Yayınlanan 
kitaba göz atmanızda fayda vardır.) 


Bilderberg Grup 


Bilderberg Grup ünlü bir örgüttür. Ancak hakkında 
çok az şey bilinir. Bu tür konularla ilgilenen gazetelerin 
geçmiş sayılarını karıştırırsanız, düzenli olarak yılda bir kez 
Bilderberg ile ilgili haberler çıktığını görürsünüz. 

Haberler yılda bir kez çıkar, çünkü Grup yılda bir kez 
toplanmaktadır. Toplantılara katılanların listesi ise oldukça 
göz kamaştırıcıdır. 

Batı'nın neredeyse tüm ünlü politikacıları ve işadamlanrın 
yanı sıra, bazen önemli gazeteciler de toplantılara çağrılır. 
Toplantıların en önemli özelliği ise konuşulanların kesinlikle 
gizli tutulması ve toplantı salonuna kesinlikle basının ya da 
davetsiz misafirlerin alınmamasıdır. Katılanların listesine 
baktığımızda hemen tanıdık isimler göze çarpar. 


Bunlar Grup'un hiçbir toplantısını kaçırmamış olan 
isimlerdir; David Rockefeller, Henry Kissinger, Giovanni 
Angelli, Giscard d'Estaing, Lord Carrington gibi. 
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1991 yılındaki Bilderberg toplantısına ise sürpriz bir 
isim çağrılmıştır: Arkansas Valisi Bill Clinton. (Sonradan, 
Clinton'ın ABD'nin müstakbel Başkanı olması için gerekli 
onayın, Baden Baden'deki bu Bilderberg toplantısında verildiği yorumu yapılmıştı). 

İngiliz araştırmacı Peter Thompson, “Bilderberg ve Batı» 
başlıklı bir makalesinde, örgütün etkisinden söz ederken 
şöyle der: 

Amerika'nın önderliğindeki Batı imparatorluğu, son kırk 
yıldan bu yana, bazı ekonomik, politik ve stratejik kuruluşlar aracılığıyla çalışmıştır. Bunların bazıları aynı zamanda 
evrensel olma iddiasındadırlar; Birleşmiş Milletler, IMF, 
Dünya Bankası, OECD ya da NATO gibi. Ancak Batı'nın 
uluslararası sistemindeki koordinasyonu sağlayan aygıtlann 


Bilderberg 


72 


ROCKEFELLER AİLESİ / Ölüm İmparatorluğu 


başında, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'nın güçlü isimleri 
arasında düzenlenen gizli Bilderberg toplantıları gelir. 

Peki, bu ilginç örgütün amacı nedir? Gizli toplantılarına ulaşma imkânı olmadığına göre, bunu, örgütün nasıl 
ve kimler tarafından kurulduğu ve yönlendirildiğinden 
çıkarmak durumundayız. 


Öncelikle ilk dikkat çeken nokta, Bilderberg'in CFR 
ve Chatham House gibi önceden incelediğimiz ve gerçek 
amaçlarına değindiğimiz örgütlerle paralel oluşudur. Peter 
Thompson da bu paralelliğe, dikkat çekerek, CFR, Chatham 
House, Bilderberg ve de Trilateral Komisyonu'nun “koordineli» bir biçimde ortak hedefler için çalıştığını vurgular. 


CFR gibi örgütlerle koordineli olarak çalışan bu Grup, 
ilk olarak 1954 yılının Mayıs ayında Hollanda'nın Osterbeek 
kentinde toplandı. Toplantı yeri, Bilderberg Oteli olduğu için 
de, örgüte Bilderberg adı verildi. Bu yıldan sonra da düzenli 
olarak sürdürülen toplantılara, Avrupa ve Amerika'nın pek 
çok tanınmış ismi katıldı. Ancak kuşkusuz Bilderberg bir 
anda doğmamıştı. Grup'un kurulmasının uzun bir geçmişi 
vardı. Peter Thompson, Bilderberg'in beyin kadrosunu oluşturacak olan elitlerin, 11. Dünya Savaşı öncesinde de benzer 
politikaların mimarları olduğuna dikkat çekiyor. 

Thompson'ın bildirdiğine göre, Bilderberg'in ilk işareti, 
19201erde Amerika'nın “Avrupa Birleşik Devletleri” oluşturma yönündeki çabasıydı. 


Amerikan strateji uzmanları, Birleşik Avrupa'nın ekonomik ve politik olarak daha faydalı ve etkili olacaklarına 
inandıkları için bu hareketi başlatmışlardı. Bu “Amerikalı 
strateji uzmanları”nın başında ise CFR üyeleri geliyordu. 


Thompson, bu arada ilginç bir noktaya daha dikkat 
çekerek, “geleceğin Bilderberglileri”nin ilginç bir finansman 
politikasından da söz ediyor: Hitlerin desteklenmesi... Gabriel 
Kolko'nun bir makalesinde de bildirildiği gibi, “müstakbel 
Bilderbergliler”, Hitler Almanyası'na büyük maddi destek 
vermiş kişilerdi. 

Bu destekçilerin en önemlilerinden biri ise kuşkusuz, 
sahip olduğu Standart Oil petrol şirketi ile Amerika'nın 
Almanya'ya savaş ilan etmesinden sonra bile Naziler'i ve 
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ünlü Nazi yanlısı Alman şirketi I. G. Farben'i desteklemiş 
olan Rockefeller Hanedanı geliyordu. 

I. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan dünya paylaşımı, 
Bilderberg'in de doğuşunu sağladı. Amerika, Doğu kısmını 
Sovyet kontrolüne vermeyi kabul ettiği Avrupa'yı bu kez 
kendine daha sıkı bağlarla bağlamak istiyordu. Kuşkusuz, 
Amerika'yı bu yönde harekete geçiren güç, onu “yayılmacı” 
yapan güçle aynıydı: CFR, yani Yahudi önde gelenlerinin 
politik kurumu. 

Amerika'yı Mesih Planı için kullanışlı bir aygıt olarak 
tasarlayan, sonra da onu Plan gereği “dışarıya” yönelterek 
Amerikan emperyalizmini doğuran güç, bu kez Avrupa'yı 
da Amerikan denetimi altına sokmak için hazırlanıyordu. 


Aslında Avrupa zaten kontrol dışında değildi; daha önce 
incelediğimiz gibi localar ve Yahudi önde gelenleri çoktandır 
orada bir düzen yıkıp yerine yeni bir düzen kurmuşlardı. 
Ama Avrupa'nın, Plan'ın asıl taşıyıcı gücü olan Amerika 
ile koordineli hale getirilmesi, Amerika ile ilişkilendirilmesi 
gerekiyordu. 


CFR, II. Dünya Savaşı'nın ardından gücünü Amerika 
dışına taşımak için zaten yeni örgütler kurmuştu: Birleşmiş 
Milletler ve özellikle IMF ve Dünya Bankası'nın kuruluşunda 
CFR'nin büyük rolü olduğu bilinir. 

NATO ise CFR'nin geliştirdiği “Avrupa'yı Amerika'ya 
bağlama” hedefinin en etkili araçlarından biri oldu. Bu 
hedefin görünmez ancak en az NATO kadar etkili bir 
aracı, Bilderbergliler tarafından geliştirilecek olan “Avrupa 
Hareketi”ydi. Bu Bilderbergliler'in başında ise örgütün 
“babası” sayılabilecek bir isim, Joseph Retinger geliyordu. 


Bilderberg ve Rockefeller 


Evet, Bilderberg, CFR'nin Avrupa'ya açılma stratejisinin 
bir sonucuydu. Ancak bu örgütün, doğal olarak, bir Avrupalı 
tarafından kurulması gerekiyordu. CFR'nin bu projesini 
üzerine alan kişi Joseph Retinger oldu. 


Alden Hatch, Bilderberg'in ilk başkanı olan Prens 
Bemhard'ın hayatını anlattığı H. R. H. Prince Bernhard of 
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the Netherlands adlı biyografisinde, Retinger'den şöyle söz 
ediyor: “Bilderberg, varlığını Dr. Joseph Retinger'in parlak 
zekâsına borçludur... Retinger, çok sıra dışı bir karakterdir. 


Öyle ki, tüm Avrupa'yı dolaşarak Başbakanlarla, işçi 
liderleriyle, sanayicilerle, devrimciler ve entellektüellerle 
görüşmüş ve onları Grup'un doğuşu fikrine hazırlamıştır.” 

Retinger'in böylesine büyük bir eforla CFR'nin projesine 
destek vermesi, elbette sahip olduğu bazı önemli bağlantılar- 
dan kaynaklanıyordu. Bir Polonya Yahudi'si olan Retinger, 
aynı zamanda 33. dereceye ulaşmış bir masondu ve konuyla 
ilgili pek çok kaynakta bildirildiği üzere, İsveç'teki Masters 
of Wisdom locasına bağlıydı. 

Retinger'in bir başka dikkat çekici özelliği ise çok önemli 
bir isimle olan yakın ilişkisiydi: Edward Mendell House. 

House, “Siyonist” finansörlerin Beyaz Saray'daki adamıydı ve CFR'nin kurulmasında da büyük rol oynamıştı. 
Wilson ve F. D. Roosevelt gibi Amerikan Başkanları'nın da 
akıl hocasıydı; onları “yayılmacı” politikalara ikna ediyor, 
Siyonizm'i destekleme yönünde onlara telkinlerde bulunuyordu. 

Retinger'in yıldızı, localardaki hızlı yükselişi ve House 
gibi kilit isimlerle kurduğu dostluklar sayesinde kısa sürede 
parladı. II. Dünya Savaşı'nın bitiminden kısa bir süre sonra, 
çok önemli bir masonik platformda, Chatham House'da yaptığı 
bir konuşma ile Avrupa ülkelerinin “egemenliklerinin bir 
kısmından taviz vererek” onları daha büyük bir güç haline 
getirecek olan bir birlik kurmaları gerektiğini öne sürdü. 

Chatham House'daki bu etkileyici ve “vizyon sahibi” 
konuşmasının ardından, Avrupa'yı birleştirme düşüncesine 
destek bulmak üzere Amerikalılarla görüştü. 

Retinger'in görüştüğü ve büyük destek aldığı Amerikalılar, tanıdık isimlerdi; CFR üyeleri ve CFR'nin “patronu” 
olan Sefarad kökenli Rockefeller Hanedanı. 

Retinger, daha sonra anılarında “Amerika'da finansörler, 
işadamları ve politikacılar arasında düşüncelerimize büyük 
destek veren kişilerle karşılaştım” diyecekti. Retinger'e “büyük 
destek veren” kişiler, kendisinin saydığına göre, şunlardı: 
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Nelson ve David Rockefeller, Yahudi Kuhn Loeb şirketinin 
ortağı William Wiseman, 1953-1971 yılları arasında CFR'nin 
direktörlüğünü yapan ve Rockefeller Ailesinin sadık adamı 
olarak bilinen George Franklin, 


Rockefeller Hanedanı'nın sahip olduğu Chase Manhattan Bank'ın 1953-1960 yılları arasında genel müdürlüğünü 
yapan ve CFR'nin ve mason localannın etkin üyeleri arasında 
yer alan John McCloy, CIA'nın mason şefi Allen Dulles'ın 
kardeşi olan CFR üyesi John Foster Dulles. 


Retinger'e, Atlantik'in öteki yakasından Bilderberg/i 
kurma yolunda destek veren güç CFR'ydi. Yani Yahudi 
önde gelenlerinin politik kurumu. Bilderberg'e destek verme 
yolunda, CFR, etkili bir aygıtı olan CLA'yı da kullanmıştı. 

Bu nedenle, İspanyol Gizli Servisi eski üst düzey yöneticisi 
olan Gonzales Mata, sonradan toplatılan Les Vrais Maitres 
du Monde (Dünyanın Gerçek Hâkimleri) adlı kitabında, 
“Avrupa Hareketi CIA yardımıyla yaratılmıştır. Elimizdeki 
kaynaklara göre bu hareket ABD'den 38 milyon dolarlık bir 
yardım almıştır» diyor. 


Mata, CIA'nın Avrupa Hareketi'ne yaptığı katkının 
ardındaki en önemli isminin ise CIA şefi Allen Dulles oldugunu söylüyor. CFR'nin önemli beyinlerinden ve bir üstat 
mason olan Dulles. Mata, Avrupa Hareketi'nin Bilderberg'i 
nasıl doğurduğunu ise şöyle açıklıyor: 

Ama ABD 501i yılların başında bu tip bir varlığın 
Avrupa'da rahatsızlık yarattığını fark edip, daha güzel 
bir yolla Avrupa'ya hükmetmeye karar verir. Bu da gizli 
örgütlerle olacaktır. 1952'de Avrupa Hareketinin genel 
sekreteri Retinger, Avrupa'ya dönüşünde bir uluslararası 
örgüt kurmanın gerekliğini açıklar. Bilderberg böyle doğar. 

Retinger, CFR'den aldığı destekle Avrupa'ya dönerek 
ekibini kurmaya başlar. İlk bağlantı kurduğu kişiler, eski 
Belçika Başbakanı Paul van Zeeland ve dev Unilever şirketinin 
genel müdürü Paul Rykens'tır. Rykens, Avrupa'yı birleştirip 
Amerika'ya bağlayacak bir örgütle Prens Bemhard/'ın da 
ilgileneceğini söyler. 

Gerçekten de böyle olur, Hollanda Prensi Bemhard, 
Retinger'e katılır ve sonradan da Bilderberg/'in ilk başkanı 
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olur. Bemhard da kuşkusuz böyle önemli bir misyonu 
üstlenecek özelliklere sahiptir: Hollanda Prensi, Rockefeller 
Hanedanı ile ortaktır: 


Prens'in, Rockefellerlar'ın petrol tröstü Standard Oil of 
New Jersey (Exxon) şirketinde 12 milyon dolarlık hissesi 
vardır. Prens Bemhard/”ın Royal Dutch Petroleum isimli bir 
diğer dev petrol şirketinde de önemli hissesi vardır. Royal 
Dutch'ın sahibi ise Yahudi Rothschild ve Samuel aileleridir. 


Kısacası Prens Bemhard, hem Rockefeller, hem de 
Rothschild hanedanları ile yakın ilişki içindedir. Bu önemli 
meziyetler, Bilderberg'e başkan olmak için yeterlidir elbette... 


Bemhard'ın da ekibe katılmasıyla birlikte, Bilderberg'i 
kurmanın zamanı gelmiştir artık. Retinger, Bemhard ve 
Rykens, her NATO ülkesinden iki temsilci belirlerler. Bu iki 
temsilci, ülkedeki liberal ve muhafazakâr kanatları temsil 
edebilecek özelliktedir. 


Böylece 1954 yılının Mayıs ayının son üç gününde, 
Bilderberg Oteli'nde ilk toplantı yapılır. Katılanlar arasında 
ilk dikkat çeken isimler şöyledir: Değişmez patron David 
Rockefeller; 

Kennedy ve Johnson dönemlerinde ABD Dışişleri 
Bakanı ve Rockefeller Vakfı başkanı Dean Rusk; Carnegie 
Endowment'ın başkanı Joseph E. Johnson; İngiliz Savunma 
Bakanı Denis Healey; Winston Churchill'in mesai arkadaşı 
Lord Bootby... 


1954'deki bu ilk toplantının ardından, Bilderberg zirveleri etkisi ve katılım sayısı gittikçe artarak devam eder. 
Retinger, 1960 yılındaki ölümüne dek Grup'un daimi sekreteri olur. Prens Bemhard ise adı 1976 yılında patlak veren 
ünlü Lockheed rüşvet skandalına karışıncaya dek Grup'un 
başkanlığını yürütür, ancak Lockheed't birlikte istifa etmek 
zorunda kalır. 


Bilderberg toplantıları, örgütün kuruluşundan sonra 
her yıl daha da güçlenerek devam etti. Batı'nın ünlü politikacıları, sanayicileri, işadamları, diplomatları örgütün 
“gizli” toplantılarına katıldılar. Basının önemli isimleri de 
Bilderberg toplantılarında boy gösterdiler. 
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Bilderbergli gazeteciler arasında, Washington Post ve 
Newsweek'in sahibi Katherine Graham, Alman Die Zeit'ın 
yönetmeni Theo Sommer, Fransız Le Point dergisinin yönetmeni Claude Imbert, Danimarka'da yayınlanan Berlingske 
Tidende'nin yönetmeni Aage Deleuran, Kanada'da çıkan 
The Daily Telegraph'ın sahibi Conrad Black. Finlandiya'da 
çıkan Helsingin Sanomat'ın sahibi Aatos Erkko sayılabilir. 


Bilderberg ve Dünya Devleti 


Batı dünyasının, Yahudi önde gelenleri ve Tapınakçı 
geleneği koruyan masonlar arasında kurulmuş olan İttifak'ın 
elinde büyük bir değişim yaşadığını gösterdi. Buna göre, 
İttifak, elbirliği ile dini otoriteyi ortadan kaldırmış ve dini 
otoritenin gücünün ardında yatan zihniyeti de değiştirmişti. 


Önce Protestanlık, sonra da Aydınlanma ile gerçekleşen 
bu büyük dönüşüm, önceden dini otorite tarafından dışlanmış 
olan İttifak'a iktidar yollarını açtı. İttifak, Batı insanını ilahi 
değerlerden koparmakla, kendine siyasi fırsatlar yaratmış 
oluyordu. 

Çünkü insanların kimliklerinin değişmesi, siyasi sistemlerinin de değişmesi sonucunu doğuruyordu. Yaşanan 
dönüşüm sonucunda, eskiden kendilerini Hıristiyan olarak 
tanımlayan ve siyasi otorite olarak da Kilise'yi ve ona bağlanmış olan monarşileri tanıyan toplum, kendini bir ulus 
olarak tanımlamaya başladı. 


Ulusun yönetiminde dini otoritenin bir rolü olamazdı. 
Kurulan ulus-devletler bu nedenle İttifak'ın birer ürünüydü. 
İttifak, hem ulus-devletlerin, hem de ideolojilerin yardımuyla, Batı dünyasında kurulu olan düzeni yıktı ve kendi 
düzenini kurdu. 


Ancak bunlar, İttifak'ın tüm amaçlarına ulaştığı anlamına gelmiyordu. İttifak, Yahudi geleneğindeki Mesih inancı 
nedeniyle (ya da Kabalacıların uygulamaya koydukları 
Mesih Planı gereğince), dünya üzerinde kesin bir kontrol 
kurmak istiyordu. 


Kesin bir kontrol, ancak merkezi bir kontrolle elde 
edilebilirdi. Bu nedenle de İttifak, ulus-devlet modelini de 
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aşarak, bir “Dünya Devleti” modeli arayışına girdi. Bunun 
için, öncelikle dünyanın ekonomik entegrasyonu gerekliydi. 


Daha sonra da tüm siyasi otoritelerin tek bir merkezde 
toplanması gündeme gelecekti. Böylece oluşması hedeflenen 
Dünya Devleti, ulaşılması umulan dünya egemenliğini de 
beraberinde getirecekti. 

Bu, Mesih'in gelişinden az önce gerçekleşmesi beklenen 
dünya egemenliğiydi; “insan eliyle” ulaşılabilecek olan en 
büyük egemenlik. Mesih, bir de birtakım doğaüstü güçleri 
ekleyerek genişletecekti bu egemenliği. 


Kısacası, ulus-devletlerin kuruluşunun ardından, Mesih 
Planı'nda sıra, bu ulus-devletleri birleştirip önce bazı devlet 
grupları, sonra da tek bir Dünya Devleti kurmaya gelmişti. 
Yahudi önde gelenleri Plan'ın bu aşaması üzerinde yoğunlaşacaklardı. 


20. yüzyılın hemen başında İttifak'ın önderliğinde 
kurulmaya çalışılan uluslararası örgütler bu düşüncenin 
bir göstergesiydi. CFR gibi son derece önemli bir örgütün 
başlıca mimarları arasında yer alan Paul Warburg'un ki örgütün diğer mimarları da yine onun gibi “ırk bilinci” yüksek 
Yahudilerdi ünlü sözü de, Dünya Devleti hedefinin Yahudi 
önde gelenleri açısından ne denli vazgeçilmez olduğunu 
ortaya koyuyordu. 


“Bir dünya hükümeti ister istemez kurulacak. Tek sorun bu sonuca güzellikle mi yoksa zorla mı ulaşılacağıdır.” 
demişti Warburg, 


Bilderberg, İttifak tarafından Dünya Devleti'ne giden 
yolda verimli bir aygıt olarak kuruldu. Bilderberg, masonlukla ve Yahudi finansörlerle son derece yakından ilişkili 
bir örgüttür. Bilderberg'in masonlukla çok paralel bir örgüt 
olduğu, Grup toplantılarına çağrılanların büyük bölümünün 
aynı zamanda kendi ülkelerindeki locaların etkin isimleri 
oldukları, konuyla ilgilenen pek çok yazar tarafından da 
vurgulanan bir gerçektir. 

Bu durumda Bilderberg, Yahudi önde gelenleri ve 
masonlar arasında kurulu olan İttifak'ın yeni bir örgütlenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da konuyla ilgilenen 
yazarların çoğu tarafından vurgulanır. 
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Bilderberg'in “Yahudi bağlantısını” fark eden İrlanda 
dergisi New Nation bile, “bir Dünya Devleti kurmak için 
Bilderberg, B'nai B'rith örgütü ve diğer Yahudi örgütleri 
işbirliği yapmaktadır» demişti. 

Bilderberg/'in içinde Rothschild Hanedanı'nın önemli bir 
rol oynuyor oluşu da, örgütün “Yahudi bağlantısı” ile ilgili 
bir göstergedir. Amerikan Spotlight dergisi, Bilderberg'in 
Amerikan kanadının en güçlü isminin kuşkusuz Rockefeller 
olduğunu vurguladıktan sonra, Grup'un Avrupalı daimi 
üyeleri arasında en güçlüsünün de Rothschild olduğuna 
dikkat çekiyor. 

Rothschildlar'ın Grup içindeki etkisi, 1974'deki toplantının 
Edmond de Rothschild'ın sahibi bulunduğu Mont d'Arbos 
Hotel'de düzenlenmesinde bile kendini belli etmektedir. 


Kısacası, Bilderberg İttifak'ın bir aygıtı olarak oluşturuldu. Ve doğal olarak Mesih Planı ve de Planın önemli 
bir aşaması olan Dünya Devleti hedefi için kullanılacaktı. 
Bu hedefi gerçekleştirmek için, Bilderberg önce bir Avrupa 
Birliği oluşturmaya yöneldi. 

ABD'nin eski Almanya Büyükelçisi George McGhee'nin 
de vurguladığı gibi bir Ortak Pazar (Avrupa Ekonomik 
Topluluğu) kurma fikri, ilk kez Bilderberg toplantılarında 
ortaya atıldı. 


Daha sonra Avrupa'nın birleşmesi fikrini savunan 
ve uygulamaya geçirenler de hep Bilderbergliler oldu. 
Bilderberg'in güçlü isimlerinden Giovanni Agnelli'nin 
bu konudaki kararlılığı, “Avrupa'nın bütünleşmesi bizim 
amacımızdır ve siyasilerin başarısız kaldıkları noktada biz 
sanayiciler sonuca ulaşmayı umut ediyoruz” şeklindeki 
sözlerinden okunmaktadır. Bilderberg, yalnızca Avrupa'yı 
değil, dünyayı bütünleştirme çabalannın da başına çekti. 
Globalleşme dediğimiz sürecin mimarı en başta Bilderberg 
Grup oldu. Gonzales Mata, örgütün Dünya Devleti'ne giden 
yoldaki çalışmalarını vurgularken şöyle diyor: 

“Bilderberglilerin programının başında uluslararası 
problemler yatıyordu; gümrük sınırlarının kaldınlması, 
uluslararası polis teşkilatının kurulması, uluslararası parlamentonun kurulması gibi.” 
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Bilderberg'in Dünya Devleti yolundaki çalışmaları, son 
dönemde de Maastricht anlaşması ile kurulan Avrupa Birliği, 
GATT, EFTA, NAFTA gibi globalleşme ve ulus-devletlerarası 
bütünleşme projeleri ile sürmektedir. 


Ancak, İttifak globalleşme politikası ile dev bir Dünya 
Devleti hedefine yürürken, yine de, emperyalizmin doğasına 
uygun olarak, dünyayı kutuplara ayırmayı tercih etmiştir. 
Bu ayrımı incelerken de, İttifak'ın en yeni aygıtına, Trilateral 
Komisyonu'nu bakmakta yarar var. 

Bilderberg Örgütünün, Spotlight isimli bir dergileri 
de vardır. Liberty Lobby Inc, 300 Independence Ave., SE, 
Washington D.C. 20003 adresinden yayın yapar. 

Bilderberg örgütünün Avrupa adresi: Maja-Banck 
Polderman, Bilderberg Meetings, Amstel 216, 1017 AJ, 
Amsterdam, Hollanda. 


Bilderberg'in ABD adresi ise Charles W. Muller, American Friends of Bilderberg, Inc. 477 Madison Ave, 6th Floor, 
New York, NY 10022. 


Bilderberg toplantıları, iş, basın-yayın, siyaset alanlarını 
etkileyen daha önce davet edilmiş yaklaşık 130 kişinin katıldığı yıllık, resmi olmayan toplantılardır. 


Bilderberg toplantılannın ana amacı dünya siyaseti üzerinde önceden programlamalar yapmak ve projeler geliştirmektir. Konuşulacak ve tartışılacak konular önceden tespit 
edilir. Ama bu tespiti örgüt hiyerarşisinin üst kademesinde 
yer alanlar yapar. Katılanlar ise sadece görüş beyan ederler. 


Bilderberg Grubu'nun kendi iç hiyerarşisi açısından 
daimi üyelik, üyelik ve herhangi bir toplantıya katılma 
arasında fark olduğunu hatırlatalım. Bununla birlikte toplantılara katılmak da grupla bir bağ kurmayı ve siyasi sahnede grubun kararlarına ters düşecek tutumdan kaçınmayı 
beraberinde getirir. 


Son zamanlarda, dünyadaki derin güçlerin organizasyonları hakkındaki kanaatlerin yumuşatılması yönünde 
bir atağın olduğunu görüyoruz. Bu oluşumlar masumane 
fikir alışverişlerinin yapıldığı uluslararası organizasyonlar 
olarak gösteriliyor. 
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Ancak gelişmeleri yakından takip edenlerin zihinlerindeki 
sorulara cevap verilebilmesi için aydınlığa kavuşturulması 
gereken konularda herhangi bir bilginin verilmemesi, bu 
konuların hep kaypak ifadelerle geçiştirilmesi dikkatlerden 
kaçmıyor. 

Bilderberg ve Davos toplantılarından başka göze 
çarpan, Yeni Dünya Düzeninin tartışma alanlarından bir 
başkası da Trilateral toplantıları. Bu oluşum da 19701i 
yılların başında Amerikalı, Avrupalı ve Japon ileri gelenleri arasında ortak bir düşünce zemini oluşturabilmek 
gayesiyle, Amerikalı ünlü işadamı David Rockelfeler'in 
girişimleriyle kuruldu. 


Banker, petrol zengini Yahudi işadamı Rockfeller(i, ismini 
verdiği uluslararası burslardan ve Bilderberg toplantılarını 
da finanse etmesinden hatırlıyoruz. Trilateral toplantılarının 
çekirdek kadrosu siyaset, iş dünyası, üniversite ve medya 
çevrelerinden gelen üç yüz otuz kişiden oluşuyor. 


Rockefeller ve Vatikan 


Paris'teki İsrail Hahamlar Kurulu'nun mali sorumluluğuna yükselecek kadar önemli bir iş adamı olan Andre 
Meyer, P2'nin önemli ismi Sindona, Rockefellerlar ve Agnelli 
arasındaki bağın kilit isimlerinden birisi idi. 

Andre Meyer Paris'teki İsrail Hahamlar Kurulu'nun 
mali sorumluluğuna yükseldi. Savaşı takip eden yıllarda 
servetinin büyük bölümünü yabancı hesaplara aktardı. 
1940'da ABD'ye göç ettiğinde parasını orada hazır buldu. 
Wall Street'te kendisine yardım edildi. 


David Rockefeller onun çok samimi bir arkadaşıydı. Lyndon 
Johnson onun tavsiyelerini talep eder ve çok faydalanırdı. 
Gücü o kadar büyüdü ki ABD hükümeti ITT-Mediobanco 
olayında onu suçüstü yakalamasına rağmen, suçlayamadı. 

Rockefeller-Agnelli-Andre Meyer-Vatikan arasındaki 
baş döndürücü bağlantılar şöyleydi: 

Meyer, Rockefeller ailesiyle Fransız bankaları arasında bağlantıyı oluşturur. Ömeğin, Bangue de Paris et des 
Pays Bas'nın en önemli hissedarı Lazard Brothers'ın, New 
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York'taki kolu Paribas Corporation, Chase International 
Bankası'nın Başkan Yardımcısı Robert Craft'ın yönetiminde 
çalışmalarına başlamıştır. 


Chase Manhattan Bankası'nın önemli bir bölümünü 
oluşturan Chase International'ın Yönetim Kurulu'nda Andre 
Meyer'in yanı sıra, David Rockefeller ile Dünya Bankası'nın 
eski Başkanı John Mc Cloy yer alır. 


Andre Meyer, 60 kadar çok uluslu şirketin yönetim 
kurulunda yer alır. Rockefeller, Giovanni Agnelli'nin kişisel 
servetlerini yönetir. Müşterileri arasında Vatikan'dan ITT 
şirketine değin çeşitli adları görebilirsiniz. 

Hahamlar Kurulu'nun önde gelen ismi Meyer'ın, Sindona ile bağlantı halinde olması oldukça dikkat çekici bir 
bilgidir. Lazard Brothers'ın bankası da bu bağlantıda odak 
noktası konumundaydı: 


Sindona'nın finans imparatorluğu başı ABD'de, 
gövdesi İtalya'da, kolları ise bulduğu her mali kriz çatlağından fışkıran bir ahtapota benzer. Baskı gruplarının, 
politikacıların satın alınması bu imparatorluk için günlük 
işlerden sayılır. 


Ülkeler üstü bir güce sahip bu finans çok uluslusunun 
mikroskop altında bir incelemesi yapılacak olursa, büyük 
şirketler ile yeryüzünde vergi kaçırılan bölgeler arasında 
nasıl bir bağ oluştuğu kolaylıkla görülebilir. 


Her şey, “Wall Street Dünyası'nın Üstadı diye tanınan 
Andre Meyer'in New York'taki bürosunda başlar. Lazard 
Brothers Bankası'nın başkanlığını 40 yıldan bu yana sürdüren 
Fransız kökenli, Amerikan uyruklu Meyer'in, çok dengeci 
ve yasaları iyi bilen bir kişi olması sayesinde kişisel servetini 
200 milyon dolara çıkardığı söylenir. 

Bu banka, özellikle ucuz kapitalist kredilerin Doğu 
ülkelerine transferi konusunda büyük faaliyet gösterir. 

O devirde, finans kesiminde büyük bir üne kavuşan 
İtalyan maliyeci Sindona, imparatorluğunun düşüş gösterdiği 
1974 yılında Liechtenstein, Lüksemburg, İsviçre, Panama ve 
Liberya gibi yerlerde 146 şirketi kontrol etme durumundadır. 
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%50 kamu sektörü niteliği taşıyan imparatorluğunu 
kurmaya 1943 yılında başlayan Sindona, Lucky Luciano 
tarafından yönetilen Amerikalılar'ın Sicilya çıkartmasına 
katılmıştır. 


1946'danitibaren, tek başına İtalyan hükümetini oluşturan 
Hıristiyan Demokrat Parti'ye girerek bu ilişkisini kesintisiz 
sürdürmüştür. Başkanlığa getirilen Giulio Andreotti ile 
Merkez Sağ Parti'nin Genel Sekreterliği sırasında başlayan 
bir dostluğu vardır. 


Bu sayede İtalya'da, komünistler dışında tüm ileri gelen 
politikacılarla yoğun ilişkiler kurmuştur. Kendisini çok 
ciddi bulan ve iş alanlarını uluslararası düzeye yayarak 
gelirlerini artırma amacında olan Vatikan sorumluları, 
Sindona'ya Hıristiyan Demokratlar'dan sonra Vatikan 
kapılarını açmışlardır. 


Bundan iki yıl sonra, Time dergisi, Sindona'yı Mussolini'den 
sonra en önemli İtalyan” diye tanımlamıştır. Andre Meyer, 
Lyndon Johnson'ın özel danışmanıydı. David Rockefeller'ın 
çok samimi arkadaşı ve danışmanıydı. Agnelli'nin İtalya'daki 
kişisel mal varlıklarını yönetiyordu. Robert Mc Namara'yla 
çok samimiydi. Sindona İmparatorluğu'nun kurulmasına 
yardım etti. 


Propaganda Locası 


1981 yılında İtalya'da bütün dünyayı sarsan P2 skandalı 
patlak verdi. P2 adlı locanın, ülke içindeki inanılmaz kontrolü 
ve kirli işleri ortaya çıktı. Bu skandal masonluğun bir ülke 
içinde neler yapabileceğini ortaya koymakta ve yalnızca 
İtalya ya değil, masonluk faaliyetleri su yüzüne çıkmamış 
çoğu ülkeye de ışık tutmaktadır. Işte bu locanın öyküsü: 

P2 Mason Locası, Yahudi lobileriyle, Mossad'la ve İsrail'le 
doğrudan bağlantı halindeydi. Gizli servislerde görevli P2 
üyesi Albay Viezzer, Albay Antonio La Bruno ve General 
Gianadelio Maletti İtalya'daki İsrail Lobisi'nin çekirdeğini 
oluşturuyorlar. 

Latin Amerika Cuntaları ve CIA ile bağlantılı olduğu bilinen P2 Locası başkanı Gelli'nin 7 Kız kardeşler 
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olarak bilinen Yahudi petrol şirketleriyle ilişkisi olduğu 
bilinmektedir. İtalya'nın İsrail taraftarı lobileri ve Mossad 
arasındaki bağlantı, İsrail'in doğrudan P2'yle bağlantısını 
ortaya koyuyor. 


P2 olayının içinde değişmez isim Kissinger da vardı: 

Bir Amerikan araştırma dergisi olan FIR, P2 Locası tarafından örgütlenen Monte Carlo Locası'nın bütün dünyaya 
yayıldığını, bu locaya ABD eski Dış İşleri bakanlarından 
Henry Kissinger'ın da üye olduğunu söylemişti. 

P2'nin 33. dereceye yükselmiş masonlardan oluşan üst 
konseyi Monte Carlo Komitesi adı ile tanınmaktadır. 


P2 Skandalı'na karışan İtalya'nın en büyük bankalarından Banca Nationale Del Lavaro'nun üyeleri İsrail 
lobisinin en önde gelen isimleri Rotschild, Kissinger ve 
Rockefeller'dir: 


“Trilateral üyesi Raymond Barre da Banca Nationale 
Del Lavaro'nun uluslararası politika konseyine üye olmuştu. Bu bankada pek çok Trilateral üyesi vardı: Edmond de 
Rothschild, onun kuzeni Leon Lambert, Henry Kissinger 
ve David Rockefeller... 


“Banca Nationale Del Lavaro, İtalya'nın en büyük bankalarından. Adı P2 Locası skandalına da karıştı. Trilateral'le 
ise yakın ilişkisi olduğu kesin. Karar komitesinin üyelerinin 
hepsi Trilateral Komisyonunun üyesi: Raymond Barre, 
Edmond de Rothschild, Henry Kissinger, Leon Lambert ve 
David Rockefeller... 


P2 (Propaganda 2), 1966 senesinde İtalya Büyük Şark 
Locasının o zamanki üstad-ı azamı Giordino Gamberini'nin 
emriyle kurulmuştu. Locayı kurmakta ise üstad Licio Gelli 
görevlendirildi. 

Licio Gelli, İtalyan Askeri Gizli İstihbarat Örgütü ile sıkı 
ilişkiler içindeydi. Hatta o zamanlar örgütün başkanı olan 
General Giuseppe Santovito, P2 mason locasına kayıtlıydı. 
Ayrıca İtalyan Gizli Servisi'nin eski Başkanı Albay Antonia 
Viezzer de locanın üyeleri arasındaydı. 
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Rockefeller ve Özel Ordular 


1 Ağustos 1949'da İtalya NATO'ya girdi. 1 Eylül 1949'da 
da SIFAR Ordu İstihbarat Servisi faaliyete geçti. Doğduğun- 
dan itibaren Illuminati'nin çıkarlarına bağlı kalacak olan 
SIFAK'ın örgütlenmesi, daha sonra NATO genel sekreteri 
olan Savunma Bakanı M. Bronzo tarafından geliştirildi. 

Washington için yararlı bilgiler toplayan ve İtalya ordusunun NATO'ya bağlılığını denetleyen SIFAR, çeşitli Amerikan 
gizli servislerinin bir bakıma gayri resmi şubesiydi. 

1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması imzalandıktan 
sonra Batı Birliği Gizli Komitesi, NATO'nun askeri aygıtına 
aynen monte edildi. Doğrudan Amerikalı NATO başkomutanına bağlı, örgütün öteki bölümlerinde çalışan görevlilerin 
bile giremediği NATO Güvenlik Dairesi'ne bağlandı. 1951 
yılında Batı Birliği Gizli Komitesi'nin adı Gizli Planlama 
Komitesi (CPC ) olarak değiştirildi. 

Birkaç yıl sonra, yine NATO komutanına bağlı ACC 
(Müttefik Gizli Komitesi) adlı ikinci bir komite daha kuruldu. CPC'ye göre biraz daha gevşek yapıdaki bu komitede, 
zamanla NATO'ya üye bütün ülkelerin temsilcileri alındı. 
Süper NATO'yu, işte bu iki komite aracılığıyla ABD yönetti 
ve yönetmeyi sürdürüyor. 

Frank Wisner, kurduğu “derin devlet”le (Stay Behind) 
övünürdü. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da olan 
Wisner, Türkiye'deki çalışmalarıyla göz doldurmuş olacak 
ki, Pentagon'dan dünyanın dört bir yanına dal budak salan 
gizli örgütlenmeyi kuran kişi olarak seçilmiştir. 

Wisner'in Türkiye'deki bağlantılarının ve faaliyetlerinin 
araştırılması, Türkiye'nin “Küçük Amerika” yapılması ve 
Türk devletinin içine Amerikan derin devletinin yuvalandırılması sürecine ışık tutacaktır. 


Wisner, kurduğu gizli örgütle o denli haşır neşir oldu 
ki, sonunda örgütün yaptığı kirli işler karşısında sinirleri 
bozuldu ve 1965 yılında intihar etti. Cenazesinde yapılan 
konuşmalarda, “cephede savaşırken vurulmuş bir asker” 
gibi muamele edildi. 
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Evet, CIA tarafından yönetilen ve finansa edilen örgüt 
1956 yılında ABD ile işbirliği içinde “casusluk” ve “gerilla 
savaşı” yapmak üzere örgütlendi. Örgütün ilk eğitim kampı 
Sardunya'da kuruldu. Resmi adı Müttefik Koordinasyon 
Komitesi idi. 

ABD'nin büyük tekellerinden Rockefeller Grubu 1956 
yılında ileri sürdüğü bir öneriye göre, ABD'nin çıkarlarına 
uygun düşmeyen herhangi bir durumu düzeltmekiçin dünyanın neresinde olursa olsun, derhal müdahale edebilecek 
yeteneklere sahip özel askeri birlikler kurulmalıdır. 


Bu özel askeri birliklerin çok hareketli olması ve çeşitli 
lokal harpleri başarıyla sona erdirecek yetenekte bulunması 
gerekir... 


Rockefeller Grubu'nun önerdiği özel askeri birlikler 
Amerikan kontrgerillanın ilk nüvesini meydana getiriyordu. 
Bu öneri doğrultusunda Stratejik Müdahale Birlikleri kurulmuştur. Kontrgerillalarının fikir babalarından bir diğeri 
uluslararası Yahudi Lobiler, Bilderberg, Trilateral ve CFR 
üyesi McNamara'dır. 


Amerika Eski Savunma Bakanı, Dünya Bankası'nın 
yıllarca başkanlığını yapmış McNamara ve anti-savaş taktik 
ve biçimlerini iyice öğrenmiş ve “dış müdahaleler de özel 
silahlarla donatılmış küçük birlikler kullanmak gerekir” 
demişti. Bu yeni kuvvetler McNamara'nın belirttiği gibi 
kontralardı. Bu örgütlenme tüm dünyada yapıldı. 

Rockefeller grubunun bir raporunda kontraların amacı 
şu şekilde açıklanmıştır: 

“Gerek bizim gerek dünya devletlerinin güvenliğini 
sağlamak için mahalli kuvvetler ve akımlar tarafından sıkışık 
durumda bırakılmış olan dost hükümet ve rejimlere silahlı 
yardımlar yapmak zorunluluğunu duymalıyız. 

Bu zorunlulukla yapılacak askeri müdahale, ne klasik 
askeri stratejiye uymakta ne de geleneksel diplomatik müdahaleye benzemektedir. Bu askeri müdahalenin kendine 
özgün bir niteliği ve biçimi vardır.” 
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Bu konuda, Yahudi Lobisi'nin bir numaralı ismi, 40lar 
Meclisi'nin Başkanı olan, sınırlı savaş kuramcılarından 
Kissinger'ın görüşlerini izleyelim: 

“Eğer hür dünya, yavaş fakat sürekli bir erozyondan 
kurtulmak istiyorsa, lokal savunma savaşlarına hazırlanmalı 
ve bu savaşlar için gerekli önlemleri alıp, gerekli ordular 
kurulmalıdır. Sömürgeciliğe karşı Ayaklanma Hareketi'nin 
hemen her tarafı sardığı bir dönemde, Pentagon'daki bazı 
otoriteler hala toptan-red-yıldırma stratejisinde inatla ayak 
diretiyorlar. Bir yandan hür dünyanın sosyalist devletlere 
karşı konvansiyonel bir denge kuramayacağını söylerken, 
diğer yandan yıldırma stratejisinde ayak diretmek, anlaşılmaz bir tutumdur.” 


Kissinger, Nucleear Weapons And Foreign Policy adlı 
kitabında, topyekün savaş ile bölgesel savaşın uygulama ve 
sonuçlarını incelemiştir. Kissinger'a göre, topyekün savaş, 
ABD için, dolayısıyla kapitalizm için intihardır. 

Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki Ulusal Kurtuluş 
Savaşları ancak bölgesel-sınırlı savaşlarla önlenebilir. Bu 
bölgenin sınırı sosyalist blok ülkeleri sınırlarından başlar, 
Türkiye de sınırlı savaş bölgesi içindedir. 


Komünist Tehdit 


Aslında konuyu biraz gerilere götürelim. Hitler'i tasfi- 
ye edince rahat bir nefes alabileceğini sanan ABD ve Batı, 
faşistlerden sonra komünist tehditle karşı karşıya kaldığını 
gördü. Bir taraftan Rusya'nın yayılmacı eğilimi, diğer taraftan ABD ve Batı ülke halkları arasında 1917 devriminden 
beri sürekli yayılan komünist ideoloji, kapitalist dünyada 
yaygın bir korku oldu. 


Örneğin, İtalya'da komünistlerden duyulan korku sebebiyle Rusların geleceği beklentisi içindeydi herkes. Bir Rus 
işgalinde komünist sempatizanların Rus ordularına yardım 
edeceğine inanılıyordu. 


Sınırlı Savaş ve Kontrgerilla'nın Doğuşu Soğuk savaşın 
ilk yıllarında ABD'nin savaş stratejisi, nükleer silahların da 
kullanıldığı topyekün bir savaş esasına göre oluşturulmuştu. 
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Fakat Kore, Vietnam, Kamboçya yenilgileri ile Küba'daki 
sosyalist devrim bu stratejinin bir işe yaramadığını gösterdi. 
Bu durum Amerika'yı yeni stratejiler arayışına itti. “Sınırlı 
Savaş” teorisi ve “Dolaylı Saldırı” kavramı gündeme geldi. 


Bu sıralarda hazırlanan Rockefeller Raporu'nda şöyle 
denilmektedir: “Bizim güvenliğimizi sadece açık saldırılar 
tehdit etmiyor. Bu açık saldırılar yanında ondan daha tehlikeli, fakat saldırı görünüşünde olmayan başka cins tehditler 
de vardır. 


Bu tehditler; içerden yapılmak istenen değişme ve dönüşümlerdir. Bu maskeli saldırılar bazen iç savaş şeklinde, 
bazen demokratik akımlar ve reformlar biçiminde karşımıza 
çıkmaktadır. 


Bu anlamda Yunanistan bize birinci örneği, Vietnam 
ikinci ve Ortadoğu olayları da üçüncü örneği verdi. Bizim 
amacımız bu ve buna benzer akımları önlemek olmalıdır. Bu 
akımlar, dikkatleri üzerlerine çekecek noktaya geldiklerinde, 
izlememiz gereken iki yol vardır. 


Gerek bizim, gerekse komünist olmayan diğer dünya 
devletlerinin güvenliğini sağlamak için; mahalli kuvvetler 
ve akımlar tarafından sıkışık durumda bırakılmış olan dost 
hükümet ve rejimlere silahlı yardımlar yapmak zorunlulugunu duymalıyız. 


Bu zorunlulukla yapılacak askeri müdahale, ne klasik 
askeri stratejiye uymakta, ne de geleneksel diplomatik müdahaleye benzemektedir. Bu askeri müdahalenin kendine 
özgü bir biçimi ve niteliği vardır.” 

Finletter ise Sınırlı Savaş'ın gerekliliğini şöyle savunmaktadır: “Amerika'yı hem intihar harbinden hem de içine 
düştüğü çıkmazdan ancak ve ancak sınırlı savaşlar kurtarabilir. Amerika'nın hür dünya liderliği ancak bu yolla devam 
ettirilebilir ve nihayet mevcut milletlerarası düzen ve ilişkiler 
gene bu cins savaşlar yardımıyla devam ettirilebilir. 


Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki, komünistlerin 
kışkırttığı ayaklanma ve statükoyu bozma hareketleri ancak 
sınırlı savaşlar yoluyla bastırılabilir.” 
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Kennedy'nin politik danışmanı Samuel P. Huntington'un 
sözleri de şöyledir: “Önümüzdeki on yıl içinde doğrudan 
doğruya saldırılarla devletlerin sınırlarına tecavüz etmenin 
imkânları gittikçe azalmaktadır. Bu cinsten saldırıların 
yerini, devletlerin kendi sınırları içindeki hükümet darbeleri, gerilla hareketleri ve iç savaşların alması imkânları 
ise artmaktadır. 


Böyle bir durumda Amerikan dostu hükümetler için 
ABD silahlı kuvvetlerinin, hükümetlere veya hareketlere 
yardım maksadıyla kullanılmasıyla; ister istemez bu devletlerin içişlerine karışma ve müdahale etme sonucunu 
verecektir. 


Bu kaçınılmaz zorunlu müdahaleler; kullanılacak silahlı 
kuvvetlerle diplomatik amaçların iyice incelenmesini, değerlendirilmesini ve bunlar arasındaki sıkı ilişkilerin daima göz 
önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. 


Bu bakımdan yeni bir stratejik kavrama ihtiyaç vardır. 
Kullanılacak silah ve taktiklerden, yapılacak siyasi ve askeri 
işbirliği için gerekli araçlara kadar, her şeyi hesaplayan bir 
strateji tespiti zorunlu olmuştur.” 

Sınırlı savaş teorisyenlerinden Reterparet ve Sohnwshy'nin 
sözleri ise daha açık: “Birleşik Amerika, hoşuna gitmeyen 
solcu veya solcu olmayan hükümetleri devirmek için gerilla 
taktiğini kullanabilir ve kullanmalıdır. Bu tip hükümetlerin 
en belirgin örnekleri, özellikle sosyalist ülkelere komşu veya 
yakın olan bölgelerde bulunmaktadır.” 


Bu konuda, Yahudi Lobisi'nin bir numaralı ismi, 40Tar 
Meclisi'nin Başkanı olan, sınırlı savaş kuramcılarından 
Kissinger'ın görüşlerini izleyelim: 

“Eğer hür dünya, yavaş fakat sürekli bir erozyondan 
kurtulmak istiyorsa, lokal savunma savaşlarına hazırlanmalı 
ve bu savaşlar için gerekli önlemleri alıp, gerekli ordular 
kurulmalıdır. 


Sömürgeciliğe karşı Ayaklanma Hareketi'nin hemen her 
tarafı sardığı bir dönemde, Pentagon'daki bazı otoriteler hala 
toptan-red-yıldırma stratejisinde inatla ayak diretiyorlar. 
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Bir yandan hür dünyanın sosyalist devletlere karşı 
konvansiyonel bir denge kuramayacağını söylerken, diğer 
yandan yıldırma stratejisinde ayak diretmek, anlaşılmaz 
bir tutumdur.” 


Kissinger, Nucleear Weapons And Foreign Policy adlı 
kitabında, topyekün savaş ile bölgesel savaşın uygulama ve 
sonuçlarını incelemiştir. Kissinger'a göre, topyekün savaş, 
ABD için, dolayısıyla kapitalizm için intihardır. 

Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki Ulusal Kurtuluş 
Savaşları ancak bölgesel-sınırlı savaşlarla önlenebilir. Bu 
bölgenin sınırı sosyalist blok ülkeleri sınırlarından başlar, 
Türkiye de sınırlı savaş bölgesi içindedir. 

Kissinger'in Türkiye'den bahseden sözleri ise şöyleydi; “Sınırlı savaş stratejisinin başlıca amaçları arasında en 
önemli bir yer işgal eden nokta, komünist ülkelere komşu 
olan ülkelerden başlayarak Latin Amerika ülkelerine kadar 
yayılmakta olduğunu gördüğümüz komünist kışkırtmalarını 
bastırmaktır. 

Komünist ülkelere komşu olan bölge Türkiye'den başlamakta ve Uzak Doğu Asya'ya kadar uzanmaktadır. Sınırlı 
savaşların yürütülmesi ihtimalinin en fazla olduğu yerler 
bu bölgedeki ülkelerdir.” 


Kissenger 
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Dolaylı Saldırı Anlaşmalarının imzalanması ikna faaliyetlerine girişilerek ABD'nin etki alanındaki ülkelerin yöneticileriyle ve tabi Türkiye ile de “Dolaylı Saldırı” anlaşmaları 
imzalanır. ABD, ülkelerin sivil yöneticileri ile de anlaşma 
yapmayı denemiş, asıl anlaşmaları ise o ülkelerin askeri ya 
da istihbarat servisi yöneticileriyle yapmıştır. 


Bu anlaşmalar gizliydi, o kadar ki, en üst düzeydeki 
çoğu yöneticiler ve parlamentolar bile haberdar olmamışlardır. İtalya'daki Gladio Skandalı'nda ortaya çıkan bilgilere 
göre, Gladio Örgütü, ABD ve İtalya istihbaratları arasındaki 
anlaşmayla kurulmuş olup kamuoyu ve parlamentonun 
haberi olmamıştır. 


NATO'nun kanatları altına gizlenen Kontrgerilla Sınırlı 
savaş teorisyenlerinin önem verdikleri bir konu, NATO 
stratejisinin yeniden ele alınıp iyice gözden geçirilmesi ve 
Sınırlı Savaş stratejisine uygun düşen bir savaş hazırlığına 
NATO ortaklarının ikna edilmesiydi. Bunun başarıldığı 
Gladio skandalı ile açığa çıkmıştır. 


NATO bünyesinde kurulan ACC (Allied Coordination 
Committee - Müttefik Koordinasyon Komitesi)'nin aralann- 
daki koordinasyonu sağladığı, yani komuta ettiği, NATO 
ülkelerinde kurulan antikomünist karakterli gizli yeraltı 
teşkilatlarının varlığı birçok NATO ülkesinin yetkilileri 
tarafından itiraf edildi. 


Bu arada Türkiye'deki durum 50'li yılların sonunda 
Türkiye'de sol akımlar gittikçe gelişmekte diğer taraftan 
da ABD ile peş peşe ikili anlaşmalar imzalanmaktadır. Bu 
dönemde Türkiye, Amerika'nın en sadık müttefikidir. 


Bu durum 1964 yılı sonlarına kadar devam eder. 
Türkiye'de tıpkı Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi geniş 
bir anti-Amerikancılık akımı oluşmuş, Amerikan üslerinin, 
ikili anlaşmaların ve NATO'nun Türkiye'nin çıkarlarına 
aykırı olduğu söylenmeye, yazılmaya ve kamuoyu uyarılmaya başlanmıştır. 

Bu durum ABD'yi açık bir soğukluğa götürür ve ardından da sosyal uyanışı köreltmek, boğmak için CIA'nın 
da yardım ve tertipleriyle örtülü faaliyetlere girişir. Sınırlı 
Savaş taktiklerine ne zaman başvurulacaktı? Amerikalı teorisyenlere göre Sınırlı Savaş taktiklerine başvurulacak iki 
durum söz konusudur: 


1. Hükümet ABD taraftarıdır, ayaklanma söz konusudur. 
Ayaklanma bastırılmaya, pasifize edilmeye çalışılacaktır. 


2. Ayaklanma ile ya da başka bir şekilde hükümet, ABD 
aleyhtarı bir değişime uğramıştır. Bu durumda askeri darbe 
ile ya da suikastlerle aleyhteki yönetici unsurlar bertaraf 
edilecek ve yerlerine dost unsurlar getirileceklerdir. 


Yani iki durumda da Sınırlı Savaş'a başvurularak ABD 
aleyhtarı akım ya da hükümetler saf dışı edileceklerdir. 
Washington, bu politikanın gerçekleştirilmesini özellikle 
CIA eliyle yürütmektedir. 

Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde milli nitelik 
taşıyan, Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen hükümetlerin 
CIA tertipleriyle düşürüldükleri, örneğin, Musaddık, Peron, 
Betancourt, Goulart, Nukrumah, Lumumba ve benzerleri 
hatırlanırsa, Amerikan çevrelerinin bu ikinci meseleye ne 
kadar önem verdikleri kendiliğinden anlaşılır. 


Rockefeller Medyası 


Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ABD'de her 
yere yayılan ve en çok seyredilen kanallar yaklaşık 15 aile 
tarafından ve 24 şirketle yönetilmektedir. 


Bu şirketler şunlardır: Advance Publications (Newhouse 
ailesi), Capital Cities (Devlet Kökenli, DK), CBS (DK), Cox 
Com (Cox ailesi), Dow-Jones (Bancroft-Cox ailesi), Gannet 
(DK), GE (General Electric), Hearst (Hearst ailesi), Knight- 
Ridder ailesi, News Corp (Murdoch ailesi) New York 
Times (Sulzberger ailesi), Reader's Digest (Wallace ailesi), 
Scripps-Howard (Scrips ailesi), Storer Corp (Storer ailesi), 
Taft (Taft Ailesi), Time Inc. (karışık ve DK), Times Mirror 
(Chandler ailesi), Triangle (Annenberger ailesi), Tribune Co. 
(McCormick ailesi), Turner Broadcasting (Turner ailesi), Fox 
Broadcasting (Fox ailesi). 


ABD'de bugün, hem gizli-derin devletten izinsiz, hem 
de bu ailelerden izinsiz hiç bir gerçeği yayımlayamazsınız. 
Belirli bir elit zümrenin kontrolü altında olan ABD medyasının, bunun bir sonucu olarak da dünya medyasının 
gerçeklerle ilgili fazla bir bilgi yayınlanması beklenemez. 


Zaten tüm Amerikan halkı 11 Eylül olayında olduğu 
gibi medya tarafından tamamen uyutulmuş ve inanılmaz 
senaryolar ile sadece Amerikan halkı değil, tüm dünya 
kandırılmıştır. 

Bu şirketlerin pek çoğunun yöneticisi özel ve elit bir alt 
kültürden gelmektedir ve hep aynı söylemi dile getirirler ve 
Yeni Dünya Düzeni'nin temel bir parçasıdırlar. Bu eğilim, 
dünyayı dinlemek ve yönetmek için NSA tarafından kurulmuş Echelon sisteminin diğer üyeleri İngiltere, Kanada, 
Yeni Zelanda ve Avustralya'da da pek değişmemektedir. 


ABD'de de Washington ve New York merkezli CFR'nin 
yerini bu ülkelerde Bilderberg ve Trilateral Komisyon almaktadır. 


Medyanın başında da mutlaka bu örgütlerin elemanları 
bulunur. 


Dünyada hâkimiyeti elinde tutan bu Anglo Sakson 
ve Yahudi medyalarında tek bir ideolojinin borusu öter: 
Küreselleşme 


Dünya Kardeşliği 


Medyadaki, eğitim ve eğlence alanındaki CFR üyeleri, 
“hümanizm” ve dünya kardeşliği propagandalarını yayıyorlar. Bir dünya hükümeti altında hepimiz barış içinde 
yaşamalıyız ve milliyetler ve vatanperverlik gibi bencil 
şeyleri de unutmalıyız. 


Harcayamayacağı kadar servete sahip olmak deliliktir. 
Ve hala asla yeterli değildir. Hükümetleri kontrol etmek, 
savaş çıkarmak, dünyayı yönetmek için komplo kurmak 
zorundadırlar. “Sıradan insanlar”, onların servetlerini nasıl 
kazandıklarının farkına varıp, onu geri almak ve suçlarının 
bedelini ödetmek istemesinler diye. 


Bu nedenledir ki bizi birbirimize düşürüyorlar... Siyahı 
beyaza, erkeği kadına, taşrayı kente, çiftçileri çevrecilere 
karşı karşıya getirerek... 
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Biz İnsanlar bir başka standarda tabi tutuluyoruz. Biz 
Başkanı veya bir kamu görevlisini tehdit edersek, suç işlediğimiz sonucuna varılır... Oysa bir-Dünya-Çetesi, Anayasayı ve bu ulusun egemen yöneticileri olan biz insanların 
özgürlüklerini tehdit edebilir, ama hiç bir şey söylenmez, 
vapılmaz. 

Belki de İnsanoğlunun onlara yapabileceğinden korkmuyorlar... Her şeyi ayarladıklarına, güç ve servetlerinin 
bu dünyada galip geleceğine inanıyorlar. Ancak Anayasayı 
savunacaklarına Tanrı huzurunda yemin edenler (Başkan, 
Kongre üyeleri ve ordu), gerçekten korkacak bir şeylerin 
olduğunu bir gün görebilirler. 


Küresel Tetikçiler 


Küresel Ekonomi tetikçilerin görevi kurulacak küresel 
imparatorluk için hedefteki ülkeleri; küresel şirketlerin, 
bankaların, kredi kuruluşlarının kısaca Illuminati'nin kölesi 
haline getirmektir. 


Ekonomi Tetikçileri hedefteki ülkelerde bazı yatırımlara destek verirler. Örneğin elektrik santralleri, otoyollar, 
limanlar, havaalanları, teknoparklar gibi altyapı hizmetleri 
için borç temin ederler. Bu borçların ön koşulu, bütün bu 
projelerin küresel inşaat ve mühendislik firmaları tarafından 
gerçekleştirilmesidir. 

Aslında paranın çoğu küresel şirketlerin ana merkezi 
olan Amerika'yı hiç terk etmez; yalnızca Washington'daki 
bankalardan New York, Houston veya San Francisco'daki 
mühendislik firmalarına transfer edilir. 


Para hiç vakit geçirmeden Illuminati üyesi kredi veren 
şirketlere döndüğü halde borçlu ülkenin anapara artı faizin 
tamamını ödemesini isterler. Eğer Ekonomi Tetikçisi çok 
başarılı ise borç tutarı o kadar büyük olur ki birkaç yıl sonra borçlu ülke ödemeleri aksatır. Bu olduğunda o ülkeden 
diyetini isterler. 


Birleşmiş Milletlerde, Küresel İmparatorluğun Amiral 
Gemsi ve Vurucu Gücü olan Amerika'nın isteği doğrultusunda oy verme, askeri üs kurma veya petrol gibi değerli 
kaynaklara el koyma şeklinde olabilir bu diyet. 


Buna rağmen borçlunun borcu devam eder. Böylece 
küresel imparatorluğumuza bir ülke daha eklenmiş olur. 


2013 itibariyle 3. Dünya ülkelerinin borç toplamı 4.5 
trilyon dolara, yıllık faiz ödemeleri de 5.75 milyar dolara 
yükselmiştir. Bu tutar, tüm 3.Dünya ülkelerinin sağlık ve 
eğitim harcamaları toplamından fazla, aldıkları dış yardımın 
da 30 katıdır. 


Yine bu ülkelerde nüfusun en üst yüzde biri, ülkelerinin 
mali kaynaklarının ve gayrimenkullerinin %70 ila 4090'ına 
sahiptir. Bu çağdaş imparatorluğun sinsiliği, Romalı askerleri, 
Ispanyol fatihlerini, 18-19 uncu yy Avrupalı sömürgecilerini 
fersah, fersah geride bırakır. 


Küresel Ekonomi Tetikçileri kurnazdır. Onlar Kılıç taşımaz, zırh-üniforma giymez. Ekvator, Nijerya, Endonezya 
gibi ülkelerde yerli öğretmenler veya esnaf gibi giyinirler. 
Washington ve Paris'te bürokratlara ve bankerlere benzerler. 
Proje mahallerini gezer, yoksul bölgeleri dolaşırlar. Yerel 
basında okul — hastane gibi hayırlı işler yaptıklarından söz 
ederler. Zira sistem aldatmacaya dayansa da tanım olarak 
yasaldır. 


Bu küresel ekonomi tetikçileri başarısız olurlarsa, devreye 
çakallar (İstihbarat -NSA ve CIA elemanları) girer. Çakallar 
hazır ve nazır bekler. Ortaya çıktıklarında devlet başkanları 
devrilir veya feci kazalarda ölürler. Eğer Afganistan ve Irak'ta 
olduğu gibi, bir şekilde çakallar da beceremezlerse küresel 
güçlerin genç Askerleri ölmeye ve öldürmeye gönderilir. 
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David Rockefeller Kimdir? 


Buraya kadar kafanız biraz karışmıştır. O yüzden kitabın 
başında yazdığımız bilgileri yeniden tazeleyelim. Bunu bir 
tekrar olarak görmeyin sadece bir daha hatırlatmak istiyoruz. 
Ölüm İmparatorluğu adıyla anılan Rockefeller İmparatorluğu şu an dünyanın en zengin ve en nüfuzlu ailesi olarak 
gösteriliyor. Puzzle olarak bilgileri tazeleyecek olursak; 

Ölüm İmparatorluğu'nun bugünkü başkanı David 
Rockefeller'dir. 

Dünyadaki küresel güçlerin başkanı olarak bilinen 
David Rockefeller, kimlik kartında kendisini “Dünya 
Devlet Adamı” olarak ilan etti... ABD'nin süper güç olarak 
dünyayı yönetmesinin arka planındaki organizasyonlarda 
onun imzası vardır. ABD'de 20'yi aşkın çok uluslu şirketin 
koordinasyonunu yapar, yönlendirir. Irak'taki gelişmelerden 
de o sorumludur... 


Rockefeller, 1946 yılında Chase Manhattan Bank'ın 
yönetim kuruluna girdi. Banka'nın gizli ismi “Rockefeller 
Bank” olarak biliniyordu. Chase, kısa zamanda dünyanın 
her yerinde 1000 yerel banka ile ilişkilerini geliştirdi. Ve 
Chase'nin 1960 yılında başkanı oldu. 


Chase'nin kuruluşu çok eskilere 1798 yılına gidiyordu. 
New-York'un Manhattan mahallesinde kurulan ve gelişen 
Chase, 19301u yıllardan sonra Rockefeller Ailesinin petrol 
devi Standart'ın parçalanması ile ortaya çıkan şirketlerin 
sermayesi ile kısa zamanda büyüdü. 


19501i yıllarda Chase'nin kontrolü, yönetimi David 
Rockefeller'in elinde idi. Aynı yıllarda ABD'nin bir başka 
bankası National CITY Bank New-York, David Rockefeller'in 
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amcası William Rockefeller'in elinde büyümüş, ABD'nin en 
büyük bankaları arasına girmişti. 


En bilinen yardım kuruluşları Chicago Üniversitesi, Tıp 
Araştırma Enstitüsü en ihtişamlı yapıları ise New York'un 
simgelerinden birisi olan ünlü Rockefeller Center'dır. 


Aile tüm bunların yanı sıra birçok yardım kurumu ve 
binlerce vakıf açtı. Kendi mal ve gelirleri bu vakıflar ve 
emanetçi kuruluşlar aracılığı ile yönetiliyor. Bunun nedeni 
ise ABD'de vakıflardan hemen hemen hiç vergi alınmaması. 


Halen Exxon-Mobile, Chevron, Citi Group, J.P Morgan 
and Chase en çok bilinen ve tanınan Rockefeller Ailesi 
şirketleridir. 


Ayrıca Aileye ait şirketlerin Suudi Arabistan'da birçok 
yatırımı bulunmaktadır. Suudi petrollerine hâkim durumdaki ünlü Aramco şirketinin hisseleri Rockefeller ailesine ait 
dört şirket arasında paylaştırılmıştır. Bunlar da Texaco, New 
Jersey Oil, Socony Vacum ve California Standart Oil şirketleridir. Bu dört şirket 1944'te bir araya gelerek Aramco'yu 
kurmuşlardır. 


David Rockefeller 
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Merkezi Londra'da bulunan Harts Horn J. E. Oil Company es and Goverments'ın yayınladığı istatistiklere göre 
Ortadoğu petrollerinin % 99'u yedi büyük petrol şirketinin 
kontrolü altındadır. Bu şirketlerin beşi Yahudi Rockefeller 
ailesine aittir. 

Geriye kalan iki şirketten Shell'in sahibi Marcus Samuel 
ve Royal Dutch'ın sahibi Wiliam Detending de Yahudi'dir. 


Rockefeller Vakfı 


Aile'nin Beyaz Saray için stratejiler hazırlayan ve 
ABD'nin en önemli thik-tank kuruluşlarından birisi olan 
Rockefeller Vakfı adıyla bir vakıfları da bulunmaktadır. Bu 
vakfın amacı da Illuminati ve Yuvarlak Masa şebekesinin 
ağına düşecek yöneticiler yetiştirmek amacıyla üniversite 
çağındaki öğrencilere burs temin etmektir. 


İsmi daha önce birkaç kez geçen Yahudi Henry Kissinger 
bu vakfın danışmanlarındandır. Kissinger'in Rockefeller 
ailesiyle danışmanlığın ötesinde oldukça derin ilişkileri 
bulunmaktadır. Bu yüzden birçok çalışmalarında ortaktırlar. 

Rockefeller Vakfı aynı zamanda Beyaz Saray'a strateji 
üreten bir tink tank kuruluşu gibi çalışmaktadır. Bu çalışmasının asıl amacı ise ABD'nin politikasına yön vermektir. 
Bu vakıf Türkiye'de yönetimde üst kademelere kadar gelmiş 
bazı kişilere de burs vermiştir. 


Rockefellerlar'ın Gerçek Kimliği 


Rockefeller ailesini incelediğimizde, resmen “Protestan” 
olduğunu görüyoruz. Ama bu Protestanlığın “judaizer” 
(Yahudici/Yahudi sempatizanı) misyonunu bolca taşıyan bir 
tür olduğu da açık bir gerçek. Çünkü Rockefellerlar, Yahudilerle hep son derece ilgi çekici bir ilişki içinde olmuşlar. 

1878'de ünlü “judaizer” Protestan William Eugene 
Blackstone, “Kutsal Kitab'ın Yahudilerin “Tanrı'nın seçilmiş 
halkı” olduğu şeklindeki hükmünün hala geçerli olduğunu” 
savunan tezini ortaya attığı zaman, en büyük desteği John 
D. Rockefeller'dan görmüştü. 
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John D. Rockefeller, bunun yanı sıra, İngiliz mandası 
döneminde Kudüs'te Filistin Arkeoloji Müzesi'ni kurdurmuştu. Müze, tarih boyunca Yahudi ulusunun gelişimini konu 
ediniyor, Yahudi kahramanlarının heykellerini içeriyordu. 


Rockefeller'ın kurulması için iki milyon dolar verdiği 
müze, daha sonra Rockefeller Museum adıyla anıla geldi. 


Rockefeller ailesinin İsrail sempatisi Washington'da da 
kendini gösteriyor. Batı Virginia'dan Demokrat Parti Senatörü olan John D. IV (Jay) Rockefeller, Senato'da İsrail'in en 
sadık dostlarından biri olarak tanınıyor. 


Yalnızca 1993 yılı içinde, İsrail'i ilgilendiren altı oylama- 
nın altısına da İsrail lehinde oy veren Jay Rockefeller, “İsrail 
taraftarı olma yüzdesi” (% Pro-Israel) sıralamasında” % 100 
İsrail yanlısı” olarak başta geliyor. 


Fransız yazar Georges Virebeau, Mais Qui Gouveme 
L'Amerigue (Amerika'yı Kim Yönetiyor) adlı kitabında David 
Rockefeller'n Who's Who in the World'un yazdığına göre 
Chicago Üniversitesi'ndeyken İbrani tanrı bilimi derslerini 
takip ettiğini not ediyor. 

Tüm bu bilgiler, ortaya ilginç bir tablo ve de önemli bir 
soru çıkarmaktadır: Acaba Rockefeller ailesi, neden Yahudilere karşı böyle ilginç bir sempatinin sahibidir? Bu yalnızca 
Amerikan Protestanlığındaki klasik Yahudi sempatizanlığının 
bir devamı mıdır? Yoksa Rockefellerlar'ın, daha da önemli 
bir bağlantısı mı vardır? 


Evet, böyle bir bağlantı vardır. Rockefellerlar'ın Yahudilerle olan bu ilginç ilişkilerinin kökeninde, kendilerinin 
de Yahudi asıllı olmaları yatmaktadır. 

Garry Allen The Rockefeller File adlı kitabının 19. sayfasına 
düştüğü dipnotta, Malcom Sten'in The Grandees:America's 
Sephardic Elite kitabından yaptığı alıntıyla bir gerçeği ortaya 
koymaktadır ki, Rockefellerlar Sefarad Yahudilerindendir. 

Aile Arap topraklarında yüzlerce petrol şirketini kontrol 
altında tutmaktayken, Nelson Rockefeller New York'taki 
organize Yahudilerin en samimi dostudur. Zaten onların 
desteğini almamış olsaydı, (nüfusunun % 25'ini Yahudilerin 
oluşturduğu kentte) dört defa üstüste vali seçilemezdi. 
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Kısacası, Rockefellerlar, Protestan bir görünüm altında gerçek kimliklerini koruyan bir “Yahudi dönmesi” 
hanedandır. Dolayısıyla, CFR'nin “yöneticisi” durumdaki 
Rockefellerlar, CFR'yi kurduran Yahudi bankerlerle bu tür 
bir “ırk bağı” ile bağlıdır. 


Bu tablodan karşımıza çıkan sonuç, CFR'nin aşamalı 
olarak Rockefeller egemenliğine bırakılmasının, örgütün 
Yahudi-güdümlü olmaktan çıktığı gibi bir anlam kesinlikle 
taşımadığıdır. Tam tersine, örgütün “açık Yahudi” olan sermayedarlar yerine, “gizli Yahudi” olan bir başka sermayedar 
tarafından yönetiliyor olması, planlı ve bilinçli bir kamuflaj 
izlenimi vermektedir. 


Anlaşılan, CER'nin, açıkça hepsi Yahudi olan sermayedarlarca finanse edilmesinin dikkat ve tepki çekeceği 
düşünülmüş ve örgüt, daha örtülü bir Yahudi güdümü 
altına alınmıştır. 

CFR, Bilderberg ve Trilateral Komisyon'un her üçünün 
de birinci derecede David Rockefeller'in kontrolünde olduğu bu örgütlerle yakından ilgilenenlerin çoğunda oluşan 
yaygın bir kanaat. 


Hatta bu üç örgütün kralının David Rockefeller, baş 
danışmanının da Henry Kissinger olduğuna inanılmaktadır. 
Her ikisi de Yahudi ve her ikisi de Amerika'daki Yahudi 
lobisinin başını çekenlerden. Bu üç büyük örgütün kendi 
iç hiyerarşisinde merkezde bulunan kişiye “boğanın gözü” 
denmektedir ve hali hazırda “boğanın gözü”nün David 
Rockefeller olduğuna inanılır. 


İkiz Kulelerin Sorumlusu 


Dünya ticaretinin kalbi olarak tasarlanan muhteşem 
binanın yapılması 1960h yıllarda gündeme geldi. New 
York limanının Manhattan bölgesinde inşasına 1966 yılında 
başlandı. Ve 1973 yılında bitirildi. Yapıldığında zemin dâhil 
110 katlıydı. Çok uluslu şirketlerin, alışveriş merkezlerinin 
bir arada bulunduğu merkez binasıydı. 


İkiz kulelerin yapımının tasarlanması aşamasında David 
Rockefeller'in görüşlerine başvuruldu ve Dünya Ticaret 
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Merkezi bitirildiğinde New York'un silüeti değişti. New 
York limanına girişteki Ellis adasında ABD'nin de sembolü 
olan “Özgürlük anıtı” vardı. Elinde meşale tutan özgürlük 
simgesi bir kadın heykeli, bütün heybetiyle ayakta görünüyor. 

Aslında Özgürlük anıtı, mason düşüncesinin bir ürünüydü. Fransız masonları, 1776 yılında ABD'nin bağımsızlığa 
kavuşmasından sonra hediye olarak özgürlük heykelini 
göndermişlerdi, New York'a. 


11 Eylül 2001 tarihinde New York semalarında ilerleyen 
uçak, Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu binaya çarptı. 
20 dakika sonra ikinci bir uçak diğer binaya çarptı ve kısa 
zamanda ikiz kuleler çöktü. 5000'i aşkın insan hayatını 
kaybetti. 


Görüntü böyle olsa da; İkiz kuleler, bir bakıma “Mason 
düşüncesine göre” şekillenerek yapılmıştı. Tıpkı binlerce 
yıl önce Kudüs'te Hz. Süleyman Tapınağı'nın yapımına iki 
kule yapılarak başlanmıştı. New York limanına yapılan Ikiz 
Kuleler de “Süleyman Tapınağı'nın” ikiz kuleleri gibiydi. 

ABD'nin kuruluşundan itibaren şekillenen “Yeni Dünya 
Düzeni'ne” bir saldırıydı. ABD'nin ve onu yöneten Konsey'in 
statüsünün ağır bir şekilde sarsılması anlamına geliyordu. 
Konsey'in yaptığı gizli toplantılar sonucu, “Olayların sorumlusu” olarak Irak ve Saddam Hüseyin gösterildi. Bahane de 
hazırdı: “Irak'ta nükleer silahlar var!”, denildi. 


Gözü kararmış, Konsey'in istekleri doğrultusunda Nisan 
2003'de Irak'a müdahale gerçekleşti. ABD'nin müdahale 


İkiz kuleler 
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esnasındaki söylemi: “Irak'ı nükleer silahlardan arındırmak 
ve bölgeye demokrasiyi getirmek” olarak açıklandı ve ABD, 
askeri gücünü kullanarak Irak'a müdahale etti. 


Saddam rejimini değiştirdi. Kuzey Irak'ta Kürdistan'ın 
oluşumuna destek verdi. Türkiye'nin güvenliğini sarsacak 
terörist gelişmeler yaşandı ve Irak'ta “Barış, Özgürlük, Demokrasi” adına yapılan müdahale sonraki yıllarda vahşi bir 
işgale, iç savaşa dönüştü. 

2007 yılı ortaları itibariyle 700.000'e yakın sivil hayatını 
kaybetti. Irak, insanlık trajedisini yaşadı. ABD ordusu Irak'ı 
işgal ve kontrol altına almasına rağmen “Nükleer enerji 
tesislerini bulamadı”. 


Bir yalan düşünce kurgulanarak Irak işgal edilmişti ve 
işgal edenlere Konsey, yol göstermişti. İnsanlık tarihinin en 
vahşi görüntüleri Irak'ta sahnelendi. 


David Rockefeller, Hatıralar kitabının 405. sayfasında 
dünya görüşünü şu sözlerle açıkladı: “Bazıları benim ve 
ailemin (Rockefeller) Birleşik Devletlerin Üstün Çıkarlarına 
Karşı Çalışan Gizli Kabalizmin Bir Parçası Olarak karakterize 
edebilir, dünya genelinde komplolar hazırlayan ekonomik 
yapılanma ve küresel politika izlediğimize inanabilir. 


Eğer bunlar olursa ben suçluyum; ancak ben bundan 
gurur duyarım”... Bir başka konuşmasında “Küresel değişim yaşıyoruz. Hepimizin ihtiyacı büyük krizlere karşı 
doğru yaklaşımdır. Ve ulusların yenidünya düzenini kabul 
etmesidir” 


20.yüzyıl boyunca ABD'nin gelişip güçlenmesi ve 21. 
yy başlarında da tek süper güç olması, David Rockefeller'in 
yönlendirdiği “Yeni Dünya Düzeni'dir. Bir başka ismiyse 
Küresel Emperyalizm. 

Haçlı seferleri esnasında Tapınak Şövalyeleri'yle gündeme 
gelen, 1717 yılından sonra da Masonluk adıyla Avrupa'da, 
Amerika'da şekillenen, Rockefeller ailesinin yönlendirmesiyle 
dünyanın yeni düzenine dönüşen yapılanma. 

Paranın insanlığın kaderine hükmettiği, güç kaynağı 
olduğu; ama insani değerlerin acımasızca harabe haline 
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getirildiği “Yeni Dünya Düzeni”... Yahudilerin dünya 
hâkimiyetinin de bir başka açıklamasıydı. 

David Rockefeller'in ailenin hatırasını canlı tutmak 
için dedesinden kalan New York yakınlarındaki Kykuit'te 
çam ormanları arasında bulunan muhteşem malikânenin 
kapısında “Mason üçgeni” ve çatıda dünya küresi üzerine 
ayakları ile dokunan “Anka Kuşu'nun heybetini vardır. 


“Kurtlar Vadisi” dizisinden farklı bir kişilikten, olgu- 
dan bahsedeceğiz; daha önce başka bir yazıda anlatmayı 
düşündüğümüz dünya çapında bir gücün, bu dizide bir 
insan suretinde canlandırıldığını görünce bir taşla iki kafa 
yarmanın mutluluğunu yaşadık... 


Efendim adı geçen kişi Aron Feller, malumunuz bir türlü 
ele geçmeyen, her şeyi gören, her işi ustaca bitiren, emirleri 
demirleri eriten bir şahıs... Devlete sızmış, askere sızmış, 
organize bir adam... Bir türlü alt edilemeyeceği özellikle 
vurgulanan bir adam, 


Peki, böyle bir insanın gerçekte olabilmesi mümkün mü? 
Evet, biz Feller'den bahsedeceğiz; Bize göre filimde anlatılan 
Feller aslında dünyanın en büyük organize gücünü temsil 
ediyor; Rockfeller Ailesini, ABD ve İsrail i yöneten, dünya 
savaşlarını organize eden, terör örgütleri kuran, darbeler 
yapan dev bir para hanedanı... Adı Rockfeller... 


Bu aile, Irak Savaşı'nı başlatan, Türkiye'ye Marshall 
yardımını yaptıran, Dünya Bankasına, yani meşhur IMF'ye 
parasal destek sağlayan, Birleşmiş Milletler'in Bayrağını 
belirleyen, o bayrağa masonik simgeleri yerleştiren aile... 


Rockefellerdan Koch'a 


Dünyaya yön veren büyük komplocular ısrarla kendilerini görünmez kılmak için komployu delilik gibi göstermeye çalışsa da, Yeni Şafak'ta Tamer Korkmaz'ın yazısı 
komplocuların kim olduğunu çarpıcı biçimde resmediyor. 


Vaktiyle Andre Benoit Mathieu Meyer adlı çok önemli 
bir işadamı vardı. Paris'te doğmuş bir Wall Street bankeriydi. 
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David Rockefeller'ın yakın arkadaşıydı. JFK'in derin bir 
suikasta kurban gitmesinin hemen ardından ABD Başkanı 
olan Johnson, onun tavsiyelerine kulak verirdi. 

Andre Meyer, (1898- 1979) Paris'teki Hahamlar Kurulu'nun 
mali sorumluluğuna kadar yükselmiş bir isimdi! 

Wall Street'te el üstünde tutulurdu. Rockefeller Ailesi 
ile Fransız bankaları arasındaki bağlantıyı kurardı. Chase 
Manhattan Bank'ın önemli bir parçasını oluşturan Chase 
Intemational'ın yönetim kurulundaydı. Ayrıca, 60 kadar 
çok uluslu şirketin yönetim kurulunda yer alıyordu. 

Derin ABD'nin baronu David Rockefeller ile Derin 
İtalya'nın baronu Gianni Agnelli'nin kişisel servetlerini 
yönetmişti. 

Andre Meyer, İtalyan bankacı Michele Sindona ile 
Rockefeller arasındaki bağlantıyı da sağlıyordu. Sindona, 
Gladio”ya bağlı P2 Masonlocasınınönde gelen isimlerindendi. 

Michele Sindona”nın finans imparatorluğunun başı 
Amerika'da gövdesi ise İtalya'da idi... 

P2 Mason Locası'nın üstadı azamı Licio Gelli CIA'in 
İtalya'da en güvendiği isimler arasındaydı. 

Gelli'nin bir temsilcisi, 1980”in sonbaharında Livorno 
kentinde düzenlenen bir mason toplantısında loca üyelerinin 
güvenini tazelemek amacıyla... 

P2 üyelerinin isimlerinin Pentagon'da şifreli bir biçimde 
saklandığını söylemişti! 

Bu bilgiye, bir hapishanede sağlık müdürü olan Matteo 
Lex adlı tanığın Bologna'daki soruşturma savcısına konuşmasıyla ulaşılmıştı. 

P2 Mason Locası, Gelli'nin zirvede yer aldığı bir piramide benzetilmiştir. Bununla birlikte Gelli'nin de üzerinde 
“ters döndürülmüş” bir piramit vardı. 

İşte, ABD ve NATO'ya bağlı İtalya'daki Gizli Üst Yapı 
buydu! 

Üst Piramit'ten gelen emirler Gelli aracılığıyla alt piramittekilere iletiliyordu. 
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Çekirdek kadroyu oluşturan İtalya'nın baronları, başlarındaki Amerikalı” ile birlikte Derin Italya”yı yönetiyorlardı. Italya'daki baronların en önde geleni Gianni Agnelli 
(1921-2003) idi. 

Gladio için çalışan P2”nin otuz üçüncü dereceye yükselmiş masonlarından oluşan üst konseyi Monte Carlo 
Locası'dır. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 
da buranın üyesidir. Gianni Agnelli Kissinger'ın kankasıydı. 

Henry Kissinger, Chase Manhattan Bank'ın Uluslararası 
Danışma Kurulu üyeleri arasındadır... 

Mister Rahmi Koch da bu kurulun üyelerindendir. 

Derin ABD demek olan David Rockefeller, Chase 
Manhattan'ın eski başkanı ve şimdilerde bu bankanın uzantısı 
olan JPMorgan Chase'in ortaklarındandır. 

17 Ekim 2009'da Koch Ailesi'ne “Hayırseverlik” alanında 
ABD'nin en prestijli ödülü Carnegie Medal of Philanthropy 
verildi. New York'taki törende ödülü David Rockefeller'ın 
elinden alan Rahmi Kochtu... 

Rockefeller'ın övgü dolu sözleri üzerine Mister Koch'un 
gözleri yaşarmıştı! “Rahmi Koch”u uzun zamandan beri 
tanıdığını dile getiren D. Rockefeller, Koch Ailesi'nin yaptıklarının çok değerli olduğunu” söylemişti. 
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Koch Ailesi'nin mutemet adamı olan Galatasaray Kulübü Başkanı Unal Aysal, geçtiğimiz Ekim ayında Londra”da 
“Futbolun Liderleri” konferansına... 


Juventus Kulübü'nün Başkanı Andrea Agnelli ile birlikte katıldı. 


Andrea Agnelli'nin babası Umberto Agnelli'dir. 
Amcası da Gianni Agnelli'dir. 


Fabbrica Italiana Automobili Torino”nun (FLAT) Umberto 
Agnelli'si Rahmi Koch ile birlikte... 


12 Şubat 1971 yılında Tofaş fabrikasının açılışını yapmıştır. 


İki yıl önce Adnan Polat'ı bir “saray darbesi” sonucu 
devirerek Unal Aysal'ı GS Kulübü'nün başına getiren... 


“Derin Galatasaray” İnan Kıraç, Vehbi Koç'un damadıdır. 


1970-1972 arasında Koç Holding'te çalışmış olan Ünal 
Aysal'ın... 


2013'te A Milli Takımı çalıştırmayı kabul eden Fatih 
Terim'i bir başka saray darbesi sonucunda Galatasaray'dan 
koparması da, yerine İtalyan teknik adam Ele-Mancini'yi 
getirmesi de... 


Rockefeller Ailesi'nin Serveti 


Ünlü Forbes dergisi her yıl dünyanın en zengin 100 
kişisinin açıkladığı bir liste yayınlar. Forbes dergisinin açıkladığı en zenginler listesinde Rockefeller ailesinden tek bir 
isim bile görmek mümkün değil. 


Son olarak bu yıl yayınlanan listeye göre dünyanın 
en zengin kişisi 79,2 milyar dolarlık serveti Microsoft'un 
kurucusu Bill Gates listenin başında yer aldı. 

Ancak bu listede garip olan bir yan var. Bu liste son derece detaylı ve ciddi araştırmalardan sonra yayınlanmasına 
rağmen hiçbir zaman listeye dünyadaki pek çok dev banka, 
petrol şirketi, endüstri şirketlerine sahip olan Rockefeller 
Ailesi'ne mensup kimsenin girmemiş oluşudur. 

İşin iç yüzünü bilenler realitenin böyle olmadığının 
farkındalar. Kâğıt üzerinde görünmeseler de ABD'nin ve 
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dünyanın en zengin ailesi RockefellerTar. Kontrol ettikleri 
para 5 trilyon dolarla 15 trilyon arasında değişiyor. Sadece 
New York'ta bu ailenin 1 trilyon dolarlık gayrimenkulü 
olduğu biliniyor. 


Rockefeller, Türkiye'de 


ABD'nin ekonomi ve siyasetine yön veren isimlerin başında gelen Rockefeller Ailesi'nin şirketi Rockefeller Group, 
Türkiye ve Doğu Avrupa'da büyüme planı yapan Europa 
Capital'in % 75'ini almak için masaya oturdu 

Dünya ekonomisinin dışında politikaya da yön verenler 
listesinde ilk sırada yer alan Rockefeller, gözünü Avrupa'ya 
dikti. Avrupa pazarında yatınm fırsatı arayan Rockefeller 
Group, Londra merkezli Europa Capital'in kontrol etmek 
için kolları sıvadı. 


Rockefeller Group, Credit Suiesse danışmanlığında 20 
milyar dolarlık varlığı bulunan Europa Capital'in yüzde 75'i 
için Japon Mitsubishi Estate ile masaya oturdu. 17 ülkede 
yatırımı bulunan Europa Capital son dönemde gelişmekte 
olan pazarlara göz dikti. 


Güler Sabancı ve Rockefeller 
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Bulgar Haber Ajansı Novinite'nin haberine göre Europa 
Capital'in büyüme stratejisinde bulunduğu ülkeler arasında 
Türkiye'de bulunuyor. 


Ajansın şirket yönetimine dayandırdığı haberinde de 
ilk planda 100 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı ve rotayı 
Doğu Avrupa'ya çevirdiği belirtilirken, Bulgaristan'ın dışında 
Romanya, Türkiye'de yatırım yaptığı ve büyümek istediği 
ülkeler arasında yer alıyor. 


Rockefeller Petrolden Çekiliyor 


Rockefeller Kardeşler Vakfı, petrolden 50 milyar doları 
geri çekeceklerini ve yenilenebilir enerjiye yöneleceklerini 
açıkladı. 


23 Eylül 2014 günü düzenlenen BM İklim Zirvesi gündemde kalmaya devam ederken, dünyanın en büyük petrol 
zenginlerinden ABD'li Rockefeller Kardeşler Vakfı (Rockefeller 
Brothers Fund) da iklim değişikliğine karşı oluşturulan bir 
hayırseverler grubuna katılma kararı aldı. 


Söz konusu hayırsever grup, fosil yakıtları ile ilişkili 
toplam 50 milyar dolarlık yatırımı, çevreye duyarlı alanlara 
kaydırmayı hedefliyor. 


Rockefeller Kardeşler Vakfı'nın yöneticisi Stephen Heiniz, fosil yakıtlarından geri çekilmelerinin, aile servetinin 
kurucusu John D. Rockefeller'in de arzu edeceği bir şey 
olduğunu söylüyor. 

Heintz, “Eğer günümüzde yaşıyor olsaydı, geleceği 
gören akıllı bir işadamı olarak, fosil yakıtlarını bırakıp temiz 
ve yenilenebilir enerjiye yönelirdi” diye konuştu. 

Rockefeller ailesi vakfı, 1940 yılında John D. Rockefeller'ın 
iki oğlu tarafından kuruldu. 31 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla vakfın yatınmlanının toplam varlığı 860 milyon dolar 
olarak bildiriliyor. 


Üniversite kampüslerinde başlayan bir akım. 


Bu adım birkaç yıl önce üniversite kampüslerinde başlayıp küresel bir harekete dönüşen yatırımcı politikasının 
bir parçası. 
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Global Divest-Invest olarak bilinen ve fosil yakıtlarına 
yapılmış yatırımları temiz enerjiye yöneltmeyi hedefleyen 
harekete, emeklilik fonları, dini gruplar ve büyük üniversiteler katılma sözü verdi. 


200 Yaşına Kadar 


15 Haziran'da 100 yaşına basan ABD'li milyarder David 
Rockefeller son 38 yıldaki 6'ncı kalp naklini geçen hafta 
yaptırdı. Unlü işadamı kendi adasında istirahate çekildi 


ABD'li milyarder David Rockefeller “200 yaşımı görmek 
istiyorum” sözleriyle koyduğu yaşam hedefinin ilk yarısını 
yeni kalbiyle tamamlamaya hazırlanıyor. 12 Haziran'da 100 
yaşına basacak olan Rockefeller'e geçen hafta 6'ncı kez kalp 
nakli yapıldı. 


New York'da 6 saat süren bir operasyonun ardından 
gerçekleşen nakil sonrası doktorların “Nakil başarıyla tamamlandı” açıklamasından iki gün sonra Rockefeller yeni 
kalbiyle gazetecilerin karşısına çıktı. Son 38 yıl içinde 6 kalp 
nakli yapılan milyarder işadamı “Her yeni kalp bana adeta 
elektrik veriyor, taze bir enerjiyle hayata yeniden bağlanıyorum” dedi. 

Uzun bir yaşam için kişinin sevdiği şeylerle uğraşması, 
her şeyi basit algılaması ve dostlarıyla sık sık vakit geçirmesi 
gerektiğini söyleyen Rockefeller bir süre kendisine ait Hanuatu Adası'nda dinlenecek. Rockefeller'e 1998 ve 2004'te 
iki kez de böbrek nakli yapılmıştı. 


110 


2. Bölüm 


Parayı Bana Tanrı Verdi 


John D. Rockefeller. O kadar çok işkolunda o kadar çok 
şirketin sahibiydi ki, işçilerin boyuna onunla karşı karşıya 
gelmemesi imkânsızdı. Bir defasında, “Paramı bana tanrı 
verdi,” demişti. Başkalarının sırtından zengin olmuş insanların tanrıyla ilişkisi hep ilginç bir konu olmuştur. 

Tanrı nedense onlara bu hakkı vermiştir. Tek dediği, 
“arada yoksullara azıcık koklatın” cinsi bir tavsiyeden ibarettir. Böyle midir? 

Meşhur Rockefeller'in Colorado Fuel & Iron Company/'sinin bölgedeki yöneticisi Lament Bowers, “Sendika 
örgütçüleri hapishaneye, reformdan yana çıkan sanayiciler 
de tımarhaneye atılırsa sorun kalmaz” diyen bir değerli 
şahsiyetti. 


İnsanlık Belgeseli 


Yazar ve sinemacı Ümit Kıvanç, 2010'da Amerikalı madencilerin hikâyesini anlatan Merle Travis'in ünlü “Sixteen 
Tons” (16 ton) adlı şarkısının adını taşıyan bir madenci 
belgeseli hazırladı. Belgesel insanlık tarihinin gelişimine 
paralel bir bakıştan madenciliği ve maden işçilerini anlatıyor. 


Kıvanç 16 Ton'da sınıflı toplumu, iş bölümünü anlatarak 
başlıyor ve insanoğlunu esaret altına alan, bir nesne haline 
getiren toplumsal ilişkilerin gelişimine dair, tarihi yazan 
egemenlerin onu nasıl dönemleştirdiğini, eleştirel ve esprili 
bir dille anlatıyor. 
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Örneğin: “Tüfek çağına varan Avrupalılar, altın-gümüş 
çağına geçebilmek için, gidip, henüz tüfek çağına ulaşmamış olanları yok ettiler. Ya da esir ettiler. Hernando Cortes, 
Aztek imparatorluğunu, Francesco Pizarro da İnkalları yok 
etti. Buna «Keşifler Çağı” adını verdiler. 

İşte Kıvanç'ın kaleme aldığı belgesel; 

İnsan, tarihini kendi yapmak istiyordu; bunun için 
önce yiyecek giyecek barınak üretmesi gerekliydi. İşbölümü 
yapıldı. Birileri bunları üretti, başkaları tarihi yaptı. Binbir 
eziyetle, yeniçağlara ulaşıldı. Eziyeti birileri çekti, yeniçağlara 
başkaları ulaştı. 

Bir çağa ulaşıldığında hemen ötekine geçmek gerekiyordu. Tanrı, insanın kendi tarihini yapmasını bu şartla 
kabul etmişti. 


Tüfek çağına varan Avrupalılar, altın-gümüş çağına 
geçebilmek için, gidip, henüz tüfek çağına ulaşmamış olanları yok ettiler. Ya da esir ettiler. Hernando Cortes, Aztek 
imparatorluğunu, Francesco Pizarro da İnkaları yok etti. 
Buna “Keşifler Çağı” adını verdiler. 


Keşfettikleri, Güney Amerika imparatorlukları ve Afrika 
yerlilerinin, ateşli silahlar karşısında savunmasız oluşuydu. 
Biz, ötekilere ne kadar zulmedebilir diye sınadılar. Görüldü 
ki, çok edebiliyormuş. 


1500erin başında İspanyol fatihler gelmeden önce 
Meksika'nın nüfusu 25 milyondu. 100 yıl sonra bir milyona inmişti. Dünya nüfusu 400 milyon.kadarken, Keşifler 
Çağı'nda Avrupalıların Güney Amerika'da yol açtığı telefat, 
70 milyondu. Bu rakama, canlı canlı köpeklere parçalattınlan 
çocuk ve yetişkinler dâhildir. 


En büyük kâşif, Kristof Kolomb, yerli halktan “boyları 
posları münasip, iyi hizmetçi olurlar” diye söz eden bir adamdı. 
Günlüğüne şöyle yazmıştı: “Yerlileri dikkatle inceliyorum ve 
altınları olup olmadığını anlamaya çalışıyorum... Bu adalar 
güzel ve verimli, havası da güzel. Henüz bilmediğim şeyler 
olabilir ama araştırmaya niyetim yok çünkü başka adalar da 
bulup altın var mı diye bakmak istiyorum.” Baktılar. Varmış. 
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Madenci Çocuklar 


6-7 Yaşındaki Çocuklar 


İnsan, binyıllara yayılan macerası içinde, hayatın anlamını kendine sık sık sordu. Fakat nedense, içinde yaşadığı 
düzenleri anlayamadı. Tam bunu yapabileceği sırada da 
ilerleme diye bir şey icat edildi ve kimsenin vakti kalmadı. 


Yine de kanlı soyguna “keşifler” dendi. Çünkü seferleri 
Avrupalı sermayedarlar finanse etmiş, bu sayede serbest 
piyasa ekonomisinin temelleri atılmıştı. 


Böylece İngiltere'de 6-7 yaşındaki çocukların, sokaklarda 
koşuşturmak yerine sabah karanlığından gece karanlığına 
fabrikalarda çalışması mümkün hale gelecekti. Köle taşıyanlar, köle isyanından şöyle yakınabilecekti: “Adamları 
vuramıyorsun da. Her biri 1000 frank değerinde.” İleriki bir 
aşamada, insanlık yok ettiği uygarlığın adına araba modeli 
yapabilecekti. 

Sömürgeci fatihlerin silahı tüfek, Sanayi Devrimi'ninki 
buhar makinesiydi. İnsanlık bugüne kadar karanlıkta el 
yordamıyla dolaşmış, zamanını boşa harcamıştı. Hâlbuki 
insanlığın bir kısmı fabrikalarda sakat edilir veya karanlıkta 
sürünmeye devam ederse öbür kısmı trenle gezebilir ya da 
buharlı gemilerle savaşabilirdi. Bol bol kömür lâzımdı. 

Madem dünyanın öbür ucundaki silahsızları silah zoruyla madenlere sokmak mümkün olmuştu, parası ve silahı 
olanlar bunu kendi ülkelerinde de yapabilirlerdi. Parası ve 
silahı olmayanlar çoktu. 
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En Düşük Ücret Çocuklarda 


İnsanlık ilerleme için aklını kullandı. Önce, beş yaşını 
geçmiş her yoksul çocuğu yeraltına gönderebileceğini akıl 
etti. Veletler hem daracık tünellerde kolaylıkla gidip gelebilirler hem de büyüklere göre çok daha düşük ücretle 
çalıştırılabilirlerdi. 


Akıl yoksulları çoluk çocuk madenlere gönderdi, din 
de karanlıkta can verenlerin arkasından ilahiler söyleyerek 
kalanları teselli etmeye koyuldu. 

Böylece ertesi gün yine madene inebileceklerdi. İndiler. 


Bir tarafından insan atılıp öbür tarafından kömür çıkarılan madencilik faaliyeti işte böyle sanayi haline geldi. 


Para Yerine Marka 


Avrupalı sömürgecilerin Güney Amerika'da kurduğu 
“mita” sisteminde, bütün yetişkin yerli erkekler madende çalışmak zorundaydı, ücretleri parayla değil özel bir 
markayla ödeniyordu, bununla sadece patrondan alışveriş 
yapabiliyorlardı. ABD'de 20. yüzyılın epeyce bir bölümünde 
geçerli olan “şirket mağazası” sisteminde de durum aynıydı. 

19101Tarda, ABD'nin bereketli maden bölgesi Colorado, 
28 yılda 1700 ölüyle kazalarda başa oynuyordu, ama henüz 
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liste başı olamamıştı. Demir ve Kömür Polisi, 25 ayrı milletten işçiye göz açtırmamaya çalışıyordu. 

Vardiyalar oluşturulurken, birbirlerinin dilini anlayamayanlar biraraya konuyor, fakat lojmanlarda işçiler kökenlerine 
göre ayrıştırılıyordu. Şirketler, devlete ödedikleri bir dolar 
karşılığında, serbest piyasanın silahlı muhafızlarına yeni 
eleman katabiliyorlardı. 


Işçiler şirket lojmanlarında oturmak zorundaydılar. Kira, 
ücretlerinden kesiliyordu. Şirket mağazasından alışveriş 
etmek zorundaydılar. Aldıkları borca yazılıyor, ücretten 
kesiliyordu. Pratikte şirket hiçbir zaman işçilerin eline para 
vermemiş oluyordu. Zaten sahici para yerine sadece şirket 
mağazasında geçen markalar dağıtılıyordu. 


Hapishane ve Tımarhane 


Meşhur Rockefeller'in Colorado Fuel & Iron Company/sinin bölgedeki yöneticisi Lament Bowers, “Sendika 
örgütçüleri hapishaneye, reformdan yana çıkan sanayiciler 
de tımarhaneye atılırsa sorun kalmaz” diyen bir değerli 
şahsiyetti. 

Bunlara rağmen sendika bölgeye, işçiler sendikaya girdi, 
greve başladı. Rockefeller'ın şirketi, işçileri lojmanlardan attı. 
Onlar da sendikanın getirdiği çadırlarla kamplar kurdular, 
greve başladılar. 


Taleplerine bakarak işçilerin halini anlayabiliriz. Madencilere çıkardıkları kömür miktarına göre para ödeniyordu. 
Kömüre ulaşabilmek için yaptıkları işler karşılıksızdı; kendi 
güvenliklerine harcadıkları vakit, kazanacakları parayı azaltıyordu. Sendika hem buna karşıydı hem de işçilerin sekiz 
saatten fazla çalıştırılmamasını istiyordu. 


Madenciler, “çıkardığımız kömürü tartacak adamı biz 
seçelim” diyorlardı, çünkü şirket hileli tartıyla da ücretlerinden 
çalıyordu. İşçiler, kalacakları yeri ve doktorlarını seçebilmek, 
şirket mağazasına mahküm olmamak da istiyorlardı. 

Patronlar, izlediğimiz manzaranın serbest piyasa dünyasına yakışmadığını düşündüler, işçileri işe döndürmek için 
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teşvik yöntemleri geliştirdiler. Kamplar gece dev projektörlerle taranıyor, ara sıra çadırlara ateş ediliyordu. 


Artık 20. yüzyıldaydık ve uzmanlık çağına girilmişti. 
Sendikacı ve işçi avlama, grev kırma alanlarında engin deneyime sahip Baldwin-Felts şirketinden detektifler getirildi. 


Olümün Kralı 

İnsanlık tekerleği icat etmiş, Maden Devri'ni çoktan 
geride bırakmıştı. Serbest piyasanın hiametindeki detektifler, 
makineli tüfek yuvaları olan, zırhla kaplı özel bir araba tasarlayıp yaptırdılar. Adını “Death Special” koydular. “Ölümün 
Kralı” diye mi çevirsek ne desek... “Yolların Fatihi” gibi bir 
ad koyacak halleri yoktu elbette. Bu arabanın reklamı nasıl 
olurdu acaba? 


Korku salarak piyasa ekonomisini sürdürmenin mümkün olamayacağı anlaşıldığında, vali ulusal muhafızları 
çağırdı. Başlarındaki General Chase, önceden grev kırma 
tecrübesi olan bir şahsiyetti. Sıkıyönetim ilân etti, işçileri 
topluca tutuklamaya, içeri attıklarına işkence yapmaya, 
gösteri yapan kadınların üstüne süvarileri sürmeye başladı, 
Mother Jones'u tutukladı. 


Ulusal muhafızlar Forbes çadır kentini basıp dağıttılar. 
İşçi aileleri direnemedi. Bugün “dünyanın en zenginleri” 
listeleri falan yapıp yayımlayan iş âlemi dergisinin adı 
muhtemelen buradan gelmiyordur. 

Woody Guthrie'ye dinlediğiniz parçayı yaptıran olay 
20 Nisan 1914'te yaşandı. Az önce görüntülerini izlediğiniz 
çoğu Yunanlı 1200 madencinin aileleriyle birlikte kaldığı, 200 
çadırlık Ludlow kampı makineli tüfeklerle tarandı, yetmedi, 
çadırlar ateşe verildi. 


Dışarıdan ateş açıldığında kadınlarla çocuklar saklansın 
diye çadırların altına kazılan çukurlardan birinde iki kadın 
ve 11 çocuk, üstlerindeki çadır yakıldığı için boğularak can 
verdi. 20 işçi öldü. Ulusal Muhafız komutanlarından Karl 
Linderfeldt, Yunanlı işçi lideri Louis Tikasla iki madenciyi, 
gözaltına alıp, ambarda yere yıktı ve sırtlarından vurup 
öldürdü. 
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Tikas ve öldürülen öteki işçilerin cenazeleri, katliamdan 
kaçabilenlerin sığındığı Trinidad kasabasında defnedildi. 
İşçiler, yılmak şöyle dursun, silahlarını alıp harekete geçtiler. 
10 gün boyunca madenleri tahrip ettiler, milislerle savaştılar. 
Çatışmaları Amerikan ordusu gelip durdurdu. Grev yedi 
ay daha sürdü. 


Herkesin Nefret Ettiği Adam 


Ludlow katliamı ülke çapında infial yarattı. Gazeteler 
günlerce haberi işledi. The Wall Street Journal bile işçi katliamına itiraz etti. Büyük patron John D. Rockefeller herkesin 
nefret ettiği bir adam haline geldi. 


Ludlow katliamından geriye, birincisi, bu anıt kaldı. 
Internette, anıtın fotoğrafını bulduğum yerde, fotoğrafı çeken, yanına şöyle bir not düşmüştü: “Tarih kitaplarımızda 
yer almayan bir olayla ilgili...” 

Ludlow'dan iki-üç kilometrede bu taş var. O da tarih 
kitaplarında yer almayan bir olayla ilgili. Hastings madenin- 
de 1917 Nisan'ında meydana gelen patlamanın 121 kurbanı 
unutulmasın diye dikmişler. 


Bütün kurbanlar unutuldu. Rockefeller yırttı. Halkla 
ilişkiler çağı, taş devrinden çok ileri bir aşamayı ifade eder. 

Lee, halkla ilişkilerin kurucu babalarındandı. Şirketlerin 
basın ve kamuoyunu bizzat bilgilendirmesi gerektiğine dair 
özgün fikirler geliştirmiş, kendi firmasını kurmuştu. 1906'daki 
büyük antrasit madenleri grevinde, şirket patronları ondan 
medet umınuştu. Pennsylvania Demiryolları için yürüttügü halkla ilişkiler faaliyeti göz kamaştırmıştı. Rockefeller, 
Ludlow katliamından sonra onu çağırıp, “imajım bozuldu, 
düzelt” dedi. Lee, artarda bültenler yayımlayıp basın ve 
kanaat önderlerini bilgilendirmeye girişti. Bültenlere uygun 
gördüğü isim, Colorado'da sanayi hürriyeti mücadelesiydi. 

Bültenler Philadelphia'da hazırlanıp basılıyor, Colorado'ya, 
Denver'a aktarılıyor, oradan postalanıyordu ki, bölgenin 
bütün maden patronlannın ortak sesi gibi algılansın. Bunun 
gibi, Ludlow'da olup bitenler hakkında içerdikleri de, daha 
sonra soruşturma konusu olacak kadar yalandı. 
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Rockefeller Madenci Oldu 


Lee, Rockefelleri bölgeye götürüp madenci kılıkları 
giydirdi; büyük patron madencilerle birlikte yemek yedi, 
ocaklara indi, eşleriyle dans etti, çocuklarını sevdi vesaire. 


Lee, bültenlerinde, Rockefeller ailesinin nasıl, Coloradoluları sömürmek ve kısa yoldan büyük kârlar elde etmek 
yerine koca bir şirketi yarattığını, eyaleti kalkındırdığını işledi. 

Sendikasız madenlerde hem üretimin daha verimli hem 
de ücretlerin daha yüksek olduğunu gösteren rakamlar icat 
etti. Sendikanın kaynakları tükendiği için greve mecburen 
son veren işçilere teşekkür afişleri yaptırıp astırdı. 


Hep dövmek olmaz, arada öpmek de lâzımdı. Halkla 
ilişkiler çağındaydık. Ivy Lee, bu çağın ilk büyük eylemcisi, Edward Bernays aynı zamanda teorisyeniydi. Bernays, 
Sigmund Freud'un yeğeniydi ve anlaşılan, dayısının fikirlerinden epey yararlanmıştı. 

İnsanların akıldışı içsel tutkularını tatmin ederek onları 
mutlu, uysal yaratıklar haline getirmenin mümkün olduğunu 
görebilmişti. Halkın elinde sahici bir güç vardı. Önemli olan, 
çoğunluğun elindeki gücü azınlığın isteği doğrultusunda 
kullanmasını sağlamaktı. 

İnsanların bir mal satın alırken kalite ve fiyata göre karar 
verdiği iddia edilirdi ama eğer herkes bu karşılaştırmalarla 
uğraşsa ekonomi tıkanırdı. 

Tereddütleri gidermek, karar almayı çabuklaştırmak için, 
insanları ikna edecek fikirler veya nesnelerle ortaya çıkmak 
gerekliydi. Esas olan ikna etmekti. Ve bu, akıl mantıkla değil, 
sembollerle yapılabilirdi. 


Erkeklerle Eşit Olun 


Bernays, kadınlara “erkeklerle eşit olun, sigara için” 
diye seslendi. Bu sırada sigara şirketine danışmanlık yaptığı 
bilinmiyordu. Halkla ilişkiler çağındaydık. 


Edward Bernays'in kampanyasıyla, sigaranın ateşi 
“özgürlük meşalesi” olarak anılır olmuştu. Bernays, “Propaganda nasıl savaşta kullanılıyorsa, barışta da kullanılır, diye 
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düşündüm,” dedi. “Propaganda kelimesini Naziler kirlettiği 
için de “halkla ilişkiler” kavramını geliştirdik.” 

Bernays'in, bir grup kadının eline sigaralar vererek 
yaptırdığı yürüyüş, halkla ilişkiler dünyasında efsaneleşmiş 
bir eylemdir. 1922'de New York'ta hâlâ bir kadın sokakta 
sigara içtiği için tutuklanabiliyordu. 

Bu yaklaşım, “günümüzün dünyasına hâkim olan, her 
şeyi tüketmek isteyen bireyi” ortaya çıkardı. BBC, Bernays- 
Freud ilişkisini ele aldığı belgeselini tanıtırken, Bernays'ın 
bize aslında ne yaptığını böyle anlatıyordu. 


Halkla İlişkiler Departmanı 


Böylece, kendi kararlarını alan, seçimlerini yapan özgür 
bireyler yaratmak üzere akıl ve bilime sarılan insanlık, insanları topluca yönlendirmenin ilmini yapar hale gelmişti. 

Özgür bireyler vardı; büyük şirketlerin halkla ilişkiler 
departmanlarında çalışıyorlardı. 


Diyelim Rockefeller'in şirketi kartpostal bastırdı. Halkla 
ilişkiler ve reklam elemanları devreye giriyor, fotoğrafa 
bacalardan çıkan haşin alev ve dumanları eklettiriyor, böylece bize şunu diyebiliyorlardı: “İçeride kim ölürse ölsün 
kardeşim, güç patronlarımızda.” 


Ivy Lee, Nazilerin denetimindeki Alman IG Farben 
şirketi için de çalışacak ve hiçbir PR faaliyetinin düzeltemeyeceği bir imajla dünyadan ayrılacaktı. Bıraktığı miras 
patronuna yaradı. 


Rockefeller, aynı dönemde Naziler için zehirli gaz bile 
üreten bu sanayi deviyle ortak işlere kalkışmıştı, ama bu 
yüzden itibar kaybetmedi. Halkla ilişkiler çağındaydık. 


2008 Temmuz'unda, dokuz Çinli gazeteci, Ivy 
Lee'nin çalışmalarına değişik bir yorum getirdi. 34 işçinin öldüğü bir maden kazasından kimsenin haberdar 
olmamasını sağladılar. Maden sahibinden maaş yerine 
rüşvet almışlardı. 
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16 Ton Bestesi 


Kentuckyli country müzisyeni Merle Travis, 1940Tarda 
radyo ve stüdyolarda çalıyor söylüyor, Hollywood'un B 
sınıfı westem filmlerinde küçük roller alıyordu. 78lik plak 
zamanı. Capitol şirketi ona sözleşme önerdi. “Folk şarkılarından bir albüm yap” dedi. 

TTravis'in parçalarından üçü kömür madencileri hakkındaydı. Babası da madenciydi zaten. Travis, madencilerden 
duyduğu birtakım deyişleri bir kenara yazmıştı. 

“Onaltı ton yüklersin, ne geçer eline? Bir gün daha yaşlanırsın, biraz daha borca batarsın, işte bu.” Ya da: “Benim 
ölmeye imkânım yetmez, ruhum şirket mağazasında rehin.” 


Travis'in “16 Ton” adlı bestesinin nakaratı bu sözlerden 
oluşuyordu. Albüm 1947'de çıktı, pek ilgi görmedi. 2. Dünya 
Savaşı ertesinin anti-komünist seferberlik yıllarında, halk 
şarkıcılannın kömür madencilerinden bahsettiği şarkıların 
tutmaması belki de normaldi. 

Capitol şirketinden bir yönetici, Chicago'daki bir radyoda 
da çalışırken, FBI'dan adamların gelip Travis'in parçalarını 
çalmasınlar diye kendilerini uyardığını açıklayacaktı. 


Dedesiyle amcası madenlerde çalışmış olduğu için mi 
parçayla ilgilendi, yoksa içinden bir ses ona “bu parça tutar” diye mi fısıldadı, FBI ne dedi... Bilmiyoruz, ama birkaç 
yıl sonra, yerel televizyon yıldızı Tennessee Emie Ford bir 
programında tutup Onaltı Ton'u söyleyiverdi. 


NBC televizyonuna beş gün içinde 1200 izleyici mektubu yağdı, şarkıyı soruyorlardı. 1955'te Ernie Ford yeni 
plağını çıkarırken, tuttu, B yüzüne Sixteen Tons'u koydu. 
Radyolar ısrarla B yüzünü çalmaya koyuldular ve plak bir 
ayda bir milyon sattı. 

Madencilerin trajedisinden bahseden şarkı, Capitol 
şirketinin tarihinde en hızlı satan plak olmuştu. 

Sixteen Tons, 1955 Kasım'ında country müzik listelerinin 
bir numarasına yükseldi ve on hafta zirvede kaldı. Aralık 
ayına gelindiğinde iki milyon satmıştı. Böylece bu ana kadar en çok satan parça da oldu. 1956 başlarında genel pop 
listelerinde de sekiz hafta bir numara kaldı. 
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1950erin Amerika'sı, bize hep savaştan sonra yeniden 
canlanma, yeni umutlar, danslar güzellikler vesaire zamanı 
olarak sunulur. Tam da bu yıllarda kapkara kömür madenlerinden ve hayatı karartılmış madencilerden bahseden bir 
parçanın bu kadar acayip bir başarı elde etmesi ne tuhaftı. 

Şirket demişken, plağı çıkaran Capitol firması, bu parça 
sayesinde 1955 yılında kârını yüzde 33, satışlarını yüzde 
25 artırdı. Cirosu 21 milyon doları geçti. Gösterişli bir bina 
yaptırdılar. 


Aynı yıl, West Virginia eyaletinde dam çökmesi sonucu 
ölen maden işçisinin dul karısı ve iki çocuğuna şirket 844 
dolar 67 cent tazminat ödemişti. 


General Electrics'in, Tennessee Ernie Ford'un “16 
Tons”unu kullandığı reklam filmi, epey tartışmaya yol açtı. 
İnsanlar, madenci suretine büründürülmüş seksi kadın ve 
erkekleri görünce genel olarak “hı hı, tabii tabii” dediler. 
“Slate” dergisinde Seth Stevenson, Richard Avedon'un 
sahici madenci portrelerine (ufak fotoğraf bunlardan biri) 
işaret etti. 

New York Times”ta Josh Ozersky, içerikle ilgili itirazları- 
nın yanı sıra, “Hiphop videolarında da reklamlarda da, seksi 
kızları, tenlerini yağlayıp kameranın önüne koyuyorsanız, 
söyleyecek bir şeyiniz yok demektir,” diye yazdı. Reklam, 
madenci ailelerinden büyük tepki gördü ve iddiaya göre 
bu yüzden kaldırıldı. 


Ludlow Katliamı 


Rockefeller'ın has adamı Ivy Lee, 19 Mayıs 1914'te 
Amerikan Demiryolcular Birliği'nin yemeğinde bir konuşma 
yaptı. Konuşmasının başlığı, “Demiryolları ve insan doğasıydı. Halkla İlişkiler'ciler başından beri bu insan doğasıyla 
çok uğraştılar. 

Lee konuşmasında demiryolu patronlarına, “Kalabalıklar hiçbir zaman neden sormaz, mantıki açıklamalarla 
harekete geçmez,” dedi. “Onları yönlendiren, semboller 
ve sözlerdir.” 
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Nazilerin ünlü propaganda bakanı Joseph Goebbels 
de bundan farklı düşünmemişti. Yalnız Amerikalı Halkla 
İlişkiler'ci, bunları Nazi önderinden yıllar önce toparlayıp 
ifade etmişti. 


Ağustos 2004'te, Amerika Halkla İlişkiler Topluluğu'nun 
Colorado'daki üyeleri, sitelerine “PR Öncüsü” Lee hakkında 
bir yazı koydular. Burada şöyle deniyor: “Modern PkK'ın 
öncülerinden biri olarak nitelenen Lee, bugün de kullandığımız çeşitli taktikleri geliştirmişti.” 

Evet. Aynı yazıda, Lee'nin Ludlow katliamı sonrasındaki 
faaliyetinden de şöyle söz ediliyor: “1914'te Colorado'da Lee, 
grevci madenciler ve ailelerinin yerel milislerce öldürülmesi üzerine kamuoyunda yaygınlaşan olumsuz fikirlerin 
değiştirilmesi için çalışmıştı...” Hay Allah! Niye yayılmış ki 
o olumsuz fikirler? 

Upton Sinclair, Ivy Lee'ye “Zehirli Ivy” adını takmıştı. 
Üç Pulitzer ödüllü Şair Carl Sandburg Lee için, “parayla 
tutulmuş silahlı adamlardan daha aşağılık” diyordu. Upton 
Sinclair, gazeteciydi. 1906'da yazdığı “The Jungle” (Orman) 
romanıyla ün kazandı. Romanda mezbahayı, işçilerin sefaletini, 
yönetenler katındaki yolsuzluk ve kokuşmuşlukları anlattı. 


Anlattıkları ilk elden gözlemlere dayanıyordu, çünkü 
1904'te gizlice mezbahalara girip çıkmıştı. Roman önce, 
19101arda haftalık baskı sayısı 550 bini bulan sosyalist yayın 
organı “Appeal to Reason”da yayınlandı, sonra Sinclair, beş 
yayınevi tarafından reddedilen romanını kendi bastırdı. 
Kitap büyük olay yarattı. 

Ancak Sinclair'in umduğu gibi, yoksulluğa ve işçilerin 
korkunç çalışma koşullarına değil, mezbahadaki pisliğe, 
piyasada satılan etin berbatlığına dikkat çekti. Başkan Theodore Roosevelt Sinclair'i suçladı, “yalan söylüyor, abartıyor” 
dedi, ama uyanan infial karşısında kendi müfettişlerini 
mezbahalara gönderdi. 

Sonunda, bakıldı olmayacak, gıda denetimiyle ilgili 
yasalar çıkarıldı, daireler kuruldu. Sinclair, “İnsanların yüreğine seslenmek istedim, midelerine dokunmuş oldum,” 
diye karşıladı olan biteni. 
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Rockefeller Zonguldak'ta 


Zonguldak, karaelmas diyarıdır. İnsanlar cadde üzerindeki bankamatikten para çekerken maden işçisi yerin 
300 metre altında kömür tozunu ciğerlerine çeker. “Uzun 
Mehmet” adında efsanevi bir kişinin kömürü bulduğuna 
dair hikâyeler anlatılsa da (Zonguldak'ta heykeli bile var) 
bölge halkı milattan öncesine kadar kömürü tanımaktadır, 
fakat insanlar kömüre pek itibar etmemiştir. 


Avrupa devrimlerle sarsılırken Sultan Abdülmecit'te boş 
durmamış, Ereğli maden havzasını 1844'te kendi üzerine 
kaydettirmiştir. 1853 Kırım Savaşı patlak verdiğinde görüldü ki bu kömür oldukça önemli bir meseledir. Ingilizler ve 
Fransızlar bölgeye akın ettiler, liman ve demiryolu inşa ettiler. 


1867'de Dilaver Paşa bir nizamname yayınlar. Kömür var, 
bir şey eksikti: Kömürü çıkartmak için yeraltına inecek insanlar. 
İnsanlar gönüllü değillerdi. Osmanlı meseleyi bildiği yoldan 
halletti, padişah buyurdu: “13 yaşını geçmiş, 50'sine varmamış 
bütün erkekler madende çalışacak!” Türkçe’ ye yeni bir e 
kazandınImış oldu aynı zamanda: “Hayatını karartm. 


Osmanlı, Cumhuriyet olmuştu ama devlet yine devletti 
İlk akla gelen şu oldu: “Ocakların civarına amele mahalleleri 
kuralım, işçileri buralarda toplayalım, gözümüzün önünde 
olsunlar.” Avusturyalı Prof. Grannig uyardı: “İşçilerin kendilerini köylü gibi hissetmesini sağlayın, köylür-işçi olsunlar, 
denetim kurun, sonra kendilerini sanayi işçisi gibi görürlerse başınız ağrır.” Naziler, Avusturya'yı işgal etti ve Prof. 
Grannig faşizme olan hasretini biraz olsun gidermiş oldu. 


Zonguldak'ta çalışmak zorunluydu, yani mükellefiyet 
vardı. İşçiler kaçtılar, yakalandılar, yine kaçtılar. 


İlhan Berk yazdı: “Öyle insanlar gördüm ki, ölüm peşlerine 
düşmeye korkardı... Ya kuyulara iniyorlar ya kuyulardan 
çıkıyorlardı... Bir düdük sesinde bütün şehir ayaktaydı... 
Ikinci bir düdüğe kadar... tıs yoktu. Uyudum uyandım aynı 
seslerdi... Anladım en kısa ömür insanoğlunundu.” 


Baretleri, tulumları ve ellerindeki azık torbalarıyla dünyanın bütün maden işçilerinin birbirine benzediği sanılır, 
oysa benzeyen yüzlerinin karasıdır. 
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Orhan Veli yazdı: “Yüz karası değil, kömür karası/ 
Böyle kazanılır ekmek parası.” Piyasa ekonomisi nihayet 
bu topraklarda da hayata geçti, artık insanlar zorla maden 
ocaklarına indirilmiyor. Gazeteler yazdı: “1500 maden işçisi 
alımına 40 bin kişi başvurdu.” 


1956 10 Mart'ı Zonguldak'ta işçiler greve çıktı, hükümet 
ve sendika “kanunsuz” dedi. 11 Mart'ta Kozlu işçileri ayağa 
kalktı, barikatları kurdu, köprüyü kapattı. Vali, Ereğli'yi 
arayarak donanmadan yardım istedi, 12 Martta işçilere ateş 
açıldı: Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar vuruldu. 

Çatışmalar yoğunlaştı, jetler alçak uçuş yaparak gözdağı 
vermeye çalıştı. Türk-Iş Başkanı radyodan söylendi: “Bir avuç 
eli sopalı komünist işçilere içki içirmiş, bu yüzden kurşun 
yağmuruna göğsünü açarak yürüyorlar.” 1000 civarında 
işçi tutuklandı, Türk-Iş başkanı henüz “Süleyman Demirel 
bu ülkenin medar-ı iftiharıdır” dememişti. 

Madenci yerin yedi kat dibinde ter döker, terini siler, 
su içer, kömür tozu yutar, yemek yer, üzülür, sıkılır, hayal 
kurar, heyecanlanır, öfkelenir, şakalaşır, kısaca yaşar. Maden 
işçileri ocakta ölmezlerde emekli olurlarsa hastalanır, erken 
ölürler. Serbestçe ölürler. Âşık Mahzuni Şerif bir ezgisinde 
şöyle der: “Toptan ölür madenciler.” 


Toptan ölür madenciler 
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Sinsi Bir Düşman 


Ekonomi tam gelişirken, maden ocağının dibinde bir 
gün bir homurtu duyulur. Sonra, -gök zaten yoktur-, yer 
altüst olur. Madende sinsi bir düşman, metan gazı, iyi havalandırılmayan köşelere sinip bekler. Bir de açık düşman 
vardır: kömür tozu. Madenci çalıştıkça, düşmanı artar, birikir. 


Madenin herhangi bir yerinde ufak bir patlama da olsa, 
kömür tozu zincirleme bir reaksiyon yaratıp bunun etkisini 
büyütür. Kömür tozu felaketi büyütmek için işe karıştığında 
ortaya muazzam miktarda karbon monoksit çıkar. Kömür 
tozu tamamen yanıp yok olmaz, bulutlar oluşturur, havalandırmayı da önler. Ve karbon monoksit madenin her yerine 
yayılır, işçileri zehirler.” 

Madenci yerin yedi kat dibinde ter döker, terini siler, 
su içer, kömür tozu yutar, yemek yer, üzülür sıkılır, hayal 
kurar, heyecanlanır, öfkelenir, şakalaşır, kısaca yaşar. Ve 
hastalanır. ABD'de halen, yani 21. yüzyılda, her sene dört 
bin kadar maden işçisi “madenci hastalığı” denen illete 
yakalanır. 

Yeni binyılın parlayan güneşi Çin'de bu rakam yılda 10 
bindir. Fransa'da 1920Terden 19701ere, ciğerleri hastayken 
çalışan işçi oranı azalmamış, artmıştır. ‘Madenci hastalığı, 
akciğerleri mahveder, sonunda öldürür. 


Hastalığa yakalanan madenciler çalışmaya devam eder, 
şansları varsa emekli olup öyle ölürler. Hiçbir ülkede, madenciler arasında hastalık oranı yüzde 10'un altında değildir. 
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Ekvator Operasyonu 


Rockefeller Ölüm İmparatorluğu'nun yaptıklarına devam 
ediyoruz; Şimdi ki yönümüz Güney Amerika ve Ekvator. 


Ekvator'un Amazon havzasında petrol çıkarılması 
1960Tarın sonunda başladı. Yöneticiler, petrol gelirlerine 
güvenerek ülkeyi muazzam borç yükü altına soktular. 
Otoyollar, teknoparklar, hidroelektrik santralleri, elektrik 
iletim sistemleri ülkenin her tarafına yayıldı. 


Küresel mühendislik ve inşaat şirketleri bir kez daha 
vurgunu vurmuşlar, yerli bir avuç aile de bu vurgundan 
nasiplerini epeyce almışlardı. Bu minicik ülke, tam anlamıyla küresel şirketlerin kurbanı olmuştu. Ülke neredeyse 
iflas etmişti. 


Sonuçta 30 yıl içinde ülkenin resmi yoksulluk oranı 
9050'den 9070'e, gizli / açık işsizlik oranı 9015'den 9070'e, 
kamu borcu 240 milyon dolardan 16 milyar dolara çıkarken 
en fakirlere ayrılan kamu kaynakları 9020'den %6'ya inmişti. 
Bugün Ekvator ulusal bütçesinin 9050'sini borç ödemelerine 
tahsis etmek zorundadır. 


Siyasi yolsuzluk ve küresel şirketlerin işbirliğinin içinden 
sıyrılıp çıkan yıldız Jaime Roldos oldu. 30'lu yaşlarda avukat 
ve profesör olan Roldos, yoksul haklarına ve siyasilerin ülke 
kaynaklarının verimli biçimde kullanılmasından sorumlu 
olduğuna inanıyordu. 

Roldos, mevcut duruma karşı çıkmaktan korkmayan 
ender bir politikacıydı. Örneğin Amerikan misyoner grubu 
SIL"i (Summer Enstitute of Linguistics) petrol şirketlerinin 
ajanı olmakla suçluyordu. 
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Misyoner grubu SIL, pek çok ülkeye olduğu gibi Ekvator'a 
da görünüşte yerel dilleri araştırmak üzere gelmişti. Bilhassa 
Amazon havzasındaki Hourani kabilesiyle ilgileniyorlardı. 
Petrol araştırmalarının yürütüldüğü ilk yıllarda hareket 
tarzları şuydu: 


Sismograflar şirket merkezine bir yerde petrol bulunma 
ihtimali olduğunu bildirdiklerinde SIL derhal devreye giriyor 
ve yerli halkı oradan ayrılıp bedava yemek, barınak, giysi, 
ilaç ve dini eğitim bulabilecekleri misyonerlik kamplarında 
yaşamaya ikna ediyorlardı. Tek şart, tapularını petrol şirketlerinin üstüne geçirmeleriydi. İkna için gayri ahlaki, gayri 
kanuni her türlü yöntemi kullanıyorlardı. 

SIL misyonerleri Amerika'da televizyona çıkıp vahşileri 
eğitmek ve medenileştirmek için halktan SIL'e ve Petrol Şirketlerine para topluyordu. Rockefellar Vakfı büyük katkıda 
bulunuyordu. 


Jaime Roldos, “Rockefeller'ın da işin içinde olması, 
SIL'in yerli halkın topraklarını çalmak için bir paravan 
olduğunu gösteriyor” diyordu. Roldos'un, Hidrokarbon 
Politikasına göre mademki Ekvator'un en önemli kaynağı petroldü, o halde bu kaynağın kullanımı nüfusun 
en yüksek kısmına en fazla yarar sağlayacak şekilde 
gerçekleştirilmeliydi. 

1979'daki Başkanlık konuşmasında şunları söylemişti: 


“Ulusumuzun enerji kaynaklarını korumak için etkin önlemler almalıyız. Devlet, ihracatı çeşitlendirmek ve ekonomik 
bağımsızlığı sürdürmek zorundadır. Karar verirken daima 
ulusal menfaatlerimizi ve egemenlik haklanmızı göz önünde 
bulunduracağız. Bir petrol şirketi riske girmediği, araştırma 
yürütmediği ve imtiyaz aldığı yerlerden üretim yapmadığı 
takdirde devlet vermiş olduğu imtiyazı geri alacaktır.” 

Kasım 1980'de Carter seçimi kaybedince Reagan Başkan 
oldu. En büyük hedefi dünya barışı olan ve Amerika'nın 
petrole bağımlılığını azaltmaya çalışan bir başkanın yerini, 
Amerika'nın askeri güce dayanarak dünya piramidinin 
tepesinde oturmaya ve dünyanın neresinde olursa olsun 
petrol alanlarını kontrol etmeye hakkı olduğuna inanan 
biri almıştı. 
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Roldos seçim vaatlerini tutup petrol şirketlerine savaş 
açtı. Hidrokarbon yasa tasarısını meclise sevk etti. Bu yasa 
radikal bir yasaydı. Gerçekleşseydi etkileri Ekvator ve Güney 
Amerika'yı aşıp dünyaya yayılacaktı. 

Petrol şirketleri beklenen tepkiyi verdiler. Roldos'u 
karalamak ve hükümetten düşürmek için ellerinden geleni 
yaptılar ama Roldos onlara pabuç bırakmadığı gibi SIL'i de 
ülkeden kovdu. 


Bütün yabancı şirketlere, Ekvator halkının yararlanacağı 
planlar yapmadıkları takdirde ülkeyi terk etmek zorunda 
bırakılacaklarını bildirdi. 

24.5.1981 de Jaime Roldos'un bindiği helikopter havada 
patladı. Bütün Latin Amerika medyası olayı “CIA Suikastı” 
diye duyurdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre hayatına 
kastedileceğini anlayan Roldos çeşitli önlemler almıştı. 

Biri yanıltıcı diğeri gerçek iki helikopteri vardı. Olay 
günü güvenlik subaylarından biri onu son anda yanıltıcı 
helikoptere binmesi için ikna etmişti. 

Yerine geçen Osvaldo Hurtado hem SIL'i geri kabul etti, 
hem de petrol şirketlerine olağanüstü haklar tanıdı. Böylece 
Amerika'nın istediği şekilde eski düzene dönülmüş oldu. 


Amazon'u Kurtarın Çığlığı 


Aradan yıllar geçti ve tarihler 2010'u gösterdiğinde 
Ekvator'dan imdat çığlıkları yükselmeye başladı. Dünyanın 
akciğerleri olarak adlandırılan Amazon Ormanları yok olma 
tehlikesiyle baş başa kalmıştı. 

Ekvator Devlet Başkan Yardımcısı Lenin Moreno, Amazon 
Ormanlarında 7 milyar dolarlık petrol rezervi bulunduğunu, 
dünya ülkelerinden 3.5 milyar dolarlık yardım geldiğinde 
Amazonlara girmeyeceklerini belirterek, “Eğer Amazon 
Ormanlarından petrol çıkarılırsa 410 milyon ton karbondioksit ortaya çıkacak ve dünyanın ciğeri iflas edecek” dedi. 

Moreno, Boğaziçi Üniversitesi Natuk Birkan Binasında 
düzenlenen konferansta, bir Güney Amerika ülkesi olan 
Ekvator'da, dünyanın “akciğeri” sayılan Yasuni Bölgesindeki 
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Amazon Ormanlarının altında bulunan yaklaşık 850 milyon 
varil petrol rezervini çıkarıp dünyanın doğal dengesini bozmamak için dünya ülkelerini yardıma çağırmak amacıyla 
oluşturdukları “Yasuni ITT İnisiyatif Projesi”ni anlattı. 


Bu projeyi, Ekvator'da doğayı korumak ve halka güzel 
bir yaşam sunmak adına hayata geçirdiklerini belirten Moreno, şunları kaydetti: 


“Geleceğe güzel yannlar bırakmak için tabiatımızı korumalıyız. Bu bize miras kalmış bir şeydir, bizden sonrakilere 
de miras bırakmalıyız. Ekvator Anayasası aynı şekilde doğal 
hayatın da kendi hakkı olduğunu savunmaktadır. Aynı 
şekilde havaya oksijeni sağlayan Amazonlardır. 


Güney Amerika'daki Amazonlar, dünyanın nefesidir. 
Buranın büyük çoğunluğu rezerv olarak beyan edilmiştir. 
Biyosfer rezervidir yani. Bu yer ekolojik zenginliğiyle tanınmış, önemli zenginlikleri bulunan bir bölgedir. Değişik 
ekolojik çeşitliliğe sahip bir bölgedir. 

Çiçekler ve bitkiler tamamıyla farklıdır. Tıp bilimcilerinin de bu yer hakkında önemli araştırmaları vardır ve 
kanser gibi hastalıklara çözüm olabilecek ilaçlar buradaki 
bitkilerden hazırlanmaktadır. Orada yaşayan yerli halka 
saygı duymaktayız.” 


Çinli bir firmanın Yasuni Bölgesindeki petrolü çıkarmak 
için 7 milyar dolar verdiğini ifade eden Moreno, “Amazon Ormanlarında 7 milyar dolarlık petrol rezervi var. 
Dünya ülkelerinden 3.5 milyar dolarlık yardım geldiğinde 
Amazonlar'a girmeyeceğiz. 


Eğer Amazon Ormanlarından petrol çıkarılırsa 410 
milyon ton karbondioksit ortaya.çıkacak ve dünyanın ciğeri 
iflas edecek. Projeye en büyük desteği 13 yıllığına 650 milyon 
Avroluk yardımla Almanya verdi, tüm dünya ülkelerini bu 
konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu. 

Ekvator'un fakir bir ülke olduğunu ve gelişmek istediğini 
anlatan Moreno, “Bunun için ekonomik güce ihtiyacımız 
var. Şu teklifi yapıyoruz; dünyayı en fazla kirleten ülkeler 
projemize destek vererek bize yardım etsinler” dedi. 
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Moreno, bu yardımın, doğal hayatı korumak adına 
yapılacak bir yardım olduğunu söyledi. 

Yasuni İnisiyatif Projesi Baş müzakerecisi Büyükelçi Ivon- 
ne Baki de Ekvator'daki Yasuni Bölgesinin dünyada en çok 
biyolojik çeşitliliğe sahip yer olduğunu belirterek, bölgenin 
593'ten fazla kuş, 2 bin 274 ağaç, 80 yarasa, 121 sürüngen ve 
4 binden fazla bitki çeşidine sahip olduğunu anlattı. 


Bu türlerin pek çoğunun eşsiz ve endemik olduğunu 
ifade eden Baki, Yasuni Bölgesinin sadece tek bir hektarın- 
da, tüm Kuzey Amerika'da bulunandan daha fazla ağaç 
çeşidinin yer aldığını dile getirdi. 

Yasuni Bölgesinde medeniyetin bozulmamış halinin 
görüldüğünü, buranın adeta yaşanabilir bir laboratuvara 
benzediğini anlatan Baki, sözlerini şöyle sürdürdü: 


“Bölgede yeni türler gelişmekte ve hala evrimleşmeye 
devam etmektedir. Birçok yer altı zenginliğine de sahiptir. 
Ekvator bir petrol ihracatçısıdır. Ekonomik ve sosyal gelişmesi bu ihracata dayalıdır. Bu ihracat altyapı projeleri, 
vatandaşlarımız için güzel bir yaşam ve çocuklarımız için 
iyi bir gelecek anlamına gelmektedir. Yasuni korunmalıdır. 


Çünkü gezegenimizdeki yaşamın özünü temsil etmektedir. İklim sabitliğine, su kaynaklarına, bitki çeşitliliğine 
vazgeçilmez değerler getirmektedir. Yasuni, tüm dünyaya 
aittir ve onu korumak tüm dünyanın sorumluluğu olmalıdır. 


Pek çok uzman ve bilim adamı şunu kabul etmiştir ki 
Yasuni'deki petrol çıkartılırsa ormanlar yok olacak, çevre 
kirliliği başlayacak ve pek çok tür ölecek. Biz, “Yasuni ITT 
İnisiyatif Projesi” ile Yasuni'deki petrolün hiçbir zaman çıkarılmayacağını taahhüt ediyoruz.” 

Ülkelerin yapacakları yardımların bir fona gideceğini 
ve bu fonda biriken paranın önemli bir bölümünün ağaçlandırma ve koruma projelerine harcanacağını anlatan Baki, 
“Bu projeler karbondioksit yayılımını önümüzdeki yıllarda 850 milyon ton aşağı çekecektir. Çağımızda ne kadar 
küçük olursa olsun her ülke kendine düşen görevi yerine 
getirmelidir. Sanayileşmiş ülkelerin yardımına ihtiyacımız 
var” diye konuştu. 
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Yasuni Projesi Teknik Müdürü Carlos Larrea da altında 
büyük bir petrol rezervini bulunduran Yasuni Bölgesinin 
dünyadaki en büyük biyo çeşitliliğe sahip bölgelerden biri 
olduğunu söyledi. 

Ekvator'da 13 farklı dilin konuşulduğunu ifade eden 
Larrea, “Ekvator, sonzamanlarda önemli bir petrol ihracatçısı 
haline geldi. Bu petrol bir çölden gelmiyor, bu petrol Amazon Havzası'nın kalbinden çıkıyor. Bu petrolü ihraç etmek 
konusunda, bu işlemin çevresel etkileri üzerinde düşündük. 


En önemli ihracat kalemimiz petrol. 2006'da en yüksek 
noktaya erişmişti petrol ihracatımız. Son yıllarda petrol fiyatları 
çok yükseldi, o yüzden önemli bir katkı bekliyoruz projemiz 
için. Ancak pek çok ihracatçı ülkede olduğu gibi şunu görüyoruz ki petrol çevreye uyumlu değil. Ekonomik karşılaştırma 
çalışmaları tam tersini göstermekte” diye konuştu. 


Petrolün aslında gelişmeye bir araç olmaktan ziyade bir 
engel olduğunu savunan Larrea, Ekvator'da 25 yıllık bir petrol ihracatı geçmişinden sonra nüfusun yarısının yoksulluk 
sınırı altında yaşadığını gördüklerini belirtti. 


Çok büyük bir göç ve ekonomik krizler yaşadıklarını 
anlatan Larrea, Amazon Havzası bölgesinde petrol çıkarma 
işlemi son 25 yıldır yapılıyor. Amazon toprakları aslında 
gerekli besleyicilere sahip değil tarım ürünleri açısından. 


Buradaki besleyicilerin çoğu ağaçlarda bulunmakta. 
Ağaçlar kesilince besleyiciler kayboluyor. Bu büyük bir 
problem. Ekvator çok yakında bütün kaynaklarını tüketmiş 
olacak” dedi. 


Yasumi Bölgesindeki petrolün çıkanlması halinde çevresel 
etkilerinin çok büyük olacağını belirten Larrea, “Projemiz 
hayata geçirilirse, Ekvator tek taraflı olarak petrol rezervini 
toprak altında tutacak. 


Buna karşılık uluslararası topluluk bir sermaye fonu 
oluşturacak, bu sermaye fonu Birleşmiş Milletler tarafından 
yönetilecek. Bu sermaye ilk olarak Ekvator'daki yenilenebilir 
enerji kaynakları için kullanılacak” diye konuştu. 


Ne demişti Rockefeller; Parayı bana Tanrı veriyor!!! 
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Her Şey İlaç Sektörü İçin 


Alman sanayi devi IG Farben, 20. yüzyılın ilk yarısında 
dünyanın en büyük şirketlerinden biriydi. Nazilerle pek 
uyumlu bir işbirliği içindeydiler. 

IG Farben, Nazi İmparatorluğu'nda, kendi toplama 
kampına sahip olan tek şirketti. Naziler şirkete tesislerinde 
çalıştırılmak üzere köle-işçi sunuyorlardı. IG Farben'e ait 
kampta on binlerce insan öldü. 


Şirket, Auschwitz toplama kampı yakınına dev bir tesis 
kurmuş, kamptaki tutsakları (300 bin kişi kadar) bedava 
işgücü olarak kullanıyordu. Milyonlarca insanın meşhur 
gaz odalarında “pratik ve masrafsız» şekilde öldürülmesini 
sağlayan Zyklon B gazı IG Farben'e bağlı Degesch tarafından 
üretiliyordu. 


IG Farben yöneticileri 2. Dünya Savaşı bitiminde, sadece Auschwitz'in bulunduğu Polonya'da değil, Rusya, 
Avusturya, Çekoslovakya, Fransa ve Norveç'te işledikleri 
benzer suçlardan ötürü de yargılandılar. En fazla sekiz yıl 
hapis cezasına çarptırıldılar. 


IG Farben yöneticilerinin hafif cezalarla yırtmasında 
Rockefeller'ın rolü vardı. Savaştan önce dünyayı paylaşmak 
üzere kartel anlaşması yaptığı firmanın hisselerini devralmak 
için, önce ABD dışişleri bakan yardımcısı, sonra Başkan 
Harry Truman'ın özel danışmanı olan Nelson Rockefeller 
(esas imparator John D.'nin torunu) devreye girmişti. 

IG Farben Naziler için herhangi bir sanayi kuruluşu 
değildi. Hayati önemdeydi. Sadece zehirli gazları değil, Nazi 
ordusunun kullandığı bombaların büyük çoğunluğunu da 
bu firma üretiyordu. 
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Der Weg daa Mosopds durch die Ceschichte 
Zur Entstehung usd EniwidJung der deutschen chendschen: industrie 


„Von Anilin bis Zwangsarbeit 


EA TEA 


Eine Didem entalenr des 
Arbrinkremei LO Farben 
Ger Bordrsfarbağımz 

der C bemiefaehsohaftn 


IG Farben broşürü 


Rockefeller “a ait U.S. Standard Oil (yani Exxon) savaş 
sırasında IG Farben ile alışverişini sürdürüyordu. Akaryakıt 
satıyordu meselâ; Naziler de bununla uçaklarını kaldırıyor, 
diyelim Londra'yı dümdüz ediyordu. 


Bunun ötesinde, Nazilerin de pek meraklı olduğu, 
insan beyni ve genetiği konusundaki faaliyetler ve ilaç 
deneylerine Rockefeller Vakfı, üstelik bizzat Almanya'da, 
daha önce başlamıştı. Bu işbirliği, Naziler başa geçtiğinde, 
savaş sırasında, hep sürdü. 
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Auschwitz kâmpında, kamp komutanıyla Bayer firması 
arasında yapılmış bir yazışmaya ait belgeler bulundu. Bayer 
yetkilileri kamp komutanına çeşitli mektuplarda şunları 
yazmışlardı: 


- “Auschwitz Yeni bir uyku ilacı konusunda yapacağımız 
deneyler için belirteceğimiz miktarda mahkümu tarafımıza 
iletmeniz...” 


- “Cevabınızı aldık, fakat kadın başına 200 Reich Markllık 
bedeli yüksek buluyor ve mümkün en iyi sağlık koşulların- 
daki kadınlar için 170 Mark öneriyoruz...” 


- “150 kadını teslim aldık. Çok zayıf olmaları bir yana 
bırakılırsa, idare edecek durumdalar. Deneyle ilgili gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz.” 


- “Deneyler yapıldı. Deneklerin hepsi öldü. Yeni bir posta 
sevkiyat için yakında sizinle temas kuracağız.” 


Rockefeller Ailesi'nin, Sağlık ve İlaç Sektörü'ne adım 
atmadan önce nasıl bir pazar araştırması ve ön çalışma 
yaptığını görüyorsunuz değil mi? İsterseniz konuyu biraz 
daha detaylı inceleyelim; 


Ölüm Laboratuvarları 


Nazi vahşetinin en büyük uygulama alanı, kuşkusuz 
yaklaşık 11 milyon insanın can verdiği korkunç ölüm kamplarıdır. Bu kamplar, dinden yüz çeviren, vicdanını yok eden 
insanların ne kadar acımasız ve cani olabildiklerinin tarihi 
bir kanıtıdır. 


Bu kamplar öncelikle birer “çalışma kampı” olarak 
kurulmuştur. Başta Auschwitz olmak üzere hemen hepsi 
büyük endüstri komplekslerinin yanında açılmış ve kamplara 
getirilen tutsaklar Alman savaş endüstrisine köle iş gücü 
olarak hizmete koşulmuştur. 


Ancak habis Nazi ideolojisi bu “pragmatik” zulümle 
kalmamış ve bu kampları birer ölüm kampına dönüştürerek, 
istenmeyen ırkların imhasına girişmiştir. 

1941 yılının son aylarından 1944 yılının sonlarına kadar 
geçen 3 yıla yakın bir süre boyunca, bu kamplarda 5.5 milyo- 
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Auschwitz 


nu Yahudi olan toplam 11 milyon insan; gaz odalarında ve 
diğer toplu imha araçlarıyla katledilmiş ya da açlık, hastalık 
ve işkence sonucunda yaşamını yitirmiştir. 


Naziler, küçük bebeklere, masum çocuklara, yaşlı ve zavallı 
insanlara, sakat veya hastalara dahi hiç acımamışlar, sadist 
bir vahşetle tarihin en büyük kıyımını gerçekleştirmişlerdir. 


Soykırım, tutsaklar kamplara adım attıkları andan 
itibaren fiili olarak başlamıştır. Bu insanlara reva görülen 
“yaşam”, zaten yavaş yavaş ölümden farklı bir şey değildir. 


Deneyde Kullanılan İkizler 


Bazı toplama kamplarında tutsaklar üzerinde çok 
daha korkunç Tıp deneyleri yapılmıştır. Bunların başında, 
en büyük ölüm kampı olan (yaklaşık 1.5 milyon insanın 
katledildiği) Auschwitz'in cani doktoru Josef Mengele'nin 
insanlar üzerinde yaptığı deneyler gelir. 

Mengele, kamp tutsakları arasından “kobay” olarak 
seçilen yetişkinler ve çocuklar üzerinde, insan vücudunun 
acıya veya soğuğa ne kadar dayanabildiğini anlamak için 
korkunç denemeler yapmıştır. 


Soğuk kış gününde buz dolu sulara zorla sokulup 
bekletilen insanların, donmadan önce kaç dakika yaşayabildikleri test edilmiştir. 
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Mengele'nin, denekleri üzerinde hiçbir anestezi yapmadan 
cerrahi operasyonlar yürüttüğü, örneğin insanların kollannı, 
bacaklarını veya midelerini canlı canlı kestiği bilinmektedir. 

Mengele'nin en zalim deneyleri ise, kampa gelen ikiz 
çocuklar üzerinde olmuştur. Mengele kampa gelen tüm 
ikizleri diğer tutsaklardan ayırmış ve üzerinde farklı denemeler yaparak kalıtımsal faktörlerin etkisini ölçmüştür. 


Ancak kullandığı metotlar inanılmaz derecede zalimdir. 
İkizlerin kanını birbirine enjekte ederek tepkiyi ölçmüş, 
çoğunda ikizlerin biri veya ikisi şiddetli ağrılar ve yüksek 
ateş yaşamıştır. 

Mengele göz renginin kalıtsal olarak değiştirilip değiştirilmeyeceğini ölçmek istemiş ve bu amaçla ikizlerin gözlerine 
mavi mürekkep enjekte etmiştir. Çoğu denek büyük acılar 
çekmiş ve bir kısmı kör olmuştur. 


Küçük çocuklara çeşitli hastalıkların mikropları enjekte 
edilmiş ve bu hastalıklara ne kadar dayanabildikleri ölçülmüştür. Pek çok masum çocuk, Mengele adlı bu Nazi canavarının elinde işkence çekmiş, sakat kalmış veya ölmüştür. 


Çocuklar Üzerinde Zehirli Gaz 


Almanlar, 1940 yılından itibaren Tıp deneylerinde 
Çingeneleri kullanmaya başladılar. Alman soykırım teknolojisinin geliştirilmesi için yapılan kimyasal ve biyolojik 
deneylerle ilgili olarak, ilk defa, gazla (Zyklon-B ) toplu 
şekilde insanları öldürme deneyimi elde etmek için, 1940 
yılında, Buchenwald'daki toplama kampında, kobay olarak 
seçilen 250 Çingene çocuğu üzerinde zehirli gaz denedi. 


Bu deneylerde hedeflenen başarı sayesinde, bu uygulamayla Almanlar, gaz yöntemini daha sonra da görüleceği 
gibi, Yahudileri ve Çingeneleri toplu olarak katletmede en 
önemli infaz aracı olarak kullandılar. 

Almanların, Çingeneleri gazla katletme uygulaması, 
1943 yılında, Çingeneleri toplu olarak Auscwitz toplama 
kamplarına tehcir ettikten sonra katmerli olarak sürdürüldü. 
En büyük Çingene katliamının yapıldığı, 1 Ağustos 1944 
tarihinde, Zigeunermacht - Çingenelerin Gecesi diye bilinen 
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Ölümkampı ve Ziklon Gazı 


gece, binlerce Çingene Almanlar tarafından gaz odalarında 
Zyklon-B ile deneylere tutularak katledildiler. 


Araştırmacılara göre, toplama kamplarında çoğunluğu kadın ve çocuk binlerce Çingene, ari ırk yaratma için 
deneyler yapan Nazilerin ünlü Ari ırk doktoru DR. Josef 
Mengele tarafından, toplu olarak öldürme deneylerinde 
kobay olarak kullanıldılar. 

Auschwitz'de geniş alana yayılan Nazi toplama kampında, şartlar o kadar ağırdı ki, hiç bir Çingene Auschwitz'den 
asla sağ çıkmadı. 


Bir yandan da Çingenelere yönelik zoraki bir kısırlaştırma 
programı uygulamaya kondu. Düsseldorf'daki bir hastanede 
yapılan ameliyatlarda, Çingene olmayan erkeklerle evlenen 
çingene kadınlar zorla kısırlaştırıldı. 

Kısırlaştırma, hastanın üreme organlarının cerrahi müdahale ile kesilip alınması anlamına geliyordu ve korkunç 
acılar veren bir işlemdi. Bazı hastalar kısırlaştırma sırasında öldüler. Özellikle de hamile kadınlar üzerinde yapılan 
kısırlaştırma ameliyatların çoğunda hem anneler hem de 
ceninler öldürüldü. 


Kısırlaştırma Kurbanları 


Aslında, 1933'ten, II. Dünya Savaşı'nın başladığı 1939 
yılına kadar, söz konusu kısırlaştırma politikası büyük bir 
acmasızlıkla sürdürülüyordu. Binlerce özürlü insan, kaldıkları hastane veya kliniklerden veya evlerinden toplanarak 
“sterilizasyon merkezleri” ne götürülüp ameliyat edildi. 


Ameliyat; hastalann cinsel organlannın işlevsiz hale 
getirilmesiyle yapılıyordu. Kadınlarda, rahim ve yumurtalıklarına veya fallop tüpüne karbon monoksit gazı verilerek 
yaralar açılıyordu. 


Erkeklerin ise testisleri kesiliyor veya radyasyonla yakılıyordu. Son derece acımasız ve hoyratça yürütülen bu 
operasyonlar sonucunda bazı hastalar ölmüş, çoğu aylar 
süren acılar yaşamış, dahası pek çoğu da yaşadıkları olayın 
psikolojik etkisinden yıllar boyu kurtulamamıştır. 


Savaş sonrasında yapılan araştırmalar kısırlaştırma 
kurbanlarının bazılarının, olaydan on yıl kadar sonra bile 
şiddetli sancılar çektiklerini, göstermiştir. 


Sülfamit Deneyleri 


Bu deneyler yapılan araştırmaların en canice olanlardan 
biriydi. Bunu gerçekleştiren kadro mikroboloji ve patalojik 
anatomi üzerinde ihtisas yapmış doktorlardan teşekkül 
etmişti. Toplama kampları bu çeşit deneylerde kullanılan 
Pferin elde edildiği yegâne tükenmez kaynaktı. 


TPlerin vücutlarında hiç bir cerrahi kurala uyulmadan 
20 -25 cm. Boyunda derin yaralar açılıyordu. Umumiyetle 
bunlar kol ve bacaklarda oluyordu; daha sonra bu 2-3 cm. 
derinliğindeki yaraların arasına cam tozu, toprak ve hayvan 
pislikleri konularak TP'nin vücudunda bir suni enfeksiyon 
yaratılıyor ve tutuklu bir kaç gün gayri sıhhi şartlar altında 
bırakılarak bütün tıbbı kanunlar çiğneniyordu. 


Enfeksiyonun belirmesinden sonra tutuklu üzerinde 
sülfamit tedavisine başlanırdı. Daha yeni yeni geliştirilmeye 
başlanan bu antibiyotik sülfamit tedavisinin uygulanması, 
hastada enfeksiyonu durdurur ve kangren olmayı önlerse 
TP yine de ileride aleyhlerinde ifade vermemesi için öldürülüyordu. 


TPferin çektikleri acılara hiç bir surette uyuşturucu bir 
madde kullanılarak mani olunmazdı. Kullanılacak herhangi 
bir anestezik maddenin vücudunun muafiyetini tesir edebileceğini düşünüp bu zavallı insanların acı çekmelerine 
seyirci kalırlardı. 


Üzerinde deney yapılan TPferin ıstırap çekmelerine 
tahammül edemeyip onlara uyuşturucu maddeler veren 
kim olursa olsun SS/er tarafından derhal vuruluyordu. 


Dünyayı Kurtaracağız 


Hitler'in “ Dünya'yı Yahudilerden Kurtaracağız” sloganı imha hareketinin bir başlama emriydi. Yüz binlerce, 
milyonlarca insan öldürülecekti. Bu kadar insanı devlet 
ekonomisini sarsmayacak bir şekilde ve mümkün olduğu 
kadar çabuk imha etmek lazımdı. 


İmha edilecekler yalnız Yahudiler de değildi. İşgal edilen 
memleketlerin direnme teşkilatlarından yakalananlar, binlerce 
Polonyalı ve Rus harp esiri de bunlara dâhildi. 


Vernichtungslader dedikleri imha kamplarında, 7 milyon 
820 bin kişiden, 7 milyon 125 bininin öldürülmüş olduğu 
düşünülürse, alelade bir öldürülme tarzının uygulanması- 
nın bile Nazi 3. Reich'ına büyük bir mali külfet yükleyeceği 
anlaşılır. 


Bunu bilen Himmler ucuza mal olacak bir sistemle bunların öldürülmesi için araştırmalara başlanmasını emretti. 
Tabi TPler yine kamplardan alınarak ayrı yerlere kondular. 


Bilhassa Mauthausen Auschwitz ve Buchenwald bu tür 
deneylerin yapıldığı kampların başlıcalarını teşkil ediyorlardı. 
Genel olarak toplu öldürülmeler için en uygun biçim “gaz” 
olduğu için çalışmalar bunlar üzerinde yürütülüyordu. 


İleride anlatılacağı üzere bazı “imtiyazlı” TP'er üzerinde 
daha ilginç bir imha tekniği araştırmaları yapılmakta idi. 
Denenen gazlar çeşitliydi. Bilhassa siyanürün çeşitli bileşikleri kullanılıyordu. 

Tutuklular üzerinde yapılan deneylerde araştırılan hususlar şunlardı: bir kişinin ölmesi için lazım gelen miktar, 
gazın havada çabuk dağılabilmesi, bünyelere göre gazın 
verilmesi ve ölüme kadar geçen zaman. 
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Gaz ile Gelen Olümler 


Ufak camlı küçük hücrelere çıplak vaziyette kapatılan 
IP'nin bulunduğu yere gaz, deliklerden veriliyordu. Tecrübe 
edilen gazlarda yoğunlaşma aşağıdan yukarıya doğruydu. 

Toplu imha kamplarında kadın, erkek ve çocukları gaz 
odalarına doldurulup gaz verilmeye başlanınca önce en 
alttaki çocuklar, sonra orta boylular, en sonra da en uzun 
boylular veya en kuvvetliler ölüyordu. 


En kuvvetlilerin hayatlarını birkaç saniye uzatabilmesi 
can havliyle diğerlerini yıkıp üstlerine tırmanabilmeleriydi. 


Nitekim gaz, aspiratör ile temizlendikten sonra içeri 
girenler en üsteki cesetlerin en iri yapılı ve kuvvetlilerden 
oluştuğunu görüyorlardı. Gaz tabakası aşağıdan yukarıya 
doğru yükseldikçe bilhassa güçlü kuvvetli erkekler, kadın 
ve çocukları çiğneyip temiz havaya ulaşmak için üste çıkmaya çabalıyordu. 

Auschwitz'deki gaz odasının bir seferde 2000 kişiyi aldığı 
düşünülürse meydana gelen içler acısı durumu tasavvur 
edebilmek dahi bir insan için sonsuz üzüntü kaynağı olur. 


Rockefeller'in Şirketi: I. G. Farben 


Tecrübe edilen öldürücü gazlar içinde en uygun olarak 
Ziklon-b bulundu. Ziklon-B gazı tesirli bir asitti. Bildiğimiz 
konserve kutulanna benzeyen, yalnız boyları onlardan biraz 
ufak olan teneke kutularda kristal halinde bulunuyor, kutunun kapağı açılıp hava ile temas ettiği esnada gaz haline 
geçiyordu. 

Kullanma miktarı gayet ekonomikti ve bu gazın imalatını I.G. Farben kimyevi madde şirketinden patent alan 
iki firma yapıyordu. 

Bunlardan biri Hamburg'da Tesc ve Stabenow, öteki de 
Dessau'da, Degesch firmaları idi. Nümberg'de kurulan Nazi 
harp suçluları mahkemesinde bu iki firmanın müdürleri 
mallarının böcek öldürmek için kullanıldığını söylediler. 


Fakat Ziklon-B'yi en çok kullanan Nazi kasaplarından 
Hoess mahkemede bu firmalardan yalnızca Tesch şirke- 
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Zehirli gazın imalatçısı IG Farben 


tinden 2 milyon insanı imha edecek kadar mal aldıklarını 
açıklayınca; firma müdürleri söyleyecek söz bulamadılar. 


Hoess,ayrıca bu iki firmadan gaz odaları için havalandırma 
ve ısıtma tertibatları da aldıklarını söyleyince mahkeme bu 
iki müdür hakkında ölüm cezası vermekte tereddüt etmedi. 
Bruno Tesch ve Karl Weinbacher 1946 senesinde asıldılar. 


TPfler üzerinde yapılan deneylerde tutuklunun bulunduğu hücre ısıtılırsa ölüm süresi kısalıyordu. Isıtma tertibatlı 
odalarda 3 dakika, soğuk odalarda ise 15 dakika ölüm için 
kâfi geliyordu. 

1939 yılı başından itibaren bu çeşitten sözde tıbbi deneylerle 
uğraşan SS doktorlarının sayısının 350 olduğu düşünülürse 
yapılan deneylerin ne kadar çeşitli olduğu anlaşılır. 


Özürlülere Soykırım 


Savaş sonrası dünyada, Auschwitz 20. yüzyıldaki katliamın sembolü haline geldi. Ama Auschwitz, Nazilerin sadece 
en son ve en kusursuz imha merkeziydi. Gerçekte tüm imha 
operasyonu, daha önce, Ocak 1940'ta, en çaresiz insanların 
katledilmesi ile başlamıştı; bunlar özürlü hastalardı. 


Bu soykırımın nedenini anlamak için, Nazi ideolojisine 
bakmak gerekir. Bilindiği gibi, Nazizmin temelini ırkçılık 
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oluşturur. Irkçılığın pratikteki uygulamalarından biri ise, 
“Ojeni” kavramıdır. 


İnsan ırkının aynen bir hayvan türü gibi ıslah edilmesini 
öngören Öjeni teorisi uyarınca, Naziler “ırka zararlı» olarak 
kabul ettikleri tüm sakat ve kalıtsal hastalık sahibi insanları 
yok etmeye karar vermişlerdir. 

İyileşmesi mümkün olmayan yüz binlerce hasta, örneğin 
akıl hastaları, cüzzamlılar, kanser hastaları yapay olarak 
hayatta tutulmakta, ama bu kendilerine veya toplumun 
geneline hiçbir yarar getirmemektedir... Bu kötülükten kurtulabilmek için, yetkili bir komisyonun kararı ve gözlemiyle 
hastalara hızlı ve etkili bir zehir verilmelidir. 

Alman (Nazi) ideolojisi özürlülüğü bir tür dejenerasyon 
işareti olarak görüyor ve neredeyse tüm özürlü insanları 
“yaşamaya hakkı olmayan hayatlar” olarak tanımlıyordu. 

Her türlü özürlü insan; depresyon geçirenler, felçliler, 
kanserliler, organları eksik özürlüler, “yavaş öğrenenler” 
(zekâ özürlüler), sağırlar ve körler, bunların hepsi Naziler 
tarafından “faydasız yiyiciler” olarak damgalanmıştı. 


Bu özürlü insanlar, Hitler'in üstür bir ırk yaratma çabasının ilk kurbanı oldular. Özürlü insanların yok edilmesi, 
Nazilerin Aryan ırkını “saflaştırma” planının merkezi bir 
öğesi oldu. 


Aslında, 19301u yıllarda Nazi Almanya'sında değersiz 
yaşamlara son verilmesini savunan teoriler gelişmişti.1939'da 
ise Hitler, akıl hastalannın yaşamaya değmeyen hayatlarına 
son vermek amacıyla “ötanazi” uygulanması emrini verdi. 


T4 koduyla gizlenen işlemde, hastalar seçilip bulundukları 
akıl hastanelerinden yok etme merkezlerine gönderiliyordu. 
Almanya'nın her tarafına yayılmış 6 ötanazi enstitüsü vardı. 
Buralarda hastalar gaz odalarında öldürüldükten sonra, bir 
krematoryumda yakılmaktaydı. 

İki yıl içinde 70 bin kişi bu şekilde yok edilmişti. Ancak 
çok sayıda Katolik ve Protestan din görevlisinin protestosu 
karşısında Hitler, Ağustos 1941'de işlemin durdurulmasını 
emretmek zorunda kaldı. 
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Yine de akıl hastalarını öldürme uygulaması toplama 
kamplarında sürdürüldü ve 1941 ile 1945 arasında bu yoldan 
binlerce kişi yok edildi. 


Çocuk Ötenazisi 


Sakat ve zekâ özürlü çocuklara ve bebeklere karşı yürütülen katliam ise ayrı bir felakettir. Her ne kadar bu yönde 
bir çalışma, 1933'ten beri yürütülüyor olsa da, bu konu asıl 
olarak Ciddi Kalıtsal Hastalıklar Hakkında Bilimsel Araştırma İçin Reich Komitesi adlı kurumun 18 Ağustos 1939'da 
yayınladığı “çocuk ötenazisi” isimli kararla hız kazanmıştır. 


Bu kararda, “ciddi kalıtsal hastalıklara “ sahip olduğundan şüphe duyulan 3 yaşın altındaki tüm bebeklerin ve yeni 
doğanların komiteye bildirilmesi emredilmiştir. 


Söz konusu “ciddi kalıtsal hastalıklar”, Down Sendromu, 
fiziksel deformasyonlar, felç, sağırlık ve körlük gibi kategorileri içermektedir. Bu hastalıklara sahip oldukları şüphesiyle 
“rapor edilen” bebekler, doktor kontrolünden geçirilmiş 
ve çoğunun hastalığı tespit edilerek, evrakları (+) işaretiyle 
işaretlenmiş ve öldürme merkezlerine gönderilmişlerdir. 


Dönemin Nazi doktorlarından Dr. Karl Brandt “Bu 
bebekleri toplamanın amacı, onları doğumlarından hemen 
sonra olabildiğince çabuk şekilde imha etmekti” demektedir. 


Almanya'nın farklı bölgelerindeki hastanelerde toplam 
28 çocuk ötenazi bölümü açıldığı ve bunların her birinde 
yüzlerce bebeğin katledildiği bilinmektedir. Bebeklerin 
öldürülmesi, bazen kalbe zehir enjekte edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 

Ancak bazı Nazi doktorları daha da canavarca davranmış ve bebekleri aç bırakarak yavaş yavaş ve acı çekerek 
ölmelerini sağlamışlardır. 


Bunlardan biri olan Dr. Hermann Pfannmuller'in, yönetimindeki hastaneyi üstlerine gezdirirken, açlıktan can 
çekişmekte olan bir bebeği ayaklarından tutarak havaya 
kaldırdığı ve “bunun daha birkaç günü var “ dediği aktarılmaktadır. 
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Oksijen deneyleri 


Oksijensiz Ölüm 

1941 senesi Nisan ayında Münih'te önemli bir seminer 
vardı. Konusu yüksek irtifalarda savaşan pilotların uçaklarındaki basınç ve oksijen sistemlerinin bozulması veya 


vurulan uçaklardan yüksek irtifalarda paraşütle atlaması 
halinde karşılaşacakları meselelerdi. 


Bu konuda çeşitli deneyler yapılmış, fakat canlı insanlar 
üzerinde kesin araştırma yapılmamıştı. Yine bu seminerin bir 
davetlisi vardı: Dr.Sigmund Rascher. Bu adam Lutfwaffe'nin 
doktoruydu ve Himmler'in sağ kollarındandı. 

Seminer bu sadık adamın aklına kendince enteresan, 
fakat canice bir şey getirdi ve SS şefine şu mealde bir mektup gönderdi: 

“... Bu deneyler için iki, üç profesyonel suçlu gönderebilir misiniz? Deneyler benim işbirliğimle yapılacak ve 
gönderilenler deney sırasında öleceklerdir...” 

Himmler bu mektuba istenilenlerin en kısa zamanda 
gönderileceğini bildirerek cevap verdi. Sözünü de en kısa 
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zamanda yerine getirdi. Tabii bu kobay insanlar toplama 
kamyplarındaki Yahudiler, Polonyalı ve Rus harp esirleriydi. 


Dr. Rascher, laboratuvarını Dachau toplama kampının 
yakınına kurdu. İlk iş olarak en büyük yardımcısı olan, 
yüksek irtifalardaki oksijen ve hava basıncı azlığını yaratan 
basınç odasını getirtti. 


Nihayet deneyler başladı. Toplama kampından alınan 
tutuklular, basınç odasına konuyor, cihazın içindeki hava 
pompalarla boşaltılıyor ve basınç azalmasının insanlar 
üzerindeki tepkisi inceleniyordu. 


Sadık Dr. Rascher, bir yandan bu deneyleri yapıyor, bir 
yandan da müşahedelerini not ediyordu. 


Şöyle yazmış Dr. Rascher: 


“Üçüncü test 8820 m. İrtifaa tekabül edecek oksijenli 
bir odada 37 yaşında sağlam durumda bir Yahudi üzerinde 
yapıldı. Solunum 30 dakika sürdü, dört dakika sonra TP 
(Test Person —yani deneye alınan kişi) terlemeye başladı ve 
başını eğdi... 

Beş dakika sonra terlemeler başladı, altıncı ve onuncu 
dakika arasında terleme gittikçe arttı, TP şuurunu kaybetmeye 
başladı. On birinci ila on üçüncü dakikalarda solunum dakikada üçe indi ve ancak bu dönemin sonunda bitti. Solunum 
kesildikten aşağı yukarı yarım saat sonra otopsiye başlandı.” 


Havasızlıktan Çıldıranlar 


Bu bölüm, Dr. Rascher'in Himmler'e gönderdiği deneylerle ilgili raporlar arasında bulunmuştur. 5 Nisan 1942 
tarihini taşımaktadır. Dr. Rascher'in bu çeşit deneylerinde 
bulunan ve daha sonra davalarında şahit olarak dinlenenlerden Anton Pacholegg'in aşağıdaki ifadesi de bu korkunç 
işin nasıl yapıldığını gayet iyi belirtir. 

Madeni bir silindir halindeki basınç odasının penceresi, 
kobay insanın ıstıraplarını belirtebilmesi yüzünden çok ilgi 
çekicidir. “Bir tutuklunun ciğerleri parçalanıncaya kadar. 
havasızlığa nasıl dayandığını basınç odasının penceresinder 
kendi gözlerimle gördüm. 
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Çıldırırlar ve basınçsızlıktan kurtulmak için saçlarını 
yolmaya çalışırlardı. Çıldırdıkları sırada kendilerini parçalamak için parmakları ve tırnakları ile başları ve yüzlerini 
paralarlardı. 


Elleri ile kafaları ile duvarlara vururlar, bağırırlar, kurtulmaya çalışırlardı. Bu olaylar ekseriya tutuklunun ölümü 
ile sonuçlanırdı.” 

Şimdiye kadar yapılan araştırmalara göre Dr. Raschher, 
bu deneyini 200 den fazla tutuklu üzerinde yapmıştır. Çeşitli 
yükseklikleri temsil eden suni basınçla, bu basınç odasında 
teste tabi tutulanların 85 kadarı ölmüş, geri kalanı ise yarı 
çıldırmış, yarı sakat çıkmışlardır. 

Böyle olduğu halde bunlara hayat hakkı tanınmamış, 
gördüklerini kimseye anlatmamaları için hepsi de öldürülmüşlerdir. 


Hitler Emreder, Biz de Yaparız! 


Auschwitz kampının kumandanı Rudolf Hoess, Nümberg 
mahkemelerinde verdiği ifadesine şöyle başladı, “ Hitler 
emreder, biz de yaparız! ... Bizim gözümüzde Hitler'in her 
düşüncesi doğru, verdiği her emir de yerindeydi.” 


Ölüm kamplarını SS sürekli ziyaret ederdi. 
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Kamyptaki haşaratı öldürmek için yeter derecede siyanür 
vardı. Bu müthiş gazı ilk kafile üzerinde denemeye karar 
verdik. İlk işimiz 11 numaralı kamp binasını gazla infaz 
için hazırlatmak oldu. 


Burası morg olarak kullanılan bir yerdi. Dışarıya 
gaz sızmaması için de betondaki çatlakları iyice tıkamış, 
kapılarını sımsıkı kapanmasına bilhassa dikkat etmiştik. 
Çok geçmeden kamyonlar gelmiş, kampın avlusunda 
sıralanmıştı bile... 


Rusları birer ikişer kamyonlardan aşağıya indirdik ve 
soyunmalannı emrettik. Kendilerine yolda kampa girmeden 
önce herkesin soyunup özel bir odaya gireceklerini, burada 
üzerlerindeki bitlerden kurtulmaları için dezenfekte edileceklerini söylemişlerdi zaten. 


Ruslar da hiçbir şeyden şüphelenmeden kapının önünde 
soyunuyor, sonra da içeri girmekte tereddüt etmiyordu. Son 
Rus da içeri girince kapıları sımsıkı kapattık. Kenarlardaki 
deliklerden içeri gazı verdik. 


Birkaç saniye hiçbir ses çıkmadı, derken birinin. Gaz... 
Zehirli gaz !” diye bağırdığını duyduk. Hemen arkasından 
içeride müthiş bir panik baş gösterdi, herkes kapılara hücum 
etmiş, kapıları, duvarları yumrukluyordu. 


Birkaç saniye sonra yumruk sesleri yavaş yavaş azaldı, 
sonra etraf korkunç bir sessizliğe büründü: Ölüm sessizliğiydi bu... 

Bir kaç saat sonra kapıları açıp da gaz maskeleriyle 
içeri girdiğimiz zaman gazla ölenlerin birbiri üzerine kitle 
halinde yığılmış cesetlerin karşısındaydık. Manzaranın insanı şaşırtan tarafı ölenlerin hiçbirinin yüzünde büyük bir 
ıstırap çektiğini belirten işaretler olmamasıydı. 

Hâlbuki biz gazla ölmenin çok zahmetli olacağını 
sanmıştık. Doktor, sonradan siyanürün akciğerleri felce 
uğrattığını ve ölümün ani olduğunu söyledi. 

Siyanürle ölenlerin hava gazı ve herhangi bir başka 
zehirli gazla ölenler gibi, şiddetli ıstırap çekmediklerini 
izah etti. 
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Hepsi Altlarına Yapmıştı 


Natzweiler kampında tutukluları karşılayan Yüzbaşı 
Kramer, Luenburg'daki İngiliz mahkemesinde verdiği ifade 
şöyledir: 


“ Strasbourg anatomi enstitüsünde Prof. Hirt, Auschwitz'den 
bir kafile geleceğini söyledi. Bunların Natzweiler kampındaki 
gaz odasında zehirli gazla öldürülmelerini, sonra cesetlerinin 
anatomi enstitüsünde kendisine getirilmesini istedi. 


Elime bir şişe verdi; içinde yarım litre kadar toz vardı. 
Herhalde siyanür tozuydu. Auschwitz'den gelenleri zehirlemek için aşağı yukarı ne kadar kullanacağımı anlattı. 


1943 Ağustos'u başlarında, Prof. Hirt'in bana verdiği 
gazla öldürüleceklerden seksen kişi geldi. Bir gece 10 kadınla 
birlikte gaz odasına gittim. Kadınlara dezenfekte edilmek 
üzere odaya girmelerini söyledim, ama gazla öldürüleceklerini söylemedim. 


Birkaç SS'in yardımıyla kadınları tamamıyla soydum ve 
büsbütün çıplak olunca gaz odasına soktum. Kapı kapanınca 
bağırmaya başladılar. Boruya az miktarda toz döktüm ve 
bir delikten odanın içinde olup bitenleri seyrettim. 


Kadınlar yarım dakika kadar soluk aldıktan sonra yere 
düştüler. Havalandırma için vantilatörleri açtım, kadınlar 
yerde cansız yatıyorlardı, ölüm korkusundan hepsi altlarına 
yapmıştı, pislik kaplamıştı her yanlarını.” 


Kramer ifadesini bitirdikten sonra kendisine, bu işlemleri 
yaparken ne hissettiğini soran İngiliz yargıcına, harpten sonra 
yargılanan bütün Nazi suçluları gibi :” Bunları yaparken bir 
şey duymazdım, çünkü öldürülmeleri için emir almıştım, 
ne yapayım ben böyle yetişmişim.” demiştir. 

Almanya'daki Ölüm Laboratuvarlarında 350 civarında 
Doktor” un görev aldığını yukarıdaki satırlarda yazmıştık. O 
Doktorların çok büyük bölümü savaşın ardından Amerika'ya 
gittiler ve Rockefeller Ailesi'nin emrinde çalışmaya başladılar. 

Ölüm Laboratuvarı artık Amerika” ya taşınmıştı. Nazi 
Ölüm Kamplarında insanlar üzerinde elde edilen tecrübeler 
sonucu konularında uzman olan bu Doktorların yeni görevleri 
belliydi; Küresel Güç olan Rockefeller İmparatorluğu'nun 


149 


ROCKEFELLER AİLESİ / Ölüm İmparatorluğu 


emrettiği üzere savaş olmadan, dünya nüfusunun yaklaşık 
2 milyar azaltılması! 
© Şimdi anladınız mı Rockefeller Ailesi'ne neden Ölüm 
Imparatorluğu dendiğini. 

Bu konuya ileri ki bölümlerde devam etmek üzere 
burada bir virgül koyalım. 
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3. Bölüm 


Dünya Çoğalıyor 


Son on yıllarda dünyanın genelde ciddi bir nüfus patlaması sorunuyla karşı karşıya olduğu kabul edilmiştir. 
Kontrolsüz nüfus artışı kıt kaynakları zamanından önce 
tüketecek ve çevreyi mahvedecektir. 


Artan nüfus daha çok gıda, enerji ve diğer kaynaklara 
ihtiyaç duyacak, bunun sonucunda küresel ısınma ve diğer 
çevre felaketleri artacaktır. Nüfus artışı konusunda bütün 
ülkeler hemfikirdir. 


Bu küreselleşme çağındaki savaşlar birçok yönden tamamen simetrik olacaktır: Küreselleşmenin oluşturduğu, 
sistemle olan bağlantıları genişletmeye çalışacağız ve bize 
karşı olanlar bu bağlantıları bozarak küreselleşmeyi durdurmaya çalışacak. 


Küreselleşmede, sisteme dâhil olmanın en önemli bağlantılarını (insan, enerji, para ve güvenlik akışları) anlamak 
karşımıza çıkan büyük tarihi mücadelenin özünü anlamamuza yardımcı olur. 

Dört bir yanımızdaki hayatın dengesini ve Amerika'nın 
Boşluk üzerinde güvenlik Leviathan'ı rolüne devam etmesinin, yalnızca şiddetin oradan dışarı taşmasını engellemek 
için değil, aynı zamanda küreselleşmenin orada da gerçekleşmesini sağlamak için neden gerekli olduğunu fark 
etmemize yardımcı olur. 

2050 civarında bir tür olarak insan nüfusu azalmaya 
başlayacak. Bu, gerçektir. Elli yıl içerisinde dünya, eski 
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çağlarda önemini anlayabilmiş olsak bizi korkutacak bir 
dönüm noktasına ulaşacak. 


Ancak, yirmi birinci yüzyılın ortalarında bir tür olarak 
azalma bize korkunç gelmeyecek. Bize ve küreselleşen dünyaya çok büyük görevler yüklese de, bu dönüm noktasını 
memnuniyetle karşılamalıyız. 


Sizi hala belirli aralıklarla korkutmak isteyen uzmanlar 
şu anda altı milyarın üzerinde bulunan dünya nüfusunun 
önümüzdeki yarım yüzyılda yüzde elli artacağını söylerken 
haklıdırlar. Eğer dev bir meteor gezegene çapmaz ya da 
uzaylılar saldırmazsa bunun gerçekleşeceği kesindir. 


Şu anda, en iyi “ortalama” tahminler 2050 yılında dokuz 
milyarlık bir nüfus tahmininde bulunmaktadır. Bu noktada 
doğum ve ölüm oranlarımız eşitlenecek ve dünyanın nüfusunun artışı duracaktır. 


Ancak şaşırtıcı olan konu şudur: İnsanlar daha uzun 
süre yaşayacağından ve ortalama olarak daha az bebek 
doğacağından yaşlıların sayısı (altmış beş ve üstü) gençlerin 
sayısını (on beşin altı) geçecektir. 

Gezegendeki kısa hâkimiyetimiz boyunca anladığımız 
üzere bu, doğaya tamamen aykırıdır. Ama ekonomik gelişme 
daha düşük doğum oranlarına yol açtığından, özellikle Çin 
ve Hindistan'ın çabalarıyla bu gerçekleşecektir. Geçen yanm 
yüzyılda gelişmiş ülkelerdeki doğurganlık oranları (kadın 
başına düşen bebek) altıdan üçe düşmüştür. 

BM'nin tahminine göre; 2050 yılında en az gelişmiş kırk 
dokuz ülke doğum ve ölümlerin dengelendiği 2,1'in üstünde doğurganlık oranlarına sahip olacaktır. Bunun anlamı, 
dünya nüfusu en üst noktasına ulaştığında diğer ülkelerin 
nüfuslarının artmaya hala devam edeceğidir. 


Öyleyse 2050 yılına kadar gezegende dokuz milyar insan 
olacağını ve bunun türümüz için en üst nokta olacağını düşünmek oldukça makuldür. Dokuz milyar insandan yaklaşık 
iki milyarı altmış beş yaşının üzerinde (şu anki değer olan 
600 milyon değerinin üç katından fazla); iki milyarı ise on 
dört yaş ve altında olacaktır. 
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Bu durumda, arada beş milyar insan kalacaktır. Problem, 
bu milyarlarca insanın dünya üzerinde nasıl bir dağılım 
göstereceğidir. İki milyar gencin çoğu Boşluk'tayken, iki 
milyar yaşlının çoğu Merkez'de olacaktır. 

2050 yılında küresel PSR sadece dörde bir olacaktır. 
Bunun anlamı altmış beş yaş ve üstündeki kişi başına şu 
an düştüğünün yarısı kadar çalışan düşeceğidir. 

Küreselleşme, dünya üzerindeki şehirleşmeyi ve endüstrileşmeyi artıracak ve yayılmaya devam edecektir. 
Bunun sonucunda üretkenlikte önemli artışlar olacaktır. 
Bu durum, dörde bir olan PSR oranını daha katlanılabilir 
bir hale getirecektir. 


Ayrıca, 2050 yılına kadar, beklenen yaşam süresi 60'ların 
ortalarından 70'erin ortalarına doğru arttıkça insanlar çok 
uzun süreler yaşayacaktır. Bunun sonucunda insanların 
daha uzun süre çalışmaları beklenebilir ki bu durum PSR 
oranının düşüşünü yavaşlatacaktır. 


Üretkenlik ve emeklilik yaşında artışlar olmasını öngörsek 
bile, çok sayıda insan göç etmedikçe küreselleşme içerisinde 
çalışanların ve emeklilerin Merkez'in PSR oranındaki yıkıcı 
düşüşü engelleyecek kadar bir arada bulunamayacağı gerçeğinden kaçamayız. 

Öyleyse, ne olması gerektiğiyle ilgili bilinmeyen bir şey 
yoktur. Genç insanlar Boşluk” tan Merkez'e daha doğrusu 
Eski Merkez'e doğru hareket etmelidir. BM buna “yenileme 
göçü” adını vermektedir. Amerikan Nüfus Bürosu 2050 
yılında Amerika'nın nüfus artışının üçte ikisinin Orta ve 
Güney Amerika'dan gelen Latinlerden oluşacağını tahmin 
etmektedir. 


BM'nin hesaplamalarına göre Amerika yıllık olarak PSR'ı 
desteklemeye yetecek kadar göçmen akışına izin vermektedir. 
BM'ye göre 2050 yılına kadar her yıl yarım milyon insanın 
gelmesine izin verirsek on beş ile altmış beş yaş arası nüfusu 
en yüksek değeri olan iki yüz milyonda tutabiliriz. 

Yaşlanmakta olan Avrupa ve Japonya yaklaşık on yıl 
önce en yüksek seviyeye ulaşırken, Amerika nispeten genç 
bir ulus olduğunu ancak 2015 yılında ulaşacak. 
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m © 


Dünyayı açlık krizi bekliyor 


Milyonlar Aç Kalacak 


Birleşmiş Milletler'e bağlı gıda örgütleri, dünya liderlerinin 
gıda fiyatlarındaki şokların gelecek aylarda on milyonlarca 
kişiyi olumsuz etkileyebilecek bir felakete dönüşmemesi için 
hızlı ve eşgüdümlü olarak girişimde bulunmaları gerektiğini 
belirttiler. 


BM'ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda 
Programı (WFP) ve Uluslararası Tarım Geliştirme Fonu 
(FAD) tarafından yapılan ortak açıklamada, hızlı uluslararası 
girişimin yeni bir gıda krizini engelleyeceğine dikkat çekildi. 

ABD'nin orta batısında yaşanan kuraklık nedeniyle 
tahıl fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesinin ardından, 
2007/08 döneminde görülen türden bir gıda krizi ihtimali 
için küresel çapta alarm yaşanıyor. 

Açıklamada, liderlerin hem daha acil olan yüksek gıda 
fiyatları sorununu hem de nüfus ve talep artışı ile iklim degişikliği ortamında gıda ürünlerinin üretim ve tüketimine 
ilişkin uzun vadeli sorunları çözmeleri gerektiği ifade edildi. 

G20 ülkelerinden üst düzey yetkililer artan gıda fiyatlarıyla ilgili olarak geçen hafta bir telekonferans düzenlediler, 
ancak Fransa Tarım Bakanı Stephane Le Foll liderlerin ortak 
girişim için ABD tarım bakanlığının açıklayacağı Eylül'e ait 
mısır hasat raporunu bekleyeceklerini söyledi. 
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20 Yıl Sonra Böcek Yiyebiliriz 


Gıda uzmanının 20 yıl sonrasındaki yiyecek tahminleri 
korkutan türden. Zira et tüketiminin giderek zorlaşacağını 
belirten uzmana göre, böcekler beslenmenin temel maddelerinden biri haline gelecek. 


İngiltere'de et fiyatlannın beslenme üzerinde büyük etkisi olacağı tahmin ediliyor. Gıda sanayinde görev yapanlar 
önümüzdeki 5-7 yıl içerisinde et fiyatlarının iki katına çıkacağını ve etin lüks gıdalar arasında yer alacağını belirtiyor. 

Batı'da çoğu kişinin ucuz ve bol etle büyüdüğünü belirten gıda uzmanı Morgaine Gaye “Fiyat artışı nedeniyle eti 
veniden lüks gıda arasında görmeye başlıyoruz. Bu nedenle 
etin yerine geçecek yeni ürünler arıyoruz” diyor. 

Gaye, böceklerin beslenmemizde temel maddelerden 
biri haline geleceğini iddia ediyor. 

Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi'ndeki araştırmacılar böceklerin ete eşdeğer önemli bir protein kaynağı 
olduğunu belirtiyor. İnsanların yiyebileceği türden 1,400 
böcek bulunuyor ve bunlar sığıra kıyasla daha az masrafla, daha az su tüketerek ve çevreye daha az zarar vererek 
üretilebiliyor. 


Böcek Burger 


Bu böcekler toplayıcılık yaparak beslenenlerin yediği 
türden ham bir şekilde tabağımıza gelmeyecek tabi. Böcekten yapılma burger ve sosisler görünüm olarak etten 
yapılanlara benzeyecek. 

Gıda uzmanı Gaye, çekirge ve cırcır böceklerinin öğütülerek burgerlerde kullanılacağını açıklıyor. 


Böcek Yatırımı 


Hollanda hükümeti böceklerin temel beslenmeye girmesi 
için ciddi bir para ayırıyor. Araştırmalarda ve böcek çiftliklerini düzenleyecek yasaların hazırlanmasında kullanılmak 
üzere bir milyon euro ayrıldı. 
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Dünya nüfusunun önemli bir bölümü gündelik besinlerinin bir parçası olarak böcek tüketiyor. Tırtıl ve çekirge 
Afrika'da, ağustos böcekleri Tayland'da, yaban arısı ise 
Japonya'da gözde yemekler arasında yer alıyor. 


Deneysel Gıda Derneği ile ortaklaşa çalışan Gaye, Avrupalılar ve Kuzey Amerikalılar açısından böceklerin imajını 
değiştirmek gerektiğini, bunun bir parçası olarak “böcek” 
kelimesi yerine “mini besi hayvanı” teriminin kullanılabileceğini vurguluyor. 


Milyonlarca İnsanı Öldürmek 


İnsan hiç bu kadar şeytansı olabilir mi? Rockefeller 
Ailesi'ne bağlı siyasi bir analist olan Dr. John Coleman, enternasyonalistlerin Global 2000 Raporu'nun tıbbi soykırım, 
kürtaj, doğum kontrol hapları, kürtaj klinikleri, ötenazi, 
intihar, homoseksüellik, sivil haklara karşı bakteri savaşları 
ve savaş yoluyla 2030 yılına kadar dünya üzerinden 2 milyar kişinin yok edilmesi ve nüfusta sıfır büyüme oranının 
yakalanması çağrısında bulunur. 


Dr. Coleman ise şöyle der: “Yönetici sınıf, tarikatların 
istilasına uğramıştır. Bir takım tarikatların ve gizli toplulukların ağına aitlerdir ve bu çerçevede bazı insan sınıflarını 
öldürmenin onların zorunlu görevi olduğu öğretilir onlara. 
Bu tarikatların mensupları ve müritleri, istenmeyen milyonlarca insanı öldürmek konusunda tereddüt etmezler.” 


Bu gerçeği kavradıktan sonra, Roma Kulübü'nün kitlesel 
cinayet planlarını nasıl gerçekleştirmek istediklerini görmek 
kolay olacaktır.” İyi tanınan bir enternasyonelist olan H.G. 
Wells şöyle yazar: “Yönetici sınıfın ideallerini sürdürmek 
hedefiyle bir kişi öldürüldüğünde, öldürmek kolaylaşır.” 


Küresel 2000 raporunun ölüm tacirlerinin sizi öldürme 
planları var. Bankerlerin yarattığı savaşların bizleri yeterince 
hızlı şekilde öldürmeyişi hakkında yorum yapan meşhur 
homoseksüel ve enternasyonalistlerin şamaroğlanı Bertrand 
Russell, Bilim ve Toplumun Etkisi başlıklı kitabında şöyle 
yazar: 
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Milyonlar ölecek 


“Savaş, bu anlamda hayal kırıklığı yaratır; ancak belki 
de bakteri savaşı etkili olabilir. Eğer dünyaya her bir jenerasyon boyunca bir veba yayılabilirse, bundan sağ kurtulanlar, 
dünyayı aşırı kalabalık yapmaksızın yeni canlılara hayat 
verebilirler. Bu tür bir gidişat, kulağa nahoş gelebilir, ama 
durum ortada.” 


Peki, politikacılarımız bizi kurtaracaklar mı? Eustace 
Mullins, hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti'nin, 
bilinen Komünist örgütlerle bağlantıları ve Komünist 
platforma olan destekleri sebebiyle, kanıtlı komünistler 
olduklarını söyler. 

Komünist platform dâhilinde, bizden çaldıkları paralarımızı ve kredi sistemini kontrol eden uluslararası, bankerlerin 
sahip olduğu Federal Rezerv Bankaları bulunmaktadır. 


Amerikan Kongresi, paramızı ve kredi sistemimizi 
kontrol etmelidir; uluslararası Komünist bankerler değil... 
Özel mülkün ortadan kaldırılması, komünizmdir. 

Feodal devletin sahip olduğu mülkiyet açısından “gayri 
mahdut mülkiyet hakkı” hileli bir kelimedir; diktatoryal 
planlama birimleri ise, özel mülkiyet üzerindeki devlet 
kontrolüne işaret eder. Veraset vergisi ve tereke mahkemeleri, varisleri kendi özel mülkiyetleri üzerinden dolandırır. 
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Ateist hükümet okulları ve okullardaki duanın kaldırılması da, tamamen Komünist Manifesto'dan alınmıştır. 
Sosyal Güvenlik kazançlarının ve refahın kabulü, insanı 
devletin bir vasisi haline getirir. 

Anayasa mahkemeleri, yerlerini, usulsüz deniz idare 
mahkemelerine bırakmıştır. Clinton'ın ulusal sağlık planı ise, 
hem sosyalist hem Komünist hem de soykırım hedefliydi. 
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“Petrolü kontrol edersen ulusları, gıdayı kontrol 
edersen insanları kontrol edersin. Gıda bir silahtır 
ve bizim müzakere çantamızdaki araçlardan biridir!” 


Henry Kissenger 


Rockefeller'ın Karanlık Sırları 


JDR TI, Frederick Osborn, Henry Fairchild, Alan Gregg 
gibi soy antım ve ırk bilim teorisyenleri arasında büyümüştü. 
O ve sınıfındakiler için kimin hayatta kalıp kimin öleceğine, 
kimin nasıl yaşayacağına, karar vermek doğal bir şeydi. 
Onlar, insanları en iyi soyu elde edebilecekleri bir koyun 
sürüsü olarak görüyorlardı. 


Zengin bir Amerikalı olan Andrew Camegie: “Servet, 
küçük miktarlarda halka dağıtmaktansa, ırkımız için daha 
büyük bir potansiyele dönüştürülebilir” demişti. Bir anlamda 
para, onu iyi kullanmayı bilen zenginlere aitti. 


Yeni kurulan Rockefeller Vakfı, hedefini; Dünya üzerinde 
insanlığın yararına katkıda bulunmak olarak belirlemişti. 
Neyin insanlık yararına olduğuna Rockefeller ailesinin 
karar vereceğini eklemeyi ihmal etmişlerdi. En başından 
beri aile, sürüden zayıfları seçip çıkarmak veya sistematik 
olarak kalitesiz türleri elemeye odaklanmıştı. 


Soy Anıtımı 


Rockefeller Vakfı'nın yaptığı ilk hayır işi projesi, New 
York Cold Spring Harbour'daki Soy Arıtım Kayıt Ofisi ve 
Amerikan Soy Arıtım Derneği'ni maddi olarak desteklemek 
olmuştu. Harriman ailesinden sonra Rockefeller, en büyük 
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bağışçı olmuştu. Soy arıtım sahte bir bilimdi. İsmi ilk kez 
İngiltere'de Charles Darwin'in kuzeni olan Francis Galton 
tarafından kullanılmış ve Darwin'in “Türlerin Kökeni” adlı 
kitabından alınmıştı. 


Rockefeller, Carnegie ve diğer bazı zenginler, 1920'de 
“Sosyal Darwinizm” adını verdikleri, servetlerin birikimini 
haklı gösteren, üstün ırkın hayatta kalıp güçsüzün ölmesi- 
nin ilahi kanıtı olan Malthusyan fikre inanmışlardı. Alman 
araştırmalarını, Rockefeller Vakfı idare ediyordu. 


Aile Planlaması 


Soy arıtımı, JDR I'ün nüfus fazlası takıntısı sayesinde 
kurulmuştu. JDR'in muazzam etkisi ve Rockefeller Vakfı'nın 
bilimsel araştırmaları desteklemek için kullandığı devasa 
mali gücü düşünüldüğünde bu takıntırın, ölümünden 
sonra bile muazzam sonuçları olacaktı. JDR IM, Malthus'ın 
sözde bilimi ve nüfusun patlayacağı korkusuyla yetişmişti. 


Kissinger'ın NSSM 200 projesini de şekillendiren nüfus 
kontrol lobisi, Rockefeller Vakfı bağışlarının etrafında toplanarak, aile planlaması adıyla, halkı ikna edici politikalar 
üretiyordu. 


Bilim Üzerinde İnanılmaz Etki 


Rockefeller Vakfı, toplumun kendi sorunlarını çözmek 
için bilimsel keşifleri beklemesi gerektiği ekonomik ve politik 
sistemleri kurcalamanın gerekmeyeceği fikrini yaymak için, 
kaynaklarını ve kayda değer sosyal, politik ve ekonomik 
bağlantılarını kullandı. 


Proje, Bacon'un doğanın yasalarının ve bilimsel teknolojik ilerlemenin üstünlüğüne dayalı sorunsuz bir topluma 
ait “Yeni Atlantis” ve “Aydınlanma” görüşlerinin genel 
ruhunun etkisi altındaydı. 

Rockefeller Vakfı'nın 1930Tardaki Başkanı olan Warren 
Weaver, bir fizikçiydi. O ve Max Mason, Vakfın yeni biyoloji programını yönettiler. Araştırma projelerine kaynak 
sağlamakta gösterdiği cömertlik, yalnızca şiddetli kıtlığın 
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vaşandığı bir zamanda, lider konumdaki bilimsel araştırmacılara dağıtacak kaynakları olması gerçeği ile birlikte 
Vakfa “Büyük Çöküş” sırasında bilim üzerinde inanılmaz 
bir etki kazandırdı. 


I. Dünya Savaşı sırasında, Weaver ve Rockefeller Vakfı, 
moleküler biyoloji alanında yapılan tüm uluslararası araştrmaların merkezindeydi. 3 Rockefeller Enstitüsü (bugün 
Rockefeller Üniversitesi) bilim adamı Avery, MacLeod ve 
McCarty, bir genin bir bakteri hücresinden diğerine iletimini 
tanımladılar. 


Onların meslektaşı ve daha sonraları ise Rockefeller Üniversitesinin önemli bir araştırmacısı olan genetikçi Theodore 
Dobzhansky, o dönem büyük bir heyecanla şunu ifade etti: 


“Özel uygulamalarla, özel mutasyonlar yaratma vakalarıyla uğraşıyoruz. Genetikçilerin yüksek organizasyonlu 
organizmalarda sonuç alamadan çalıştıkları bir başarı bu.” 

Yine 1941'de Rockefeller'in bilim adamları, genetik olarak 
değiştirilmiş organizmalarla Gen Devrimi'nin gelecekteki 
gelişimi için gereken temelleri atıyorlardı. 


Rockefeller Kardeşler Vakfı 


Kissinger iktidardaydı ancak başkan tarafından değil 
Rockefeller tarafından o mevkiye atanmıştı. 1955'te Nelson 
Rockefeller, onu Dış İlişkiler Konseyi'nde çalışma direktörü 
olarak işe almış, bundan bir yıl sonra Rockefeller Kardeşler 
Vakfı'nın, Özel Çalışma Projeleri Direktörü olmuştu. Sonra 
da Rockefeller'ların bir çalışanı olan Nancy Maginnes ile 
evlenerek bağlantılarını iyice kuvvetlendirmişti. 


Kasım 1975'te Nixon'ın gizemli Watergate ilişkisi ortaya 
çıktığında bazıları bunun Kissinger ve Alexander Haig ile 
beraber çalışan Nelson Rockefeller'ın siyasi hırslannın bir 
entrikası olabileceğinden şüphelendi. 

Nixon/ın halefi Gerald Ford, Nelson Rockefeller'ı yardımcısı olarak atadı. Rockefeller artık hayalini kurduğu 
ABD başkanlığının bir kalp atışı uzağındaydı. Nelson'ın 
eski dostu Kissinger'de, Dışişleri Bakanı'ydı. 
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Kasım 1975'de Başkan Ford, Kissinger'ın NSSM 200 
planını ABD'nin resmi dış politikası olduğunu beyan etti. 
Sonraları Kissinger'ın yerine ulusal güvenlik danışmanı 
olarak iş ortağı da olan Brent Scowcroft atandı. Scowcroft, 
Kissinger'ın NSSM 200 taslağını, vazifeşinas bir şekilde 
imzalaması için yeni başkana götürüyordu. 

Kissinger, dışişleri bakanlığına; Nelson Rockefeller'de, 
başkan yardımcılığına devam etti. ABD artık nüfus azaltımı 
işine giriyordu ve gıda bu işte büyük rol oynayacaktı. 


Rockefeller ve Yeşil Devrim 


Artık aile yatırımlarını, petrolden tarıma döndürmeye 
başlamıştı. 1941 Martında henüz ABD'nin savaşa girmesine 
9 ay kala, Lourance Rockefeller, Latin Amerika'daki İngiliz 
finans baskısından faydalanarak Kolombiya'daki Magdelana 
Nehri kıyısında 1,55 milyon hektar arazi satın aldı. 


Nelson da, Venezuela'da bir zamanlar Simon Bolivar'a ait 
olan büyük bir çiftlik aldı. CIA'in o dönemde raporlarında 
geçtiği üzere, İngiliz portföyünde bulunan bu topraklar çok 
değerliydi ve elde edilmeliydi. 

Rockefeller ailesi ve Rockefeller Vakfı, nüfus ve küresel 
gıda konularının Dışişleri Bakanlığı'na anlatılmasında, bazı 
ufak sorunlarla karşılaşıyordu. Aile ve aileye yakın müttefikleri, 
New York'taki CFR'de önemli koltuklarda oturmaktaydılar. 

Rockefeller grubu, bakanlık üzerinde çok büyük bir 
nüfuz kullandı. 1952'den 1979 Başkan Jimmy Carter dönemi sonuna kadar burada görev alan herkes, Rockefeller 
Vakfı'nın önemli isimlerindendi. Rockefeller'ın teşvikiyle 
yeşil devrim, hızla petrol ve askeri malzeme kadar önemli 
bir ekonomi stratejisi haline geliyordu. 

Rockefeller'ın, Meksika'da başlattığı yeşil devrim, 1950 
ile 1960 arasında tüm Latin Amerika'ya yayılmıştı. Bundan 
kısa süre sonra Rockefeller'ın Asya'daki şebekelerinin desteğiyle, Hindistan ve başka yerlere de girdi. 

Devrim, gelişmekte olanülkelerde gıda kontrolünü ele 
geçirmek için gizli yapılmalı ve bu hareket, serbest piyasa 
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En çok tüketilen gıda Mısır 


yanlısı, komünizm karşıtı faaliyetler olarak gösterilmeliydi. 
O günlerin en büyükleri ABD şirketleriydi. 


Bu noktada olmalarının nedeni de, 1960-70 arası yeşil 
devrim sayesinde melez tohumların yaygınlaşmasıydı. 
Tarım küreselleşirken, Rockefeller'da bu ilerlemeyi şekillendirmekteydi. 


1950Terde Rockefeller Vakfı'ndan Norman Borlaug, 
Meksika'ya gelerek melez, pas tutmaz buğday ve melez 
mısır tohumları üzerinde çalışmalara başladı. 


GDOYar ise bu çalışmalardan birkaç on yıl sonra gelecekti. Tarım ve biyolojinin perde arkasında Rockefeller, yeşil 
devrimin 501er ve 60lar boyunca hesaplanmış stratejilerinin 
peşinde koşuyordu. 

Yeşil devrimle başlayan küresel gıda kontrol süreci, birkaç on yıl sonra kalıtım devrimiyle tamamlanacaktı. Ancak 
şaşırtıcı olmayan her iki devrimde de, başrolde Rockefeller 
ailesi ve onlara yakın çevrelerin bulunuyor olmasıydı. 


1966 yılında geniş fonlara ait başka bir vakıf Ford Vakfı, 
Rockefeller'a katıldı. Yine vergiden muaf Ford Vakfı da, Rockefeller gibi hükümetle içli dışlıydı. İstihbarat ve dış politika 
gibi önemli konularda hükümetle bağlantıları vardı. Ford 
kaynaklarıyla beraber Rockefeller'ın yeşil devrimi, adeta 
vites artırarak yoluna devam edecekti. 
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Şirket Tarımcılığı 


Rockefeller kardeşler, bir yandan işlerini petrolden, 
tarıma kaydırırken, öte yandan Harvard Üniversitesi'nde 
gıda üretiminde merkezi kontrolün sağlanması üzerine çok 
az kimsenin farkında olduğu bir araştırma yürütüyorlardı. 


Yaratıcıları, geleneksel tanmdan ayırt edebilmek amacıyla 
ona “şirket tarımcılığı” adını vermişlerdi. Şirket tarımcılığı 
ve yeşil devrim el ele yürüyorlardı. Bir süre sonra devreye 
girecek olan genetik uygulamalar da planın bir parçasıydı. 


Harvard projesi ve şirket tarımcılığı, büyük Amerikan 
gıda üretim devrimi planının bir parçasıydı. Gıda endüstrisini 
egemenliği altına alması 40 yıl sürecekti. Bir profesör olan 
Ray Golberd, gen değişimli şirket tanmalığı devrimiyle ilgili 
olarak; “küresel ekonomi ve toplumu değiştirmek için insanlık tarihinin görmüş olduğu en dramatik olayıdır” demişti. 


Hükümet düzenlemeleri, gıda güvenlik standartları ve 
tekel yasaları gevşedikçe, özellikle Reagan-Bush döneminde 
geleneksel tarımın yaşadığı dönüşümü, sıradan bir tüketicinin anlaması zor hale gelmişti. 

Pek çok insan, hâlâ çiftlikten geldiğini sanarak, mahalle 
marketlerinden güzel ambalajlanmış sığır ya da domuz eti 
almaya devam ediyordu. 


1980 ve 90Tarda geleneksel çiftçiler, topraklarını ve 
sürülerini terk etmeye zorlandıklarında, şirket tarımcılığı 
hemen bu boşluğu doldurdu. İşin dramatik boyutu, kurnazca 
hazırlanmış istatistik raporlarında, geleneksel yapının, genişleyerek dev kurumlar haline dönüştüğü şeklinde saklanmıştı. 


Kissinger ve Gıda Politikaları 


1973'de Kissinger, ABD'nin tüm dış politika kontrolünü 
kendi eline almak için girişimlerine başladı. Hem Dışişleri 
Bakanı hem de Başbakan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı 
olarak Kissinger gıdayı, petrol jeo-politikasıyla beraber en 
ön sıraya koydu. 


Bu gerçek durumu, yani artık Amerikan tarım endüstrisinin aile işi olmaktan çıkıp, küresel şirket tarımcılığına 
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dönüşümünü örtmeye çalışan bir kılıf. Kissinger o dönemde 
bir gazeteciye, “dünya hâkimiyeti” konusunda şu görüşü 
ortaya koymuştu: 

“Petrolü kontrol edersen, ulusları kontrol edersin, yiyeceği kontrol edersen, insanları kontrol edersin.” 


1974'de Birleşmiş Milletler, Roma'da büyük bir Gıda 
Konferansı düzenledi. Roma konferansında ABD'nin liderliğinde iki ana tema tartışıldı. Bunlardan birincisi, dünya gıda 
kıtlığı açısından sözde alarm verici derecede artan nüfustu 
ki, bu tek yanlı bir tespitti. 


Gen Mühendisliği 


Öte yandan, Auckland Üniversitesi'nin emekli kıdemli öğretim üyesi ve bir biyolog olan Dr. Robert Mann, 
Rockefeller'in indirgemeci basitleştirmesinin olası sosyal 
tehlikeleri nasıl yadsıdığıyla ilgili olarak gerçekten bir sorun 
olduğunu vurguladı: “Açıkça görülmektedir ki genetik mühendisliği ile ilgili risk analizi çalışmaları çok yanıltıcıdır.” 
Mann, ayrıca şunları belirtti: 

“Canlı bir hücrenin sistemi, hiçbir virüs ya da yabancı 
plazmid yayılmamış olsa bile, bir nükleer reaktörden kıyas 
kabul etmez biçimde daha karmaşıktır. Kötü biçimde sapılabilecek yan yolların çoğunun hayal edilme olasılığı yoktur. 

Gen iliştirme çalışmalarının çoğu sonuç vermez; bazıları 
istenen sonucu verebilir, ancak tıpkı nükleer güçte olduğu 
gibi yapılacak bazı büyük hatalar, bu yaklaşımın bilime ve 
yaşama uygulanmasını önleyecek şekilde değerlendirmemize 
nedene olabilir.” 


Tanrılığa Soyunma 


Prof. Abigail Salyers, Mikrobiyolojik Değerlendirme- 
de, genetik bilimi için kullanılan biyolojik malzemelerden 
“bplazmidler” için şu uyarıyı yaptı. 

“Plazmidler, küçük DNA parçalarıdır... Değiştirilmiş 
genlerin basit öngörülebilir taşıyıcılarıdırlar. Yaygın kanıya 
göre; bir geni genetik olarak değiştirilmiş bir mikro organizmaya sokmak için kullanılan bir plazmid, aktarılamaz 
kılınabilir. [bunun aksine] “güvenli” plazmid diye de bir 
şey yoktur... 


Hayatta kalabilmek için yanıtlamamız gereken bir 
bilmece şudur: Antibiyotiğe dirençli genlerin aktarılmasını 
yavaşlatmak ya da durdurmak için ne yapılabilir? 


Ancak gen jokeyleri; koyuna, insan ve domatese sığır 
genlerini suni yöntemlerle iliştirmelerinin sonuçlarına dayanarak “Tanrı” gibi görebildiklerini iddia etmektedirler!” 


Londra Toplum Bilim Enstitüsü'nün Başkanı olan biyolog Dr. Mae Wan Ho: 


“Tamamen yeni genler ve genlerin birleştirilmesi, laboratuvar ortanunda yapılır ve bunlar genetik olarak değiştirilmiş organizmalar oluşturmak için organizma genomlarına 
eklenir” vurgusunu yaptı ve şöyle devam etti: 


“Profesyonel GDO bilim adamlarının söylediklerinin 
aksine, süreç o kadar kesin değildir. Denetlenmesi mümkün 
değildir ve güvenilmezdir. Genellikle ana genoma hasar 
verilerek ya da bu genom karıştırılarak, tamamen öngörülemez sonuçlara sahip olarak sona erer.” 


Ne Rockefeller Vakfı ne de finanse ettiği bilim adamları 
ve birlikte çalıştıkları, GDO tarım ticareti sektörü, böyle 
tehlikeleri incelemek için görünür bir ilgi göstermediler. 
Dünyayı bu tehlikelerin en az düzeyde olduğuna inandıracakları aşikârdı. 

1984'te, genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin, doğal 
ortama bırakılmasının tehlikeleri hakkında Amerika'daki 
araştırma! Laboratuvarlarında ciddi bir bilimsel uzlaşma 
yoktu. Ancak, çok önemli şüpheler devam ettiği halde, 
Rockefeller Vakfı, genetik değişiklik sürecine büyük küresel 
kaynak ayırmaya karar verdi. 


Büyük Tahıl Soygunu 


Sovyetler, Kissengera yapılan anlaşma sonucu, 30 milyon ton işlenmemiş tahıl almayı kabul etti. Miktar o kadar 
yüksekti ki; hükümet, Cargill gibi özel şirketleri de işin içine 
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dâhil etmek zorunda kalmıştı. Bu da Kissinger'ın planının bir 
parçasıydı. O'na göre: “Tarım, Tarım Bakanlığı'nın ellerine 
bırakılmayacak kadar önemliydi.” 

Sovyetlere yapılan bu satış o kadar büyüktü ki, tüm 
dünyada tahıl rezervlerinde azalma yaşandı ve bununla 
birlikte fiyatlar, birkaç ayda %70 yükseldi. Buğdayın ton 
fiyatı 65 dolardan, 110 dolara fırladı. Soya fasulyesi fiyatı 
ikiye katlandı. Bu sırada Hindistan, Çin, Bangladeş ve 
Avustralya gibi ülkelerde yaşanan ciddi kuraklıklar, rekolteyi düşürmüştü. 

Dünya bu durumu endişeyle seyrederken, ABD bu 
umutsuzluktan fayda çıkarmak için çaba gösteriyordu. Sorun 
tahılın olmaması değil, tamamının Amerikan şirketlerinin 
elinde olmuş olmasıydı. 

Bu da yiyeceği, Kissinger için bir silah haline dönüştürüyordu. 20 yıl süresince hiçbir grup, Rockefeller ailesi ve 
Rockefeller Vakfı'ndan daha belirleyici bir rol üstlenmemişti. 


Silah Olarak Yiyecek 


Yiyecek pazarının ABD hâkimiyetinde olması aslında, 
1970Terde Nixonla beraber başlamış olan uzun vadeli bir 
strateji planıydı. 

Birkaç yıl sonra Cargill, Başkan Yardımcısı Walter B. 
Saunders, New Orleans'ta bir kongrede, “Temel sorun 
bundan 50 yıl öncesi inanışa dayanmaktadır” dedi. 

Yeşil devrim ve kırma tohumlar, Amerikan şirket 
tarımcılığına yeni ve kontrollü bir piyasa vaat ediyordu. 
Roosevelt'in Tarım Bakanı Henry Wallace, seçkin araştırmacılarca desteklenen daha fazla mahsul verecek olan “Pioner 
Hi-Bred”i kurmuştu. Bu adımla, birçok tohum devinin önü 
açılmış, genetik tohumların temeli atılmış oluyordu. 

Kısa sürede Rockefeller-Ford yeşil devrimi, Hindistan 
hükümeti tarafından benimsendi. Kırma tohumlar ve kimyasallar hızla sonuç verdi. Buğday ve pirinçte üretim artışı 
sağlandı. 
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“Bu görevin arkasında Jhon D. Rockefeller ve Rockefeller 
Nüfus Konseyi bulunmaktaydı. Temel düşüncesi 1939'a, Dış 
İlişkiler Konseyi Savaş ve Barış Çalışmaları Projesi Başkanı 
Isaiah Bowman'a dayanmaktaydı. 

Dünya nüfusunun azaltılması ve yiyeceğin kontrolü, 
Kissinger'ın ana dış politika stratejisi haline gelmişti. Bu, 
yeni tehditlere karşı bir çözüm, gelişen ülkelerden ucuz 
hammadde almaya devam etmenin yoludur. 


Altın Pirinç Yalanları 


Başlangıçta Vakıf, sanayileşmiş dünyadaki 46 bilim laboratuvarına kaynak sağladı. 1987 itibariyle pirinç genomunu 
haritalayan, pirinç geni projesi için 5 milyon dolardan fazla 
para harcıyorlardı. 

Rockefeller cömertliğinden nasibini alanlar arasında, 
Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü ve Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Biyolojik 
Bilimler Merkezi de bulunuyordu.. 

Vakfın propagandacıları, A vitamini eksikliğinin, gelismekte olan ülkelerdeki veni doğan bebeklerde körlüğün 


A Vitamini 
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ve ölümlerin önemli bir nedeni olduğunu iddia ettiler. BM 
istatistikleri, dünya çapında 100 ila 140 milyon çocukta, 
bir şekilde A vitamini eksikliği bulunduğunu ve bunların 
arasında 250.000 ila 500.000/inin kör olduğunu gösterdi. 

Bu, tartışmalı yeni genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin 
ve tahılların kabul edilmesini teşvik etmek için kullanılan 
duygusal çekiciliğe ait, en önemli insani ilgi hikâyesiydi. 

Her ne kadar söz, kuyruklu yalanlara ve kasıtlı aldatma- 
ya dayanıyordu ise de, Altın Pirinç, genetik mühendisliğin 
verdiği sözün simgesi ve sözde kanıtı haline geldi. 


2000 yılı itibariyle Rockefeller Vakfı ve İsviçre Federal 
Teknoloji Enstitüsü, kendilerinin A vitaminli ya da betakarotenli pirinç olarak adlandırdıkları pirinci üretmek için, 
nergis bitkisinden iki adet geni, bir bakteri geniyle birlikte 
başarılı şekilde alarak, pirinç DNA”sıyla birleştirdiklerini 
duyurdular. 


Vücutta A vitamini üreten beta-karoten (ya da A Vitamini) pirinç tanelerini turuncu renkli yaptığından, başka bir 
zekice pazarlama hamlesi olarak bu pirince “Altın Pirinç” 
denildi, zira altın, ne biçimde olursa olsun herkes tarafından 
imrenilen bir maddeydi. 

Artık insanlar her gün yedikleri pirinci yiyerek, aynı 
zamanda çocuklarında körlüğü ve diğer A vitamini eksikliği 
belirtilerini de önleyebileceklerdi. 


A Vitamini Yalanı 

Hintli bir biyolojik çeşitlilik kampanyası destekçisi olan 
Dr. Vandana Shiva, Rockefeller Vakfı'nın Altın Pirinç tanıtınurun yürek burkan bir eleştirisinde: “A vitamini üretmek 
için pirincin genetiğinin değiştirilmesinin kusuru, diğer A 
vitamini kaynaklannın gölgede bırakılmasıydı” değerlendirmesini yaptı. 

Uluslararası Pirinç Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Per 
Pinstripe Anderson, A vitaminli pirincin, Asya'daki yoksullar 
için gerekli olduğunu çünkü “dünyada yetersiz beslenen 
insanların çok büyük bir çoğunluğuna ilaç götüremediklerini” ifade etti. Shiva şunu ekledi: 
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“A vitamini temini için birçok ilaç var. A vitamini; 
karaciğer, yumurta sarısı, tavuk eti, süt ve tereyağından 
sağlanır. A vitamininin öncüsü olan beta-karoten, koyu 
yeşil yapraklı sebzelerden, ıspanaktan, havuçtan, kabaktan 
ve mangodan sağlanır...” 


Rockefeller Vakfı'nın basın bültenlerinde bahsetmediği, 
ancak doktorların ve bilim adamlarının bildiği bir şey vardı! 
Büyük miktarlarda A vitamini aslında “hiper vitaminoz”a, 
ya da bebeklerde beyin hasarına ve başka zararlı etkilere yol 
açan A vitamini zehirlenmesine neden oluyordu. 


Ayrıca bir insanın A vitamini payının hepsini karşılamak için günlük olarak tüketmesi gereken pirinç miktarı 
şaşırtıcıydı ve bir insanın bunu başarması mümkün değildi. 
Bir tahmin, ortalama bir Asyalının yalnızca gereken en az 
miktarda A vitaminini alması için, günde 9 kilo pirinç yemesi 
gerektiğini gösteriyordu. 

Asya'daki günlük 300 gramlık pirinç tüketimi oranı, 
günlük ihtiyacın yalnızca “e 8'ini sağlıyordu. Rockefeller 
Vakfı'nın Başkanı Gordon Convvay, bu eleştirilere mahcup 
bir şekilde şu yanıtı veriyordu: 

“Öncelikle altın pirinci, A vitamini eksikliği sorununa 
bir çözüm olarak düşünmediğimizi ifade etmek gerekir. 


Dünyada en çok tüketilen gıda Pirinç 
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Daha çok beslenme açısından meyveler, sebzeler ve hayvani 
ürünlerle çeşitli kuvvetlendirilmiş gıdalara ve vitamin katkıları için mükemmel bir tamamlayıcı görevi yapmaktadır.” 
Şunu da ekliyor: 


“Halkla ilişkilerin, altın pirinç tanımını çok fazla kullandığı konusunda Dr. Shiva'ya katılıyorum.” 


Altın pirinç, biyoteknoloji kullanan genetik mühendislik 
endüstrisi için büyük bir propaganda aracı olmuştu. 

İngiliz tıp dergisi The Lancet'in editörlüğünü yapan ve 
çok önemli bir tıp uzmanı olan Dr. Richard Horton: 

“Dünyadaki açlık için teknolojik bir gıda çözümü aramak... Yeni yüzyılın ticari açıdan en kötü niyetli boş girişimi 
olabilir” dedi ancak onu çok az kişi dinledi. 


İlk Kobay Ülke: Arjantin 


801erin sonlarında genetik eğitimi almış moleküler 
biyologların, küresel iş ağı oldukça gelişmişti. “Devasa 
Rockefeller planı”, artık devreye girmeye hazırdı. Bu iş 
için seçilen yer ise David Rockefeller ve Chase Manhattan 
Bank'ın yakın bağlar kurduğu, Başkan Menem'in henüz 
seçildiği Arjantin'di. 

Tanm arazileri ve nüfusu yapısı nedeniyle Arjantin, ilk 
geniş ölçekli GDO testi için biçilmiş kaftandı. 

2005'te çok daha küçük ama hızla genişleyen GDO 
ülkelerine, GDOları kanunla yasaklayan Brezilya'da dâhil 
oldu. GDOfarın ekimi o kadar yayılmıştı ki artık kontrol 
edilebilmesi mümkün değildi. Kanada, Çin, Güney Afrika 
gibi ülkeler o zamandan sonra yeni programlar yürürlüğe 
koydular. 


Bunların hemen arkasından, geniş arazileri ve gevşek 
kanunlarıyla eski Sovyet uyduları; Romanya, Polonya ve 
Bulgaristan gelmekteydi. Endonezya, Filipinler, Kolombiya, 
Honduras ve İspanya da belirgin bir şekilde bu yöntemleri 


uyguluyorlardı. 
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Kısırlaştır ya da Açlıktan Oldür 


“Dünya çapında nüfus artışı, ABD'nin güvenliği ve deniz 
aşırı menfaatlerimiz” başlıklı bu notta, nüfus kontrolü, stratejik hammadde ve gıda politikasından bahsediliyordu. Bu 
gizli proje, Nixon tarafından Jhon Rockefeller'ın tavsiyesiyle 
başlatılmış, NSSM 200 olarak adlandırılmıştı. 


ABD'nin durumu, daha çok Rockefellerlar tarafından 
belirlenmekteydi. Planın ana konusu, nüfusun azaltılması 
politikalarıydı. 


Bu acımasız politikaya karşı Katolik Kilisesi, Romanya 
hariç tüm komünist ülkeler, Latin Amerika ve Asya ulusları 
tepki gösterdiler. Bu durumda ABD bu projeyi gizli yürütmeliydi. Tabii ki, projenin başında Kissinger bulunmaktaydı. 

Doğal olarak Kissinger biliyordu ki; bu kaynak zengini 
ülkelerde nüfusun azaltılması konusunda bir çalışma başlatılması halinde, emperyalist ve hatta soykınmcı olarak 
suçlanacaktı. O da NSSM'in bu amaçlarını saklayabilmek 
için hilekâr bir propaganda kampanyasına başladı. 

Kissinger, ABD politikasını yürüten elitin öngördüğü 
zorlayıcı tedbirleri ileri sürmeye devam etti. Açıkça gıda 
yardımının ulusal gücün bir aracı olduğunu söyledi. Yalın 
bir yorumla, ABD yardımının “nüfusunu kontrol etmeyen ve 
edemeyenler” arasında pay edilmesini önerdi. Bu belgenin 
“çok gizli” olarak saklanmasının sebebi de buydu: Kısırlaştır 
ya da açlıktan öldür. 
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Biyo-Teknoloji Devi Monsanto 


Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissenger'in yukarıda 
özetlediği 1974 tarihli raporu, günümüz kapitalistleri için 
bir yol haritası niteliğindedir. 

Yaşamlarımızın her alanını günbegün kendi rant alanına 
çeviren kapitalizmin, günümüzde en gözde silahlarından 
biri olan GDO ile ilgili en büyük şirket Monsanto'dur. Yeryüzündeki genetiği değiştirilmiş tohumların 4090'nın sahibi 
olan biyo-teknoloji devi “Monsanto” adlı şirketin icraatlarını 
inceleyecek olursak, nasıl bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görürüz. 


erehs, wee killersri. 


LE A e zi ağ E ayünesi killers az 
We wili occupy at any £ m. 

Bio-tech facilities in 

order to keep genetic 


hiohazards out of our”. am Gi 
{ood supply F a ik T ; 
ve e” ği htip//occupy-monsanto.com/ 
2 $ arn 0E 


ycu san jeseoccupy-monsanto.com 


Monsanto 
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1. Nedir, Necidir Bu Monsanto? 


1901 yılında Saint Louis'de, o günlerde sadece Almanya'dan 
ithal edilebilen sakarini ABD'de üretecek bir kimya şirketi 
olarak kuruldu. Alman karteli fiyatları düşürdüğü için zor 
günler yaşasa da, sadık müşterisi Coca-Cola sayesinde 
toparlanarak; vanilya, kafein, sakinleştiricileri de ürün yelpazesine ekledi. 

1917'de Aspirin üretimine başladı, kısa sürede dünyanın 
en büyük Aspirin üreticisi oldu. 1. Dünya Savaşı sırasında 
Avrupa'dan kimyasal madde ithalatı durdurulunca da, kimya 
sanayinde yerini sağlamlaştırdı ve zamanla, bu sektörde el 
atmadığı ürün kalmadı diyebiliriz. 


Günümüzde bir tohum ve biyoteknoloji devi olan Monsanto, dönemin “sözde” ihtiyaçları doğrultusunda, yüzünü, 
sektörünü, ürünlerini, ilgi alanlarını 1901'den 2012'ye sürekli 
değiştirse de, sloganı hiç değişmedi: 

“Kâr hırsım uğruna; -ister kısa vadede, ister uzun vadede- doğayı da talan ederim, yaşamı da!” 


2. GDO'nun Tanımı ve Monsanto'nun 
GDO'lu Tohumları 


Bir canlıdaki genetik özelliklerin, insan eliyle ve laboratuvar ortamında kopyalanarak, başka bir canlıya aktarılmasıyla elde edilen ürüne GDO denir. Kimi duyarlı çevreciler, 
“GDO'lu gıda” ya da “Frankeştayn gıda” diye nitelendirse 
de; üretenlerinin ve geliştirenlerinin bile bu şeylere gıda 
demeye dilleri varmaz. 


Bu şeylerin en azından insan bedenine zararlarını o 
kadar iyi bilirler ki; şimdiden Bayer başta olmak üzere ilaç 
şirketlerinden hisse satın alma peşindedirler. Hasta edip 
para kazanmak, iyileştirip para kazanmak, sonra tekrar 
hasta etmek; karlı bir döngüdür. 


Monsanto başta olmak üzere GDO'lu tohum üreticileri, 
neden GDOlu tohum ürettikleri sorusuna; tarımın, dolayısıyla yaşamın sürdürülebilirliğini sağlama amacı güttükleri 
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yanıtını verir. Monsanto bizzat kendi internet sitesinde 
bunları söyler. 


Neden sürdürülebilir tarıma ihtiyacımız var? 
Çiftçiler dünya için gıda, yakıt ve elyaf sağlar. 
Toprak, su ve enerji gibi kaynaklar sınırlıdır. 


Küresel nüfusun gelecek birkaç on yıl içinde %40 artması 
beklenmektedir. 


Nüfus artışını karşılamak için yiyecek üretiminin katlanarak artması gerekmektedir. 

Sonuç: Çiftçiler toprağın her dönümünden, suyun her 
damlasından ve enerjinin her biriminden gerek bugün, 
gerekse yarın daha fazla yararlanmalıdır. 


Lakin kapitalizmin bu sorumlu ve sevimli yüzü, pek 
de inandırıcı değildir. GDO'nun gerçek amacı; küresel gıda 
tedarikini, bunun sonucu olarak da yaşamlarımızı kontrol 
altına alabilmektir. Yeryüzündeki açlığın nedeni, yeterli gıda 
olmaması değil; gıda dağılımındaki adaletsizliktir. 

Doğayı ve bununla beraber üreticiyi, tüketiciyi, değebildiği her şeyi “kaynak” olarak gören Monsanto efendilerinin 
umurunda olanın; artan gıda ihtiyacına yanıt vermek, açlığın 
hüküm sürdüğü bölgelere gıda götürmek ya da olası bir gıda 
kıtlığına karşı önlem almak olmadığı da ortada. Öyleyse 
internet sitesindeki sonuç bölümünü değiştirmek gerek. 


Sonuç: Üretim hanelerimizde iş kazası adı altında işçi 
katliamlarına göz yumarak, köylüyü borçlandırıp intihara 
sürükleyerek, GDO'yla sürdürülebilir tarım adı altında zehir 
saçarak, doğayı katlederek canlı-cansız bütün kaynaklardan 
daha fazla yararlanmalı, daha fazla güç, para ve dolayısıyla 
kontrol sahibi olmalıyız. 


3. Tarım Hâkimiyeti 


Monsanto gibi şirketlerin, göz diktikleri bölgeyi hâkimiyet 
alanına çevirme süreci, Dünya Ticaret Örgütü ve devlet 
yöneticileri başta olmak üzere yürüttükleri lobi faaliyetleriyle, genelde sorunsuz işliyor. Öncelikle, Monsanto bir 
kampanyayla adını duyuruyor. 
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Bu kampanyanın adı, bölgesinin özelliklerine göre “yeşil, 
tohum, umut, gelecek” gibi sözcüklerle bezenmiş oluyor. 
Kimi bölgede hükümetler, kiminde bankalar çiftçilere patentli 
tohumları satın alabilmeleri için krediler sunuyor. 

Bu arada Monsanto, küçük tohum şirketlerini satın 
alıyor ya da anlaşmalarla kendine bağlıyor. 


Böceklenmeyen tarla, öngörülebilir ve verimli hasat 
vaatleri, tarımla geçinen insanlar için gerçekten önemli 
olduğundan; çiftçiler krediyle borçlanarak, Monsanto'nun 
genetiği değiştirilmiş tohumlarından satın alıp ekiyorlar. 


Yine Monsanto'nun ürettiği tarım ilaçları sayesinde, ilk 
hasat -istisnalar dışında- sorunsuz geçiyor. Sorun genelde, 
elde edilen mahsulün kredi borçlarını kapatmamasıyla ortaya çıkıyor. Evdeki hesabın çarşıya uymamasının önemli 
sebeplerinden biri, tarım ilacı ve kimyasal gübrenin önceden 
hesaplanamaması. 


Diyelim ki çiftçi borcunun ödemesi gereken kısmını ödedi. Bu sefer ikinci sorun kendini gösteriyor. Monsanto'nun 
genetiği değiştirilmiş tohumlarının hepsi patentli. 

Terminator tohum diye adlandırılan bu tohumlar 
kullanılarak yetiştirilmiş ürünlerden ayrılan tohumlardan 
bir daha ürün alınamıyor, alınabiliyorsa da patent bedeli 
ödenmesi gerekiyor. 

Böylelikle çiftçi yeniden, yeniden ve yeniden borçlanıyor. 3 binden fazla tohum türünün patentine sahip olan 
Monsanto, “şirket patenti içeren tohumların üretilmesi, 
saklanması, yeniden ekilmesi” gibi gerekçelerle çiftçilere 
dava açabiliyor. 


Tekrar tekrar borçlanan çiftçi ne yapıyor? Resmi 
rakamlara göre Hindistan'da, Monsanto'nun girişinin 
ardından geçen 16 yılda, 250 binden fazla çiftçi intihar 
etti. Tek yol bu değil elbette; tefecilerden ya da tekrar bankalardan borç alarak yaşamlarını sürdürmeye çalışanlar 
da var. “Açlığa çare” diye sunulan tohumlarla açlaştırılan 
insanlar üzerinden, Monsanto efendileri günden güne 
daha toklaşıyor. 
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4. Monsanto'nun GDO Dışında Birkaç İcraatı 


Ürettiği zehirli kimyasallarıyla yaşamları günden güne 
söndüren ve en yaşamsal ihtiyaçlarımızdan olan gıdanın 
mutlak hükümdarı olmaya yüzünü dönen şirketin, su yüzüne çıkmasından haz etmediği, bol miktarda icraatı var. 
Işte bu icraatların yalnızca birkaçı: 


İlk atom bombası projesinin uranyum araştırmalarını 
bu şirket yapmış, sonrasında da 1980'e kadar Ohio'da bir 
nükleer santral işletmiştir. 

2. Dünya Savaşı ertesinde, Teksas'taki plastik fabrikasında nitratla dolu bir kargo kamyonu vesilesiyle meydana 
gelen patlama, 500 kişinin canına mal olmuştur. Bu olay, 
Monsanto tarihindeki ilk işçi katliamı olsa da, son değildir. 


Vietnam Savaşı sırasında ABD ordusunun Vietnam, 
Doğu Laos ve Kamboçya'nın ormanlık bölgelerinde kullandığı tarım ilacı ve yaprak dökücü olarak bilinen “Agent 
Orange”ın en önemli üreticisidir. 


Bu silah, kırsal ve ormanlık arazilerde yaprak dökerek 
gerillaların saklanmalarını engellemiş, gıdasız bırakmış; 
ayrıca köylülerin de gıdasız kalarak ABD kontrolündeki 
kentlere göç etmesini sağlamıştır. 

Vietnam Dışişleri Bakanlığı'na göre 4,8 milyon Vietnamlı 
Agent Orange'a maruz kaldı, 400.000 kişi öldü, 500.000 çocuk sakat doğdu ve düşük oranları arttı. Bunların yanı sıra, 
bölgelerin yeniden ormanlaştırılması neredeyse imkânsız 
bir hal aldı. 


5. Kirli Şirket, Nasıl Oldu da “Temizlendi? 


Kurulduğu günden beri sürdürdüğü lobi faaliyetleri bile 
aklanmasına yetmemiş olacak ki; 1997-2002 yılları arasında 
Monsanto, bir çeşit sicil temizleme operasyonuna girişti. 
Şirket birleşme ve bölünmeleriyle bozuk sicilli bir kimya 
devinden, bir biyoteknoloji devine dönüştü. 


Bu süreçte yaptığı en akıllı hamle, kimyasal madde üretimini Solutia adlı bir şirkete devretmesiydi. Monsanto'nun 
icraatları sebebiyle yüksek para cezalarına çarptırılan şirket, 
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GDO'lu elma 


2003 yılında iflasını ilan etti ve Monsanto'nun temiz görünümlü tohum şirketi imajını oluşturmasına katkı sağladı. 


6. Bizim Sofralarımıza Ne Zaman Girecek GDO? 


Girdi bile. Evet, gerçekten gıda niyetine bolca GDO 
tüketiyoruz. Bu Monsanto adındaki şirket, Anadolu ve 
Mezopotamya topraklarında da, çeşitli ortaklıklarla 1998 
yılından beri faaliyet yürütüyor ve birçok şubesi var. 


Söz konusu, şirketlerin itibarı olduğunda, elinden geleni 
ardına koymayan TC'nin Tarım Bakanlığı bile, raflardaki 
1500'den fazla üründe GDO bulunduğunu kabul etti. Bildiğimiz üzere, denetimleri “eş-dost kontenjanı” sayesinde 
atlatanların sayısı, verilen sayının yaklaşık 3 katı oluyor. 
Bunu da göz önünde bulundurduğumuzda, çokça GDO 
yediğimiz ortada. 


Bu yazının sonunda halkı isyana teşvik yok. Mücadeleye 
çağrı yok. Sessizlik var. Kaburgalarımız arasından üçüncü 
kolumuz çıkana kadar, açlar daha aç, toklar daha tok olana 
kadar, daha çok insan ölene kadar ve hatta yerde ot bitmez, 
gökte kuş uçmaz olana dek sessizlik var. Durabilirsen 
dur bakalım!( Bu makale 27 Aralık 2012 tarihli Meydan 
Gazetesi'nde Mercan Doğan imzasıyla yayınlanmıştır) 
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"Gıdayı kontrol edersen, insanları kontrol edersin’ 
H. Kissinger 


Ölüm Tohumları 


Rockefeller Ailesi'nin, dünya nüfusunun 2 milyar 
azaltılması projesini incelemeye devam ediyoruz; Gıda 
Güvenliği Hareketi'nin Başkanı Kemal Özer'in davetlisi 
olarak Türkiye'ye gelen gazeteci, F. William Engdahl, “Ölüm 
Tohumları” eserinde GDO adı verilen “şeytan planının” tüm 
ayrıntılarını açıklıyor. 


Amerika üzerinden insanlığı kontrol altına almak, bazı 
milletleri kısırlaştırarak yok etmek gibi çok kirli planları olan 
şirketlerin içyüzünü deşifre edilen ve herkesin üzerinde 
düşünerek okuması gereken bir şaheser olan bu eserin bir 
bölümünü istifadenize sunuyoruz. 


Rockefeller ve GDO 


2. Dünya savaşından bir süre önce Rockefeller Ailesi, 
diğerlerine göre daha fazla öne çıkmıştır. Bu ailenin serveti, 
sadece uğruna kan dökülen ve savaşılan kara altın petrole 
dayanmıyordu. Bu aile ile ilgili olağan dışı olan ise, ailenin 
sadece petrole değil, başka alanlarda da yatırım yapmaya 
karar vermesi olmuştur. 

Psikoloji, tıp, gençlerin eğitimi, tanm, biyoloji ve biyolojinin 
tarımsal uygulamalarına yatırım yapmışlardır. Çoğu kişinin 
fark etmediği devasa bir büyüme ve gelişme göstermişler, 
servetlerini de o ölçüde büyütmüşlerdir. 
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e n 
e -= 


Gen Mühendisliği 


Bu kitapta ele alınan ana konu olan “genetiği değiştirilmiş organizmalar”; ya da GDO'nun tarihi, dönemin güçlü 
ailelerinden olan Rockefeller ailesinin (David, Nelson, John 
ve Laurance) tarihiyle paralellik göstermektedir. 


Savaşın Amerikan zaferiyle bitmesiyle başlayan 30 yıllık güç evrimine bu insanlar yön vermiştir. Gücün tamamı 
ellerindedir. Ancak işin maliyeti, tüm dünyayı etkilemiştir. 


Kalıtım Mühendisliği ile bitki ve diğer canlı organizmaların patentlenmesi tarihinin anlaşılabilmesi için, 2. Dünya 
savaşını takip eden yıllardaki Amerikan gücünün, dünyada 
nasıl yayıldığına bakmak gerekir. 


George Kennan, Henry Luce, Averell Harriman ve 
hepsinden önce Rockefeller kardeşlerin tarım sektöründe 
başlattığı “yeşil devrim” sayesinde, Petro-Kimyasal Gübre, 
petrol ve enerji ürünlerine bağımlılık arttı. 

Yüz yılın başında gerçekleşen 4 çok uluslu dev şirket 
birleşerek, dünya üzerinde çoğu insanın temel besinlerinin; 
pirinç, soya fasulyesi, buğday, mısır ve hatta bazı sebze ve 
meyveler ile pamuğun kontrolünü ellerine geçirdiler. 

Hastalığa dayaruklı kümes ürünleri, genetiği değiştirilmiş 
domuz ve sığır üretimi için çaba sarf etmişlerdir. Dört özel 
şirketten üçünün, Pentagon'la kimyasal savaş araştırmaları 
konusunda sıkı bağları vardı. 
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Mutlak Dünya Hâkimiyeti 


Mayıs 2003'de Bağdat'taki acımasız Amerikan bombardımanının dumanı dağıldığında, ABD başkanı, GDO 
projesini stratejik bir konu haline getirdi. ABD'nin savaş 
sonrası öncelikli dış politika gündemini oluşturdu. Dünya'nın 
ikinci en büyük tarım üreticisi konumunda bulunan AB, bu 
küresel planın önünde zorlu bir engel teşkil etmekteydi. 


Her ne kadar Almanya, Fransa, Yunanistan ve Avusturya 
gibi AB ülkeleri, diğer dünya uluslarına benzer şekilde GDO 
ekimine, sağlık ve bilimsel nedenlerle karşı çıksalardı, 2006 
yılı başlarında Dünya Ticaret Orgütü (WTO), AB'nin toplu 
GDO üretimi için kapılarını açmaya zorlardı. 


ABD ve İngiliz ordulannın, Irak'ı işgaliyle birlikte 
Washington, bu ülkeye genetiği değiştirilmiş tohumları, 
ABD Tarım Bakanlığı'nın bir cömertliği olarak göndermeye 
karar verdi. Rockefeller ailesinin İlk büyük çaplı deneyi, 
90Tarın başında yolsuzlukla başı dertte olan Arjantin'de 
gerçekleşmiştir. 

Tarımsal verimlilik ve Dünya'nın yiyecek sorunlarını 
çözme adı altında işlenen bu suçlar, bu küçük zümrenin 
amaçları doğrultusunda önemsizdir. Yapılan bunca şeyin 
hedefinde sadece para ve kar yoktur. 

Nihayetinde bu güçlü aileler, kimlerin merkez bankalarının başlarında duracağına karar verirler. Para onların, 
yaratmaları ya da yok etmeleri için bir araçtır. 

Amaçları, daha önceki despot ve diktatörlerin hayal ettikleri gibi mutlak dünya hâkimiyetidir. Kontrol edilmezlerse, 
10-20 yıl içerisinde bu hedeflerine ulaşmaları işten bile değil. 
Bu sebeple bu gerçeğin duyurulması ve herkes tarafından 
bilinmesi, büyük önem arz etmektedir. 


GDO Araştırmaları ve Baba Bush 


İlk GDO düzenlemeleri Reagan'ın idaresinde başlatıldı 
DNA ve RNA araştırmalarında, ABD zaten bir numaraydı. 
Bu dönem de hükümet biyo-teknoloji ve tarım işlerinde aşırı 
bir partizanlık gösterdi. 
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Sağlık ve güvenlikten sorumlu pek çok hükümet 
mercii görevlerinde başarısızdı. ABD'deki ilk GDO ürünü 
piyasaya sürüldüğü zaman Reagan idaresi, kapılarını, kalıtım güdümleme (hileli yönetimle) ilgilenen Monsanto ve 
diğer özel şirketlere açmaya hazırlanıyordu. Bu konunun 
kilit ismi sonradan başkan seçilecek olan eski CIA başkanı 
George Bush'du. 


Monsanto Dolandırıcılığı 


1986'da Bush, Monsanto şirketinin yöneticileriyle Beyaz 
Saray'da stratejik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Eski Tarım 
Bakanlığı görevlisi Claire Hope Cumınings'e göre gazetelere 
yansımayan bu toplantının amacı, ortaya çıkmakta olan 
biyo-teknoloji endüstrisinin “denetimsizleştirilmesi” idi. 

Monsanto'nun daha önceleri de hükümetle ilişkileri 
olmuş, Vietnam savaşı sırasında Turuncu Madde isimli 


a, 


Gen domates 
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ölümcül bir bitki ilacı üretilmişti. Ayrıca uzun bir rüşvet, 
dolandırıcılık ve örtbas sicili bulunmaktaydı. 


Dr. Pribly o zaman Ulusal Gıda ve İlaç İdaresinde 
(FDA) çalışan 17 hükümet bilim adamından biriydi ve çalışmalarından biliyordu ki, bir bitki hücresine yeni bir gen 
yerleştirildiğinde istemeden de olsa, yeni zehirler (toksin) 
ortaya çıkabiliyordu. 


1992'de Bush, Pandora'nın kutusu (GDO) açmaya hazırdı. 


Başkan GDO gıdalarının diğer sıradan bitkilerle (mısır, 
soya fasulyesi, pirinç ve pamuk) “özde denk” olduğunu 
bildirdi. “Ozde denk” olan bir gıda için, hormon veya zehir 
testleri yapmaya ne gerek vardı? 


Birçok konuda hükümetin düzenleyici kurumları, yeni 
ürünün zararlı olmadığına hükmederek, sadece gerekli 
bilgileri onlardan temin ettiler ve bu kurumlar asla dev 
şirketlerin üstüne gitmediler. 


GDO Projesine Düşen Bomba 


110 günden fazla bir süre GDO'lu patateslerle beslenen 
farelerde, gözle görülür bir farklılık oluşmaya başladı. Aynı 
deneyde, normal patatesle beslenen farelere göre daha küçük 
ve kilo olarak da daha zayıflardı. 


Asıl dehşet verici durum deneklerin, kalp, beyin ve ciğerlerinin de küçük olmasının yanı sıra bağışıklık sistemlerinin 
de zayıflamış olmasıydı. Pusztai, bu durum karşısında çok 
tedirgin olmasına rağmen, TV'de yayınlanan bir program 
öncesi son verileri açıklamadı. Daha sonradan yaptığı açıklamada, halkı paniğe sevk etmek istemediğini belirtti. 

Pusztai'nin bulguları, karanlıkta kalmış gerçekleri su 
yüzüne çıkardı. Rowett'teki eski iş arkadaşları, Pusztai'nin, 
James tarafından susturulma emrinin, Başbakan Blair'dan 
geldiğini bildiklerini söylediler. 

Blair, ne pahasına olursa olsun Pusztai'nin susturulması 
emrini vermişti. Blaire de bu komut, ABD Başkanı Clinton'dan 
gelmişti. James de, işini ve kuruluşun alacağı mali desteği 
kaybetmemek için, eski meslektaşını bir kalemde siliverdi. 
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Orskov'un elindeki bilgi bomba niteliğindeydi. Demek ki 
gizli bir şirketin menfaatleri, Amerikan ve Ingiltere Başkanı'nı 
seferber edebiliyordu. “Monsanto”nun bir telefonu, dünyanın 
önde gelen bilim adamlarının saygınlığını yok edebiliyordu. 

Bu GDO'nun, dünyada hızla yayılmasına önayak olabileceği gibi, bilimin, gelecekteki bağımsızlığına ve akademik 
özgürlüğüne gölge düşürebilirdi. 
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ABD Demokrasi Tohumları 


Irak'ta yapılan savaşı anlatmaya gerek yok. Ancak sıcak 
savaşın ardından küresel güçlerin verdiği demeçleri incelemek konumuzla paralellik göstermektedir. İşte onlardan 
bazı örnekleri sizlerle paylaşalım; 


George W. Bush, Irak işgalini şöyle yorumluyordu: 


“Bizim Irak'ta bulunma sebebimiz, buraya ‘demokrasi 
tohumlarını ekmektir. Bu tohumlar”, serpilecek ve tüm 
otoriteryanizm bölgesine yayılacaktır.” 


George W. Bush, demokrasi tohumlarından bahsettiğinde, 
çok az insan “Monsanto”nun tohumlannı kastettiğini anlayabilmişti. Mart 2003'te ABD'nin işgalini takiben, ülkenin 
ekonomik ve politik gerçekleri radikal olarak değişti. 

Irak sadece Pentagon'a gönülden bağlı 130.000 asker 
tarafından işgal edilmemiş; aynı zamanda işgalcisinin ekonomik kontrolü altına da girmişti. Irak ekonomisi, Pentagon 
tarafından idare ediliyordu. 


Mayıs 2003'te, Paul Bremer, Geçici Koalisyon Güçleri'nin 
(CPA) ya da işgalci otoritenin başına getirilmişti. Eski Dışişleri 
Bakanlığı terörizm görevlisi olan Bremer, sonradan Henry 
Kissinger'ın kurduğu güçlü danışmanlık şirketi Kissinger 
Associates'e girmişti. 

ABD işgalindeki Irak, Arjantin'den daha iyi bir fırsattı. 
İşgal yeni bir tarım sistemini, GDO şirket tanmcılığı etki alanıyla tüm ülkeye sokmaya yardımcı olmuştu. Işgal yönetimi, 
Iraklı çiftçilere reddedilmesi güç bir teklifte bulunmuştu: 
“Bizim GD tohumlarımızı alın ya da ölün.” 


Bremer, işgal altındaki Irak'ta resmen olmasa da sivil 
faaliyetin var olduğu her alanda ölüm ve yaşamın kontrolünü 
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elinde bulunduruyordu. Dikkat çekecek şekilde Bremer, yeniden yapılandırma işinin dış işlerinin sorumluluğu olmasına 
rağmen, raporlarını, sadece Pentagon'daki eski Savunma 
Bakanı Donald Rumsfeld'e rapor ediyordu. 


Irak'ta Şok Tedavi 


Geçici Koalisyon Güçleri'nin başı olarak Bremer, yürürlükte bir anayasa ya da hükümet olmamasına rağmen, bir 
dizi kanun tasarısı hazırladı. Yeni kanunların sayısı 100'dü 
ve Nisan 2004”te hayata geçirildi. 


Bütün olarak bu kanunlar, Irak ekonomisinin, ABD 
mandası altında; serbest piyasa şartlarında yeniden yapılandırılmasını konu ediyordu. Aynı 1990 sonrası Rusya ve 
eski Sovyetler Birliği'ne dayattıkları ekonomiler gibi. 


Bremer'a, Rumsfeld ve Pentagon'daki planlayıcılar 
tarafından verilen emirlerde, devlet kontrolündeki Irak 
ekonomisini, “şok tedavi” radikal bir açık pazar haline 
getirmek vardı. Bremer, 30 yılda Latin Amerika'nın borçlu 
ülkelerinde yapılan değişikliklerin daha ağırını bir ayda 
Irak'ta gerçekleştirdi” 

Bremer'ın ilk işi, 500.000 kişilik bir işçi ordusu kurmak 
oldu. Bu ordunun çoğunluğu askerler, doktorlar, hemşireler, öğretmenler, yayıncılar ve matbaacılardan oluşuyordu. 
Ülkenin sınırlarını kısıtlamasız ithalata açtı. 

Hiçbir vergi, denetim, tarife, gümrük yoktu. İki hafta 
sonra Bağdat'a giderek Irak'ın “ticarete açık” olduğunu 
açıkladı. Ama kimin, neyin ticareti olduğu daha sonra 
ortaya çıkacaktı. 


İşgalden önce petrole dayalı olmayan Irak ekonomisi, 
çimentodan kâğıda, çamaşır makinesine kadar her şeyi 
üreten 200 adet devlete ait şirkete bağlıydı. 

Haziran 2003'te Bremer, bu şirketlerin derhal özelleştirileceğini açıkladı. “Devletin verimsiz işletmelerini, özel 
sektörün ellerine bırakmak, Irak ekonomisini düzlüğe çıkarmak için esastır” demişti. Irak özelleştirme plânı, Sovyetlerin 
dağılmasından sonraki en büyük devlet tasfiyesiydi. 
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Daha da ötesi bu kanunlarla Irak'taki en radikal dönüşüm 
olan ulusal gıda üretimi için de yol açıldı. Bremer'ın emrin- 
deki Irak, yeni bir GDO modeli olmak üzereydi. Yalın bir 
anlatımla, bitki türleri patenti sahipleri (daha çok çokuluslu 
büyük şirketler), Irak'ta kendi tohumlarının kullanımıyla 
ilgili mutlak haklara sahip oluyorlardı. 


Koruma altındaki bitki türleri, aslında GDO'lu bitkilerdi. 
Bu bitkileri ekmek isteyen çiftçiler, teknoloji ücreti ve patentli 
tohumlar için yıllık lisans parası ödemeyi kabul ettiklerine 
dair anlaşma imzalıyorlardı. 


Bu tohumlardan bir kısmını bir dahaki hasat yıllarında kullanmak için saklayan çiftçiler, şirket tarafından ağır 
cezalara çarptırılıyordu. 


ABD'de mahkeme tarafından bozulana kadar, “Monsanto” bir çuval tohum bedelinin, 120 katına kadar ceza 
ücreti talep ediyordu. Iraklı çiftçiler artık Saddam'ın değil, 
çok uluslu GD tohum devlerinin tebaası haline gelmişlerdi. 


Koruma altına alınan bitkiler, 10.000 yıldır Irak topraklarında yetiştirilenler değildi. Bu koruma çok uluslu şirketlerin, 
kendi tohum ve ilaçlarının Irak piyasasına hem ABD hem 
hükümet desteğiyle girebilmesi için gelmişti. 


Tohum Hazinesi Yok Edildi 
Irak, tarihsel olarak medeniyetin beşiği olan Mezopotamya'nın 


bir parçasıydı. Dicle ve Fırat nehirlerinin ortasında, verimli 
topraklara sahipti. Çiftçiler, tahminen M.O. 8000 yılından 
beri bu topraklarda tarım yapıyordu. 


Günümüzde kullanılan her tür buğdayın tohumlarını 
da onlar geliştirmişlerdi. Bunu da, bir miktar tohumu saklayıp tekrar ekerek, “doğal dirençli kırma türler” yetiştirerek 
başarıyorlardı. 

Iraklılar, bu kıymetli tohumları, sonradan ABDilerin 
yaptıkları işkencelerle adı duyulan Abu Ghraib şehrindeki 
bir tohum bankasında saklıyorlardı. İşgal sırasında çeşitli 
bombalamalara maruz kalan bu tarihi ve paha biçilmez 
tohum bankası yok oldu. 
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Bununla beraber eski Irak Tarım Bakanlığı, bu tohumların yedeklenmesi için Suriye'ye örnekler göndermişti. Bu 
önemli tohumlar halen Suriye'nin Halep şehrinde, Kuru 
Bölgeler için Tarım Araştırmaları Merkezi'nde (İcarda) 
saklanmaktadır. 


Abu Ghraib tohum bankasının yok olmasıyla birlikte, 
Uluslararası Tarım Araştırmaları Danışmanlık Gurubu'nun 
(CGIAR) bir parçası olan İcarda, Iraklı çiftçilere yardım 
etmek için ellerindeki tohumları gönderebilirdi. Ama yapmadı. Bremer'in danışmanlarının Irak yiyeceğinin geleceği 
hakkında başka plânları vardı. 


Bremer'ın 81. Kanunu uyarınca, büyük ulus ötesi bir 
şirket, belirli bir Irak böceğine dayanıklı bir tohum geliştirirse 
ve Iraklı bir çiftçi de, aynı şeyi yapan bir bitki yetiştirirse, 
tohumları saklaması yasadışıydı. Bunun yerine Monsanto'ya 
telif hakkı ödemeye mecbur bırakılıyordu. 


Irak Genetik Laboratuvarı Oldu 


Kâğıt üzerinde, sadece bu tohumları kullanan çiftçiler, 
ABD'nin benimsetmeye çalıştığı bu patent kanunlarına uymak 
zorundaydı. Ama gerçekte Irak, gıda üretim ve geliştirme 
adına, Monsanto, DuPont ve Dow gibi şirketlerin elinde çok 
büyük bir genetik laboratuvarına dönüşmekteydi. 


On yıldan fazla bir süre Iraklı çiftçiler, ABD-İngiltere 
önderliğinde tarım ekipmanları ambargosuna maruz bırakıldı. Ayrıca Irak şanssız olarak 3 yıllık bir kuraklık dönemi 
geçirmişti ve elindeki tahıl azalmıştı. 

Yıllar süren ambargo, kuraklık ve savaşın etkileri, Irak'taki 
tahıl stoklarını 1. Körfez Savaşı seviyesinin altına indirmişti. 
2003'e kadar Irak halkı Birleşmiş Milletler'in petrol karşılığı 
verdiği yiyeceğe bağımlı yaşadı. 

Artık ABD'nin benimsettiği patent kanunuyla, tohumda 
tekel oluşturabilecek bir düzen getirilmişti ve hiçbir Iraklı 
çiftçi bu alanda rekabet edecek kaynaklara sahip değildi. 
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GDO Cini Lambadan Çıktı 


1990'lann ortalarına doğru Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 
ve Washington desteğiyle aynı gen devleri; Monsanto, Dow, 
DuPont, Syngenta ve birkaç küçük şirket daha patentlenmiş 
tohumları dünya pazarına saldı. 


1996'da Monsanto, Amerika'dan soya fasulyesi dolu 
bir taşımayı Avrupa'ya gönderdi. Bu taşımalık etiketlenmemişti ve AB müfettişleri çok sonraları bu taşımalıktaki soya 
fasulyelerinin Monsanto'nun Arjantin'de yaydığı genetiği 
değiştirilmiş soya fasulyelerinden olduğunu fark ettiler. 

Böylece gıda zincirine etiketlenmeden girmiş oldular. 
AB buna, 1997'nin sonlarına doğru GD ürünlerinin alım 
satımına uyguladığı bir durdurmayla yanıt verdi. 


2003'teki Irak savaşından sonra George W. Bush, GD 
tohum üretimini yüksek öncelikli gündem maddesi haline 
getirirken, Monsanto tarafından yönetilen tohum karteli 
patentli tohumları, müthiş bir hızla yaymış bulunmaktaydı. 


Bush'un esas hedefi, sıradaki diğer ana piyasaları GDO 
istilâsına açmak için GD tohumları alım satımı üzerindeki 
1997 AB yasağını kaldırmaktı. 


Gıda ve gıda harici ürünlere eklemlenmiş Bacillus thurigiensisin BT toksinleri dünyada son zamanlarda üretilen GD 
ürünlerinin 9025'inde mevcuttur. Besin zincirinde farelere, 
kelebeklere ve zar kanatlılara zararlı olduğu saptandı. 


BT zehiri, yaklaşık 28.600 türden oluşan coleopetra altsınıfındaki haşerelere (böcekler, ekin kurtları ve styloplidler) 
karşı da diğer alt sınıflardan daha fazla tesir göstermektedir. BT bitkileri, zehirleri kökleriyle toprağa sızdırır ve bu 
yüzden toprak ekolojisine ve verimliliğine de büyük darbe 
vurmaktadır. 


Monsanto Köleliği 


Bağımsız tohum bayileri, Monsanto, DuPont, Dow, 
Syngenta, Cargill ve diğer büyük tarım işletme firmaları 
tarafından bir bir yutulurken çiftçiler, gittikçe Monsanto 
ve diğer GDO tohum bayilerine daha çok bağımlı hale 
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Ölüm Şirketleri 


getiriliyordu. Amerikan çiftçileri, bu yeni tarz toprağa bağlı 
köleliğe ilk maruz kalanlardandı. 

2001 yılında Amerikan Yargıtay kararnamesine göre; 
Monsanto gibi GDO firmaları Amerikan çiftçilerini “tohum kölesi” olmaya zorlayabilirdi. Monsanto, ücretlerini 
ödemeyenleri, duruşmalarda çok ağır yasal tazminatlarla 
cezalandırıyordu. 


Monsanto ve diğer GDO tohum şirketleri, çiftçilerin her 
yıl yeni tohumlar için ödemede bulunmasını talep ettiler. 
Çiftçilerin bir önceki yılın tohumlarını tekrar kullanmaları 
yasaklandı. 

Rockefeller Vakfı Başkanı Gordon Convvay yayınladığı 
kamu açıklamasında, ikinci bir Yeşil Devrimi “Gen Devrimi” olarak tanımladı. Convvay, “2020 yılında dünyanın 
beslenmesi gereken 2 milyar boğaza daha sahip olacağını 
göz önünde bulundurarak” “nüfus artışına ayak uydurabilmek için, önümüzdeki 30 yıl boyunca gıda üretiminin 
geliştirilmesinde” GDO mahsullerinin gerekli olduğu 
konusunda ısrarcıydı. 


Finansal olarak Monsanto ve Dünya Bankası tarafından desteklenen Afrika'daki Kenya Zirai Araştırmalar 
Enstitüsü'nden(KARI) Dr. Florence Wambugu, Monsanto'nun 
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GDO tatlı patateslerinin, Afrika'daki açlık sorununu çözdüğünü öne süren demeçler vermek üzere Monsanto ve 
USAID tarafından görevlendirildi. 


Buradaki tek sorun bu “yeniden şekillendirme” projesinin 
feci bir hata oluşuydu. GDO tatlı patatesi, virüs saldırılarına 
karşı duyarlıydı. GDO hasadı, yerel tatlı patatesten çok daha 
azdı. Wambugu'nun beklediği gibi % 250 daha fazla değildi. 


Kenya Zirai Araştırmalar Enstitüsü ve tüzel destekçileri sahtecilik yapmaya çalıştılar fakat Sussex Universitesi 
Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü'nden Dr Aaron deGrassi, 
Wambugu ve Monsanto'nun kendilerini haklı göstermek 
için kullandıkları istatistiksel hileleri açığa çıkardı. 


1990Tarın sonunda bir Amerikan biyo-teknoloji hisse 
senedi borsasının baş döndüren ortamında ve GDO üretiminin yaygınlaşmasının önündeki engeller bir bir düşerken; 
Monsanto, Syngenta ve önde gelen tohum devleri, bütün 
dünyaya tohum tedariki projeleriyle neredeyse raydan 
çıkmak üzereydiler. 


1999'da aşırı hevesli şirket tarımcılığı, devlerini kendi 
yöntemlerinden kurtarmak için koruyucu azizleri Rockefeller Vakfı'nın alışılmadık tarzda bir müdahalede bulunması 
gerekirdi. 


Genetik tohum devleri, Dünya Ticaret Örgütü'nün gücü 
ve Beyaz Saray'ın tam himayesiyle, 1980erin sonlarında 
dünya gıda tedarikinin tamamını ele geçirme olasılığıyla 
sarhoş olmuşlardı. 

Üreme olasılığı olmayan tohumları, satmalarına olanak 
tanıyan bir teknoloji üzerinde hararetle çalışıyorlardı. Tohum 
şirketleri bu teknolojiye GURT (Genetik Kullanımı Kısıtlama 
Teknolojileri) dediler. 


Çiftçiler Küresel Şirketlerin Esiri 


Kısır tohumlardan kopan yaygara dünya basınındaki 
manşetlerden kaybolmaya başlayınca büyük tohum şirketleri, ABD Hükümeti'yle birlikte GDO tohumları, dünya 
nüfusunun boğazına tıkamak için özellikle üçüncü dünya 
ülkelerinde gittikçe zorlayıcı taktikleri uygulamaya başladılar. 
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Genetik tohum şirketlerinin kullandığı GDO, Kurtuluş 
İncili'ni yaymada ikna teknikleri arasında; rüşvet, baskı ve 
GDO tohumların yasadışı yollardan bir, bir ülkelere sokulması gibi yöntemler vardı. 


2003'ün başlarında Hindistan hükümeti, 1000 ton genetiği değiştirilmiş soya- mısır karışımının ülkeye ithalini 
durdurdu. Bunun nedeni ise, genetiği değiştirilmiş gıdaların, 
insan sağlığına zararlı olabileceği ve bu gıdaların henüz 
yeterli derecede test edilmemiş olmasıydı. 


ABD gıda yardımı örgütleri, CARE ve Katolik Yardım 
Hizmetleri aracılığıyla yapılan ithalat bu nedenle onaylanmadı. USAID(ABD Uluslararası Yayılma Ajansı), bu önemsiz 
gerçeği yok saydı ve baskı yaptı. 

İngiltere Başbakanı Bilim Danışmanı Profesör David 
King, ABD'nin Afrika'ya GDO teknolojisini zorlamasını 
kınadı ve bunu “büyük çaplı bir insan deneyi» olarak değerlendirdi. İngiliz yardım kuruluşu, ActionAid (Yardım 
Hareketi), ABD'nin bu faaliyetini eleştirerek şunları söyledi: 

“Çiftçiler, kısır bir döngü içine sıkışacak ve giderek 
patentli tohumlar için bir avuç dev küresel şirkete bağımlı 
hale gelecek.” 


GDOTu Tohumları Yeryüzüne Yaymak 


Monsanto, Dow, DuPont ve onları destekleyen Washington Hükümeti'nin belirgin stratejisi, GDO tohumları 
yeryüzünün her köşesine yaymaktı. Bunu yaparken de, 
önceliği savunmasız, ağır borç yükü altındaki Afrika ve 
diğer gelişmekte olan ülkelere, ya da Polonya ve Ukrayna 
gibi hükümet denetimlerinin az, yolsuzlukların yüksek 
olduğu ülkelere verdiler. 


Bir kez ekildikten sonra tohumlar, tüm bölgeye yayılacaktı, ileriki bir tarihte, küresel GDO tohum şirketleri, Dünya 
Ticaret Örgütü yaptırımlarıyla tehdit ederek gezegenin 
gelişen bölgelerindeki tohum tedarikine hâkim konumda 
olacaklar ve dilerlerse yaşamak için gerekli olan tohum 
tedarikini kesebileceklerdi. 
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İstihbarat terminolojisinde böylesi bir kapasite “stratejik 
kırmızı güç» olarak bilinir. Olası bir düşman ya da rakip, 
kaynağı kontrol eden kişilerin siyasi isteklerine boyun eğmedikleri sürece stratejik bir kaynaktan mahrum bırakılabilir. 


Sperm Öldürücü Mısır 


Peki, nasıl olur da bu durum ABD'deki Rockefeller Vakfı, 
Ford Vakfı ve diğer büyük oyuncuların uzun dönemli nüfus 
kontrolü stratejileriyle ilişkilendirilebilir? Yanıt kısa sürede 
ortaya çıkacaktır. 

San Diego'da küçük bir biyo-teknoloji şirketi olan Epicyte, Eylül 2001'de yaptığı bir çalışmayla ilgili olarak bir basın 
toplantısı düzenledi. Gebeliği engelleyen mısır. 

Gebelik bağışıklığı olarak bilinen bir durumu olan kadınlardan, antikorlar aldılar ve bu kısırlaştırıcı antikorların 
üretilmesini düzenleyen genleri ayırdılar ve kalıtım mühendisliği yöntemlerini kullanarak, mısır bitkisinin oluşmasını 
sağlayan mısır tohumlarına bu genleri iliştirdiler. “Sperm 
öldürücü antikorlar üreten mısırlarla dolu bir seramız var” 
dedi, Epicyte Başkanı Mitch Hein övünerek. 

Yaptıkları kısa kamuoyu açıklamasında Epicyte, dünyanın 
“aşırı nüfus artışı” sorununa bir çözüm olarak sundukları 
sperm öldürücülü mısırın, 2006 ya da 2007'de ticari olarak 
piyasaya sunulacağını tahmin etti. 


Basın açıklamasından sonra insan spermini öldürecek 
sperm öldürücü mısır yaratmadaki Epicyte'nin çığır açıcı 
başarısı ile ilgili tartışma sona erdi. Epicyte, Mayıs 2004'de 
Kuzey Carolina'dan bir biyo-teknoloji şirketi olan Pittsboro 
tarafından satın alındı. 


GDO Temelli Biyolojik Silahlar 


ABD ve İngiltere hükümetlerinin, genetik olarak değiştirilmiş tohumları acımasızca tüm dünyaya yayma girişimleri 
aslında Rockefeller Vakfı'nın 1930Tardan beri onlarca yıldır 
süren Nazi soy arıtım araştırmalarına para aktardığı sır 
siyasetinin uygulanmasıydı. 
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Yani Anglo-Sakson Beyaz seçkinlerin, daha koyu renkteki soyların nüfuslarını toplu halde azaltması. Bu çevreler 
gördüler ki savaş, nüfus azaltımı için çok pahalıydı ve pek 
de etkili bir yol değildi. 1925'te İngiltere'den koyu ırkçı 
Winston Churchill, biyolojik harp olanaklarını destekleyen 
yorumlar yaptı ve: 


“İnsanlar ve hayvanlar üzerinde bilinçli olarak kullanılabilecek salgın hastalıkları, mahsulleri yok edecek bakterileri, 
at ve sığırları öldürecek şarbonu sistemli bir şekilde üretebilen” bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu yazdı. Sene 1925'di. 


Konuyu ABD'deki üst rütbeli askeri çevrelerde tartışan, 
ABD Hava Kuvvetleri (USAF) Hava Doktrin, Araştırma ve 
Eğitim Koleji'nden Yarbay Robert P. Kadlec, 1990'da yazılan 
Geleceğin Savaş Alanı adlı kitapta; genetiği değiştirilmiş 
mahsullerin biyolojik harpteki gücünü tartıştı. GDO temelli 
biyolojik silahlardan “düşük maliyetli kitle imha silahları” 
olarak bahsetti. Şöyle diyordu Kadlec: 


“Diğer kitle imha silahlarıyla kıyaslandığında, biyolojik 
silahları ucuzdur. Teknoloji Ofisinin yaptığı son bir değerlendirme raporu, bir Biyolojik Harp cephaneliğinin maliyetinin 
10 milyon dolara kadar düşebileceğini rapor etmiştir. 

Tek bir nükleer silahın geliştirilmesinin, 200 milyon dolar olduğu göz önüne alınırsa bu çok düşük bir rakamdır.” 
Kadlec, sözlerine şöyle devam ediyor: 

“Biyolojik silahları bir salgın ya da doğal olarak ortaya 
çıkan bir hastalık kisvesi altında kullanmak saldırgana, 


saldırısını inkâr etme fırsatını verir. Bu bağlamda biyolojik 
silahlar, nükleer silahlardan daha fazla imkânlar sunmaktadır.” 
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Kuş Gribi Nasıl Pompalandı? 


Başkan George W. Bush'un listesindeki acil önlemler 
arasında öncelikli bir diğer konu da Kongre'yi, Kalifomiya'da 
geliştirilen bir ilaç olan Tamiflu için ek 1 milyar dolarlık 
harcamayı kabul etmeye çağırmaktı. 

Bu ilaç, Washington ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 
genel veya mevsimsel gribin belirtilerini azaltan tek uygun 
ilaç olarak ciddi bir şekilde öneriliyordu. 

Bu nedenle, “muhtemelen” kuş gribinin belirtilerini de 
azaltabilirdi. İsviçre'deki büyük ilaç firması Roche, Tamiflu 
üretim lisansına sahip tek firma idi. Kuş gribi virüsünün, 
öldürücü H5N1 türü ve insandan insana bulaşması hakkındaki korkunç hikâyelerin uluslararası ve ABD'deki basın 
yayınında gittikçe artması, Roche Şirketi'nde siparişlerin 
birikmesine sebep olmuştu. 


A 
Kuş Gribi 
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2004 yılında Rumsfeld halen Savunma Bakanı iken, ona 
bağlı olan Sağlık Işleri Sekreter Yardıması; Kuş Gribi'ne yönelik 
bir önerge yayınladı. Bu belgede; “ ..oseltamir (Tamiflu), kuş 
gribini önlemede ve tedavi etmede kullanılacaktır. H5NT’in 
oseltamire duyarlı olduğu konusunda kanıt mevcuttur. 

Bununla birlikte ilacın temini dünya genelinde sınırlıdır 
ve kullanımına öncelik verilecektir” diye belirtmektedir. 
2004 Pentagon önergesi, dünya genelindeki hükümetler 
tarafından panik halinde Tamiflu alınmasına önemli bir 
katkıda bulunmuştur. 

Tam olarak doğrulanmayan raporlar, Rumsfeld'in halen 
Savunma Bakanı iken önceki firması olan Gilead'dan 18 
milyon dolar değerinde ek hisse senedi aldığını ve bunun 
onu Gilead hisse sahipleri arasında en büyük değilse de 
büyüklerden biri yaptığını açıklamaktadır. 

Rumsfeld, hak sahipleri ve Gilead hisselerindeki artış 
üzerinden bir servet yapmak için uğraşırken; panik içindeki 
dünya, halen kuş gribine karşı tedavi kapasitesi belli olmayan 
bir ilacı almak için yarışmakta idi. 


Kissinger ve Biyolojik Savaş 


1968 yılında Kissinger, mikrop savaşı ve nüfus kontrolü 
için kullanılabilecek “gentetik biyolojik maddeler” konusunda güncellenmiş bilgi istediğinde, genetik değişikliğe 
uğratılmış rekombinant grip virüsleri, ABD Hükümeti Özel 
Virüs Kanser Programı araştırmacıları tarafından henüz 
yeni üretilmişti. 

Bu program sırasında, kanseri, tıpkı grip gibi hapşırma 
yoluyla yayacak silahlar üretilmesi için, grip ve grip panzeri 
olacak virüsleri çabuk etki gösteren lösemi virüsleri ile birleştirildi. Kanser araştırmacısı Dr. Leonard Horowitz'e göre; 
bu araştırmacılar, ayrıca insan ve maymunlardaki kanser 
yapıcı etkileri saptamak için kanser (sarkoma) virüsü de 
toplamışlardı. 


2003 yılındaki öldürücü Kuş Gribi virüsü türü hakkında 
ani olarak ortaya çıkan küresel korkuya biraz değil oldukça 
şüpheyle yaklaşmak gerekir. 
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Savunma Bakanı Rumsfeld, yalnızca Birleşik Devletler, 
Birleşik Krallık ve diğer hükümetlerin kendi tamiflu'sunu depolamasından kâr etmedi. Kuş gribi korkusu aynı 
zamanda Arkansas temelli Tyson Foods modeline dayalı 
fabrika tavuk çiftliklerinin ve tarım endüstrisinin küresel 
hâkimiyetini genişletmek için de kullanıldı. 

Ne ilginçtir ki, küresel tarım endüstrisi devlerinin, büyük, sıhhi olmayan ve haddinden fazla kalabalık fabrika 
tavuk çiftlikleri, H5N1 ve diğer hastalıkların olası kaynağı ve 
dağıtıcıları olarak kabul edilmediler. Onun yerine özellikle 
Asya'da ailelerin işlettiği, en fazla 10-20 tavuktan oluşan 
küçük tavuk çiftlikleri Kuş Gribi histerisinde hedef olarak 
gösterildi. 

Birleşik Devletlerdeki tavuk-üretimi ve katliamının 
endüstrileşmesi, 2003'de öyle bir noktaya ilerlemişti ki, 
Asya'dan ilk H5N1 kuş gribi virüs vakaları bildirilmeye 
başladığı zaman, Birleşik Devletlerdeki tavuk eti üretimi 
ve işlenişi, beş dev küresel tarım işletme şirketi tarafından 
yönetiliyordu. 

Gerçekten de Watt Poultry USA ticaret verilerine göre; 
2003'de Birleşik Devletlerdeki tavukçuluk üretiminde hepsi 
dikey olarak bütünleşmiş beş şirket, karşı konulamaz bir 
egemenliğe sahipti. 


Suçlu, Fabrika Tavukçuluğudur 


Bu beş şirket; dünyada en büyük olan Tyson Foods, 
Gold Kist, Pilgrim's Pride, ConAgra Poultry ve Perdue 
Farms idi. Ocak 2007'de Pilgrim's Pride, Gold Kist'i satın 
alarak, en büyük tavukçuluk devini yarattı. 

Hepsi birlikte Birleşik Devletlerde üretilen tüm yemeye 
hazır tavukçuluğun “056'sını karşılayarak, haftada 370 milyon 
pound pişirmeye hazır tavuk ürettiler. 

2005 yılında Birleşik Devletlerdeki fabrika tavuk çiftlikleri, neredeyse 9 milyar “ızgaralık piliç” veya etlik tavuk 
ya da 48 milyar poundluk tavuk eti üretti. Bu tavuk etinin 
6.5 milyar poundunu Tyson Foods'a ev sahipliği yapan 
Arkansas Eyaleti üretti. 
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z 


Tavukçuluk geniş bir sektördür 


Gittikçe artan sayıdaki hayvan sağlığı uzmanına göre, 
korkunç yeni hastalıkların ve H5N1 gibi virüslerin asıl 
kaynağı, Asya'nın serbest-gezinen tavuk işletmeleri değil, 
fabrika tavukçuluğuydu. 


Yeni bin yıla girerken, dev Amerikan tavuk endüstrisi, 
dünya tavuk üretimini küreselleştirmek için sahnedeydi. 
Kuş gribi, cennetten veya cehennemden sadece bu iş için 
gönderilen bir hediyeydi sanki. Bu şirketler için en bariz 
hedef, büyük Asya tavukçuluk pazarı idi. Asya hükümetleri, 
Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası baskılar nedeniyle çiftçileri, tavukları kafes altına almaya zorlarsa küçük işletmeler 
çökecek, Tyson Foods veya Tayland temelli CP Group gibi 
büyük tavukçuluk firmaları zenginleşecekti. 

Şubat 2006 yılında, GDO(Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) işleri ile ilgilenen bir kuruluş olan GRAIN tarafından 
yayınlanan detaylı bir raporda; Tayland temelli CP Group 
ve diğer fabrika tavuk çiftliklerinin bulunduğu “nerdeyse 
her yerde kuş gribinin görüldüğü» açıklandı. 


İnsan Irkının Kontrolü 


2006 ağustosunda bir yaz günü, dünyanın büyük bir ço- 
Şunluğu tatil eğlenceleriyle meşgulken, Rockefeller Vakfı'nin 
yıllardır insan ırkını kontrol rüyasının son perdesinin gerçekleşmesi için bir şirket alımı gerçekleşti. 
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15 Ağustos 2005'de, GDO şirket tarımalığının Goliath'ı 
olan Monsanto Şirketi, Mississippi Scott'taki Delta & Pine 
Land”ı satın almak için yeni bir açık artırma ilan etti. Kapanış 
fiyatı nakit 1,5 milyar dolar idi. 1999 yılında aynı hamleyi 
denediği zaman, toplumun protesto fırtınası sonucu geri 
adım atmaya zorlanmasının aksine, bu sefer alım neredeyse 
fark edilmeden gerçekleşti. 


Monsanto'nun, Delta & Pine Land'i alması için düzenlenecek ikinci açık arttırmanın zamanı ile Delta & Pine 
Land'in “Kısır Tohum”u (Terminatör) pazarlamaya hazır 
olacaklarını açıkladıkları zaman aynıdır. 


Tanrının Yerine Geçme Çabası 


14 Nisan 2006'da Roma Katolik Kilisesi'nin en yüksek 
otoritesi Alman kökenli Papa 16. Benedict, net ve cesur 
bir demeçte bulundu ve genetik bilimcileri, Tanrı olmayı 
oynamakla suçladı. 


Papa, genetik mühendisliği alanındaki en son bilimsel gelişmeleri işaret ederek, Tanrı tarafından istenilen ve 
plânlanan yaşamın gramerini değiştirme teşebbüslerine 
karşı sert bir şekilde uyardı. 

Genetikçilere; “Tanrı olmadan, Tanrı'nın yerini almaya çalışmak riskli, tehlikeli ve delice bir cürettir” diyerek 
eleştirdi. Modern, sosyal, şeytani gelenekleri, keskin bir 
şekilde suçlayarak, bunların, insanlığı yok etme çabasında 
olduğunu söyledi. 


16. Benedict daha sonra “aileyi ortadan kaldırmayı hedeflemiş şeytani bir gurur” olan “anti-genesis”den (yaratılış 
karşıtlığı) bahsetti. Bu, hayvan veya bitki olsun hayat biçimleri 
üzerinde kalıtım mühendisliği uygulaması hakkında kilise 
tarafından yapılan en güçlü ve açık suçlama idi. 


Bu durum, aynı kilisenin elemanlannın on yıldan fazla 
bir zamandır, Rockefeller Vakfı içindeki ve çevresindeki 
gurup tarafından (desteklenen ve finanse edilen insan üremesi üzerine gittikçe artan şiddetli saldırıya (John D. W'ün 
Nüfus Konseyi'nden, Henry Kissinger'in NSSM 200'ü ve özel 
üretilmiş Tetanoz ile insanların gizlice aşılanmasına kadar) 
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direnmeye yönelik önceki çabalarını destekledi. Birkaç kısa 
haber dışında Papa'nın yorumları, büyük küresel medya 
tarafından örtbas edildi. 

“ Nüfusu azaltımı” ve “genetiği değiştirilmiş mahsuller”, 
aynı “büyük stratejinin parçaları” idi. Dünya nüfusunun 
haşin bir şekilde azaltılması; soykırım, tüm nüfus gruplarının 
sistemli olarak yok edilmesi, “dünyanın açlık sorununu çözme” adı altında çok bilinen kasıtlı bir politikanın sonucuydu. 
Henry Kissinger'in şu sözü her şeyi açıklıyordu: 

“Petrolü kontrol edersen, ülkeyi kontrol edersin; gıdayı 
kontrol edersen, insanları kontrol edersin” 

(Bu metin Gazeteci F. William Engdahl'ın “Ölüm Tohumları' adlı eserinin bir bölümüdür. çev. Özgün Şulekoğlu 
- Eser Bilim + Gönül Yayınlarından Nisan 2009'da yayınlandı. 
Lütfen kitabı temin ederek okuyunuz) 


Kıyamet Tohum Deposu 


Öte yandan, Yeniaktüel Dergisi'nden Ürün Dirier'de Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl 
ile bir görüşme yaptı. Engdahl, tanm sektörünü elinde tutan 


Kıyamet Tohum Deposu 
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GDO devlerinin insanlık için gerçek bir kıyamet yaratacağını 
söylüyor. Iddiaları son derece ürkütücü. 


Bu arada şu sorularda akla geliyor; Norveç'teki küresel 
tohum deposuyla amaçlanan ari üstün ırk yaratmak mı yoksa 
istenmeyen ırkları yiyeceklerle kısırlaştırmak mı? 


“Kıyamet tohum deposu” olarak da bilinen Svalbard 
hariç dünyadaki diğer tohum depolarını bekleyen kıyameti 
kim koparacak? 

Nitekim Yeni aktüel dergisinin 29 Kasım - 5 Aralık 2007 
tarihli 125. sayısında “Kıyamet Kapısı” başlığıyla kapak 
konusu olarak işlediği ve 26 Şubat 2008'de tamamlanacağını 
duyurduğu “proje”, tamamlandı. Norveç'in kuzeyindeki 
Spitsbergen adasında “Svalbard Küresel Tohum Deposu” 
adı verilen o ambar, Mart 2008 itibariyle resmen faaliyete 
başladı. 


Donmuş bir dağın 130 metre altına inşa edilen ambarda 
şu anda dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon farklı 
tohum özel ambalajlarda saklanıyor. Kuzey Kutbu'na 1100 
kilometre uzaklıkta olanbuzdağı ambarında bazı dayanıklı 
tohumlar 1000 yıl kadar bozulmadan kalabilecek. 


Her türlü nükleer saldırıya, patlamaya ve depreme dayanıklı olan bu tohum deposuna “kıyamet tohum deposu” 
da deniyor. 


Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini bir araya 
getirmeyi hedefleyen ambarın amacı, gelecekte dünyanın 
başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi veya iklim 
değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin 
korunmasını sağlamak. 

Buraya kadar her şey gayet iyi niyetli görünüyor. Ancak Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William 
Engdahl'ın bu proje ile ilgili dehşet verici şüpheleri var. 
Engdahl, tarım sektörünü ellerinde tutan GDO (genetiği 
değiştirilmiş organizma) devlerinin bizim bilmediğimiz bir 
şeyler bildiklerini düşünüyor. 

Spitsbergen'in buzlaşmış kayalıklanrnın altında “dünyayı 
ekonomik ve genetik olarak ele geçirme” planlannın yattığını 
iddia eden Engdahl, teorisini ambar projesi finansörlerinin 
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kimlikleri ve geçmişleri hakkında ayrıntılı hatırlatmalar 
yaparak ispatlıyor. 

İlk baskısı 2007'de yapılan, Nisan 2009'da Türkçe” ye 
çevrilen “Olüm Tohumları/ Kalıtırun Değiştirilmesinin 
Arkasındaki Karanlık Oyunlar” adlı kitabın da yazarı olan 
Engdahl ile “kıyamet muhafızları” dediği finansörlerin kimlikleri, neler yaptıkları ve Svalbard Küresel Tohum Deposu 
üzerindeki hedefleri hakkında Yeniaktuel Dergisi'nden Ürün 
Dirier'in yaptığı röportajdan kısa alıntıları paylaşalım; 


Kıyamet Muhafızları 


- Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun finansörleri 
kimler? 

Öncelikle, bu ambarın Global Crop Diversity Trust 
(GCDT- Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü) aracılığıyla işletildiğini söylemeliyim. Nisan 2009 rakamlarına göre 123 milyon 
dolarlık bir finansmanları var. Roma'da kurulan bu örgütün 
başında Kanadalı Margaret Catley-Carlson bulunuyor. 


1998'e dek New York merkezli Nüfus Konseyi'nin 
de (Population Council) başkanıydı. Bu konsey John D. 
Rockefeller'ın nüfus popülasyonunu düşürmek amacıyla 
1952'de kurduğu, aile planlaması adı altında gelişmekte 
olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey. 


Diğer GCDT üyeleri arasında Hollywood Dream Works 
Animation'a başkanlık eden Lewis Coleman da var. Coleman, ABD'nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri 
şirketi olan Northup Grumman Corporation'ın da kurul 
başkanıydı. 

Örgütün finansörleri ise; geçen yıl şirketin aktif yönetiminden çekilerek kurduğu Bili-Melinda Gates Vakfı 
aracılığıyla kendini Asya ve Afrika'daki çiftçilere yardıma 
adayacağını beyan eden Microsoft'un kurucusu Bill Gates! 


Dünyanın en büyük patentli GDO tohum ve tarım 
kimyasalları devi ABDli DuPont / Pioneer Hi-Bred! Yine bir 
ABD'li GDO devi Monsanto! İsviçre menşeli GDO tohum 
ve tarım kimyasalları şirketi Syngenta! 
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19701erde 100 milyon dolarlık bir kaynakla. “Yeşil 
Devrim” diye bilinen tohumda gen devrimini başlatan ve 
tarımsal değişim ile ideal genetik saflığı sağlama çalışmalarını yürütmek üzere dünyanın en büyük vakıflarından 
birini kuran petrol devi Rockefeller! ABD, Ingiltere, Norveç, 
Almanya, İsviçre ve Kanada'dan da devlet fonları aktarılıyor. 

Yani özetle, GDO tohumları az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelere yayarak tarlalardan orijinal tohumların kökünü kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki tüm orijinal 
tohumları olası bir kıyamet günü için kutuplarda buzdan 
bir adaya saklıyor. 

Kısaca, Norveç “Teki Tohum Deposu Dünyayı Ele Geçirme Planının Bir Parçası. 
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Türkiye'de GDO Konusu 


Dünya'da bütün bunlar olurken, Türkiye'de bu konuya duyrasız kalmayan insanlar da vardır. Onlardan biri 
de Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkan'ı Kemal 
Özer'dir. 

Kemal Özer Türkiye'ye davet edilen “Ölüm Tohumları” 
kitabının yazarı Amerikalı Gazeteci F. William Engdahl ile 
birlikte basın toplantısı düzenleyerek felaketin büyüklügünü Türk kamuoyuna duyurmaya çalıştı. Verilen bilgiler 
şunlardı; 


“Türkiye henüz tohumlannı kaybetmemiş olan bir ülke. 
Ulusal Biyo Güvenlik Yasa ile bu kaynaklarını bütünüyle 
kaybedebilir” dedi. 

GDO'lu tohumları “Ölüm Tohumları olarak nitelendiren 
F. William Engdahl; “Bu tohumlar insanlığı ve insanların 
davranışlarının kontrol edilmesi için kullanılıyor. Kimileri 
bunlara bir komplo teorisi demektedir. Bunlar bir komplo 
teorisi değil komplodur. 


Rockfeller'in yeşil devriminin sadece adı yeşil kendisi 
dünya nüfusunu kontrol etmek ve bazı ırkları ortadan kaldırmak için çalışmaktadırlar. 


Genetik tohum üretici ve pazarlayıcısı mahşerin dört 
atlısı olarak tanımladığı Monsanto, DuPont, Dow AgroSciences ve Syngenta gibi uluslararası şirketlerin tüm 
insanları ve diğer canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit 
etmektedir” dedi. 
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Küresel Şirketlerin Kölesi 


Bu arada Küresel şirketlerin istilası altındaki ABD'de, 
Kanserojen madde içeren GDO'lu ürünlerin paket üzerinde belirtilmemesi ile ilgili kanun Temsilciler Meclisi'nde 
onaylandı. 

ABD'de büyük tartışmalara yol açan, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar'a (GDO) ait bilgilerin ürün paketlerinin üzerinde yer verilmesini engelleyen kanun Temsilciler 
Medlisi'nden geçti. 

Temsilciler Meclisi, GDOfu ürünlere ait bilgilere, ürün 
etiketleri üzerinde yer verilmemesini içeren kanunu 150 
“hayır” oyuna karşılık 275 “evet” oyu ile kabul etti. 


Oylama öncesindeki oturumda söz alan Demokrat John 
Conyers Jr. insanların yediği şeylerin içeriğini bilmesinin 
bu kanunla imkansız hale getirildiği söyledi. 

GDOTarın güvenli olduğunun kanıtlandığı şeklinde komik 
iddialarda bulunan Temsilciler Meclisi'nin evetçi üyeleri ise, 
gıdalar üzerinde GDO ve kimyasal muhtevanın yazılmasının 
gıda endüstrisine hantallık ve pahalılığa yol açacağını iddia 
etti. Sert tartışmalar sonrasında kabul edilen kanuna göre 
artık zararlı içerikler gıdaların üzerine yazılmayacak. 


GDOTarın büyük bölümünde kullanılan kanser, kısırlık, 
kusurlu doğumlar, zihinsel gerilik ve organ yetmezliği gibi 
pek çok ağır sonuçları olan ‘glifosat maddesi var. Dünya 
Sağlık Örgütü, insan sağlığına zararlı olduğu belirtilen 
“glifosat'ın kansere yol açtığını kabul etmişti. 


İçeceklerdeki Tehlikeli Sır 


Türkiye'de faaliyette bulunan ve konusunda uzman 
olan Gıda Güvenliği Hareketi grubunun başkanlığını yapan 
Kemal Özer, gıdalarla ilgili yaptığı araştırmaları kendisinin 
yönettiği gıdahareketi org. isimli sitede kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor: 

Türkiye'de halka sunulan her türlü gıdayı yakın takibe 
alan Kemal Özer, bilhassa gençlerimizin ilgi gösterdiği asitli 
içeceklerle ilgili yaptığı en son araştırmasında hayli ilginç ve 
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korkutucu bilgilere ulaşmış. Özer'in yaptığı bu araştırmayı 
sizlerle paylaşıyoruz. 

Günümüzde gıdanın bir silah olarak kullanıldığı düşünülürse, günümüz içeceklerin de toplum sağlığını bozmakla 
kalmayıp, genetik yapısını değiştirme gibi büyük bir risk 
taşıdığını belirterek başlayalım... 

Günümüzde gıda bir silah olarak kullanılıyor. Bu silahlar 
içinde içecekler; toplum sağlığını bozmakla kalmayıp, bitki, 
hayvan ve insanların genetik yapısını değiştirme yönünde 
de büyük bir risk oluşturuyor. 

Günümüz tüketicisi süt, ayran, bal şerbeti, bitki ve 
meyve suları, hoşaf gibi doğal içecekler yerine kola, renkli 
ve renksiz gazozlar ile toz içecekleri tercih ediyor! 

Kuşkusuz dünyanın en ünlü içeceği fabrikası, 1886'da 
ABD'de kurulan CocaCola. Kola (CocaCola) ilk olarak eczanelerde satılmak üzere üretilen bir ilaçken içeriğinde degişikliğe gidilerek 1895'de gizemli bir içeceğe dönüştürüldü. 

Tüketicilerin yiyip içtikleri gıda ürünlerinin tüm içeriklerini bilmeleri temel insan haklarından biri olduğu halde 


Gazlı içecekler 
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tüketiciler, CocaCola başta olmak üzere birçok ürünün 
içeriğinde ne olduğunu tam olarak bil(e)miyorlar. 


Hâlen kolanın içeriğinde bulunan yedi gizli maddeden 
söz ediliyor. Hakkında ürkütücü bilgiler dolaşmasına rağmen; alkol, sigara ve diğer madde bağımlılarında olduğu 
üzere ezici çoğunluk bu içecekten bir türlü vazgeçemiyor. 
Neden acaba? 


İçeriğinde bulunan maddeleri sadece iki kişinin bildiği 
ve bu bilgilerin bir banka kasasında saklandığı, bunun da 
ticari bir sır” olduğu gibi birçok bilginin dolaştığı bu üründen, dünyada saniye de 8 bin, yılda ise 252.288.000.000 (252 
milyar 288 milyon) kutu —Coca Cola- tüketiliyor. 


Yani dünyanın Coca Cola tüketimi, kişi başına ortalama 
36 kutu civarında seyrediyor. Pepsi ve diğer yerel markaların 
tüketimleri de hesaba katıldığında, yıllık kişi başı ortalama 
200-250 kutuluk tüketim ortaya çıkıyor. 


Diğer gazlı içecekleri dikkate almadan sadece kolalı 
içecekleri hesaba kattığımızda, yılda 600 milyar ton su 
kaynağının israf edildiğini görürüz. Buna kola benzeri 
diğer sağlıksız içecekleri de eklersek, ürkütücü boyutlarda 
su kaynağının birkaç şirket tarafından, petrolden daha pahalıya pazarlandığını, dünya kaynaklarının ve insanların 
sömürüldüğü görebiliriz. 

Türkiye'nin tarım sulaması hariç, yıllık 7 milyar ton su 
tükettiğini düşünürsek bir kola firmasının 600 milyar ton 
su tüketmesi insanlığın ortak kaynağının nasıl sömürüldügünü gösterir. 

Dünyanın birçok bölgesinde insanlar günlük içme 
suyuna bile erişemezken, verimli su kaynaklarının bu tür 
sağlıksız ürünler için heba edilmesi, üstelik firmaların 0,2 
sent sevilerinde mâl ettiği bir ton suyu, 2 bin dolara satması 
bu sömürünün boyutlarını göstermek için yeterli olacaktır. 

Öte yandan bugün dünyanın taşınabilir su kaynaklarının yüzde 25'inden fazlası tek başına “The Coca-Cola 
Company” firmasının elinde bulunmaktadır. Hindli Aktivist 
Vandana Shiva'nın da ifade ettiği gibi, bu durum bile tek 
başına büyük bir insan hakları ihlalidir ve umuma ait olan 
yeryüzünün su kaynaklarının bir şirketin tekeli geçmesi, 
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Türkiye Cumhuriyeti de dâhil devletlerin bu büyük firmaların su kaynaklarını keyfine göre kullanıpbir milyon kat 
kârla satması için bekçilik yaptığı ortaya koymaktadır. 


Bu tür firmaların suyu ne derece yasal yolla elde ettiği 
ayrı bir konu iken, bu firmaların faaliyet gösterdiği bölgelerde 
su sevilerinde çok büyük düşmeler yaşanmakta ve içme suyu 
temininde zorluklar ile maliyet artışları ortaya çıkmaktadır. 
Doğal olarak bu bedel, yerli halklara ödetilmektedir. 


Peki, bu durumun suçlusu sadece devletler midir? 
Alkollü olması bir yana ne derece sağlıklı olduğunun tartışıldığı ürünleri suya tercih eden bizler, masum olabilir 
miyiz? Acaba başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeye 
ne zaman başlayacağız? 


Hâlbuki devletlere düşen, yeraltı ve yer üstü kaynakların 
tekellerin eline geçmemesi ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bugün bunu yaptıkları söylenebilir mi? 


Kola ülkemize 1964 yılında, Mason Dolaksızoğlu Süleyman Sami Gündoğdu (DemirelY'in has adamı, Kadir Has 
tarafından getirilir. 


Bunun hatırına olmasa da Plevne kahramanlarımızdan 
Abdülezel Paşa'nın adı İstanbul'un büyük caddelerinden 
birinden silinerek, bu illeti Anadolu halkına bulaştıran Kadir Has'in ismi verildi. Kadir Topbaş bu hatayı, “ecdada ve 
tarihe karşı kadirşinaslık böyle olur” dercesine yaptı. 

Kapitalizm ve Amerikan emperyalizminin sembolü haline 
gelen birkaç üründen biri olan kola, ikinci dünya savaşından 
sonra ABD devletinin de katkılarıyla başta Avrupa olmak 
üzere tüm dünyayı sarar. 


19901arın başlarında sona eren soğuk savaş esnasında 
girişi yasak olan kola, eski Sovyetler Birliği toprakları, Doğu 
Avrupa ülkeleri ve bu bloğa bağlı diğer ülkeleri de istila 
ederek dünyada tam bir hâkimiyet kurar. 


1905'e kadar kolanın içeriğinde kokainden elde edilen 
bir maddenin varlığı —resmen- kabul edilmekte iken, bugün 
içerikte bu maddelerin varlığı reddedilmektedir. 

Mesela, Red Bull isimli kola içeceğinin içeriğiyle ilgili 
araştırmalarda -Almanya ve Hong Kong'da yapılan incelemelerde kokain bulunması üzerine geçen ay yasaklandığı 
gerçeği üzerinden gidilir ise, bu ürünlerin gerçek içerikleri 
maalesef, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede etiketlere 
yazılmamaktadır. 


Yine bir diğer araştırmada, Hindistan'da sağlıksız su 
kaynaklarından elde edilen kolalı içeceklerde kurşun ve 
kadmiyum gibi kalıntılar bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bugün ilaç üreticisi bile olsa herhangi bir firmanın ürettiği 
ürünün içeriğini gizlememesi gerekirken; kola firmalarının 
saklaması tuhaf değil midir? 

İçeriği sağlıksız ve dini açıdan tartışmalı olan, hatta 
birçok kimse tarafından ‘haram’ kabul edilen bu tür içeceklerin, iftar ve sahur sofralarını süslemesi ve insan sağlığını 
bozması bir yana; insan nesli ve gen yapısı konusunda nasıl 
bir tahribat ve değişiklik yaptığı gerçeği, üzerinde en çok 
durulması gereken boyuttur. 

Bu tür hazır içeceklerin ve yiyeceklerin içeriğinin gizlenmesinin yanı sıra kullanılan katkıların GDOTu ürünler 
olması da üzerinde durulması gereken bir tehlike. 


GDO Ölüm Demektir. 


Çünkü tek başına bu durum bile *“GDOTan Ulusal Biyogüvenlik Yasası ile zapt-u rapt altına alacağız” söyleminin 
ne kadar içi boş bir cümle olduğunu göstermek için yeterli. 
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İçeriğinde ne olduğunu tam olarak bilmediği bir ürünün 
satışına izin veren devletlerin içerikteki, GDO'yu denetlemesinin imkânsızlığı da ortaya çıkmakta. 


Konumuz GDO değil gibi gözükse de artık, GDO'nun 
konu içine girmeyeceği bir dış politika hatta güvenlik konusu bile olamaz. Çünkü bugün GDOu ürünler, tüketime 
sunulan sanayi mamullerin neredeyse yüzde sekseninde en 
basit şekilde katkı maddesi kılıfı ile girmekte. 


Bu durum, uluslararası güçlere karşı bağımlılık yapması 
bir yana, kendi isteğimizle sağlıksızlaştınlıma ve kısırlaştırılma 
operasyonuna tâbi olduğumuzu gösterir. 

“Yine ürktük” diyenlere “bu içecekler yerine doğal içeceklere yöneliniz” tavsiyesiyle birlikte “daha bu ne ki” demekten kendimi alamıyorum. Bütün bunlara komplo teorisi 
gözüyle bakanlara, yine F. William Engdahl'ın “Hayır hayır! 
Bu bir komplo teorisi değil insanlığa yapılan komplodur!” 
cümlesini hatırlatmak isterim. 


Doğrusu oynanan senaryonun dehşeti karşısında insanda mecal kalmıyor... Bir de buna toplumun ölüm uykusu 
eklenirse gerisini siz düşünün... 


Sonuçta şunu söylemek mümkün; çocuğunuza Süt içmesini öğütlemeden önce bunu sizin yapmanız gerektiğini 
unutmamak şartıyla; süt, ayran, hoşaf, şerbet gibi sağlıklı 
ve besleyici içecekler tercihine yöneliniz. 

Bunu yaparken bu ürünlerinde endüstriyel olanların- 
dan kaçınınız. Bakmayın siz o köşeleri tutmuş borazanların 
“sokak sütü” diye küçümsemelerine... İyice kaynatın ve için. 
Raftan asla süt almayın! 


Günümüzde daha çok üretim, daha fazla raf ömrü, 
daha çok kazanç gibi sebeplerle hiçbir şey olması gerektiği 
şekilde üretilmiyor. Zaten dünyanın kirli bilgisi, kaynak 
alınarak hazırlanan mevzuat hazretleri de bunu öngörüyor. 


Örnek verecek olursak; gerçek ayran, yoğurda su ilave 
edilerek yayık ya da benzeri yöntemlerle oluşturulur. Ancak 
endüstriyel yöntem, yoğurt sürecini atlayıp direkt sütü, katkı 
maddeleri ile ayrana dönüştürüyor. Gerçekte ayran olmayan 
bu ürünü, bizler ‘ayran’ diyerek içiyoruz. 
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Hakikat şu ki, içecek konusunda oldukça zengin bir 
mazimiz ve kültürümüz var. Eski günlerin sofralarını, 
yayık ayrarurun yanı sıra erik, kayısı, vişne, ahududu gibi 
meyvelerden yapılan farklı hoşaf türleri süslerdi. 

Sağlık deposu olmaları, doyumsuz tatları ve albenili 
renkleri sayesinde sofralarımıza hayat katarlardı. Katarlardı 
diyorum ama benim sofralanma hâlâ hayat katıyorlar! 

Seçkin bir misafiriniz gelse ya da siz bir yere misafir olsanız; sultanların içeceği bal, kızılcık, frambuaz, vişne, çilek, 
gül, karadut benzeri sayısız kaynaktan yapılan şerbetlerin 
mi yoksa kola türlerinin ikram edilmesini mi isterlerdi ya 
da isterdiniz? 


Aslında bu muhteşem doğal içecekler yerine, zararlı ve 
sağlıksız yapay katkı içecekleri sunmak misafirinize verdiğiniz değerin nişanesidir. 

“Kola ve benzeri gazlı içecekleri içmeyeceksek ne içelim” 
diyenlere, yukarıda saydıklarımız yeterli gelmemişse kahve, 
çay, kuşburnu, adaçayı, ıhlamur —yapay tozları hariç- gibi 
sayısız bitki çayları söylemek ayıp olur. 


GDO Tereyağı ile Pişer mi? 


“GDO olarak üretilen soya, mısır var ama pirinç yok. Kaldı 
ki burada söz konusu olan çeltik. Henüz kabuğundan ayrılmamış 
olan çeltik. Bulaşma olabilir. O da yargıda devam ediyor. Yargı 
süreciyle ilgili bir şey söylemem mümkün değil ama pirincinizi 
yiyebilirsiniz. Hele hele kilo sorununuz yoksa tereyağıyla pişirip 
yemenizi tavsiye ederim” Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı 


“Vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya, üreticilerimize zarar 
vermeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Dünyada ticarete konu GDO'lu 
pirinç üretimi söz konusu değil” Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker 

Sanki birileri Türk Halkı'yla dalga geçiyor; 

Bakanların bu açıklamalannın ardından 22 Nisan'da 
Mersin Limanı Gümrüğü'nden geçirilen pirinçler üzerinde yaptığı GDO tarama testi sonucunda, “LLRice601 ve 
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Bt63 olmak üzere yasaklı iki ayrı GDO ırkının birlikte var 
olduğunu raporuna yazan genetikçi Doç. Dr. Alper Tunga 
Akarsubaşı hakkında, ITU Rektörlüğü soruşturma açtı. 
Akarsubaşı, dava bitene kadar da açığa alındı. 


Genetiği Değiştirilmiş Pirinçler 


Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) çeşitli yöntemlerle genetik yapısı yani özellikleri değiştirilen canlıları 
ifade ediyor. Söz konusu GDOlu pirincin genetik değişimi, 
raporda belirtildiği üzere Agrobacterium tumefaciens tekniğiyle geliştirilmiştir. 

Bu teknikte özellikle patates gibi iki çenekli bitki köklerinde tümör yaptığı bilinen “Agrobacterium tumefaciens” 
adlı bir toprak bakterisi kullanılır. 


Bu bakterinin hücresi içerisinde kendi kendini eşleyebilen bakteri geninden ayrı bir DNA parçası bulunur. Bu 
DNA parçasına örneğin “bitkileri öldüren ilaca dayanıklılık 
geni” yerleştirildiğinde tarladaki tüm bitkiler ölürken sadece 
Genetiği Değiştirilmiş (GD) pirinç yaşayacak. 

Aynı zamanda bitkiye bir de antibiyotiğe dayanıklılık 
geni yerleştirilir. Bitkiye aktanlmak istenen özellikler bu 
parçacığın içinde bulunduğu bakteri ve bitki hücreleri aynı 
besi ortamında bırakılır. Burada bazı bitki hücrelerinin genetiği bu bakterice değiştirilecektir. 

GD hücreleri diğerlerinden ayırmak için ortama antibiyotik ilaç salınır. Antibiyotiğe maruz kalan doğal hücreler 
tamamen ölürken GD olan hücrelerde “bu antibiyotiğe 
dayanıklılık” geni mevcut olduğundan canlı kalanlar sadece 
GD pirinçler olacaktır. 

Çeşitli besin ve hormonlar laboratuvar ortamında elde 
edilen hücrenin etrafına salınarak hücrenin grupçuklar 
oluşturması sağlanır. 

Elde edilen grupçuklara kök yapıcı hormonlar ile yaprak 
yapıcı hormonlar verilerek GDO filizlendirilmeye çalışılır. 

Filizlendirilen bitki bir miktar büyütülüp toprağa atılır 
ve GDO pirinç yaratılmış olur. 
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Mevzu bahis pirinçlerde de LL Rice ırkı bitkileri öldüren 
ilaçlara dayanıklıyken Bt63 ırkı da böcekleri ve kurtçukları 
öldüren zehirli bir protein salgılar. 

Genetiği değiştirilen organizmalarda hangi testler yapılırsa 
yapılsın bu testlerin ne denli etik olduğu bir yana etkilerinin 
uzun vadede neler olabileceğini kestirmek imkânsızdır. 


GDO'ların daha önce yeryüzünde hiç var olmamış 
maddeler üretmesi kaçınılmazdır. Ve bu yeni maddelerin 
etkilerini ortadan kaldıracak panzehir gibi bir sistemin olup 
olmayacağı da bilinemez. 


GDO Savunucuları 


GDOTara olumlu yaklaşmamızı isteyenler öncelikle 
devletler ile birlikte ilaç ve tohum şirketleri, sonra da bu işten 
kar sağlayacağını düşünen kapitalizmin bencil fırsatçılarıdır. 

Yeryüzünde birçok insanın “gıda krizi”nden etkilendiğini 
öne sürerek bu kıtlığa çözüm olarak “daha vitaminli, daha 
besleyici, daha fazla miktarda” olduğunu iddia ettikleri 
GDO'ları dayatmaktadırlar. 


İşlettikleri sömürü düzenindeki sahip oldukları mevki ile 
yetinmeyen ya da daha fazlasını isteyen efendiler, bu yolla 
yoksul insanları doyurmaktan ziyade “gıda güvenliği” adını 
verdikleri düzende kimin neyle ne kadar besleneceğine de 
karar vermek istiyorlar. Tohum şirketleri yarattıkları yeni 
yiyeceklerle insanları bazı özel hastalıklara karşı da hedef 
haline getiriyor. 

Yani GDO içeriğinde daha önce doğada benzeri görülmemiş pek çok proteini de içerdiğinden bağışıklık sistemini 
uyararak pek çok hastalığa yol açıyor. Bu yolla zaten iç içe 
oldukları ilaç şirketlerine de yeni müşteriler kazandırıyorlar. 


Yaşamı Yok Eden Canavarlar 


Meydan Gazetesi'nin 6. Sayısında Mercan Doğan'ın 
kaleme aldığı “Yaratık Şirket: Monsanto” yazısı GDO'cu 
şirketlerin işleyiş mantığını açıkça gözler önüne seriyor. 
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GDO bitkilerin çoğu, zaten böcekleri kendinden uzak 
tutacak biçimde programlanmış haldedirler. Kendinden 
ilaçlı bitkiler, içinde bulunduğu ortamın dayanışma ilişkisi 
içindeki bir öznesi olmaktan çıkarılıyorlar. Ortamdaki diger varlıkların kendisi ile etkileşimi kesilerek sadece kendi 
meyvesini besleyerek yalnızlaşıyorlar. 


Birçok GD bitkide ortamdaki diğer varlıklar GD bitkiye 
temas ettiği anda onları zehirleyip öldüren zehirler mevcut. 
Bt63 ırkı pirinçler bunun yalnızca bir örneği. GD bitkiler 
doğal döngüyü bozduğundan etkileşim içinde bulunduğu 
diğer varlıkların yaşamını yok ederler. 

GD bitkinin ateşlediği fitil bir sarmal gibi tüm varlıkları 
etkiliyor. Bazı türler yok oluşa sürüklenirken bazıları da 
GDO ile beslenerek GDOTarın meydana getirdiği maddeleri 
bünyesinde taşımaya, başkaca varlıklara aktarmaya devam 
ediyor. 

Genetiği değiştirilen yalnızca bitkiler değilelbette. “Agu- 
Advantage Somon” ise GD hayvanlar için bir örnek. Doğal bir 
“Atlantik Somon”, market boyutu diye tabir edilen ebatlara 
erişebilmesi için 30 aylık büyüme süresine ihtiyaç duyar. 

“AguAdvantage Somon”un ise 16 haftada bu büyüklüğe 
erişmesi AguaBounty adlı şirketin öne sürdüğü en belirgin 
“avantaj”. Somonun daha hızlı büyüyebilmesini sağlayan 
şey ise Pasifik Chinook somonu balığı ile Okyanus Mezgiti 
türlerinin genlerinden parçalar taşıması. 


Kurumsal güvenilirliği adının karıştığı skandallarla 
tescilli olan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA 2010 yılının 
Ekim ayında bu GD somonu yemenin güvenli olduğunu 
duyurmuştu. 

Bu GD balığın insanlarca yenmesinin ne denli güvenli 
olduğu bilinmez, ancak çiftliklerden kaçıp okyanus ekosistemine karışması durumunda doğal somonlara karşı 
sağlayacağı üstünlükle bir türün daha yok edilmesine kesin 
gözüyle bakılabilir. 

Kaldı ki GDOların yarattığı sorunları yalnızca insanlar 
üzerindeki etkileri üzerinden ele almak da bir başka yanlış 
algının yaklaşımı olacaktır. 
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Kaynak değil Varlık! 


İnsanın kendi dışındaki varlıklara böyle bencilce müdahale etmesinin ardında yatan belki de en büyük neden, 
onları “kaynak” olarak görmesidir. Kaynak, insan merkezci 
algıdaki insanın, kendisi dışındakilerin insana hizmet etmek 
için var olduğunu düşünmesinden ileri gelen bir yaklaşımdır. 


Aslında varlıkların kullanım ve yönetim hakkının insanda olduğu algısı; işçilerin kullanım ve yönetim hakkının 
patronda olduğu algısından hiç de farklı değildir. İnsanlar 
arasındaki adaletsizliklere sessiz kalanların yaşama dair 
adaletsizliklerdeki yaklaşımları sorunlu olduğu gibi bu 
sorunlu yaklaşım tam tersi algıdakiler için de geçerlidir. 


Ezen ve ezilen arasındaki kavgada rol alan özneler 
değişse de kavganın özü burada da aynıdır. Yaşamın her 
alanında adaletsizliklere karşı durmak doğru bir yaklaşımı 
ve etkin bir mücadeleyi getirecektir. 


2006'da Bayer ABD Tarım Bakanlığı'na LLRice601'in 
bir cins uzun pirince bulaştığını bildirmiştir. ABD Tarım 
Bakanlığı'nın yaptığı araştırmada ABD pirincinin yüzde 
30'dan fazlasının LLRice601, LLRice604 ve LLRice62 GD 
pirinciyle kontamine edildiğini tespit etmiştir. 

Bu nedenle Bayer çiftçilere 750 milyon dolar tazminat 
ödemiştir. 2006 ile 2007 yılları arasında 30'dan fazla ülkede 
ABD'den ithal edilen pirinçlerde, Bayer'e ait ve onaylanmamış 
3 adet GD pirinç türünün izleri tespit edilmiştir. 

Bt63 böcek haşaratlarına karşı dayanıklı, Çin'de devlet 
desteğiyle geliştirilmiş GD bir pirinç ırkıdır. Bt63 pirinç güve 
türlerine toksik bir protein üretmektedir. Farelerle yapılan 
deneyler bu proteinin alerji benzeri sorunlar oluşturduğunu 
göstermiştir. 
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GDO Nedir? 


Genetiği değiştirilmiş gıdalar ismi ilk duyulduğundan 
beri tartışma konusu. Peki, biz tüketiciler olarak GDO hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz? Dünyanın korkup kaçtığı 
bu GDO nedir? İşte bebek mamalarına kadar giren GDO 
hakkında bilmeniz gerekenler... 

GDO, “Kendi türü dışındaki bir canlıdan gen aktarılarak 
bazı özellikleri değiştirilen bitki, hayvan ya da mikroorganizma” olarak tanımlanıyor. 

Habertürk gazetesi yazarı Damla Çeliktaban'ın aktardığı 
bilgiler şöyle: 

Genetiği En Çok Değiştirilen Ürünler: 

Mısır: ABD dünyadaki en büyük mısır üreticisi... 2000 
yılında ABD Tarım Bakanlığı, ülkede yetiştirilen mısırın 
yüzde 29'inin genetik olarak değiştirildiğini tahmin ettiklerini söyledi. 

Mısır içeren ürünler ise salata sosları, margarin, un 
ve mısır şurubudur. NBŞ olarak da bilinen mısır şurubu 
bisküvilerden, reçellere baklavadan hazır çorbalara kadar 
birçok ürünün içinden gizli gizli kullaılıyor... 

Soya: Soya genetiği en yoğun değiştirilen ürün. Soyanın genetiği ürünün böceklere ve mantara karşı direncini 
artırmak, ürünü vitamin, yağ ve protein içeriği bakımından 
zenginleştirmek için değiştiriliyor. 

GDO'lu soya; sucuk, salam, sosis, et suyu tabletler, fındık-fıstık ezmesi, çikolatalı ürünler, çeşitli unlu mamuller, 
süt tozu, hazır çorbalar ve hayvan yemlerinde kullanılıyor. 
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Kanola Yağı: Kolza yağı olarak bilinen kanola yağı, en 
yoğun olarak kullanılan ürünlerden biri. En çok Batı Kanada'da 
yetiştirilen kanolanın yüzde 80'inin genetiği değiştirilmiş. 

Zararlı bitkileri yok etmek için kullanılan tarım ilaçlarına 
karşı direnci artırmak için kolzanın genetiği değiştiriliyor. 
Kolay yabani ot kontrolü yapılıyor, daha az tanm ilacı 
kullanılıyor ve daha fazla ürün sağlanıyor. Bu yağı o çok 
sevdiğimiz paketli cipslerde bolca bulabilirsiniz... 


GDO'lu Ürünlerin Zararları 


Greenpeace sitesinde GDO'nun insan sağlığına ve çevreye zararları şu şekilde listelenmiş: 


e GDOlJar öldürücü alerjilere neden olabilir. 


e GDO'lu yemler, hayvanlarda antibiyotik direncini 
artırır, antibiyotiklerin etkisini azaltır. 


e Çoğu GDO'nun içerdiği böcek öldüren toksinlere 
hamile kadınların kanında ve fetüsünde rastlandı. 


e İtalya'da yapılan bir bilimsel araştırmada marketler- 
den alınan her 4 sütten 1'inde GDO geni parçalarına 
rastlandı. 


e GbDoOların salgıladığı böcek zehirinin tamamının insan sindirim sisteminde parçalanmadığı ortaya çıktı. 


e GDO ekim tarlalarında kullanılan yabani ot ilaçları, 
memeliler için toksik etki ve insanlarda hormonal 
dengeyi bozma riski taşıyor. 

e GDOüretimi, süper dayanıklı böcek ve yabani bitki 
türleri yaratır. Bu türlerin varlığı ekosisteme ve tarıma 
büyük tehdit oluşturur. 


e GDOlar tozlaşma yoluyla doğal türlere bulaşarak 
biyoçeşitliliğe zarar verir. 


e Zehir salgılayan GDOlar, kelebekler gibi zararsız 
canlıların ölümüne neden olur. 
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GDO'nun zararları 


e Zehir salgılayan GDOar zehirlerini köklerinden 
toprağa geçirirler. Zaman içerisinde bu zehirlerin 
birikimi çevre için tehlike içerir. 


GDO Hatırlatmaları 


e ABD'deFDA'nınilk onay verdiği ürün, 1994 yılında 
genleri değiştirilmiş domates oldu. Bu domatesle ilgili 
birçok dava açılınca ilk GDO'lu ürün piyasadan çekildi. 


Amerika Ziraat Bakanlığı'nın verilerine göre, 2002 yılında 
üretilen GDOTu domatesin besin değerleri 1963'teki doğal 
domatese göre hayli düşüktü. 

2002 mahsulü GDOTu domateste 1963 domatesine göre 
daha az protein, daha az A vitamini, daha az C vitamini ve 
daha az demir bulundu. 


e GDOlu ürünler ülkemizde ilk olarak 1998 yılında 
gündeme geldi. Türkiye, o dönemde soya ve mısır 
ithalatını, bu ürünleri GDO'lu tohumla yetiştiren 
Kanada, Meksika ve Arjantin'den yapıyordu. 
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e Dünyada GDO'lu ürün ekilen alan 1996 yılında 1.7 
milyon hektar iken 2010 yılında 148 milyon hektara 
yükselmiş... Bu üretimde birinci sırada soya var, 
ikinci sırada mısır, üç ve dörtte ise pamuk ve kanola...(Sadece yediklerimizde değil, giysilerimizde de 
GDO var artık) 


e GDOlu gıda üretimi birkaç şirketin tekeli altında. 


Geleneksel tarımda bitkilerin tohumlarıyla bir sonraki 
yıl yeniden ürün alınabilirken GDO'lu tarım yapıldığında 
bu mümkün değil; üreticiler, firmalardan her sene tohum 
almak zorunda. 


e Avrupa Mahkemesi 2011 ‘de aldığı bir kararla içeriğinde 
GDO'lu polene rastlanan balların satışını yasakladı. 


e Almanya 2009 yılında GDO'lu mısırı tamamen yasakladı. 


GDO-Kanser İlişkisi Kanıtlandı 


2 yıl aynı gıdanın GDO'lu ve GDO'suz haliyle beslenen 
fareler incelendi. GDO'lu ile beslenenlerde farklı kanserli 
tümörler gelişti 

Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) sağlığa 
olumsuz etkileri uzun zamandır biliniyordu. Ancak araştırmalar yavaş ilerliyor, Monsanto gibi GDO devleri araştırmaları engelliyor, tohumlarının araştırılmasına patent 
hakları üzerinden izin vermiyordu. 

Buna rağmen özellikle Avrupa'da birçok çalışma yapılmış 
ve GDO'lu besinle beslenen hayvanların et ve sütlerini tüketen insanların dahi GDO'ya maruz kaldıkları kanıtlanımıştı 

Sekiz bilim insanı 2 yıl boyunca aynı gıdanın GDO1- 
ve GDO'suz haliyle beslenen farelerin sağlığını inceled: 
GDO'lu gıda ile beslenen dişi ve erkek farelerin farklı karserli tümörler geliştirdikleri saptandı. (“Seralini, G.-E., et & 
Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundu:- 
tolerant genetically modified maize. Food Chem. Toxicc. 
referanslı makaleye http://dx.doi.org/10.1016/.£ct.2012.08.0.“ 
adresinden ulaşabilirsiniz.) 
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GDO'lu gıda ile beslenen dişilerde en az 2, en çok 3 
kat daha fazla sayıda ölüm gerçekleşiyor. Dişilerde en çok 
ölüm meme kanserinden gerçekleşiyor. Erkek farelerde ise 
karaciğer kanseri 2.5-5.0 kat arası artıyor. Her iki cinste en 
çok görülen anomali böbrekte yaşanıyor. Rahatsızlıkların 
% 76'sı böbrek tümörü merkezli. 


GDO destekçileri bu konuda “büyük tartışmalar olduğunu”, bilime karşı insanların ergen heyecanıyla GDO'ya karşı 
çıktığını, “Zamanında cep telefonu da kanser yapıyordu, 
hani bak, yok bir şey” diyerek meseleyi bir parça sulandırmaya çalışıyor. Yok, bizde GDO çalışmaları yasakmış, GDO 
çalışmalarını serbest bırakırsak biz de gelişirmişiz... GDO 
zaten doğal bir şeymiş, ıslahla aynıymış... 

Önce bir-iki cehaleti giderelim. Türkiye'de GDO hakkında 
araştırma yapmak yasak değildir. Bu yazıyı yazmadan önce 
üç gen bilimci bilim insanı arkadaşımla hem yeni makaleyi 
tartıştım hem de son çalışmalarından konuştum. 


Türkiye'de yasak olan GDO'lu ticari tohum ekmek ve 
satmaktır. GDO sıradan bir ıslah mıdır diye soramadım; 
ayıplarlar diye... 


Genetik araştırmalar yasak değil, ancak her araştırmada 
olduğu gibi üniversite etik kurulunun onayına tabi. Mesela 
insan klonlamaya kalkarsanız ya da bir tarlada bilimsel 
amaçla GDO'lu bir türü çalışacaksanız üniversiteniz etik 
kurulundan izin alırsınız, kurumsal olarak da Biyogüvenlik 
Kurulu'nu bilgilendirirsiniz, bakanlıktan izin alırsınız. 


Biyogüvenlik Kanunu'nun 3-11. maddesi şöyle der: 
“Araştırma yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından bilimsel 
araştırma amacıyla ithal edilecek GDO ve ürünleri için bakanlıktan izin alınır. İthalat, yazılı izinle belirlenen koşullara 
uygun olarak gerçekleştirilir. 


Araştırma amaçlı olan GDO ve ürünleri ile genetiği degiştirilmiş mikroorganizmaların kapalı alanda kullanımı için 
faaliyeti yürüteceklerin kapalı alanda kullanım koşullarını 
ve standartlarını karşılaması ve kaza ile çevreye yayılması 
durumunda uygulanabilecek tedbirlerin mevcut olması 
gerekir. 
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Araştırma amaçlı yapılacak faaliyet ve sonucundan 
bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.” Yani mesele yasak 
değil isabetli regülasyondur. 


Kanser Kanıtı 


Her bilimsel bulgu tartışılır. Son çıkan makale de tartışılacak. Bilim böyle ilerler. Ancak henüz GDO'nun kansere 
neden olmadığına dair bir kanıt yok elimizde. GDO-kanser 
ilişkisi hakkında ise birçok kanıt var. 

Türkiye'nin de taraf olduğu ve biyogüvenlik konusunda en etkin uluslararası protokol Cartagena'ya göre “ihtiyat 
prensibi” bilimsel zararı olmadığı kanıtlanmamış GDOTar 
konusunda gayet açık. Son bulgulardan sonra GDOfların 
dalgalar halinde gıda sektöründen çekileceği kesin. 

Bu noktada Türkiye, ABD gibi holding tarımı yapan 
GDO'cu ülkelerin ilerisinde. Türkiye'de GDO'lu gıdalar 
soframıza henüz giremiyor. Ancak maalesef hâlâ hayvan 
yemi olarak ithal ediliyor. 

En kısa zamanda bu araştırmadaki fareciklere dönmemek için laboratuvarlarımızı genbilime sonuna kadar açarak 
GDO'ya ülkemizin kapılarını kapamalıyız. 
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Karar üzerine prematüre bebekler için kullanılan Aptamil 
PDF adlı beslenme ürününün bazı partileri toplatılacak. Urün 
için 1. Sınıf A seviyesinde geri çekme işlemi uygulanacak. 


Milupa Bebek Beslenmesi Medikal Direktörü Doktor 
Yalın Uner, ürünün Türkiye ile birlikte 9 ülkede kullanıldığını 
belirtti. Üner, eczanelerdeki tüm ürünleri bloke ettiklerini 
söyledi. Üner, “Ürün prematüre bakımı yapıldıktan sonra 
düşük kilolu bebeği eve çıkarırken kullanılan bir mama. 


Dolayısıyla kısıtlı sayıda kişi tarafından kullanılıyor. 
Sistemimizden tüm eczaneleri de taradık ve geri çağırdık. 
İnternet site ve hesaplarımızdan bu ürünleri alanlara da 
duyuru yaptık” dedi. 

Üner, ürünün Türkiye'de 150-200 adet arasında satıldığını 
belirterek, “Aslında şanslıyız çünkü AB ülkeleri gümrük ve 
yol gibi kolaylıklardan ürünü hemen alıp raflara koyuyor 
ancak bize gümrük ve analizler nedeniyle ürün geç ulaşıyor. 
Çok az satılmış bir ürün” dedi. 


1. sınıf A seviyesinde geri çekme, söz konusu ürünün 
hasta, eczane, ecza deposu ve Hastane düzeyinde toplatılması anlamına geliyor. 


Bebek Mamasında Arsenik 


Bebek mamalarının hazırlanmasında musluk suyunun 
kullanılmasının bebeklerin sağlığını bozacağı ifade edildi. 


Bebek mamalarında artık GDO var 
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ABD'deki Dartmouth Üniversitesi Çocuk Çevre Sağlığı 
ve Hastalıkları Önleme Araştırma Merkezi tarafından yapılan ve Çevresel Sağlık Perspektifleri adlı dergide yayınlanan araştırmada mama ile beslenen bebeklerin idrarında 
anne sütüyle beslenenlere kıyasla 7.5 kat daha fazla arsenik 
maddesine rastlandı. 72 bebek üzerinden yapılan deneyde 
anne sütüyle beslenenlerde arseniğin çok düşük miktarda 
olduğu görüldü. 

Bebek mamalannın karışımlarında arsenik tespit edilirken, mamaların hazırlanışı sırasında kullanılan suyun 
çok daha fazla arsenik taşıdığı belirtildi. Özellikle musluk 
suyunun mamadaki arsenik oranını artırdığı kaydedildi. 


Bebek maması kullanmak zorunda kalan annelerin panik 
olmaması gerektiğini ifade eden araştırma ekibi görevlisi 
Kathryn Cottingham, “İnsanlar mamada kullandıkları suyu 
test ettirmeli” dedi. 


Danone Anneleri Yanlış Yönlendiriyor 


Danone'nin ürettiği, bebek maması Aptamil anneleri 
yanlış yönlendirmekle suçlanıyor. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Independent'ın ana sayfasından verilen haberde 
Türkiye'deki reklam kampanyası eleştiriliyor. 


Danone'nin Aptamil için hazırlattığı reklamlarda anneleri 
“kendi sütlerinin bebekleri için yetersiz olduğuna” inandırarak yanlış yönlendirdiği belirtiliyor. Firma aynı zamanda 
Birleşmiş Milletleri yanlış temsil ettiği için suçlama altında. 


WHO ve UNICEF Yalanladı 


Altay ve daha büyük bebekler için anne sütünün yetersiz 
kaldığının iddia edildiği reklam kampanyası, 1970 yılında 
Nestle'nin yaptığı ve firmanın uluslararası seviyede boykot 
edilmesine neden olan aynı içerikli kampanyaları hatırlattı. 

Firma kullandığı reklamlarda ürününün Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler'in dünya çocuklarını 
korumak için kurduğu UNICEF tarafından tavsiye edildiği 
ibaresine yer verirken, WHO ve UNICEF böyle bir tavsiye- 
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GDO Çocuklara Ne Yapar? 


Genetiği değiştirilmiş ürünlerin tüketilmesi nelere yol 
açar, zararları nelerdir? Sorusuna Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Başak Namdar Çelikkan'ın açıklamaları şöyle: 

“GDO'lu ürünler insan sağlığını tehdit edebilmektedir. 
Biyogüvenlik Kanunu'nun yasaklar başlıklı 5. Maddesinde, 
GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri 
ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaklanmıştır. 


GDO ürün tüketilmesi ile insanlarda antibiyotiklere 
karşı direnç kazanımı, allerjik reaksiyonlar ve hücrelerde 
değişmeler olabileceği hayvan deneylerinde gösterilmiştir. 

Bebek beslenmesinde anne sütünün önemi, birinci seçenek olduğu ve diğer beslenme yöntemlerine üstünlüğü 
tartışılmaz bir gerçektir. Çocuk hekimi olarak anne sütünün 
olmadığı, verilemediği veya yetersiz olduğu durumlarda 
ancak hazır bebek mamalarının verilmesini önermekteyim. 

Avrupa Birliği'nin bebek mamaları konusundaki kuralları 
nettir ve kesindir. Ulkemize ithal edilen bebek mamalanının 
hiçbir şekilde GDO içermediğini düşünüyor ve umuyorum.” 


Bebek Mamasında Zehir 


Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı International Food Safety 
Authorities Network (NFOSAN - Uluslararası Gıda Güvenliği 
Yetkili Bilgi Ağı), Numil Gıda Ürünleri AŞ tarafından ithal 
edilen ‘Aptamil PDF adlı tıbbi amaçlı beslenme ürününün 
294421 ve 294433 parti numaralılannın yüksek oranda iyodin 
(tuz) içerdiğini bildirdi. 
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nin söz konusu olmadığını ve ürüne destek vermediklerini 
belirtiyor. WHO yaptığı açıklamada ürünün üzerinde kullanılan isim ve logonun kaldırılmasını istediklerini belirtiyor. 

British Royal College'dan Pediatri ve Çocuk Sağlığı 
Komitesi başkanı Colin Michie “Danone'nin kampanyası 
ebeveynleri yanlış yönlendiriyor. Elimizde bunun doğruluğunu kanıtlayacak çok sayıda bulgu var. Danone'nin 
tavsiyesini dinleyen anneler çocuklarını gereksiz yere bu 
formül sütlerle beslemiş oluyor” dedi. 


Danone ise kampanyasını savunuyor. Firma, ürünün 
anne sütüyle kıyaslanmadığını, bunun yerine ürünün süt 
yerine geçebilen zengin besleyici özelliğine vurgu yapıldığını 
ifade ediyor. 

Yapılan açıklamada “UNICEF Türkiye ve WHO diğer 
partnerlerle birlikte (Sağlık Bakanlığı, televizyon kanalları, 
süpermarketler, Pediatri dernekleri) kampanyamızı destekliyor. 
Aynı zamanda WHO da ismini ve logolarını kullanmamıza 
izin veriyor” denildi. 

Konuyla ilgili Türk Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir 
açıklama yapılmadı. Danone yayınlanan reklamlar sayesinde 
bebek maması satışlarını Türkiye'de yüzde 15 seviyesinde 
arttırdı. 


Mamada GDO Çıktı 


Bu arada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 
piyasa denetimleri sırasında “Milupa Aptamil Sütlü Tahıl 
Karışımı” ürünün GDO içerdiği tespit edildi. 

Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü elemanlarının piyasa denetimleri sırasında aldıkları “Milupa 
Aptamil Sütlü Tahıl Karışımı” ürünün incelemesi sırasında 
GDO tespit ettiler. 

Gidahareketi.org'un haberine göre; yetkililer, GDO'nun 
varlığından emin olmak için Milupa Aptamil Sütlü Tahıl 
Kanşımı'na ait şahit numuneleri Ankara Kontrol Laboratuvarı'na 
gönderdi. 
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En masum canlılar bebeklerimiz 


Ankara Kontrol Laboratuarı'nın yaptığı analizlerde 
Milupa'nın GDO içerdiği kesinleşti. Bunun üzerine GDO'lu 
Milupa ürünlerinin toplatılması için, 80 il Valiliği'ne yazı 
gönderildi. 

Gıda Tanm ve Hayvanalık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olay doğrulanırken, sorumlular hakkında hukuki 
süreç başlatıldığı bildirdi. 

5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu'nun 15. maddesi, 
gıdalarda GDO bulunduranlara 5 ila 12 yıl arasında hapis 
cezası öngörüyor. 


Bakanlık, olayı şu ifadelerle doğruladı: 


“İnternet sitenizde yer alan bir bebek maması firmasına 
ait ithal bebek mamasında GDO tespit edilmesine yönelik 
bilginin kamuoyuna açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur; 
söz konusu bebek mamasının ithalat kontrollerinde GDO 
analizi yaptırılmış GDO tespit edilmediğinden ithalatına 
izin verilmiştir. 

Ancak piyasa denetimlerinde GDO tespit edildiğinden 
bebek mamalarının toplatılması sağlanmış ve ilgili firma 
hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Bilgilerinize arz ederiz” 


GDO'lu Ürüne Toleransımız Yok 


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “GDO 
tespit edilen bebek mamaları” ile ilgili, hiçbir şekilde GDOTu 
ürüne toleransları olmadığını söyledi. 
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Konya'da bir açılışa katılan Gıda Tanım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker, Milupa Aptamil'in bazı bebek mamalarının toplatıldığı yönündeki haberlerle ilgili soru üzerine; 
Türkiye'de bebek mamalarında ve insan gıdalannda, insanların tükettiği hiçbir gıdada GDO'ya hiçbir şekilde izin 
vermediklerini belirtti. 

Bir bebek maması markasında “GDO tespit edildiği 
yönündeki soru üzerine Bakan Eker, şunları söyledi: 


“Biz Türkiye'de bebek mamalarında ve insan gıdalarında, 
insanların tükettiği hiçbir gıdada, GDO'ya hiçbir şekilde izin 
vermiyoruz. Burada da laboratuvarlanmız, piyasa denetimleri 
esnasında bir mamada tahıl içerisinde “var- yok” analizinde, 
bu milyonda bir de olabilir, çok küçük bir şeyde olabilir. 


O şu andaileriki tetkiklerde ortaya çıkar. Ama biz hiçbir 
şekilde tolere etmiyoruz. Bu tespit edildi ve tespit edilince, 
ürünün toplatılmasına karar verildi. Savcılığa intikal ettirildi. 
Bakanlık, ayrıca soruşturma açtı. Bununla ilgili süreç devam 
ediyor. Biz hiçbir şekilde GDO'lu ürüne toleransımız yok.” 


Şirket Açıklama Yaptı 


Konuyla ilgili şirket ise şu açıklamayı yaptı: Firmamız 
tarafından 2013'ün Kasım ayında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı analiz ve kontroller sonrasında 
ithaline izin verilen 28.03.2015 parti numarasına sahip 
Aptamil Tahıl Karışımı ürünümüz, Avrupa Birliği Bebek 
Beslenmesi Direktifleri'ne uygun olarak Portekiz'de üretilmiş olup hiçbir şekilde Genetiği Değiştirilmiş Organizma 
(GDO) içermemektedir. 

Uzun yıllardır piyasada bulunan ve ithal edilen bu 
ürünün her partisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından mevzuat gereği rutin olarak GDO analizine tabi 
tutulmaktadır, sonuçları negatiftir (GDO içermiyor). 

Buna ilave olarak, şirketimiz tarafından ürüne Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği iki ayrı 
laboratuvarda yaptırdığımız analizler de “negatif” (GDO 
içermiyor) çıkmıştır. 
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Ülkemizde GDO analizlerinde kullanılması gereken 
yöntem konusunda görüş birliği olmaması nedeniyle; tüm 
laboratuvarlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı ve yetkilendirilmiş olmasına rağmen, yapılan 
çalışmaların kalibrasyon dereceleri de farklı olabilmektedir. 


Nitekim bu ürüne ait laboratuvar analizlerindeki sonuç 
farklılıkları da bu durumu göstermektedir. Numune alınırken ya da laboratuvarlarda çalışma yapılırken ya da süreç 
içerisindeki tüm aşamalarda meydana gelebilecek bulaşma 
ihtimali de her laboratuvarın farklı sonuçlara ulaşmasına 
neden olmaktadır. 


Bu konu ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile iletişimimiz devam etmektedir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş 3 farklı laboratuvardan aynı parti numarasına sahip 
ürünlerimiz için mevzuata uygun analiz sonucu çıkmıştır. 


Bu aşamada, mevzuatın gerektirdiği tüm yasal işlemler 
devam etmektedir. İhtiyati tedbir olarak ilgili parti no'lu 
ürünümüzü piyasadan toplamış bulunmaktayız. 

Müşteri memnuniyeti bizim için öncelikli ve esastır; 
eğer tüketicilerimizin elinde bu parti no'lu ürün mevcut ise 
satın alıruruş ürünler satın alma noktasına bedeli kendilerine 
ödenmek kaydı ile geri verilebilir yada Numil Gıda Ürünleri 
San Ve Tic AŞ Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza B 
Blok K:7 adresine gönderilebilir. 


Bundan sonraki süreçte ürünümüzün güvenli ve sağlık 
açısından hiçbir zarannın olmadığını elimizdeki tüm belgelerle ortaya koyacağımızı bilgilerinize sunarız. 


Not: Son tüketim tarihi 28.03.2015 dışında olan herhangi 
bir Aptamil Tahıl Karışımı ya da herhangi başka bir ürünümüz için bu iddia söz konusu değildir. 

“Milupa markası olarak, bebek beslenmesi alanındaki 
yüzyılı aşın tecrübe ve uzmanlığımız ışığında bebeklerin 
en doğru beslenme olanaklarına ulaşabilmesini birincil 
önceliğimiz olarak görüyoruz. 

Bunun için de yıllardır tüm ürünlerimizi Avrupa'nın 
çeşitli ülkelerine yayılmış üretim tesislerimizde bebeklerin 
en sağlıklı şekilde beslenmesini amaçlayarak üretmekteyiz. 
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Tüm ürünlerimizi kaliteli tarımsal hammadde temini, 
üretim, depolama ve dağıtım konularında sarf edilen gayretle, 
hem Avrupa Birliği hem de ülkemiz kanunlarına uygun bir 
şekilde tüketicilerimize sunuyoruz. 


Ürünlerimizde, sadece Avrupa Birliği Kanunlarına uygun olduğu sertifikalandırılmış hammaddeler kullanılıyor. 
Tüketicimize sunulmaya hazır ürünlerimiz, geliştirilmiş 
kontrol sistemleriyle laboratuvarlarımızda GDO açısından, 
diğer konularda da olduğu gibi test edilmekte ve ancak 
bundan sonra tüketicilere sunulmaktadır. Bu nedenle tüm 
Milupa ürünleri GDO açısından güvenlidir.» 


Mamada GDO'lu Üretime Devam 


Yukarıdaki açıklamayı yapan şirket, GDO'lu ürünler 
üretmediklerini iddia etseler de, aynı firmanın ürettiği 
“Hero Baby” adlı bebek mamasının GDO'lu olduğu ortaya 
çıktı. Şirket yetkilileri iddiayı doğrularken, 2 parti ürünün 
piyasadan çekildiği bildirildi. 

İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanlarının piyasa denetimleri sırasında aldıkları 23064 parti 
nolu “Ülker Hero Baby Sütlü, Bisküvili, Muzlu, 8 Tahıllı 
Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası 6-36 ay” ile 07063 parti 
nolu “Ülker Hero Baby Sütlü 8 Tahıllı Bebek ve Küçük 
Çocuk Ek Gıdası 6-36 ay” ürünlerinin incelemesi sırasında 
GDO tespit edildi. Bu tespiti, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına ait Ankara Ulusal Referans Laboratuvarı da 
onayladı. 

Olay üzerine Hero Baby firması yetkilileri 2 parti üründe böyle bir tespite rastlandığını doğrularken, ürünlerin 
piyasadan çekilerek imha edildiği ifade etti. 

İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 
rutin denetimlerinin sık sık yaptığını ve GDO tespit edilen 
2 parti dışındaki ürünlerin piyasadan çekilmesinin söz konu 
olmadığını savunan firma yetkilileri, ürünlerin üretimine 
devam edileceği bilgisini verdi. 
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Tepkiler Çığ Gibi 


Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle, tüm gıda ürünlerinde GDO kullanımını serbestleştirilmesi üzerine tepkiler 
art arda gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili 29 Mayıs 2014 
tarihli Evrensel Gazetesi'nde Av. Fevzi Özlüer imzasıyla 
çıkan yazıda şunlar belirtiliyor; 


Bebek maması üreten Milupa'nın raflardan alınmış 
ürünlerinde yapılan analizlerde GDO tespit edilmişti. Bu 
ürünlerle ilgili Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, “söz 
konusu bebek mamasının ithalat kontrollerinde GDO analizi yaptırılmış GDO tespit edilmediğinden ithalatına izin 
verilmiştir. 

Ancak piyasa denetimlerinde GDO tespit edildiğinden 
bebek mamalarının toplatılması sağlanmış ve ilgili firma 
hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.” denilmekteydi. 29 
Mayıs 2014 günlü Resmi Gazete'de ise GDO yönetmeliğinde 
değişiklik yapan Bakanlık, tüm bebek mamalarında GDO 
kullanımını serbestleştirdi. 


Biyogüvenlik Kanunu'nun yasaklar başlıklı 5. Maddesinde, GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek 
formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek 
ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaklanmıştır. 
Kanundaki bu açık düzenlemeye rağmen, bugün yapılan 
yönetmelik değişikliğiyle bu yasak yönetmelikle delinmiştir. 

Kanun'daki bu yasağı delmek için Bakanlık, Kanunda 
tanımı olmayan bir kavramı yönetmeliğe koymuştur. Bu 
kavram şu şekilde tanımlanmıştır, “GDO Bulaşanı: Genetik 
modifikasyon teknolojisi uygulanan veya uygulanmayan bir 
üründe, birincil üretim aşaması dâhil üretim, imalat, işleme, hazırlama, işleme tabi tutma, ambalajlama, paketleme, 
nakliye veya muhafaza sırasında ya da çevresel faktörler ile 
teknik olarak engellenemeyen, önlenemeyen veya tesadüfi 
olarak bulaşan GDOfarı,” piyasa denetimi sırasında ya da 
Türkiye'ye girişi sırasında, “Yüzde 0,9 ve altında GDO tespit 
edilmesi halinde bu durum GDO bulaşanı olarak” kabul 
edileceği de bu yönetmeliğe işlenmiştir. 


231 


ROCKEFELLER AİLESİ / Ölüm İmparatorluğu 


“GDO bulaşanı olan ürünlerde bulaşan olarak tespit 
edilen genlerin Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylanmış 
olması durumunda ürünler onay amacına uygun olarak 
kullanılabilir.” Denilmiştir. 


Kısaca Bakanlık şunu demek istemektedir, Türkiye'de 
Biyogüvenlik Kurulu bugüne kadar sadece hayvan yemi 
ihtiyacına yönelik ürünlerde bulunan GDOlara izin vermiştir. Bu GDOTara Biyogüvenlik Kurulu izin verdikten sonra, 
aynı gen insan ürünlerinde de çıkarsa, ürünün piyasada 
kullanılmasına izin verilecektir. 

Bu düzenleme Biyogüvenlik sistemine tamamen aykırıdır. Biyogüvenlik Kanunu'nu yok saymak demektir. 
Kanun'un yasaklar başlıklı 5. Maddesinin ç bendinde, “GDO 
ve ürünlerinin Kurul tarafından piyasaya sürme kapsamında 
belirlenen amaç ve alan dışında kullanımı” Yasaktır. 


Oysa bu yönetmelikle hayvan yeminde bulunan gen, 
eğer ki çocuk maması dahil diğer insan gıdalarında da bulunursa bunlar tüm ürünün binde dokuzunun altındaysa 
bu ürünlere izin verilecektir. 


Hem de ister üretim aşamasında isterse de paketleme, 
nakliye, ambalaj aşamasında GDO bulaşmış olmasına bakılmaksızın. GDO'lu olarak üretilen bir ürünü bile, binde 
dokuz eşiğinin altında denilerek, GDOTu olmaktan çıkarmanın yolu bulunmuştur. 

Oysaki Biyogüvenlik Kanunu'na göre “Bulaşan” kavramıyla kast edilen, gıda veya yeme kasten ilave edilmeyen 
ancak, gıdanın birincil üretim aşaması dâhil üretimi, imalatı, 
işlenmesi, hazırlanması, işleme tabi tutulması, ambalajlanması, paketlenmesi, nakliyesi veya muhafazası ya da 
çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunan, hayvan tüyü, 
böcek parçası gibi yabancı maddeler hariç olmak üzere her 
tür maddeyi kapsar. 


Oysa bu yönetmelikteki düzenlemeyle, GDOlu bulaşan 
kavramı icat edilmiş ve kasten olup olmadığına bakılmaksızın Kanun'daki yasaklar delinmiştir. Bu durumda şunu 
söylemek mümkündür: Gıda piyasasında suç işleyen 
firmaları kurtarmak için, tüm ürünlerde ve en başta bebek 
mamalarında GDO serbest hale getirilmiştir. 
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GDO Bulaştıran Kurtulacak 


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yürürlüğe 
giren yönetmeliğine göre bir üründe binde 9 veya daha az 
GDO varsa o ürün “GDO bulaşanı” olarak adlandırılacak. 
Yetkililer bununla gıdalarda GDO kullanımının önünün 
açıldığını söylerken, Bakanlık “Bu sadece davaları etkileyecek” açıklaması yaptı. 

Genetiği değiştirilmiş (GD) ürünlerle ilgili önemli bir 
değişiklik sessiz sedasız yürürlüğe girdi ve GD bulaşanlığının tanımı yapıldı. Değişikliğe göre bir üründe binde 9 
veya daha az genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) varsa 
o ürün “GDO bulaşanı” olarak adlandırılacak. 

Düzenleme GDO'lu ürün davalarını da yakından 
etkileyecek. GDO'ya Hayır Platformu, “Gıdalarda GDO 
kullanımının önü açıldı” derken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “Bu sadece davaları etkileyecek. Gıda amaçlı 
hiçbir GDO kullanımına izin vermemiz söz konusu değil” 
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bilgisini verdi. Bir ürünün GDOYlu sayılması için genetiğinin 
değiştirilmesi ve patentlenmesi gerekiyor. Ancak sıradan 
bir ürün ile GDOTu ürünün aynı kutuda taşınması bile 
testlerde kendini gösteren ve ‘üründe GDO var” şeklinde 
yorumlanabilecek sonuçlara neden olabiliyor. 


Örneğin aynı konteynırda GDO'lu soyayla birlikte 
taşınan bir buğdayda bulaşanlık gözlenebiliyor. GDOTu 
ürünle, sıradan ürün aynı üretim bandından geçerse de 
benzer sonuçlar çıkabiliyor. 


Resmi Gazete'de dün yayınlanan yönetmelikte bir 
ürüne, üretim, imalat, işleme, hazırlama, nakliye, muhafaza 
aşamasında ya da çevresel faktörler nedeniyle teknik olarak 
engellenemeyen, önlenemeyen nedenlerle veya tesadüfi 
olarak GDO bulaşırsa “bulaşanlık” durumu olacak. GDO 
bulaşanlığında sınır binde 9 ve altı olacak. 


Bakanlık: Ürün Toplatılacak 


GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ise 
gıda amaçlı GDO kullanımına verilen bir ianin olmadığını 
belirttiler. Türkiye'de gıda amaçlı hiçbir GDO kullanımına 
izin verilmediğini kaydeden yetkililer, getirilen yeni düzen 
hakkında şu bilgiyi verdiler: 

“Bu yönetmelik sonrası ne değişecek? Basit bir örnekle 
anlatmak gerekirse, Türkiye'de gıda alanında hiçbir GDOTu 
ürüne izin verilmiyor. Denetimde bir gıda ürününde binde 
9 veya altında GDO kullanımı tespit edildi. 

Bu durumda ürün yine toplanacak, imha edilecek veya 
ithal edildiği ülkeye geri gönderilecek. Kesinlikle yurtiçinde 
kullanımına izin verilmeyecek. Tek değişiklik yargı sürecinde olacak. 

Şu anda bulaşan tanımı bizim mevzuatımızda net 
olmadığı için, herkes 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Bu durum ortadan kalkacak: Yargı makamlannın 
işini bulaşanlık tanımuru yaparak kolaylaştırmış olacağız.” 
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AB, Türkiye'yi Tehdit Etti 


Milupa Aptamil Sütlü Tahıl Kanşımı ürününde GDO'nun 
tespit edilmesi üzerine yaşanan skandalda yeni detaylar 
gündeme geldi. 

Bakanlık birimlerinin söz konusu markanın çocuk 
mamalarında GDO'yu tespit ederek ürünleri toplatmasıyla 
birlikte AB'nin hemen devreye girerek Türkiye'den savunma 
istediği ortaya çıktı. Türkiye de Biyo güvenlik Kanunu'nu 
gerekçe göstererek gıda ürünlerinde GDO'nun kesinlikle 
yasak olduğuna dikkat çekti. 

AB, yaptığı uyarıda özellikle Türkiye'nin müzakere 
sürecine vurgu yapılması anlamlı bulundu. Bilindiği üzere 
Gıda Tanım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın piyasa denetimleri 
sırasında Milupa Aptamil Sütlü Tahıl Karışımı ürününde 
GDO içerdiği tespit edilmişti. 

Bunun üzerine GDO'lu Milupaların ürünleri toplatılmıştı. 
Çocuk mamalarındaki skandal Gıda Güvenliği Hareketi 
tarafından ortaya çıkarılmıştı. 

Bakanlık, küçük firmaların hileli ürünlerini deşifre 
ederken Fransız gıda devi Danone bünyesinde yer alan 
Milupa'daki GDO skandalını deşifre edememişti. Milupa 
ürünlerinin toplatılması üzerine AB'nin bundan rahatsız 
olduğu ve hemen Fransız gıda devi için devreye girdiği 
ortaya çıktı. 


Milli Gazete'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği 
ülkelerinde tohum ekimi yasak olmasına rağmen gıda 
ürünlerinde GDO serbest. Türkiye'nin de AB ile müzakere 
sürecinde olduğu hatırlatılarak Milipa'nın ürünlerinin toplatılma kararının yeniden gözden geçirilmesi istendi. 2010 
yılında yürürlüğe giren 5977 sayılı Biyo güvenlik Kanunu'da 
Türkiye'de GDO'nun sadece yem hammaddesi olarak kullanılması serbest. 

Türkiye'nin girmeye çalıştığı AB'nin mevzuatlarında ise 
gıda maddelerinde de GDO kullanılıyor. Buradaki bu çelişki 
Milupa ürünlerinde GDO'nun tespit edilmesiyle patlak verdi. 
Milupa'dan yapılan açıklamada da kendilerini Türkiye'deki 
mevzuatların değil AB mevzuatlarının bağladığına dikkat 
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çekildi. Biyogüvenlik Kanunu'nun 15'inci maddesine göre, 
gıdalarda GDO bulunduranlara 5 ila 12 yıl arasında hapis 
cezası öngörülüyor. Kanunun ilgili maddesi AB'nin müdahalesi sonucunda Milupa'cılara uygulanıp uygulanmayacağı 
ise merakla bekleniyor. 


Diğer Ülkelerde GDO Mevzuatı Nasıl? 


AB: 2003 yılında yapılan düzenleme ile GDO oranı 
binde 9'u geçtiği takdirde etiketleme şartı getirildi. Genetiği 
değiştirilmiş yemle beslenen hayvanların ürünleri olan et, 
süt, yumurta gibi ürünlerde etiketleme zorunlu değil. 


Avustralya/Yeni Zelanda: Gıdanın besinsel değerleri- 
nin değişmesi veya gıdanın genetik değişiklik sonucunda 
yeni DNA veya protein içermesiyle karakterinin değiştiği 
durumlarda etiketleme mecburi. Istenmeyen bulaşmada 
yüzde 11lik değere kadar izin veriliyor. 

G.Kore: Genetiği değiştirilmiş mısır, soya ve soya filizini 
içeren işlenmiş gıda ürünlerinde veya işlenmiş gıda ürününde; 
bu 3 gıda maddesi ilk 5'te yer alıyorsa etiketleme şart. Eser 
miktarda içerikte yer alıyorsa etiketlemeden muaf kalıyor. 
Bu üç içeriğin kasıtsız bulaşmasında ise eşik değeri yüzde 3. 


Amacımız Bulaşmaya Açıklık Getirmek; 


Türkiye genelinden gelen tepkiler üzerine de, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı son çıkarılan yönetmeliğin, 
GDO'nun bulaşmasına yönelik mevzuatta bulunan tereddütleri gidermeye yönelik bir düzenleme olduğunu iddia etti. 


Açıklamada, “Dünyada birçok ülkede ve Avrupa 
Birliği'nde onaylanmış GDO ve ürünlerinin insan gıdası 
olarak tüketilmesi serbest olmasına rağmen, ülkemizde 
GDO içeren gıda üretimine ve ithalatına izin verilmemiştir. 


Dolayısıyla, Türkiye'de GDO ve ürünlerinin gıda amaçlı 
olarak kullanılması ve GDOTu üretim yapılması da tamamen 
yasaktır.” denildi. 

Türkiye'de GDO ile ilgili işlemlerin, Biyogüvenlik Kanunu ve bu kanun kapsamında oluşturulan Biyogüvenlik 
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Kurulu'nun almış olduğu kararlar çerçevesinde yürütüldüğüne 
işaret eden Bakanlık, “Söz konusu Yönetmelik değişikliği, 
Biyogüvenlik Kurulu'nun önerisiyle üniversiteler, bakanlıklar 
ve ilgili meslek kuruluşlarından alınan görüş ve öneriler 
doğrultusunda hazırlanmıştır.” cümlesine dikkat çekti. 

Yönetmelik'te yapılan değişikliklerin ise aşağıdaki nedenlerle yapıldığı belirtilerek, şunlar aktarıldı: “Biyogüvenlik Kurulu, geçtiğimiz yıllarda, “sadece yem amaçlı alarak 
kullanılmak üzere” 3 soya ve 14 mısır geninin ithalatına 
izin vermiştir. 

Ancak, sadece yem amaçlı ithal edilen bazı ürünlerde, 
mer'i mevzuatımızda bulaşma ve bulaşma miktarının ne 
olduğu hususu yer almadığından, GDO'lu olmadığı halde, 
bulaşmadan kaynaklanan mağduriyetler yaşanmıştır. 


Yapılan bu değişiklik ile “Bulaşma” kavramına açıklık 
getirilerek bu tereddüt, eksiklik ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır.” 


GDO'ya Hayır Platformu 


GDO'ya Hayır Platformu da konuya dair yazılı bir 
açıklama yaptı. Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 
yönetmelik değişikliğinin, GDO'lu gıdaların artık sofralara 
geleceğinin net bir ifadesi olduğu GDO'lu 14 mısır ve 3 soya 
çeşidinin artık bebek maması da dâhil olmak üzere gıdalar 
içinde yer almasının önünün açıldığını iddia etti. Açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: 

“Yönetmelikte yapılan düzenleme Biyogüvenlik Kanunu'na 
aykırıdır. Zira kanunun “Yasaklar” başlıklı 5 maddesinin (d) 
fıkrasında “GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek 
formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek 
ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanımı” yasak olduğu 
açıkça belirtilmektedir. 

Buna karşın yönetmelikte hiçbir ayrım yapılmadan 
“GDO bulaşanı” kavramı getirilerek gıdalarda %0,9 ve altında onaylanmış GDO bulunmasına izin veriliyor olması 
kanuna aykırılık teşkil etmektedir. 
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Kanunun izin vermediği bir konu yönetmelikle izinlendirilmiştir. Biyogüvenlik Kurulu'nun gıda amaçlı izin 
verdiği hiçbir GDO yoktur. 

Son derece büyük üzüntülerin üst üste yaşandığı ülkemizde, daha geçtiğimiz hafta bebek mamalarında bile 
GDO tespit edilmişken, yapılan bu yönetmelik değişikliği ile 
halkımız yine bir tedirginlik ve sıkıntı içerisine sokulmuştur. 

Bu tür davranışlar halkımızın gözünde Bakanlığı tek bir 
sözüne dahi inanmayacağı bir kurum haline getirmektedir. 

Halkımıza sesleniyoruz! GDO'ya prim tanıyanlara tepkinizi belirtiniz! Sakın tepkisiz kalmayınız! Tarım Bakanlığına, 
İl Müdürlüklerine, İlçe Müdürlüklerine GDO istemediğinizi 
belirtiniz!” 


Bilimsel Değil 


TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, yönetmeliğin, kesinlikle Biyogüvenlik 
Kanunu'na aykın olduğunu işaret etti. Atalık, son zamanlarda 
gündeme gelen bebek maması olayını hatırlatarak “Biyogüvenlik Kanunu'nun izin verdiği hiçbir GDO'lu ürün yok. 

Kanun özetle, bebek maması ve ürünlerinde ve küçük 
çocuk ek besinlerinde kesinlikle yasaklıyor. Bu yönetmelikle, 
yediklerimizin tamamında GDO bulunmasına yol açıyor. 
Üstelik binde 91uk kriterin de hiçbir bilimsel yanı yok” dedi. 
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T.C. 
ISTANBUL VALİLİĞİ çox ACELE 
E U Cda, Tari ve Hayvanclık Mâdürtezd 
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Say -91834407 405.04,.03.0U/207 F-38592, #msnaa 
Koms : Mops Apaci) Süslü Tahıl Karışımı 


İğ :26.03.2014 veri ve 2078-58592 sayılı yermi 


Qgda kayıtlı yaramıza konu clan Berso K Mañorlaga komol görevlilerince dosa 
Yapı Kredi Plaza B Biok Leven VISTANBJIL sdreżkhde &aliyet göstere: Numil Gida Ür. San. 
ve Tiz, A.Ş, tarafindan itha) edilmiş olan “Bilene Apne SE Jadam" sök ün 
ümmetinin (PN<28.032015, SKE:28.01.2015) Ankara Gıda Kusuol Latortuvu 
Müdürlüğünde yapılar şahit musyene ve emal senucundı “GDO“ açısından mevo-£a 
uygun olmadığı terpke edilmiştir. 
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Bilgilerinize arz edem, 
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T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 


Ankara 
Konu : Açıklama 24.05.2014 


SAĞLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ HAREKETİ 


İntemet sitenizde yer alan bir bebek maması firmasma ait ithal be bek mamasında GDO tespit 
edilmesine yönelik bilginin kamu oyuna açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur, sözkonusu bebek 
mamasının ithalat kontrollerinde GDO analizi yaptınlınış GDO tespit edilmediğinden 
ithalatına izin verilmiştir. Ancak piyasa denetimlerinde GDO tespit edildiğinden bebek 
mamalannın toplatılması sağlanmış ve ilgili firma hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. 


Bilgilerinize arz ederiz 


Ka 


Kudret DOĞANDEMİR 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V. 


Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu / ANKARA Tel: (0312) 258 6834 -258 68 35 
Faks: (0312) 2204002 e-posta: tarimbasin&©tarim.gov.tr 


Bakanlıktan cevap 
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GDOTu Bebek Maması TBMM'de! 


CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e “Bursa İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü elemanlannın piyasa denetimleri sırasında aldıkları Sütlü Tahıl Karışımı bir bebek 
maması markasının ürünlerinde inceleme sırasında GDO 
tespit edildiği iddiası doğru mudur?” diye sordu. 

Milupa Aptamil'in Sütlü Tahıl Kanşımı ürününde GDO'ya 
rastlandığını Gıda Tarım ve Hayvanalık Bakanı Mehdi 
Eker de doğrulamış ve şu açıklamayı yapmıştı: “Bu tespit 
edildi ve tespit edilince, ürünün toplatılmasına karar verildi. 
Savcılığa intikal ettirildi. Bakanlık, ayrıca soruşturma açtı.” 


Soru Önergesi 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (IBMM) 
Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker 
tarafından cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi veren 
Tanrıkulu, şu soruları sordu: - 

Bursa İl Gıda Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü elemanlannın piyasa denetimleri sırasında aldıkları Sütlü Tahıl 
Karışımı bir bebek maması markasının ürürterinde inceleme 
sırasında GDO tespit edildiği iddiası doğru mudur? 

İddia doğru ise, GDO'nun varlığından emin olmak için 
Ankara Kontrol Laboratuvarı'na gönderilen ürünlere ait şahit 
numunelerinin Ankara Kontrol Laboratuvarı'nda yapılan 
analizlerinde de ürünlerin GDO içerdiği kesinleşmiş midir? 
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Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ürünlerin piyasadan toplatılması için 80 ilin valiliklerine 
yazı göndermiş midir? 

GDO'lu bebek mamaları Türkiye genelinde toplatılmış 
mıdır? Toplatılmışsa kaç kutu GDOTu bebek maması toplatılmıştır? 


Türkiye'de Ankara Kontrol Laboratuvarı'nda yapılan 
analizlerinde GDO'lu olduğu tespit edilen Sütlü Tahıl Karışımı bebek markasına ait bebek mamalarından Türkiye 
genelinde kaç adet satılmıştır? 


GDO'u bebek mamaları gümrüklerden nasıl geçmiştir? Ürünler hangi gümrük kapılarından Türkiye'ye giriş 
yapmıştır? 

GDOU ürünlerin gümrük kapılarından Türkiye'ye 
girişlerinde görev ihmalinde bulunan sorumlular hakkında 
yasal soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? 

GDO'lu ürünleri ithal eden firma sorumluları hakkında 
gerekli yasal soruşturmalar başlatılmış mıdır? 

30 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde satılmak 
üzere piyasalara dağıtılacak veya dağıtılmış GDO'lu bebek 
mamalarının miktarı nedir? 

Tam da GDO'lu bebek mamalarının ithal edilmelerine 
izin verildiği ve Türkiye'de satıldığı gerçeğinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra 29 Mayıs 2014 tarihli Resmi 
Gazete'de GDO yönetmeliğinde değişiklik yapılarak tüm gıda 
maddelerinde bebek mamaları da dâhil olmak üzere GDO 
kullanımının serbest hale getirilmesinin gerekçesi nedir? 


Söz konusu yönetmelikte belirtilen “Analiz sonucunda 
% 0,9 ve altında GDO tespit edilmesi halinde GDO bulaşanı olarak değerlendirilir.” ifadesinde geçen GDO bulaşanı 
tanımlaması hangi bilimsel kriterlere göre saptanmıştır? 

Yüzde 0,9 ve altında GDO tespit edilen tüm ürünler de 
GDOTu ürün değil midir? 

Biyogüvenlik Kanunu'nun yasaklar başlıklı 5. Maddesinde, GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek 
formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek 
ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması kesin olarak 
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yasaklanmışken, 29 Mayıs 2014 tarihli 29014 sayılı Resmi 
Gazete'de “Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve 
ürünlerine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 
yönetmelik” ile Biyogüvenlik Kanunu'nun yasaklar başlıklı 
5. Maddesinin açıkça ihmal edilmesinin hukuki gerekçesi 
nedir? 

Bu ürünlerin bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına en 
vahimi de lösemi hastalığına yol açacağı bilinmesine rağmen 
bebeklerin sağlıklarının hiçe sayılarak Türkiye'de yönetmelik 
değişikliğiyle satışlarına neden izin verildiği konusunda 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından bir kamuoyu 
açıklaması yapacak mıdır? 

Türkiye'ye ve insanlığa karşı işlenen bir suçu meşrulaştıran söz konusu yönetmelik iptal edilecek midir? 


MHP'den GDO'lu Mama Sorusu 


CHPli Sezgin Tannkulu'nun Soru Önergesi'nin ardından 
bu sefer de MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili 
Yusuf Halaçoğlu, Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) 
yönetmeliği ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker'e, “Çıkardığınız yönetmeliğe eklenen 
“GDO Bulaşanı' ile kimin veya kimlerin menfaati gözetilmektedir?” diye sordu. 

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, TBMM 
Başkanlığı'na Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle 
soru önergesi verdi. GDO yönetmeliğinde yapılan degişiklikleri gündeme taşıyan Halaçoğlu, önergesinde şu 
ifadeleri kulandı: 

“29.05.2014 tarih ve 29014 sayılı Resmi Gazete'de “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanarak; “ürünlerde yapılan analiz sonuçlarına göre yüzde 
0,9 ve altında GDO tespit edilmesi halinde bu durumun 
GDO bulaşanı olarak değerlendirileceği, 

GDO bulaşanı olan ürünlerde bulaşan olarak tespit 
edilen genlerin Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylanmış 
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olması durumunda ürünlerin onay amacına uygun olarak 
kullanılabileceği” hususlarının ilgili yönetmeliğe eklendiği 
belirtilmiştir. 

Hükümetiniz ve Bakanlığınız döneminde, 18.03.2010 
tarihinde kabul edilen 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu'nun 
5'inci Maddesinin (d) fıkrasında “GDO ve ürünlerinin bebek 
mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam 
formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılmasının yasak olduğu belirtilmesine rağmen, 


Yine Bakanlığınızca çıkartılan bir yönetmelikle hiçbir 
ayrım yapılmadan bu ürünlerde de GDO bulunmasına izin 
verilmesinden ne amaçlanmaktadır? 


Kanunla getirilen yasaklann yönetmelikle aşılmaya çalışılmasından ne hedeflenmektedir? Yönetmelikle getirilen 
yüzde 0,Yluk eşik değer nasıl hesaplanmıştır? 


24.05.2014 tarihinde Bakanlığınız Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliğince bebek maması ithalatı yapan bir firma ile 
ilgili olarak yapılan açıklamada; “bebek mamalannın ithalat 
kontrolünde yapılan analizlerde GDO tespit edilmediği, ancak piyasa denetimlerinde GDO tespit edildiği ve ürünlerin 
toplatıldığı” belirtilmiştir. 

Yapılan analizlerin sonuçlarındaki farklılıklar neden 
kaynaklanmaktadır? 

İkinci kez analiz yapılmasına neden gereksinim duyulmuştur? 

Bugüne kadar ithalatı yapılan kaç üründe ikinci bir 
analize gereksinim duyulmuş ve yapılmıştır? 

Bebek maması ithalatı yapan firmanın toplatılan ürünlerinde tespit edilen GDO oranı kaçtır? 

Yaklaşık 4 yıldır yürürlükte bulunan 5977 Sayılı Kanun 
ile ilgili yönetmeliğin insan sağlığını tehdit edecek şekilde 
değiştirilmesinin, 24.05.2014 tarihinde Bakanlığınızca yapılan duyuru ile toplatıldığı açıklanan ürünlerle bir ilgisi 
bulunmakta mıdır? 

Türkiye'de GDO analizlerini güvenilir bir şekilde yapabilecek kamu ve özel teşebbüse ait kaçar tane laboratuvar 
bulunmaktadır? 
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Anılan yönetmelikle 13.08.2010 tarihli yönetmeliğin 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasına (nn) bendi ile eklendiği ile 
belirtilen “GDO Bulaşanı' ile kimin veya kimlerin menfaati 
gözetilmektedir.” 


Danıştay'da Dava Açıldı 


Gıda Güvenliği Hareketi değişikliğin iptali için Danıştayda dava açmıştı. Gıda Kontrol Müdürü İrfan Erol'un çok 
sayıda firmanın ürününde GDO tespit edildiği, ancak hiç 
birinin teşhir edilmediğini itiraf etmesi üzerine Gıda Güvenliği Hareketi suç delilleriyle 7 Haziran 2014'de yürütmeyi 
durdurma ve iptal davası açmıştı. 


Aradan aylar geçmesine rağmen Danıştay, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının savunma vermediğini gerekçe 
göstererek yürütmeyi durdurma kararı vermedi. 

Tüketici Hakları Derneği avukatı Emre Baturay Altınok, 
bu yönetmelikle birlikte “GDO var-yok' analizinin bir hükmünün kalmadığına işaret etti. Av. Altınok, GDO'lu ürün 
ithalatı yapanlara hapis cezası verildiğini ve bu cezanın 
paraya çevrilmediğine işaret ederek, yapılan son değişiklikle bu cezada önemli bir yumuşamaya gidilmiş olduğunu 
işarete etti. 

“Yönetmelik ithalatçılara nefes aldırmış oldu. Bu yönetmelik, kanun hükmünü aşan bir boyutta” diyen Av. Baturay 
yönetmeliğin iptaline karşı Danıştay'da dava açacaklarını 
kaydetti. 


Türk Pediatri Kurumu 


GDOTu mamalar hakkında bir açıklama da Türk Pediatri Kurumu'ndan geldi. Sağlık konusunda en yetkili ve 
ciddi kurum olan Türk Pediatri Kurumu düzenlediği basın 
toplantısında kamuoyuna şu açıklamalarda bulundu; 


Sayın Çocuk Hekimleri, 


Basında sıklıkla GDO ve bebek beslenmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır. 
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Bu açıklamaların büyük bölümünün çocuk beslenmesi konusunda uzman olmayan kişilerce yapıldığını üzülerek izliyoruz. 


Bu nedenle yayınladığımız basın açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz. 


Sayın Basın Mensubu, 


Türk Pediatri Kurumu'nun 80.Kuruluş yılı nedeniyle 20-21 
Ocak 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumda, basını 
da çok meşgul eden ve özellikle bebek ve çocuk sağlığı hakkında da çok yorum yapılan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 
(GDO) içeren gıdalar konusunda bir oturum düzenlenmiş ve 
konu uzmanlarıyla beraber tartışılmıştır. 


Bu tartışmalar sonucunda tespitlerimiz ve önerilerimiz 
aşağıdaki gibidir: 
GDO'lu ürünler insan sağlığını tehdit edebilmektedir. 


GDO'lu ürün tüketilmesi halinde de insanlarda ve besin 
zincirindeki diğer tüm canlılarda alerjik reaksiyonlar, antibiyotiklere direnç kazanımı ve hücrelerde istenmeyen değişmeler 
olabileceği hayvan deneyleriyle ortaya konmuştur. 


Ayrıca, GDO'lu ürünlerin üretilmesinin de tüketilmesi 
kadar ülkemiz açısından büyük riskler taşıdığı görülmektedir. 


Bebek beslenmesinde anne sütünün birinci seçenek olduğu 
ve üstünlüğü tartışılmaz bir gerçektir. 


Biz çocuk hekimleri olarak ancak ve ancak anne sütünün 
olmadığı veya verilemediği durumlarda hazır bebek mamalarının 
verilmesini önermekteyiz. 


Basında sıklıkla GDO ve bebek beslenmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Bu açıklamaların büyük bölümünün çocuk 
beslenmesi konusunda uzman olmayan kişilerce yapıldığını 
üzülerek izliyoruz. 


Bebek mamaları ve bebek beslenmesi konusunda yapılan 
haberler üzerine, 1.500 çocuk hekimi üyesi olan Türk Pediatri 
Kurumu olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir 
açıklama yapma gereğini duyduk. 

Çünkü çocuk beslenmesi gibi oldukça hassas bir konuda 
özellikle uzman kişilerin yorumunun eksik kalması, halkın kaygı 
ve şüpheye düşmesine neden olmaktadır. 
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Avrupa Birliği'nin (AB) bebek mamaları konusundaki kuralları çok net ve kesindir. Avrupa Birliği'nde üretilerek ülkemize 
ithal edilen bebek mamalarının hiçbir şekilde GDO içermediğini 
öngörüyoruz. 

Ancak yine de kanıta ve bilimsel verilere dayanmayan 
hiçbir bilginin kabul edilmeyeceği inancıyla AB'den ithal edilen 
ve/veya GDO içermediğine dair inceleme raporu olan, Tarım 
Bakanlığı'nın da bu konuda onayını almış mamalar, doğaldır ki 
bu kapsamın dışında değerlendirilmelidir. Genelleme yapıldıgında bir “kaos” ortamı oluşmaktadır. 

Toplumda bilgi kirliliği oluşturacak ve bebekleri sağlıksız 
beslenmeye yönlendirebilecek, böyle hassas bir konuda, özellikle sağlık konusunda, daha duyarlı olunması gerektiği açıktır. 


Kanıta ve bilimsel verilere dayanan açıklamalar her zaman 
için daha doğru ve güven vericidir. Bu konuda herkesi duyarlı 
davranmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun dikkatine. 


Saygılarımızla, Türk Pediatri Kurumu 
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Zararını 
Torunlarımızda Göreceğiz 


GDO başvuruları ardı ardına geri çekildi ama genetiği 
değiştirilmiş yem ithalatı hala serbest. Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Ahmet Atalık, balıkların bile GDO'lu soya 
yemiyle beslenebildiğini söylüyor, “Etkilerini maalesef torunlarımızda göreceğiz” diyor. 

Önce Güllüoğlu «tüketici sağlığı ön plandadır” diyerek 
GDO'lu gıda ithalatı için başvuran Türkiye Gıda ve İçecek 
Sanayii Dernekleri Federasyonu'yla (TGDF) bağını kopardığını duyurdu. 


` Pa $ 
# A 


GDO'nun eseri 
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Ardından federasyon 29 adet gıda amaçlı GDO için 
ithalat başvurusunu geri çekti. Son olarak da Ünak Gıda 
firması üç soya geni için başvurusunu çekti. 

Oluşan kamuoyu sayesinde firmalar GDO'lu gıda sevdasından şimdilik “vazgeçmiş” görünse de GDO'lu hayvan 
yemi ithal etmek hala serbest. Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı Ahmet Atalık, Balıklar bile GDO'lu soyayla besleniyor. 


Türkiye ‘de bu yemlerin kullanımı ne kadar yaygın 
bilemiyoruz çünkü rakamlar bizimle paylaşılmıyor' diyor. 
Türkiye ‘nin tarım politikasını değiştirerek mısır ve soya 
ihtiyacını karşılar hale gelebileceğini söyleyen Atalık Türkiye 
‘nin GDO'yla sınavını anlatıyor. 

Firmalar başvuruları şimdilik geri çekti. 3 genetiği 
değiştirilmiş soya için izin isteyen Unak Gıda, “Biz zaten 
GDO istemiyorduk, derdimiz bulaşıklık' diyor. Ne demek 
“bulaşıklık”? 

Diyelim ki bir firma genetiği yurtdışından mısır siparişi 
veriyor. Mısırın getirildiği geminin ambarında daha önce 
GDOTu mısır taşınmışsa bu GDO'suz mısıra “bulaşabiliyor... Yapılan testlerde ürün GDO'lu çıkıyor ve firmaya 
ceza veriliyor. 


Bu çok sık karşılaşılan bir durum. İşte firmalar bu konuda 
ellerini rahatlatmak için bir eşik belirlenmesini istiyor. AB ‘de 
kullanılan eşik binde 9, yani GDO kullanmayan firmaların 
ürünlerinde binde Ya kadar bulaşıklara izin veriyor. 

Türkiye'de ise şu an biyogüvenlik kurulu “önce gen için 
başvurun eşik sonra belirlenecek” diyor. Firmanın iddiası bu 
sorunu çözmek için başvurdukları, AB'de kullanılan binde 
9 eşik neye göre belirlenmiş? 

Tam bir yazı tura. Tarım Bakanlığı ve AB komisyonu 
uzmanlarıyla bir toplantıda ben de kendilerine “Hangi bilimsel 
çalışmaya göre binde 9 eşiğinde karar kılındı” diye sordum. 
Hiçbir şey ifade etmeyen, ticari kurallar için rastgele belirlenmiş bir rakam. “Binde 9'dan düşük GDO insana zararlı 
değil, fazlası zararlı” diyen bir çalışma yok. 


Zaten GDO tam bir rus ruleti. Bize muhtemelen bir şey 
olmayacak, çocuklarımızın, tonunlanmızın yaşamlarının 
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sonuna doğru etkileri ortaya çıkmaya başlayacak. Türkiye 
“de bebek ve çocuk besinlerinde GDO yasaklandı ama anne 
karındaki çocuk anne ne yerse onunla beslenir. İşte bu 
noktada neler olacağını bilemiyoruz. 


Güllüoğlu'nun TGDF'den çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Karaköy Güllüoğlu firması çok onurlu bir davranış 
sergiledi. Firmalar federasyonu kalkan gibi kullanarak 
kendi isimlerini kamufle ediyorlar. GDO başvurusu yapan 
bir federasyon içinde kaldığı sürece kimse hangi firmanın 
gıdalarının temiz olduğundan emin olamayacaktı. Bu tüketicinin gözünün kapatılması demek aslında, isteyen firma 
kendisi başvurmalı ve biz de bunu bilmeliyiz. 


Peki, bu firmalar neden mısır ve soya ithal etme ihtiyacı 
duydular? 


Sorun Türkiye'nin yanlış tarım politikası. Devlet tarımı 
yeterince desteklemediği için yerel üretim yetersiz kalıyor, 
ithal ürünler daha ucuza geliyor ve yurtdışına bağımlı hale 
geliyoruz. Örneğin mısır ... Türkiye dünya ortalamasının 
üzerinde mısır verimi olan bir ülke. 


Dünyada mısırın hektara verimi 5 ton kadarken Türkiye 
‘de 7 tonun üzerinde. Ama son 5 yıldır mısıra teşvik için 
verilen prim kilogram başına 4 kuruş. Şu durumda mısır 
ekmek yeterince karlı değil çiftçi için. Türkiye primleri biraz 
yükselterek mısırda kendine yeterliği sağlayabilir ve GDOTu 
mısır ithalatına gerek duymaz. 

Şu anda ne kadar mısır ithal ediyoruz? 

Yılda 4.2 milyon ton mısır üretiyoruz. Yaklaşık 1 - 1.5 
milyon ton arasında da ithalat yapıyoruz. Aslında sorunun 
gözardı edilen bir unsuru kekten meyve suyuna binlerce 
gıdada kullanılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) sanayii. 2011 
yılında NBŞ sanayi 1 milyon ton mısır kullandı. 

Aslında NBŞ toplam şeker üretirninin yüzde 10unu 
aşmaması gerekiyor ama Bakanlar Kurulu her yıl yetkisini 
kullanarak kotayı 4015'e çıkarıyor. Bu kota düşürülse mısır 
ihtiyacımız azalacak. 


Başvurularda 1 adet de GDO'lu şeker pancarı vardı. 
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2001'de çıkartılan şeker yasasıyla Türkiye'nin şeker üretimine kota getirildi, bu da hammadde olan şeker pancarı 
üretimini 18 milyon tonlardan 11 milyon tona düşürüldü. 
Şimdi artan nüfus ve artan şeker ihtiyacı karşısında üretim 
tekrardan 17 milyona çıktı. Mantığınız alamaz, yasayla şeker 
pancarının üretimini azaltıp sonra GDOTusunu 

Başvurulan gıdalar onaylansaydı GDO karşımıza nerelerde çıkacaktı? 

Sadece soya ve mısır binlerce gıda maddesinin içinde 
kullanılıyor. 

* Türkiye mısırı en çok NBŞ, glukoz, fruktoz, ve fruktoz 
şurubu yapımında kullanıyor. Yani pastaneden aldığımız 
kekten meyve sularına, gazlı içeceklere, hazır çorbaya kadar 
her yerde karşımıza çıkabilir bunlar. 

*GDO'lu soyalar için yalnızca ‘rafine yağ” kullanımına izin 
verilecek gibi gözüküyordu, bu da sanayii gıda üretiminde 
çok kullanılır. Yani kızartmalarda, yemeklerde... 

Bunları etiketlerden anlayabilecek miyiz? 

Hayır. Etikette glukoz, fruktoz, fruktoz şurubu veya 
sadece “şeker bile yazabilir... 


GDO'nun etkisi sonradan çıkıyor 
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16 mısır ve 3 soya hala yem olarak ülkeye sokulabiliyor... 
Türkiye “de hayvanların yüzde kaçı GDO'lu yemle besleniyor? 

Şu anda eti tüketilen hangi hayvanlar GDO'lu yemle besleniyor bilemiyoruz çünkü bütün veriler Tarım Bakanlığı'nın 
elinde. Biz yalnızca ülkeye ne kadar soya, mısır girmiş onu 
takip edebiliriz. Ama şöyle ki artık balıklar bile GDO'lu soya 
yemiyle beslenebiliyor. 


Nüfusla artan et talebini karşılamak için büyük hayvancılık işletmeleri hayvanlarını mısır ve soya ağırlıklı besliyor. 
Oysa mera otuyla beslenmiş hayvanın eti, sütü, yumurtası 
çok daha sağlıklı ve besleyici olur. 


Yem olarak sokulan GDO karşımıza gıda olarak çıkabilir mi? 

GDO girdi mi ne olacağını takip etmek mümkün dešil. İşyerimde karpuz yediğimiz masanın 2 metre ötesinde 
karpuz büyüyor... Kanada ‘da GDO'lu kanola ekilmeyen 
bir bölgede yol boylarındaki kanola tarlalarından numune 
aldılar, ürünlerin çoğu GDO'lu çıktı. 


Kamyonlardan dökülen tohumlar oralara yayılmış. Gün 
gelecek “Biz ne kadar dikkat ettiysek de bulaşmadığı yer 
kalmadı bari tohumunu ekelim” diyecekler. 


GDO'lu yemle beslenmiş hayvan ürünleri tüketmenin 
sağlığımıza nasıl bir etkisi olabilir? 


Bu konuda çok sınırlı araştırma var. Tohum firmaları 
ürettikleri tohumun bağımsız çalışmalarda kullanılmasını 
istemedikleri için de lisans anlaşması yapılmasını zorunlu 
kılıyor. “Araştırmada benimle çalışmazsan, sonucunu begenmezsem yayınlayamazsın” diyor. 


Bu şirketlerin tazminat davasından tutun üniversiteden 
attırmaya kadar korkunç bir lobi faaliyeti var. Buna rağmen 
yapılan bağımsız araştırmaların sonuçları son derece endişe 
verici. 

İtalya «da Catania Üniversitesi'nden araştırmacılar marketlerden topladıkları 60 süt örneği üzerinde yaptıkları çalışmada, her dört örnekten birinde GDO'lu mısır veya soyaya 
ait gen parçaları tespit ettiler. Bu çalışma pastörizasyonun 
dahi GDO'yu parçalayamadığını gösteriyor. 
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Geçen sene Kanada ‘da Sherbrooke Üniversitesi'nde 
kadınların kan örnekleri üzerinde yapılan bir çalışmada 
GDO'lu gıdalarla beslenen 30 hamile kadının doğmamış 
bebeklerinin kanında bile genetik işlem sırasında bitkilere 
aktarılmış olan bakterinin zehri tespit edildi. 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar çok daha geniş ve 
sonuçları da oldukça endişe verici: Viyana Universitesi'nde 
GDO mısırla yaptıkları fare besleme çalışmasında üçüncü 
nesilden sonra fareler kısırlaştığından üreme gerçekleşemedi 
ve çalışma sona erdi. 


Süt Mısırından Bomba Olur mu? 


Bandırma limanından ülkemize 40.000 ton genleriyle 
oynanmış mısır girdi. Bu mısırlar çocuk mamalarında, mısır 
gevreklerinde, kolalarda, gofretlerde, mısır yağında, mısır 
nişastasında, cipslerde kullanılacak. Sütünü etini kullandığımız hayvanlara yem olarak yedirilecek. Asıl bu tehlikenin 
farkında mısınız? 


Türkiye'ye 2015 yılında 235.000 ton mısır ithal edilecek. 
Bunlardan ilk parti olan 40.000 ton Nisan ayı içinde Bandırma limanından giriş yaptı. İthal edilen ülke Arjantin... 
Bilindiği gibi Arjantin dünyanın en fazla genetik modifiye 
mısır üreten ülkesi. 

Ülkemize giren mısırların hepsi genetik modifiye. Bunu 
ispatlayan delillerimiz var mı? VAR. Ikinci parti genetik 
modifiye mısır ithali de çok yakında gerçekleştirilecek. Peki, 
sorun nerede? 


1. Ülkemize ne amaçla olursa olsun genetik modifiye 
herhangi bir ürün ya da türevinin girmesi Kesinlikle Yasak. 


2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu ürünlerin genetik 
modifiye olduğunu bilerek ithalat izni veriyor. Türkiye 
Cartagena Biyogüvenlik Protokolünü imzalamış bir ülkedir. 

Bu protokol biyo güvenlik düzenlemeleri yapılmadan 
bu ürünlerin o ülke içinde serbest dolaşımının yapılmayacağına dair verilen uluslararası bir taahhüttür. Bunu gerek 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gerekse ilgili diğer kurumların 
yetkilileri çok iyi bilmektedir. 
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3. İthal edilen mısırların “yem amaçlı” kullanılacağı 
şeklinde bir kılıf kullanılmaktadır. Bu mısırlar gıda sektöründe de kullanılmaktadır. Yem amaçlı kullanılacak genetiği 
değiştirilmiş mısırların hayvan yemlerine çok az miktârda 
katılması gerekmektedir. 

Yani 70100 genetik modifiye hayvan yemi olmaz. (Deli 
dana hastalığı bu şekilde beslenen hayvanlarda ortaya 
çıktığı için, AB yemlerle ilgili direktiflerini çok detaylandırmıştır.) Bunun sakıncası o hayvanların ürünlerinin insanlar 
tarafından tüketilmesidir. Insan sağlığına yönelik tehlikeler 
Gerçekten Dehşet. 

4. Gaflet, delalet ve ihanet içindeki zihniyetler Organize 
Suç İşlemektedir. 


5. Türkiye biyo(tekno)lojik savaş içindedir. 
6. Konu Biyoterörızm Konusudur. Bu Bir Suç Duyurusudur. 


7. Buraya kadar söylenenlerde hiçbir abartı olmadığı 
gibi, sizleri ürkütmemek için son derece basit anlatılmıştır. 


Balıktan İneğe Her Yer GDO 


Prof. Dr. Ceylan: GDOlu yemle balık ve inekler de 
besleniyor. 2010'da 1.2 milyon ton mısır ithal ettik, çoğu 
GDOTuydu. Tekrar tartışma konusu olan GDOTu yemlerin 
gıdanın olduğu her yere ulaştığı anlaşıldı. 

Profesör Doktor Necmettin Ceylan, GDO'lu yemlerle 
balıkların, ineklerin ve kanatlıların beslendiğini belirtirken, 
“Ama korkmaya gerek yok. Bütün dünyada bu böyle, Avrupa 
Birliği'nde de böyle bir durum söz konusu” dedi. 

Ceylan, “Zaten mesela mısırda 40 bin adet gen oluyor, 
41 bininci geni aktarıyorsunuz. Ağzınıza aldıktan sonra da 
DNA parçalanıyor. Dolayısıyla bunları tüketmekle hiçbir 
şey olmaz” diye konuştu. 

Ceylan, GDO'yla beslenen bir hayvanın da dışarıdan 
anlaşılamayacağını söylerken, bu yemlerle beslenen hayvanların etiketlenmesine gerek olmadığını söyledi. 
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Türkiye'de yapılan hayvancılıkta mısırdan buğdaya, 
arpadan soyanın işlenmiş tanesi ve küspesine kadar birçok 
farklı unsurun kullanıldığını belirten Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğretim Uyesi Prof. Dr. Necmettin Ceylan, 5 
milyon ton mısır üreten Türkiye'nin 2010 yılında 1.2 milyon 
ton da mısır ithalatı yaptığını ve ithal edilen mısırın büyük 
ölçüde GDO'lu olduğunu söyledi. 


Soyanın Yüzde 95'i GDO'lu 


Soyada da benzeri bir durum olduğunu kaydeden Ceylan, “2010 yılında 2.2 milyon ton soya ithalatı gerçekleştirdik. 
Bunun yüzde 95'i GDOTu. Çünkü ticarete sunulan soyanın 
yüzde 95'i GDOTu” diye konuştu. 


Mısır ve soyanın yem olarak et ve yumurta tavuklarında, 
balıklarda ve ineklerde kullanıldığını belirten Ceylan, “Mısır 
kullanımı süt ineklerinin yemlerinde genellikle yüzde 10-20 
aralığında. Fiyatına göre değişir. 

Soya ise inek yemlerinde yüzde 10'dan daha az düzeyde 
kullanılır. Balık yemlerinde de, soya ve ürünleri kullanılır. 


Mısır ve soyanın kanatlıların beslenmesindeki yeri ise yüzde 
50 ve hatta daha fazla olabilir” dedi. 


GDOTu yem kullanımına 1996'da başlandığını ve kullanım miktarının giderek arttığını belirten Ceylan, “Ama 
tüm dünyada bu böyledir ve normal bir uygulamadır. AB 
de bu yöntemleri kullanıyor. 

Avrupa Birliği 27 milyon ton GDO'lu soya kullanıyor. 
Toplam 150 milyon tonluk bir yem potansiyelleri var, 6-7 
milyon ton da GDO'lu mısır kullanıyorlar” dedi. 


Türkiye'de ise kayıtlı 11.5 milyon ton hayvan yemi üretimi 
olduğunu belirten Ceylan, “İthalat rakamlarını ve kullanım 
oranlarını dikkate aldığımızda karma yemin yaklaşık yüzde 
25'i GDOTu yemdir” diye konuştu. 

GDO ile ilgili olarak yapılan araştırmaların da eksik 
aktarıldığını savunan Ceylan, “2006 yılında İtalya'da yapılan bir araştırmada market sütleri toplanmış ve GDO'ya 
rastlanmış deniliyor. 
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Bunun suçu ne? 


Ancak bu araştırmayı yapan araştıncılar buldukları DNA 
parçacıklannın “bulaşmadan kaynaklandığını” belirtiyorlar. 
Bu da havadan, sudan, gübreden bulaşıyor demektir. Toprağı 
elinize sürdüğünüzde de benzeri bir durum oluşabilir” dedi. 

Mısır bitkisinde 40 bin adet genin bulunduğunu ifade 
eden Ceylan, “GDO yöntemiyle bir gen daha aktarılıyor. O 
genin de doğru aktarılıp aktarılmadığı 8-10 testle inceleniyor. 
Bitkide de olsa, hayvanda da olsa, bakteride de olsa genlerin 
yapısı benzerdir, dolayısıyla tüm genler aynı yolla sindirilir. 

Bu nedenle endişe etmek gerekmiyor, insanlar ve hayvanlar 10 binlerce yıldır gıda ve yem tüketerek sürekli zaten 
DNA tüketiyorlar. Tüketmekle bir şey olmaz” dedi. 


Sanal Âlemde Kampanya 


Türkiye'deki Slow Food Hareketi üyeleri, GDO'ya karşı 
sosyal medyada kampanya başlattı. Slow Food/Fikir Sahibi 
Damaklar Grubu üyeleri, Türkiye'deki et, süt ve yumurta 
üreticisi şirketlere internet ve tüketici hattı numaralarını 
arayarak GDO'lu yem kullanıp kullanmadığını soruyor. 
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Grup, internet sayfasında “Biyogüvenlik Kurulu 13 
GDO'lu mısır çeşidine, onay verdi. Bu yemleri kullananlar 
etiketine yazmayacaklar ürettikleri ne tavuğun ne yumurtanın ve ne de etin.. Siz oysa bilmek istersiniz, değil mi?” 
diyerek tüketicileri, ‘sorup öğrenmeye” çağırdı. 
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Milletin Beslenmesi 


Tuz... Şeker... Ekmek... 

Her şeyde işin görünen ve görünmeyen bir tarafı vardır. 
Günümüz spekülasyonlarından biri “beyazlar” meselesidir. 
Yemeği içmeyi seven milletizdir. Ancak huzursuz edilmekte 
baş ağnmızdır. Şimdilerde yine iyi niyetli insanlar bile bu 
işlere alet oluyor. 

Önce ekmeği ele alalım. 


“Dünyada 1 yılda 220 milyar dolarlık ekmek tüketimi 
yapılır. Türkiye'de ise 1 yılda 12 milyar dolarlık ekmek 
tüketimi yapılıyor. Türkiye'nin dünya nüfusunun yüzde 
Vini oluştururken yine dünya nüfusunun 5 katı ekmek 
tüketiyor demektir.” 


Bu bilgiyi veren altına şunu eklemiyor. “Avrupanın en 
genç nesli Türkiye'de” Beslenmesi yetersiz bir millet nasıl 
bu kadar üredi. Tabi ki ekmek sayesinde. 


Ancak yenidünya düzencileri prezervatiflerle başaramadığı işi “ekmek”le deniyor. Ekmek meselesi “gizli nüfus 
planlamasından” başka bir şey değildir. 

Hepimiz köylü çocuğuyuz, gariban annelerimizin terleri 
damlaya damlaya yaptıkları ekmekler çok mu hijyendi, şimdi 
bayat ekmeği yemeğe zorlanan insana daha az yesin diye 
plastik içinde haftalık ekmeği yedirmek planı yapılıyor. Öyle 
ki gariban insanımız bazen evde kalmış son küflü ekmeğini 
katık ederek yerdi, hastalanmazdı. 


Bu millet yalnız ekmek yiyerek “Kurtuluş Savaşını” verdi. 
Şimdilerde saflık mı desem, ne desem, bir ekmek furyası 
aldı gidiyor. Besini yediren lezzettir. Lezzeti olmayan gıdayı 
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yemek zor işlerdendir. Ekmekteki lezzet üzerinde oyunlar 
oynanmaya başladı. Unutmayın ki Avrupa ekmek yemediği 
için nesli kurudu. Şimdi sıra bizde mi ne? 


Beyaz un, kepekli un,...bunlar fasa fiso sözler. Allah Teâlâ 
insanlara bu topraktan zararlı bir nesne yaratmadı. Ancak 
sahtekarlar ekmeği beyazlatmak için kimyasal kullanıyorsa 
ve buna engel olunmuyorsa suçlu un mu, yoksa hain eller 
mi? Sanki kepeklide hile yapmıyorlarda... 

Demek ki, millete zarar veren ekmek değil kimyasallar. 
Kimyasallarla uğraşmak kolay mı, ucu dışarıda. Onlara 
önlem alınması zor ve tehlikeli ve tröstlerin elinde. İşin ucu 
devlere, develere varıyor. 

Ekmeği az yiyen çabuk hastalanır. Bilmezsiniz, Ekşi hamur 
mayasındaki çeperden bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek 
ilaçlar üretilir. (internetten araştırın) biraz ipucu vereyim. 


8-Glukanlar (beta-glukanlar) B-glikozidik bağlarla 
birbirine bağlanmış D-glukoz monomerlerinden oluşan 
polisakkaritlerdir. 8-Glukanlar, moleküler kütleleri, çözünürlükleri, viskoziteleri ve üç boyutlu şekilleri bakımından 
büyük çeşitlilik gösterirler. 

En yaygın olarak bitkilerde selüloz, tahıl tohumlarında 
kepek, ekmek mayası'nın hücre duvarı, bazı fungus, mantar ve bakterilerde bulunur. Bazı beta-glukan türleri insan 
beslenmesi için faydalıdır, suda çözünür lif katkısı olarak 
ve kıvamlandırıcı olarak kullanılırlar. Ancak biracılıkta betaglukanlar bir sorun sayılır. 


Beta-glukan, yulaf veya ekmek mayasından elde edilen 
bir liftir. 

Yulaf beta-glukanı, suda çözünür bir liftir, yulaf hücrelerin iç kısmındakı duvarlarından elde edilir. LDL kolesterolünü düşürerek koroner kalp yetmezliği riskini ayrıca şeker 
atağını ve yüksek tansiyonu azaltır. Hücrelerde bağışıklığı 
olumlu yönde tetikler. 


Ekmek mayasından elde edilen beta-glukan ise bağışıklık sistemini güçlendirdiğini işaret eden birçok araştırmalar 
mevcuttur. 
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Yulaf 


Tahıl temelli beta-glukanlar suda çözülme özelliklerin- 
den dolayı insan beslenmesinde çözünür lif desteği olarak 
önemli rol oynarlar. Tahıllar arasında en yoğun miktarada 
beta-glukanı yulaf içermektedir. 


Yulaf beta-glukanının, insan sağlığına üç ayrı olumlu 
etkisi bulunmaktadır: kolesterolü düşürme, kan şekerini 
dengeleme ve mide ve bağırsak çalışmasını düzenlemeye 
yardımcı olur. 


Suda çözünmeyen, ekmek mayası veya mantardan elde 
edilen beta-glukanların molekül yapıları suda çözünenlerden farklıdır. Bu nedenle suda çözülen ve çözülmeyen 
beta-glukanların kullanım alanları, etki mekanizmaları ve 
genel biyolojik aktiviteleri arasında büyük farklılık vardır. 

Suda çözünmeyen beta-glukanların bağışıklık sistemi 
üzerindeki etkisinden faydalanılırken, suda çözünenler, 
sindirim sisteminde oluşturdukları bal kıvamındaki jel 
yapısından dolayı kolesterol ve kan şekerini olumlu yönde 
etkileyerek kalp damar hastalıkları riskini azaltırlar. 

Yulaf beta-glukanının kolesterol ve glisemik indeks düşürücü etkisi ile sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri 


yüzün üzerinde yayınlanmış bilimsel çalışmada gösterilmiştir. 
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Beta-glukan'ın sağlık üzerindeki olumlu etkileri ABD'de 
FDA (Food Drug Administration) ve Avrupa'da EFSA 
(European Food Safety Administration) gibi gıda denetim 
kuruluşları tarafından onay almıştır. 

Ey milletim ekmeğinize dikkat edin, diyenler, “kabartıcı 
kullanılmayan ekşi mayalı ekmek yiyin” deselerdi, milletin 
açlığı da giderdi. Sağlığı da tehlikeye düşmezdi. Ekmeği az 
yiyenlere bir uyarı olarak şunu ekleyeyim. “Bir sene sonra 
kışları çok hasta olacaksınız, zamanla eşinizle az birleşeceksiniz ve kısırlaşacaksınız.” 

Daha neler, neler. 

Tuz'a gelince sözü uzatmadan diyebiliriz ki; 

Sağlık Bakanlığı “İyotlandırılarak satılan ve “Doğal Göl 
Tuzu! ifadesiyle etiketlenen, kimyasal yapısı bozulmuş tuzları 
yasaklamalı, kaya tuzunun insana zararının bahsedildiği 
kadar çok olmadığı hakkında gerçek bilgileri vermelidir. 

Şekere gelince; 

İşin kolayına kaçılıyor. “Yapay tatlandırıcıların yurda 
girişini engellemek” yerine “şekerden uzak durun” deniliyor. 

Hiç soruyor musunuz şeker diye yediğiniz tatlılarda 
“gerçek şeker var mı” veya “şeker mi”? 

Eskiden bir mahallede bir tatlıcı bulursan şanslısın demekti. Şimdi her köşe başında bir tatlıcı ve ucuzdan ucuz 
mamuller. Bunlar “Nasıl üredi”, “neden çok türedi” diyen 
yok. Acaba hangi tatlandırıcı hangi devenin cebini dolduruyor, soran yok. 

Acı bir gerçek özelleştirme kıskacı içinde olan şeker fabrikalarının, gözü açıklar tarafından nasıl tezgâha getirildiğini, 
yapay tatlandırıcıların ithalat rakamlardan anlayabilirsiniz. 

Kimyasal Tatlandırıcıların Net İthalat Rakamları (2000- 
2008 yılları arası) 


2000: 162 ton 
2001: 155 ton 


2002: 352 ton 
2003: 771 ton 
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Tatlandırıcılar 


2004: 1518 ton 
2005: 1551 ton 
2006: 1196 ton 
2007: 1792 ton 
2008:2190 ton 


Şeker Hasta Etmez 


İnsanların yediği tatlı hileli ise az yese çok yese ne kârı 
olacaktır. Bir tepsi baklavaya 2 buçuk kilogram şeker gerekirken sadece 50 kuruşluk aspartam ile halledersen, iki üç 
çuval şekerin yerine bir kilo yapay tatlandırıcı koyarsan, bir 
kamyon şekere denk gelen bir bavul aspartamı gümrükten 
gözler önünden geçirenler hakkında hiçbir işlem yapılmayıp, millete “şekeri az tüketin” demenin ne kadar samimi 
bir yaklaşım olduğunu sorguladığımda, uyuz oluyorum. 

Eskidenşekeri az tüketen milletimizde uyuz çok olurdu. 
Araştırmak lazım, uyuz vakaları belki yine artmıştır. 


* Ocak-Temmuz ayları arasında gerçekleşen ithalata ait değerlerdir. 


(Kaynak: Türk Şeker Kurumu 2008) 
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Hülasa işin hakikati, “yapılması gerekeni” yapmaktır. 
Her şeyde özgürlükten dem vuranlar yemekte esareti istiyorsa bir yanlışın apaçık göstergesidir. 

Benim tavsiyem 


“Ekmeği de, şekeri de çok yiyin ve tuzu da kullanın. 
Fakatı var. Hanımlarınız ekmeği evde kendileri anneleri- 
nin yaptığı gibi yaparsa, şekeri de ithal olmayandan yerli 
üretimden alırsanız, tuzu da memleketin çıkardığı tuzunu 
satan Anadolu'dan alırsanız hiçbir şey olmaz. 


Ancak ekmeği marketten, baklavayı pastacıdan yerseniz, tuzu kimyası bozulmuş piyasa üretiminden alırsanız 
istediğiniz kadar ” az yiyin” hasta olursunuz. 

, Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. 
(Ismail Hakkı Altuntaş — 10 Temmuz 2012 tarihli makalesi) 
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E 123 ve E 129 Maddesi Bulunan Gıdaları Almayalım! 
FDA (Food and Drug Adminstration) (Gıda Denetim 
Şirketi) FDA bu iki maddenin dişi fareler üzerinde 
yapılan testlerde 96 100 kansere yol açtığını saptamış. Özellikle çocuk yoğurtlarında ve renklendiricili 
gıda maddelerinde bulunan bu kod numaralı gıda 
katkılarının olduğu gıdaları Lütfen Tüketmeyelim! 


Şeytan Zehiri 


Floridli diş macunu! Temiz kıyafetli figüran diş doktorlarının TV ekranlarından şiddette tavsiye ettikleri filanca diş 
macununun ana bileşenlerinden biri olan florid bir zamanlar 
fare zehiri olarak kullanılıyordu! 


Üstelik floridli. Bu cümleyi diş macunu reklâmlarında 
mutlaka duyarız. Beyaz ve sağlıklı dişler için, içinde florid 
olan diş macunlarına ihtiyaamız vardır. Televizyon ekranlarındaki beyaz önlüklü diş hekimleri hep böyle derler. 


Floridli diş macunlannın üzerindeki büyü kalkarken 
kamuoyu florid denen ve iyi bir şey zannedilen kimyasal 
maddenin bir zehir olduğunu öğrendi. Ve çok daha ürkütücü 
bir bilgiyle karşılaştı. Kitlesel düşünce kontrolünde floridin 
kullanıldığını biliyor muydunuz? 

19. yüzyılda yaygın deyimle “şeytan zehiri” olarak bilinen sodyum florid, fare zehiri olarak kullanılıyordu. Birçok 
endüstri kolunun atık ürünü olan ve sodyum silikoflorid 
ile birlikte elde edilen alüminyum üretimi endüstrisinin bir 
atığıdır. Depolanması oldukça güçtür. 


Denizlerin dibinde depolandığında milyonlarca balığın 
ve deniz canlısının ölümüne neden olmakta, eğer toprağa 
depolanırsa nehirlere ve yeraltı sulanna karışmakta ve top- 
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Florürlü diş macunu 


rağı zehirlemektedir. Metali yeme özelliği de bulunduğu 
için sodyum floridin depolanması için üretilen konteynırlar 
oldukça pahalıya mal olmaktadır. 

20. yüzyılın ikinci yarısında kapitalizmin bu zehirli 
atığın depolarına maliyetinden kurtulmak için floridli diş 
macunları masalını ortaya atmış, başta ABD olmak üzere 
dünya çapında bir dizi üniversitenin diş hekimliği ve halk 
sağlığı bölümlerinde diş sağlığı için floridin faydaları üzerine araştırmalar yönlendirmiş ve sonuçta her ülkede floridli 
diş macunları diş hekimleri kuruluşlarının onayını almıştır. 

Florid kullanımının karanlıkta bırakılmış ilişkiler ağında 
ise çok daha ürkütücü bilgilerle karşılaşıyoruz. Florid, semap olarak bilinen ilaç üretiminde kullanılan bir malzemeyi 
içeriyor. Bu ise floridin üretimiyle, sârin ve soman olarak 
bilinen sinir gazlarının üretimini mümkün kılıyor. 


Bu üretimin geliştirilmesi ise 2. Dünya savaşı sırasında 
Hitler Almanya'sında Yahudileri yok etmek için Zyklon B 
adındaki gazı üreten Alman kimya fabrikası LG. Farben'de 
gerçekleştiriliyor. 

LG: Farben, sodyum floriden sinir gazı üretim teknolojisini 1939 yılında ALCOA adlı Amerikan alüminyum 
şirketinden alıyor. Nazi bilim insanları floridin içme suyuna 
karıştırılması için ilk deneyleri gerçekleştiriyor. 

Bu deneylerde içme suyundaki floridin beynin belli bir 
bölgesini uyuşturduğunu ve bireyin direnme gücünü kırdığını tespit ediyorlar. Bu keşiften sonra florid, Nazi toplama 
kamyplarındaki içme sularına karıştırılıyor. 
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Tarım Uyanışı 


Rockefeller Hanedanlığı'nın uygulamaya çalıştığı, GDO'lu 
ürünler ve insan ırkının azaltılması projesinin getireceği 
tehlikelerin farkında olan Türk aydınlanmız da var. İşte 
onlardan biri; 


Araştırmacı/ yazar Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi'nde 
12-13 ve 14 Kasım 2014 tarihlerinde arka arkaya makaleler 
yazdı. Insanların geleceğini ve bilhassa Türk Toplumu'nu 
yakından ilgilendiren bu konunun ne kadar hassas olduğunu 
satırlarında dile getirmeye çalışan Yalçın, Türk Kamuoyunu 
ve yetkilileri uyarıyor. Soner Yalçın'ın bizler için çok değerli 
makalesini ilave yapmadan sizlerle paylaşıyoruz. 

Tarım uyanışına ihtiyacımız var. 

Bize/insanlığa ve doğaya neler yaptıklarını bilmelisiniz. 

1970'li yıllara gidelim... 

Vietnam Savaşı yenilgisi ve ardından petrol krizi ABD 
ekonomisini çıkmaza soktu. 

Diğer yanda Üçüncü Dünya Ülkeleri'nde milli uyanışlar başlamıştı. Kimi bağımsızlığına kavuşuyor kimi toprak 
reformu gibi talepleri yüksek sesle dile getiriyordu. 

ABD'ye göre, 30 ülkede “siyasal endişe” vardı ve bu 
ülkelerden biri Türkiye idi... 

Herkesin kafasında “kapitalizmin kalesi ABD yıkılıyor mu” sorusu vardı. Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 
başkanlığında toplanan ABD Ulusal Güvenlik Kurulu bir 
rapor hazırladı: Ulusal Güvenlik Araştırması Raporu 200: 
Dünya Nüfus Artışının ABD'nin Güvenliği ve Denizaşırı 
Çıkarlarına Etkisi. 
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Tarih: 10 Aralık 1974 idi... 


Kissinger, 123 sayfalık raporu ABD Başkanı G. Ford'a 
sundu. Dedi ki: “Petrolü kontrol edersen ulusları, yiyeceği 
kontrol edersen insanları kontrol edersin!” 

BM'nin Roma'da düzenlediği dünya gıda konferansına 
ülkelerin tarım bakanları katıldı. Sadece ABDnin tarım 
bakanı Earl Lauer Butz dışında ayrıca Dışişleri Bakanı 
Kissinger vardı. 

Çünkü Kissinger'a göre, “tarım, Tarım Bakanlığı'nın 
ellerine bırakılmayacak kadar önemliydi.” 

Kissinger tanmı, Amerika'nın petrol politikasıyla beraber 
en ön sıraya koydu; gıda bir silahtı. Toplantıda niyetini hiç 
gizlemedi: “İnsanların size güvenip dayanmalarının, size 
bağımlı olmalarının ve bu şekilde sizinle işbirliği yapmaları- 
nın yolunu arıyorsanız, onları gıdaya bağımlı hale getirmek 
mükemmel bir yöntemdir.” 


Rockefeller Çömezi 


Kissinger? Alman Yahudi'siydi. Nazilerden kaçıp ABD'ye 
sığınmuştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan Ordusu'nda 
istihbaratçı olarak görev yaptı. Savaş sonrası askeri istihbarat 
okullarında ders verdi. 

1956'da dünyanın en zengin ailelerinden Yahudi Rockefeller 
Ailesi'nin yanında çalıştı. Rockefeller önemli isimlerinden 
Nancy Maginnes ile evlenerek bağlantılarını kuvvetlendirdi. 

Rockefeller Ailesi; petrol şirketi Standart Oil Company'den 
(Exxon, Mobil ve Chevron), Amerika'nın en büyük bankalarından 3 trilyon dolarlık Chase Manhattan Bank'a kadar 
dünyanın en büyük şirketlerin sahibiydi. 

Rockefeller tarım sektöründe de güçlü bir yatırımcıydı! 

Ve evet gıda artık silahtı! 

Amerika küresel politikalarında değişiklik yapıp; günlük ihtiyaç maddelerini bir araç gibi kullanarak, çatışarak 
giremedikleri ve sömüremedikleri toplumlara barışçı bir 
hava içinde girecekti. 
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Kissinger'in hazırladığı o “NSSM 200” başlıklı gizli proje, 
torun John D. Rockefeller'ın isteğiyle başlatılmıştı. 
Ah ne tesadüf! 


ABD Başkanı Richard Nixon'ın gizemli Watergate ilişkisi ortaya çıkarıldığında, bazıları bunun Dışişleri Bakanı 
Kissinger ile Nelson A. Rockefeller'ın bir entrikası olduğunu 
söyledi. Ve... 


Nixon'ın koltuğuna oturan Demokrat Gerald Ford'un 
ilk yaptığı, Cumhuriyetçi Nelson Rockefeller'ı yardımcısı 
olarak almak oldu! 


Rockefeller Ailesi, Kissinger ile birlikte tam anlamıyla 
iktidara hâkimdi. 


Hep yazarım; biri Nobel Ödülü aldı ise ondan mutlaka 
kuşku duyun! Kissinger 1973'te Nobel Ödülü verildi. 


Ve: Rockefeller Ailesi'ni bilmeden tarımın küresel dönüşümünü anlamak imkânsızdır 


Modem Köleleştirme 


Tanm yedi binsene önce yapılmaya başlandı ve o günden 
bu güne köylüler her yılın mahsulünden bir kısmını ertesi 
seneye tohumluk ayırırdı. İşte bunun sonuna gelinmişti; 
tohum (tabii ki ABD) şirketlerinden alınacaktı! 


Rockefeller, geleneksel tohum yerine “verimli tohum” 
aldatmacıyla “ari tohum ırkı” yarattırdı! İlk Meksika/ Sonora bölgesi, bu tek üretimlik F1-hibrit (buğday ve mısır) 
tohumculuğa açıldı. (Bizim Güneydoğu Anadolu'da da 
denenecekti; TÖS, DİSK gibi devrimci örgütlerin karşı çıkmasıyla yapılamadı.) 


Kimyasal gübre ve zirai ilaçlar sayesinde üretim artışı 
3 katı oldu! “Cüce buğdaylar” Pakistan ve Hindistan'a da 
ihraç edildi; üretim rekoru kırıldı. Bunun üzerine -basının 
da pompalamasıyla- hibrit tohumlar, kimyasal gübreler ve 
zirai ilaçlar Türkiye'ye geldi. 

Sözde savaşlar bitmişti ama savaş sanayinin ortaya çıkardığı nitrojen bombası, nitrat gübresi; sinir gazı ise böcek 
ilacı olarak kullanılıyordu! 
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Üstelik üretimi artıracak denen hibrit tohumları, toprağı zamanla öldüren sentetik kimyasal gübreler ve bitki 
hastalıklarına karşı kullanılan zehirler, sadece toprağı değil 
insanı da hastalandırıyordu. 

Sonuçta gıda savaşlarının en önemli adımı atıldı; tohum 
köylünün elinden alınıp şirketlere verildi. Tabii önce çok 
ucuz ve sonra pahalı satılarak... 

Bunun adı, “modem köleleştirme” idi. 

Bitmedi; daha tehlikelisi vardı: 


Küresel gıda kontrol süreci, birkaç on yıl sonra kalıtım 
devrimiyle tamamlandı. Bu amaçla Rockefeller, Harvard 
Üniversitesi'nde çok az kimsenin farkında olduğu bir araştırma yürüttü; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” (GDO) 

Gıdalara kimyasal bulaştırmaya “Yeşil Devrim” diyorlardı! (Öncüsü denilen Norman Ernest Borlaug 1970'de 
Nobel Ödülü aldı.) 

Evet, tarım, Rockefeller Ailesinin endüstriyel şekillendirmesiyle küreselleşiyordu. 

Ve... 

Kırma tohumlarla başlayan süreç Amerika'yı, -şirketleri 
aracılığıyla- dünya tarımının sahibi haline getirdi. ABD'nin 
küresel imparatorluğunu güçlendirmek için “Mahşerin Dört 
Atlısı” devredeydi; Monsanto, Du Pont, Dow Agro Scinces 
ve Syngenta! 

Pirinç, buğday, mısır, pamuk, soya fasulyesi, sebzeler, 
meyveler... Dünya tarımının yüzde 90'ını bu firmaların 
kontrolü altına girmiş durumda. Bu durumdünya çapında 
tehlikeli bir ekonomik bağımlılığın ve beslenme sonucu 
oluşan kanser, alzheimer gibi hastalıkların sebebi. 


Evet, tarım uyanışına ihtiyacımız var. 


Cargill Dosyası 


Tarih: 28 Ocak 2004. 


“Çiçeği burnunda” Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı 
George W. Bush, Beyaz Saray'da buluştu. 
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Empredo 
Tongo 


Cargill 


2003 yılı Türkiye ve ABD için hayli hareketli geçmişti; 
Irak Savaşı, Kuzey Irak'ta Mehmetçik'in başına çuval geçirilmesi ve İstanbul'da El Kaide'nin bombalı saldırıları. 

Oysa... Bush'un elindeki dosyanın konusu başkaydı: 
“Siz neden ülkenizde Cargill'e zorluk çıkarıyorsunuz?” 

İki gün sonra... 

Bizim medya görüşmeye ilişkin şunu yazdı. “ABD Başkanı Bush, Erdoğan'a Türk ekonomisine ilişkin övgü dolu 
sözler söyledi. Beyaz Saray'da artık Türk ekonomisinin fazla 
konuşulmadığını, bu konuda fazla soru da gelmediğini 
belirten Bush, “Önceden çok kaygılanıyorduk. Artık daha 
rahatız, endişelenip kaygılanmıyoruz” dedi.” 

Cargill meselesiyle ilgili tek cümle yoktu. 

Peki, Cargill'in sorunu neydi? 

ABD merkezli çok uluslu şirketti. Türkiye'nin de bulunduğu 63 ülkede faaliyet gösteriyordu. 

Tahi ticareti alanında dünyanın 2. büyük şirketiydi ve 
yılık geliri yaklaşık 150 milyar dolar idi. 

Türkiye'deki sorunu şuydu; 1997'de Bursa/ Orhangazi'deki 
İznik gölü kenarına 90 milyon dolarlık fabrika kurmuştu; 
mısır nişastasından şeker üretiyordu. Fakat Türkiye, nişasta 
bazlı şeker üretimini yüzde 15 kotayla sınırlamıştı. 
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Bush kotanın kaldırılmasını istiyordu. 


O günlerde... Şeker pancarı üreticileri bu yüzde 15 
kotanın kendilerini koruyamadığını, tamamen kaldınlması 
talep ediyordu. 


Erdoğan kotayı önce 50 yaptı; sonra tamamen kaldırdı 
ve tepki gösteren köylüye “ananı da al git” dedi. 


Bu arada... Cargill'in fabrikası da kaçaktı ve Erdoğan 
yasa değişikliğiyle bu sorunu da halletti. 


Kuşkusuz... 


Cargill'in Türkiye pazarında bulunan tek ürünü GDOTu 
mısırdan elde edilen şeker değildi. 


Tarım Bakanı'nı Çizdiler 


Sami Güçlü, 3 Kasım 2002'de AKP milletvekili seçildi. 
İki hafta sonra kurulan kabinede, Tarım ve Köy İşleri Bakanı 
yapıldı. Ve... 

Yerli üreticiyi korumak için 2004 yılında “yerli ürün 
alana ithalat izni” uygulamak istedi. 

ABD, “uluslararası ticaret yasalarıyla uyuşmadığı” 
gerekçesiyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet 
etti ve dava açtı. 

Sonuç? 

Erdoğan kararı kaldırdı ve Bakan Sami Güçlü'yü koltuğundan aldı. 

Erdoğan, ABD ile “başını belaya sokmayacak” Mehdi 
Eker'i Tarım ve Köy Işleri Bakanı yaptı! 

Bilmiyorlardı; ABD'den kurtulmak kolay değildi... 

Tarih: 27 Mart 2006. 

ABD Ticari Temsilcisi (ülkesinde ilk eşcinsel evliliği 
gerçekleştiren politikacılardandır) Rob Portman, dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in kapısını 
çaldı. Beyaz Saray'dan getirdiği mektubu uzattı; “pirinç 
ithalatındaki engelleri kaldırın!” 
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Mehmet Mehdi Eker, ABD Büyükelçisi Ross Wilson'a 
“müjdeyi” verdi; AKP hükümeti pirinç ithalatında uyguladığı kontenjaturu kaldırdı. 

Bugün, dünyada en çok pirinç üreten ilk 15 ülke arasında ABD yoktur. Fakat dünya pirinç ihracatı sıralamasında 
ABD 3. sıradadır! 


Türkiye'nin 300 bin tonluk pirinç ithalatının başında 
ABD var. 

ABD için Türkiye “tarım pazarı cenneti” idi; nasıl olmasın? 

Tarih: 28 Kasım 2007. 

Bakanlar Kurulu kararına göre; buğday ve çavdarda 
yüzde 130 olan gümrük vergisi oranı yüzde 8'e düşürdü. 
Mısır'da yüzde 130 olan gümrük vergisi yüzde 35'e düşürüldü. Arpada yüzde 100 olan oran sıfıra indirildi. 


Tohumculuk Yasası 


Tarih: 31 Ekim 2006 


AKP tarihinin en büyük günahını işledi; “Tohumculuk 
Yasası”nı çıkardı. Böylece Türk köylüsü ürettiği tohum 
üzerindeki tüm hakkını kaybetti. 

Çünkü artık GDO'lu “sertifikalı tohum” almak zorundaydı. 

Neydi bu? 

Öncelikle, Reagan-Bush döneminde geleneksel tarımın 
yaşadığı dönüşümü bilmemiz gerekiyor. 19801i yıllarda 
Amerika'da tohumlara patent hakkı tanındı. Bir tohumda 


değişiklik yaratırsanız patent hakkı alabiliyorsunuz. İşte 
GDO böyle ortaya çıktı. 


“Biz” dediler, “tohumun genetik yapısını değiştirdik 
ve böylece tohum artık orijinal tohum değildir, dolayısıyla 
patent hakkı elde ettik.” 


Tohum patenti aldılar ve sıra da şimdi bunları dünya 
köylülerine satma planı vardı; nasıl olacaktı. 


Yukarıda pirinci yazdım; pirinçten bir örnek vereyim. 
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Asya'da tam 140 bin çeşidi var. Rockefeller ve Ford 
vakıfları uluslararası Pirinç Biyoteknolojisi Programı (IPRB) 
aracılığıyla “Altın Pirinç” üretti. 

Bunun satışı için şöyle dediler: “Azgelişmiş ülkelerde A 
vitamini eksikliği bebeklerde körlüğe ve ölümlere nerden 
olmaktadır. Biz genetiğini değiştirerek A vitaminli (betakarotenli) pirinç ürettik. Hastalığı bu şekilde yendik!” 

Geneteği oynandığı için rengi turuncu olunca, “Altın 
Pirinç” adı verildi; yani altın gibi değerliydi! Uluslararası 
Pirinç Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Pinstripe Anderson, A 
vitaminli pirincin, Asya'daki yoksullar için gerekli olduğunu 
çünkü “dünyada yetersiz beslenen insanların çok büyük bir 
çoğunluğuna ilaç götüremediklerini” ifade etti. 

Bu büyük bir yalandı. A vitamini; karaciğer, yumurta 
sarısı, tavuk eti, süt ve tereyağından sağlanırdı. A vitamininin 
öncüsü olan beta-karoten, koyu yeşil yapraklı sebzelerden, 
ıspanaktan, havuçtan, kabaktan ve mangodan sağlanırdı. 

Bilim bu yalanlara hep ortak edildi. Aksine “Altın Pirinç” 
bebeklerde beyin hasarına yol açıyordu! 

Bugün Asya'da pirinç türü sayısı 6'ya kadar düşürüldü. 

Dünyaya pazarlanan GDO'lu tohumların yüzde 99'unu 
ABD şirketleri üretiyor. 

Türkiye'de 13 bin tohum çeşidi var ve bunun 3 bini Anadolu topraklarına özgü. Ancak bu tohumlar genetikleriyle 
oynanarak hızla küresel şirketlerin eline geçiyor. 

Ebu Gureyb” denince aklınıza ne geliyor? 

Dünya kamuoyu, ABD'nin Irak'taki “işkence cezaevi” 
diye biliyor! 

İşgalden önce Irak, tohumlarını “Ebu Gureyb Tohum 
Deposu”nda saklıyordu. 

Dicle ve Fırat nehirlerinin ortasındaki verimli Mezopotamya'da binlerce yıldır tanm yapılıyordu. Günümüzdeki 
her tür buğdayın tohumları burada gelişti. Atalanmız bunu, 
bir miktar tohumu saklayıp tekrar ekerek, “doğal dirençli 
kırma türler” yetiştirerek başardı. 
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İşgal öncesi Irak Tarım Bakanlığı, bu tohumların yedeklenmesi için Suriye/Halep'teki, Tanım Araştırmaları 
Merkezi'ne örnekler gönderdi. 

George W. Bush, Irak işgali için ne demişti: “Bizim 
Irak'ta bulunma sebebimiz, buraya demokrasi tohumlarını 
ekmektir.” 


Bu “demokrasi tohumlarının” ne olduğu anlaşılacaktı. 
H. Kissinger'ın çömezi (“Kissinger Associates” adlı danışmanlık şirketinde çalışan) Paul Bremer, işgalci Irak Geçici 
Koalisyon Güçleri'nin başına getirildi. Ve... 


İlk yaptığı Irak'ın tanmına el atmak oldu; ABD tarım 
devi Monsanto'dan “Irak böceğine dayanıklı tohum” ithal 
etti ve köylülere bunu dayattı. Köylülerin Monsanto'yla 
yaptığı sözleşmeye göre, tohumların bir kısmı bir dahaki 
hasat yıllarında kullanılmayacaktı. Yoksa bir çuval tohum 
bedelinin 120 katı para cezası ödemek zorundaydı. (Irak'ı 
bilmiyoruz; Hindistan'da 2002-2007 arasında tefecilerden 
borç alarak, geleneksel tohumlardan daha pahalı GDO'lu 
tohumlar alıp iflas eden 200 bin köylü intihar etti; bir milyon 
köylü böbreğini sattı.) 


Bu arada Paul Bremer, Iraklı köylülerin elindeki son doğal 
tohumları, insanlığın/yani kendi geleceği için Norveç'te 4.5 
milyon tohum örneği bulunan, “Svalbard Kıyamet Tohum 
Deposu”na taşıdı! 


Mucize Tohum Yalanı 


Aslında, Türkiye'nin tohumculukta adeta teslim alınmasını amaçlayan süreç; 5042 sayılı “Islahatçı Haklarının 
Korunması Kanunu” ile “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahatçı 
Haklannın Korunmasına İlişkin Kanun” başladı. 


Ardından 31 Ekim 2006'da Hükümet, 5553 sayılı Tohumculuk Yasası'nı çıkardı. 


Bu yasalar, önce “tohum ıslahı” yapan şirketlerin haklarını 
düzenledi; daha sonra devlet eliyle yabancı şirketlere pazar 
yaratılmasının güvencesini sağladı. (Yasaya göre, birliğin 
üyeleri arasında ağırlığını yabancı şirketlerin oluşturacağı 
“Türkiye Tohumcular Birliği” kuruldu!) 
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Uzatmayayım... 

Bu yasalar diyor ki; “Ey köylü, sen binlerce yıldır yaptığın 
gibi tohum takası yapamazsın. Tohumu artık şirketlerden 
alacaksın. Aksi halde; 10 bin lira ceza ödersin, tohumların 
yakılır ve ayrıca 5 yıl ekip biçemezsin!” 


Köylü, şirketlerle sözleşme imzaladığı an kurtuluşu 
yoktu; mahsulden bir kısmını ertesi yıla tohumluk olarak 
ayırması vs. yasaktı. 


Anadolu'nun “genetik mirasının” birkaç şirketin mülkiyetine geçmesi böyle başladı. 

Bugün dünyaya pazarlanan GDO'lu tohumların yüzde 
90'ını Monsanto ve Cargill gibi ABD şirketleri üretiyor. 
(Sebze tohumunu başta Israil olmak üzere, Hollanda ve 
Ispanya'dan alıyoruz.) 

Üstelik... Sadece bizi değil dünyayı kandırdı: 


- “Verimi artırır” dediler; artırmadığı ortaya çıktı! (Örneğin, ABD GDO'lu soya verimini yüzde 6 artınrken Fransa 
GDO'suz soya verimini yüzde 166 artırdı. Keza; pamuk 
üretiminin yüzde 86'sında GDO'lu tohumlar kullanan 
ABD'de 1996-2008 arası pamuk verimi yüzde 9 artmışken, 
aynı dönemde Türkiye'de geleneksel tohum ıslahı ile verim 
yüzde 31 arttı. 


2008'de Türkiye'de ortalama pamuk verimi hektar başına 3677 kg iken, ABD'de 2250 kg oldu. AKP-ABD ittifakı, 
ithal pamuk için, köylümüzün pamuk ekmesini engellemek 
maksadıyla elinden geleni yapıyor!) 

- “Üretim artışıyla açlık yok edecek” dendi; açlık sayısı 
her geçen gün artıyor! 

- “Daha az tarım ilacı kullanılacak” dediler; olmadığı 
ortaya çıktı. Zaten hem tohumu hem de ilacı üreten firma 
aynı! (Türkiye'de kullanılan tarım ilacı, -örneğin Monsanto 
ürünü ot öldürücü glifosat- miktar olarak aşmaması gereken 
üst sınırın 50 kat üstünde!) 

- “Yüksek gelir sağlar” dediler; giderler arttı. GDO'lu 
tohumlar geleneksel tohumlardan pahalıdır. Örneğin, 
GDO'lu pamuk tohumunun fiyatı geleneksel pamuk tohumu 
fiyatının 6 katıdır. 
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Hangisini yazayım... 


“UPOV”; Uluslararası Yeni Çeşitleri Koruma Birliği'ne 
18 Kasım 2007'de üye olan Türkiye, bu sözleşme hükümlerince zengin biyoçeşitliliğini yitirme tehlikesiyle bugün 
karşı karşıya... 


Hastalıkların Sebebi 


Ya insan sağlığı? 

Bitkinin bir genini değiştirdiğinizde tüm genleri etkileniyor 
ve bu genler arasındaki işbirliğini bozuyor. Gen değişime 
uğradığında başka bir protein üretiyor. Ve böylece insanoğ- 
lu, o güne kadar hiç temas etmediği/ genetik olarak bağışık 
olmadığı yani, sindiremediği yeni proteinlerle karşılaşıyor. 

Bu çok ciddi yeni alerji potansiyelinin ortaya çıkmasına 
neden oluyor! 

Keza... 

İnsan bitki veya et yediğinde bir canlıyı, yani bir sürü 
gen yemiş oluyor. Bu doğal genleri insan vücudunda sindiren mekanizmalar var. 

Doğal genleri milyon yıldır tanıyan insanoğlunun, oluşturulan genleri tanıyamadığı için vücut dengesi bozuluyor. 

GDO, bitkide olduğu gibi insanın da genetik yapısını 
değiştirebiliyor. Bu müdahale sonucu ne tür hastalıklarla 
karşı karşıya gelineceği tam bilinemiyor. Ama örneğin, 
kanser sayısındaki artışların GDO kaynaklı olması olasılığı 
yüksek olduğu biliniyor. 

Sonuçta... Daha çok kazanç amaçlayan vahşi kapitalizm, 
insanı ve doğayı katlediyor... 
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Tarhana Osman 


Büyük yalanlara karşı mücadele vermiş bir isim. 
Okyanus Otesi'nden pompalanan gıda üretimi ve beslenmeyle ilgili ezberleri bozan bir akademisyen... O yıllarda 
gıda yönünden kendi kendine yeten ender ülkelerden olan 
Türkiye'nin, yanlış tarım politikalarıyla ithal tarım pazarı 
haline getirileceğini ilk kaleme alan bir yazar... Kimyasal 
yiyeceklerin insan sağlığını nasıl perişan ettiğini yazdığında 
kara listelere alınan bir beslenme uzmanı... Ülkesinde dışlanan, aç bırakılan, suikasta uğrayan vatansever bir aydının 
portresi... 


Parasını veriyorduk... 
Ama “yardım” diyorlardı... 
Süt tozundan bahsediyorum. 


İlkokullarda dağıtılan un ve süt tozu gibi gıda torbalannın üzerinde görülen toka yapan eller figürüyle, çocuklara 
Amerika'yıne kadarsevdiğimizi anlatan şarkılar söyletiliyordu. 

Türkçe tangolar üstadı Celal İnce, “Amerika Amerika/ 
Türkler, Dünya Durdukça/Beraberdir Seninle/Hürriyet 
Savaşında” diye şarkı söylüyordu. 

Oyunu bir kişi bozdu... 

Adı, Osman Nuri Koçtürk... 

İlk isyanı, kendi ülkesinin sütü yerine, ABD'nin gönderdiği 
üretim artığı süt tozlarının dağıtımına karşı çıkması oldu. 
Çünkü ülkesinin öz kaynaklarının baltalanacağını, kendi ülke 
insarırın bu şekilde başka bir ülkenin eline bakacağını ve 
karını bu şekilde doyurmaya mecbur tutulacağını öngördü. 
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Üretim artığı, kendi pazarlarında tüketilemeyecek kadar kalitesiz olan etler, süt tozları ve tereyağlar, Türkiye'de 
tüketilmiş ve Amerika kendi ülkesinde para etmeyen maddelerini bizim sırtımızdan paraya çevirmişti. 

İthal edilen ürünler kalite kontrolleri bile doğru düzgün 
yapılmadan halka satıldı. 


Öyleki... 

Gerçekleri her yerde söyleyip-yazan Osman Nuri Koçtürk, 
süt tozu, içerisinde kanser yapabilen aflatoksin mantarını 
ortaya çıkardı ve yıllar sonra yasaklanmasını sağladı. 

Suikasta Uğradı 

Soya fasulyesi olarak anılan soya, baklagiller familyasından 
bir toprak ürünü. M.Ö. 2838'de Çin İmparatoru Shen Nung, 
soya fasulyesinden 300 kadar ilaç ve şifa verici madde üretti. 
Asırlarca Doğu'nun beslenmesinde önemli rolü olan soya 
fasulyesi 19. yüzyılda Amerikalı araştırmacıların dikkatini 
çekti ve ABD'de üretilmeye başlandı. 


Ve sonra Amerika ekonomisinin en önemli dayanağı 
haline geldi ve soya endüstrisi kuruldu. 

1960 başında ABD soya fasulyesi üretiminde dünya birincisi oldu ve soya ürünleri fazlalığına pazar açma çabası içine 
girdi. Ne yaptığını artık tahmin ediyorsunuz; Türkiye'nin 
soya ekimine karşı çıktı ve Türkiye'ye soya yağı ihraç etti! 

Tabii ki ithal soya yağı ayrıca margarin olarak evlere girdi! 

Osman Nuri Koçtürk'ün ikinci isyanı, ABD'nin dayattığı 
soyaya oldu. 

Çünkü... ABD, süt tozunda olduğu gibi yine “yardım” 
adı altında Türkiye'ye çok ucuza soya yağı satınca yerli 
tereyağı-zeytinyağı pazarı zarara uğradı. 

Ayrıca... Tüketilen sert yağın miktarı, sıvı yağa göre 
yükseldikçe kalp ve damar hastalıklarına neden oluyordu. Hidrojenlenmiş yağların kullanılmasıyla ortaya çıkan 
bu sağlık sorunları sonucunda ABD'de, tüketimde büyük 
azalmalar olmuştu. Amerikalılar, İtalya, Fransa gibi likid 
yağ kullanmaya başladı. 
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Osman Nuri Koçtürk, soya yağına karşı özellikle radyo 
yayınlarıyla halkı uyandırdı. Bu arada sürekli halka tarhana 
yemeyi öğütlediği için adı, “Tarhana Osman”a çıktı! 

Fakat... Margarinlere karşı zeytinyağını savunmasının 
ardından önce radyo yayınlarına son verildi. Ve Konya'ya 
yaptığı bir gezi sırasında saldırıya uğradı; öldürülmek istendi; saldırıdan şans eseri kurtuldu. 


Soya yağı konusunda yaptığı araştırmalar sonucunda 
gösterdiği haklı tepkiler üzerine 1962'de Amerikan Soya 
Birliği davetlisi olarak katıldığı bir ABD gezisinde Osman 
Nuri Koçtürk'ün fikirleri değiştirilmeye çalışıldı. Kendisine 
yapılan baskılara kayıtsız kalınca da, ölüm tehditlerine kadar 
varan tepkilerle karşılaştı. 

Hiç geri adım atmadı. Ölümüne zeytinyağını savunmaya 
devam etti... 

Rockefeller Vakfı ile birlikte Buğday Geliştirme Programu'yla 
Meksikalılara tarım öğretti! 

Osman Nuri Koçtürk'ün üçüncü isyanı, Meksika'nın Sonora bölgesinde yetişen, hibrit tohumlu Sonora Buğdayı'nın 
Türkiye'ye getirilmesine oldu. (İlk getirenler Tarsuslu Eliyeşil 
Ailesi oldu. Devlet Planlama'da çalışan Turgut-Korkut Ozal 
kardeşler Tarsus'a giderek ekimi yerinde gördüler.) 


Türkiye tarım ülkesiydi ama henüz modem teknolojilerle 
pek tanışmamıştı; mekanizasyon, kimyasal gübreler, hibrit 
tohumlar vs. bilinmiyordu. 

Kâğıt üzerinde her şey iyi gözüküyordu; ABD, “Yeşil 
Devrim” projesi ile çeşitli hastalıklara karşı direnç kazandırılan 
dayanıklı tohumları gübreler ve ilaçlarla birlikte gelişmekte 
olan ülkelerin buğday ihtiyacını giderecekti! Buğday çeşitleri 
Pitic 62, Penjamo 62, Sonora 64, Lerma-rojo 64, Siete Cerros, 
Super X dünyaya dağıtıldı. 

Osman Nuri Koçtürk, bunun büyük bir yalan olduğunu; 
bu buğdayların toprak ve insan sağlığını tehlikeye soktuğunu 
söyledi. Türkiye'nin bu tür maceralara girmesiyle tarımının 
yok edileceğini yazdı. 

Üniversitelerde sürdürdüğü faaliyetleriyle de yetinmeyerek başta TÖS (Türkiye Öğretmenler Sendikası) ve DİSK 
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(Devrimci İşçi Sendikaları) kanalıyla geniş kitlelere ulaşabilmeyi başardı. Bugün anlaşılıyor ki, Koçtürk'ün çalışmaları 
ile bu felaket projesi engellendi. 


Profesör Yapılmadı 


, Osman Nuri Koçtürk'ün kimi kavramlara itirazı vardı. 
Ömneğin “açlık” sözlüklerde “yiyecek bulamayan bir insanın 
midesinin boş olması dolayısıyla duyduğu ezgi” diye ifade 
ediliyordu. Koçtürk ise açlığı, insanın yiyecek bulmakta 
önemli güçlüklerle karşı karşıya kalması ve bu durumun 
uzun sürmesi halinde ölüme kadar varabilen olayların ortaya 
çıkması olarak tanımladı. 


Türkiye'nin beslenme sorunlarını ilk ele alan Koçtürk 
elbette sadece Türkiye değil, dünya gıda tarihinde de araştırmalar yaptı. 

Koçtürk yaşamı boyunca; işçi sağlığı açısından yanlış ve 
eksik beslenmenin sonuçlarını inceleyip, koruyucu hekimligin önemini anlattı. SSK'nın ilaç fabrikası kurmasını, asgari 
ücretin belirlenmesinde işçi ailelerinin beslenme ihtiyaçlannı 
karşılabileceği kadar olması gerektiğini savundu. 

Ülkemizde bilinçsiz antibiyotik kullanımından, deterjanların çevre kirliliğine yol açmasına kadar pek çok konuda 
mücadele verdi. Buna karşılık kendi ülkesinde dışlandı, 
aç bırakılmaya çalışıldı ve tıp fakültesinde profesörlüğü 
engellendi. 
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4. Bölüm 


Rockefeller'in Ölüm İmparatorluğu 


Rockefellerler ve diğer uluslararası şirketler, tıbbi ilaç ve 
aşı endüstrisinin büyük bölümünün sahipleri konumundadır ve proses edilmiş ve abur cubur endüstrisinin de büyük 
bölümüne sahiptirler. 


Birçok tıbbi ilaç, Rockefellerların sahip olduğu petrol 
endüstrisinden gelen petrol yan ürünlerinden yapılmıştır. 
Medyayı kontrol etmektedirler. 

Dünya'nın her bir yanında uluslararası komünizmi 
yaratmışlar ve finanse etmişlerdir. Başta ABD Hükümeti 
olmak üzere, özel şahsa ait Federal Rezerv Sistemi aracılığıyla 
parayı ve kredi sistemini kontrol etmektedirler. 


İnsanları İlaçlarla Öldürmek 


Rockefeller Ailesi başta olmak üzere, Yeni Dünya 
Düzeni'nin uluslararası bankerleri, hükümet-destekli tıbbi 
soykırıma dair bir entrika programı olan Ortodoks tıp yapılanmasını kontrol ediyor; 

Tıp doktorunuzu sadece “onaylı” ilaçları, aşıları, cerrahiyi ve radyasyon tedavilerini sağlamaya zorluyor ve 
bunlar sizi ABD'de hasta ve bağımlı olan nüfusun 9095'i 
içinde tutuyor ve her yıl 1 milyonun üzerinde Amerikalıyı 
boş yere öldürüyor. 

Tıp mafyası her sene kürtaj yoluyla 1,5 milyonun üzerinde 
doğmamış bebeği öldürüyor. Dolayısıyla tıbbi soykırım, her 
yıl 25 milyonun üzerinde insan öldürüyor ve size her sene 1 


283 


ROCKEFELLER AİLESİ / Ölüm İmparatorluğu 


Ölüm İmparatoru 


trilyon dolarlık bir maliyeti oluyor ki bu da gayri safi ulusal 
bütçenin 012'sine karşılık geliyor. Tıbbi soykırım, sağlığınız 
ve yaşamınıza yönelik iyi bir yatırım değil. 

Rockefeller, Eustace Mullins'in Enjeksiyonla Ölüm 
ve G. Edward Griffin'in “Kansersiz Dünya’ kitaplarında 
belgelendirildiği üzere, 1910 yılı itibariyle, Rockefeller tüm 
tıp mesleği üzerinde kontrolü ele geçirdi. Rockefeller, milyonlarca dolar rüşvet vermek suretiyle tüm tıp okulları ve 
her eyaletin lisans kurulunu satın aldı. 


Bugün eğer tıp doktorunuz sizin her türlü sağlık sorununuz için test edilmemiş ve etkisiz bir Rockefeller ilacını 
reçeteye yazmıyorsa, eğer her türlü temel metabolizma bozukluğunu kötü bir şekilde yönetmiyorsa (toksisite, serbest 
radikal patoloji, gıda alerjisi, hipo-tiroid, kandidiyasis, vs). 

Eğer ilaç-dışı bütüncül terapiler kullanıyorsa, sağlıksız 
yiyecekler ve Rockefeller'in proses ettiği gıdaları tavsiye 
etmiyorsa ve eğer tıbbi soykırım uygulamıyorsa, Rockefeller usulü tıbbı uygulamadığı için lisansını kaybetmesi an 
meselesidir. 


Rockfeller İzin Vermez 


Rockefeller, ilaçlar konusundaki yaklaşımının önündeki 
tüm rekabeti ortadan kaldırmak suretiyle tıbbi bir tekel 
kurmak yoluyla denetimini konsolide etmiştir. 
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Bunu ise, tüm bütüncül tıp doktorlarına, kiropraktik 
yapanlara ve şelasyon, ultraviyole, hidrojen peroksit, ozor 
ve oksijen terapileri gibi doğal tedavi savunanlara karşı 
sahte raporlar üreten ABD'nin her bir kendindeki ortalama 
tıp doktorları, ajanları, bürokratları, politikacıları, medya 
propagandacıları yoluyla yapmıştır. 

İşte bu yüzden de çoğal terapileri hiçbir devlet bürokrasisi “kabul etmez” ve kiropraktik mesleği halen Rockefeller 
yapılanması tarafından aşağılanmaya devam etmektedir. 


Bunun anlamı, aslında, tüm bütüncül doktorların “yalancı doktor” olduğu ve doğal ilaç-dışı terapilerinin birer 
zevzevlik olarak kabul edildiği ve yasadışı kabul edildiğidir. 
Bunun sebebi ise, etkin olmamaları değil, etkin olmaları 
ve soykırıma dair Rockefeller tıp yapılanmasının parçası 
olmayışlarıdır. 


Rockefellerle Çelişirseniz 


Rockefeller, sağlık alanındaki hayırsever faaliyetlerin 
tümünü başlatmıştır ve onların tümünü de kontrol etmektedir. İşte bu yüzden de sizin “favori” sağlık hayırseverliğiniz, Rockefeller ilaçlarıyla rekabet halindeki tüm ilaç-dışı 
bütüncül terapilere ters düşmektedir. 

Rockefeller'in denetiminde sağlık alanında çalışan hayır 
kuruluşlarına bağış yaptığınızda, doğal bütüncül tedavinin 
ortadan kaldırılmasını desteklemiş oluyorsunuz; üstelik 
dostlarınıza soykırım vari, tedavilerle zarar verilmesi ve 
onların öldürülmesini de destekliyorsunuz. 

Health and Wellness Today'deki bir makalesinde, tıp 
doktoru Julian Whitaker, (Haziran 1993) her yıl baypas 
ameliyatından 15.000 kadar hastanın öldüğünü yazmıştı; 
Oysa ki şelasyon gibi “daha iyi teşhis ve alternatif tedavilerle 
hayatlarının kurtulması mümkündü.” 

Rockefeller yapılanmasına dahil olan tıbbi doktorlar 
ve onların fino köpekleri gibi kayıtlı diyetisyenleri, sürekli 
olarak sağlıklı olmayan gıdalar (süt ürünleri, proses yağlar, 
mayonez, margarin, kahve, vs) öneriyorlar. 
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Oysa söz konusu gıdalar serbest radikal patolojiye, 
kardiyovaskuler hastalıklara, kansere ve diğer sorunlara 
yol açıyor. Bu durum, kısmen, Ortodoks doktorları ve 
Rockefeller yapılanmasına mensup diyetisyenleri bu denli 
popüler yapan bir şey; keza size en çok sevdiğiniz balıklar- 
dan vazgeçmenizi tavsiye etmeksizin sizin kendi kendinizi 
öldürmenize izin veriyorlar. 

Bu durum, aynı zamanda, ortalama hastanın bütüncül 
doktorlardan ve beslenmeyle ilgili kiropratiktik yapanlar- 
dan uzak durmasına yol açıyor; keza bu kişiler sizden hiç 
kuşku yok ki sağlıksız besinleri ve kötü alışkanlıklarınızı 
sonlandırmanızı talep edeceklerdir. 
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Kemoterapi Yaşatmaz, Öldürür 


Tıp doktoru Robert Mendelsohn, “Tıptaki Muhalif” 
başlıklı kitabında, medikal yapılanmanın ağızlara sakız 
ettiği “bilimi” reddeder ve şöyle yazar: 

“Bugün kanser konusundaki zevzekliklerin en tehlikeli 
şekli, modem tıp içinde olanıdır. Örneğin, kanser kemoterapisinin hiçbir şekli, bu zamana değin kontrollü bir bilimsel 
araştırmaya konu olmamıştır. Yani, terapiye aday olanların 
yarısıtedaviyi kabul etmekte, diğer yarısı ise etmemektedir. 
Terapilerdeki tek kanıtlanmış etmen, rakip tepkilerdir.” 


Mullins, şöyle söylemektedir: “Bugün, hem zihinsel 
hem de fiziksel olarak zayıflatan hastalıklardan mustaribiz 
ve bunların neredeyse tümü, kimyasal ve ilaç tekelinin 
operasyonlarıyla doğrudan bağlantılı olabilir ve bir ulus 
olarak süre giden varlığımızın önündeki en büyük tehdidi 
oluşturmaktadır.” 

Mullins şöyle devam eder: “Tıpta Rockefeller etkisi Tıbbi 
Tekel'in içine (kanser endüstrisinin denetimi de dâhil olmak 
üzere) kemikleşmiş durumdadır.” 

Tıp doktoru Hardin James ise 1969 yılında Amerikan 
Kanser Derneği'ne şöyle seslenmiştir: “Tedavi edilmemiş 
kanser vakalannın yaşam beklentisi, (Rockefeller'in onayladığı kemoterapi, cerrahi ve radyasyonla) tedavi edilenlerden 
çok daha yüksektir.” 


Tomografi Hiroşima Gibi 


Vücudun maruz kaldığı radyasyon Hiroşima'da atom 
bombasından kurtulan kişilerdeki kadar Normal röntgenden 
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onlarca kat fazla radyasyon verilmesine neden olan tomografi çekimlerine İngiliz Sağlık Bakanlığı'ndan yasak geldi. 

Sağlıklı kişilerin vücut tomografisi çektirmesi yasaklandı. Bakanlığa göre, vücudun maruz kaldığı radyasyon 
Hiroşima'da atom bombasından kurtulan kişilerdeki kadar 

İngiliz Sağlık Bakanlığı çok kritik bir karara imza atarak 
sağlıklı kişilerin vücut tomografisi çektirmesine yasak getirdi. 
Bu yasağa gidilmesine gerekçe olarak tomografi sırasında 
yayılan ve vücuda nüfuz eden radyasyon oranının çok 
yüksek olması gösterildi. 

Tomografi çektirmek geçen yıllarda osteoropoz, kalp 
rahatsızlığı, damar tıkanıklığı ve diyabet gibi hastalıkları 
önceden tespit edebildiği için sağlık uzmanları tarafından 
sıklıkla tavsiye ediliyordu. 


Sağlıklı bireylerin her 5 yılda bir tomografi çektirmesini öneren doktorların bu tavsiyesi üzerine harekete geçen 
bakanlık tüm vücudu tarayan tomografinin normal bir 
röntgenden 400 kat daha fazla radyasyon yaydığını tespit 
edince yasak kararı aldı. 

Tomografiye sağlıklı giren her 50 hastadan birinin maruz kalınan radyasyon nedeniyle çekim sonrasında kansere 
yakalandığı belirtildi. 


Tomografi 442 Röntgene Bedel 


Yayınlanan raporda sık tomografi çektirenlerin vücutlarındaki birikmiş radyasyon seviyesinin I. Dünya Savaşı'nda 
Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından kurtulanlarla eş seviyede olduğu belirtildi. 

Sıradan bir röntgen vücudu görüntülemek için tek bir 
ışın gönderirken tomografide daha detaylı bir görüntü elde 
etmek için art arda birçok ışın gönderiliyor. 

2009 sonunda California Üniversitesi'nde görevli Prof 
Rebecca Smith-Bindman'ın 1.119 kişiyi inceleyerek yürüttüğü araştırmada tek bir tomografinin 442 göğüs röntgenine 
ve 74 mamografiye (meme röntgeni) eş oranda radyasyor” 
yaydığı ortaya çıkmıştı. 
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omografi 


Uzmanlar tomografideki bu riske karşın MR'ın hiçbir 
yan etkisi olmadığı konusunda görüş birliğine vardı. MR 
çekimleri sırasında sadece radyo dalgaları kullanılıyor. 
Bunlar da insan sağlığına zararsız. 


Etkileri 30 Yıl Sonra Ortaya Çıkar 


* Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: Türkiye'de bir çok 
insan tomografi çektiriyor. Hastaya x ışınlarının yani radyasyonun verilmesi kansere sebep olan şeydir. Bunlar vücutta 
kalıcı olduğu için yok edilemez. Hiç şikâyeti olmayan bir 
kişiyi teşhis edelim diyerek tomografiye sokulmaz. İnsan 
tomografi çektirdiği anda kanser olmuyor. 30 ya da 40 yıl 
sonra ortaya çıkıyor. 

* Prof. Dr. Murat Kınıkoğlu: Diğer tetkiklere göre üstün 
yönleri var ama kanserriskini artırması büyük bir dezavantaj. Baş ağrısı nedeniyle tomografiye giren 10 bin hastadan 
birinde beyin tümörü çıkıyor. Zararlı madde X ışınıdır. 

Tomografilerde, basit röntgen tetkiklerinden 50-200 
kez daha fazla X ışını alınır. Küçük yaştakilerde ve hamile 
kadınlarda radyasyona bağlı kanserojen etki daha çoktur. 
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Süt ve Su Oldürebilir 


Tıp doktoru Joseph Price, M.D. ise, “Kalp atardamarları, 
Kolesterol, Klor” başlıklı kitabında, içme suyundaki klorun, 
kardiyovaskuler hastalıkların büyük çoğunluğunun sebebi 
olduğunu yazmıştı. 

Doktor Kurt Oster ve Doktor Donald Ross ise ‘XO 
Faktör” adlı kitaplarında, homojenleştirilmiş süt içindeki 
ksantin oksitleyici enzimlerin kardiyovaskuler hastalıkların 
neredeyse yarısının sebebi olduğunu belirtmişlerdi. 

Tıp doktoru Stephen Langer, “Çözüldü: Hastalığın Bilmecesi, adlı kitabında ise, Ortodoks yaklaşımlar sonucunda 
sürekli kötü bir şekilde yönetilen tiroid işlevinin kandaki 
kolesterol düzeylerinin yükselmesine sebep olduğunu ve 
kardiyovaskuler hastalıkları tetiklediğini belirtmişti. 

Ortodoks yaklaşımlar, sizi hasta, bağımlı ve sürekli yeniden 
hastalanan bir şekilde tutmak için, klorun, süt ürünlerinin, 
kök kanalların, hipo-tiroidin, serbest radikal patolojinin ve 
tedavisinin ve serbest radikalleri nötralize eden şelasyon 
terapisinin rolünü gözden düşürür; kan damarlarındaki ağır 
metal zehirlenmesi ve blokajları ortadan kaldırır. 


Hastalıkların Çoğu Önlenebilir 


ABD Sağlık, Eğitim ve Refah eski Bakanı Joseph 
Califano'nun tahminlerine göre;tüm hastalıkların ve erken 
ölümlerin üçte ikisi, aslında önlenebilir türden. Doktorların 
alternatif iddialarına göre; tüm hastalıkların % 90'ına kadarı 
önlenebilir ve yaşam biçimlerinde sağlıklı değişimler yaratıp 
doğal terapilere yöneldikçe ortadan kaldırılabilir. 

Bu tahminler temelinde, tüm kardiyovaskuler hastalıklardan kaynaklı ölümlerin yaklaşık % 80'inin, eğer tıp 
tekeli hastalık ve ölüm yerine sağlığı teşvik etmiş olsaydı, 
önlenebilir nitelikteydi. 

Eğer Ortodoks yaklaşımlar tarafından şelasyon terapisi 
serbest radikal patoloji kaynaklı kardiyovaskuler hastalıkların 
doğal bir tedavisi olarak kabul edilirse ve eğer klorlu içme 
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suları, süt ürünleri, kök kanalları ve hipo-tiroidin tehlikeleri 
hakkında size gerçekleri açıklarlarsa, bu abesle iştigal ölümler 
de önlenebilir hale gelecektir. 


İlaçlar Kansere Yol Açıyor 


Rockefeller tarafından proses edilmiş besinler ve toksik 
ilaçlar, planlanandan daha fazla kansere sebep oluyor ve 
elbette bütüncül terapiler de yok hükmünde sayılıyor. Her 
sene kanserden 2 milyon insan ölüyor. 


Abesle iştigal olan bu ölümlerin en az %50'si, ozon, 
hidrojen peroksit, şelasyon, oksijen terapilerinin yanı sıra 
iyi bir detoks diyeti eşliğinde önlenebilir. 

Rockefeller'ın tıp doktorları, her sene ABD'de Rockefeller'ın 
ilaçları, cerrahisi ve radyasyonuyla 350.000 kanser hastasını 
öldürüyorlar. 


Ortodoks tıp doktorları rutin bir şekilde sistemik toksisiteyi, alerjiyi, kandidiyazı, kronik yorgunluk sendromunu, 
hipoglisemiyi, kabızlığı ve diğer bilinen metabolik bozuklukları yok sayıyorlar, küçümsüyorlar, itibarsızlaştırıyorlar 
ve kötü yönetiyorlar. 

Teşhis edilmemiş, kötü teşhis edilmiş, tedavi edilmemiş 
ve kötü tedavi edilmiş olan bu çok rastlanan metabolik 
hastalıklar, kardiyovaskuler hastalıkların, kanserin, eklem 


İlaçlar 
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iltihaplarının, zayıf bağışıklık sisteminin, yorgunluğun, 
depresyonun, kilo almanın ve diğer tüm sağlık sorunları 
ile hastalıkların temel sebebini oluşturmaktadırlar. 


Tıbbi doktorlara, Rockefeller denetimindeki tıp okullarında, söz konusu temel metabolizma bozukluklarının, 
kronik şikâyetçiler ve hastalık hastası kişiler tarafından 
uydurulan ve büyük oranda hayal gücü ürünü sahte 
hastalıklar oldukları, gerçek doktorların bu sahte hastalıkları görmezden gelmeleri, küçümsemeleri ve gözden 
düşürmeleri gerektiği, 

Sadece safsatalarla uğraşan bütüncül tıp doktorlannın, 
bütüncül pratisyenlerinin ve natüropati üzerinde uzmanlaşmış kişilerin bu sahte hastalıkları safsata yollardan tedavi 
ettikleri öğretiliyor. 


Tıp, Şarlatanlarla Doludur 


Tıp doktoru Stuart Berger, ‘Doktorunuzun Tıp Doktorun- 
da Öğrenmedikleri” başlıklı kitabında şöyle der: İlaç-odaklı 
Ortodoks tıp doktorları, sizi gereksiz yere hasta, usanmış, 
depresif ve malul hale getirir ve bunun için de metabolizmayla ilgili temel bozuklukları görmezden gelirler ve yanlış 
tedavi uygularlar. 


Sonuç olarak; Rockefeller yapısına mensup doktorların 
bilmedikleri (ve özellikle eklemek isterim) ve bilmezden 
geldikleri şeylerin neticesinde, milyonlarca insanın yaşantısı 
boşa harcanır ve hatta kaybolur. 


Modern tıp, bilimsel değildir. Siyasi olarak güdülenmiş bir tıp soykırımıdır ve şarlatanlıklarla doludur. Çünkü 
Rockefeller ve ilaç endüstrisine sahip olan ve denetleyen 
diğer uluslararası haydutlar, aynı zamanda ABD ve dünya 
çapındaki tüm tıbbi ve bilimsel araştırmaları da kontrol 
etmektedirler. 


Böylelikle kanser, kardiyovaskuler hastalıklar, eklem 
iltihapları, AIDS ve diğer sağlık sorunlarını tedavi etmek 
üzere doğal terapilerin tüm bilimsel keşiflerini yok sayarlar. 
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Uluslararası düzeyde rüşvet ve yolsuzluk, ilaçların sınanma aşamasında çevrilen dalavereler, veri uydurmaları, 
Dr Braithwaite'e göre oldukça yaygındı. (Townsend Letter 
for Doctors, Ocak, 1994). 


Bu rapor, tıbbi araştırmacılann, teste konu olan deneklerin 
öldüğünü veya hastaneden ayrıldıklarını raporlamadıklarını 
belirtmektedir: kötü sonuçlar raporlanmamaktadır. 


Ayrıca, bazı tıp araştırmaları, yıllık 1 milyon dolar 
kazanmaktadır ve gelecekte işini devam ettirebilmek için 
sonuçlar üzerinde tahrifat yapmak üzere yoğun baskı söz 
konusudur. 


“Batı Almanya'nın prestijli haftalık dergisi Der Spiegel 
(24 Haziran 1985)... Bir kural olarak, ilaç şirketleri münferit 
politikacılara ve bunlar arasından seçilen ve sağlık politikasını belirleyen kamu yetkililerine belli bir para verirler. 
Milyarlarca dolar değerindeki farmasötik endüstrisi, yasama 
organını satın almıştır.” 


Çocuğunuzu İlaçlardan Koruyunuz 


Tıp Doktoru Robert Mendelsohn, (Doktorunuza Rağmen 
Sağlıklı bir Çocuğu Nasıl Yetiştirirsiniz?) başlıklı kitabında 
şöyle yazar: 

“Kötü ilaçların büyük kısmı dünyada olduğu gibi ABD'de 
uygulanmaktadır. Doktorlar, tıp eğitiminin önleme yerine 
müdahale konusundaki önceliği, ilaçlar ve teknolojiye olan 
bağımlılığı ve her bir (tıp) öğrencisinin beynine kazınan 
bağışlanamaz ritüeller, ayrıntılar ve bencil davranışlar yüzünden bozulmuşlardır. 


Beyinleri kurumsal budalalıklarla o denli dolmuştur ki, 
sağduyuya hiçbir yer kalmamıştır. Davranışlar konusunda 
uzun zamandır yaptığım gözlemler ve binlerce çocuğun 
tedavisinde edindiğim deneyim temelinde ailelere tavsiyem, “mümkün olduğunca doktorunuzdan sakınınız” 
şeklindedir. 
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Dr. Mendelsohn; “Çocukluk hastalıklannın önündeki en 
büyük tehdidin, onları kitlesel bağışıklıklar yoluyla hastalıklardan korumak için yapılan tehlikeli ve etkisiz çabalardan 
ileri geldiğini” söylemektedir. 


Tıpta Şantaj 


Tıp doktoru ve (Tıpta Şantaj: Alternatiflerin Ortadan 
Kaldınlması) kitabının yazarı James Carter, şöyle yazar: “Kapalı kapılar ardında, organize tıp, metotlarını durdurmaları 
için alternatif doktorlar üzerinde ciddi baskı uyguluyor. 


Meslektaşları tarafından dışlanıyorlar ve etik davranmadıkları, sahtecilik yaptıkları ve diğer uydurma bahanelerle 
kendilerine saldırılarda bulunuluyor; zihinsel yetenekleri 
bile sorgulanıyor. 


Alternatif doktorlar, haksız yere, hastalarını para için 
sömürmekle suçlanıyorlar. Şarlatanlar olarak yaftalanan bu 
insanlar, haksız saldırılara ve düzmece suçlamalara konu 
oluyorlar — nesnel soruşturmalara değil.” 


“Kurumsal çıkarlar, hangi tıbbi süreçlerin aranacağı ve 
geliştirileceğini belirler. Ticaret ve endüstrinin finansal devleti ve onların kurumsal sponsorlu hayırsever destekçileri 
(örneğin Amerikan Kanser Derneği) yatırımlarını temsil 
eden yasaların geçmesi için paralar harcayıp lobi yapıyorlar. 
Rekabeti ortadan kaldırmak niyetindeler.” 


Rockefeller medikal Gestaposu, sağlıklı gıda dükkânları 
ve bütüncül tıp doktorlarına baskın yapıyor ve vitaminlerine, 
ozon makinelerine, radyonik makinelerine, bilgisayarlarına, 
kitaplarına, medikal ekipmanlarına ve diğer özel mülklerine 
el koyuyor. 

Yüz binlerce doların münferit olarak kaybı oldukça 
rastlanır bir durum olup el konulan mülkler, her ne kadar 
bütüncül doktora yönelik olarak herhangi bir resmi dava 
açılmamış olsa da, hiçbir zaman iade edilmedi. 
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Yaşatmak Değil, Oldürmek 


Bütüncül tıp doktoru Julian Whitaker, Health and 
Wellness Today'de (Ekim 1993) yayımladığı bir makalesinde 
şöyle yazmaktadır: “ New England Joumal of Medicine'in 
aktardığında göre, 1984 yılında sadece New York'ta standart 
hastane prosedürleri sonucunda 128.609 insana zarar verildi 
ve 23.451 kişi öldürüldü.” 


Ulusal ölçekten bakıldığında, bunun anlamı; tıbbi hatalar ve yanlış uygulamalar sonucunda bir yıl içerisinde 2,4 
milyon Amerikalıya zarar verilmesinin ve yaklaşık 450.000 
kişinin öldürülmesinin mümkün oluşudur. Bir yılda bu 
kadar çok insanı öldüren ve zarar veren bir başka endüstri 
daha arayın da bulasınız.” 


Dr. Robert Schenieder, (Operasyonlara Ne Zaman 
Hayır Denir) adlı kitabında, tüm operasyonların 625'inin, 
bademcik ameliyatı ve rahim ameliyatlarının ise 025'inin 
gereksiz olduğunu söylüyor. 


Her yıl yapılan 25 milyon ameliyat arasında, bu da 
demek oluyor ki her sene 6 milyon kadar gereksiz ameliyat 
yapılıyor. Tıp uzmanlarına göre, 6 milyon gereksiz ameliyat 
içinde 123.000 kadar Amerikalı her sene gereksinim duymadıkları operasyonlar sonucunda ölüyorlar. 


İlaçla Milyonlar Öldürülüyor 


Marti Kheel, Townsend Letter for Doctor'da (1992), ABD 
Gıda ve İlaç İdaresi FDA verilerini temel alarak, ABD'de 1,5 
milyon kişinin 1978 yılında reçeteli ilaç alımı sonucunda 
hastanelik olduğunu belirtmektedir. 

Ve hastaneye kaldırılan hastaların % 30 kadarı, kendilerine uygulanan terapi sonucunda daha büyük bir hasar 
görmektedirler. Khell bu noktada şöyle der: “ ilaç alarak 
öldürülen insan sayısının her sene 5milyon civarında olduğu 
tahmin edilmektedir.” 

Dr. Michael A. Schmidt ise, (Antibiyotiklerin Ötesinde) 
adlı kitabında, tüm antibiyotiklerin % 60 kadannın gereksiz 
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yere reçetelendiğini, iyileşen hijyen ortamları sonucunda antibiyotiklerin değil ölüm oranlannın arttığını belirtmektedir. 

Medical Heretic'te aktarıldığına göre ise; 25 yıl boyunca 
pratisyen doktorluk yapan tıp doktoru Robert Mendelsohn 
şöyle yazmıştır: 

“Yıllık fiziksel incelemeler, bir sağlık riskidir. Hastalar 
açısından hastaneler tehlikeli yerlerdir. Çünkü örneğin 
içeri girerken sizde olmayan bir enfeksiyon ve hastalık 
kapmış şekilde çıkabilirsiniz oradan. Ameliyatların çoğu 
pek fazla yarar sağlamaz, büyük bölümü de zarara sebep 
olur. 


Tıbbi test laboratuvarları, şaşırtıcı biçimde % 50 hatalıdır.” 


Dr. Mendelsohn, şunu söyleyerek sözlerine son verir: 
“Modem tıbbın 9090'ından çoğunun (doktorlar, hastaneler, 
ilaçlar ve ekipmanlar) yeryüzünden yok olabileceğine ve 
bunun etkisinin ivedi ve yararlı olacağına inanıyorum.” 


“Aslında çok hasta olmanıza rağmen, size yıllık fiziksel 
incelemeler sonucunda temiz raporu verebilirler. Çünkü 
Ortodoks tıp doktorları semptomlara odaklamakta; bunun 
temel sebeplerine bakmazlar.” 


Rockefellerın Cani Doktorları 


Tüm bunlar doğrudur ve belki de günün birinde 
Rockefeller yapılanmasının mensubu olan doktorunuzun 
unvanındaki “Tıp Doktoru”nun aslında “Ahlaki Olarak 
Yozlaşmış” anlamına geldiğini anlayacaksınız; çünkü onun 
için sizin sağlığınız da yaşamınız da hiçbir şey ifade etmiyor; 
sözleri değil ama çalışmaları bunun bir kanıtı. 

Eğer doktorunuzun Rockefeller yapılanmasına mensup 
yozlaşmış biri olduğunu nasıl anlarsınız? Ona sorun: “Şelasyon, ozon, ultraviyole, Zırh tiroid, homeopati, kiropratik, 
natüropati, bitkiler, vitaminler ve tercih özgürlüğünü kullanıp 
destekliyor musunuz?” 

Eğer yanıt hayır ise, bilmiyorum, belki veya “tıp okulunda beslenme ve alternatif terapi derslerini görmemiştim”, 
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Kürtaj 


ise, kendinizi nazikçe affedin ve bütüncül bir tıp doktoru 
bulun kendinize. Gerçek bir doktor olsun ve her şeyden 
önce doğal terapiler kullansın. 


Bebeklere Ölüm Fermanı 


Rockefeller tıp yapılanmasının kontrolünü ele aldığından 
beri geçen senelerde yaşanan tıbbi soykırım, Rockefeller'ın 
onayladığı hileli ilaçları, cerrahi yöntemleri ve radyasyonu 
kullanan yaklaşık 95 milyon insanın ölümüne sebebiyet verdi. 


Buna ek olarak, Rockefeller'ın başlattığı ve finanse ettiği 
kürtaj klinikleri, Roe vs Wade gibi şeytani bir karardan beri 
90 milyonun üzerinde doğmamış masum bebeğin ölüm 
fermanını imzaladı. 

Şimdilerde artık Rockefeller tıbbi soykınmının son 
80 yılda verdiği 95 milyonluk can kaybının, Yeni Dünya 
Düzeni'nin bir parçası olduğunu anlamaya başlayabilirsiniz. 

Bu totaliter, komünist bir plandır ve özgürlük, bolluk, 
sağlık, refah ve barış vaat eder; ancak bunun yerine kölelik, 
kıtlık, doktor kaynaklı hastalıklar ve ölüm ve sürekli bir 
savaş sunacaktır. 
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Rockefeller, Rothschild ve diğer uluslararası bankerler, 
Rockefeller tıp yapılanmasını kontrol etmektedirler. Tüm 
rekabeti soykırım hedefine yönelik ilaç yaklaşımı lehine 
yok etmek istiyorlar. 


Bizi hasta ve bağımlı tutmak, bizi köle yapmaya dönük 
küresel planlarına dayanamayacak kadar hasta ve bağımlı 
tutmak için soykırım hedefli programlarının bir parçası 
olarak kiropratiği sınırlandırmak ve yok etmek istiyorlar. 


Ulusal egemenliğimizi yok eden ve aynı tek dünya 
hükümetini temel alan bu uluslararası haydutlar, aynı 
zamanda tıp yapılanmasını da kontrol ediyorlar. Yeni 
Dünya Düzeni, komünisttir ve Rockefeller'ın denetimindeki Amerikan hükümeti, 80 yılı aşkın süredir komünizmi 
desteklemektedir. 

Roosevelt, Truman ve Eisenhower, Stalin'in Komürnizmini ve Rusya'da çoğu beyaz Hıristiyanlardan oluşan 
30 milyon ila 50 milyon arasında kişinin öldürülmesini 
desteklemişlerdir. 

Stalin, Rockefeller'ın, Rothschild'ın ve diğer uluslararası 
bankerlerin bir ajanıydı. Bu uluslararası Komünistlerin geçen 100 yıl içerisinde 300 milyonu aşkın insanı öldürdüğü 
tahmin ediliyor ve buna ek olarak tıbbi soykırımları geçen 
80 yıl boyunca 95 milyon kişinin ölümüne neden oldu. 


Tıbbi soykırım; yapay semptomların sağlık sorunlarınızı daha da kötüleştirme niyetindeki Rockefeller ilaçlarıyla 
tedavi edilmesini içerir. 

Ancak bu ilaçlar, sizi hasta etme niyetiyle hastalığın 
temel sebeplerini yok sayar, küçümser, gözden düşürür ve 
kötü yönetir; zorunlu aşılamalar, hastalığı tedavi etmez ama 
yeni hastalık yaratır; sağlığınıza zarar vermek için sağlıksız 
gıdalar önerirler. 

İnsanların hayatını kurtardığı ve tıbbi maliyetleri azalttığı 
kanıtlanmış olan tüm ozon, ultraviyole, oksijen terapilerini, 
şelasyon ve diğer holistik terapileri ortadan kaldırırlar; bütüncül terapilerin test edilmesi için yapılan tüm araştırmaları 
engellerler ve reddederler. 
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Kürtaj, kürtaj klinikleri, uluslararası kuruluşların yarattığı AIDS virüsü, virüs bulaşmış şırıngalarla. (hepatit ve 
çocuk felci aşısı dâhil) kasten yaygınlaştırılır. Tüm bunlar 
ise, tıbbi bir soykırımdır. 


Rockefeller Soykınmı 


Herhangi bir hata olmasın: tıbbi soykırım, Rockefeller 
soykırımının bir parçasıdır. Tek Dünya Hükümeti'nin tek 
bir hedefi bulunmaktadır: Küresel Güçler tarafından kontrol 
edilmek istenmeyen herkesin topyekün soykınmı. 

Bu; bir tasfiyedir; öldürücü bir cinnettir; soğukkanlı bir 
cinayettir. Tıbbi soykırım, Yeni Dünya Düzeni'nin soykırımının bir parçasıdır. 

Ortodoks Tıp doktorunuz, Amerika'nın irili ufaklı her 
bir kentinde ve kırsal alanında, kabul etse de etmese de, 
Rockefeller ilaçlarının bir itici lokomotifidir. O bir Bilim 
adamı değildir. Korkağın tekidir; kibrinin gerisine türlü 
yalanlar ve sahte bir saygınlık kisvesini gizler. 

En iyi doktor olduğunu iddia eder; ancak kaza kurbanlarını ortadan kaldırmak gibi iyi bir iş yapmak yerine, her 
türlü metabolizma bozukluğunu, hastalığı ve insana özgü 
marazları kötü bir şekilde yönetir. 


Kriminal açıdan ihmalkârdır ve işe yaramadığı kanıtlanmış Ortodoks tedavileri kullanırken, şelasyon, ozon ve 
diğer doğal bütüncül terapileri kullanmayı reddederken 
bir cani halini alır. 


Rockefeller'in proses ettiği gıda endüstrisi, sağlık sigortası 
endüstrisi, ilaç endüstrisi ve tıbbi yapılanmanın bir fahişesi 
haline gelmiştir; öyle ki uygun beslenme tavsiyeleri, sağlık 
sigortası kapsamı, tıbbi araştırmalar, teşhis, tedavi ve altematif 
doğal terapilere erişim, siyasi baskıyla, sahtecilikle, rüşvetle 
ve çalışma lisansını kaybetme tehditleriyle belirlenmektedir. 
(şayet Rockefeller'ın uygun gördüğü ilaçları, kanıtlanmamış 
cerrahi müdahaleleri ve radyasyon tedavilerini reçeteye 
yazmazsa). 


Tüm bunlar sizi hasta, bağımlı ve kuzu gibi kolaylıkla 
güdülebilen biri haline dönüştürmek üzere tasarlanmış şeyler... 
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Kavrayışınız ve bilginiz, sadece işin ilk aşamaları. Tıbbi 
soykırım, bununla ilgili bir şey yapana kadar devam edecek 
ve bizim çok acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. 


Rockefeller onaylı ilaçlar, aşılar, cerrahi müdahaleler ve 
radyasyon tedavilerini kullanarak, her yıl sadece ABD'de 
milyonlarca insanı sakatlayıp 2.5 milyonun üzerinde kişiyi 
öldürmektedir. 


Buna ek olarak, Rockefeller'ın finanse ettiği ilk kürtaj 
klinikleri bulunmaktadır ve bugün onun ateist tıp doktoru 
fahişeleri, Dünya'da sırf kürtajla her yıl milyonlarca doğmamış bebeği katletmektedir. 


Rockefeller, Tıp okullarının ve devletin lisans kurullarının 
tümüne rüşvet vermiştir; onlar da Rockefeller ilaç endüstrisinde üretilmiş faydasız ilaçları reçetelerine yazmayan tüm 
tıp doktorlarının lisanslarını kaldırmaktadırlar. 


Rockefeller denetimindeki Tıp doktorlarının ellerinde 
gerçekleşen en abesle iştigal ölümler; kardiyovaskuler hastalıkların ve kanserin kötü yönetiminden kaynaklanmaktadır 
ve birinci kısımda belirtildiği gibi her yıl 25 milyon ölüme 
sebebiyet vermektedir. 

Bu makale; sizi öldürmekte olan Tıp Yapılanması'nda 
olan biteni anlamanıza yardımcı olmak için bir girişimdir. 
Anlayışınız ve bilginiz, sadece ilk aşamalardır. Tıbbi soykırım, bu konuda siz bir şey yapana kadar devam edecek 
ve bizim de çok yakınlarda bir şeyler yapmamız gerekiyor. 
Dr. Grady A. Deal, Ph.D., D.C. — 10 Mayıs 1995 

(Bu makalenin Türkçe tercümesinin Gıda Hareketi sitesinde 
yayınlanmasına izin veren Turque Diplomatugue Dergisi'nden 
Omer Ozkaya'ya teşekkürler.) 


(Not: Türkiye yapılan son mevzuat çalışmalarını, Türkiye Tabipler Birliği Aşı başta olmak üzere Ortodoks Tıp 
mensupları en şiddetli şekilde direniyor hatta tehdit ediyor.) 
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Çocuklara verilen aşılar ile ilgili çok yakın ve olası 
yan etkileri olmuştur. Özellikle vurgulanan erken 
çocukluk aşıları ile otizm arasında bağlantı olduğu 
kanıtlanmıştır. 


Aşı Yan Etkileri 


Bu makale, aşıların içinde bilinen maddelerin bir listesini sağlar ve belgelenmiş yan etkilerini açıklar. Aşı üreten 
şirketler ise yıllardır bu bilgiyi bastırmak için çalışmışlardır. 


Çünkü Aşıların içinde bulunan ve açıklanmayan ekstra 
kimyasallar ve toksinler vardır. Bu da Aşıların faydadan çok 
zararının olduğunu ortaya koyar. 


Örneğin Aşıların Otizm ile bağlantısı zaten defalarca 
ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aşılar, belirli hastalıkları 
önlemek için kullanılır. Ancak, bu hastalıklara yakalanma 
şansı son derece uzak olanların dahi aşının ardından bu 
hastalıklara yakalandığı bir gerçektir. 

Aşı insanlara yarardan çok daha fazla zarar verdiği 
kanıtlanmıştır. Belirli bir aşı aslında etkili koruma sunma 
şansı% 35 ve% 90 arasında değişir ve bu koruma kısa zamanda sona erer. 

Bazı durumlarda, koruma amacıyla yapılan aşıların 
insanların bağışıklık sistemini yok ettiğini veya zayıflattığını 
Tıp dünyası artık kabul etmiştir. 

Gelin şimdi sözde insanları korumak amacıyla yapılan 
Aşıların içindeki kimyasalları ve olası yanetkilerini inceleyelim; 
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Aşılar 


Formaldehit 


Bu doku sabitleyici ve bir koruyucu olarak aşılarda 
kullanılır. Formaldehit Formik asit haline oksitlenir. Karınca asidi arı ve karınca zehir ana maddesidir. Konsantre, 
aşındırıcı ve tahriş edicidir. Vücudun oksijen emici olsa da, 
asidoz, sinir, karaciğer ve böbrek hasarına neden olabilir. 

Ulusal Araştırma Konseyi'ne göre, genel nüfusun % 
20'sinden az, yüzde “010'undan fazla aşırı formaldehit 
toksisitesine duyarlı olabilir ve herhangi bir düzeyde maruz tepki verebilir. Formaldehit Çevre Savunma Fonuna 
göre, ekosistemler ve insan sağlığı üzerindeki en tehlikeli 
bileşiklerden biri olarak sıralanır. 

Bu bulgular, çevresel maruz kalma ve bu doğrudan 
kana enjekte edilir çünkü bu yüzden, tehlikeler, aşılar dâhil, 
formaldehid için çok daha fazladır. 

Formaldehit'e çevresel maruz kalma ve doğrudan kana 
enjekte edilmesi (aşılar dahil) çok tehlikelidir ve zararları 
çok daha fazladır. 

1. Göz, burun, boğaz ve akciğer tahrişi 

2. Nedeniyledeğişmiş doku proteinlerine koku duyusu 
Akut 

3. Anemi 

4. Ilgisizlik 
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. Körlük 

. Idrarda kan 

. Bulanık görme 

. Ağrı 

. Bronşiyal spazmlar 

10.Bronşit 

11.Sinüs alanı ve boğazda yanıklar 
12.Kardiyak bozukluk 

13.Çarpıntı ve aritmiler 

14.Merkezi sinir sistemi depresyonu 
15. Yüksek bilişsel işlevlerde değişiklikler 
16. Kimyasal hassasiyet 

17.Göğüs ağrıları ve gerginlik 
18.Kronik vajinit; soğuk algınlığı 
19.Koma 

20.Konjonktivit 

21.Kabızlık 

22.Konvülsiyon 

23.Kornea erozyon 

24.Ölüm 

25.Kırmızı kan hücrelerinin yok edilmesi 
26.Depresyon 

27.Dermatit 

28.İshal 

29. Konsantrasyon güçlüğü 

30. Oryantasyon bozukluğu ve baş dönmesi 
31.Kulak ağrıları 

32.Egzama 

33.Duygusal kızdırdı 

34.Etmoid polipler 

35. Yorgunluk 

36.Fekül kanama 

37.Fetal asfiksi 


© EW Iİ A Gİ 
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38.Grip benzeri ya da “soğuk algınlığı” hastalık 
39.Ağrı ile sık idrara çıkma 

40.Gastrit 

41. Astrointestinal inflamasyon 

42.Baş ağrısı 

43.Hemolitik anemi 

44.Hemolitik hematüri 

45.Ses kısıklığı 

46.Hiperaktif solunum yolu hastalığı 
47.Hiperaktivite 

48.Hypomenstrual sendromu 
49.Bağışıklık sistemi (alerjen) hassasiyetini 
50. Engelliler (kısa) dikkat süresi 
51.Dikkat ulaşmak için kapasite Engelliler 
52.Olamama ya da yutma güçlüğü 
53.Kelimeleri ve isimleri hatırlamak için edilememesi 
54.Tutarsız IQ profilleri 

55. Üreme organlarının enflamatuvar hastalıkları 
56.Bağırsak ağrı 

57.İçsel astım 

58.Sinirlilik 

59.Sarılık 

60. Eklem ağrısı 

61.Eklem şişmesi 

62.Böbrek ağrısı 

63.Larenks spazmı 

64.Hafıza kaybı 

65.Koku duyusunun kaybı 

66.Tat kaybı 

67.Keyifsizlik 

68.Regl ve testis ağrısı 

69.Menstrüel düzensizlikler 

70.Metalik tat 
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71.Kas spazmları ve krampları 
72.Burun tıkanıklığı 
73.Kabuklanma ve mukoza iltihabı 
74.Mide bulantısı 

75.Burun kanamaları 


76.Önkol ve parmak uçları kesitler Uyuşma ve karıncalanma 


77.Kısmi felç laringeal 
78.Pnömeni ve Akciğer Ödemi 
79.İndirimli bodytemperature 
80.Gecikmiş konuşma desen 
81.Zil veya kulak karıncalanma 
82.Şizofrenik tipi belirtileri 
83.Hassasiyet ses 
84.Şok 
85.Kısa süreli hafıza kaybı 
86.Nefes darlığı 
87.Gilt lezyonları 
88.Hapşırma 
89.Boğaz ağrısı 
90.Spacey duygu 
91.Konuşma zorluğu 
92. Kısırlık 
93.Şişmiş bezleri 
94.Kocaman 
95. Aşırı Susuzluk 
96.Soluk borusu iltihabı 
97.Trakeobronşit 
98. Baş dönmesi 
99. Kusma kan 

100. Kusma 

101. Hırıltı ve Akciğer Komplikasyon 
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Merkür - Cıva 


Cıva bileşikleri koruyucu olarak aşılarda kullanılır. toksisite art arda tıbbi kuruluş ve gözetim kurumları tarafından 
aşı alanında göz ardı edilmiştir. 


Merkür (sadece ikinci uranyum ve bunun türevleri) 
insanlığın bilinen ikinci en zehirli unsurdur. Beyin nöronları, hızlı ve sürekli maruz kalırsa, 30 dakika içinde civa 
varlığında parçalanır. 


Merkür aynı zamanda vücudun kromozom yapısını 
değiştirmektedir. Diş dolgularında kullanılan standart gümüş 
türü olan civa bazlı dolgular endişe veriçidir. 


ABD Thimerosal yıllardır (cıva içerir aşılarda koruyucu) 
potansiyel sorunlar hakkında bilinir. Dünya Sağlık Örgütü 
1990 yılında bu konuda endişelerini dile getirdiler. 


Civa vücutta birikim yaparak artış gösterir. Öyle ki 
civayı bir cesetten çıkarmak bile çok zordur. 


Aşağıda cıvaya maruz kalmanın etkilerini ayrıntılarıyla 
Sağlık Ulusal Enstitüleri ile bağlı bir web sitesinden alınmıştır: 


“Cıva bazlı bileşiklere yüksek maruz kalma semptomları 
şunlardır: 


1. aftöz, 

2 stomatit 
3. satarrhal jinjivit, 
4. Mide bulantısı, 

5. Sıvıdışkı, 

6. Ağrı, 

7. Karaciğer hastalıkları, 
8 


kardiyovasküler sistem ve hematopoetik sistem 
yaralanmaları, 


9. Sağırlık ve ataksi, 
10. Ölüm 
11. Baş ağrısı, 


12. Dil, dudak, el ve ayak parmakları, diğer nonspesifik 
işlev bozukluklannın parestezi, 
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13. 
14. 
15. 
16. 


17. 
18. 
19. 


20. 


21. 
22. 
23. 
24. 


25. 
26. 
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Metalik tat, 

Hafif gastrointestinal bozukluklar, 

Aşırı rüzgâr ve ishal oluşabilir. 

Akut zehirlenme gastrointestinal tahriş ve böbrek 


yetmezliğine neden olabilir.Şiddetli zehirlenme 
erken belirtileri şunlardır 

Genişletilmiş ellerin ince titreme, 

Yan görme kaybı, 

Gözler, konuşma, yazma ve yürümede koordinasyon 
hafif kaybı, 

Yetersizlik stand veya gönüllü hareketleri gerçekleştirmek için, 

Kas atrofi ve eğme kontraktürleri arada, 
Genelleştirilmiş miyoklonik hareketler, 

Zorluk sıradan konuşma anlama, 

Sinirlilik ve huysuzluk mani ilerliyor, şuur bulanıklığı, koma, 

Çocuklarda zekâ geriliği, 

Cilt tahrişi, kabarcıklar ve dermatit. 


Diğer belirtiler şunlardır; 


27. 
28. 
29. 
, konvülsiyonlar, 

. ekstremitelerde ağrı ve uyuşma, 
. nefrit, 


korea, 
atetozis, 
titreme, 


tükürük, 


. dişlerin gevşemesine, 
. diş etleri üzerinde mavi çizgi, 


anksiyete, 
zihinsel depresyon, 


. uykusuzluk, 


halüsinasyonlar ve merkezi sinir sistemi üzerindeki 
etkileri. 
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Aynı zamanda gözlerde mukoza ve üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir. 

Cıva etkileri, inorganik, organik ve metalik cıva bileşikleri 
arasında farklılık gösterir. 

Cıva bileşiklerinin neden olduğunu nörolojik toksisite 
belirtileri maruz kaldıktan sonra gecikmeli fark edilecektir. 

Bu, önceki nesillerde yoktu aşı ile ilişkili öğrenme 
güçlüğü ve davranış bozuklukları, uzun vadeli nörolojik 
belirtiler açıklıyor. 


Antifriz 


Antifriz (etilen glikol) çocuk felci aşısı bir bileşendir. 
Bu “çok toksik madde” olarak sınıflandırılır. Bu madde ile 
20 köpek öldürmek için bir çorba kaşığından az bir miktar 
yeterli olacaktır. 


Evcil hayvan sahipleri sadece küçük bir miktar ölümcül 
olduğunu bilerek, genellikle bu tehlikeli maddenin etrafında 
çok dikkatlidirler. Sadece, kan akışına doğrudan enjekte 
edildiğinde, insan vücudu üzerindeki bu etkileri tahmin 
edebilirsiniz. 

Antifriz sonunda böbrek, karaciğer, kan ve merkezi sinir 
sistemi (MSS) bozukluklarına yol açabilir. Oldukça zararlı 
ve yutulduğunda olasılıkla ölümcüldür. 


Etkileri davranış bozuklukları, uyku hali, kusma, ishal, 
görme bozuklukları, susuzluk, konvülsiyonlar, siyanoz, hızlı 
kalp hızı, MSS stimülasyonu, depresyon, kardiyopulmoner 
etkileri, böbrek bozuklukları içerir. Aynı zamanda karaciğer 
ve kan bozukluklarına yol açabilir. Bu deney hayvanlarında 
üreme ve gelişimsel etkiler oluşturur. 


Alüminyum 


Alüminyum bir şüpheli kanserojen. Bir kardiyovasküler 
veya kan toksikant, nörotoksikant ve solunum toksikant olduğunu. Beyin hasarı nedeni olarak ve Alzheimer hastalığı, 
bunama, konvülsiyonlar ve komadan şüpheli bir faktördür. 
En az 2 federal düzenleyici listelerine yerleştirilmiştir. 
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Phenoxyethanol 


Bu bir şüpheli kanserojen. Bir gelişimsel ve üreme de 
zehirlidir. Bu, tüm hücrelerin metabolizmasına müdahale 
anlamına gelmektedir, aynı zamanda metabolik zehirdir. 
Bu kanser hücrelerinin oluşumunda temel bir faktördür. Bu 
immün sistemin birinci tepki devresini devredışı bırakma 
özelliğine sahiptir. Ayrıca, fenol ihtiva eder. 


Fenol 


Bu bir şüpheli kanserojen ve kardiyovasküler, kan 
zehirleyici olduğu, ayrıca karbolik asit olarak da bilinir; 
Bu gelişimsel zehirli, gastrointestinal veya karaciğer toxicant, böbrek toxicant, nörotoksikant, solunum zehirli, cilt 
ve organ toksikant. En az 8 federal düzenleyici listelerine 
yerleştirilmiştir. 


Metanol 


Bu uçucu, yanıcı, zehirli sıvı alkol. Endüstride, bir çözücü 
ve yakıttaki bir antifriz bileşiği olarak kullanılır. (Daha önce 
tarif edildiği gibi) gövdesinde formaldehid metabolize edilir. 


Bazı yaygın meyvelerin mevcut olan hücre duvarlarında 
doğal olarak bulunabilir iken, doğal olarak meydana gelen 
zararlı metanolün etkileri bilinmemektedir. 


Boraks 


Geleneksel bir pestisit ve karınca zehiri olarak kullanılır. 
Bu toxicant, gastrointestinal veya karaciğerde zehirlenme 
ve nörolojik zehirlenme Endokrin kardiyovasküler ya da 
kanda toxicandir. 


Sıçanlar üzerinde çalışmalar üremede hasar ve düşük 
doğurganlık oranlarının neden olduğu tespit edilmiştir. 
Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde bu gıdalar yasak, 
ama şaşırtıcı olan, yine aşı yoluyla kana direkt enjeksiyon 
için izin veriliyor. 
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Tüm hücreler için toksikdir. Böbrekler yoluyla yavaş 
boşaltım oranına sahiptir. Karaciğer dejenerasyon, serebral 
ödem ve gastroenterit neden basamaklı bir etkiye sahiptir. 


Glutaraldehyde 


Glutaraldehit baş ağrısı, uyku hali, baş dönmesi ve birlikte ciddi göz, burun, boğaz ve akciğer tahrişlerine neden 
olan toksiktir. Etkileri sinir gazı olarak bilinen kimyasal 
savaş silahıdır. 


Yutulur ve deney hayvanlarında doğum kusurlarına 
neden olduğu bilinen zehirdir. Kana direkt enjeksiyon etkileri 
yenmesi süreci bilinmemektedir. Genellikle tıbbi ekipman 
temizlemek için kullanılır. 


Maruz kalındığında aşağıdaki belirtilere neden olduğu 
bilinmektedir: 


40. Boğaz ve akciğer tahrişi 

41. Astım, asthmalike belirtileri ve solunum güçlüğü 
42. Burun tahrişi, hapşırma ve hırıltı 

43. Burun kanaması 

44. Yanan gözler ve konjunktivit 

45. Rashcontact ve / veya alerjik dermatit 

46. Ellerin Boyama (kahverengimsi veya ten rengi) 
47. Kurdeşen 

48. Baş ağrısı 

49. Mide bulantısı 


MSG (Monosodyum Glutamat) 


Monosodyum Glutamat sentetik lezzet artırıcıdır. Deneysel Biyoloji Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından 
1995 raporunda, insanların iki grup MSG hoşgörüsüz olarak 
tanımlanmıştır. 


FDA tarafından sözleşmeli 1995 raporunda, MSG aşağıdaki belirtilerle verir kamu kabul oldu: 


50. Boyun arkasında yanma hissi, ön kol ve göğüs 
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51. Ensesine uyuşma, kol ve sırt yayılan 


52. Karıncalanma, sıcaklık ve karşısında zayıflık, üst 
sırt, boyun ve kollar 


53. Yüz basınç veya gerginlik 

54. Göğüs ağrısı 

55. Baş ağrısı 

56. Mide bulantısı 

57. Hızlı kalp atışı 

58. Astımlı MSG hoşgörüsüz insanlar Bronkospazm 
(solunum güçlüğü) 

59. Uyuşukluk 

60. Zayıflık 


Bunun kısa liste (yan etkileri FDA aslında itiraf ile bir 
kısmı) olduğunu unutmayın, ve kana direkt enjeksiyon 
zararları dikkate almaz. Yaklaşık 15 kat daha uzun olan bir 
liste, özellikle magnezyum eksikliklerinde gençlerde kalp 
krizi içerir. 

Deney hayvanlarında glutamat enjeksiyonu beyinde- 
ki sinir hücrelerinin hızlı hasarına neden olmuştur. MSG 
doğrudan beyin hücrelerine saldıran özel bir kimyasal 
Excıtotoxıns içerir. 


Amerikan Pediatri Akademisi ve Ulusal Bilimler Akademisi endişelerini dile getirdiler, çünkü 1978 yılında, MSG, 
bebek mamaları ve yaş bir yıldan az olan bebekler için diğer 
bebek ürünleri yasaklandı. Artık, aşı ile birlikte, yine de, bu 
ürünlerde kullanılmaktadır. 


Sülfat ve Fosfat bileşikleri 
Bunlar kalıcı bağışıklık sistemlerini bozacak yaşamları 


boyunca sürebilir, çocuklarda ciddi alerji tetikleyebilir. 


Amonyum Sülfat 


Bu da başka bir kanserojendir. Amonyum sülfat, sülfürik 
asit, amonyak ile karıştırarak hazırlanır. Bu alkalin topraklar 
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toprağın pH değerini düşürmek için uygun bir kimyasal 
gübre olarak kullanılır. Vücutta, bu asidoz neden olarak 
bağışıklık sistemini vurguluyor. 


Amonyum sülfat da gastrointestinal (karaciğer) toxicant, 
nörotoksikant ve solunumu zehirli olduğu saptamıştır. 


Gentamisin Sülfat 


Bu genellikle yaşamı tehdit eden hastalıklar (öm. Pnömoni) için kullanılan güçlü bir antibiyotiktir. 

Bilinen yan etkiler: 

61. Kas seğirmesi 

62. Uyuşma 

63. Nöbetler 

64. Artan Kan Basıncı 

65. Kellik 

66. Domuz vebası 

67. Psödotümör serebri 

68. Fotosensitivite 

69. Geçici tahriş 

70. Yanan 

71. Sızlatan 

72. Kaşıntı 

73. Iltihap 

74. Anjiyonörotik ödem 

75. Ürtiker 

76. Veziküler ve makülopapüler dermatit 

77. Midriyazis 

78. Konjonktiva parestezi 

79. Konjonktival hiperemi 

80. Spesifik olmayan konjunktivit, 

81. Konjonktiva epitel defektleri 

82. Kapak kaşıntı ve şişme 

83. Bakteriyel / mantar kornea ülserleri 
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Tri (N) Bütilfosfat 


Bu başka bir kanserojendir. Bu, bir böbrek zehirli ve 
nörotoksikant olan. En az 1 federal düzenleyici listesinde, 2 
ve 3 dışarı sıralama sistemlerinde tehlikeli kimyasallardan. 


Polimiksin B 


Bu da başka bir antibiyotiktir. Bu enjeksiyon, genel 
olarak, özellikle bebek ve çocuklarda enjeksiyon yerlerin- 
de ciddi ağrı (aşılar durumu hariç), yaptığında doktorlar 
tarafından önlenir. 


Diğer bilinen Yan Etkileri: 
84. Albüminüri 

85. Cylindruria 

86. Azotemia 


87. Dozaj herhangi bir artış olmadan kan düzeyinin 
yükselmesi. 


88. Yüz yıkama 

89. Baş dönmesi ataksi ilerliyor 

90. Uyuşukluk 

91. Periferik parestezilerdir: circumoral ve stockingglove 
92. Apne 

93. Intratekal uygulama ile meningeal irritasyon belir- 


tileri 
Polisorbat 20/80 Emülgatör 


Bu bir şüpheli kanserojen. Bu bilinen bir cilt ve organ 
toksikantdır. Bu hayvanlarda kanser madde olarak bilinir. 


Sorbitol Tatlandırıcı 


Diyabetik retinopati ve nöropati göz ve sinir hücrelerinde fazla sorbitol ile ilişkili olabilir;körlüğe yol açar. Bu 
da başka bir şüpheli kanserojen. Sorbitol gastrointestinal 
ve karaciğerde zehirlenme yapmaktadır. 
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Poliribosilribitol 


Bu deney, yapay bir tatlandırıcıdır. Çocuklarda, ebeveynlerinin bilgisi veya onayı olmadan, deneyler devam 
etmektedir. 


Beta Propiolakton 


Doğrulanmış bir kanserojen olarak belgelenmiştir. Bu 
gastrointestinal (karaciğer) toxicant, solunum zehirli, cilt 
toxicant olduğunu ve organ toksikantdır. En az 5 federal 
düzenleyici listelerinde görünür. Bu insanlara en tehlikeli 
bileşiklerden biri olarak sıralanır. 


Amfoterisin B 


Bu geri dönüşü olmayan böbrek hasarı ve hafif karaciger yetmezliğine neden olabilir. Bu ciddi histamin (allerjik) 
reaksiyonları bilinmektedir. Anemi ve kalp yetmezliği hakkında çeşitli raporlar vardır. Bunun MME tanımına göre, 
“ilaç mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. 

Bu ilaca alerjik durumu olanların kullanımını yasaklamaktadır. Yan etkiler, kan pıhtıları, kan kusurları, böbrek 
problemleri, mide bulantısı ve ateş vardır. Cilt üzerinde 
kullanıldığında, alerjik reaksiyonlar “oluşabilir. 


Hayvan Organ Doku ve Kan 


Hayvan hücre çizgileri aşılarda kültüre virüsleri kullanılmıştır, bu nedenle, hayvan doku ve yabancı maddeler 
enjekte edilir formülasyona dâhil edilir. 


Bu dokular, protein malzeme, alışılagelmiş beslenme arası 
amino asitleri oluşturmak için sindirilir vücuda kullanılamaz 
ve zehirlidir. Enjeksiyonlar için sindirim süreci yoktur. 

Enjeksiyonlar, aynı zamanda, hayvan virüsleri, çok 
çeşitli (Hayvan Virüsler bölümüne bakınız) ihtiva edebilir. 
Kullanılan Hayvanlar, maymun (böbrek), inek (kalp), buzağı 
(serum), tavuk (embriyo ve yumurta), ördek (yumurta), 
domuz (kan), koyun (kan), köpek (böbrek), at (kan) dâhil 
Tavşan (beyin), kobay, vs. 
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Hayvan dokusu katışıklara ek olarak, kasıtlı olarak 
dâhil ve yardımcı maddeler olarak bu tür amaçlar (içkin 
toksisite ile bir bağışıklık tepkisini ağırlaştırmak madde) 
için kullanılan, büyük proteinler vardır. 


(Dana ve sığır derileri, demineralize sığır kemikleri ve 
domuz derisinin seçilmiş parçalarından elde edilen veya 
jelatin,) Yumurta albüm ve jelatin çeşitli aşılar bulunmaktadır. Kazein (süt proteini) üçlü antijen (DPT aşısı) olduğunu. 


Enjekte edildiğinde, bu normalde zararsız proteinler 
vücut için toksikdir. Bu nedenle bağışıklık sistemi “yanıtı”. 
Bağışıklık sistemi kasıtlı tüm malzemeyi bir doğal olmayan 
duyarlılığın üretmek için bu istilası vurguladı. Vücut yerine 
onlara bağışıklık olma yerine, gelecekte bu maddelere daha 
hassas hale gelecektir. 


Yani, kamu tarafından satılan aşıların temel dayanak 
noktası yanlıştır. Laktoz intoleransı, yumurta, fındık ve alerji 
gibi tuhaf alerjiler aniden yakın tarihte yaygın hale gelmiştir. 


Hayvan Virüsler 


Bunlardan bazıları insan vücuduna özellikle yabancı 
olabilir. En sık belgelenmiş ve kamuoyunca örnek maymun 
virüsü 5V40 olduğudur. 


Virüs maymunlarda zararsız, ama beyni (tümörler), 
kemik (örneğin multipl miyelom) üreten insanlara enjekte 
edildiğinde o akciğerler (mezotelyoma) ve lenfoid doku 
(lenfoma), nadir kanserleri uyarır. 

Maymun Virüs SV40 tek üreticisi çocuk felci aşılarından 
temizlenmiş iddiaların bir süre sonra (Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi, Eylül 1999), son 20 yıl içinde doğan kişilerde 
ortaya çıkmıştır. 

Bu tür vakalar da SV40 virüsü annede negatif çıkarken, 
çocukta pozitif çıkıyor. Bu da üreticilerin gizlice tekrar dâhil 
olduğunu kanıtlıyor! 
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Aşılar Hakkında Gizli Gerçekler 


Gelin Aşı hakkındaki bilgileri bir daha irdeleyelim; 
Ağustos 2009'da Ingiltere ve Fransa'da Domuz Gribi aşısı, 
hayvanlardan sonra az sayıda insan üzerinde, ABD'de ise 2 
bin kişinin üzerinde denenmiştir. Ancak sonuçlar en fazla 
2 aylık verilerle sınırlıdır. 

Büyük ihtimalle, domuz gribi aşısı Türkiye'de aşıyı 
satan firmanın kendi personeli vasıtasıyla uygulanacaktır. 
Böylece Faz-1 deneyi Türkiye'de 28 milyon kişi üzerinde 
yapılmış olacaktır. 

Önceden hiçbir olumlu verisi olmayan, tehlikesi büyük 
olan bir aşının 6-36 aylık bebeklere, çocuklara, sağlık çalışanlarına ve savunma mensuplarına uygulanması bugüne 
kadar Türkiye'nin göreceği en büyük tehlike olabilir. 

Grip aşıları dâhil tüm aşıların, aşılanan kişiyi ömür boyu 
etkileyecek derin zararları vardır. Yeni üretilen bir aşının yan 
etkilerine yönelik araştırmalar kısa vadeli sonuçlar verir. 


Dolayısıyla yan etkilerinin 2-10 yıl sonra ortaya çıkabileceği gözardı edilmektedir. Çocuklarımıza yapılacak bir 
aşı eğer kısırlığa yol açıyorsa, bu, 15-20 yıl sonra çok acı bir 
şekilde anlaşılacaktır. 

AIDS virüsü çocuk felci aşılamasından 10-12 yıl sonra, 
otizm 2-4 yıl sonra, kas-kemik ve bağ dokusu hastalıkları 4-6 
yıl sonra; sinir sistemi hastalıkları 2-10 yıl sonra ve Guillain- 
Barre sendromu hemen veya birkaç yıl sonra ortaya çıkmıştı. 

Aşının yan etkileri aşıdan hemen sonra ortaya çıkmayabilir. Aşının sebep olacağı bir hastalık 20-30 ve hatta 50 
yıl sonra ortaya çıkabilmektedir. 

Her ilacın kutusunda hangi maddeleri içerdiğine dair 
bir prospektüs bulundurma zorunluluğu vardır. Fakat 
uygulanan bir aşı partiler halinde gönderilmekte ve tek bir 
prospektüs taşımaktadır. Dolayısıyla hastanın prospektüsü 
inceleme imkânı yoktur. 


Domuz Gribi aşısının bilinen içeriği: 
1- Alüminyum hydroxide, alüminyum fosfat, amonyum sülfat, amphotericin B 
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O S202 


Aşıların kullanıldığı Kobaylar 


2- Domuz dokuları, At kanı, Tavşan beyni, Köpek 
böbreği, Maymun böbreği. 

3- Civciv embriosu, Tavuk-Kaz yumurtası, Sığır serumu, Betapropiolacton 

4- Doğmamış sığır serumu, Formaldehyde, Formalin 
jelatin, Köpekbalığı karaciğeri yağı. 

5- İnsan fetusu ( Üçüncü gebelik ayı başından doğuma 
kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen 
ad) 

6- Maymun böbrek hücreleri 

7- Yıkanmış Koyun kanı 

8- Monosodyum Glukomat 

9- Polioksidonyum (Sentetik proteinler ve nano materyaller içerir. Bunlar gende değişiklik yaptığı gibi 
fenotipte de değişmeler yapmaktadır) 

10- İnsan spermi 

11- Etilen gliserol (antifriz) 

12- Antibiyotikler 

13- Skualen 


Tüm aşılarda etki arttırıcı ve koruyucu olarak kullanılan 
maddeler bellidir ve hemen hemen aynıdır. Çoğunun özellikleri araştırılınamıştır ve etkileri tam olarak bilinmemektedir. 
Bu maddelerin deride kabarcıklar, beyin zarı iltihabı, kan 
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yapısında bozulma, sinir iltihabı gibi rahatsızlıklara sebep 
olduğu tespit edilmiştir. 

İmmünolojist Hugh Fudenburg'un ifade ettiğine göre 
son 10 yılda art arda 5 grip aşısı olan kişilerin Alzheimer 
olma ihtimalleri 10 kat artıyor. Bunun sebebi ise kullanılan 
alüminyum ve cıvadır. (thimerosal) 

Formaldehid kanserojen olma özelliğinden dolayı mobilya üretiminde bile yasaklanmıştır. 

Thimoresal, çocuklarda konsantrasyon problemi, öğrenme 
zorluğu, konuşma bozukluğu, havale, epilepsi, hiperaktivite, 
sürekli ve yüksek sesle ağlama ve daha bilinmeyen bir çok 
probleme yol açmaktadır. 

Alüminyum hidroksit kas ve kemik gelişimi bozuklukları 
ve felçlere sebep olabilir. 

Skualen, Körfez Savaşı sırasında Amerikan askerlerine 
verilen şarbon ilaçlarında mevcuttu ve ALS gibi immün 
sistemi tahrip eden çok ağır hastalıklara yol açtığı tespit 
edilmiştir. 

Dr. J. f. Graetz aşının yan etkileri nedeniyle hastalananların hemen hemen hepsinde farklı derecede beyin tahribatı 
olduğunu tespit etmiştir. 

Aşılar ve içerdiği katkılar sebebiyle ölümle sonlanabilen 
şiddetli alerji, tansiyonda ani düşme, ateş, havale, eklem 
iltihabı, kas ağrıları, deri döküntüleri, lenf bezlerinde büyüme, kronik yorgunluk, kronik baş ağrıları, bütün vücut 
kıllarında dökülme, kapanmayan yaralar, hafıza kaybı, 
sara nöbetleri, felç, kansızlık, ruhsal ve sinirsel problemler, 
nefes darlığı, kronik ishal, gece terlemesi ve daha pek çok 
rahatsızlık ortaya çıkmaktadır. 

Dr. G. Buckwald'a göre: Herhangi bir aşının (Domuz 
gribi aşısı da dâhil) hastalıklara karşı koruyucu olduğunu 
ispat eden herhangi bir veri yoktur. Yani hiçbir aşı korumaz. 
Aksine her aşı bağışıklık sistemine karşı açılan bir savaş. 
büyük hastalıklara hatta ölüme açılan bir kapıdır. 

Öyleyse neden aşılama üzerinde bu kadar ısrar edilmektedir sorusu akla geliyor. 
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Günümüzde bütün aşıların üretiminde genetik klonlama 
ve rekombinant DNA teknolojisi kullanılmaktadır. Kullanılacak DNA parçası, maymun ve domuz da dâhil olmak 
üzere herhangi bir organizmadan alınabilir. 


DNA parçasında genleri manipüle edilir ve bu şekilde 
rekombine edilmiş DNA parçası aşılarda kullanılır. Aşılardaki Rekombinant DNA insan DNA''sına 'sıçramakta' 
ve kalıcı olarak yerleşmekte, özelliklerini değiştirmekte ve 
bozmaktadır. 


Ayrıca aşı üretiminde, tavuk embriyosu, tavşan beyin 
hücresi, maymun böbrek hücresi, buzağı ve domuz doku 
hücresi kullanılmakta ve bu dokuların hücre ve proteinleri 
aşının içeriğinde kalmaktadır. Bu doku kalıntıları çeşitli 
virüsler ve kanser hücreleri taşıyabilir. Bu şekilde kanser ve 
benzeri ağır hastalıklar aşılar vasıtasıyla yayılabilir. 

Aşı, enjeksiyon, ağız, burun, vajina mukozası veya 
genetiği değiştirilmiş besinler yolu ile hücre çekirdeğine 
ulaşmakta, yumurta ve sperm hücreleri dahil hücre genomuna yerleşmektedir. 


Tavuk, buzağı, tavşan, maymun ve domuz DNA'sı 
aşı ile kalıcı olarak insan genomuna karışmaktadır. Bu demektir ki insan, tavuklaşacak, sığırlaşacak, tavşanlaşacak, 
maymunlaşacak veya domuzlaşacak ve gelecek nesilde 
bu hayvanların fiziksel ve ruhsal özellikleri gibi fenotipik 
değişiklikler görünür hale gelecektir. 

Kur-an'ı Kerim'de Maide Suresi 60. ayette bu durum 
şu şekilde bildirilmiştir: 

De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve 
gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar 
çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte 
bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha 
çok sapmışlardır.” 


Yakın zamanda domuz endometrimundan (rahim iç zarı) 
insanda kullanılabilecek özellikte kök hücre elde edildi. Bu, 
ilaç üreticileri için çok sevindirici bir buluştu. 
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Çünkü ilaç üretimindeki zorluklar ve maliyetler bir 
anda ortadan kalkmış oluyordu. Domuz rahmini kürtaj 
ederek hemen hemen bedava, istendiği kadar kök hücre 
elde edilebilir. 


Ancak kök hücrenin hedef hücrelere nasıl aktarılacağı 
araştırma konusuydu. Öyle görünüyor ki en kolay ve en 
etkili yol bulunmuştur: Domuz gribi aşısı burun mukozası 
yoluyla, yani hipofize giden en kısa yol ile verilmektedir. 

Hipofiz, bütün iç salgı bezlerini yöneten, bütün hormonların üretiminde ve hormonlar vasıtasıyla bütün süreçlerde 
rol alan en önemli salgı bezidir. Bu yolla fenotipik değişimler 
çok kısa zamanda gerçekleşmektedir. 


Bu komplo teorisi gibi görünebilirdi. Ancak modern 
tıpta ve biyoteknolojide “Bugün hastalıkları ve belirtilerini 
ilaçlarla tedavi etmek yerine hastaların Genetik Yapısının 
Değiştirilmesi ya da eksik olan genin verilmesi tercih edilir” 
temel prensibine karşı her teori zayıf kalır. 


Hâlbuki Kur'an-ı Kerim'de sadece aşılarda bulunan 
Genetik Müdahalelere değil genetik yapının değiştirilmesi- 
ne dair her türlü müdahaleye karşı Nisa suresi 118 ve 119. 
ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: 


“Allah o şeytana lânet etti ve o da, “And olsun ki senin 
kullarından elbette belirli bir pay alacağım” dedi. Onları 
mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını 
yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını 
değiştirecekler.” Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse 
şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.” 

İlaç şirketleri, 20. yüzyılda keşfettikleri “Hasta olanlara 
zaten ilaç satılıyor. Yeni hedef kitlemiz hasta olmayanlar” 
prensibi ile “koruyucu hekimlik” adı altında sağlıklı bireylere 
aşı, biyolojik aktif maddeler ve vitaminler satıyor. 

İlginç olan şu ki, her ilaç firması sadece ilaç değil, GM 
tohumlar, tarım ilaçları, aromalar ve katkı maddeleri de 
üretiyor. Yani hastalık üreten maddeler de “tedavi” için 
sunulan maddeler de aynı şirketler tarafından üretiliyor. 
Ancak daha ilginci şu ki, milyarlarca insan şifa umuduyla 
hastalık üreticilerinden “ilaç” satın almaya devam ediyor. 
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İçeriğinde domuz hücrelerinin bulunması fıkhi olarak 
aşının durumunu ortaya koymaktadır. Fakat bazı din adamları “zaruret” halini ileri sürerek, henüz ortaya çıkmamış, 
hatta belki hiçbir zaman da oluşmayacak bir salgını “Zaruret” 
kabul etmektedir. 


Hatta bu zaruret halini belirlemede Dünya Sağlık Örgütü gibi Islam dışı otoritelerin, Islam kaynaklı olmayan 
görüşlerini temel almaktadır. 


Prof. Dr. A. Rasim Küçükusta aşı hakkında şöyle diyor: 
“Domuz gribi ağır bir hastalık değildir. Belirtileri diğer grip 
türlerine göre daha hafiftir. Hastaların ateş düşene kadar evde 
istirahat etmeleri yeterlidir. Hastalık kendiliğinden geçer” 


Ayrıca hastaların, iştahı gelene kadar yemek yememesi, 
bol miktarda limon suyu, greyfurt suyu içmesi, sarımsak 
ve soğan yemesi daha kısa zamanda iyileşmelerini sağlar. 


Bugüne kadar 863 tür grip virüsü belirlenmiştir. Bu 863 
türden sadece 3 zincire karşı aşı geliştirilmiştir. İlaç şirketleri 
tarafından her yıl bu 863 türden biri için aşı geliştirildiği 
ve bu aşının da o türe karşı ortalama olarak %30 oranında 
koruma sağlayabileceği biliniyor. 

Ancak bu yıl 863 grip türünden hangisinin aktif olacağını doğal olarak kimse bilemiyor. Ustelik her sene başında 
tesadüfen seçilen türün, aşı üretildikten sonra mutasyon 
geçirmiş olma olasılığı yüksektir. 


Dolayısıyla aşı büyük ihtimalle hiçbir olumlu etki göstermeyecektir. Çünkü bu durumda aşı tamamen başka bir 
virüse karşı üretilmiş olacaktır. 


Bu durum çok komik olabilirdi, trajik olmasaydı. Öyle 
görünüyor ki birisi insanlarla açıkça alay ediyor. 
Ünlü Amerikalı çocuk doktoru Henry Bieler'e göre; 


“Aşıların hastalıklar üzerinde hiçbir olumlu etkisi yoktur 
çünkü hastalıkların asıl sebebi mikroplar değildir. Hastalıkların sebebi toxemia (vücutta toksik madde toplanması) 
ve toxemia'nın hücre düzeyinde sebep olduğu bozulma 
ile mikropların çoğalması ve aktifleşmesine uygun ortam 
oluşmasıdır.” 
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Toxemia'nın sebepleri arasında ise işlenmiş et ürünlerini, pastörize sütü, gıda katkı maddelerini, aşıları, ilaç ve 
deterjan tüketimini, tarım ilaçlarını sayabiliriz. 


Dr. G. Buchwald 40 yılı aşan araştırmaları sonunda aşının 
bir faydası olmadığını ama pek çok zararı olduğunu tespit 
etmiştir. O şöyle diyor: “Aşı korumaz, Aşı yardım etmez, 
Aşı tahrip eder.” 


2 Kasım 2000'de Amerikalı Doktorlar ve Cerrahlar Birliği 
(AAPS) St. Louis'deki 57. toplantılarında çocuk aşılarının 
zorunlu olmasının kaldırılması için oy birliği ile karar aldı. 
Bu karara bir tane bile hayır diyen çıkmadı. 


ABD Kongresi üyesi Dr. Ron Paul'un ifade ettiği üzere 
“1997'de geliştirilen Domuz Gribi aşısından ölenlerin sayısı 
25, gripten ölenlerin sayısı sadece 1 idi.” 


İngiltere'deki doktorlar şu anda ciddi bir korku içindeler. 
Tahminlerine göre bugün kullanılan grip aşısı Amerika'da 
1976 yılında yaşanan grip salgınında kullanılan aşının ana- 

-logudur (eşi). 
1976'da Amerika'da kullanılan grip aşısının sonuçları: 


Aşıdan ölenlerin sayısı gripten ölenlerin sayısından 
daha fazlaydı. 


500 kişide Guillain-Barre sendromu tespit edildi. 
Guillain-Barre sendromuna yakalanma riski 8 kat arttı. 


Grip aşısının Guillain-Barre sendromuna sebep olduğu 
ispat edildikten 10 gün sonra aşılama durduruldu. 


Amerikan hükümeti tazminatlar için milyonlarca dolar 
ödemek zorunda kaldı. 


Aşıların sebep olduğu belirtilen bazı rahatsızlıklar şöyledir: 
Çocuk Felci Aşısı: AIDS'e 

Tetanos: Beyin iltihabına 

Hepatit B: Multiple Skleroz'a (MS) 

Kızamık: Kalın bağırsak iltihabı, Beyin iltihabına 


Kabakulak: Şeker hastalığı, Kramplı hastalıklar, Nörölöjik hastalıklara 


Karma Aşılar: Ani çocuk ölümlerine 
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Grip Aşısı: Guillain-Barre sendrom'una, genetik ve 
fenotipik değişimlere sebep olmaktadır 


Düşünün ve karar verin. Kendinize ve ailenize yaptırılacak her aşı için geniş bilgi toplayın. İçindekileri ve etkilerini 
öğrenin. Aşı olup olmamak konusunda Sadece Siz karar 
verebilirsiniz. Unutmayın; aşıların sonuçları karşısından 
Tek Sorumlu Siz Olacaksınız. 


Ne ilaç üreticileri, ne doktorlar, ne de devlet birimleri aşı 
ile oluşacak zararlar karşısında sorumluluk kabul etmezler. 
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Öldüren Aşı 


Nihayet 12 yıl aradan sonra kızamıktan ilk ölüm vakası 
diye haber yapan “AP” ile aşıyı üreten firma Rockefeller'e ait. 
Bu ve benzer haberleri ballandıra ballandıra yayan medya 
da bu firmaların reklamları ile ayakta duruyor. Her şey 
ortada iken daha fazla yoruma gerek yok. 

12 yıl aradan sonra kızamıktan ilk ölüm vakası diye 
Amerika dün yine çalkalandı. 

Reklam gelirlerinin yüzde 80'ini ilaç firmalarından sağlayan medya hakikaten yine kendine yakışanı yaptı. 

İşin iç yüzü kolaylıkla anlaşılabilecekken, belli ki 
Kaliforniya'da kazandıkları zaferin sarhoşluğuyla CDC'nin 
yetişkinler için öngördüğü yeni aşı takviminin “gerekliliğini» 
halka şimdiden servis etme niyetindeler! 

Kadıncağız çocukken aşılarını olmuş. 

Buna rağmen kızamık geçirmiş. 

Kızamığı asemptomatik geçirmiş! 

Döküntü olmamış! 

Kadıncağızın ölüm nedeni pnömoni! 

Ancak otopside vücutta kızamık virüsü saptayabiliyorlar 
ve pnömoniye yol açabilecek daha onlarca viral enfeksiyon 
varken derhal ölüm nedeni “kızamığa bağlı pnömoni” 
olarak ilan ediliyor! 

Sanki diğer seçeneklerin hepsi elimine edilmiş de, pnömoninin nedeninin kızamık olduğunu anlamışlar. 

Kadıncağız zaten hasta ve ilaç kullanmakta imiş, yani 
bağışıklık sistemi baskılanmış durumdaymış. 
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Boş verelim ama baksanıza “yetişkin kadın 12 yıl aradan 
sonra kızamıktan(!) ölmüş” bir kere! 


O haldeeeee, haydi herkes korumayan aşılarla bir de 
yetişkinlikte aşılanmayaaaa... 


Hakikaten artık, aynı filmi bir daha bir daha izleye 
izleye bıkkınlık geldi! 

Bu tabloda yanlış olan ne kadar çok şey olduğunu umarım 
görebiliyoruzdur ve tüm bunlara rağmen medya bu garip 
tabloyu halka dilediği gibi sunup bir de ikna edebiliyor. Biz 
de işte bu kıtaya bakıp çocuklarımızın sağlığını buradan 
gelecek direktiflere göre hareket eden kişi ve kurumlara 
emanet ediyoruz. 


Dünyayı yöneten, haberi yönetendir. 


Talidomit Çocukları 


Alman ilaç şirketi sakat doğumlara yol açan Talidomit 
adlı ilacı piyasaya sürmesinin üzerinden 50 yıl geçtikten 
sonra özür diledi. 


1950'li ve 60'lı yıllarda dünya genelinde uzuvları olmadan veya kısa doğan bebeklere, bu duruma yol açan ilaçtan 
esinlenilerek “Talidomit Çocukları” deniyor. 


Anne adaylarının hamilelik döneminde sabah bulantılarına karşı kullandığı Talidomit ilacı yüzünden, tüm dünyada 
10 binin üzerinde bebek kolsuz, bacaksız veya parmaksız 
doğmuştu. 

Talidomit, engelli doğumlarla ilişkisinin tespit edilmesinin ardından 1961'de piyasadan çekilmişti. İlacın üreticisi 
Alman firması tam 50 yıl sonra ilk defa resmen özür diledi. 
Şirket yetkilileri bu kadar yıl sessiz kalmalarını hata olarak 
nitelendirdi. 


Kurbanlar için 33 milyon dolar ödenen İngiltere'de, 
hükümet 2 yıl önce anneleri Talidomit kullandığı için sakat 
doğanlardan özür dilemişti. 

Bu ilacın kurbanlarından, kol ve bacakları olmadan 
dünyaya gelen 50 yaşındaki Avustralyalı bir kadın da 
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Avustralya'da bir dağıtım şirketini geçen ay milyonlarca 
dolar tazminata mahkum ettirdi. 

Bunun azmin başarısı olduğunu söyleyen kadın ilaç 
sanayinde en büyük felâketlerden biri olan olayın unutulmaması ve benzerlerinin meydana gelmemesi gerektiğini 
belirtti. 


Tüm Aşıları Reddedin 


Kitlesel aşılama kampanyalarının, herhangi bir çocukluk 
hastalığını (çocuk felci dâhil) ortadan kaldırdığı konusunda 
inandırıcı herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Dr 
Mendelsohn, “Sizi çocuğunuza yönelik tüm aşıları reddetmek 
konusunda uyarmaktadır.” 

Rıtgers'ten Dr. Robert Simpson 1976 yılındaki bir makalesinde ise şöyle der: 

“ Grip, kızamık, çocuk felci gibi hastalıklara yönelik 
aşılama programları, gizli provirüsler yaratmak üzere insanlarda RNA oluşumunun tohumlarını atabilir. Uygun 
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koşullar altında harekete geçirildiğinde, birçok hastalığa 
sebep olabilirler. Bunlara örnek olarak; romatizma eklem 
iltihabı, multipl skleroz, sistemik lupus erythematosus, 
Parkinson ve belki de kanseri göstermektedir.” 


Şubat-Mart 1994'te Townsend Letter for Doctors'ta 
yayımlanan bir makalede şöyle denmekteydi: 


“Kitlesel aşılamalar ve antibiyotikler, bir yüzyıl sonrasına 
kadar sahneye çıkmadılar.” 


“Birçok bulaşıcı hastalık 1850 yıllarda ortaya çıktı. 1950 
yılı itibariyle birçok bulaşıcı hastalık yok oldu veya gizli bir 
şekle büründü.” 


“Ne yazık ki, aşılamalara çok önem verildi (ve halen 
de veriliyor). Halen Rotary'nin milyonlarca doları, oyunun 
kurallarının ciddi biçimde değiştiği konusunda en ufak bir 
fikri olmayan binlerce yöneticinin cebinden alınıyor.” 


“ Salk aşısının çocuk felci oranını % 400-600 arasında 
sıçrattığı neredeyse tüm eyaletlerde ise, bu durum böylelikle 
sümenaltı ediliyor.” 


Zoraki Aşı Suçtur 


Kamuoyu tarafından bilinmelidir ki uygulanmakta olan 
Genişletilmiş Bağışıklık Programı (GBP) kapsamındaki rutin 
aşılar ancak ve ancak bireylere koruyucu sağlık hizmeti 
olarak teklif edilebilmektedir. 


Yani bu aşılar herhangi bir hastalığı tedavi etmek 
amacıyla tatbik edilmediği gibi uygulanmadığı takdirde 
de hayati risk oluşturmayacağı bilim camiasınca da kabul 
edilen bir gerçektir. 


Öte yandan, Aşıların içeriğinde kullanılan maddelerin 
tüm dünyada tartışmalı olduğunu dile getiren Sağlık ve 
Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer; 


“Amerika ve İtalya'da Aşılarda kullanılan cıva kaynaklı 
otizme yakalandığı tespit edilen ailelere devlet tarafından 
tazminatlar ödendi. Küresel ölçekli zenginlerce finanse edilen 
Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından organize edilen aşı 
kampanyalarıyla Çad'da 500 çocuk, çocuk felcine yakalanarak 
sakat kaldı” dedi. 
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“Herne kadar aşı yaptırmamak kanunen suç olarak kabul 
edilmese de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun gereği aşıların ailenin 
rızası dışında yapılabileceği ve hatta çocuğun velayetine 
el konulabileceği” şeklinde hatalı ve kamuoyunu yanlış 
yönlendirecek ifadelere yer verilmektedir. 


Bahsi geçen tedbir kararlarının uygulanabilmesi için 
ebeveynin uyuşturucu veya alkol bağımlısı olması sonucu 
çocuğun bakımıyla ilgilenmiyor olma durumu ya da çocuğun 
hayatını tehlikeye atacak bir hastalığın ve bunun tedavisi 
ile ilgili açık bir ihmalin var olması şartı vardır. 


Anayasanın 17. maddesindeki; “Tıbbi zorunluluklar ve 
kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere 
tabi tutulamaz.” ilkesine muhalif bir durum içine düşerek 
suç işlemiş olacaklarını ve bu durumun TCK'nın 89. maddesinde belirtilen Taksirle Adam Yaralamak gibi hükümler 
kapsamına girebileceğini hatırlatmak isteriz. 


Çocuk Felci Menenjit Oldu 


İstatistiklere bakıldığında, çocuk felcinin neredeyse ani 
bir şekilde büyük bir sorun olmaktan çıktığını, ancak çocuk 
felcinin daha önceki yıllarda teşhis edildiği sayılarla neredeyse örtüşür şekilde menenjitin bir anda salgın boyutlarına 
ulaştığını görüyoruz. 

Aslında, 1971 yılında Kaliforniya Bulaşıcı Hastalıklar 
Devlet Raporu (1971) gösterir ki, 1955-1966 yılları arasında 
çocuk felci vakaları 272'den 50'ye geriledi; bu sırada viral 
menenjit ise 5'ten 256'ya fırladı. Ayrı bir rapor ise, çocuk 
felcinin artık menenjit ismiyle raporlandığını belirtir. 

Dolayısıyla, teşhis kriterlerinde birkaç küçük değişiklikten dolayı her yıl binlerce vaka olsa da, bugün artık çocuk 
felcinin yaşanmadığı söyleniyor. 

Kısacası, hükümetin medikal Gestaposu, çocuk felcinin ve 
diğer benzer hastalıkların ismini değiştirip menenjit yapmış; 
böylelikle çocuk felci aşısının çocuk felcini durdurmadığı 
gerçeğini örtbas etmiştir. 
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Al Sana Ağrı Kesici 


ABD'de menenjit salgınına yol açtığı sanılan streoid 
iğnelerinden binlerce kişinin vurdurduğu açıklandı. 

Sağlık yetkilileri, binlerce kişinin, salgının şüphelisi 
olan steroid iğnelerinden yaptırdığını, bunların arasında 
“en fazla risk grubundaki” sırt ağrısı için iğne yaptıranların 
yanı sıra diz ve omuz gibi diğer bölgelerine steroid iğneleri 
yaptıranların bulunduğunu bildirdi. 

Streoid iğnelerinden kaç tanesinin, salgının kaynağı 
olan mantarı içerdiği ve binlerce kişiden kaçının risk altında 
olduğu henüz bilinmiyor. 

Bu arada salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 900'e, 
vaka sayısı da 10 bin'e çıktı. 

Ölenlerin hepsinin sırt ağrısı şikâyetiyle steroid iğneleri 
yaptırdığı belirtildi. 

Ülkede 23 eyalete gönderilen tek dozluk onbinlerce 
şişenin geri çekildiği, bunlardan en az birinde mantara 
rastlandığı kaydedildi. 


Menenjit ağır bir hastalık 
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Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve ateş 
gibi belirtileri olan menenjitin salgına yol açan mantar 
kaynaklı türünde, bazı vakaların inme geçirdiği gözlendi. 


Semptomların, hastalar iğneleri yaptırdıktan 1 ila 4 hafta 
arasında ortaya çıktığı bildirildi. 


Mantar kaynaklı menenjit, yüksek dozda anti-mantar 
ilaçlarıyla tedavi ediliyor. 


Kobay Kız 


Bu arada, Rockefeller'e bağlı ilaç firmalarının Afrika, 
Doğu Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkeleri vatandaşları 
üzerinde yeni ürettikleri ilaçları denedikleri ve bu deneyler 
esnasında ahlak ve meslek kurallarının ihlal edildiği bilinen 
bir gerçektir. 

Bunun geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan örneklerinden 
biri dünyaca ünlü bir ilaç firması tarafından gerçekleştirilen 
bir uygulama oldu. 1996 yılında Nijerya'nın Kano şehrinde 
yaşayan 10 yaşında ve sadece 18.5 kilo ağırlığındaki küçük 
bir kız, menenjitten dolayı korkunç ağrılar çekiyordu. 


Söz konusu Amerikan ilaç firmasının kurduğu kampta 
henüz izni alınmamış bir antibiyotik çocuklar üzerinde 
deneniyordu. 

Denenen ilaç, bu firma için çok önemliydi; borsa analizlerinde, öngörülen tüm kullanım alanları için izin alınması 
halinde, ilacın şirkete her yıl 1 milyar dolar getireceği tahmininde bulunuluyordu. 

Deneyler için Amerika'da hasta bulamayan şirket, Kano'ya 
gelmişti. Küçük kız bu firmanın uzmanları tarafından bir 
tür kobay olarak kullanıldı. 


Doktorlar, küçük kıza günde 56 miligram bu ilaçtan 
vermeye başladılar. İlaca başladıktan bir gün sonra küçük 
kız öldü. Washington Post gazetesi yaptığı araştırmalar neticesinde, Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Güney Amerika'da 
ticari çıkar amacıyla yürütülen ilaç denemelerinin giderek 
yaygınlaştığını gösterdi. 


331 


ROCKEFELLER AİLESİ / Ölüm İmparatorluğu 


Bazı Amerikan firmaları, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin 
sıkı kurallarından kaçmak için bu ülkelerdeki doktorlarla 
iş birliğine gidiyor ve on binlerce Üçüncü Dünya ülkesi 
vatandaşını deneylerde kullanıyorlardı. 

Öte yandan Amerika'da menenjit hastalarına, ilaçlar 
genellikle etkisini çok çabuk gösteren damar içi enjeksiyon 
yoluyla verilirken, Nijerya'daki deneylerde bu ilacın ağızdan 
alınan ve daha önce çocuklar üzerinde hiç denenmemiş bir 
türü kullanılmıştı. 


Yine, bu tür deneylerde, ilacın olumlu etki göstermemesi 
durumunda hemen kesilmesi ve başka bir ilaca geçilmesi 
gerekirken, ilacı üreten firmanın uzmanları küçük kıza, ölene 
kadar bu ilaçtan vermeye devam etmişlerdi. 


Söz konusu ilacın çocuklarda kullanılmasına hiçbir zaman 
izin çıkmaması, yetişkinlerde kullanılmasının ise karaciğer 
rahatsızlıkları ve ölümlere yol açtığı gerekçesiyle Amerika'da 
kısıtlanması ve Avrupa'da tümden yasaklanması, ilacın ne 
kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir. 


Grip Aşıları Toplatılıyor 


İsviçre ilaç firması Novartis, çoğunlukla Almanya'ya ihraç 
ettiği Beygripal' ve «Flaud' isimli grip aşılarının toplanarak 
Novartis'in merkezine iade etmelerini istedi. 

Çağrıya gerekçe olarak da aşıların bulunduğu cam 
kapsüllerin diplerinde tortu oluşması gösterildi. 


Bazı sağlık çevreleri bunun herhangi bir tehlikesinin 
söz konusu olmadığını savunurken bazı çevreler de aşının 
hijyenik olmadığını ve başka hastalıklara sebep olabileceğini 
iddia ederek Beygripal ve Flaudadlı grip aşılannın sakıncalı 
olduğunu belirtti. Bu nedenle Novartis Almanya'ya ihraç 
ettiği aşıları geri topluyor. 

Novartis firması, bu yıl İsviçre içinde dağıttığı grip aşılarında hiç bir problem olmadığını, dağıtılan aşıların gönül 
rahatlığıyla kullanılabileceğini bildirirken, grip mevsiminin 
yaklaştığını hatırlattı. Bu yüzden herkesin sağlığı için grip 
aşısı yaptırmasını önerdi. 
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Sağlık Bakanı; Aşılar Zararlı 


Eski Sağlık Bakanı MHPli Osman Durmuş “domuz 
gribi” aşılarının sağlık açısından zararlarını raporlarla 
ortaya koydu. 

Eski Sağlık Bakanı “domuz gribi” aşılarına ilişkin iddiasında ısrarlı. Durmuş, 3 firmadan ithal edilen aşılardan bir 
bölümünün güvenli olmadığını söyledi, özellikle bir firmaya 
ait aşıların yan etkisi olduğunu savundu. 

MHP vekil, 2009'da Hıfzıssıhha tarafından Etlik Veteriner 
Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderilen, aşı enjekte 
edilen hayvanlarda oluşan hasarla ilgili raporu da gösterdi. 


Durmuş, ‘6 milyon doz aşının yaklaşık 2,5 milyonu 
bu grupta. Firmanın aşıları Hıfzıssıhha'da fareler üzerinde 
denendi. 


- Karın bölgelerinde tüy dökülmesi, kızarıklık tespit 
edildi. Enstitü incelemesinde aşının; 


- karaciğer, akciğer, kalp kaslarında su toplaması ve 
büyümeye neden olduğu belirlendi. 


Hıfzıssıhha'ya gönderilen Enstitü raporunda, “ürün 
güvenli değildir ve kullanılamaz uyarısına yer verildi dedi. 
Durmuş, soğuk ortamda taşınması gereken aşıların üstü açık 
kamyonlarda taşındığını ifade etti, Cumhurbaşkanı Gül'ü 
DDK'yı görevlendirmeye çağırdı. 

Sağlık Bakanlığı, MHP Kırıkkale Milletvekili ve eski 
Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un “Domuz gribi aşılarına 
500 trilyon harcandığı ve Hıfzıssıhha tarafından bozuk 
raporu verilen Domuz Gribi aşılarının insanlara yapıldığı” 
açıklamalarını “mesnetsiz, sosyal ve bilimsel sorumluluktan 
uzak maksatlı iddialar” olarak niteledi. 


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde 
bazı medya organlarında Durmuş'un sözlerine yer verildiği 
anımsatılarak “Bu konu toplum ve insan sağlığını ilgilendiren önemli bir konudur. Bilimsel kimliği de olan eski bir 
Bakanın böylesine hayati bir konuda siyasi spekülasyon 
yapmasını doğru bulmuyoruz” denildi. 
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Türk Doktorlar Kanser Aşısı Buldu 


Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Akbulut, göğüs, akciğer 
ve kalın bağırsak kanserlerinin kök hücrelerine ulaşarak, 
bu hücreleri yok edecek yeni bir aşı bulduklarını açıkladı. 


AÜ bünyesinde kurulacak Kök Hücre Enstitüsü Mükemmeliyet Merkezi bilgilendirme toplantısında açıklamalarda 
bulunan Akbulut, Türkiye'de bazı kanser türlerine karşı 
geliştirilen yeni bir aşının duyurusunu yaptı. 

Kök Hücre Enstitüsü'nde yapılan çalışma ile kanserin 
ana kaynağı olan kök hücreyi ortadan kaldırmayı planladıklarını bildiren Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü: 


“Şimdiye kadar bazı hastalıklardaki kanser kök hücrelerini bulduk. Biz kendi laboratuvarlarımızda bunları 
tanımlayıp onlara karşı aşı geliştirdik. 

Bir aşımız için Amerika'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden 
izin aldık. Burada üretim imkânı olmadığı için aşının 
Amerika'da üretimi yapılıyor. 

2011 ortalarında meme ve kolon kanserinde kök hücreyi 
hedefleyen aşı çalışmalarına başlayabileceğiz. İlk aşamada 
başka tedavi seçenekleri bulunmayan gönüllü 20 meme ve 
kolon kanseri hastasında denenecek. Hayvan araştırmalarında yüzde yüz başarı sağlandı.” 

Danıştay iptal ettiği için Türkiye'de etik araştırma yönetmeliği olmadığını hatırlatan Akbulut, bu nedenle araştırmanın 
yapılamadığını aktardı. Prof. Dr. Hakan Akbulut, buldukları 
aşıyla bağışıklık hücrelerini eğiterek kanserin kök hücresini 
tanıyacak hale getirdiklerini ifade ediyor. 
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“1957'de H2 tipi virüsten yaşanan salgın nedeniyle 
çok sayıda insan hayatını kaybetti Daha sonra bu 
virüs değişerek yerini H3 tipi virüse bıraktı Virüs 
yeniden ortaya çıkar ve bir salgına dönüşürse, bu 
da bir felaketle sonuçlanabilir” 


Soykırım'ın Ağa Babası Darwin 


Aslında, soykırım uygulamalarının batılı uluslar ve iktidarlar tarafından 600 yıldır sürekli bir biçimde dünyanın 
5 kıtasında uygulandığını ortaya koymaktadır. 


Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke halklarını her an 
vahşice hareket edebilecekler olarak gösterip, kendi millet ve 
etnik gruplannı suçsuz ve üstün toplumlar olarak göstererek 
yetiştiren, Batılı Milletler ve Küresel Güçlerdir. 


Burada ortaya çıkan ise kendi tarihlerini objektif bir 
biçimde eleştirme ve kendi tarihleriyle hesaplaşmamaları 
dolayısıyla, soykırım konusu, sosyal-Darwinci siyasi düşünce, batılılar tarafından gücün güce yetmesi ortamında 
ele alınarak, batılı toplumları medeniyetin merkezi, batılı 
olmayan toplumları da aşağı toplumlar olarak yorumlamasını da beraberinde getirmektedir. 


Yani bir anlamda bugün kendini çok güçlü olarak 
hisseden bir devlet veya devletler ittifakı, kendi ekonomik 
ve siyasi çıkarları doğrultusunda, bugün stratejik olarak 
seçilmiş bir veya birkaç bölgeyle ilgili olarak, bölgede bulunan devletlerden birinde ya da bir kaçında siyasi, askeri 
ve ekonomik gücü ele geçirmektir. 


Ardından da gelişmelere yön vermek ve bölgede kısa ve 
uzun vadede uluslararası arenada kendi gelişmesine tehdit 
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Darwin 


olarak gördüğü bir devlet veya devletleri yıldırmak, teslim 
almak, bölmek veya yok etmek gibi stratejileri kullanabilir. 


Bu stratejilerde kullanılan, soykırım, terörizm ve insan 
hakları ihlalleri suçlamaları esasında, kendini uluslararası 
arenada güçlü hisseden devletlerin, egemenlik kurmak 
maksadıyla, uluslararası hiç bir hukuk, karar, norm, kural 
ve gelenek tanımayıp kendisini en büyük güç ve uluslar 
üstü en büyük ulus, Tanrı devlet veya tanrı ulus gibi görüp, 
bu tavırla hareket etmesidir. 


Son 35 yıldır ise, birçok bilimsel çalışma adına yapılan 
soykırım çalışmalarından çıkan sonuç; uluslararası güçler 
mücadelesinde uluslararası arenadaki güçlü devletlerin, 
rapor ve bilimsel çalışmaları, kendi çıkarlarını gözetmede, 
ülkeleri soykırım ve insan hakları ihlallerini durdurma ve 
soykırımı önleyici bir ilaç olarak sunulan kendi hakkını tayin 
etme bahaneleri yaratılarak, başka ülke ve ulusları bölmek, 
yok etmek veya boyun eğdirmek amacıyla, güler yüzlü 
dozda yalan kültürüyle kamufle edilerek (Irak gibi) suni 
bir şekilde yapılan devlet ve ulus soykırımı ve uluslararası 
ittifakları da, bu yalan raporlar vasıtasıyla kendi yanlarına 
çekerek, kullandıkları inanılmaz olanaklar, orta büyüklükte 
ve stratejik ülkeleri işgal amacıyla ve ülkeleri bölmek için 
kullandığını ortaya koymaktadır. 
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Darwin'in Türk Düşmanlığı 


Buradan yola çıkacak olursak; Irk üstünlüğü kavramının 
sözde bilimsel temelini, Darwin'in Evrim Teorisi oluşturur. 
Darwin, insan ırklannın bazılannın örneğin; Avrupa ırklarının, evrim sürecinde diğer ırklara göre daha ileri olduğunu 
öne sürmüştür. 


Bu ileri ırklar dışında kalanlar ise ona göre yarı maymun 
ilkel canlılardır. Diğer bir deyişle, bazı ırklar evrimde çok ileri 
gitmişken, bazıları hala ilk ataları olan maymunlara yakın 
bir seviyededirler. Darwin geleceğe yönelik ırkçı tahminler- 
de de bulunmuş ve şöyle yazmıştır. “ yakın bir gelecekte, 
medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden 
silecekler ve onların yerine geçecekler. Darwin'in bu ırkçı 
düşünceleri dönemin sömürgeci imparatorlukları için, 
yaptıkları vahşete kılıf olarak kullanabilecekleri önemli bir 
dayanak noktası oldu. Darwin'in, bu teorisini delillendirmek 
için öne sürdüğü iddia ise onun bilgisizlik ve önyargısını 
göstermesi açısından oldukça dikkat çekiciydi. 

Darwin,1881 yılında W.Graham adında bir bilim adamına 
yazdığı mektupta teorisinin ispatı olarak Türk Milletini örnek 
veriyordu. Darwin bu hezeyanına göre; “Türk Milleti yakın 
bir gelecekte tarihe karışacak olan geri milletler” arasında 
yer almaktaydı. Bu soytarı mektubunda şöyle devam ediyor; 


“Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam 
mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. 
Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, 
bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar 
tarafından elimine — yok edileceğini görüyorum...” 


Bu görüş,19.yüzyıl Avrupa'sının sömürgeci devletler 
tarafından kabul görmüş, o döneme ve zamanımıza hâkim 
olan Türk Düşmanlığının dayanak noktasını oluşturmuştur. 
Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde devam eden ırkçı 
faaliyetlerin çıkış noktasında Darwin'in bu görüşleri vardır. 

Ne yazık ki, bu Türk düşmanı ve Tanrı tanımaz adamın 
görüşleri, Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda 
ders kitaplarına konarak, Türk çocuklannın beyinlerine 
aşılanmaktadır. 
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Mikroplu Battaniyeler 


Burada sizlere vermeğe çalıştığımız bilgileri daha kolay 
anlayabilmeniz için, sizleri biraz tarihin tozlu raflarında dolaştıralım. Avrupalıların, Amerika Kıtası'nda ki yerli halka 
demokrasi! götürmeye gittikleri yıllara dönelim. Hani son 
yıllarda Amerikalılar işgal ettikleri ülkelere hep demokrasi 
götürüyorlar ya! İşte ona benzer bir durum. 

1600lü yıllarda Amerika Kıtası'nın yerli halkı İngilizlerin 
demokrasi! Dayatmaları altında inim, inim inlerken yerlilere 
ilişkin İngiliz sömürgecilerin, öldürme amaçlı işledikleri 
soy kırımlarda, insanları vurarak öldürmelerinin dışında, 
sömürgecilerin Amerika kıtasına bilerek yaydıkları çiçek 
hastalığının da büyük payı vardı. 

1607 yılında Rio Grande ve Virginia bölgesini sömürgeleştirmek için gelen İngilizlerin hazırladıkları bir raporda, 
bu durum su yüzüne çıkıyordu. 


Buna bir örnek verecek olursak, hastalıklardan ve öldürme 
olaylarından önce bölgede yaşayan Powhatas yerli kabilesi- 
nin nüfusu, 1600 yıllarında 50.000 iken, İngilizlerin hastalık 
yayarak yerlileri soykırıma uğratmaları sonucu, 1607 yılında 
Powhatas'lardan geriye ancak 5.000 kişi hayatta kalmıştı. 

Ottowa'da İngilizler, kendilerine karşı çıkan bölgedeki 
Delaware ve Shawnee yerlilerini katletmek için, biyolojik 
saldırı olan çiçek hastalığını, çiçek hastalığı mikrobu taşıyan 
battaniyeleri yerlilere vererek, bu ölümcül hastalığı yerliler 
arasında yaydılar. 


Zamanın bu ölümcül hastalığından dolayı binlerce 
yerli, İngilizler tarafından soykırıma uğratıldı. Bu yüzden 
İngilizler tarafından yayılan bu hastalığın sonucunda Mingo, 
Delaware, Shawnee ve diğer Ohio Irmağı kenarında yaşayan 
yerli halklardan 100.000 kişi hastalık yoluyla katledildi. 

Bu tür yöntemler Kuzey Amerika'da daha sonraları da 
Amerikalı yerlilerin soykınmı hedef edinen Avrupa kökenli 
Amerikan askerleri tarafından da yaygın olarak uygulandı. 
1900 yılından itibaren ise, yerlilerin vatanları olan yerlere, 
nüfusunun %98'i Anglo-Amerikan asıllılar yerleştiler. 
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Kızılderili katliamı 


Çünkü bu toprakların ezeli sahipleri artık bu topraklar- 
dan tehcir ettirilmişti, katledilmişti ve geriye dönemezlerdi. 
Amerika'da 1900 yılına gelindiğinde milyonlarca yerliden 
geriye hayatta ortalama 1600 kişi kalmıştı. 


Yine, Tarihçi Ben Kieman'a göre, Avustralya kıtasının 
İngilizler tarafından sömürgeleştirilmesinin başlangıcın- 
dan, bu zamana kadar geçen süreçte, yerli halkı oluşturan 
Aboriginallerden çoğu, İngilizlerin yaydığı çiçek, tifo, dizanteri, tüberküloz, difteri, grip vs. gibi hastalıklardan ve 
sömürgecilerin yerlilerin yiyeceklerine zehir katılmasından 
dolayı kırıldı. 


Biyolojik Soykırım 


İşte yukarıdaki bahsettiğimiz olay tarihe geçmiş biyolojik 
savaşların en bilinen örneğidir. Bu bir Biyolojik Soykırımdır 
ve insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Biyolojik Soykırımı tarif 
edecek olursak; 

Biyolojik soykırımı gerçekleştirmenin, bir grubun üyelerini kısırlaştırarak, grubun kısmen ya da toptan yok edilmesi 
için mikrop veya hastalık üretilerek ve hastalığı yayarak, 
hastalığa müdahale önlenerek, çocukları ailelerinden veya 
gruptan zorla kopararak, özellikle erkeklerin, kadınların ve 
çocukların birbirinden sistemli olarak koparılarak, biyolojik 
olarak üremelerinin kısmen ya da tamamen önlenmesi için 
başka bir grup veya devlet tarafından yapılan soykırımdır. 
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Buna örnekler verecek olursak; Norveç'te Tatarların 
çoğalmalannın önlenmesi için, insanlann kısırlaştınlması, 
beyne dışarıdan müdahale edilerek aptallaştırma yöntemi- 
nin uygulanması, çocukların kaçırılarak aynı ırkdaşlarıyla 
evlenmelerinin önüne geçilmesidir. 

Ayrıca, Danimarkalıların, Alman mültecilere doktor 
yardımını önleyerek, Alman çocuklannın ve kadınlannın 
bedenen zayıf düşürülmesi ve doğrudan ölümlerine sebebiyet vermeleri de söylenebilir. 

Yine İngiliz ve Amerikalılann yerlilere çiçek hastalığı 
mikrobu taşıyan battaniyeleri dağıtarak bu biyolojik savaş 
silahı sayesinde, yüz binlerce yerlinin soykırıma uğratılması, 
Biyolojik Savaş'ın örnekleri arasındadır. 


En yakın örnek ise Amerikalıların baskısı ve Birleşmiş 
Milletlerin desteğiyle, Irak'a uygulanan ambargolardan 
dolayı küçük yaştaki 500 binden fazla Iraklı çocuğun, ilaç 
bulunamaması ve çocukların bu yüzden tedavi yapılamaması 
nedeniyle ölmesine sebebiyet vermeleri. 

Amerikalıların Körfez savaşlarında Irak'a karşı kullandığı çeşitli kimyasal ağırlıklı silahların yarattığı bölgedeki 
yaygın kanser hastalığı ve yoğun bir biçimde sakat çocukların doğmaları, 


Latin Amerika'da Avrupalı Sömürgecilerin, yerlileri 
hastalık yayılan bölgelere soykırım amaçlı tehcir ederek 
hastalıktan öldürmeleri, 

Almanların İkinci Dünya Savaşı öncesi ve döneminde 
Çingeneleri kısırlaştırması, biyolojik ve kimyasal amaçlı 
yapılan deneylerde, Çingenelerin kobay olarak kullanılması 
sırasında, Çingenelerin binlercesinin soykırıma uğratılması 
belli başlı örnek olarak gösterilir. 


Hedef Irkları Yok Etmek 


Tarihi olarak, biyolojik soykırımın ilk önce, Amerikalı 
yerliler üzerinde sistemli olarak Avrupalı sömürgeciler tarafından, denendiği bilinen bir gerçek olarak ortadayken, 
bunun zehirli gaz ve diğer biyolojik araştırmaların, soykırım 
üretmeye yönelik gelişmesi için, Güney Afrika'da, beyaz 
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yönetimin yıkıldıktan sonra, yeni yönetim tarafından ortaya çıkarılan, beyaz yönetimin, biyolojik araştırmalarında 
geliştirdikleri mikropların, sadece siyah derili insanları yok 
etmeye yönelik olarak, laboratuvarlarda kobay olarak seçtikleri canlılar üzerinde öldürücü virüs şeklindeki denemeleri, 
günümüzde tek tek bölge devletleri veya Küresel Güçler 
tarafından üretilen silahlar, önümüzdeki dönemlerde de 
biyolojik soykınm tehlikelerinin gittikçe aratarak süreceğini 
göstermektedir. 


Biyoterörizm ve Genetik 


14. yüzyılda Avrupa'nın nüfusunun üçte birini karahumma yok etmişti. Moğolistan'da 1321 yılında ortaya çıkan 
ve nasıl olduğu anlaşılamayan bu virüs Cenovalı tüccarlar 
tarafından Kırım'dan Avrupa'ya taşınmıştı. 


Avrupa'ya tam bir kâbus yaşatan karahumunanın 
İngiltere'ye gemiyle sadece bir fare tarafından getirildiği 
anlaşılmıştı. Kiliseye göre karahumma Tanrı'nın günahkâr 
insanoğluna verdiği bir cezaydı. 


Avrupa'daki karahumma salgını Yahudi soykırımına 
davetiye çıkarmıştı. Anlayacağınız Hıristiyanlar hemen bir 
günah keçisi bulmakta mahirlerdi. Hitler Yahudilere karşı 
soykırım uygularken atalarını örnek almıştı. 


İsveç'te bir Yahudi'nin ağır işkenceyle karahummayı 
bulaştırdığını “itiraf» etmesi bütün Avrupa'da Yahudi avını 
başlattı. İsviçre'nin Basel şehrinde Yahudilerin canlı canlı 
ateşe atılarak yakıldığını yazar tarihler. Strasbourg'da 2 bin, 
Mainz'de 12 bin, Brüksel'de 600 olmak üzere Avrupa'da 15 
binden fazla Yahudi karahummanın müsebbibi görülerek 
soykırıma uğrar. 


İnsanlık sıtma mikrobunu ve geçen yüzyılın sonuna 
doğru başlayan ve günümüzde etkisini giderek kaybeden 
AIDS mikrobunu tanıdı. 

Kilise bu hastalıkları da Tanrı'nın günahkâr insanoğluna verdiği bir ceza olarak gördü. Ancak bugün AlDS'in 
bir laboratuvar çalışmasının ürünü olduğu ortaya çıktı. Bu 
hususta suçlanan ülke ise ABD. 
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Günümüzün vebası kuş gribi de laboratuar ürünü virüs. Asya'da başladı, Türkiye gibi ülkelerde görüldü. Fakat 
Türkiye kuş gribi sebebiyle çok ağır bir ekonomik bedel 
ödedi. Bırakınız Anadolu insanının köydeki evinin önündeki 
telef edilen yüz binlerce tavuğu dünyaya meydan okuyan 
tavukçuluk sektörünün ihracatı bıçak gibi kesildi ve sektör 
hala ciddi sıkıntılar içinde. 

Açıkçası kuş gribi virüsü ekonomik bir silahtır. Ve biyomühendislik ürünüdür. 

Gelelim 2008'de en çok konuşulan ekonomik ve psikolojik savaş silahı keneye, ya da diğer adıyla Kırım Kongo 
Kanamalı Ateş virüsüne. 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) verilerine göre bu virüs 
biyolojik silah denemelerinin yapıldığı 1940/1 yıllarda ortaya 
çıkmış ve ansızın yok olmuş. 

Aradan 62 yıl geçtikten sonra 2002'de bir anda dünyanın 
belirli bölgelerinde zehirli kene görülmeye başlandı. En çok 
görüldüğü yerler Uzakdoğu, Türkiye ve Karadeniz. Hâsılı 
14. Yüzyılda olduğu gibi Kırım kaynaklı. 

Türkiye'de yüzlerce yıldır kene yaşıyor ve 2002 yılına 
kadar da hiç kimse ölmedi. 

Üstelik kene sayısı Türkiye tarihinde hiç görülmediği 
kadar hızla çoğaldı ve çoğalmaya da devam ediyor. Sanki 
virüslü keneler bilinçli bir el tarafından Karadeniz'den 
bütün Türkiye'ye yayıldı. Şu anda keneler Karadeniz'den 
Ege'ye doğru yavaş, yavaş yayılıyor. Gelecek sene Akdeniz 
kıyılarına ulaştığında Türkiye'nin bacasız sanayisi turizm 
sektörü çökebilir. 

Böyle bir sonuç, yan sektörlere yaptığı etki de dikkate 
alındığında 40 milyar dolarlık bir gelir kaybıdır. Artı Türk 
hayvancılık ve tarımına büyük darbe indirecektir. 

Dünyanın gıda ürünlerinde yaşadığı sıkıntılı durum 
ortada. Türk tarımı İsrail'in geliştirdiği genetiği ile oynanmış 
tohumlar yüzünden İsrail'e ve özellikle başka ülkeler de olsa 
da genellikle Yahudi sermayesinin kontrolü altındaki GDO 
tohum şirketlerine iyice bağlanmıştır. 
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Ayrıca konunun uzmanı herkes bilir ki küresel sermaye 
hareketlerinin ana kumanda merkezi İsrail'dir. 


Genetik biliminde ve biyoteknoloji de İsrail bir numaradır. İsrail'in bu sahadaki olağanüstü gücü Evanjelist 
vaiz - yazar Tim Lahaye'nin yazdığı ve Amerika'da 70 
milyondan fazla satan Geride Kalanlar adlı seri kitaplar- 
da anlatılır. Yani konunun Mesih - Deccal - Armagedon 
Savaşı boyutu da var. Bu boyut Eski Ahit ve Yeni Ahit 
Kehanetleri'ne dayandırılıyor. 


Bazı siyaset stratejistleri ve bilim insanlarına göre, 
İsrail Ortadoğu merkezli küresel savaşı klasik ve nükleer 
silahlardan genetik ve biyo teknolojik silahlara kaydırmak 
istiyor. Çünkü Irak'taki füzeli, bombalı, uçaklı, tanklı savaş öyle bir direniş meydana getirdi ki, buna ABD dâhil 
hiçbir dev askeri gücün uzun süre dayanması mümkün 
gözükmüyor. 

Geleceğin savaşında füzeler ve uçaklar bomba yerine, 
belki Kırım Kongo virüsü taşıyan keneler benzeri biyoteknoloji ürünü fareler, kuşlar, kurbağalar için virüsler atacak. 


Evanjelistler başta olmak üzere buna kilisenin patronları 
ne diyecekler? Acaba bunlar da Tanrı'nın günahkâr kullarını 
cezalandırmak için gönderdiği musibetler mi? 


Tarih tekerrürden ibarettir derler. Bugün İsrail'i yöneten 
fanatikler, adeta 14. yüzyılda İsveç'te bazı Yahudilerin kasıtlı 
virüs yaydığı suçlamalarıyla katliama kurban gitmesine 
benzer bir tartışmanın tam merkezinde. Avrupalılar 400 yıl 
önce bu tartışmayı yaparken acaba haklı mıydılarX Ramazan 
K. Kurt / Ortadoğu gazetesi- makale- 2008-09-13) 


Biyolojik Silah Çalışmaları 


Başta ABD olmak üzere birçok ülkenin uzun yıllardır 
biyolojik silah yapımı üzerinde çalıştığı biliniyor. Insanlığın 
felaketine neden olabilecek biyolojik silah çalışmalarıyla ilgili 
onlarca kitap ve rapor var. Bu çalışmalardan birkaç örnek. 


1953 yılında ABD ordusu ve CIA'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği deneylerde solunum yoluyla bulaşan Sentetik virüsle 
hastalık üretildiği ortaya çıktı. 1955 yılında geniş kitlelere 
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biyolojik maddeleri bulaştırabilme yeteneğini ölçmek isteyen 
CIA, ordunun biyolojik silah cephaneliğinden alınmış bir 
bakteriyi Florida'daki Tempa Körfezi'ne saldı. 

1969 Savunma Bakanlığı'ndan Dr. Robert MacMahan , 
5-10 yıl içerisinde, "insanın bağışıklık sistemine saldıran ve 
hiçbir ilaçla tedavi edilemeyen sentetik bir virüs geliştirmek 
için” Amerikan Kongresi'nden 10 milyon dolar ödenek 
talep etti. 


Amerika'nın Vietnam Savaşı'nda ‘Agent Orange’ adlı 
bir kimyasal bir madde kullandığı ve kimyasalın etkisinin 
halen sürdüğü ortaya çıktı. Vietnam'daki ördek ve tavuk 
etlerinde Agent Orange'den kalma zehirli dioksin maddesi 
olduğu belirlendi. 

ABD bu biyolojik silahı, gerillaların saklandığı bölgeler- 
deki orman ve bitki örtüsünü yok etmek için geliştirmişti. 
Yine yakın zamanda İsrailli bilim adamlannın sadece Araplar 
üzerinde etkili olabilecek bir virüs üzerinde çalıştığı iddiası 
ortaya atıldı. 


1 Dolara Biyolojik Silah 


Biyolojik silah terimi bakteri, virüs gibi canlı mikroorganizmaların ya da bunların toksinlerinin, hastalık ya da 
ölüm amaçlanarak savaşta (biyolojik savaş), ya da panik 
ve kaos yaratmak için sivil halk üzerinde (biyoterörizm) 
kullanımını ifade eder. 

Biyolojik silahların bugün neden bu kadar gündemde 
olduğu, diğer silahlara üstünlük sağlayan özellikleriyle 
açıklanabilir. 

Bu mikroorganizmaların milyarlarcası ancak küçük bir 
paket oluşturur ve bunları kullanmaya kararlı kişi hiçbir 
engele takılmadan dolaşabilir. 

Biyolojik savaşta kullanılabilecek etkenlerin topraktan, 
hasta insan veya hayvanlardan elde edilmesi ve üretimi çok 
zor değildir, hatta dünyadaki 54 kültür koleksiyon merkezinin birinden satın alınması mümkündür. 
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Irak'ın Körfez Savaşı sırasında elinde bulundurduğu 
şarbon basilinin ABD Kültür Koleksiyonu'ndan (American 
Type Culture Collection, ATCC) satın alınmış bir suş olduğu 
bilinmektedir. 


Biyolojik silahların hedef kitlelere yönelik uygulanması 
kolaydır. Alçak uçan bir uçaktan tarım ilaçlaması yapar gibi 
bakterileri şehirlerin üzerine püskürtme, kalabalık merkezlerde liyofilize bakteri içeren ampuller atma, bazı bakterileri 
ya da toksinlerini sulara karıştırma gibi çok çeşitli şekillerde 
ortama yayılması mümkün olabilir; mektupla bile gönderilebileceği görülmüştür. 

Bu mikroorganizmalar ortama saçıldıktan sonra insan 
vücudu gibi uygun bir ortam bulduklarında çoğalmaya 
başlarlar. Kullanıldıkça çoğalan başka bir silah yoktur. 


Biyolojik silahların yol açtığı bazı infeksiyonlar insandan 
insana bulaşarak epidemi yaratır; silahın hedef aldığından 
çok daha büyük bir kitle etkilenmiş olur. 


Bu silahlar hem mikroskopik olduğu için, hem de bir 
inkübasyon süresi sonunda etkili olduğu için, bunlara maruz 
kalanlar, semptomlar ortaya çıkana kadar hedef olduklarının 
farkına varamazlar; bu arada salgın önlenemeden yayılmış 
olur. 

Biyolojik silah maliyeti çok düşüktür. 1969'daki Birleşmiş 
Milletler verilerine göre bir kilometrekarelik alanda konvansiyonel silah kullanımı 2000 dolar, nükleer silah kullanımı 
800 dolar, kimyasal silah kullarumı 600 dolar, biyolojik silah 
kullanımı ise 1 dolar maliyet getirmektedir. 


NATO, ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
ve biyolojik silahlarla daha önce çalıştığını açıklayan bilim 
adamlarının ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, vardıkları 
ortak nokta şudur: şarbon, çiçek, veba, tularemi, hemorajik 
ateş etkenleri ve botulizm toksini en önemli ve kullanımı 
en olası potansiyel biyolojik silahlardır. 

Uzunyıllardır “Biyolojik ve Toksik Silahların Kontrolu” 
konusunda, bu silahların üretimini, stoklanmasını, kullanımını önleyebilmek için uluslararası platformda toplantılar 
sürdürülmekte, protokoller oluşturulmaktadır. 
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Virüsler Laboratuvarlarda üretiliyor 


1999 Cenevre toplantısında WHO, dünyadaki tüm 
çiçek virüsü stoklarının 2002'ye kadar yok edilmesini kararlaştırmıştır. 


2002 toplantısında bunun gerçekleşmediğinin saptanması ve virüsün tümüyle yok edilip edilmemesi üzerine 
çıkan tartışmalar sonunda yine WHO, birisi Rusya (Vector 
Facility, Novosibirsk), diğeri de ABD (CDC, Atlanta) olmak 
üzere dünyada iki merkezde bu stokların 2005 yılına kadar 
tutulmasını ve diğer ülkelerdeki tüm stokların yok edilmesini 
karar altına almıştır. 


Virüs Savaşları 


Mekanik silahlar, tank, top gibi savaş silahları bundan 
sonra kullanılmayacak! Bundan sonraki savaşlar nükleer ve 
biyolojik savaşlar şeklinde olacaktır. Bir ülkede hazırlanan 
öldürücü yapay bir virüs geliştirip, kendi insanlarını da o 
virüse karşı dayanıklı hale getirdikten sonra, ele geçirmek 
istediği ülke topraklarına bu tehlikeli virüsü yayabilecektir. 

Virüsü nasıl yaydığını tespit etmek mümkün değil! 
Hollywood filmlerinde bu tür felaket senaryolarından yüzlercesi yer alıyor... Bu bir mesaj bile olabilir! 

Yapay bir virüs yapılırken çeşitli deneyler yapılır, virüslerin yapıları zamanla değişikliğe uğrar ve teşhis edilmesi 
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güçleşir. Teşhis edilmesi güçleştikçe de korunmak imkânsız 
hale gelir! İşte biyolojik harp silahı üreten ülkeler ürettikleri 
biyolojik silahın gücünü denemek için de virüs yayabilirler. 
İşte son yıllarda ortaya çıkan, insan, hayvan ve bitki canlı 
hayatını tehdit eden, Kuş Gribi, Kırım Kongo, Hanta, Domuz 
Gribi virüslerin deneme amaçlı yayıldığı düşünülebilir. 


Kuş Gribi Biyolojik Silaha Dönüşebilir 


Hollandalı uzmanlar, H5N1 olarak bilinen kuş gribi 
virüsündeki 5 genin mutasyona uğraması halinde, hava 
yoluyla insandan insana geçerek öldürücü bir salgına dönüşeceğini ortaya çıkardı 

ABD'li yetkililer, “Teröristler kullanabilir” diyerek araştırmarın yayımlanmamasını istedi. Ancak uzmanlar salgına 
karşı önlem alınması için araştırmayı yayımladı. 


Dünya çapında 2003 yılından beri 332 kişinin hayatına 
mal olan kuş gribi virüsünün genetik mutasyona uğraması 
halinde, öldürücü bir salgına dönüşeceği bilim dünyasında 
tartışmalara neden oldu. 

Hollanda'da bulunan Erasmus Tıp Merkezi uzmanları, 
H5N1 olarak bilinen virisün üzerinde yaptığı incelemelerde, 
mutasyona uğraması durumunda nasıl sonuçları olacağı 
konusunda bir araştırma yaptı. 

Gelincikler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda kuş 
gribi virüsündeki 5 genin mutasyona uğraması durumunda, 
hava yoluyla insandan insana bulaşabileceği ve bunun da 
on milyonlarca kişinin hayatına mal olabileceği ortaya çıktı. 


Rapora Sansür 


Amerikalı yetkililer, Prof. Ron Founcier başkanlığında 
yapılan araştırmanın “Bu araştırma sayesinde virüs kimyasal 
silaha dönüştürülebilir. Teröristler biyolojik silah üretebilir” 
gerekçesiyle yayımlanmasına karşı çıktı. 

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından finanse edilen araştırmanın virüsün nasıl mutasyona uğradığını detaylı 
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olarak açıklayan iki sayfalık bölümünün yayımlanmaması 
istendi. Ancak bilim kurulundan onay alan Hollandalı profesör araştırmayı Science dergisinin son sayısında yayımladı. 


Prof. Founcier, mutasyona uğrayarak solunum yoluyla 
insandan insana geçebilen kuş gribi virüsünün on milyonlarca 
kişinin hayatına mal olabileceğine dikkat çekerek, “Dünya 
çapındaki uzmanların bu konudan haberdar edilmesi ve 
gerekli önlemleri bir an önce almaları için araştırmayı yayınladık” diye konuştu. 


En Korkutucu Senaryo 


Mehmet Ali Torunoğlu (Sağlık Bakanlığı Bağışıklama 
Kurulu Başkanı): “Sahada karşılığı var mı önemli olan budur. 
Zaman zaman bu tip araştırmalar laboratuvar ortamlarında 
yapılır. Önemli olan sahada, insandan insana geçtiğini gösteren vakalardır. H5N1 virüsünün insandan insana geçmesi 
en korkutucu senaryodur. H5N1 hayvandan hayvana geçen bir virüstür, eğer mutasyona uğrar ve normal grip gibi 
insandan insana geçerse o zaman dünyada büyük ve ciddi 
bir pandemi başlar. Biz de hızla pandemi alarmı veririz. Son 
durumla ilgili bizde şu anda bir bilgi yok.” 


Dünyaya Yayılacak mı? 


Prof. Dr. Mustafa Bakır (Marmara Üniversitesi Pediatrik 
Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi): “Üç-dört ay önce 
bu çalışma yapıldı, terörist organizasyonların eline geçmesin 
diye yayımlanmadı. 


Anlaşılan laboratuvar ortamında elde virüs yok edildikten 
sonra açıklama yapılmış. HSNL'in mutasyonlannın bilinmesi 
çok önemli, hangi mutasyonlar var, dünyaya yayılacak mı 
bunları bilmek için önemli bir çalışmadır. 

Bir hastada kuş gribi tespit edildiğinde, hemen yapılacak 
testlerle o tanımlanan beş mutasyon insana yayılabilecek 
bir mutasyon var mı diye hızla bakılabilecek ve hemen yayılmasını engellenecek. Kurtarıcı bir çalışmadır. Aynı virüs 
bir teröristin eline geçerse de felaket olur.” 
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Hedef 2 Milyar Kişi mi? 


Hintli şirket Bombay Cipla,. patent sahibi Rochela 
mahkemelik olmak pahasına Tamiflu'nun jenerik üretimine, 
Oseltamivir Fosfat adıyla başlıyor 

Öldürücü kuş gribi virüsü, insandan insana geçecek 
şekilde mutasyona uğrarsa bilin bakalım kaç kişi ölecek? 

a) Dünya Sağlık Örgütü kuş gribi mücadele girişim 
koordinatörü David Nabarro'nun dediği gibi yeterli ilaç 
stoku sağlanırsa 5 milyon, sağlanmazsa 150 milyon kişi mi? 

b) Çokuluslu ilaç devlerinin lobisinin ağzıyla konuşan 
Amerika'daki etkili ve yetkili çevrelerin tahminine göre 500 
milyon kişi mi? 

c) Dünyayı yöneten karanlık güçlerin sızdırdığı haberler 
doğrultusunda 6,5 milyarlık dünya nüfusunun üçte birine 
tekabül eden 2 milyar kişi mi? 


Tamiflu İçin Ek Bütçe 


Bu arada Amerikan Senatosu kuş gribini önlemek ve 
tedavi etmek için 3.9 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı. 
Ek bütçenin büyük bölümüyle Roche'un grip ilacı Tamiflu 
alınacak. Etkin maddesi Oseltamivir Fosfat olan Tamiflu, bu 


lamiflu* 75 mg 
BAL 


A, 


Kurtarıcı gözüyle bakılan Tamiflu 
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virüsün bulaşmasından sonraki 48 saat içinde kullanılmaya 
başlanırsa, kesin tedavi için onaylanan tek ilaç. 


Roche 23 milyon kişiyi tedavi edebilecek miktarı 2 - 3 
ay içinde sağlayabileceğini açıkladı, ancak ABD Sağlık Bakanlığı ilacı, 81 milyon kişi için stokta bulundurmak istiyor. 


Dünya ilaç piyasasını ellerinde tutan, sayıları 2 elin 
parmaklarını geçmeyen uluslararası ilaç devlerinin manipürlasyonlarını yıllardır yakından izlemeye çalışan bir gazeteci 
olarak, her gün artan ilaç siparişleri ve aynı hızda arttırılan 
tahmini ölüm rakamları, bana hiç ikna edici gelmiyor. 


Neyse ki Hindistan'ın önde gelen ilaç şirketlerinden 
Bombay Cipla'nın Başkanı Dr. Yusuf Hamid, yıllar önce 
Brezilyalı bir ilaç şirketinin AIDS ilacında yaptığı gibi bu 
kritik noktada ortaya çıktı ve “Ben Tamiflu ilacının jeneriğini 
üretiyorum kardeşim” diye resti çekti. 


Daha doğrusu açıklamasında Tamiflu adını kullanmamaya titizlikle özen gösteren Dr. Hamid, ilacı etken maddesi 
Oseltamivir Fosfat adıyla andı. 


İşe bakın ki Dr. Hamid, “Patent sahibi ilaç devi İsviçre 
firması Roche'la Hindistan mahkemelerinde savaşmak 
zorunda kalabilirim,» diye meydan okuyunca, Roche'da 
yelkenler suya iniverdi ve firmadan “Isteyen ülkeye ve 
şirkete Tamiflu lisansını vermeye hazırız» açıklaması geldi. 


Şimdi SARS virüsü ya da Irak'taki nükleer silah yalanı 
gibi, bu “kuş gribi pandemiği» de giderek gündemden 
tümüyle kalkarsa hiç şaşmam. 

Tıp Kurumu Başkanı Mehmet Altınok ve Tıp Kurumu 
Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Uçer, gönderdikleri e - postada 
işin can alıcı bir başka noktasına dikkat çekiyorlar: 

“Yoksul ülkeler, kuş gribiyle karşı karşıya kaldıkları 
takdirde milyonlarca insanını kaybetmemek için ne yapacak? Yeni dünya düzeninin efendisi ABD Başkanı Bush, bu 
acil sorunla ilgili olarak Roche'a milyonlarca kutu Tamiflu 
sipariş etmekten başka ne yapıyor? 

Diyelim ki bir Asya ülkesinde salgının on milyonlarca 
kişiyi etkilemesi söz konusu? ABD, elindeki 30 - 40 milyon kutuluk ilaç stokunu o bölgeye mi kaydıracak, yoksa 
gözlerinin içine baka baka yoksul insanların ölümünü mü 
seyredecek? 
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Kuş Gribi ve Türkiye 


Son yıllarda, sözde Afrika'daki maymunlardan yayıldığı 
iddia edilen, ATDS, Ebola gibi virüslerle Sars hastalığı ve Grip 
salgınlarının yüzlerce çeşidinin, hep araştırma laboratuvarlarında üretildiğini hiç bir zaman unutmayalım. 


Yine 1999 yılında Türkiye'de gündeme gelen Babuna 
olayı ile binlerce Türk karının adresi bilinmeyen bu laboratuvarlara gönderildiğini, 2006 yılı başlarında, göçmen 
kuşların geçiş zamanı olmamasına rağmen, Türkiye'nin 
çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan ve ölümlere neden olan 
Kuş gribi salgınını akıllardan çıkartmayalım. 


Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde ve dünyada bilinemeyen 
şeyler oldu. Önce “sığır vebası” dendi. Büyükbaş hayvan 
kesimine hassas kontrollükler getirildi. Et ithaline ve ihracına 
sınırlamalar getirildi. Sonra hemen arkasından “kuş gribi” 
dendi, ülkemizde itlaf edilmedik tavuk ve horoz kalmadı. O 
tavukların maskeli adamlar tarafından kanatlarından tutularak 
torbalara ve çuvallara doldurulması esnasında çıkardıkları 
cıyak, cıyak sesleri hala kulağımızda çınlamaktadır. 


Arkasında bir “Kene ısırması” haberleri aldı başını gitti. 
Binlerce yıl görülmeyen bu kene ısırmaları ne oldu, nasıl 
oldu da zamanınızda insanları ısırır ve öldürür oldular. 
Bu masum hayvanların birer canavar olmalarına sebep 
acaba neydi? 
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Tam bir katliama uğradılar 
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Aman yarabbi... Acaba tavuk ve horozlara yaptığımız 
haksızlıklar sebebiyle mi böyle bir musibete düştük, diye 
hayıflanıyoruz. Öyle ya, çevre dengesi bozulunca yani 
tavuklarımız ve horozlarımız sağ olsalardı bu keneleri çimlerin, çayırların arasından toplayıp yemeleri mümkündü ve 
keneler de insanlara zarar veremeyeceklerdi. 

Şimdi de karşımıza bütün dehşetiyle “Domuz gribi” 
vakalarının çıkmakta olduğunu görmekteyiz. Bütün hava 
yolu terminalleri, demiryolu garları, karayolları kontrol merkezleri yurt dışından gelen bütün yolcuların “ısı gösterir” 
cihazlarla tarattırarak ülkemize ondan sonra girmelerine 
izin veriyoruz. Bu salgından ölen, ölene... 


Kolera Salgını 


Salgın deyince sizleri 19651i yıllara doğru götürelim. 
Dünya'daki en eski salgın hastalıklardan biri olan Kolera 
hastalığı, sefalet, fakirlik ve cehaletin doğurduğu bir hastalıktır. 

Ancak bu hastalık ne gariptir ki, zengin ülkeleri değil, 
fakir ülkeleri vurmaktadır. Nitekim 1965 yılında Türkiye'de 
baş gösteren Kolera salgınında binlerce insan ölmüştü. 

Ancak bu salgın Türkiye'ye gelmeden önce, 1961 yılında Filipinlerde başlamıştır. El Tore adı verilen bu kolera, 
1963 yılında Burma ve Doğu Pakistan'a ulaşmış ardından 
Hindistan'a girmiştir. 

1964 yılında Pakistan ve Afganistan'dan İran'a yayılmıştır. 
Kolera, 1965 bahar aylarında Tahran ve çevresine gelmiş, 
yazın kuzeye çıkmış, Azerbaycan, Tebriz ve Hazar Denizi 
kıyılarına varmış ve nihayet 1965 Ekim'inde Türkiye'nin 
doğu sınırından içeri girmiştir. 

Koleranın Rusya'da görülmesinin ardından, Türk sağlık 
bakanı gazetelere şöyle bir demeç verir; “Endişeye mahal yok. 
Allah'ın izniyle kolera yurdumuzdan içeri giremeyecektir.” 

Bu sözler söylendikten 48 gün sonra El Tore Kolerası, 
Bakanın iznini almadan İstanbul- Sağmalcılar'da boy gösterir. 


Günlerce kamuoyundan saklanan kolera, koca İstanbul'da 
arka arkaya can almaya başlar ve bu yüzden mezarlıklarda 
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yer kalmaz. Sağlık Bakanı'nın Türk halkı için yaptığı hiç bir 
şey yoktur. Bu salgında sadece Istanbul'da ölenlerin sayısı 
30 bini bulmuştur. 


Ancak Bakan, büyük bir gayret ve fedakârlıkla, Koleranın 
sınırı aşıp, Avrupa'nın zengin ülkelerine bulaşmasını önler. 
Burada en ilginç olan, koleranın görüldüğü fakir ülkelere, 
Zengin ve gelişmiş ülkelerin uyguladığı ambargodur. 


Bu ambargo, meyve, sebze, kanatlı hayvan, Büyük baş 
hayvan ve diğer gıda maddeleri ile maden ihracatının durdurulması ve de bu ülkelere yapılacak turizm olaylannın 
engellenmesi şeklindedir. 

Bu olayda, başımıza gelen kuş gribinin ardından konulan 
kısıtlamalara ne kadar çok benziyor değil mi? 

Bu gezginci Kolera, Türkiye'nin gümrük duvarlarını 
aşamadığından Avrupa'ya geçememiştir! 

Ancak, beş yıllık bir istirahatin ardından El Tore Kolerası Ağustos 1970'de Rusya, Mısır, Libya ve Gine'de tekrar 
ortaya çıkmıştır. 


AIDS 


Bu arada 1980 yılı başlarında AIDS ile tanışan dünya, 
bu hastalığa karşı tedavi yöntemi bulamadı. “Çağın vebası” 
olarak nitelendirilen AIDS hızla yayılıyor. Temel bulaşma 
yolunun cinsel ilişki olması ve hastalığın gizli tutulması 
nedeniyle AIDS kontrol altına alınması en zor hastalık 
olarak görülüyor. 

Bu güne kadar dünyada 30 milyon kişinin HIV adlı 
AIDS virüsüyle enfekte olduğu tahmin edilmekte. Ölen 
insanların sayısı ise tahmin edilemiyor. 


Sars Salgını 


2003 yılında insanlık yeni bir ölümcül hastalıkla tanıştı. 
SARS. Doktorlar, Hong Kong'da birçok kişinin ölümü üzerine A tipik zatürree, Akut Solunum Yetmezliği Sendromu. 
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Yani kısaca SARS vakası adını verdikleri bu salgın Çin, 
Hong Kong ve Vietnam'da birçok kişinin ölümüne neden 
oldu. Hijyenik kurallara uyulması, karantina uygulanması 
ve seyahatlerin sınırlanması, hastalığın kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. 


Ebola Virüsü Yayılıyor 


Gine'de başlayarak dünyanın farklı noktalarına sıçrayan 
ölümcül Ebola virüsüne, Liberya'da hastaları tedavi eden 
Doktor Kent Brantly (33) ve Nancy Writebol (60) isimli iki 
ABD'li de yakalandı. 


Sierra Leone, ölümcül salgına karşı olağanüstü durum 
ilan etti. Sierra Leone Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma, 
havalimanına giriş yapan yolculardan ellerini dezenfektanlı 
ilaçlarla yıkamalarını isteyeceklerini ve ateşlerinin ölçüleceğini de belirtti. 

Ebola virüsüne yakalananların yüzde 90'a yakını yaşamını yitiriyor. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Hüsem Hatipoğlu, “Afrika'da tek, tek vakalar 
şeklinde görülen Ebola virüs hastalığı şu anda Gine, Liberya 
ve Sierra Leone'de salgın yapmıştır” dedi. 

Hatipoğlu, Türkiye'den yurt dışına, özellikle Afrika'ya 
seyahat edecek vatandaşların başta “Ebola virüs hastalığı” 
olmak üzere bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı dikkatli 
olmaları konusunda uyarılarda bulundu. 


Ebola virüs hastalığının ciddi ve sıklıkla ölümcül bir 
hastalık olduğuna dikkati çeken Hatipoğlu, şunları kaydetti: 


“Hasta kişilerin kan ve vücut sıvıları ile direkt temas 
ile bulaşır. Aynı zamanda kontamine eşyalar ve enfekte 
hayvanlarla da bulaşır. Ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, 
boğaz ağrısı ve güçsüzlük belirtilerini bulantı, ishal ve karın 
ağrısı izler. Bazı hastalarda cilt döküntüleri ve ciddi vücut 
kanamaları görülür. 


Hastalığın ölüm oranı yüzde 90Tarı bulmaktadır. 
Afrika'da tek, tek vakalar şeklinde görülen Ebola virüs 
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hastalığı şu anda Gine, Liberya ve Sierra Leone'de salgın 
yapmıştır. Standart bir tedavisi yoktur. Günümüzde destek 
tedavisi yapılmaktadır. Sıvı-elektrolit, oksijen, kan basıncı 
takibi ve sekonder enfeksiyonlar için antibiyotik tedavisi 
uygulanmaktadır.” 


Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 6 Haziran 2014 verilerine göre hasta sayısının 844, ölüm sayısının ise 518'e 
yükseldiğini dile getiren Hatipoğlu, 

“Bu ölümlerin dörtte birinin son bir ay içinde olması 
sonucu DSÖ uzmanları hastalığın görüldüğü 11 Afrika ülkesinin Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile 2 Temmuz'da durum 
değerlendirme toplantısı düzenlemiştir. 


Hastalıktan korunmak için hasta kişilerin kan ve vücut 
sıvıları ile temastan, bu sıvılarla kirlenmiş eşyalara temas 
etmekten sakınılmalıdır. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 
hayvanlarla temastan da kaçınılması gerekir” diye konuştu. 


Seyahat sırasında ellerin sık, sık su ve sabunla yıkanması 
gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, “Maske kullanımı, sağlık 
kuruluşlarına başvuru durumunda kullanılan iğnelerin tek 
kullanımlık ve aletlerin steril olmasına dikkat etmemiz bu 
hastalıktan korunabilmemize yardımcı olabilir. 


Hastalığın insanlar arasında bulaşımını önlemek için 
hastaların tecrit edilmesi, hastayla ve virüs ortamıyla doğrudan temasta bulunanların eldiven ve koruyucu elbise 
giymeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı. DSO, Gine, 
Liberya ve Sierra Leone'de 2-6 Temmuz'da 25 kişinin daha 
ebola nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 50 yeni vakaya rastlandığını belirtti. 

Salgının başladığı ocak ayından bu yana üç ülkede 
ölenlerin sayısı 1518'e, vaka sayısı 1844'e çıktı. DSÖ, ebola 
salgını ile mücadele için salgından en fazla etkilenen Gine'ye 
kontrol merkezi kurma kararı almıştı. 


Gana'nın başkenti Akra'da 11 Afrika ülkesinin sağlık 
bakanlarıyla yapılan toplantıdan sonra DSÖ'nün Batı Afrika 
ülkelerine teknik destek ve kaynak sağlayacak bir merkez 
kurmasına karar verilmişti. 


Bakanlıktan Ebola Uyarısı 


Dünyayı tehdit eden Ebola salgını nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı bir uyarı yayınladı. Türk vatandaşlarının 
dikkatli olmaya çağrıldığı açıklama yurtdışı temsilcilikler 
tarafından da duyuruldu. 


Türk Dışişleri Bakanlığının uyarısında şu ifadeler yer 
alıyor: 

“Mart 2014 tarihinde Batı Afrika'da Gine'de başlayan ve 
başka ülkelere de sirayet eden Ebola virüsü salgını henüz 
kontrol altına alınamamıştır. Dünya sağlık Örgütü tarafından 
yayınlanan son verilerde, 30 Temmuz 2014 tarihi itibariyle 
Gine, Sierra Leone, Liberya ve son olarak Nijerya'da ortaya 
çıkan bir ölümlü vakayla, toplam 1440 vaka ve 826 ölüm 
olduğu bildirilmiştir. 

Ebola vakaları yukarıda kayıtlı ülkelerde tespit edilmiş 
olmakla birlikte, salgının bölgesel olarak yayıldığı anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Orgütü, Ebola virüsüne karşı önlemler 
kapsamında seyahat kısıtlaması önerisinde bulunmamıştır. 


Ebola vakalarının görüldüğü ülkeler ile diğer bölge ülkelerine seyahat edecek vatandaşlarımızın, hijyen hususuna 
azami dikkat göstermeleri, mecbur kalmadıkça kalabalık 
yerlere gitmemeleri ve et ürünlerini tüketmekten imtina 
etmeleri uygun olacaktır. 
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Vatandaşlarımızın seyahat öncesinde Bakanlığımız, 
Sağlık Bakanlığımız ve ilgili Büyükelçiliklerimizce yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri, yerel makamlarca 
alınması önerilen tedbirlere titizlikle riayet etmeleri, 


Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller 
Genel Müdürlüğü'nün www.seyahatsagligi.gov.tr/ internet 
sayfasında yayınlanan salgının seyrine ilişkin güncel bilgiler 
ile salgından korunma tedbirlerine dair önerileri edinmeleri 
kuvvetle tavsiye edilmektedir.” 


Biyolojik Terör 


Son zamanlarda ortaya çıkan haberler insan topluluklarına yönelik olası bir biyolojik terör saldırısının gerçekleşmeden tespit edilmesinin çok önemli olduğunu ve olası 
bir biyo terörist saldırısının çiftlik hayvanlarının (At, Sığır, 
Koyun, Keçi ve Kanatlı—Tavukçuluk) hedef olarak seçileceği 
üzerinde durmaktadır. 


Bunlara rağmen Veteriner Hekimliğin bu alandaki çalışmalanna gereken önem verilmemektedir. Çiftlik, evcil pet 
ve yaban hayvanlarının hedef alındığı olası bir biyo-terörist 
saldırısı sonucu meydana gelebilecek bir salgının sebep 
olabileceği ölü sayısının hesaplanması, gerekli tedbirlerin 
alınması göz önünde bulundurulmaktadır. 


Olası bir saldırıya karşı hazır olunması gerektiği vurgulansa da; çiftlik, evcil pet ve yaban hayvanlarının korunmasına gereken önem gösterilmemektedir. Olası bir saldırının 
önceden tespit edilmesi ancak İnsan Hekimliği (Doktor) ve 
Veteriner Hekimliğinin ortak çalışması sonucunda gerçekleşebilir. 

ABD'de meydana gelen ulusal ve bölgesel salgınları 
önceden saptayabilen ve gerekli önlemleri alan bir sistem 
bulunsa da tüm insanoğlunu ve diğer memelileri hedef alan 
saldırıları tespit edebilecek daha kapsamlı bir sisteme ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu sistemin oluşturulmasında Veteriner 
Hekimlere ve Doktorlara önemli görevler düşmektedir. 
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Savaş alanı içerisindeki tüm canlılara hastalık bulaştırabilecek mikroorganizma ve toksinlerin silah olarak kullanıldığı 
savaşlara biyolojik savaş denir. Yaklaşık 50 yıldan beri dünya 
güçleri biyolojik ve anti-biyolojik silahlar geliştirmişlerdir. 

1.Dünya Savaşı'nda Almanlar ve Amerikalılar tarafından kullanılan biyolojik silahlar yem ve çiftlik hayvanlarına 
yönelikti. 

Almanlar, 1917-1918 yılları arasında Mezopotamya ve 
Fransa'daki katırlara ve atlara hastalık bulaştıran Burkholderia mallei mikrobu bulaştırılmış at ile Bacillus anthracis 
ve B.mallei kullanmışlardır. Bu etkenler yüzünden düşman 
kuvvetleri 200'den fazla katır kaybetmiştir. 


2.Dünya Savaşı'nda da hayvanlara yönelik saldırılar 
strateji olarak benimsenmiştir. 

1975 yılında ABD ve birçok ülkenin Biyolojik Toxic 
Silah Antlaşmasını imzalamasıyla biyolojik silah kullanımı 
resmen yasaklanmıştır. Ancak S.S.C.B savunma programının bu antlaşmayı feshetmesinden sonra bio-terörist saldırı 
tehditleri daha da artmıştır. 


Sivil alanlarda yaşayan halkı hedef alan ve mikroorganizma ile toksinlerin silah olarak kullanıldığı saldırılara 
biyolojik terör saldırıları denir. 

Geride bıraktığımız 10 yılı incelediğimizde bio-terörist 
saldırı tehditlerinin arttığını görmekteyiz. Bio-terörist saldırılarının ilk örneklerini Japonya ve ABD'de görmekteyiz. 

Bununla beraber aynı dönemde yerel ve Uluslararası 
saldırılarda da artış gözlenmiştir. 

1989 yılında Dünya Ticaret Merkezi'ndeki sivillere yönelik düzenlenen terör saldırısı tarihteki ilk bio-terörist saldırı 
olarak kabul edilir. Düzenlenen bu saldırıda uluslararası 
teröristler hedeflerine ulaşmışlardır. 

1994 yılında Oklahoma'daki ABD Federal Büro Binası'nın 
bombalanması ile de yerel terörist saldırıları ortaya çıkmıştır. 

1984 yılında yerel bir terör örgütünün Dallas ve Oregon'daki Salad barlara Salmonella spp koyması sonucu 751 
kişi zarar görmüş ve bunlardan 45'i hastaneye kaldırılmıştır. 
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Bu tip saldırılar ABD ve ABD'ye bağlı sömürgelerde devam 
etmiştir. Geçmiş yıllarda ABD'deki 3 noktada potansiyel 
biyolojik silahlar ve satıcıları ele geçirilmiştir. 


Son zamanlarda B.anthracis tehditi artmaktadır. Artan 
bu tehdite karşılık ABD idari ve yasama makamları sivil 
halkı hedef alan olası bir terör saldırısından korunmamızı 
sağlayacak önemli tedbirler almıştır. 


Biyolojik silahların terör saldırılarında kullanılması gizli 
ve açık olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. Olası bir terör 
saldırısına karşı hazır olmamızı ve saldırıyı bastırmamızı 
sağlayacak önemli noktalardan bir tanesi, halkın ortaya çıkan 
salgının doğal bir salgından farklı olduğunu saptayabilme 
yeteneğidir. 

Herhangi bir terör saldırısı ya da tehditi olmadığı zamanlarda bile Veteriner Hekimliğin ve İnsan Hekimliğinin 
önde gelenleri hazır bulunmalıdır. Gizli bir saldırı insan 
ve hayvan sayısında önemli değişikliklere neden olabilir. 
Hayvan ya da insanların saldırıdan etkilenip etkilenmeyeceği 
serbest bırakılan patojen miktarına bağlıdır. 

Hayvan hastalıkları ülke tarımını olumsuz yönde etkilediği için, olası bir bio-terör saldırısının öncelikli hedefinin 
hayvanlar olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu nedenle 
hayvanlar arasında ve alışılmışın dışında seyreden vakaların 
üzerine gidilmelidir. 

Bu tip salgınlar pek yaygın olmayan hastalıkların birden 
ortaya çıkması ile ya da aynı tip belirtilerin artması sonucu 
tespit edilebilir. 

Olası bir terör saldırısına karşı geliştirilecek bir atağın 
zamanlaması ve etkisi, saldırının tespit edilme ve halka 
duyurulma hızına bağlıdır. 


Biyolojik Ajanlar 


Biyolojik terör saldırılarında kullanılan bileşen miktarını 
ölçebilen biyolojik saldırı savaş programları, saldırılarda 
silah olarak kullanılan patojenlerin fiziksel ve biyolojik 
özelliklerini incelemektedir. 
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Kullanılan silahların en önemli özellikleri sahip oldukları 
patojenik ve toxic yapılarıdır. Çabuk buharlaşabildikleri, 
deriye de zarar verdikleri ve solunabilir aerosol (1 ile 20-m 
zerrecik ) oldukları için taşıyıcılar biyolojik silah olarak 
kullanılmaktadır. 


Diğer ülkelerin yıllar süren araştırmaları sonucu benzer 
ajanlarda karar kılınmıştır. Bu taşıyıcıların bazıları uygun 
meteorolojik koşullarda hazırlandığında, sadece birkaç hafta 
veya birkaç gün içerisinde hastalığa yakalanmayan insan ve 
çiftlik hayvanlarına hastalık bulaştırılabilir ve hatta ölümlere 
bile sebep olabilir. 


Geçmişte insanlara ve hayvanlara yönelik ajanlar yeterince zehirli olmamakla birlikte hayvan yemlerinden ya da 
aşılardan bulaşıyordu. Ancak günümüzdeki biyolojik silahlar büyük ölçüde zehir içermekle birlikte doğal ajanlar da 
kullanılabilmektedir. Bu taşıyıcılar ciddi boyutlarda salgına 
ve ölüme neden olabilecek, kolay üreyebilen, bulaşabilen 
ajanlardır. 


Gizemli Zatürree 


Nitekim 2003 yılında uyanan dev Çin SARS virüsüyle 
sarsıldı! Virüsün bulaştığı insanlara konan ilk teşhis zatürreeydi! SARS'ın diğer adı “Gizemli Zatürree! olarak kondu. 
(Van'daki kuş gribi virüsünde de hastalara ilk teşhis zatürree 
olarak konmuştu) 

Dünya Çin'deki SARSTa sarsılırken, Rus bilim adamları 
'SARS Biyolojik silah olabilir! diyerek şok bir iddia ile ortaya 
çıktı. Moskova'daki Salgın Hastalık Merkezi Başkanı Nikolai 
Filatov/SARS virüsü insanlarca laboratuvarlarda üretilmiş 
olabilir dedi. 

Rus bilim adamı Sergei Kolesnikov SARS virüsünün 
kabakulak ve kızılcık hastalıklarından oluşan bir kokteyl 
olduğunu iddia ederek “Böyle bir kokteyl virüsün doğada 
kendiliğinden oluşmasına imkân yok” diyerek Filatov'a 
destek verdi. 
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Uzmanlara göre doğada sık görülen uyumlu bir virüsün 
aniden öldürücü hale gelmesinin ancak dış müdahaleler ile 
gerçekleşebilirdi. Sonuçta SARS yüzünden Çin ekonomi 
ve siyasi hayatı derin bir darbe aldı. Komploculara göre; 
SARSTa birileri Çin'e mesaj vermek istemişti! 


Öldüren Virüs 


Öte yandan Çin'de düşen bir uçakta ölen CIA” ajanın 
çantasından ölümcül bir virüs çıktı. Bu virüs şu ana kadar 
9 bin kişiyi öldürdü. 

Dünya genelinde hızla yayılarak 9 bini aşkın can alan 
ve büyük paniğe neden olan A gribi salgını (domuz gribi) 
ile ilgili ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. 


Çeşitli internet sitelerinde yer alan bir haberde Çin'in 
Şangay Pudong havaalanında 28 Kasım tarihinde düşen 
ve 3 CIA ajanına mezar olan bir kargo uçağının, havadan 
serpilmek üzere mutasyona uğramış A gribi virüsü taşıdığı 
belirtildi. 

Olayla ilgili ortaya atılan bir diğer korkunç iddia ise, 
uçağın Çin'den havalandıktan sonra gideceği Kırgızistan'daki 
gizli İsrail üssünü hedef aldığı ve sanıldığı gibi bir kaza sonucu değil, İsrail gizli servisi Mossad'ın ajanları tarafından 
düşürüldüğü oldu. 

Diğer yandan uçaktan yaralı olarak kurtulan 4 kişiden 
biri olan ismi belirtilmeyen bir Endonezya vatandaşının, 
Endonezya Savunma Bakanı Juwono Sudarsono'nın gizli 
operasyonlar yürüttüğü gerekçesiyle bir süre önce kapatılması 
istediği ABD Deniz Ussü'nün Tıbbi Araştırma Bölümü'nde 
görev yaptığı belirtiliyor. 

Endonezya Sağlık Bakanı Siti Fadilah Supari, geçmişte A 
gribinin Batılı ülkeler tarafından üretilen biyolojik bir silah 
olduğunu ileri sürmüştü. 

Geçtiğimiz aylarda Çin'in yanı sıra Hindistan ve Nijerya'da 
da şüpheli biyolojik maddeler taşıdıkları gerekçesiyle ABD 
uçaklanının durdurulduğu ve zorunlu iniş yapmaya zorlandığı belirtiliyor. 
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Bir diğer korkunç iddia ise virüsün farklı ve akciğerleri 
ciddi oranda tahrip eden daha ölümcül bir türünün görüldüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2009 Kasım ayı başında 
şüpheli uçaklardan halkın üzerine gaz püskürttüğü oldu. 
Ukraynalı yetkililer, yüzlerce görgü tanığına rağmen olayı 
yalanlamayı tercih etmişti. 
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Türkiye'de Kâbus Senaryosu 


Terör korkusuyla yaşayan ABD'de şimdi de hayali biyolojik saldırı senaryosu. Atlantik Fırtınası” adı verilen kurgu, 
Hollywood senaryolarını aratmıyor. İstanbul'da biyolojik 
bir saldınnın ardından çiçek hastalığından ölen milyonlarca 
kurban. Herkes salgın hastalığın pençesinin altında. 

Nüfusun sadece yüzde Vini aşılayabilecek kadar aşı 
stokuna sahip Türk hükümeti ise çareyi NATO'dan yardım 
almakta bulur. Ancak aşılar siyaset engeline takılır. Tüm 
bunlar ABD'deki iki üniversite tarafından yazılan “Atlantik 
Fırtınası” adlı hayali senaryonun sahnelerinden bazıları. 


Başrollerde ise ABD'nin eski dışişleri bakanlarından 
Madeleine Albright oynuyor. Albright ABD Başkanı rolünü üstlenirken, Avrupa Parlamentosu dâhil 8 ülkenin eski 
ve şimdiki bakanları kendi ülkelerinin devlet başkanlarını 
oynuyorlar. 


Ölüm Kol Geziyor 


Washington'da Johns Hopkins Üniversitesi ve Pittsburgh 
Üniversitesi tarafından düzenlenen hayali senaryoya göre, bir 
zirve için ABD başkentinde toplanan çeşitli ülkelerin başkan 
ve başbakanları, Türkiye, Almanya, İsveç ve Hollanda'nın 
başkentlerinde ve diğer büyük şehirlerinde aynı anda ortaya 
çıkan 51 çiçek hastalığı vakasını haber alır. Metropollerin 
merkezlerinde havaya bırakılan çiçek hastalığı mikrobu bir 
anda milyonlarca kişinin ölümüne rol açar. 

"Yeni Cihat” olarak adlandırılan ve daha önce adı duyulmamış bir grup, saldırıların sorumluluğunu üstlenir ve 
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bu saldırıların, Müslüman ülkelere, Batı dünyası tarafından 
yapılan baskının intikamı olduğunu belirtir. 


Bir saat içinde altı ülkede 240 çiçek hastalığı vakası çıkar ve kısa sürede bu sayı, yüzlercesi ABD'de olmak üzere 
3000'e kadar yükselir. 


Senaryoya göre, borsa çöker ve binlerce kişi kentleri terk 
etmeye çalışır, her yerde kargaşa çıkar. Türkiye'nin elinde 
yeterli çiçek aşısı yoktur ve NATO'dan çiçek aşısı ister. 

Washington'da bir araya gelen katılımcıların önüne 


bu senaryo konulurken, gerçek saate uygun olarak tepki 
vermeleri ve çözüm üretmeleri istendi. 


Çiçek Aşısı Dağıtılacak 


Hayali senaryoda rol alan pek çok Avrupa devlet başkanı, NATO'nun devreye sokulmasını önerdi. BM Güvenlik 


Çiçek hastalığı. 
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Konseyi'nden bir karar çıkarılmasının gerektiği tartışıldı, 
ancak bazı liderler, bunun çok zaman alacağı uyarısında 
bulundu. 


Senaryoda rol oynayan bütün liderler, Dünya Sağlık 
Örgütü'nün, kendi ihtiyacından daha fazla çiçek aşısına 
sahip olan ülkelerden bu aşıları toplayıp, ihtiyacı olanlara 
dağıtmasında karar kıldı. 


ABD Başkanı rolünü oynayan Albright, “ABD açısından 
Dünya Sağlık Örgütü üzerinden çalışma kararına varmak 
çok zordu. Böyle bir durumda uluslararası bir organizasyona 
güvenebileceğimizin işaretini verdik” dedi. 

ABD'nin iki seçkin üniversitesinin biyolojik terörle ilgili 
hazırladığı senaryolar, Amerikan Ulusal İstihbarat Konseyi'nin 
hazırladığı 2020 terör raporunda yer alan biyolojik saldırı 
ihtimali ile benzer nitelikler taşıyor. 


2020 terör raporuna göre, önümüzdeki 15 yıl içinde 
dünya kimyasal, nükleer ya da biyolojik saldırı tehdidiyle 
karşı karşıya kalacak. Teröristlerin antrax, şarbon ya da çiçek 
virüslerine ulaşmaları daha kolay olacak. 


Biyo-teröristlere mutfak kadar laboratuvarlar yetecek. 
Buralarda tost makinesi büyüklüğünde üretilen herhangi bir 
silah geçmişe göre daha kitlesel ölümlere neden olabilecek. 
İlerleyen teknoloji sayesinde nükleer silah yapımı daha 
kolaylaşacak ve teröristler kitlesel tehdit imkânı bulacak. 


Böylece, en büyük kaygı teröristlerin kitlelere yönelik saldırı yapma ihtimali olacak. Teröristler Rusya ya da 
Pakistan'dan nükleer silahları parçalar halinde kaçırmayı 
deneyecekler. 

ABD, 11 Eylül'de New York'taki İkiz Kulelere düzenlenen 
terör saldırısından sonra, biyolojik silah kullanılması ihtimaline karşı, salgına müdahale edecek ekiplerini aşılamıştı. 
Yüksek düzeyde bulaşıcı ve ölümcül olan çiçek hastalığının 
ise Türkiye'de 1980'den bu yana aşısı bulunmuyor. 

Ölümcül Keneleri Türkiye'ye Kim Saldı? 

TBMM uzmanlarının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile 
ilgili hazırladığı rapordan: Biyoterörizm veya biyolojik savaş 
ajanı olarak kullanılmasından korkulmaktadır. 


365 


ROCKEFELLER AİLESİ / Ölüm İmparatorluğu 


Kene. 


Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberinde 
aktarılanrapora göre, TBMM uzmanları, keneden bulaşan ve 
yaz aylarında yaygınlaşan ölümcül Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi (KKKA) ile ilgili rapor hazırladı. Raporda, virüsün 
“biyoterörizm veya biyolojik savaş ajanı” olarak kullanılma 
tehlikesine dikkat çekildi. 

Meclis Araştırma Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, 
Türkiye'de ilk kez 2002'de görülüp 2003'te tanımlanan KKKA 
virüsü, 2010 yılına kadar geçen 10 yılda 5 bin 318 kişide 
görüldü ve bu hastalardan 267'si yaşamını yitirdi. 


İlk kez ve en çok Tokat'ta görülen virüs, daha sonra 
Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Yozgat, 
Sivas, Amasya, Çorum, Çankırı, Bolu, Kastamonu ve Karabük olmak üzere Iç ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzeyi 
ile Karadeniz'in güney kesimlerini kapsayan coğrafyada 
etkili oldu. 

KKKA vakasının hiç görülmediği iller ise Düzce, Uşak, 
Karaman, Batman, Ağrı oldu. 


Rapordaki bazı değerlendirmeler şöyle: 


“Virüs dış ortama dayanıksızdır. Konak dışında uzun 
süre yaşayamaz, 56 derecede 30 dakikada inaktive olur. 
Ultraviyole ile hızla ölür. Kanda 40 derecede 10 gün yaşar. 
Türkiye'de görülen türler Güney-Batı Rusya ve Kosova türleriile yakın genetik benzerlik göstermektedir. Bu benzerlik 
nedeni ile göçmen kuşlarla taşınmış olabileceği konusunda 
görüşler ileri sürülmektedir. 


KKKA virüsünün oldukça yüksek patojen (Hastalık 
yapan madde veya mikroorganizmalar) doğası nedeniyle 
bir biyoterörizm veya biyolojik savaş ajanı olarak kullanılmasından korkulmaktadır. 


Tüm dünyada öncelikli patojen olarak kabul edilmektedir. İnsandan insana bulaştırılabilir, yüksek ölüm oranına 
sahiptir ve havadan yolla bulaşma olasılığı vardır. Fakat 
hücre kültürlerinde yüksek konsantrasyonlarda çoğalma 
yeteneğinin olmaması biyolojik silah olacak kadar yoğun 
miktarlarda üretilmesini engellemektedir. 


Yüksek derecede ölümcül olması, virüs üzerindeki 
araştırmaları sadece Biyo-güvenlik düzeyi çok yüksek olan 
laboratuvarlarla sınırlamaktadır.” 


Hürriyet'in haberinde her hangi bir ülke zikredilmese 
de tüm gözler özellikle Karadeniz dağ ve yaylalarına, dağçılık adı altında İsraillilerin düzenlediği gezilere çevrilmiş 
durumda. Daha önce de çok sayıda İsrail vatandaşı bitki 
hazırlığı yaparken yakalanmıştı. 

İsraillilerin bölgeye özel bir önem verdiği, dağlardan 
gözden ırak bir şekilde incelemeler yaptığı, flora ve iklim 
konusunda çalışmalar yaptığı biliniyor. 


Tarikatlar ve Terör 


Aslında, Biyo - Teröre en güzel örneği 15 Eylül 2001 
tarihli Zaman Gazetesi'nde araştırmacı yazar Faruk Mercan, 
“Yeni bir Üstün Gerçek Örgütü mü?” başlıklı yazısı ile bu 
tip bir kitlesel terör denemesine yer vermiş. Yazısını olduğu 
gibi yayınlıyoruz: 

“1955'te dünyaya gelen Şoko Asahara (Shoko Asahara), 
bebekken tek gözünü kaybettiğinden özürlüler okuluna 
gönderildi. Çok istemesine rağmen Tokyo Üniversitesi'nce 
kabul edilmeyince akupunktur öğrendi. 
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Tokyo'nun dışında falcıların, akupunkturcuların oturduğu bölgede Çin ilaçları satan bir dükkân açtı. Kısa sürede 
kendisini şarlatanlar âleminde buldu, bir yoga okulu açıp 
mistisizme daldı. 


1982'de Tibet'e gitti, burada aydınlanmayı bulduğunu 
iddia edip, dönüşünde bir sihirbazlık derneği kurdu. 1987'de 
Üstün Gerçek Tarikatı'nı kuran Asahara'ya göre Japonya'da 
mutlak dinginlik haline erişebilmiş tek insan kendisiydi. 
Himalayalar'da Nirvana'ya erişmişti. 

1988'de, “Kehanet ve Kurtuluş” adını verdiği bir konuşma yaptı. Kehanetine göre, 21. yüzyılın başında bir nükleer 
savaş çıkacaktı ve ABD Japonya'yı ele geçirecekti. 1995'te 
Tokyo metrosuna zehirli gaz saldırısı düzenlediği sırada 
Japonya'da 10 bin, Rusya'da 30 bin müridi vardı. 

Metro saldırısı, Asahara'nın kehanette bulunduğu 3. 
dünya savaşını başlatacak eylem planının ilkiydi. Bir süre 
sonra metro istasyonunda yanan kimyasal madde torbaları 
bulundu. Japon polisine göre eğer torbalar doğru ateşlenseydi en az 20 bin kişi ölecekti. 


Eğer Asahara tutuklanmasaydı, büyük eylemi aynı yılın 
Kasım ayında yapacaktı, hükümet binalarını ve imparatorluk 
sarayını ele geçirecekti. 


Asahara'nın amacı Japonya'yı yenmek ve ülkeyi ele 
geçirmekti. Japon askeri gücüne sızmayı da başarmıştı, bu 
kurumda görevli ya da emekli olmuş 20 kişi, Asahara'nın 
örgütüne üye olmuştu. Bu kişiler tank, helikopter ve sarin 
gazı gibi kimyasal silahlar konusunda eğitimli örgütün 
komando birliğine dahil olmuştu. 

Planlardan birinde, 15 kilometre uzaktan kumandalı 
helikopkterlerle Tokyo'ya sarin gazı püskürtülmesi vardı. 

Örgütün tesislerindeki silah yığınları, sarin gazını imal 
etmek için kamyonlar dolusu kimyasal madde, bir helikopter, 
milyonlarca dolar para ve altın bulundu. Örgüt, bir savaş 
malzemeleri fabrikası kurmuştu. 

Asahara hem Adolf Hitler'e hem de ölüm ışınları ve 
şok dalgaları gibi kavramları ortaya atan Hırvat elektrik 
mühendisi Nikola Tesla'ya hayrandı. Örgütüne, Nazilerin 
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2. Dünya savaşından önce geliştirdikleri bir sinir gazı olan 
sarin üretecek bilgisayar kontrollü gelişmiş bir kimyasal 
madde fabrikası kurulmasını emrini vermişti. 


Örgüte mensup bilim adamlarının Belgrat'taki Tesla 
Müzesi'ne yaptığı ziyaretin amacı Japonya'da büyük bir 
deprem yapmaktı. 

Asahara, biyolojik silahlar alanında da araştırma yapıyordu. Tesislerinde bakteri üretmek için kullanılan fıçılar dolusu 
pepton ve gıda zehirlenmesini sağlayan çok miktarda bakteri 
bulundu. Örgütün bilim adamları Zaire'ye de gitmişlerdi. 


Bazı bilgilere göre amaç mikrop savaşları için örnek toplamaktı. Hatta yeşil mamba yılanının öldürücü zehirini sentez 
yoluyla kullanmayı amaçlayan bir formül elde etmişlerdi. 


Asahara, çok sayıda uranyum işletmesi olan Avustralya'da 
48 bin hektarlık bir çiftlik satın almıştı. Ona göre ABD, büyük savaş sırasında Üstün Gerçek Örgütü'nün merkezine 
zehirli gaz saldırısında bulunacaktı. Bu yüzden örgütün 
Japonya'daki merkezi sinir gazına karşı antibiyotik etkisine 
sahip atropinle doldurulurken, Avustralya'daki çiftlik bu 
nükleer kıyamet sırasında bir sığınak görevi yapacaktı. 


Ve 3. dünya savaşına rağmen Asahara'nın taraftarları 
hayatta kalacak, Üstün Gerçek ilkelerine kendisini adamış 
bir toplum olarak dünyanın külleri arasından yeniden doğup 
dünyayı bir daha çoğaltacaktı. 

11 Eylül günü dört yolcu uçağını ele geçirip intihar 
dalışı yapanların, ABD'nin en gizli devlet şifrelerini çözerek 
o sırada Başkan George Bush'un Beyaz Saray'da olmadığını 
öğrendikleri, sonra da ABD gizli servisine mesaj göndererek, 
“Dördüncü hedefimiz Başkan'ın havadaki uçağı” dedikleri 
söyleniyor. Eğer bu bilgiler doğruysa, belki de bu saldırı 
Usame Bin Laden'in El Kaide'si yerine yeni bir Üstün Gerçek 
Örgütü” nün işidir. 

20 Mart 1995'de Tokyo Metrosu'ndaki “Sarin” gazlı terör 
saldırısı sonucunda 12 kişi ölmüş, 5,500 kişi çeşitli derecelerde 
zehirlenmişti. Japonya'nın böyle bir saldırıya karşı teçhizat 
ve eğitim açısından hazırlıklı olması ve çabuk müdahale 
etmesi, ölü sayısını asgari sayıda tutmuştu. 
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Sarin Gazı Nedir? 


Sarin gazı renksiz, uçucu bir sıvıdır ve suda çok yavaş 
bozulur. Amonyaklı su ve alkalinin sulu çözeltilerinde 
hızla bozulur ancak durgun suları yaklaşık bir ayda zehirleyebilir. Sarin gazı sinir sistemini felç eden çok etkili, 
zehirli bir gazdır. 


2 dakika teneffüs edildiğinde, buhar konsantrasyonun 
durumuna göre, göz bozukluğu ve solunum güçlüğü veya 
ölüme sebep olur. Sarin gazı askeri alanda, top mermilerinde, 
kimyasal uçak bombalarında, kimyasal tahrip bombalarında 
kullanılmaktadır. 


Sarin gazının dışında öldürücü tesiri olan diğer gazlar 
şunlardır: 


V gazları sinir sistemini felç eden yüksek toksitli zehirli 
gazlardır. Bu gazlar tozla birlikte havaya karışıp, solunum 
yollarına, ya da cilde temas ettiğinde öldürücü olabilir. 
Bunlar uçucu olmayan gazlar olup, organik çözücülerde 
iyi, suda ise kötü erir. 

Birkaç ay içerisinde durgun su birikintilerini zehirleyebilirler. Lastik, tahta, boya ve vemiğe çok kolay nüfuz 
ederler. V gazları kimyasal top mermilerinde, kimyasal uçak 
bombalarında kullanılırlar. 


Hardal gazı yağlı, açık sarı ila koyu kahve arası renkte, 
sarımsak ya da hardal kokusunda bir sıvıdır. Suda pek 
erimeyen bu gaz, organik çözücülerde iyi erir. Hardal 
gazı suda yavaş ayrışır ve yaklaşık 2 ayda durgun suları 
zehirler. 


4.5 gramlık hardal gazının çıplak deriye bulaşması 
ölüme neden olur. Hadal gazı top mermilerinde, kimyasal 
uçak bombalarında, kimyasal tahrip bombalarında kullanılır. 


Siyandirik Asit renksiz, hafif uçucu, badem kokusunda bir sıvıdır. Kullanım esnasında buhar halinde bulunur. 
Buharı havadan daha hafiftir. Kurtulmak için gaz maskesi 
takmak yeterlidir. 


Durgun suları birkaç gün içinde zehirli hale getirir. Siyandirik Asit, havadaki buhar konsantrasyonu 0.8 - 1.0 mg/l 
olduğunda ve 2 dakika solunulduğunda ölüme neden olur. 
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Şarbon (Anthrax) 


Şarbon basili (Bacillus anthracis) spor oluşturma özelliği 
sonucu dezenfektanlara, ısı ve nem değişikliklerine direnebilir; bu nedenle antraks sporları dış ortamda uzun yıllar 
canlı kalabilir. Biyolojik silah olarak şarbon basili, dayanıklı 
olan spor şekliyle kullanılmakta ve hedef kitlelerin sporları 
solunum yoluyla alması sağlanmaktadır. 


60 güne kadar uzayabilen, ortalama bir haftalık bir 
periyod içinde sporlar açılır, üreyen ve toksin salgılayan 
bakteri formuna dönüşürler; akciğer şarbonu şeklinde infeksiyon gelişir. 

Hemoraji, ödem, nekroz ile seyreden tabloda ateş yükselir, solunum zorluğu, siyanoz, hipotansiyon, şok, genellikle 
menenjit ve 36 saat içinde ölüm görülebilir. 

Mortalite çok yüksektir. Bir gramın milyonda biri kadar şarbon basilinin solunum yolundan alınması o kişinin 
ölümüne yol açabilir. 

1993'te ABD Teknoloji Dairesi kaynaklı bir hesaplamada 
Washington üzerine 100 kg şarbon sporu atıldığı varsayılmış, ölü sayısının 3 milyona kadar çıkabileceği ve bunun 
etkisinin bir megatonluk nükleer savaş başlığı etkisinden 
çok; bir hidrojen bombası etkisine ise eşit ya da daha çok 
olacağı açıklanmıştır. 


Biyolojik Harp Dersleri 


Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Nükleer Biyolojik 
Kimya Okulunda 1985-87 yılları arasında biyolojik harp 
dersleri veren ve halen Konya'da özel tıbbi tahlil laboratuvarı 
işleten Mikrobiyoloji uzmanı Emekli Tabip Binbaşı Dr. Salim 
Calp'ın yaptığı özel açıklamaları sizlere aktarmak istiyorum. 

Calp diyor ki; “Bundan sonraki savaşlar nükleer ve 
biyolojik savaşlar şeklinde olacaktır. Bir ülkede hazırlanan 
öldürücü yapay bir virüs geliştirip, kendi insanlarını da o 
virüse karşı dayanıklı hale getirdikten sonra, ele geçirmek 
istediği ülke topraklarına bu tehlikeli virüsü yayabilecektir. 
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Onlar kendi ülkesi dışında dünyadaki tüm insanlığı yok 
etmek ve dünyayı ele geçirmek için uğraşabilirler” dedi. 

Kuş, kene, fare ve domuzlardan yayılan virüsler biyolojik 
silah olur mu sorusuna Calp; “Mekanik silahlar, tank, top 
gibi savaş silahları bundan sonra kullanılmayacak! Bundan 
sonraki savaşlar nükleer biyolojik savaşlar olacak. 

Virüsü nasıl yaydığını tespit etmek mümkün değil! 
Hollywood filmlerinde bu tür felaket senaryolarından yüzlercesi yer alıyor... Bu bir mesaj bile olabilir!” 

ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda gibi ülkeler gelecekleri için güvenli topraklar arıyorlar! Buzulların erimesi ile 
önümüzdeki yıllarda İngiltere, Belçika, Hollanda gibi ülkeler 
sular altında kalacak. Peki, bunu bilen ülkeler boş durur mu? 

İnsanlar artık gelecekleri için güvenli topraklar arıyor, 
yüksek rakımlı yerlerde ve göz koyduğu topraklara da, 
durup dururken top, tüfek gibi silahlarla saldırmaları da 
mümkün olmadığına göre, havadan, karadan veya denizden 
yapay bir virüs yayabilirler. Veya göz koydukları ülkeye 
saldırmak için bahane üretebilirler! 

Afganistan ve Irak'ın bulunduğu coğrafyayı düşünün, 
ABD'deki ikiz kule saldırılarını hatırlayın, ardından gelişen 
olaylar kimin lehine oldu? 

Yapay bir virüs yapılırken çeşitli deneyler yapılır, virüslerin yapıları zamanla değişikliğe uğrar ve teşhis edilmesi 
güçleşir. Teşhis edilmesi güçleştikçe de korunmak imkânsız 
hale gelir! İşte biyolojik harp silahı üreten ülkeler ürettikleri 
biyolojik silahın gücünü denemek için de virüs yayabilirler. 

İşte son yıllarda ortaya çıkan, insan, hayvan ve bitki canlı 
hayatını tehdit eden, Kuş Gribi, Kırım Kongo, Hanta, Domuz 
Gribi virüslerin deneme amaçlı yayıldığı düşünülebilir. 

Tespit etmek çok güç! Biyolojik silahlar hava, deniz veya 
karayolu ile herhangi bir ülkeye rahatlıkla bulaştırılabilir. 
Bunları tespit etmek son derece güçtür. 

Bu biyolojik harp maddeleri, ülkede çok büyük maddi 
ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Aslına bakarsanız biyolojik 
silahlar 20.yüzyıl başlarından itibaren denenmeye başlandı. 
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1.Dünya Savaşı'ndaki Veba salgınını hatırlayın. Bir anda 
milyonlarca insan yok olmuştu. Bunun da fareler aracılığı 
yayılan bir biyolojik silah olduğu iddia edildi. Veba biyolojik 
silahlar listesinde ilk sıralarda yer alır. 

Calp'in bu tip virüslerden korunmak için önerileri ise 
şöyle: Virüslerden korunmak için öncelikle kapalı, güneş 
görmeyen, havasız ortamlardan uzak durmak gerekiyor. 
Virüsler güneş ışığına duyarlıdır, güneş ışığını görünce 
doğal olarak imha olurlar. 

Sık sık elleri yıkamak da çok önemli. Yani temizlik... 
Kötü alışkanlıklardan uzak durmak, ayakta hızlı ve bilinçsizce 
yiyip içmekten sakınmak! Aslına bakarsanız bizim atalarımızın geleneksel yaşam tarzı bize tüm doğruları öğretiyor... 


Çünkü geleneksel yaşam tarzı insan bağışıklık sistemini 
güçlendiren etkiler içeriyor. 


Cep telefonları da virüslerin yayılmasında etken! Ama 
bu hiç akla gelmeyecek şekilde, bir telefonunu ortalama iki 
yıl kullandığını düşünün, kaç defa temizleniyor? Neredeyse gün boyu kullandığımız bilgisayarları da aynı şekilde 
düşünmek gerek! 


Zehirli kimyasallarla dolu tarım ilaçları da virüslerin 
yayılmasında büyük etken teşkil ediyor. Hem tabiattaki 
bitki ve topraktaki faydalı böcekleri yok ediyor hem de 
bağışıklık sistemimizi zayıflatarak virüslerin yayılmasına 
zemin hazırlıyor. 

Vahşi kapitalizm, kenelerin çoğalmasında en büyük etkenlerdendir. Çünkü kenelerin çoğalmasına sebep kapitalizm 
ürünü zirai ilaçlardır. Tabiattaki canlılar öldürülerek canlı 
yaşam sürdürülemez! Tabiatın bir dengesi ve her canlının 
da bir görevi var. Karasinekler olmasa dünya pislikten 
geçilmezdi! 
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2 Milyar İnsan Ölecek 


Grip aşısının geliştirilmesi ve gribin önlenmesi üzerine 
çalışmalarıyla tanınan ABD'li Doktor David Fedson, dünyayı yakın gelecekte bir grip salgınının beklediğini ifade etti. 
Fedson, salgının kuş gribi virüsünden (H5) kaynaklanması 
durumunda, dünya genelinde 1 ile 2 milyar arasında insanın 
ölebileceği uyarısında bulundu 

Kuş gribi virüsünün, mutasyona uğrayarak insandan 
insana geçip geçmeyeceğinin bilinemeyeceğini kaydeden 
Dr. Fedson, “Mutasyonun gerçekleşme olasılığı milyonda 
1 de olabilir Ancak, mutasyon gerçekleşir ve virüs insandan 
insana geçerse 1-2 milyar arası insanın ölebileceği geniş çaplı 
bir felaket yaşayabiliriz” dedi 

Dr Fedson, bu vakalarda ölüm oranının yüzde 50 düzeyinde olduğunu kaydetti 

Dr Fedson, “Böylesi bir felakete yeterince hazırlanmazsak, tüm insanlık olarak büyük bir sorumsuzluk sergilemiş 
oluruz” diye konuştu. 

Domuz Gribi 


Merkezi Cenevre de bulunan Dünya Sağlık Örgütünün 
(WHO), gribin, kuş gribinin 2003'te tekrar belirmesinden 
bu yana en geniş çaplı yaygın hastalık riskini taşıdığını 
açıklaması, tehdidin boyutunu gösteriyor. 

Örgüt, domuz gribi virüsünün evrim geçirip çok daha 
tehlikeli hale gelebileceği uyarısında bulunmaktan da kaçınmadı. 

Dünya genelinde sağlık yetkililerini alarma geçiren domuz 
gribi, bir solunum hastalığı. Virüs insanlara domuzlardan 
solunum yoluyla bulaşıyor. WHO ya göre domuz yiyerek 
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virüs kapma olasılığı bulunmuyor. Domuz gribi domuzdan 
insana ve insandan insana bulaşabiliyor. 

İnsandan insana, hapşırık, öksürük ve hatta ele bulaşması halinde tokalaşma yoluyla bulaşabilen domuz gribine 
karşı doğal bağışıklığımız bulunmuyor. Bilgisayar klavyesi 
gibi virüslü bir yerle temas ettikten sonra buruna ve ağıza 
dokunulması da hastalığın yayılmasına neden olabiliyor. 


Hastalığa A tipi HINI adlı virüsün daha önce hiç görülmemiş bir türü yol açıyor. Bu tür, insan, domuz ve kuş 
gribi virüslerinin karışımından oluşuyor. Domuz gribinin 
belirtileri bildiğimiz grip vakalarından pek farklı değil: 
Kuru öksürük, ani ateş, boğaz ağrısı, eklem ağırıları, üşüme, 
bitkinlik ve baş ağrısı. 

Bunların dışında, aşırı kusmaya ve ishale neden olabiliyor. Yaygın grip tipleri, genelde yaşı ilerlemiş insanları 
hedef alırken domuz gribinde ölümcül seyreden vakalar ise 
daha çok 25-45 yaş arasındakilerde görülüyor. 


Tedavisine gelince, ABD li yetkililer kendi rastladıkları 
vakalarda Tamiflu ve Relenza adlı ilaçların etkili olduğunu 
duyurdu. Normal grip aşısıysa tedavide etkili olmuyor. 
Domuz gribine karşı ayrı bir aşı geliştirmeninse aylar alabileceğine dikkat çekiliyor. 

Yeni grip virüsleri ise insan vücudunun bağışık olmaması ve ilaç geliştirmenin süre alması nedeniyle çok çabuk 
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yayılabiliyor. Domuz gribi, genetik açıdan bakıldığında, ilaçla 
karşı konulabilen H1N1 virüsünden farklılıklar içeriyor. 

1968 deki “Hong Kong” gribi dünya genelinde yaklaşık 
1 milyon kişinin ölümüne ve 1918 deki “Ispanyol” gribi de 
40-100 milyon kişinin ölümüne yol açmıştı. 

1954-1969 yılları arasında saldırı maksatlı biyolojik silah 
kabiliyeti olan ABD'nin, 1969'dan sonra sadece savunma 
maksatlı biyolojik araştırma programlarına sahip olduğu 
resmi açıklamalarda yer almaktadır. 

Ancak ABD'nin, geçtiğimiz yıl içerisinde BM tarafından 
hazırlanan ve biyolojik silahlara uluslararası yasaklama getirilmesini öngören anlaşma metnini, “devlete ait laboratuvarları 
ifşa edebileceği ve teknolojik sırları tehlikeye atabileceği” 
sırları tehlikeye atabileceği” gerekçesiyle 25.07.2001 tarihinde 
reddetmiş olması bu ülkenin biyolojik silahlara sahip oldugunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 


Sahte Domuz Gribi 


Domuz gribi salgından skandala dönüştü. Dünya 
Sağlık Örgütü ve Avrupa Konseyi arasındaki domuz gribi 
polemiği büyüyor. Avrupa Konseyi'nin “sahte bir salgın” 
olarak nitelendirdiği grip, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı da 
zor duruma soktu. Küresel domuz gribi polemiğinde gelinen 
nokta, skandalın boyutlarını ele verebilir. 


Avrupa Konseyi'nin Sağlık Birimi Başkanı Wodarg, 
“Domuz gribi çok ama çok abartıldı; bunu soruşturmamız 
lazım” açıklaması yapınca başlayan polemik, tüm dünyanın 
gündemine girmiş ve Türkiye de konuyla ilgilenmişti. 

Başbakan Erdoğan, “inşallah kasıt yoktur” derken, Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, Avrupa Konseyi'nin iddiasına çok sert 
tepki göstermişti. Bakan Akdağ, “domuz gribi Türkiye'de 
etkisini yitiriyor” şeklinde bir açıklama yaparken, bunun 
sebebinin aşı olduğunu savunuyordu. 

Avrupa Konseyi Sağlık Birimi Başkanı Wodarg/”ın domuz gribinin “sahte bir salgın” olduğuna yönelik raporu 
dünyayı sarsarken, BM'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nden 
cevap geldi. 
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Organizasyonun danışmanlarından Keiji Fukuda, Avrupa 
Konseyi'nin iddiasının “asılsız” olduğunu söylemekle yetindi. 

Avrupa Komisyonu Sağlık Birimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün 
ecza laboratuvarlarına baskı yaptığını ve bazı şirketlere 
haksız kâr etme imkânı sunduğunu iddia ederken, Wodarg, 
yaptığı açıklamada “çocuklarımız boşu boşuna aşı oldu, 
Sağlık Örgütü bizim için artık güvenilmez bir kurum” 
ifadesini kullanmıştı. 

Keiji Fukuda'nın açıklamasına tepki gösteren Avrupa 
Konseyi, bu konunun soruşturulacağını yineledi. 

Domuz gribi için tüm dünya alarma geçerken, önce 
yapılan aşıların işe yaramaması, daha sonra hastalığın 
abartıldığının ortaya çıkması bir skandala dönüşmüştü. Bu 
işten karlı çıkantek grup ise, bu oyunda pay sahibi oldukları 
düşünülen ilaç firmaları oldu. 


Avrupa'dan Şok Eden İtiraf 


“Domuz gribi salgını dünya çapındaki panikten faydalanmak isteyen ilaç firmalarının başlattığı sahte bir salgın.” 
Bu iddia Avrupa Konseyi Sağlık Birimi Şefi Wolfgand 
Wogard'a ait. 

Avrupa Konseyi Sağlık Birimi Şefi Wolfgand Wogard 
Domuz gribi salgınının dünya çapındaki panikten faydalanmak isteyen ilaç firmalarının başlattığı “sahte bir salgın” 
olduğunu söyledi. 


Wogard, Domuz gribi tedavisinde kullanılan ilaç ve 
koruyucu aşıları üreten şirketleri Dünya Sağlık Örgütü'nün 
domuz gribini bir salgın olarak tanımlama kararını etkilediğini savundu. Bu sayede ilaç firmaları “dev kazançlar” elde 
ederken, İngiltere dâhil, pek çok ülke zaten kısıtlı olan sağlık 
bütçelerini bu nispeten hafif hastalığa karşı aşı kampanyaları 
düzenlemek için harcadı. 


Wogard'ın bu süreçte ilaç firmalarının rolünün incelenmesi yönündeki teklifi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 
sorumluluğunu da üstlenen Strasbourg merkezli Avrupa 
Konseyi'nde kabul edildi. 
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DSO Domuz Gribini Bilerek Abarttı 


Prof. Dr. Recep Akdur, domuz gribinin korkulan bir 
virüs olmadığının anlaşılmasına rağmen DSÖ'nün durumu 
abarttığını belirterek bunun insanlığa çok pahalıya mal 
olacağını söyledi. 


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Akdur, “gerçekçi 
olmayan salgın paniklerinin dünyaya ve insanlığa çok pahalıya mal olduğunu” ifade ederek, 


“Kuş gribi dünyaya 22 trilyon dolara mal oldu, domuz 
gribinin ise 4.4 trilyon dolara mal olacağı hesaplanıyor. Bu 
paniklerden bazı ülke ve firmalar büyük rantlar elde ederken 
diğer bir kısmı da büyük zarar görüyor” dedi. 


Akdur, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2010 kışı boyunca 
güney yarım kürede kullanılacak aşı için önerdiği iki seçenekten birinin, “domuz gribi” (H1N1) ve mevsimsel (H3N2) 
virüsleri ile influenza B virüsünden oluşan üçlü aşı, diğerinin 
de mevsimsel (H3N2) virüsü ile influenza B virüsünden 
oluşan ikili aşı olduğunu söyledi. 

Firmaların 2010 için üçlü aşı üretmeleri halinde, halen 
piyasadaki “domuz gribi” aşısının yapılmasına gerek kalmayacağını anlatan Akdur, ikili aşı üretilmesi durumunda ise 
bu aşının yanında “domuz gribi” aşısının da uygulanması 
gerektiğini bildirdi. Akdur, şu görüşleri dile getirdi: 

“Bütün bunlar değerlendirildiğinde, salgının birinci 
dalgasından elde edilen verilerden yola çıkılarak, domuz 
gribinin korkulan, korkulması gereken bir virüs olmadığının anlaşılmasına rağmen DSÖ, abartmaya ve korkutmaya 
devam etmiştir. 


DSÖ'nün, koruyuculuğu ve güvenliği konusunda, tatminkar bilgiye sahip olunmayan tekli domuz gribi aşılannın 
klasik risk grupları dışındaki büyük kitlelere yapılmasını 
önermesi, 

Ocak 2010'dan itibaren üçlü aşı içinde domuz gribi virüsünü de bulundurma olanağı varken hala ikili aşı önererek 
bunun yanında ayrıca tekli domuz gribi aşısı yapılmasını 
tavsiye etmesi, örgütün, ulusları, özellikle de gelişmekte 
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olan ulusların ekonomisinden daha çok şirket ekonomilerini düşündüğü kuşkusunu yaratmakta ve bu kuruma olan 
güveni sarsmaktadır.” 


DSÖ'nün son yıllarda olayları ve grip pandemilerini iyi 
yönetemediğini savunan Akdur, örgütün “domuz gribi” 
ve aşısı ile ilgili uygulamalarının yalnızca Türkiye'de değil, 
tüm dünyada tartışıldığını, bunun da ötesinde şiddetle 
eleştirildiğini söyledi. 

Akdur, “Başka bir ifadeyle tüm dünyada gerek DSÖ'ye 
gerekse aşı firmalarına karşı büyük bir güven bunalımı 
yaşanmaktadır. Bu yaşananların dünya ölçeğinde veya 
insanlığa en önemli faturası da DSÖ'ye olan güvenin yitirilmesidir” dedi. 

Geçmişte dünya genelinde yaşanan büyük salgınların 
DSÖ ve bilim çevrelerinde duyarlılığa yol açtığını, ülkelerin 
buna karşı plan ve hazırlık yapmasının yerinde olduğunu 
belirten Akdur, “Ancak bu durum hem DSÖ'de hem de 
ülkelerde adeta “mehdi bekleme psikoloji” yarattı. 


Tanı konulan her yeni A grip virüsünün beklenen, 
ölümcül virüs olduğu ya da olabileceği söylenerek büyük 
panikler yaratıldı. DSO adeta yalancı çobana döndü” ifadesini kullandı. 

“Gerçekçi olmayan salgın panikleri dünyaya ve insanlığa 
çok pahalıya mal oluyor” diyen Akdur, “Kuş gribi dünyaya 
2.2 trilyon dolara mal oldu, domuz gribinin ise 4.4 trilyon 
dolara mal olacağı hesaplanıyor. Bu paniklerden bazı ülke 
ve firmalar büyük rantlar elde ederken diğer bir kısmı da 
büyük zarar görüyor” dedi. 


Türkiye Aşı Üretmeli 


Grip salgını konusunda Türkiye'nin aşı ve antiviral 
üretmemek, sağlık sorunlarına siyasi yaklaşmak ve krizleri iyi yönetememek gibi sorunları bulunduğunu savunan 
Akdur, 2010'da DSÖ'nün yeni bir virüs ilan etmesi halinde 
Türkiye'nin aşı ve antiviral bulamamak riskiyle karşı karşıya 
kalabileceğini ileri sürdü. 
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Aşı ve temel ilaçların stratejik maddeler olduğunu anlatan 
Akdur, bir salgın olasılığında ülkelerin önce kendi halkının 
gereksinimlerini karşılaması gerektiğini, bu maddeleri diğer 
ülkelere vermemesinin de doğal olduğunu söyledi. 


Akdur, “Türkiye her şeyden önce bu çıkmazdan, yoksunluktan, aşı ve ilaç üretememek sorunundan kurtulmalıdır” 
diye konuştu. 2003'de yapılan bir çalışmaya göre ülkede 
ihtiyaç duyulan aşıların tamamının Türkiye'de üretilmesi 
için 90 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyulduğunu bildiren 
Akdur, bunun sürekli ertelendiğini, ancak gelinen noktada 
yalnızca bir yıl için ithal edilen aşılara yapılan harcamaların 
1 milyar dolara yaklaştığını kaydetti. 


Prof. Dr. Recep Akdur, kuş gribi salgınıyla birlikte aşı 
üretimine geçilmiş olsaydı Türkiye'nin mevcut sorunları 
yaşamayacağını savundu. 


Yanlış Adım Atmadık 


Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun ise 
domuz gribi konusunda Sağlık Bakanlığı olarak yanlış bir 
adım atmadıklarını, alınması gereken önlemleri aldıklarını 
bildirdi. Salgının başlangıcında ülkedeki risk gruplarının 
tamamını aşılayabilecek şekilde bağlantı yaptıklarını, ancak 
bunun bağlantısı yapılan tüm aşıların satın alındığı anlamına 
gelmediğini belirten Tosun, aşılanma oranlannın düşük olması 
ve hastalığın beklendiğinden erken yayılması gibi gerekçelerle 
alınacak aşı oranını daha sonra düşürdüklerini anlattı. 

“Salgının abartıldığı” yorumlarına katılmadığını bildiren Tosun, “Sonuçta eğer H1N1 salgını olmasaydı 500'ün 
üzerinde insanımızı kaybetmeyecektik. Bunu sıradan bir 
olay gibi görmemek lazım” dedi. 


DSÖ Başkanı Aşı Olmayı Reddetti 


Yüz milyonlarca insana “Milyonlarca insan domuz gribinden ölecek” kehanetinde bulunarak büyük panik yaşatan ve 
aşı olmasını öneren Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Margaret 
Chan, domuz gribi aşısı olmadığını söyledi. 
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Dünyaya “aşı olun” çağrısı yaparken, aşılama kampanyasının başını ise uluslararası alanda en üst düzey sağlık 
kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çekti. 


Ancak dün DSÖ Başkanı Margaret Chan'ın yaptığı bir 
açıklama dünyayı şaşırttı. Chan, Cenevre'de kendisine aşı 
olup olmadığını soran İsviçreli gazetecilere herkesi şoke 
eden şu yanıtı verdi: “Hayır henüz olmadım.” Açıklamasının 
büyük tepki uyandıracağının farkına varan DSÖ Başkanı'nın 
paniklediği gözlendi. 

Öte yandan Almanya domuz gribine karşı sipariş verdiği 
aşıların yarısını iptal etme kararı aldı. Alman Sağlık Bakanı 
Yardımcısı Hartmut Schubert, 80 milyonluk nüfusu korumak 
için GlaxoSmithKline şirketinden 50 milyon doz Pandemrix 
adlı aşıdan sipariş verildiğini hatırlattı. 


Schubert, “Ancak tek dozun yeterli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca hastalık beklendiği kadar sert etki göstermedi. 
Önümüzdeki ay siparişin yarısının iptali için ilaç şirketiyle 
görüşmeler başlayacak” dedi. 


Domuz Gribinde Korkunç Şüphe 


Dünya Sağlık Örgütü'nün danışma kurulunda yer alan 
4 profesörün, aşı üreten ilaç firmalarına para karşılığı danışmanlık yaptıkları da ortaya çıktı. İşte iddialar... 


Vatan gazetesinin iddiasına göre dünyayı ayağa kaldıran domuz gribi salgınıyla ilgili korkunç bir şüphe ortaya 
atıldı. HINI virüsünün aslında abartıldığı kadar ölümcül, 
salgının da şiddetli olmadığı; grip konusunda dünyanın 
bir numaralı otoritesi olan bir profesör ile 3 arkadaşının, 
danışmanlık yaptıkları ilaç şirketlerine para kazandırmak 
için panik yarattığı iddia edildi! 

Rotterdam Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Albert 
Osterhaus, dünyada grip konu olduğunda akla gelen tek 
isim. Hatta bu nedenle kendisine bilim dünyasında takılan 
ad: Doktor Grip. 


SARS ve kuş gribi paniklerinde hep Dünya Sağlık 
Örgütü'nün krizi önlemek için başvurduğu ilk isim o oldu. 
Şimdi Hollandalı “Doktor Grip” ile ilgili bir iddia tüm dünyayı kasıp kavuruyor. İlk kez saygın bilim dergisi Science'da 
kısa bir makale ile dile getirilen, ardından Hollanda'da 
yayınlanan De Telegraaf gazetesi tarafından yayınlanan 
iddia, grip salgınının Doktor Grip'in servetinde dramatik 
bir artışa sebep olduğu yönünde. 

Profesör Osterhaus Avrupa İnfluenza Bilimsel Araştırma 
Grubu'nun Başkanı. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün 
(WHO) danışma kurulu olan SAGE'nin de üyesi. Hatta 
WHO, domuz gribiyle ilgili olarak “küresel pandemi” kararı 
aldığında Osterhaus SAGE'ye başkanlık ediyordu. 

Ancak bunun yanında Osterhaus'un bir de aşı geliştirip 
üreten bir şirketi var. Profesör aynı zamanda da Roche, 
Novartis, Baxter, Mediimmune, Glaxo, Sanofi Pasteur gibi 
ilaç şirketlerine de maaşlı danışmanlık yapıyor. 

Yani küresel bir domuz gribi salgının fayda sağladığı 
tek bir isim varsa o da Osterhaus. Hem şirketinin değeri bu 
süreçte oldukça artmış durumda hem de danışmanlık ücreti. 


DSÖ'yü de Yönlendirdi 


Ama daha vahim olan ise Danimarka'nın Information 
ve İsveç'in SVG gazetelerinde çıkan iddialar. 

Bu da SAGE'deki 8 kişilik heyette yer alan Osterhaus 
ve 3 arkadaşının “danışmanlık yaptıkları ilaç şirketlerinin 
baskısıyla DSÖ'yü yönlendirerek aslında var olmayan bir 
paniği tüm dünyaya yutturduğu” iddiası. 

SAGE'de yer alan Osterhaus'un yakın arkadaşı Profesör 
Frederick Hayden, Roche ve Glaxo'nun maaşlı danışmanı. 
Profesör Arnold Monto, “40 yıldır küresel salgını bekleyen 
adam” olarak biliniyor ve burundan verilen domuz gribi 
ilaanı üreten Medimmune, Glaxo ve Viro Pharma şirketlerine danışmanlık yapıyor. 

Yine aynı heyette yer alan David Salisbury, İngiltere'deki imunizasyon programının başkanı ve ilaç şirketleriyle 
danışmanlık ilişkisi içinde... Yani 8 kişilik heyetin en etkili 
4 ismi ilaç şirketleriyle organik bağ içinde. 
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Domuz gribini JP Morgan'ın tahminlerine göre ilaç 
şirketlerine 7.5-10 milyar Euro para kazandıracak bir hastalık konumuna yükselten süreçte de bu bilim adamlarının 
yönlendirmesinin hayati önem taşıdığı biliniyor. 

Bu uzmanların desteğiyle hazırlanan raporlarda WHO 
domuz gribine karşı aşılamayı 24 kez, ilaçlı tedaviyi de 18 
kez önerirken, sık el yıkamanın önemine ise sadece 2 kez 
değinildi. 


SalgınTanımını Değiştirdi 


Bu konudaki en önemli kanıtlardan biri Der Spiegel 
dergisine konuşan ve grip konusundaki araştırmaları degerlendiren Cochrane Teşkilatı'nın başkanı Epidemolog 
Tom Jefferson'un altını çizdiği gerçek. 

Buna göre DSÖ, Nisan 2009'da yine bu bilim adamlarının tavsiyesiyle tüm dünyada hükümetlerin referans 
aldığı “pandemi” (salgın) tanımını değiştirdi. Eski tanımda 
WHO'nun bir hastalığı pandemi olarak ilan edebilmesi için 
yeni bir virüsün ortaya çıkması, hızla yayılması, insanların 
bu hastalığa bağışıklığının bulunmaması, yüksek ölüm 
oranına sahip olması ve bulaşma oranının yüksek olması 
gerekiyordu. 

Ancak Nisan ayında alınan kararla WHO, bu son iki 
şarttan vazgeçti ve ölüm oranı yüksek olmayan domuz 
gribi hastalığı bir anda pandemi tanımının içinde kendine 
yer bulmuş oldu. 

Ardından 11 Haziran'da WHO “küresel salgın” kararı 
aldı. Tüm dünyada hükümetler milyonlarca doz aşı siparişi 
verdi, ilaçlar stok edilmeye başlandı. 

Yani ilaç sektörüne milyarlarca dolarlık bir gelirin kapısı aralandı. İddiaya göre WHO'nun bu kritik kararları 
aldığı toplantılara profesörlerin teşvikiyle Glaxo, Novartis 
ve Baxter'in temsilcileri de gözlemci sıfatıyla ilk kez katıldı. 
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Hakkında Soruşturma Başlatıldı 


Tüm bu iddiaların gazetelerde yer bulmasının ardından 
Hollanda parlamentosu Doktor Grip hakkında soruşturma 
başlatılmasına karar verdi. Düzenlenen özel oturumda 
Osterhaus'un bağlantıları didik didik edildi. 

Ancak medlis ülkedeki bir numaralı sağlık otoritesi olarak 
gördükleri profesör ile bağları koparmamayı kararlaştırdı. 
Şimdi ise Rus meclisinde (Duma) bir hazırlık yapılıyor. 
Duma'nın Sağlık Komisyonu Cenevre'deki WHO temsilcilerine iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi talimatı verdi. 


Profesör David Salisbury 

- SAGE'nin üyesi 

- İngiltere'deki imunizasyon programının başkanı İlaç 
şirketlerine danışmanlık yapıyor. 

Prof. Albert Osterhaus 


- Avrupa İnfluenza Bilimsel Araştırma Grubu'nun 
Başkanı. 

- Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) danışma kurulu 
olan SAGE'nin üyesi. Hatta WHO, domuz gribiyle 
ilgili olarak “küresel salgın” kararı aldığında SAGE'ye 
başkanlık ediyordu. 


- Aşı geliştirip üreten Viros Cope adlı bir şirketi var. 

- Aynı zamanda Roche, Novartis, Baxter, Medimmur- 
ne, Glaxo, Sanofi Pasteur gibi ilaç şirketlerine maaşlı 
danışmanlık yapıyor. 

Profesör Arnold Monto 

- SAGE'nin üyesi 

- Burundan verilen domuz gribi ilaanı üreten Medimmune, Glaxo ve Viro Pharma şirketlerine danışmanlık 
yapıyor 

Profesör Frederick Hayden 

- SAGE'nin üyesi 

- Birnumaralı aşı üreticileri Roche ve Glaxo'nun maaşlı 
danışmanı. 
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WHO Açıklama Yaptı 


İddialar üzerine WHO sözcüsü Gregory Hartl, bir açıklama yapt. WHO toplantılanna ilaç sektöründen temsilcilerin 
bulunmasının doğal olduğunu söyleyen sözcü, toplantıda 
bulunan temsilcilerin hiç söz hakkı olmadığını ve toplantının 
gidişatını etkilemediğini sözlerine ekledi ve “Aşı yapıyoruz 
ve bu yüzden aşının içinde olanları bilmemiz gerek» dedi. 

WHO'da çalışan herkesin geçmişlerinin çok sıkı bir 
biçimde incelendiğini açıklayan Hartl, adı skandala karışan 
Frederick Hayden'in Dünya'daki en iyi virolog olduğunu 
ve grip hakkında bir şey sorulması halinde cevap verecek 
ilk kişinin Hayden olması gerektiğini belirtti. 


WHO'nun çalışanlarının finansal geçmişlerini kamuoyuyla paylaşmalannın şimdilik mümkün olmadığını söyleyen 
Hartl WHO'nun özgür bir kurum olduğunu açıkladı. 


Dünya Sağlık Örgütü'nden Çıkalım 


Domuz gribi aşısı üretimi için 4 milyar ruble harcayan 
Rusya, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) ilaç firmalarının 
lobiciliğini yapmakla suçladı. Rusya DSÖ'den çıkabilir. 

Mücadele çerçevesinde harcadığı paraları tartışıyor. 
Domuz gribi aşısı üretimi için 4 milyar ruble (330 milyon 
dolar) harcayan Rusya, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) ilaç 
firmalarının lobiciliğini yapmakla suçladı. Rusya Parlamentosu milletvekilleri Moskova'nın Dünya Sağlık Örgütü'nden 
çıkmasını önerdi. 


Rusya basınında çıkan haberlere göre, DSÖ bazı ilaç 
endüstrisi şirketlerin lobiciliğini yaparak, domuz gribiyle 
ilgili endişeleri abarttı ve ortamı gerdi. Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Sergey Kolesnikov, DSO'nün görevinin sırf domuz gribiyle 
mücadele olmadığını savundu. 


Rusya Tıp Bilimleri Akademisi uzmanlarında Kolesnikov, 
“DSÖ'nün yapması gereken başka görevler de mevcut. Şu 
ve bu hastalıkların tehlikesiyle ilgili uluslararası programlar 
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ve araştırmalar yapmalı. İnsanları korkutmak değil, bilgi 
vermek ve uyarması lazım. Korkutmak panik doğurur ki bu 
hiçbir zaman fayda sağlamaz. Domuz gribinin tehlikesi diğer 
normal gripler gibi, burada abartmaya gerek yok. Basında 
her hafta gribin tehlikesinin arttığına dair haberler çıktı. 
Basın ortamı geriyor, DSÖ ise hiç bir şeyi izah etmiyor. 
Burada örgütün suçu var. Örgütün bundan maddi çıkan olup 
olmadığının soruşturma ile ortaya çıkartılması gerek ” dedi 


Sergey Kolesnikov, Rusya Halk Sağlığı Dairesi Başkanı 
Gennadi Onişenko'nun domuz gribi paniğinin artmaması 
için yaptığı çalışmaları ise övdü. Onişenko, geçtiğimiz 
aylarda bazı Rus bilim adamlarının domuz gribiyle ilgili 
yaptığı açıklamaları sert eleştirerek medya aracılığıyla “terör” 
yaptıklarını savunmuştu. 


Birleşik Rusya Partisi Duma milletvekili İgor Barinov 
ise DSÖ'nü sert bir dille eleştirdi. Barinov, “Örgütün ilaç 
şirketleriyle ilgili el sıkıştığına ilişkin suçlamaların titizlilikle 
araştırılması gerekir. 

Rusya'nın bu örgüt üyeliğini terk etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Ülkemiz domuz gribi virüsü için dört milyar 
rubleden fazla para harcadı. Bu parayı en önemli sorunlarımuza harcayabilirdik.” dedi. 


DSÖ'den Biyolojik Silah İsyanı 


Sonunda Dünya Sağlık Örgütü” de Amerika'ya isyan 
etti. Dünya Sağlık Örgütü Bush ve Rumstfelt'in tezgâhladığı 
kuş gribi ile ilgili beklenmeyen bir açıklama yaptı. ABD'nin 
ürettiği biyolojik silahla ilgili endişelerini dile getirdi. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuş gribi virüsüyle ilgili 
tehlikeli bilgilerin yanlış ellere geçebileceği uyarısında bulundu. 

DSÖ, uyarısını, Amerikan hükümetinin destek verdiği 
araştırmacıların ölümcül H5N1 virüsünün insandan insana 
çok daha kolay geçebilen türünü üretmesinin ardından yaptı. 

DSÖ'den yapılan açıklamada, bu çalışmaların neticelerinin 
biyolojik silahlar üretmek için kullanılması ya da söz konusu 
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virüsün yanlışlıkla dağılması halinde “ortaya çıkabilecek 
muhtemel sonuçlardan derin endişe duyulduğu” bildirildi. 


DSÖ'nün üst düzey gribal enfeksiyon uzmanı Dr. 
Keizi Fukuda, bu çalışmaların istenilen türden çalışmalar 
olmadığını söyledi. 


Fukuda, ayrıca DSÖ'nün tüm güvenilir araştırmacıların, 
ölümcül H5N1 salgınının yayılmasının nasıl önlenebileceğini 
daha iyi anlaması için bu çalışmalara katılması gerektiğini 
düşündüğünü kaydetti. 

Dr. Fukuda, DSÖ'nün iki kurum tarafından yapılan 
araştırmanın sonuçlarını henüz elde etmediğini de belirtti. 


Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri, geçen hafta, Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi ve Wisconsin- 
Medison Üniversitesindeki bilim adamlarından, yaptıkları 
çalışmaların tüm ayrıntılarını yayımlamaktan kaçınmalarını 
istemişti. 


Salgın Çok Şiddetli Değil 


ABD'li ve İngiliz bilim adamları domuz gribi salgının 
dünyayı tahmin edildiği kadar şiddetli vurmadığını öne 
sürdü. Amerika'daki Harvard Üniversitesi ve İngiliz Tıbbi 
Araştırma Konseyi tarafından yürütülen araştırmalarda 
ABD'deki domuz gribinden ölüm oranları ve önceki grip 
sezonlarındaki ölüm oranları incelendi. 

Buna göre domuz gribinden ölüm oranı her yıl grip 
yüzünden ortalama 36 bin kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 
ortalamanın biraz altında kalabilir ya da en kötü ihtimalle 
bunun çok az üzerine çıkabilir. 


Ağustos ayında ABD Başkanı'nı bilgilendiren Bilim ve 
Teknoloji Danışmanları Konseyi tarafından hazırlanan bir 
raporda domuz gribinden ölü sayısının 30 bin ile 90 bin 
arasında olacağı hesaplanmıştı. 

Harvard Üniversitesi profesörü Marc Lipsitch, hatalı 
olduğunu öne sürdüğü bu tahminin sınırlı verilerle yapıl- 


dığını söylüyor. 
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Domuz Gribi 
Kimlerin Yüzünü Güldürdü? 


Domuz gribi bahanesiyle ülkelerin kaynakları soyuluyor. 
Guardian gazetesi, domuz gribi salgınından kimin yüzünün 
güleceğini irdeliyor. 

Dünyanın sayılı ilaç firmalarından İngiliz şirketi GlaxoSmithkKline için domuz gribi daha ziyade altın yumurtlayan 
tavuk olabilir. Guardian, dev şirketin bu yıl içerisinde 5 milyar 
dolara yakın grip ilacı ve aşısı satmayı planladığını yazıyor. 

GlaxoSmithKline, domuz gribine karşı ilk aşılardan birini 
üretmiş bulunuyor ve Guardian'a göre İngiltere hükümeti 
daha şimdiden 60 milyon dozluk sipariş verdi. Şirketin 
ürettiği Relenza adlı grip ilacına da ilginin büyük olduğunu 
ve uluslararası alanda sağlık bakanlıklarının ilaçtan bolca 
depolamaya başladığını okuyoruz. 

GlaxoSmithKlein'a yöneltilen eleştiriyi ve şirketin verdiği 
yanıtı da Guardian'dan aktaralım: 5 milyar dolara yakın 
kazanç çok büyük para. Domuz gribinden haksızca istifade 
ediliyor olmasın? 

İngiliz şirket, ilaç ve aşıyı geliştirmek için harcanan 
araştırma masrafı çıkartıldığında asıl karın bunun çok daha 
altında olacağını söylüyor. Şirket ayrıca, yoksul ülkelere 
bedava verilmek üzere 50 milyon doz aşıyı Dünya Sağlık 
Örgütü'ne emanet edeceğini belirtmiş. 


Guardian, şu ana dek İngiltere'de 31, dünya çapında 
ise 700 dolayında kişinin domuz gribinden öldüğünü de 
bildiriyor. 
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Rockefeller Grubunun 
Geliştirdiği Silah 


Rusya basınına açıklamada bulunan politolog Sergey 
Markelov önemli iddialarda bulundu. Markelov gribin 
Rockefeller'ın Meksika ormanlarındaki laboratuvarlarında 
geliştirildiğini ve krize karşı kullanıldığını iddia etti. 

Domuz gribi ile ilgili ilginç değerlendirmeler ve bilimsel çalışmalar dünyanın farklı bölgelerinde sürdürülürken, 
virüs binlerce insanı etkisi altına aldı ve bulaştığı insanları 
da öldürmeye devam ediyor. 


Rusya basınına açıklamada bulunan politolog Sergey 
Markelov önemli iddialarda bulundu. Rus uzmana göre 
hızla yayılmaya devam eden domuz gribi, biyolojik savaşın 
bir parçası. 

Meksika'da ve Latin Amerika'da bulunan gizli laboratuvarlarda virüsün geliştirildiği iddia eden uzman, “Virüsün küresel olarak yayılmasının önünde iki alternatif var. 
Birincisi tabi yollardan mutasyon. İnsan müdahale etmeden 
virüs değişebilir. İkinci yöntem ise dış müdahalede bulunarak virüsün mutasyonudur. Bu da gizli laboratuvarlarda 
yapılıyor.” dedi. 

Bir doktor ve politolog olarak konuştuğunu kaydeden 
Markelov, “Ben domuz gribinin bu şekilde gizli çalışan 
laboratuvarlardan bir sızıntı olarak görüyorum. Gizli laboratuvarlarda öldürücü domuz gribi üzerine çalışılıyor. 


Şimdi bu gizleniyor. Biyolojik silahlar sürekli olarak 
geliştiriliyor. Kuş gribinin de ilk kez Çin'de ortaya çıkmasını 
düşünmek gerekiyor.» ifadelerini kullandı. 


391 


ROCKEFELLER AİLESİ / Ölüm İmparatorluğu 


CIA'in gizli denemelerinin yoğun olduğu Meksika'da 
gizli laboratuvarların olabileceğini kaydeden Rus uzman 
şu şekilde konuştu: 


“Ben o bölgede doktor olarak bulundum. Ormanların 
derinliklerinde yüzlerce laboratuvar vardı. Şimdi onların bir 
kısmı otel olarak kullanılıyor. Böyle bir otelde de kaldım. 
Bölgede bulunan laboratuvarlara baktığınızda dışarıdan 
odundan bir baraka gibi görünüyor. Ancak içerisi son derece 
teknolojik donatılmış.” 


Vahşi hayvanlar ve diğer zararlılara karşı bu laboratuvarların son derece korunaklı olduğunu ifade eden Rus 
uzman, 4-5 metre yükseklikteki binaların ormana uyumlu 
olduğunu ve her birinde 40-50 kadar bilim adamının çalıştığını iddia etti. 

Rus uzman ekonomik krizin etkisini azaltmak için geliştirilen enformasyon savaşının da bir parçası olabileceğine 
dikkat çekerek, “Şimdi dünya iki konu konuşuyor; ekonomik 
kriz ve domuz gribi.” tespitinde bulundu. 


Grip Aşısı Milyonları Öldürecek 


Ardından da Finlandiya eski Sağlık Müdürü Dr. Rauni 
Kilde'den domuz gribi hakkında çok cesur açıklama geldi. 
Domuz gribi aşısının bir aldatmaca olduğunu itiraf eden Dr. 
Kilde, “Bu aşı ile mümkün olduğunca dünya nüfusunun 
çoğu öldürülmek isteniyor” dedi. 

Bu düşüncenin eski ABD Başkanlarından Henry Kissinger'e 
ait olduğunu söyleyen Dr. Kilde, 14-15 Mayıs 2009 tarihinde 
yapılan Bilderberg toplantısında bu kararın alındığını belirtti. 


Dr. Kilde, bir televizyona yaptığı açıklamasında, “ABD, 
hiçbir maddi kayıp yaşamadan hatta milyarlarca dolar 
kazanarak dünya nüfusunu üçte iki oranında azaltmayı 
hedeflemektedir” diye konuştu. 

Dünya Sağlık Örgütü'ne domuz gribinin ölümcül bir 
salgın olduğu yönünde beyanda bulunması için baskı yaptıklarını belirten Rauni Kilde, “Böylece aşıyı tercihli değil 
zorunlu yapmak istiyorlardı. Özellikle hamile kadınların ve 
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çocukların ilk önce aşı ile zorunlu tutulması gelecek nesilleri 
hedeflediğini göstermektedir” açıklamasında bulundu. 


Finlandiya hükümetinin sınıflandırmayı kabul etmediğini 
ve hastalığın derecesini normal hastalık olarak gösterdiğini 
ifade eden Kilde sözlerini şöyle sürdürdü; “Hiç kimse aşının 
bir yıl, beş yıl ya da 20 yıl sonra ne gibi etkilerinin olacağını 
bilmiyor: Mutlak kısırlık mı? Kanser mi? Ya da ölümcül 
herhangi bir hastalık mı?” 


Dr. Rauni Kilde, “Amerikan yönetimi ileride bundan 
dolayıdoğacak herhangi bir sıkıntıdan dolayı ilaç şirketlerine 
bir sorumluluk yüklenmemesi için şimdiden önlemini aldı 
ve onları tüm sorumluluklardan muaf tuttu. Bu bile işin 
ciddiyetini göstermeye yeter” dedi. 


Dünya Nüfusunu Azaltma Projesi 


“Virüsü ABD üretip ihraç mı ediyor?” sorusu Vakit 
Gazetesi'nin manşeti idi. Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi 
olarak bu virüslerin dünyaya empoze edildiği gibi olmayıp, 
laboratuvarlarda üretilmiş olma ihtimalinden söz etmiştik. 
Benzer bir iddia Rusya tarafından da dile getirildi. 


Rus Jeopolitik Araştırma Merkezi'nden General Ivachov'un 
domuz gribi virüsünün ABD tarafından dünya nüfusunu 
kontrol etmek için laboratuvar ortamında üretilmiş olabileceği şeklindeki Rus RLA Novosti haber ajansına verdiği 
demeç Sabah Gazetesi'nin yer aldı. 


Öte yandan Rus Jeopolitik Araştırma Merkezi'nden General Ivachov, domuz gribinin hızla artan dünya nüfusunu 
azaltmak için ABD tarafından laboratuvarda üretildiğini 
iddia etti. 

Rus Jeopolitik Araştırmalar Merkezi Başkanı General 
Leonid Ivâchov, domuz gribine yol açan virüsün ABD tarafından laboratuvarda üretildiğini öne sürdü. 

Rus RIA Novosti haber ajansına konuşan Ivachov, 
“Amerika'da yapılan birçok araştırmanın sonuçlarına göre 
2025'e kadar dünya üzerinde 3 milyar fazladan insan olacak. Dünya bu insanları, besleyecek, koruyacak, enerji ve 
su sağlayacak durumda değil. 
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İşte bu durumla baş edebilmek için bazı ülkeler kendi 
laboratuvarlarında suni virüsler üretiyor. Ben domuz gribi 
virüsünün de böyle bir virüs olduğunu düşünüyorum» 
diye konuştu. 


Ünlü stratejist, yapay virüslerin kullanılarak fazla insan 
topluluklarının önüne geçilmesine çalışıldığını belirtti ve 
“Virüsler üretiliyor ve dünyanın doğal nüfus dengesinin 
yeniden kurulması için çalışılıyor” ifadesini kullandı. 


Daha Başlangıç, Hazır Olun! 


Dünya Sağlık Örgütü Başkan Yrd. Fukuda, A/HINI 
salgının henüz ilk safhada olduğunu açıklarken, WHO Sözcüsü Hartl da “Virüs dünyanın her köşesine yayılacak’ dedi. 


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkan Yardımcısı Fukuda, A/HINI virüsünün neden olduğu salgının henüz 
ilk safhada olduğunu açıklarken, WHO Sözcüsü Hartl da 
“Virüs dünyanın her köşesine yayılacak” dedi. 

WHO'nun verilere göre virüs 160 ülkeye yayılırken, 
dünya genelinde salgından ölenlerin sayısı 700'e ulaştı. 263 
ölümle hastalıktan en çok etkilenen ülkeler ABD, Arjantin 
ve Meksika oldu. 


Birkaç ayda küresel çapta yüzlerce kişinin ölümüne, 
on binlerce kişinin hastalanmasına, yüz milyonlarca dolar 
ekonomik zarara neden olan Domuz Gribi'ne karşı dünyanın birçok ülkesinde olağanüstü önlemler alınırken, WHO 
Başkan Yardımcısı Keiji Fukuda, A/HINI virüsünün neden 
olduğu salgının henüz ilk safhada olduğunu söyledi. 


Sonbahar gelmeden önce aşı üretimini hızlandırmanın 
yollarını aradıklarını belirten Fukuda, aşının güvenilirliği 
konusunda asla ödün vermeyeceklerini vurguladı. WHO 
sözcüsü Gregory Hartl de bir basın toplantısı düzenleyerek, 
virüsün yakında dünyanın her köşesine yayılacağı uyarısında bulundu. 

Hartl, virüsün örgüte üye 193 ülkeden 160'ına yayıldığı 
göz önünde bulundurulduğunda, bütün dünyanın risk 
altında olduğunun söylenebileceğini belirtti. Salgın nisan 
ayında Meksika'da patlamıştı. 
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Resmi verilere göre dünya genelinde salgından ölenlerin 
sayısı ise 700'e ulaştı. Hastalıktan en kötü etkilenen ülke, 
ölümle sonuçlanan 263 vaka ile ABD oldu. İkinci sıraya 
ise, bugüne kadar domuz gribine bağlı 165 ölüm bildiren 
Arjantin yerleşti. Salgının çıkış noktası olan Meksika 128 
ölümle üçüncü sırada yer aldı. 


Bilim adamları en büyük endişesi ise virüsün mutasyon 
geçirip milyonlarca kişinin ölümüne neden olan 1918'deki 
Ispanyol ve 1958'deki Asya gribi salgınlarından çok daha 
ölümcül bir hal alması. 


ABD'den Türkiye'ye İhraç 


ABD, domuz gribine karşı, kendi sınırlarındaki girişleri kontrol ederken, virüs taşıdığını tespit ettiği kişilerin 
seyahatine izin veriyor ve Türk yetkilileri bilgilendirmiyor. 


Türkiye'de domuz gribi tespit edilen 7 hastadan ”'sinin 
Türkiye'ye gelmeden önce ABD'de doktora gittikleri ortaya 
çıktı. ABD'li iki hastanın kendi ülkelerinde baş ve kas ağrısı 
şikâyetleri üzerine gittikleri hastanede yaplan testlerinde 


ewe s 


İki hastanın Türkiye'ye gelmeden önce i tedavisine 
de başladığı öğrenilirken, virüs taşımalarına rağmen seyahat 
etmelerine izin verilmesi kafalarda soru işareti bıraktı. 


Domuz gribi olarak adlandırılan H1N1 virüsü ile mücadele amacıyla, Türkiye, havalimanlarına termal kameralar 
yerleştirirken, ABD'nin kontrolsüz bir şekilde geçişlere izin 
vermesi de kafaları karıştıran bir başka konu oldu. 

Çünkü ABD kendi sınırlarından girişleri kontrol ederken, çıkışlarda ise hiçbir tedbir almıyor. ABD'den yola çıkıp 
Türkiye'ye gelen 2 kişinin İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan 
giriş yaparken termal kamera aracılığı ile yüksek ateş tespit 
edilmesi sonucunda yapılan testlerde domuz gribi virüsü 
taşıdıkları anlaşılmıştı. 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, skandal gelişmeyi doğrularken konu hakkında, Türkiye'de domuz gribi virüsü 
tespit edilen hastalardan 2'sinin Türkiye'ye gelmeden önce 
ABD'de doktora gittiklerinin ve ilaç tedavisine başladıklannın 
tespit edildiğini söyledi. ABD'de H1N1 virüsüne rastlanan 
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eyaletlerde, daha sonraki vakalarda domuz gribi virüsü 
testi yapılmadığını vurgulayan Akdağ, “Bu durum, virüsün 
ülkeler arasında yayılmasına sebep oluyor. 

Biz, DSÖ ve virüsün görüldüğü ülke bakanlıklarına, 
özellikle ülkeden çıkış yapanlara kendi ülkesinde virüs tespitine yönelik tedbirler alınması tavsiyesinde bulunacağız. 


Seyahat ertelenebilir, hastaya konuya ilişkin bilgi verilebilir. Eğer amaç virüsün yaygınlaşmasını yavaşlatmaksa, 
alınabilecek önlemlerden biri de bu olabilir” dedi. 


Önce Virüs Sonra İlaç 


Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer 
de, olayın skandal değil derin bir tertip olduğunu belirterek, 
“Türkiye termal kameralarla bile bu gribi tespit edebilirken 
ABD'nin bunu edemiyor olması düşünülemez. O halde 
burada bir iyi niyetten değil derin bir plandan söz edilmesi 
gerekir. ABD önce virüs ihraç ediyor sonra ilaç” dedi. 


ABD önce virüs ihraç ediyor sonra ilaç, iddiasında 
bulunan Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal 
Ozer şunları söyledi, 


“Kuş gribi ve domuz gribinde kullanılan Tamiflu adlı 
ilacı ABD derin devletinin baş aktörlerinden ABD eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld üretiyor. Domuz gribinin 
daha ilk günlerinde söz konusu virüsün Obama'ya bulaşmış 
olma ihtimalinden söz edilmesinin, bu virüslerin dünyaya 
empoze edildiği gibi olmayıp, laboratuvarlarda üretilmiş 
olma ihtimalini güçlendiriyor. 


Ekonomik kriz ve Afganistan gibi konulardan bunalan 
ABD yönetimi bu virüsü kurtuluş olarak görmüş olması 
ihtimal dâhilindedir. ABD'nin, krizi gündemden düşürüp 
insanları panikleterek, hem para kazanmak hem de dikkatleri 
başka yönlere çekmesi derin bir stratejiye benziyor. 

ABD'nin sınır çıkışlarında kontrol yapmaması yeni bir 
durum değil. Ancak DSÖ'nün 5 kademeye yükselttiği bir 
dönemde hiçbir güvenlik önlemi almamış olması ayrıca 
domuz gribi tedavisi görmüş insanların seyahatine izin 
vermesi bu amaca hizmet etmek olduğu endişemizi haklı 
çıkarmaktadır.” 
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Küresel Tiranın Yeni Hamlesi 


Prof. Dr. Şahin Aksoy ise makalesinde şunları yazıyor; 


Domuz gribi dünyayı kasıp kavuruyor. Ülkemizde 
gündem çok yoğun olduğu için görsel ve yazılı medyada 
fazla yer tutmuyor, ama uluslararası kanalları izleseniz 3 
haftadır onunla yatıp onunla kalktıklarını göreceksiniz. 


Neymiş bu Domuz gribi? Etkeni HINI virüsü olan, 
domuzdan insana, insandan insana geçtiği bilinen ve nihayet 
insandan domuza da bulaşabildiği gösterilen bir hastalık. 
Bildiğimiz grip ve üst solunum yolu enfeksiyonuna benzeyen 
ama tedavisi olmayan bir hastalık. 

Bir zamanların SARS'ı ve Kuş gribi gibi bir şey. Dünyanın jeopolitik ve jeostratejik bölgelerinde zuhur eden, ilgili 
ülkeleri ekonomik açıdan yıpratan bir fenomen. 

Çin, Uzak Doğu ülkeleri ve Orta Doğu'dan sonra sigaya 
çekilme (ayar verilme) sırası Meksika'ya geldi anlaşılan. 
Endonezya Sağlık Bakanının daha önce yaşadığı SARS deneyiminden yola çıkarak ülkesinde ortaya çıkan Kuş gribi 
vakalannın virüs örneklerini Dünya Sağlık Orgütü (DSO)'ne 
ön şartsız olarak vermeyi reddetmesini anlatmıştım. 

O yazıda ifade ettiğim gibi Bakan Dr. Supari DSÖ, ABD 
Sağlık Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ve büyük ilaç 
firmaları arasındaki büyük oyunu deşifre etmiş, fakat bazı 
şeyleri değiştirmeye gücü yetmemişti. 

Kaderin cilvesine bakın ki, yine bir grip vakası ve yine 
koruyucu tek ilaç! Nereden buluyor acaba bu ilaç firmaları 
bu virüs örneklerini de bunlara karşı aşı üretiyor? 

Cevabını önceki gün medyaya düşen bir haber verdi. 
Çünkü söz konusu virüsler biyoteknolojik yöntemlerle 
“üretilmiş” virüsler. Önce virüsü üretiyorlar, sonra aşısını. 
Derken DSO bütün ülke Sağlık Bakanlıklarına talimat veriyor: 

“Herkes filanca aşıdan alıp depolasın; Olur da grip sizin 
ülkenizi de vurur.” 

“Grip size kadar gelmezse yatırdığınız paralar boşa mı 
gider?” 
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“Oturup halinize şükredin, esas boşa giden parayı virüs 
size ulaşırsa görürsünüz.” 

Habere göre 75 yaşındaki virüs uzmanı Avustralyalı 
Adrian Gibbs 8 genden oluşan domuz gribi virüsünün 
genetik yapısını ve aminoasitlerini incelediğini virüsteki 
genetik mutasyonunun domuzlar arasında görülen domuz 
gribinden 3 kat daha hızlı olduğunu, dolayısıyla böyle bir 
virüsün mühendislik eseri olma ihtimalinin çok yüksek 
olduğunu söylemiş. 

Gibbs nezaket gösterip, “Grip aşısı ya da yeni grip ilaçları 
geliştirmek isteyen bilim adamlarının laboratuvar ortamında yeni grip virüsleri yaratmaya çalıştığının bilindiğini, bu 
virüslerden birinin laboratuvardan “kaçmış” olabileceğini” 
söylemiş. Diyememiş ki, alıp bu virüsü salıveriyorlar “uygun 
buldukları” bir ülkeye. 

Ne dediniz? Bu virüs kendi ülkelerine de mi gelebilir? 
Adamlar bir ülkenin sembolü koskoca ikiz kuleleri içindekilerle beraber yerle bir etmekten bile çekinmediler, siz ne 
diyorsunuz. “Büyük ülkelerin vatandaşları bazen büyük 
fedakârlıklar yapmaya da hazırlıklı olmalı.” 


Bunlara komplo teorisi diyenleri ben Batıyı, Batı Dünyası bilim adamlarını ve Batı'nın köşe başlarını tutmuş 
siyasetçilerini tanımayan iyimserler olarak nitelendiriyorum. 
Bilmez misiniz ki Batı tıp, bilim ve siyaset tarihi böyle kirli 
sayfalarla doludur. 


Tanrı bizim gibi ülkeleri bunların şerrinden korusun. 
Ama Türkiye bu gelişme hızı ve istikrar ile devam ederse 
hedef olmaktan çok uzak sayılmaz. 

Tann başımızdakilere akıl ve basiretihsan etsin, biz bilim 
adamlarına da bu oyunları bozabilecek bilgi ve donanım. 


Tamiflu da Rumsfeld'inmiş 


Hemen her taşın altından o çıkıyor. Kanserojen tatlandırıcıları üreten, petrol devi şirketleri patronlarından eski ABD 
Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'den söz ediyoruz. Kuş 
gribi, domuz gribi gibi hastalıklar için dünyanın stokladığı 
ilaçta onunmuş... 
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Domuz gribine çare olarak gösterilen Tamiflu'yu üreten 
firmadaki tanıdık bir isim kafaları karıştırdı. Rockefeller 
Ailesi'ne bağlı olan üretici şirkette eski ABD Savunma Bakanı 
Donald Rumsfeld'in hisselerinin bulunduğu ortaya çıktı. 


Dünyayı saran domuz gribine çare olarak gösterilen 
Tamiflu'nun telif hakkına sahip firmada eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'nin hisselerinin bulunması 
spekülasyona yol açtı. Dünya genelinde şu ana kadar 615 
kişiye bulaştığı kesinleşen ve 17 kişinin ölümüne sebep olan 
domuz gribi yayılmaya devam ediyor. 

Hastalığa sebep olan HINI A virüsüne karşı etkili olduğu 
belirtilen Tamiflu adlı ilaç ise pek çok ülke tarafından Dünya 
Sağlık Örgütü'nün tavsiyesiyle, tıpkı kuş gribi ve SARS salgınları sırasında olduğu gibi, büyük miktarda stoklanıyor. 


İlacı keşfeden ve daha sonra haklarını İsviçreli Roche 
firmasına satan Amerikan Gilead firması ise satılan her 
ilaçtan telif ücreti alıyor. 


Ancak Bush dönemindeki ABD eski Savunma Bakanı 
Donald Rumsfeld'in geçmişte Gilead'ın yönetim kurulu 
başkanlığını yapmış olması ve halen şirketteki hisseleri 
sayesinde satışlardan büyük kar etmesi kafalarda soru 
işaretleri oluşturuyor. 


Kuş gribi salgını sırasında 2 milyar dolarlık satış oranı 
yakalayan Tamiflu sayesinde Rumsfeld'in yaklaşık 5 milyon 
dolar kar ettiği belirtiliyor. Domuz gribine çare olabilecek 
iki ilaçtan biri olan Relenza'nın adının arka planda kalması 
ise Rumsfeld hissedarı olduğu şirketten bu krizde de cebini 
mi dolduruyor” şeklinde spekülasyonlara yol açtı. 
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Genetik Kodlarımız Çözülüyor 


Dünyaca ünlü National Geographic dergisi bünyesinde 
son derece ilginç bir proje başlatıldı. “Genographic Project” 
adı verilen proje hakkında yapılan açıklamaya göre dergiye bir 
miktar para gönderirseniz size bir test paketi yolluyorlarmış. 

Paketin içindeki ucuna pamuk sarılı çubukları ağzınızın 
içine sokarak yanaklanrızın iç kısmından tükürük örnekleri 
alıyorsunuz ve gene paketin içinden çıkan deney tüplerine 
koyarak geri postalıyorsunuz. 

Birkaç hafta sonra size verilen giriş şifresiyle projenin Internet sitesine girerek test sonuçlannızı görebilir 
ve genlerinizde hangi ırkın veya ırklann izinin olduğunu 
anlayabilirmişsiniz. Bu projeyi yapanlarda edindikleri veriler sayesinde geçmişte yapılan göçleri ve insan ırklarının 
dağılımını anlayabileceklermiş. 

Projenin tanıtımı ve test paketlerinin satışını National 
Geographic dergisi, toplanan verilerin analizi için gereken 
süper bilgisayarları IBM firması ve parasal desteği de Waitt 
Ailesi Vakfı karşılayacakmış. 

Projenin bilimsel yönetimi de dünyaca ünlü genetik 
uzmanları Dr.Spencer Welles ve Dr. Luca Cavalli Sforza. 
Buraya kadar oldukça masum ve ilginç bir çalışma olarak 
görünen bu projenin biraz daha arka planına bakarsak çok 
ilginç sonuçlar elde ediyoruz. 

Projenin sponsoru olan Waitt ailesi vakfı genç yaşta 
kurduğu bilgisayar şirketlerinden zengin olan Theodore 
Waitte ait. Fakat bu projenin arkasındaki esas kişi Theodore 
Waittin hem şirketlerini idare eden hem de vakfın başkanlığını yapan John Heubush. 
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Theodore Waittin tüm işlerini perde arkasından yöneten 
John Heubush 1980-81 arasında Pentagonda Hava Kuvvetleri 
istihbaratında görev yapmış. 1988 senesine kadar da senato 
bütçe komitesinde memur olarak görünüyor ama esas işinin 
bu olmadığı belli. 


1989-91 arası Cumhuriyetçilerin önde gelenlerinden 
Bob Dole'un karısı Elizabethin özel asistanlığını yapıyor ve 
1995-1996 arasında da Cumhuriyetçi Partinin seçim işlerinde 
görev alıyor. 


Bu kadar derin ilişkileri olan bu adamın aniden Bilgisayar sektöründen bir firmanın ikinci adamı olması oldukça 
ilginç. Özellikle de bu Genographic projesine maddi kaynak 
sağlayan vakfın başkanı olması ve şu anda da projenin yönetiminde bizzat yer alması daha da ilginç. 


Peki, tüm bunlarda ne var diyebilirsiniz. Öncelikle şu 
bilgiyi vereyim National Geographic dergisinin pazarladığı ve Türkiye'nin de kapsamında olduğu bu projenin 
Çin de uygulanması yasa dışıdır. Çünkü Çin devletinin 
yasalarına göre genetik araştırmalarda kullanılabilecek 
örneklerin ülkeden dışarıya çıkartılması kesinlikle yasaktır 
ve ağır suçtur. 

Şimdi dünyanın süper güçlerinden biri olmaya doğru 
giden Çinin yöneticileri de bizim gibi komplo teoricisi 
mi yoksa bildikleri bir şeyler mi var. Tabi ki bildikleri 
bir şeyler var. Ilk olarak şunun üzerinde durmak gerekir 
bugün genetik biliminin geldiği seviye sayesinde biyolojik ve kimyasal silahlar sadece tek bir ırkı etkileyebilecek 
duruma getirilmiştir. 

İkinci olarak Amerika'nın yenidünya düzeninde yeniden 
şekillendirmek istediği ülkelerin bir çoğunda etnik sorunlar 
vardır ve bu ülkelerin bölünmesinin yollarından biride o 
ülke nüfuslarının tam bir etnik haritasının çıkarılarak bu 
haritalara göre parçalayıcı operasyonların yapılmasıdır. 

Çin devletinin yaptığı yasal düzenlemelerin bir benzerinin mutlaka Türkiye'de de gündeme getirilmesi acilen 
gereklidir. Çünkü Türkiye bu konularda tam bir yolgeçen 
hanına dönmüştür. 
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Gerekli belgeleri veren her tür oluşum Türkiye'den 
doku örnekleri, kan örnekleri toplayabildiği gibi Türkiye'de 
toplanan genetik materyallerin ülke dışına çıkartılmasını 
engelleyen bir yasa da bulunmamaktadır. 


Genetik bilimiyle ilgili akademik çevrelerimiz de üzerlerine düşeni yapmadıkları için milletimiz bu konu hakkında 
bilgisizdir. 

Bu sebeple geçmişte MHP'li sağlık bakanı Dr. Osman 
Durmuş ülke içinde toplanan kanların yurt dışına çıkartılmasını engellemek istediğinde güdümlü medya onunla alay 
edebilmişti. Genetik bilgilerin önemi konusunda bilgisiz 
olan insanlarımızda bu alay ve karalama kampanyalarına 
bir ölçüde seyirci kalmıştı. 

Günümüzde vatan savunması kavramı sadece sınırda 
süngü takınış bekleyen askerlerden ibaret değildir. Teknolojinin ve kültürün her alanındaki gelişmeleri yakından takip 
ederek yeni tehdit değerlendirmelerine göre tavır alabilen 
bir vatansever profili oluşturmamız lazımdır. Aksi takdirde 
slogan ve gösterilerin pek bir faydası olmayacaktır. 


Şunu hiçbir zaman unutmayalım her an değişen dünya 
şartlarına ayak uyduramayan milletler önce köle olurlar 
sonra da yok olup giderler. Inanmayanlar en yakındaki 
müzelere gidip değişime ayak uyduramadıkları için yok 
olmuş milletlerin kalıntılarına bakabilirler. 


Irka Özel İlaç 


Ortadoğu Gazetesi köşe yazarlarından, Ramazan K. 
Kurt 2008 yılında yazdığı makalesinde genetik konusunu 
masaya yatırmış. Ramazan K. Kurt, genetikle ilgili şu tespitlerde bulunmuş; 

Hastalıklarla mücadelede ırka dayalı farklılıkların 
gözetilmesi gerektiğini savunan bilim insanlarının sayısı 
her geçen gün artıyor. Elbette bunu tersinden uygulamak 
isteyen, yani yaşatmak için değil de bir ırkı yok etmek için 
de çalışanlar vardır veya olacaktır. 

Bazı hastalıklarda beyazların siyahlardan farklı türde veya 
dozda ilaçla tedavi edilebileceğini, Asyalıların Avrupalılara 
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ya da Amerikalıların Çinlilere oranla bazı hastalıklara daha 
kolay yakalanabileceğini düşünen genetik mühendisleri ve 
doktorların sayısı oldukça fazla. 

Başka bir deyişle genetikçiler “ırka özel” tedavi yöntemi, 
ilaç, tansiyon ölçerler geliştirmenin yolunu arıyorlar. 

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisinin Nisan 
2004 sayısında yer alan bir yazıya göre, bu durum geçmişte 
de yapılan “ırka, etnik kökene göre tıp” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 


Kanada'nın Toronto Üniversitesinden Profesör Abdullah Daar, farklı genetik yapıya sahip gruplara farklı tedavi 
uygulanmasından yana olduklarını söyleyenlerden biri. 


Genel Cerrah Daar Berlin'de düzenlenen kongrede, 
“Bilim ve tıp dünyasındaki ırk tartışmalarını yeniden açmalıyız” dedi. 


Daar, aynı ırktan gelen kişilerin sık, sık yakalandığı 
hastalıklar ya da bünyelerinde etkili olan ilaçlar arasında 
benzerlik olduğunu vurgulayarak “Mesela, Avrupa'daki 
etnik gruplara kendi kökenlerine uygun tedavi yapılabilir” 
diye sözlerine devam etti. 


ABD'nin Washington'daki Howard Üniversitesi'nde 
görevli bilim adamları, Daar bu sözleri sarf etmeden önce, 
önümüzdeki dört yılda 25 bin Zenci Amerikalıya DNA 
testi uygulayarak belirli ilaç ve virüslere verecekleri tepkiyi 
araştırmayı kararlaştırmışlardı. 


“Hapmap” adı altında bir araya gelen milletlerarası 
araştırmacı genetik uzmanı bir grup 110 milyon dolarlık 
bütçeyle Nijeryalı, Çinli ve ABDMiler arasındaki genetik 
farklılıkları ortaya çıkarmanın yollanru arayacakları projeye 
2004 yılında başladılar. 


Bugüne kadar yapılan bazı araştırmaların sonuçlarına 
göre, tedavi yöntemlerinin ve sık yakalanan, ölüme sebep 
olan hastalıkların ırka dayalı farklılıklar gösterdiği ve buna 
bağlı olarak da ırka özel tedavi olabileceği tezini güçlendirecek nitelikte. 


Mesela, Zenciler arasında beyaz ırka oranla prostat ve 
meme kanserine yakalananlar daha fazla. 
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Asyalıların yüzde 40'a yakını karaciğer enzimi mutasyonuna uğramış durumda. Asyalı hastalarn ağrıları daha 
düşük dozda ağrı kesiciyle diniyor. Kalp ve psikolojik rahatsızlıklar söz konusu olduğunda daha düşük doz ilaçla 
iyileşebiliyorlar. 

Bir diğer tespit, ABD'de diğer ırklara oranla daha fazla 
sayıda Zenci Amerikalı kalp hastalığından ölüyor. 


Genetik biliminin sadece ırka özel değil, kişiye özel 
ilaç üretimini de sağlayacağı bildiriliyor. Farklı bünyelerde 
etkin kullarımı sağlayan, ölüme kadar varabilecek muhtemel sonuçları önceden görme fırsatı sunan “farmagenetik” 
testlerin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. 

Bu testlerle kişilerin kanser, pıhtılaşma, depresyon, diyabet, 
alerji, tansiyon, astım, anestezi ilaçlarına, ağrı kesicilere ve 
antibiyotiklere verecekleri tepki önceden tespit edilebiliyor. 


Yine bu testlerle, her bireyin vücudunun alerjik yapıları 
belirlenip, kahve, alkol ve sigaraya dayanıklıkları tespit 
edilebiliyor. 


Genetik bilimi sayesinde kişiye özel tansiyon ölçerlerin 
yakında gerçekleşebileceği ifade ediliyor. 

Bu çalışmalarda ana unsur enzimler. Kilit öneme sahip 
protein yapısındaki enzimler gen tarafından üretiliyor. Herkesin genetik yapısı, dolayısıyla enzimleri farklı. 


Ortaya çıkmış bir sonuç, bugün kullanılan ilaçların 
hastaların yüzde 20'sinde beklenen etkiyi göstermediği ve 
hatta zararlı etkilere sebep olduğu yönünde. 


Farmakogenetik testlerin sonuçlarına göre ilaç sektörü 
kişiye özel / ırka özel ilaçlar üretebilecek. Tabii bu işin “Yeni 
Dünya Düzeni” kurmak isteyen güç simsarları tarafından 
istismar edilme ihtimali de bir hayli yüksek. 


İlaçların büyük kısmı karaciğerdeki enzimlerle vücutta 
etkinlik kazanıyor. Karaciğerde üretilen P450 (sitokrom) 
enzimi adı verilen protein çok önemli. Ama hormonlar 
gibi reseptör (özel hücre sinyalleri) üzerinden etki gösteren 
ilaçlar da mevcut. 


Yapılan genetik araştırmalarda, bazı kişilerin genetik 
yapıya bağlı olarak bağımlılık meydana getiren ilaçlara karşı 
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duyarlılıkları oldukça yüksek ya da düşük olabiliyor. Bu 
belgiler psikiyatri hastalarında, gizli servis operasyonlarında, 
terörist unsurları yönlendirmede çok işe yarayacak sonuçlar 
olarak değerlendiriliyor. 


Farmagenetik testler, bütün genetik özelliklerin ortaya 
konabileceği etik olarak izin verilmiş testler. 


Ya izin verilmeyenler ve gayri resmi olarak yürütülen 
genetik ve biyomühendislik çalışmaları? Bu konu Türkiye'nin 
geleceği açısından mutlaka devlet politikası haline getirilmeli. 

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, ABD'nin ünlü Harvard 
Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı. Hotamışlıgil, 18 - 19 Mart 2005 tarihinde İstanbul'da 
düzenlenen “Nutri - Genetik Sempozyumu”na katılmak 
için geldiğinde basının ilgi odağı olmuştu. 

İşte onun 23 Mart 2005 tarihli Tempo dergisine verdiği 
mülakattan özetlediklerim: 


“Oraya buraya şarbon toksinleri atılıyor, atom bombaları 
patlatılıyor. Teknoloji ya da bilimin yan ürünleri her zaman 
insanlığın çok da yararına olmayan şekliyle kullanılmış. 
Bilimin bir ucunu istismar eden gruplar vardı ve olacak. 


Genetik faktörlerle, çevre faktörleri bir araya getirip 
çok daha çeşitli konularda risk hesaplamaları yapılabilir. 
Mesela 30 - 40 yıl sonraki taşıyacağınız riskin senaryosu 
işe girdiğiniz anda belli olabilir. Mesela kaynana, damadın 
genetik tablosunu isterse ne olacak? “Genetik yapım suç 
işlemeye yatkın, benim cezamı indirin” denirse ne yapacağız? Ki bunlar olacak! 

Risk getiren, hastalık getiren biyolojik yapının düzeltilmesi 
mümkün ve bu, yüzde yüz olacak. Ama bu kararları kimler 
verecek? Kimin hizmetine sunacağız genetik teknolojileri? 
Ama bu olacak. İnsandan bir alt organizmalarda oluyor. Bir 
farenin bütün genleriyle oynuyor ve bozukluklarını tamir 
ediyoruz. 

Çok enteresan yaratıklar var artık, şişmanlıktan, diyabetten, kalp hastalığından ya da hepsinden korunan hayvan 
modelleri üretebiliyoruz. Üstelik 15 senede oldu bu. Metabolik sistemlerle, savunma sistemi arasında çok yakın bir 
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ilişki olduğunu bulduk. Vücudun algılama sistemi de tıpkı 
iltihabi hastalıkta görülen reaksiyona benziyor. Bu insanın 
yağ dokusunda oluşuyor. 


Bugün endüstrinin, sağlığın karar verme mekanizmalarının motoru bilim. Bilimin olmadığı, teknolojinin üretilmediği yerde başanılı olmak, ilerlemek mümkün değil. Türkiye 
için de çok kritik bir durum söz konusu. Rönesans’, birinci 
sanayi devrimini, iletişim tekonolojisini ıskaladık. Kala, kala 
biyolojik devrimin müthiş çalkantısının içinden bir şeye 
tutunup yükselme imkânı kaldı. 

Ekonomik olarak, gelişme olarak dünya ülkesi olmak 
için başka bir yol yok. Mutlaka, bilime dayalı bir ülke olmalıyız ve buna dayalı endüstriyi, kasların değil de beynin 
idare ettiği endüstriyi mutlaka ülkeye getirmemiz lazım. 
1500Terden beri başaramadığımız şey bilimi getirmek.. 


Devlet, akademi ve endüstri arasındaki ilişki çok yetersiz. 
Hem ticari hem ülkenin geleceği açısından yatırım yapma 
alışkanlığını kaybetmiş haldeyiz. Bir ikincisi de, bilimsel örneğe, lidere, bayrağı taşıyacak birine ihtiyaç var. Kıvılcım bir 
kez çaksa yeter. Ülkeyle bilim arasında bir köprü gerekiyor.” 

Hotamışlıgil Hoca söylenmesi gerekenlerin hepsini 
söylemiş. 

Komplo teorisi değil, füze, uçak, tank kullanılarak 
yapılan savaşların maliyeti ürkütücü boyutlarda. Bunun 
son örneği Irak ve Afganistan'da görüldü. Savaşın ABD'ye 
maliyeti üç trilyon dolar. Daha ucuz, daha âz riskli saldırılara imkân veren Genetik ve biyomühendislik üzerinden 
savaşlar başladı bile. 

Sonuç olarak, maksada göre, Genetik ve Biyomühendislik 
hem “Mesih” hem “Deccal”. 


Nüfusun Azaltılması ve Uyuşturucu 
Bonzai, Türkiye'deki ölümlerle ve aklın kaybedilmesiyle 
gündeme geldiği gibi Dünyayı yöneten 13 Seçkin Illuminati 


Ailesinin ve onların emrinde uyuşturucu baronlarının yeni 
silahıdır. 
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Türkiye'de “Bonzai/Jamaika” olarak bilinen uyuşturucunun da dâhil olduğu, herhangi bir ” sentetik kannabinoid” 
maddesinin yasaklanmasının ardından uyuşturucu organizasyonları yeni formüllerle bu maddeleri üretip uluslararası 
kontrolü saf dışı bırakmaktadır. 

Türkiye'de sıklıkla “Bonzai/Jamaika”,yurtdışında ise 
“K2/Spice” olarak isimlendirilen maddeler,” sentetik kannabinoidler” grubunda yer alıyor. 

1960'larda geliştirilen, 2000lerin sonunda karaborsada 
satışı başlayan uyuşturucuların yüzlerce farklı isim ve listesi 
bulunmaktadır. 

Stereoid olmayan ağrı kesici ilaç geliştirme amacıyla 
sentezlenen bu maddelerin söz konusu etkilerinin yanı 
sıra, hatta daha fazla halüsinasyon etkiye sahip oldukları 
bilinmektedir. 

Uyuşturucunun ilk olarak 2008-2009'da Avrupa'da 
suistimal edilmeye başlandığı tahmin edilmektedir. Sebep; 
Yeni Dünya Düzeni ve Nüfusun azaltılması 


Bitkisel uyuşturucular dünyada uzun zamandır kullanılmakla birlikte 2004 sonrasında eklenen “sentetik 
kannabinoidler” etkisini ciddi oranda artırdı ve bu süreç 
sonrası tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandı. 


Uyuşturucu baronları, uyuşturucu organizasyonlarını 
birçok ülkede yasaklı maddeler listesinde bulunmayan bu 
maddeler için oluşan pazarı suistimal etmektedir. En yaygın 
“sentetik kannabinoidler”'den olan JWH-18 maddesi, Türkiye 
piyasasında “Bonzai” olarak bilinmektedir. 

Herhangi bir “sentetik kannabinoid” maddesinin Birleşmiş 
Milletler tarafından yasaklanmasının ardından uyuşturucu 
baronları yeni formüllerle bu maddeleri üreterek uluslararası 
kontrolü saf dışı bırakmaktadır. 

Yasal engellerin aşılabilmesi için sistemde yeterli veri 
olmaması nedeniyle tespit edilmeleri zor olan bu uyuşturucudan, piyasaya sürekli yeni türevler sunulmaktadır. Bu 
nedenle adli laboratuvarlar hem kayıt altına alınmış hem 
de henüz tanımlanmamış “sentetik kannabinoidler” içeren 
çok sayıdaki numunenin analiziyle uğraşmaktadır. 
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Avrupa Uyuşturucu Ve Uyuşturucu Bağımlılığı Merkezi'nin 
2011 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği, söz konusu 
maddelerin internet üzerinden satışını yapan sitelerin izlendiği çalışmada “sentetik kannabinoidler”in 22 siteden 
satışının yapıldığı tespit edilmiştir. 

Bu maddenin piyasaya arz süreci kimyasal maddenin 
temini, imalat, paket temini ve paketlemenin yapılması, sokak 
satıcılarına satış, sokak satıcılarının bağımlıya ulaştırması ve 
kullanım olmak üzere birden fazla aşamadan geçmektedir. 


Bonzai, Türkiye'de ise 2010'da görülmeye başlandı. Bu 
tarihten sonra maddenin kullanım ve bulunabilirlik oranında 
ciddi artış oldu. Türkiye'de, Bonzai üretimi tespit edilmedi, 
ülkeye bu uyuşturucu yurt dışından getirilmektedir. 


Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Dairesi(KOM)'nin 2012 raporuna göre 
Türkiye'de Bonzai maddesi Çin, ABD, KKTC, Almanya, 
İspanya, Hollanda, Portekiz, İngiltere ve Macaristan gibi 
ülkelerden yasa dışı yollarla ithal edilmektedir. 

Ülkede faaliyet gösteren uyuşturucu baronları ve yatırımcıları, genellikle bonzai maddesini esrar, ecstasy ve 
captagon maddeleriyle piyasaya sürmektedir. (Makaleyi 
yazan: Batuhan Oğuz Attila Kağan) 
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Rockefeller'dan 
Yeni Katliam Raporu 


“Uygun adım” senaryosuna göre, dünya HINI virüsünden daha beter! Bir virüs ile karşı karşıyadır. Vahşi kazlardan 
bulaşan virüs, en hazırlıklı ülkeleri bile dize getirir. Alınan 
hiçbir tedbir, virüsün yayılmasını engelleyemez. 


Dünya nüfusunun beşte biri, bu virüsü kapmıştır. Sadece 
yedi ayda sekiz milyondan fazla insan ölür. Ölenlerin çoğu 
gençlerdir. İnsan, hizmet ve malların geçişi salgın yüzünden 
durur, dolayısıyla dünya ekonomisi çöker. Dahası... 


Dünyanın en zengin ailelerinden Rockefellerllara ait aynı 
isimli vakıf, 1 Haziran 2010 tarihinde bir rapor yayınladı. 


Raporda dört farklı dünya çapında gelecek senaryosu 
bulunuyor. Bu senaryolar vakfın başkanı Judith Rodin'e göre, 
olgular üzerine oturtulmuş, geleceğe dair detaylı anlatımlar. 


Raporun sunum kısmını kaleme alan Rodin, bu senaryolar 
üzerinde gelecekte insanlığı bekleyen olası kriz noktalarını 
tespit edip, onlara hazırlıklı olmak istediklerini belirtmiş. 


Sonuçta vakfın insani yardım üzerine yoğunlaştığını 
ve hâlihazırdaki kaynaklarını insanlık yararına etkin şekilde kullanabilmek için, bu tür öngörülere sahip olmaları 
gerektiğini savunmuş. 

Bu senaryo çalışması, yapılan açıklamaya göre Rockefeller Vakfı için bir ilk. Vakıf bu senaryoyu, Global Busines 
Network adlı stratejik danışmanlık şirketine hazırlatmış. 
Senaryoların ortak sorunsalı, teknolojinin rolü ve küreselleşmenin geleceği üzerine kurulu. Ancak ana odak, teknoloji. 


Peki, neden teknoloji ana rolü kapmış? Bunun cevabı 
raporun “merkez sorusunda” saklı: 
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Önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde, teknoloji, gelişen 
dünyada, eşit büyümenin ve insan direncinin önündeki 
engelleri nasıl etkileyebilir? 

Anlaşılması zor bir cümle. Bu yüzden senaristler konuyu 
biraz daha açma ihtiyacı görmüş. Onlara göre teknolojinin 
“ilerlemesinden”, gelişiminin devamlılığından kimsenin 
kuşkusu yok. 

Esas merak edilen şey teknolojik ilerlemenin izleyeceği 
yol. Omeğin teknolojik sıçramalar ve inovasyonların kaynağı 
neresi olacak? Sadece gelişmiş dünyadan mı yoksa daha 
çeşitli coğrafyalardan mı? 

Ekonomik ve siyasi gelişmeler, teknolojik gelişimin hızını 
ne yönde etkileyecek. Ve tabii en önemlisi, var olan veya yeni 
teknolojiler, kişilerin, toplulukların ve sistemlerin “büyük 
değişimlere” tepki verebilme kapasitesini nasıl geliştirebilir? 
Bunun gibi soruların cevabı aranmış. 

Yalnız burada bir parantez açıp, rapor içinde geçen 
önemli bir nottan bahsetmemiz gerekiyor. Yukarıdaki merkez 
sorunun içerisinde geçen “direnç” (resilience) kelimesinin 
anlamını açma ihtiyacı duyulmuş. 

Bu raporda dirençten kasıt, insanların, toplumların ve 
sistemlerin, değişim içerisinde (büyük felaketler gibi) hayatta 
kalabilme, yeni süreçlere adapte olabilme kapasitesi olarak 
değerlendirildiği açıklanmış. 

Rockefeller Vakfı'nın da kuruluşundan beri “direnç ve 
eşit büyümeyi” insanlık için arttırmayı amaçladığı belirtilmiş. 

Senaristlerin, coğrafi olarak üzerine özellikle eğildik 
dedikleri üç bölge, dikkat çekiyor: 

Sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya ve Hindistan. 

Senaryolar, dörtadet farklı dünya geleceği üzerine kurulu. 

1) Uygun adım: Askeri bir terimden yola çıkılarak adı 
konmuş bu gelecek tahayyülüne göre, dünya, günümüze 
göre daha otoriter devletler tarafından yukarıdan aşağı sıkı 
sıkıya kontrol ediliyor. Inovasyon sınırlı, vatandaşlık ve 
insan hakları gerilemiş durumda. 

2) Birlikte daha akıllıca: Bu insanlığın geleceği açısından 
en optimum senaryo. Dünya çapındaki sorunlara, küresel 
işbirliği içerisinde, başarılı stratejilerle müdahale ediliyor. 
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3) Hack saldırı: Bu da en kötü senaryo. Ekonomik 
anlamda sağlam olmayan, hükümetlerin güçsüz kaldığı, 
suç oranlarının yüksek olduğu, “tehlikeli inovasyonların” 
ortaya çıktığı bir dünya. 

4) Akıllı karışıklık: Bu da kötünün iyisi. Ekonomik 
olarak sıkıntılı bir dünyada, günü kurtarmak amacıyla 
insanlar ve topluluklar kendi başlarının çaresine bakacak 
çözümler üretiyor. 


Bunlar içerisinde olası bir dünya geleceği açısından en 
endişe veren iki senaryoyu (Uygun adım ve Hack Saldırısı) 
sizler için detaylı bir şekilde inceledik. 

Bugün “Uygun adım” adlı senaryonun detaylarına 
bakıyoruz. 


“Uygun adım” senaryosuna göre, dünya HINI virüsünden daha beter! bir virüs ile karşı karşıyadır. Vahşi kazlardan 
bulaşan virüs, en hazırlıklı ülkeleri bile dize getirir. Alınan 
hiçbir tedbir, virüsün yayılmasını engelleyemez. 


Dünya nüfusunun beşte biri, bu virüsü kapmıştır. Sadece 
yedi ayda sekiz milyondan fazla insan ölür. Olenlerin çoğu 
gençlerdir. İnsan, hizmet ve malların geçişi salgın yüzünden 
durur, dolayısıyla dünya ekonomisi çöker. 

Virüs'ün en çok etkilediği yerler Afrika, Güneydoğu 
Asya ve Orta Amerika'dır. ABD'nin bile çok kötü etkilendiği 
bu pandemik salgından, sadece birkaç ülke hafif sıyrıklarla 
kurtulur. Bunların arasında en dikkat çeken güç Çin'dir. 

Çin hükümetinin hızlı bir şekilde aldığı karantina kararı, 
güç kullanarak desteklendiği için etkili olur. Çin'in etkili 
ve güçle desteklenmiş bu politikaları, dünya çapında bir 
eğilim halini alır. 

Ulusal liderler, hastalıkla baş edebilmek için daha otoriter davranmaya başlarlar. Hastalık geçtikten sonra dahi, 
ellerindeki bu arttınlmış iktidarı gönüllü olarak bırakmazlar. 

Pandemik sonrası ortaya çıkan çok ciddi sorunlarla baş 
edebilmek için, ellerindeki iktidarı sonuna kadar kullanmakta 
kararlıdırlar. 

Bu daha sonra “bir ihtiyaç” halini alır. Devlet kontrolü 
sıkılaştıkça, teknolojinin gelişimi de buna uygun olarak değişir. 
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Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere nazaran 
ellerindeki iktidarı ve kaynakları daha etkili yöneterek, 
teknolojik inovasyonun kaynağı haline gelirler. Böylece 
teknolijik gelişmenin kontrolü bir süreliğine tekrar gelişmiş 
ülkelerin eline geçer. 

Bu arada ABD ve AB'nin teknoloji konusunda kontrolü 
sıkılaştırması, teknolojiden faydalanmak isteyen ama bunun için yeterli kaynağı olmayan ülkeleri, Çin gibi Batı'dan 
bağımsız teknolojik atılım gösterebilen güçlerle daha sıkı 
işbirliğine iter. 

Özellikle batının gözünde diktatör olarak gözüken birçok 
Afrikalı lider, Çin ile yakınlaşma politikaları izlemeye başlar. 
Bunun sonucunda Çin, Afrika kıtasındaki etkinliğini arttırır. 

Aşırı iktidar, bir süre sonra (2020'den sonra) kitlesel 
rahatsızlıklara, çatışmalara sebep olur. Üstten gelen baskıya 
karşılık alttan alta kitlesel tepki güçlenir. Birçok bölgede 
devlet ve vatandaş karşı karşıya kalır. 


Bu senaryoda teknolojinin kullanım alanları şöyle belirlenmiş: 

- Havalimanları ve diğer kamusal alanlarda gelişmiş 
MRI cihazları bulundurulacak. Bu cihazlar sayesinde kala- 


balık içerisinde “anormal davranışlı” kişiler kolayca tespit 
edilebilecek 


- Bulaşıcı hastalıkların erken tespit edilebilmesi için yeni 
tarama cihazları geliştirilecek. Özellikle hastaneler ve hapishanelerden çıkan insanlar için bu taramalar zorunlu olacak. 


- Seyahat engeli yüzünden, tele-konferans ve iletişim 
teknolojileri, daha etkin ve ucuz hale getirilecek. 


- Korumacılık ve ulusal güvenlik endişeleri yüzünden 
her ulus, bağımsız bir bilişim ağı kuruyor; Çin'in kendi 
geliştirdiği güvenlik duvarı teknolojisini örnek alıp, kendi 
“duvarlarını” inşa edecekler. “World Wide” Web (www) 
parçalı hale olacak. 

Senaryonun kuş gribinden beter! Bir salgın ile başlaması 
dikkat çekici. Hatırlarsanız, kuş gribi salgını hakkında ilk 
başta söylenenler, dünyanın son derece “tehlikeli” bir virüs 
ile karşı karşıya olduğunu belirtiyordu. 
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Bu yüzden dünya çapında seyahat kısıtlamalarına gidilmek için kararlar çıkartılmış (örneğin geçen seneki Hac'cın 
iptali konuşulmuştu bir aralar), hükümetler milyonlarca 
grip aşısı satın almıştı. 


Sonradan “salgının” hiç de o kadar anlatıldığı gibi 
korkunç olmadığı anlaşılmış, grip aşısı satan ilaç firmaları, 
ekonomik krizde kar rekoru kırarken, hükümetler ellerindeki 
grip aşılarını ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Fakat bu senaryoya baktığımız zaman, o salgının nerelere varabileceğini 
görmüş oluyoruz. 

Dünya 20001 yılların başlangıcında çeşitli felaketlere 
maruz kalmıştı. Toplumsal hafızalara kazınan olaylar arasında 
2001 yılındaki 9/11 saldırıları, 2004teki Güneydoğu Asya'yı 
vuran Tsunami, 2010'daki Haiti depremi, vb. bulunmaktadır. 


Fakat bu olayların hiçbiri sonradan “Felaket On yılı” 
olarak adlandırılacak, 2010 ile 2020 yılları arasında yaşanacakların yanına bile yaklaşamayacaktır. Ne olmuştur bu 
“Felaket On yılı” süresince? 


- 2012 Olimpiyatları sırasında düzenlenen bombalı saldın 
13.000 kişinin canına mal olur. 


- Bu olayın hemen ardından Endonezya'yı vuran bir 
deprem sonucu 40.000 kişi hayatını kaybeder. 


- Nikaragua, bir Tsunami yüzünden neredeyse yok olur. 


- Binyılda bir gerçekleşebilecek türden bir kuraklık, 
Çin'in batı yörelerini vurur. Kuraklık, çok büyük bir açlık 
tehlikesini de beraberinde getirir. 


Bütün bu olayların kısa süre içerisinde üst üste gelmesi, 
zaten zar zor ayakta durmakta olan dünya ekonomisinin 
üzerinde inanılmaz bir yük oluşturur. Ulusal devletlerin ve 
uluslararası yardım kuruluşlarının azalan maddi kaynakları, 
bu olaylar sonucunda iyice yetersiz hale gelir. 


Lima'da gerçekleşen bir toprak kayması altında kalan 
binlerce insan, yetersiz kurtarma çalışmalarından dolayı 
çaresizce kurtarılmayı beklerken, ünlü İngiliz Ekonomist 
dergisi şu başlığı atarak, dünyanın düştüğü çaresizliği 
özetler: “Dünya sonunda battı mı?” 


Dünya ekonomisinin bu hale gelmesi, büyük güçlerin 
ulusal ve dış politikalarını da derinden etkiler. ABD 2015 
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yılında askeri harcamalarını kısmak zorunda kalacaktır. 
Afganistan'ı terk eden ABD ordusunun yerini, kısa zaman 
içerisinde Taliban güçleri alır. 

Avrupa, Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki birçok 
ulus-devlet, kamu maliyesi üzerindeki denetimlerini yitirmeye başlar. Ekonomik sıkıntılar, kitlesel hareketleri tetikler. 
Azalan hizmet ve mallar yüzünden, kaynak erişimini kısıtlamaya çalışan ülkeler arasında ufak çaplı silahlı çatışmalar 
görülmeye başlanır. 

Doğal kaynaklar bakımından zengin ülkelerde çatışmalar daha da yoğunlaşır, keza bu ülkelerin kaynaklarından 
yararlanmak isteyen dış unsurlar, çatışmaları tetikler. 


Ekonomide korumacı politikalar tekrar devreye girer. 
2016 yılında, Berlin Duvarı'nın yıkılması sonrası hızlanan 
küreselleşmenin sonuna gelinmiştir. 


Hükümetlerin kamu düzenini koruyamaz hale gelişi, 
kamusal alanda şiddetin her geçen gün daha çok artmasına 
yol açar. Etnik, din veya sınıf açısından çok-parçalı ülkelerde 
çıkan çatışmalar, yoğunluk ve sıklık bakımından tarihi zirve 
yapar. Orneğin İsrail-Filistin çatışması gibi... 

Hükümetin maddi yetersizlik yüzünden, yerine getiremediği kamu düzenini sağlama rolünü, gelişmiş teknolojiye 
sahip suçlular ve onların çete ağları almaya başlar. “Küresel 
gerilla” olarak adlandırılan bu oluşum, ekonomik korumacılık 
yüzünden durağan hale gelmiş uluslararası ticareti, yer altına 
taşır. Hizmetler ve mallar yer altından taşınmaya başlanır. 

Eski ve kullanılmayan ticari uçakları çalışır hale getirerek, 
kıtalararası ticareti kontrol altına alırlar. Uyuşturucudan, 
ilaca; silahtan teknolojik aletlere kadar her şey korsan yollarlar taşınmaya başlanır. 

Silah ve ilaçlar (uyuşturucular dâhil) fakir insanların bu 
çeteler tarafından kontrol altına alınmasında baş rolü oynar. 

Akla gelebilecek tüm malların “çakması” bu çeteler 
tarafından üretilmeye başlanır. Ancak geri-mühendislik ile 
tekrar üretilen bu çalıntı mallar, kalite ve sağlık açısından 
çok düşük seviyelerdedir. 

Korsan yollarla üretilmiş bozuk ilaçlar, ilaç ihtiyacı olan 
kitleleri daha da sağlıksız hale getirir. Sağlıklı aşıların yerini, 
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sahte, bozuk aşılar alır. Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar 
bu yeni bozuk ilaçlar karşısında çaresiz kalırlar. 


Bu fenomenden sağlık hizmetleri açısından dışa bağımlı 
olan Afrika kıtası ülkeleri özellikle kötü etkilenir. 


Fildişi Sahilleri'nde çakma Hepatit-B aşısı vurulmuş 
600 çocuk, zehirlenerek ölür. Fakat bu sadece başlangıçtır. 
Çakma sıtma ilaçları, bu sayının çok üzerinde insanın ölümüne yol açacaktır. 

Bu olaylar, gelişmiş ülkelerde de ebeveynleri negatif yönde 
etkileyecek, insanlar çocuklarını aşılatmaktan kaçınacak hale 
gelecektir. Bunun sonucunda ise daha önce derman bulunmuş, ölümcül bulaşıcı hastalıklar tekrar sahneye çıkacaktır. 


Bu işin sağlık yanı. Bir de teknoloji yanı var. Bu senaryoya ismini veren hackerlar, büyük şirketlere, hükümet 
kaynaklarına ve bankalara göz diker. Son derece gelişmiş 
yazılım ve aletlere sahip olan hackerlar, durmaksızın bu 
büyük kaynakları soymaya çalışacaklar. 


Bu saldırılar, hala ayakta kalmış büyük şirketler arasında 
panik yaratacak, en ufak bir inovasyon için dahi yüzlerce 
patent alınacak ve bunun sonucunda teknolojik gelişme, 
patent savaşlarına takılıp, yavaşlayacaktır. 


Hackerların ortaya saldığı dijital virüsler, toplumun dijital ağlar üzerinden sağlıklı iletişim kurmasını engelleyecek, 
güvenilir bilgiye ulaşılamaz hale gelecektir. 


Şimdi raporun gelen kısmına özellikle dikkat etmenizi 
istiyoruz. Her şeyin kopyasının üretildiği, tüm bilgi teknolojilerin sıklıkla hack edilebildiği bu ortamda, senaristler sadece 
bir tür hack olayının “kötü» sonuçlar doğurmadığını yazıyor. 


Senaristlere göre, iyi sonuçlar doğuran bir hackleme 
alanı var ki, okuyunca gözlerinize inanamayacaksınız: 

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar yani GDO! Gıdaların 
“hacklenmesi” çok daha basit hale gelecek, senaristlere göre. 

Bu trendi de, çokuluslu, büyük şirketlerde çalışmış 
Afrikalı bilim adamları başlatacaklar. Şirketlerinden ayrılıp, 
ülkelerine geri dönen bu “kaçak” bilim adamlarının geliştirdikleri yeni nesil GDOfTar, verimlilik açısından çok zengin 
olacak ve böylece dünyada açlık çeken Asya gibi kıtalara, 
“korsan” yollarla ithal edilecek. 
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Senaristlerin üzerinde dikkatle durdukları nokta ise, GDO 
üretme tekniklerinin çok daha basitleşeceği ve insanların 
ufak laboratuvarlar kurarak garajlarında bile organizmaların 
genetiğini değiştirebileceği varsayımı. 

Yani bugün sadece bir kaç çokuluslu şirketin kontrolü 
altında olan zehirli GDO'ların, herkes tarafından üretilebilecek hale gelmesinin “müjdesini” veriyorlar. Açlığa çare 
olarak, ev işi GDO! 

Bundan sonrası ise güvenlik duygusunu yitirmiş kitlelerin, klanlaşmasını, cemaatleşmesini öngörüyor. Zenginler, 
kendilerini güvende tutacak “organizasyonlar” ile anlaşıp, 
onların koruma ağına girerken, düşük gelirli kitleler, kendi 
içlerinde ulusal kimlikten çok, aile ve klan bağlarını öne 
çıkarmaya başlayacak. 

2030 yılında “gelişmiş” veya “gelişen” uluslar kavramı 
anlamsız hale gelecek. Keza, ortada ulus falan kalmayacak. 

Görüldüğü üzere Rockefeller Vakfı için hazırlanmış 
rapordaki bu ikinci senaryo, ulus-devletlerin çöküşü üzerine kurulu. 

Doğal felaketler ve terörist saldırılar yüzünden çökmüş 
bir dünya ekonomisi, beraberinde alttan üste bir devinimi 
tetikliyor. Fakat bu alttan üste doğru gerçekleşen hareketlenmede, devletlerin bıraktığı boşluğu, suç örgütleri dolduruyor. 

Hayli karanlık senaryonun en problemli yanı ise, açlıkla 
baş etmeye çalışan topluluklara, GDO'nun bir kurtuluş 
olarak sunulması. 

Bunlar şimdilik senaryo olarak gözükse de, belirli kesimlerin kafasında, zehrin nasıl toplumlara şırınga edileceğinin 
ipuçlarını açıkça veriyor. 


Yeni Bir Süper Mikrop 


Rockefeller Vakfı'nın bu raporunun ardından daha 
bir hafta geçmeden Dünya Sağlık Orgütü domuz gribinin 
sona erdiğini anons ederken aynı anda yeni bir virüs arzı 
endam eyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün dün Domuz gribi tehdidinin 
bittiğini resmen açıklamasının ardından Ingiltere'de yeni 
bir virüs ortaya çıktı. Uzmanlar, en güçlü antibiyotiklere 
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karşı bile dirençli olan yeni bir süper mikrobun hastanelere 
girdiği uyarısında bulundu. 


NDM-I olarak adlandırılan bir enzim üreten bakterinin, Hindistan ve Pakistan'a estetik ameliyatlar için seyahat 
eden hastalarca Ingiltere'ye taşındığı ve hastanelere girdiği 
açıklandı. 

NDM-I enzimi, içine girdiği bakteriyi antibiyotiklere 
karşı tamamen dirençli kılıyor. 

BBC Türkçe servisinin haberine göre İngiltere'de şu 
ana kadar sadece 50 vaka tespit edildi. Yetkililer, mikrobun 
küresel düzeyde yayılmasından endişe ediyor. 


Saygın tıp dergisi Lancet'te yayımlanan makalede 
NDM-I enzimi yayan mikrobun daha yakından izlenmesi 
tavsiyesinde bulunuluyor ve yeni tip ilaçların gerektiğinin 
altı çiziliyor. 

NDM-I aralarında E.coli'nin de bulunduğu farklı bakterilerin içine yerleşip bu bakterileri de en güçlü antibiyotik 
gruplarına karşı dirençli hale getiriyor. Bu antibiyotik gruplar, zaten acil müdahalelerde ve dirençli bakterilere karşı 
tedavilerde kullanılıyor. 


Uzmanlar, NDM-LVin zaten dirençli olan bakterilere 
bulaşmasından da endişe ediliyor. Bu dunımda daha da 
güçlenecek olan bakteriler insandan insana geçebilir ve tedavisi neredeyse imkânsız yeni bir salgın türü ortaya çıkabilir. 

Araştırmacıların inceledikleri NDM-I enfeksiyonlarının 
en az birinde bakterinin bilinen bütün antibiyotiklere dirençli 
olduğu saptandı. 

Benzer vakaların ABD, Kanada ve Avustralya ile 
Hollanda'da da görüldüğü, uluslararası araştırmacıların 
sorunun büyük bir küresel sağlık sorununa dönüşmesinin 
olası olduğunu söylüyor. (iyibilgi.com özel) 


Kısa Hatırlatmalar: 

Meşhur İngiliz politikacı Rothschild'in yakın adamı, 
Yahudi asıllı Benjamin Disraeli de bir yakınına: 

“Görüyorsunuz ya, bütün dünya sahnede görünmeyen 
perde arkasındaki güçler tarafından yönetilmektedir.” şeklinde yazmaktadır. 
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27-1-1965 tarihli UPI haberine göre, Latin Kilisesi Cizvit 
Tarikatı başpapazı Peder Pedro Arrupe, kilise kurultayında 
şunları açıklamıştı: 


“Masonluk denen tanrısız teşkilatlar eliyle, dünya 
hâkimiyetini amaçlayan Siyonistler çok ince dokunmuş 
bir strateji takip ederek; Finans kurumlarından kitle iletişim araçlarına, uluslararası kuruluşlardan din adamlarına, 
maalesef neredeyse tam bir hâkimiyet oluşturmuşlardır.” 

“Komünizm de, kapitalizm gibi bu şeytani komplonun 
bir koludur ve Moskova-Pekin çıkışlı değil, merkezi Paris, 
Londra ve New York'ta bulunan malum ve melun güçlerin 
bir uzantısıdır.” 


İsrail'in eski Cumhurbaşkanı Ben Gorion 6 Şubat 1962 
tarihli Look Magazin'deki demecinde: 


“Bütün dünya merkezi Kudüs olacak yeni bir Birleşmiş 
Milletlerin, Federatif bir üyesi haline gelecek, bütün ordular 
feshedilecek ve böylece Yeni Dünya Düzeni gerçekleşecektir.” 
iddiasında bulunmaktadır. 

17 Şubat 1959 da ABD senatosunda konuşan Siyonist 
James Warurg; “Sevseniz de sevmeseniz de, zorla veya antlaşmayla, ama mutlaka bir Dünya Devletine kavuşacağız” 
şeklindeki planlarını açıklamıştır. 


Dünya nüfusunun % 20'si en yoksul kesimdir. Bunlar 
dünya gelirinin % Vini paylaşmaktadırlar. (ve bu % 20 bir 
milyar 250.000.000 insan anlamına gelir). 

Bir milyar üç yüz milyon insan günde bir dolardan daha 
az yaşamak zorunda, bu insanların gıda, barınma ve sağlık 
gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak gerekir. Bir milyardan 
fazla insan güvenli içme suyundan, iki buçuk milyar insan 
da her türlü sağlık sisteminden faydalanamaz. 

İnsanlık dışı koşullardaki işyerinde, sömürülen çocuk 
sayısı 250.000.000'dur. Japonya'da doğan bir çocuğun ortalama 
yaşı seksen beş, Zambiya doğumlu biri çocuğun ortalama 
ömrü sadece otuz üç yıldır. 
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T. C Kanunlarında Soykırım Suçu 


1. Genel Açıklamalar 


Soykırım suçu, Hitler tarafından Yahudi halkına karşı 
işlenen vahşetin bir benzerinin gelecekte bir daha tekrarlanmaması ve soykırımın en ağır şekilde cezalandırılması 
için 1948 yılında BM tarafından kabul edilen “Jenosit'in 
Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme” ye 
(kısaca Soykırım Sözleşmesi olarak adlandırılacaktır) dayanmaktadır. TCK md. 76 da ki düzenleme bu Sözleşmenin 2. 
maddesinden alınmıştır. 


Literatür ve mahkeme kararlarında soykırım, en ağır 
uluslararası suç olarak nitelendirilmekte ve uluslararası 
hukukun emredici kuralları (ius cogens) arasında kabul 
edilmektedir. 


Soykırım Sözleşmesi'nin 1. maddesi soykırımı, “ister 
barış, ister savaş zamanında işlenmiş olsun bir uluslararası 
hukuk suçu” olarak tanımlayarak, 5. maddesinde taraf 
devletlere bu suçu önleme ve cezalandırma yükümlülüğü 
getirmektedir. Sözleşme, Türkiye tarafından da onaylanarak 
iç hukuka dâhil edilmiştir. 


d) Soykırım Suçunu Oluşturan Fiiller 


Soykırım Sözleşmesi ve uluslararası ceza mahkemeleri 
statülerinde olduğu gibi TCK md. 76. ya göre, soykırım 
suçu, beş farklı şekilde işlenebilir. Aşağıda sayılanlar dışında 
başka fiiller soykırım suçunu oluşturmaz. 

dd) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması: Doğumları engellemeye yönelik tedbirler, 
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bir grubun uzun vadede yok olmasına neden olabilir. Bu 
yüzden bu soykırım şekli “biyolojik soykırım” olarak da 
ifade edilmektedir. 


Kısırlaştırma, zorla doğum kontrolü (çocuk düşürme), 
evlenme yasağı, hatta bir grubun etnik yapısını değiştirmeye 
yönelik cinsel saldırı fiilleri soykırım suçunu oluşturur. 


ee) Gruba ait çocukların başka bir gruba zorla nakledilmesi: Biyolojik soykınmın ikinci şeklini, gruba ait çocukların 
başka bir gruba zorla nakledilmesi oluşturur. Nakletme 
süreklilik arz etmeli ve grubun varlığını yok etme kastıyla 
işlenmelidir. 


Başka bir gruba nakledilen çocuklar kendi sosyal bağlarından koparılmakta ve kimliğine yabancılaştırılmaktadır. 
Gruba ait dil, gelenekler ve ahlaki değerler çocuğa yabancı 
kalmaktadır. 


Bu hükümle, çocukların mensup oldukları gruplardan 
çıkarılması ve gruba yabancılaşması önlenmek istenmektedir. 
Çocuk deyiminden 18 yaşını tamamlamamış kişi anlaşılmalıdır (TCK md. 6/1-b). 


5. Suçun yaptırımı 


Soykırım suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir (md. 78/2). TBMM Genel Kurulunda verilen önerge 
doğrultusunda 78. maddenin ikinci fıkrasına “soykırım 
kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama 
suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima 
hükümleri uygulanır” şeklinde bir ekleme yapılmıştır. 


Buna göre, örneğin, fail soykırım amacıyla on kişiyi 
öldürmüşse, on defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
verilecektir. 

Yine fail, soykırım kastıyla bir etnik grubun üyelerinin 
öldürülmesi emretmiş ve örneğin yüz kişi öldürülmüşse, 
failin (amirin sorumluluğu hükümleri uyarınca) yüz defa 
ağırlaştınlmış müebbet hapse mahküm edilmesi gerekecektir. 

Bu değişikliğin amacı, soykırım ve insanlığa karşı suçların faillerinin ceza kanununda kasten öldürme ve yaralama 
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faillerine göre avantajlı konuma geçmelerinin önlenmesi 
olabilir. Bu düzenleme soykırım kastıyla kasten öldürme 
fiili açısından belki kabul edilebilir. 


Ancak, soykırım kastıyla kasten yaralama açısından 
kabul edilmesi mümkün olmayan ağır cezai yaptırım söz 
konusu olmaktadır. 

Örneğin, failin soykırım amacıyla iki kişiyi yaralaması 
halinde fail iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum 
edilecektir. 


Tüzel kişiler hakkında ceza kanununuzdaki sisteme 
uygun olarak güvenlik tedbirine hükmedilebilecektir. 


6. Zamanaşımı 


TCK md. 76'nın son fıkrasında, uluslararası hukukta 
kabul edildiği gibi, soykırım suçlarının zamanaşımına uğramayacağı kabul edilmiştir. 

1968 tarihli savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda 
zamanaşımının kabul edilmemesine ilişkin sözleşme bu suçlarda zamanaşımının kabul edilmemesini düzenlemektedir. 

Yine UCM Statüsünün 29. maddesinde Mahkemenin 
yargı yetkisine giren suçlar (soykırımı, insanlığa karşı 
suçlar, savaş suçları ve saldırı savaşı suçu) zamanaşımına 
uğramayacaktır. 


İnsanlığa Karşı Suçlar 


1. Genel Açıklamalar 


İnsanlığa karşı suçların tanımı ilk defa Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi Statüsünde (md. 6/c) yer almıştır. 
İnsanlığa karşı suçlar, uluslararası teamül hukukuna göre 
de cezai sorumluluğu gerektirmektedir. 

Eski Yugoslavya İçin UCM Statüsü (md. 5) ile Ruanda 
Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü (md. 3) de uluslararası 
teamül hukukuna göre insanlığa karşı suçların cezalandırılabilirliğinden hareket etmektedir. 
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UCM Statüsü md. 7 ise insanlığa karşı suç oluşturan fiilleri 
ve tanımlarını içeren kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. 

Genel ceza hukuku normlarının uygulanması ile de 
insanlığa karşı suçlar çoğunlukla yeterli derecede ağır 
müeyyidelerle cezalandırılabilir ve bu açıdan da ulusal 
hukuktaki özel ceza normunun yokluğu çoğunlukla gerçek 
bir cezasızlık tehlikesi doğurmaz. 


Ancak, genel ceza hukukunun uygulanması, insanlığa 
karşı suçların gerçek boyutunu kapsayamaz. Suçun sivil 
halka karşı yaygın veya sistematik bir saldırı kapsamında 
işlenmiş olduğu gerçeği, cezai yaptırım tespit edilirken 
nazarı dikkate alınmaz. 

Bu yüzden TCK'da insanlığa karşı suçların düzenlenmiş 
olması yerindedir. 


Ancak TCK md. 77'de insanlığa karşı suçlar düzenlenirken UCM Statüsündeki düzenlemenin dikkate alınmadığı 
görülmektedir. 


İnsanlığa karşı suçların unsurları ve suç oluşturan fiillerin neler olduğunu uluslararası hukukta geçerli anlayışı 
yansıtacak şekilde düzenleyen UCM Statüsü md. 7'deki 
düzenlemenin TCK'da niçin dikkate alınmadığını anlamak 
mümkün değildir. 

Bu konuda madde gerekçesinde de bir açıklamaya yer 
verilmemiştir. 


2. Suçun Maddi Unsurları 


a) Bir Plan Doğrultusunda Sistemli Olarak İşlemek 
TCK md. 77/Ve göre, insanlığa karşı suç oluşturan fiiller 
“bir plan doğrultusunda sistemli olarak” işlenmiş olmalıdır. 
UCM Statüsü md. 7/1'de ise, insanlığa karşı suçları, “herhangi bir sivil halka karşı yapılan yaygın veya sistematik bir 
saldırının parçasını oluşturan ve saldırının varlığı bilinerek 
işlenen” ve bu maddede sayılan filler oluşturmaktadır. 
Özellikle suç kurbanlarının çokluğu, saldırının yaygın 
olduğunu gösterir. Saldırının sistematik olması ise, her bir 
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fiilin daha önceden mevcut bir plan veya politika takip 
ederek işlenmesini ifade etmektedir. 


Saldırının “sistemli” olması kapsamına, bir plan doğrultusunda fiilin işlenmesi de dâhildir. Bu açıdan TCK md. 
77/1'deki “bir plan doğrultusunda” suçun işlenmiş olması, 
işlenen fiillerin “sistemli” olmasını açıklayıcı niteliktedir. 

Ancak UCM Statüsünde yer alan, insanlığa karşı suç 
oluşturan fiillerin “yaygın” olarak işleniyor olması halinde 
TCK açısından insanlık aleyhine suç olarak değerlendirilemeyecektir. 

c) İnsanlığa Karşı Suç Oluşturan Fiillerden Birisinin 
İşlenmesi 


Hangi fiillerin insanlığa karşı suç oluşturacağı TCK md. 
77/1'de sekiz bent halinde sayılmıştır. 


Burada sayılan fiiller, toplumun bir kesimine yönelik 
olarak işlenmekte olan fiillerin parçasını oluşturmalıdır. 

Sayılan bu bireysel fiilleri insanlığa karşı suç haline 
getiren, bu fiillerin planlı ve sistemli bir şekilde işlenmekte 
olan fiillerin bir kısmını oluşturması ve failin de kendi fiilini 
işlerken bunun bilincinde olmasıdır. 


TCK md. 77/1'de sayılan bu fiillerden, kasten öldürme, 
kasten yaralama, işkence, eziyet, kişi hürriyetinden yoksun 
kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme 
suçları, TCK'nın diğer kısımlarında “adi” suçlar olarak da 
düzenlenmiştir. 

Zorla hamile bırakma suçu ise TCK'da doğrudan düzenlenmemiştir. 

TCK'nın bu düzenlemesi UCM Statüsünde sayılan 
insanlığa karşı suç oluşturan fiillerden birçok noktada 
ayrılmaktadır. UCM Statüsü md. 7/l'e göre insanlığa karşı 
suçlar şunlardır: 

- Kasten öldürme, 

- İmha, 

- Köleleştirme, 

- Sürgün veya halkın zorla nakli, 
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-Uluslararası hukukun temel kurallarına aykırı olarak 
hapis veya bedensel özgürlükten diğer ağır mahrumiyetler, 


Z İşkence, 

- Irza geçme, cinsel kölelik, fuhuşa zorlama, zorla hamile 
bırakma, zorla kısırlaştırma veya bunlara benzer ağırlıkta 
diğer her hangi bir cinsel şiddet fiilini işlemek, 

- Siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel veya dini nedenlere 
ya cinsiyete dayanan nedenlere kovuşturma (zulüm). 

- Kişilerin zorla kaybedilmeleri, 

- Irk ayrımcılığı, 

- Diğer insanlık dışı fiiller 


Görüldüğü gibi, statüde insanlığa karşı suç olarak kabul 
edilen, imha, sürgün veya halkın zorla nakli, cinsel kölelik, 
zorla kısırlaştırma, siyasi veya diğer nedenlerle kovuşturma, 
kişilerin zorla kaybedilmesi, ırk ayrımaılığı ve diğer insanlık 
dışı fiillerin 77. madde karşılığı bulunmamaktadır. Ancak bu 
fiillerin, ceza kanunumuzun diğer kısımlarında suç olarak 
düzenlenmiş fiiller kapsamına girmesi mümkündür. 


4. Suçun Yaptırımı 


Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen TCK 
Tasarısı'nda bütün filler için ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası öngörülmüştü. Tasarının 78. maddesi TBMM Genel 
Kurulu'nda yapılan öneri doğrultusunda değiştirilerek, 
kasten öldürme halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 
diğer fiiller için ise 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezası 
kabul edilerek, cezanın kusur ile orantılılığı korunmuştur. 


TBMM Genel Kurulu'nda bir değişiklik daha yapılarak, kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, 
belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima kurallarının 
uygulanması kabul edilmiştir. 

Bu açıdan fail insanlığa karşı suç teşkil eden fiil olarak 
10 kişiyi öldürmüşse, on defa ağırlaştırılmış müebbet hapse 
mahküm olacaktır. 

İnsanlığa karşı suçlara tüzel kişilerin katılması durumunda, 
tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmedilebilecektir. 
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5. Zamanaşımı 


Soykırım suçunda olduğu gibi, insanlığa karşı suçlarda 
da zamanaşımı işlemeyecektir. 
. Soykırım veya İnsanlığa Karşı Suç İşlemek Amacıyla 
Örgüt Kurmak 


TCK md. 78'de, soykırım ve insanlığa karşı suç işlemek 
için örgüt kurmak veya bu amaçla kurulmuş bir örgütü 
yönetmek veya böyle bir örgüte üye olarak katılmak soykırım ve insanlığa karşı suçlardan bağımsız olarak ayrıca 
cezalandırılmaktadır. 

Esasen kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla 
örgüt kurmak, örgütü yönetmek veya üye olmak TCK md. 
220 uyarınca cezalandırılmaktadır. 


Ancak açıdan 78. madde özel hüküm teşkil etmektedir, 
bu maddede öngörülen ceza 220. maddeye göre daha ağırdır. 


V. Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar Arasındaki Farklar 


İnsanlığa karşı suç teşkil eden fiiller aynı zamanda soykırım suçunu da oluşturabilir. Soykırım suçu ile insanlığa karşı 
suçların aynı anda uygulanması bu nedenle mümkündür. 


Çünkü soykırım suçu insanlığa karşı suçlara göre özel 
hüküm olarak kabul edilmemektedir. Her iki suç grubunu 
birbirinden ayıran en önemli özellik, soykırım suçunda 
failde özel kastın varlığıdır. 

Çünkü fiilin soykınm oluşturabilmesi için failde, örneğin kasten öldürmede, korunan bir grubu kısmen veya 
tamamen yok etme kastıyla grup üyelerini öldürdüğünün 
ispat edilmesi gerekir. İnsanlığa karşı suçlarda bu şekilde 
bir özel kast aranmamaktadır. 

Ancak, TCK md. 77'de failin özel kastla hareket etmesinin 
aranması (ırki, dini ve diğer saiklerin) her iki suç arasındaki 
ayrım Zorlaştırmıştır. 

Diğer taraftan insanlığa karşı suçlarda sivil halka karşı 
yaygın veya sistematik bir saldırının varlığı gerekli iken, 
soykırım suçunda ise bu gerekli değildir. 
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Bu farklara rağmen kasten öldürme, kasten yaralama, 
bedensel veya ruhsal bütünlüğe zarar verme gibi fiiller hem 
soykırım, hem de insanlığa karşı suç oluşturabilir. 


Bu açıdan fikri içtima kurallarına göre failin haksızlık 
içeriği ve cezası daha ağır olan soykırım suçundan cezalandırılması gerekecektir. 


Evrensel Soykırımda Sonuç 


Evrensel Yetki, 191 Birleşmiş Milletler üyesi devletten 
hâlihazırda sadece 15'inin yasama düzenlemeleri ve yargısal uygulamaları ile pratikte oldukça seyrek kullanılan bir 
yetkidir. 

Dolayısıyla evrensel yetki henüz anlarına uygun evrensel 
nitelik kazanarak uluslararası uygulama alanı kazanmamıştır. 


Yeni Ceza Kanunumuzun 1 Nisan 2005 tarihinden sonra 
yürürlüğe girmesi ile de, ülkemizde soykırım, insanlığa karşı 
suçlar, işkence vs. gibi suçları karşı evrensel yetki ilkesini 
uygulayabilme yolları açılmıştır. 


Makalenin ağırlık noktasını oluşturan Belçika'daki 
çeşitli evrensel yetki davaları, bu yetki uygulamalarının en 
azından uluslararası siyasi arenada sebebiyet verebileceği 
çeşitli sonuçlara dikkat çektim. 


Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı George Bush ve 
General Tommy Franks aleyhine ceza davalarının açılması 
için yapılan hazırlıklara karşı, ABD'den Belçika'ya yapılan 
NATO Karargâhının Belçika'nın başkenti Brüksel'den, 
Polonya'nın başkenti Varşova'ya taşınması tehdidi veya 
Sharon'a açılan dava üzerine Belçika'daki Yahudi cemaati 
tarafından Antwerp Elmas Borsasının bu ülkeden başka bir 
ülkeye nakledileceği gibi örnekler, evrensel yetki ilkesinin 
uygulamasında siyasi ve ekonomik sorunlar çıkabileceğini 
göstermektedir. 

Bu örnekler, elbette ki yargılamaya konu olan suç tipleri ve sanıklar açısından bakıldığında dünyanın en büyük 
siyasi, ekonomik ve askeri gücüne sahip ülkelerine karşı 
uygulanmasından ortaya çıkmış sonuçlardır. 
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Yoksa daha Evrensel Yetki İlkesi hakkında makalemin 
başında yer verdiğim alaycı yaklaşımı merceğinden bakıldığında Henry Kissenger'in yapmış olduğu bir Paris seyahati 
esnasında Şili hükümet Darbesinde oynadığı rolü ve bazı 
Fransız vatandaşlarının bu darbe esnasında öldürülmesi 
ile ilgili sorulara cevap vermesi için bir mahkeme celbinin 
kendisine verileceği istihbaratının Amerikan Büyükelçiliği 
tarafından kendisine bildirilmesi ile alelacele Fransa'yı terk 
etmek zorunda kalınası da oldukça manidardır. 


Yapılan siyasi baskılar, evrensel yetki ilkesini seyrek 
uygulaması ile pratik bir alandan çıkarıp daha teorik bir alan 
içerisine sınırlandırsa da bu ilkenin uygulamasında ki en 
önemli iki eksiklik devletlerin birbirleriyle karşılıklı hukuki 
destek konusunda zafiyetlerinin bulunması ve değişik ülke 
uygulamalannın birbirlerinden farklı özellik göstermesidir. 


Ulusal ve olağan mahkemeler tarafından uyumlaştırılmış bir evrensel yetki uygulamasının uluslararası ceza 
hukukunun asil hedeflerini gerçekleştirmekte yani bütün 
insanlık ailesini yaralayan utanç verici suçlarla savaşta işlenen 
insanlığa karşı fiillerde oldukça faydalı olacağı şüphesizdir. 


Fakat bu konuda devletlerin özellikle adil yargılama 
hakkı, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı gibi genel ilkelerle 
uyumlu olarak bu yargılamayı yapabilecek siyasi istek sahibi 
olmaları, bu ilkenin etkin işleyebilmesi için, bir “olmazsa 
olmaz” koşuludur. 


Bu koşulu sağlayacak uluslararası fikir birliği ve uygulama azminin yerleşmesi için gayretlerin sürdürülmesi 
gerektiği inancını taşımaktayız. 


Ancak küçük bir kısmına yer verdiğim evrensel yetki 
uygulamaları bile,devlet aygıtını her şeyin üzerinde gören 
antik Egemenlik Nazariyesinin 21. Yüzyılda artık mutlak 
uygulamasının sürdürülemeyeceği gerçeğini göstermesi 
bakımında dikkate değer bulmalıyız. 

Diplomatik bağışıklıklara sahip devlet başkanlannın, 
başbakanların, bakanların, asker ve sivil bürokratların vs. 
uluslararası konjonktürde bir dönem evrensel yetki ilkesi 
ile sanık sandalyesine oturtulabilmeleri bile uluslararası 
hukukun açıldığı yeni ufuklar açısından heyecan vericidir. 
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Türkiye 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren, Yeni 
Türk Ceza Kanunu 765 Sayılı Ceza Kanununda var olmayan 
bir değişiklikle Evrensel Yetki İlkesine yer vermiştir. 


Diğer Suçlar başlığı altında 13ncü maddede düzenlenen 
evrensel yetki ilkesi “Soykırım”, “Göçmen Kaçakçılığı ve 
İnsan Ticareti”, “İşkence”, “Çevrenin Kasten Kirletilmesi”, 
“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Imal ve Ticareti “ , yugturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 
“suçlarının hangi ülkede işlenmiş olurlarsa olsunlar, failin 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya yabancı bir devlet vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın Türk kanunlarına göre 
muhakeme edileceğini hüküm altına almıştır. 

Örnekle açıklamak gerekirse bu madde Türkiye'ye Türk 
vatandaşı olmayan kişiler tarafından Nijerya'da işlenecek bir 
soykırım suçunu veya dünyanın herhangi bir bölgesinde 
işlenecek bir insan ticareti suçunu yargılama ve cezalandırma 
yetkisine sahip olacaktır. 

Yani işin özü, sözü şu; Türkiye kanunları isterse Ölüm 
İmparatorluğu diye adlandırılan Rockefeller Ailesi'nin 
fertlerini ve onların Türkiye'de ki uzantılarını çok rahat bir 
şekilde tutuklayıp yargılayabilir! 

Peki, siz de anladınız mı? Neden Rockefeller Ailesi'ne 
Ölüm İmparatorluğu dendiğini... 
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TÜRK'ÜN TARİHİ... 


EES IS IE A 


Türk'ün Tarihi, bilinen tarihten bu 
zamanı kaplar. 


Türklerin ortaya çıkışları, ittifakları, 
savaşları, yayılmaları, beylikleri, 
devletleri, imparatorlukları, yeni 
bilgiler ışığında derli toplu olarak 
Türk'ün Tarihi'nde yer almaktadır. 


“ALA ZL. 


5D 


Türkler kadar çok geniş bir alanı 
“vatan” edinmiş bir başka millet 
yoktur. 


Doğdun batıya, Mançurya'dan Adriyatik’e; kuzeyden güneye, sıcak denizler- 
den soğuk denizlere; Afrika'nın derinliklerinden Sibirya'nın buzullarına kadar 
üç kıtanın toprakları Türklerin hayat bulduğu ve hayat verdiği alanlardır. 


Bu uçsuz bucaksız alanlarda tarih hükmünü yürütmüş, pek çok sevinçler, pek 
çok acılar yaşanmıştır. 


Türkler zaman gelmiş ilerlemişler, zaman gelmiş gerilemişler, ama daima varlıklarını devam ettirmişlerdir. 


Dünya tarihi Türklerle yazılmıştır, dersek yeridir. 
Türk'ün etnik bir grup olup olmadığı Türk'ün Tarihi'nde cevabını bulmaktadır. 


Dr. Arslan Tekin, Türk'ün Tarihi'nde“Türk”ün “azamet”ini değil, “Türk” ne ise 
onu ortaya koymak istemiştir. 


Kariyer Yayıncılık, 2014 
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SELÇUKLU TARİHİ 


Elinizdeki Selçuklu Tarihi, aynı 
zamanda Türk'ün Türk'le mücadelesi tarihidir. 


Türk'ün birbiriyle mücadelesi Türk 
insanını çok kırmış ama çok da 
bilemiştir. 


Fetihlerin ve göçlerin asıl sebebini 
bu iç mücadelede aramak gerekmektedir. 
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Bir hükümdar güç toplamak ve 
kendisini kabul ettirmek için iradesini ortaya koymalıdır. Fethettiği alan, çevresine topladığı insan iradesinin tezahürüdür. 


Selçuklu tarihi gerek yayıldığı geniş sahası ve gerek vasal (bağlı) devletleri 
itibarıyla dünyada bir örneği yok diyebiliriz. 


Selçuklu tarihi, devletler içinde devletler tarihidir. 


Türk'ün Hunlardan beri gelen anlayışı, bütün ülke hakanındır ve hakan, bu 
topraklar üzerinde istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Elbette bunun, 
gelenekle oluşmuş belli kaideleri vardır. 


Bölündükçe çoğaldılar, çoğaldıkça dağıldılar. 


Kimi zaman güçleri birleştirdiler, “kudret” kazandılar; kimi zaman güçleri çarpıştırıp zayıf düştüler. 


Her yerde “Türk” varsa bunun hikmetini yine tarihten aramalıyız. 
Selçukluların tarihini bilemezsek “Türk”ü bilemeyiz. 
Selçuklu ile Anadolu, “Türkiye” olmuştur. 


Selçuklu Tarihi, yeni bilgilerin ışığında Türk tarihinin en önemli kesimini bir 
bütün hâlinde ortaya koymaktadır. 


Kariyer Yayıncılık, 2014 
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DÜNYANIN DERİN DEVLETİ 
İLLUMİNATİ 


l DERİN DEVLETİ 


Ortadoğu'da dengeler tamamen 
değişecek ve 7 ülke işgal edilip 
Büyük İsrail Devleti kurulacak. Bu 
7 ülkeden 1'i kesinlikle Türkiye 
olacaktır.” İddiasındaki Illuminati 
Örgütüyle ilgili aşağıdaki soruların 
da cevaplarını bulacaksınız. 


. Kuran-ı Kerimde adı geçen 

9'lu çete kimlerdi? 

. Tapınak Şövalyeleri Sapık 

mıydı? 

e İsa'nın kanı nasıl Gül'e 

dönüştü? 

e  Illuminati'yi Yöneten 13 Aile Kimler? 

e o Piramidin tepesindeki göz: neyi temsil eder? 

e  Lücifer, Dewil, İblis, Deccal, Baphomet kimin diğer adı? 

e o 2 Milyar İnsan niçin Öldürülecek? 

e Dünyanın kaynakları kimlerin elinde? Nasıl kar ediyorlar? 

. Kâbe Bombalanıp, Mescid-i Aksa Yıkılacak mı? 

e o Kıyameti koparacak 112'inci Kehanet Ne? 

e o Türkiye'de Hangi Renk Darbe Yapılacak? 

e Çizgi Filmlerde Çocuklarımıza ne mesaj veriliyor? 

e 25. Kare Tekniği ve subliminal mesajların asıl hedefi ne? 

e 2020 Yılında Çiçek hastalığından Türkiye'de kaç milyon insan ölecek? 

e (o Genetik Kodlarımız Çözülüyor mu? 

e — Rockefeller Ailesine neden Ölüm İmparatorluğu deniyor? 

e Kürtaj sonucu öldürülen 95 milyon bebeğin organları ne yapılıyor? 

e o Türk Merkez Bankasının gizlenen hissedarı Rothschild'ler mi? 

e Masonlar — Tapınakçılar - Kurukafa ve Kemikler- Bohemian Grove 
-Yuvarlak Masa Teşkilatı- CFR- Opus Dei — Bilderberg - Trilateral 
Komisyonu neden kuruldu? 


Kendinizi ve Sevdiklerinizi Nasıl Koruyacaksınız? 


Kariyer Yayıncılık, 2014 
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DAKİ 
MANLAR 


SİYAH SANCAK 


..Fatih Sultan Mehmet, vefat etmeden önce son seferine hazırlanırken, 
Roma'dan bir mektup almış. Mektupta 
Hıristiyan bir kardinal, ‘Efendim, ömrümün son zamanını kendi vatanımda 
geçirmek isterim. Beni, İstanbul'da bir 
kiliseye almanız mümkün mü” diye 
ricada bulunmuş. Sultan Fatih çok 
sinirlenmiş, kardinale emir göndermiş: 
“Görevimiz tamaın olmadan asla!” 


Mektubu yazan Fatih'in çocukluk arkadaşı Sadıktır. Suitan Mehmet, İstanbul” 
u fethederken Sadık'ı Hıristiyan kimiiğine büründürmüş, kiliseye yerleştirmiş. 
Sadık yükselmiş, yükselmiş, kardirzlliğe kadar ilerlermiş. Derler ki, Fatih zehirlenmeseydi de, son seferinde Roma'yı fethedecekti; Sadık'ı Hıristiyan dünyasına Papa yapacaku!... 


.. Rahmetli Turgut Özal, Özbekistan'a düzenlediği ziyarette, Nakşibendi şeyhinin huzuruna varır. Türkiye'den götürdüğü gizli bir nişanı ve bir köşesi eksik 
olan yıldızın işlendiği sancağı şeyhin rahlesine bırakır. 


O gün Turgut Özal'a siyah bir sancak gösterilmiş ve Asya'daki gizli teşkilat 
hakkında bilgi verilmiş. Özal; Hindistan, Japonya, Afganistan, Pakistan, Rusya 
ve Çin'den gelen bazı kişilerle tanıştırılmış... 


... Bugün biri Asya'nın içlerine, biri de Avrupa'nın güneyine gönderilen iki kişide, Siyah sancak vardır ve bu sancak, gizli bir teşkilatın nişanıdır. Bu hikâyenin 
bir ucu, Nizam-ı Âleme kadar uzanır. Diğer ucu nerededir kimse bilmiyor... 


Kariyer Yayıncılık, 2014 
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©  facebook.com/kariyeryayincilik 


De g e, 


ÖLÜM İMPARATORLUĞU 


Dünyanın başına bela olan ve Ölüm İmparatorluğu diye anılan 
Rockefeller Ailesinin, İlluminati — Küreselleşme ve Gizli Örgütler 
vasıtasıyla dünyaya getirmek istedikleri Yeni Dünya Düzeniyle ne 
yapmak istiyorlar. Bu sorunun cevabını biz de zor verdik. İşte size bazı 
satır başları; 


e Türkiye'nin "Küçük Amerika" yapılması görevi kime verilmişti? 

e Rockefeller, ABD'nin en prestijli ödülünü hangi Türk ailesine verdi? 

e Rockefeller Hitler'e neden destek veriyordu? 

e Auschwitz'te milyonlarca insanı öldüren ZyklonB gazını üreten şirket kimin? 

9 ABD yönetimi, PearlHarbor'a baskın yapılacağını biliyor muydu? 

e Cani Dr. Mengele, Down Sendromu Sakat ve zekâ özürlü çocuklara ve 
bebeklere karşı yaptığı deneyleri hangi aile destekliyordu? 

© 20 Yıl Sonra Böcekten yapılma burger ve sosisler yiyeceğiz. 

e GDO'lu ürünlerin getirdiği tehlikeler neler? 

e Yeni doğan 140 milyon bebeğin 500 bini neden kör oldu? 

e GDO adı verilen 'Ölüm Tohumları" "şeytan planının" parçası mı? 

e Kuş Gribi Nasıl Pompalandı? 

© Kıyamet Tohum Deposu nerede? 

è Bakanlık, tüm bebek mamalarında GDO kullanımını nasıl serbestleştirdi? 

e Yerli tohuma hayır. GDO'lu tohuma Evet. 

è İnsanları İlaçlarla nasıl öldürüyorlar? 

è Avrupa'da yasaklanan Tomografi Türkiye'de neden serbest? 

e Çocukluk aşıları ile otizm arasında bağlantı var mı? 

e Türk Doktorlar Kanser ilacını buldu mu? 

e Türkiye'de uygulanacak Kâbus Senaryosu? 

e Ölümcül Keneleri Türkiye'ye Kim Saldı? 

e Genetik Kodlarımız Çözülüyor mu? 


İste yukarıdaki bu soruların cevaplarını Rockefeller Ailesi ‘Ölüm ' 


İmparatorluğu” kitabımızın sayfalarında bulacaksınız. 
Il LLLE 
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